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EDITORIAAL

Beste vrienden,

Van harte een Zalig Pasen. Christus is Verrezen, Hij is waarlijk 
verrezen. Het bewijs van het eeuwige leven is gegeven. Sommigen 
zullen denken dat het niet direct een bewijs is, steunend op enkele 
getuigenissen van bevoorrechte personen die weliswaar Jezus 
hebben gezien, maar tevens enkel en alleen maar uitgenodigd 
waren tot een diep geloof. Het is net in dat geloof dat er een bewijs 
aanwezig is. “Mijn Heer en mijn God,” zo verkondigde Thomas zijn 
geloof omdat hij gezien had. Toch zegt Jezus daarop: “Zalig zij 
die niet gezien hebben, en toch geloven”. De dag van Pasen, zeer 
speciaal tijdens de Paaswake, is een uitnodiging tot diep geloof, en 
dus een ware overtuiging. Overtuigd zijn van Christus die leeft, die 
ons hoop geeft en die ons de ware liefde van God doet ervaren. 
We zijn niet op aarde gekomen met een uitzicht op het einde. 
Integendeel we zijn op aarde geplaatst omdat we gewild zijn door 
God met de belofte van een uitzicht op een “nieuwe hemel en een 
nieuwe aarde”. Geen loze belofte voor wie gelooft en een ware 
overtuiging voor wie vertrouwt op Jezus die leeft.

Ondertussen heeft Radio Maria ook een zeer goede Vastentijd 
kunnen beleven. Tijdens de Vastentijd werden we uitgenodigd 
om aalmoezen te geven. Velen hebben gehoor gegeven aan 
onze oproep om Radio Maria te ondersteunen als middel om 
velen de hoop te geven van de Verrijzenis. Onze vastenactie was 
een succes. Van harte dank aan alle weldoeners. Binnenkort 
zullen we wederom uw steun vragen terwijl we onze harten zullen 
openen voor grote en nieuwe projecten van Radio Maria in de 
wereld. Nadat we zelf de hoop van het Evangelie hebben kunnen 
ontvangen, kunnen we niet anders dan het verlangen te hebben 
om die hoop te verspreiden in de uithoeken van de wereld waar 
mensen diezelfde hoop nog niet hebben kunnen aanhoren. Radio 
Maria doet alles om alle uithoeken van de aarde te bereiken en 
daarmee gehoor te geven aan de oproep van Christus om overal 
in de wereld te verkondigen dat Hij het mens geworden Woord is 
van God. Mogen we blijven rekenen op uw steun en gebed?
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Alleluia. 
Dit is de dag, die de Heer 
heeft gemaakt, wij zullen 
hem vieren in blijdschap. 

Alleluia.

Moge deze Paastijd voor ieder van 
ons een gelegenheid zijn om de ware 
christelijke vreugde in het hart te beleven. 
Laten we vreugdevolle getuigen zijn van 
de Verrijzenis, want jawel, Christus is 
verrezen, Hij is waarlijk verrezen. Alleluja.

Zeer genegen in Jezus en Maria,

Pr. Karlo Tyberghien
Directeur Radio Maria

Quo Vadis 
in Kortrijk

In de maand maart trokken wij naar Kortrijk om te 
weten te komen hoe het gesteld is met de kennis van het 
geloof in deze West-Vlaamse stad. Elke maandag-
voormiddag is het markt in Kortrijk en daar maakten 
wij gretig gebruik van om vlot mensen te vinden die 
wilden deelnemen aan ons programma. En het ging 
inderdaad vlot, het ene gesprek volgde onmiddel-
lijk op het andere, in die mate dat we geen tijd hadden 
om tussendoor te noteren hoeveel gesprekken we al 
hadden gehad. Twee vragen die veel juist beantwoord 
werden, waren ‘Hoe oud was Jezus volgens de traditie 
toen hij gekruisigd werd?’ en ‘Met welke dag begint de 
vasten?’. Ook wist bijna iedereen dat men veronder-
steld wordt te vasten tijdens de veertigdagentijd en dat 
men aalmoezen moet geven (of solidair moet zijn met 
de armen etc.), maar slechts enkelen wisten dat gebed 
het derde aandachtspuntje is in deze periode. Inwoners 
van Kortrijk, maar niet de jongste generatie, wisten 

dat de zalige broeder Isidoor de grote zalige is die 
in Kortrijk ligt begraven. Zoals elke keer gaven 

we de deelnemers op het einde van het gesprek 
een geschenk: ze mochten kiezen tussen een 
rozenkrans of een balpen van Radio Maria. 

De grote meerderheid koos een rozenkrans. Twee 
mannen wilden ook meteen weten hoe dat gebed nu 

weer werkte, hen konden we naar de radio verwijzen als 
makkelijkste manier om het te leren of op te frissen.

Quo Vadis: Elke tweede en vierde vrijdag van de maand. 
Herhaald de zaterdag daaropvolgend om 13u en de 
dinsdag om 20u.

Hartelijk dank 
om de intense 

voorbereidingstijd 
naar Pasen met ons 
mee te beleven. Heel 

veel dank voor uw 
gebed en financiële 

steun tijdens de 
vastenactie om 
de verhuis en de 
verdere uitbouw 

van de missie van 
Radio Maria in ons 

land mogelijk 
te maken!

Zalig Pasen! 
Christus is waarlijk opgestaan, 

Halleluja!
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DE GENADE VAN VATICANUM II
7 januari 2026

Broeders en zusters, goedemorgen en welkom!

Na het jubileumjaar, waarin we stil hebben gestaan 
bij de mysteries in het leven van Jezus, beginnen 
we aan een nieuwe reeks van catecheses die 
gewijd zal zijn aan het Tweede Vaticaans Concilie 
en aan een herlezing van zijn documenten. Dit is 
een waardevolle gelegenheid om de schoonheid 
en het belang van deze kerkelijke gebeurtenis te 
herontdekken. Aan het einde van het jubileumjaar 
2000 zei de heilige Johannes Paulus II: “Ik voel meer 
dan ooit de plicht om het Concilie aan te wijzen 
als de grote genade die de Kerk in de twintigste 
eeuw ten deel is gevallen” (Apostolische brief 
Novo millennio ineunte, 57).

Samen met de verjaardag van het Concilie 
van Nicea hebben we in 2025 ook de zestigste 
verjaardag van het Tweede Vaticaans Concilie 
herdacht. Hoewel de tijd die ons van deze 
gebeurtenis scheidt niet zo groot is, is het evenzeer 
waar dat de generatie bisschoppen, theologen en 
gelovigen van Vaticanum II er vandaag niet meer 
is. Daarom is het belangrijk dat we, terwijl we de 
oproep voelen om de profetie ervan niet te laten 
verdwijnen en nog steeds manieren en middelen 
zoeken om de intuïties ervan te verwezenlijken, het 
concilie opnieuw van dichtbij leren kennen, en dat 
niet door middel van “geruchten” of interpretaties 
die ervan zijn gegeven, maar door de documenten 
ervan opnieuw te lezen en na te denken over de 
inhoud ervan. Het gaat namelijk om het leergezag 
dat ook vandaag nog de poolster is op de weg 
van de Kerk.

Zoals Benedictus XVI leerde: “Met het verstrijken 
van de jaren hebben de documenten niets 
aan actualiteit ingeboet; hun leer blijkt 
bijzonder relevant te zijn in verband met de 
nieuwe uitdagingen van de Kerk en de huidige 
geglobaliseerde samenleving” (Eerste boodschap 
na de mis met de kardinaal-kiezers, 20 april 2005).

Opening Concilie
Toen de heilige paus Johannes XXIII op 11 oktober 
1962 het concilie opende, sprak hij over de 
dageraad van een dag van licht voor de hele Kerk. 
Het werk van de talrijke bijeengeroepen vaders, 
afkomstig uit de Kerken van alle continenten, 
maakte inderdaad de weg vrij voor een nieuw 
kerkelijk tijdperk. Na een rijke Bijbelse, theologische 
en liturgische reflectie die de hele twintigste eeuw 
had gekenmerkt, heeft het Tweede Vaticaans 
Concilie het gezicht van God herontdekt als 
Vader die ons in Christus roept om zijn kinderen 
te zijn; het heeft naar de Kerk gekeken in het 
licht van Christus, het licht der volkeren, als een 
mysterie van gemeenschap en sacrament van 
eenheid tussen God en zijn volk; het heeft een 
belangrijke liturgische hervorming ingezet, waarbij 
het mysterie van de verlossing en de actieve en 
bewuste deelname van het hele volk van God 
centraal staan.
Tegelijkertijd heeft het ons geholpen om ons open 
te stellen voor de wereld en de veranderingen en 
uitdagingen van de moderne tijd aan te gaan in 
dialoog en medeverantwoordelijkheid, als een 
Kerk die haar armen wil openen voor de mensheid, 
wil weerklank geven aan de hoop en angsten van 
de volkeren en wil meewerken aan de opbouw 
van een rechtvaardigere en broederlijkere 
samenleving.
Dankzij het Tweede Vaticaans Concilie “wordt de 
Kerk zelf woord, boodschap en dialoog” (S. Paulus 
VI, Encycliek Ecclesiam suam, 65), waarbij zij zich 
inzet om de waarheid te zoeken via de weg van 
de oecumene, de interreligieuze dialoog en de 
dialoog met mensen van goede wil.

Op 7 januari 2026 startte 
paus Leo XIV tijdens de 

algemene audiënties 
op woensdag met een 

catechesereeks over de 
genade van Vaticanum II. 

De tekst die u hier kan 
terugvinden is de inleidende 

catechese van deze reeks.

Deze geest, deze innerlijke houding, moet ons 
geestelijk leven en de pastorale werking van de 
Kerk kenmerken, want we moeten de kerkelijke 
hervorming op ministerieel vlak nog vollediger 
tot stand brengen en, gezien de uitdagingen van 
vandaag, zijn we geroepen om aandachtige tolken 
van de tekenen des tijds te blijven, vreugdevolle 
verkondigers van het Evangelie, moedige getuigen 
van gerechtigheid en vrede. Mgr. Albino Luciani, de 
toekomstige paus Johannes Paulus I, schreef als 
bisschop van Vittorio Veneto aan het begin van 
het Concilie profetisch: “Er is zoals altijd behoefte 
aan het realiseren van niet zozeer organisaties of 
methoden of structuren, maar aan een diepere 
en uitgebreidere heiligheid. [...] Het kan zijn dat 
de uitstekende en overvloedige vruchten van 
een concilie pas na eeuwen zichtbaar worden en 
rijpen door moeizaam conflicten en ongunstige 
situaties te overwinnen.” (1) Het herontdekken van 
het Concilie helpt ons dus, zoals paus Franciscus 
heeft gezegd, om “de voorrang terug te geven 
aan God en aan een Kerk die gek is van liefde 
voor haar Heer en voor alle mensen, die door Hem 
worden bemind” (Preek ter gelegenheid van de 
60e verjaardag van het begin van het Tweede 
Vaticaans Concilie, 11 oktober 2022).

Tijd van genade
Broeders en zusters, wat de heilige Paulus VI 
aan het einde van de werkzaamheden tegen de 
concilievaders zei, blijft ook voor ons vandaag 
een leidraad; hij zei dat het tijd was om te 
vertrekken, om de concilievaderlijke vergadering 
te verlaten om de mensheid tegemoet te treden 
en haar het goede nieuws van het Evangelie 
te brengen, in het besef dat we een tijd van 
genade hadden beleefd waarin verleden, heden 
en toekomst samenkwamen: “Het verleden: 
omdat hier de Kerk van Christus bijeen is, met 

haar traditie, haar geschiedenis, haar concilies, 
haar kerkleraren, haar heiligen. [...] Het heden: 
omdat we elkaar verlaten om de wereld van 
vandaag tegemoet te treden, met haar ellende, 
haar pijn, haar zonden, maar ook met haar 
wonderbaarlijke verworvenheden, haar waarden, 
haar deugden. [...] De toekomst ten slotte ligt 
daar, in de dringende roep van de volkeren 
om meer gerechtigheid, in hun verlangen naar 
vrede, in hun bewuste of onbewuste hunkering 
naar een hoger leven: precies datgene wat 
de Kerk van Christus hen kan en wil geven” (H. 
Paulus VI, Messagio ai Pari conciliari, 8 december 
1965).

DE GEBEDSINTENTIE 
VAN DE HEILIGE VADER

TOEVERTROUWD AAN ZIJN WERELDWIJDE 
GEBEDSNETWERK 

APRIL
VOOR HET GEBED MET HET WOORD VAN GOD 

Laten we bidden dat onze gebeden aan de hand 
van Gods Woord ons leven mogen voeden en een 
bron van hoop in onze gemeenschappen mogen 
zijn en ons zo kunnen helpen een meer broederlijke 
en missionaire Kerk op te bouwen.

Dat geldt ook voor ons. 
Door ons te verdiepen in de 
documenten van het Tweede 
Vaticaans Concilie en de 
profetie en actualiteit ervan 
te herontdekken, omarmen 
we de rijke traditie van het 
leven van de Kerk en stellen 
we ons tegelijkertijd vragen 
over het heden en hernieuwen 
we de vreugde om de wereld 
tegemoet te treden om 
haar het evangelie van het 
koninkrijk van God te brengen, 
het koninkrijk van liefde, 
gerechtigheid en vrede.

(1) A. Luciani – Giovanni Paolo I, 
Note sul Concilio, in Opera omnia, 
vol. II, Vittorio Veneto1959-1962. 
Discorsi, scritti, articoli, Padova 1988, 
451-453.

Einde van het Tweede Vaticaans Concilie
 op 8 december 1965

Italiaanse tekst: www.vatican.va
Vertaling: Radio Maria
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Op een boogscheut van Aarschot langs de meanders van de Demer ligt de Sint-Pieterskerk  
van Langdorp, een kerkgebouw met een vierkante toren uit de 14de eeuw, opgetrokken in 
ijzerzandsteen uit de streek en bereikbaar via een gekasseide toegangsweg. De volledig om-
muurde kerkhofsite fungeerde als begraafplaats tot 1967. De redactie van Porta Fidei was te 
gast bij priester Paul Vanderstuyft in de pastorie die samen met de kerk en het kerkhof een 
geheel vormt. Vanuit de grote tuin wordt een onbelemmerd uitzicht geboden over de circa 1 
km brede, ongerepte demervallei. Priester Paul Vanderstuyft werkt vanuit deze stilteplek als 
meewerkend priester in de Pastorale Zone Sint-Rochus – Aarschot en aan de uitbouw van het 
Spiritueel Centrum ‘Zalige Jan van Ruusbroec’. Sinds oktober 2020 brengt hij het programma 
‘Mystieke Lectuur’ op Radio Maria.

Op bezoek 
bij priester Paul Vanderstuyft

Joris Abts

Jeugdjaren in Linkebeek
“Ik ben de derde van een gezin met vier kin-
deren. Ik heb twee oudere broers en een jon-
gere zus.” Zo begint  priester Paul Vanderstuyft 
zijn verhaal, als we hem vragen wat hem heeft 
bewogen om zich te verdiepen in de mystieke 
teksten van Jan van Ruusbroec en vele an-
dere mystieke teksten die aan bod komen in 
het programma op Radio Maria. Na het uitgie-
ten van de thee neemt hij ons mee naar een 
stukje familiegeschiedenis dat begon in Bel-
gisch Congo, waar zijn ouders zijn getrouwd, 
maar vanwaar ze zijn gevlucht bij de onafhan-
kelijksstrijd. “Ik ben geboren toen mijn ouders 
in Ruisbroek woonden. Ik was amper een jaar 
oud toen ze naar Ukkel, dichtbij Linkebeek zijn 
verhuisd.” De plaats van zijn geboorte was al 
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Petrus Jozef Triest 
anders bekeken
Spiritueel portret vanuit de deugden

Broeder René Stockman

Het proces tot zaligverklaring van 
de dienaar Gods Petrus Jozef Triest 
biedt de gelegenheid om dieper door 
te dringen in het spirituele leven dat 
deze apostel van de caritas bezielde 
om zich, quasi grenzeloos, open te 
stellen voor de noodkreten van de 
zieken en armen van zijn tijd.

De centrale vraag van dit boek luidt 
of Vader Triest erin geslaagd is op 
een buitengewone wijze de deugden 
te beleven, zodat hij daarin voor 
ons vandaag een waar voorbeeld 
mag zijn, een voorbeeld dat ons 
kan aanmoedigen om eveneens 
een deugdvol leven te leiden. Het 
onderzoek naar het geestelijke leven 
van Vader Triest werd een boeiende 
oefening die ons echt nieuwe 
inzichten heeft bijgebracht, die de 
auteur graag met u deelt. Dit boek 
moge zo een uitnodiging zijn om ons 
leven meer passioneel af te stemmen 
op deze deugden, om zo tot het ware 
geluk te kunnen komen.

Broeder René Stockman 
was van 2000 tot 2024 generale 
overste van de Broeders van Liefde, 
professor aan de Universiteit van 
Lateranen in Rome en promotor van 
het proces van de zaligverklaring 
van de Eerbiedwaardige Petrus Jozef 
Triest.

Titel: Petrus Jozef Triest anders 
bekeken. Spiritueel portret 
vanuit de deugden.
Auteur: Broeder René Stockman
Kostprijs: € 14,95
Uitgeverij: Betsaida
ISBN: 9789493207684

Kevin Colle
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een eerste aanknopingspunt met Ruusbroec. Priester 
Paul Vanderstuyft werd gelovig opgevoed. Zijn ouders 
waren actief betrokken bij de parochie van Linkebeek. 
Hij ging ook in Linkebeek naar school. Hij groeide op in 
een relatief grote familie. Zijn moeder was de vierde 
van een gezin met twaalf kinderen, waarvan er twee 
jong zijn gestorven. Zijn vader kwam uit een gezin van 
negen en was zowat de middelste.

Getuigenis van zijn grootvader
Bij de familie Vanderstuyft stond de deur altijd open. 
Er kwam regelmatig veel volk over de vloer. Het leven 
van het gezin waarin hij opgroeide was verweven met 
het leven van de kerk. “Ik heb uiteraard veel te danken 
aan mijn ouders, maar ook aan mijn grootouders en 
dan vooral aan mijn grootvader langs moederskant. 
Ik werd aangesproken door de mens die hij was.” De 
invloed van zijn grootvader voor zijn weg naar het 
priesterschap en zijn ontdekking van de mystiekers 
blijkt uit het vervolg van zijn verhaal. Zijn grootvader 
had geen evidente levensweg. Hij had een zeer ge-
lovige moeder gehad en een vader die zich pas be-
keerde net voordat hij overleed. Als kind werden ze 
niet naar een katholieke school gestuurd. Zijn groot-
vader had armoede meegemaakt omdat zijn vader 
dronk en zijn bedrijf slecht beheerde. De moeilijke 
jeugd van zijn grootvader was voor hem de drijfveer 
om zich aan de ene kant in te zetten tegen armoe-
de en aan de andere kant een christelijke gemeen-
schap mee op te bouwen. Hij had daarom in Lokeren 
een bedrijf opgericht en werd door het werkvolk heel 
graag gezien. Omwille van zijn uitspraken tegen Hitler 
werd hij tijdens de Tweede Wereldoorlog veroordeeld 
en bleef hij voor de rest van de oorlog ondergedo-
ken in Gent. Zijn leven werd ook na de oorlog nog be-
dreigd, ditmaal door voorvechters van het commu-
nisme die in elke bedrijfsleider een collaborateur van 
de Duitsers zagen. Als het om een bedrijfsleider ging 
die gerespecteerd werd door zijn werkvolk stond die 
de groei van het communisme zeker in de weg. Hij 
besloot daarom zijn bedrijf te verplaatsen naar Con-
go. Door zijn werk voor de bank doorkruiste hij heel 
Congo met de moto om na te gaan of het geleende 
geld goed geïnvesteerd werd. Op die manier had hij 
ook veel contacten gelegd met verschillende religi-
euze congregaties. In de brousse in Congo, hoopte 
hij, nog meer dan in België, een christelijke gemeen-
schap te kunnen opbouwen. Maar al snel kwamen er 
nieuwe problemen. Tijdens de eerste onlusten werd 
hij onderweg tegengehouden, de kop ingeslagen en 

Priesterroeping
“Vanaf mijn zes of zeven jaar heb ik, een beet-
je als een kleine jongensdroom, een priester-
roeping gevoeld. Ik had een nonkel pater, een 
kozijn van mijn vader, die als Jezuiet in Afrika 
missionaris was en er een tijd bisschop is ge-
weest van een nieuw opgericht bisdom. Hij 
kwam geregeld thuis over de vloer. Er werd 
dan onder andere gesproken over het werk 
voor de weeshuizen. Dat sprak mij fel aan. 
Zo verlangde ik als kind om priester te wor-
den en een weeshuis op te bouwen. De vraag 
hoe het huis kon worden gebouwd en inge-
richt worden opdat de weeskinderen zich 
echt ‘thuis’ voelden hield mij bezig. Ik maakte 
graag plannetjes en zo ben ik in architectuur 
beland.”
Ondanks dat priester Vanderstuyft een roe-
ping voelde voor het priesterschap begon hij 
niet onmiddelijk aan de priesteropleiding. Na 
zijn humanioraopleiding op Sint-Thomas in 
Brussel, waar hij de richting toegepaste eco-
nomie had gevolgd, is hij gestart met de ar-
chitectuuropleiding op Sint-Lucas. Priester 
Vanderstuyft legt ons uit waarom: “Nog voor 
ik aan de opleiding begon had ik me, via mijn 
peter die parochiepriester was in het bis-
dom Gent, bevraagd over de verschillende 
mogelijke priesteropleidingen en religieuze 
ordes. Ik werd op dat moment door geen 
enkele opleiding aangetrokken. Vanaf mijn 
zestiende was ons gezin in contact gekomen 
met de charismatische vernieuwing door de 
gemeenschap Jeruzalem. De gemeenschap 
heeft me heel veel steun gegeven aan mijn 
geloof wat ik ervaren heb als een cadeau van 
de Heer. De school was op dat moment niet 
de plek waar men veel steun ervaarde bij de 
andere jongens, zelfs als ze gelovig waren en 
ook niet tijdens de godsdienstlessen. Binnen 
deze gemeenschap kwam de priester bij mij 
meer naar voor als iemand die een leidende 
rol opnam, terwijl ikzelf liever op de achter-
grond een dienende rol opnam. Tijdens  een 
gesprek met mijn ouders gaven ze me de 
raad om eerst een opleiding te volgen voor-
aleer aan de priesterstudies te beginnen om 
niet met lege handen te staan als het toch 
niet mijn weg bleek te zijn. Mijn interesse voor 
architectuur was op dat moment ook ruimer 

geworden en mijn blik ging ook naar de her-
opbouw van dorpen en steden na oorlog en 
natuurrampen. Architectuur leek mij, meer 
dan economie, gericht op de mens in al zijn 
dimensies, zowel materieel als spiritueel.” 

Oecumenische broederschap
De  gesprekken met de ongelovige architect 
bij wie hij werkte maar ook de ziekte van zijn 
vader en het getuigenis van overgave aan de 
Heer wanneer bij hem ongeneeslijke leukemie 
werd vastgesteld, heeft Paul Vanderstuyft 
geholpen om zijn leven helemaal aan de 
Heer te geven. Eerst nog niet als priester, 
maar als broeder binnen de oecumenische 
broedergemeenschap die vanuit de 
Jeruzalemgemeenschap was gegroeid. 
“Ik bracht zo twee jaar in de VS door, twee 
jaar van vorming en onderscheiding. 
Tijdens mijn tweede noviciaatsjaar dat ik 
in Engeland doorbracht groeide duidelijker 
de priesterroeping.” Priester Vanderstuyft 
vertelt: “Na mijn laatste stagejaar had ik met 
de architect waar ik deeltijds voor werkte af 
en toe een gesprek over het geloof. Hij was 
atheïst maar toen hij ziek werd gaf hij toe 
dat hij mijn geloof benijdde omwille van de 
steun die je hieruit kan putten. Zijn ongelovige 
vader  had zich op zijn sterfbed bekeerd en hij 

voor dood achtergelaten. Na drie 
weken coma is hij erdoor gekomen. 
Hij heeft zoals Jezus aan het kruis 
kunnen zeggen: “Vader, vergeef het 
hen, want ze weten niet wat ze doen.”  
“Het voorbeeld van mensen zoals 
mijn grootvader”, vertelt priester 
Vanderstuyft openhartig, “is iets wat 
je geloof opbouwt”. Ook het getui-
genis van zijn eigen moeder tijdens 
haar vier jaar lange ziekte heeft hem 
tijdens zijn jeugd gevormd, voegt 
priester Vanderstuyft eraan toe: “Ze 
is als het ware door het oog van een 
naald gekropen. Vanuit opstandig-
heid is ze tijdens haar ziekteproces 
gegaan naar aanvaarding en ten-
slotte naar geloof. Ze heeft heel wat 
genaden gekregen die ook naar ons 
als kinderen zijn doorgedrongen.”
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Brusselse pastorale eenheid en mocht hij zich 
ook gedeeltelijk vrij maken voor het mystiek 
apostolaat. Priester Paul begon met sessies te 
geven en had een programma op Radio Spes. 

Geestelijk directeur
Monseigneur Léonard, die op dat moment 
nog niet lang onze aartsbisschop was, vroeg 
priester Paul Vanderstuyft om op het seminarie 
van Namen begeleider te worden van de 
seminaristen. Hij heeft deze taak met toewijding 
op zich genomen om zo te kunnen helpen bij de 
geestelijke groei van de toekomstige priesters. 
Na drie jaar werd hij de geestelijke directeur 
van het seminarie. Een viertal jaar geleden 
heeft hij zich, toen door het terugvallen van 
het aantal priesterroepingen de nood voor de 
begeleiding wegviel, nog meer gaan wijden aan 
de ondersteuning van spiritualiteitsgroepen 
en het helpen van mensen die hongerig en 
dorstig zijn naar diepgang, door het geven 
van lezingen en door persoonlijke begeleiding. 
Om dit te kunnen doen werd hij benoemd als 
meewerkend priester in de parochie Sint-Pieter 
te Langdorp. Een paar jaar na de stopzetting 
van Radio Spes, heeft hij het engagement 
om uitzendingen over mystieke lectuur te 
verzorgen terug opgenomen bij Radio Maria. 
Ondertussen heeft priester Vanderstuyft op 
Radio Maria al meer dan 60 uitzendingen 
verzorgd. Radio Maria was op dat moment 
geen onbekende voor hem. Zijn moeder was 
een trouwe luisteraarster. Ook in de parochie 
waar hij nu werkzaam is zijn er verschillende 
luisteraars. Priester Paul maakt de uitzendingen 
thuis en stuurt de opname door naar Radio 
Maria.

Mystieke lectuur
In de uitzendingen op Radio Maria spreekt 
Priester Paul Vanderstuyft over onze relatie met 
God aan de hand van mystieke werken. “Door 
de erfzonde en door onze eigen zonden is ons 
beeld van God als een puzzel die uiteenvalt 
in duizend stukjes”, legt priester Vanderstuyft 
ons begeesterd uit. “Grote spirituele auteurs 
en mystiekers helpen ons om die puzzelstuk-
ken bij elkaar te brengen. Zij hebben zich het 
Woord van God in de H. Schrift eigen gemaakt 
en geven die ons terug met nieuw licht zodat 
we die woorden die ons overgedragen zijn in 

onze huidige situatie kunnen verstaan. God 
roept ons om nu reeds in dit leven bij Hem 
te zijn en met Hem verenigd te leven. God is 
mens geworden, Hij heeft ons aardse bestaan 
gedeeld en Hij verlangt dat wij nu reeds in dit 
aardse bestaan met Hem verenigd leven en 
Hem laten aanwezig zijn. Het geestelijk huwe-
lijk waartoe God ons roept begint hier en nu. 
Naargelang er meer en meer stukken van de 
puzzel in elkaar vallen vereenvoudigt het beeld 
ervan.” Priester Vanderstuyft ervaart het als zijn 
roeping om mensen te helpen om klaarder te 
zien. 

Het wordt tijd om afscheid te nemen van 
priester Paul Vanderstuyft. We zijn blij om 
deze ontmoeting en dankbaar voor het open 
gesprek en het sterke getuigenis. Niemand 
wordt als christen geboren had priester 
Vanderstuyft ons op het hart gedrukt: “Zelfs als 
je het doopsel hebt ontvangen en je gelovige 
ouders hebt kan de genade van het doopsel 
pas groeien door de bewustwording dat we 
kind van God zijn en dat deze gave ons oproept 
om een heilig leven te leiden, gevoed door de 
sacramenten.” Deze woorden klinken in onze 
oren als een warme oproep om ons hierbij te 
laten leiden door de mystieke auteurs, om door 
stilte en gebed Gods aanwezigheid in onszelf te 
zoeken en om God door onze handen te laten 
handelen.

had dat gerespecteerd. Hij beschouwde zich 
daarom meer een agnost dan een atheïst. De 
gesprekken met deze man maakte mij bewust 
dat er een grote nood was om het woord 
van God te brengen bij de mensen. Dikwijls 
werd er in die tijd tijdens de godsdienslessen 
of geloofsavonden meer twijfel gebracht 
dan geloof. Mensen met twijfels en vragen 
kregen vaak niet de juiste antwoorden. Deze 
bewustwording orienteerde mij stilaan naar 
wat ik zou ontdekken in de spiritaliteit en 
mystiek. Het boek van de pater Marist Thomas 
Dubay, mij aangeraden door een medebroeder 
tijdens de periode dat ik in de VS verbleef, was 
voor mij ook belangrijk in deze oriëntatie. Het 
boek geeft een synthese van de spiritualiteit 
van Theresia van Avila en Sint-Jan van het 
Kruis verweven met het Evangelie. In dat 
boek wordt Sint-Paulus, mijn patroonheilige, 
evenzeer gezien als een mystieker. Mijn 
interesse voor de mystieke werken van Jan 
van Ruusbroec kwam enerzijds misschien 
omdat ik geboren ben toen mijn ouders 

in Ruisbroek woonden, maar ook doordat 
mijn grootvader boeken van Ruusbroec 
gelezen had. Op veertienjarige leeftijd kreeg 
ik van hem een kleine pocketuitgave van de 
‘Navolging van Christus’, een boekje waardoor 
ik werd aangesproken. De geestelijke 
armoede rondom mij en het gebrek aan 
arbeiders voor de wijngaard hebben mij naar 
de priesteropleiding georiënteerd. Na een 
jaar opleiding filosofie, twee jaar theologie in 
Leuven en twee licentiaatsjaren in Rome werd 
ik priester gewijd.”

Sociëteit van apostolisch leven
Al snel werd priester Vanderstuyft in de 
parochie ingeschakeld en verzoop hij in 
het werk. Tijdens de jaren dat hij in Rome 
studeerde had hij tijdens de korte momenten 
op het seminarie van Leuven contact met 
de president van het seminarie, pater Jos 
Alaerts s.j., met wie hij sprak over vragen die 
hem bezighielden bij de lectuur van de teksten 
van Ruusbroeck. Pater Jos Alaerts kende 
Ruusbroeck goed omdat hij een kritische 
uitgave van de teksten van Ruusbroeck had 
verzorgd. Hij bracht hem in contact met een 
Franse priester die in zijn parochie mensen 
hielp bij het lezen van mystieke teksten 
en bezig was met het uitbouwen van een 
spiritueel centrum. Priester Vanderstuyft: “In 
de zomer van 1998 ben ik samen met een 
leesgroep vanuit de abdij van Drongen de 
sessies gaan volgen die deze priester gaf. 
Ik ben er daarna regelmatig teruggekeerd. 
Ik heb er in die jaren ook met mijn bisschop, 
kardinaal Danneels, over gepraat. Overtuigd 
dat de mystiekers een antwoord kunnen 
geven aan mensen die twijfelen aan hun 
geloof, heb ik de stap durven zetten om lid 
te worden van de societeit van apostolisch 
leven die net was opgericht door de Franse 
priester. Ik wil mensen helpen om het Woord 
van God te horen en te helpen begrijpen. En 
wie volgens mij het beste begrepen hebben 
wat het Woord van God wil zeggen zijn de 
mystiekers en de grote spirituele auteurs.” 
Als lid van de societeit van apostolisch 
leven bleef er voor priester Vanderstuyft de 
bezorgdheid om zich vrij te kunnen maken 
voor dit apostolaat. Na een jaar van noviciaat 
kreeg hij een benoeming in een andere 
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Ieder schepsel is een meesterwerk, een kostbare 
edelsteen door Gods hand ge-slepen. Toch behaagt 
het de Heer sommigen met meer zorg te bewerken om 
bepaalde wezenlijke woorden van het Evangelie in het 
licht te stellen.

Ieder schepsel is een meesterwerk, een 
kostbare edelsteen door Gods hand 
geslepen. Toch behaagt het de Heer 
sommigen met meer zorg te bewerken 
om bepaalde wezenlijke woorden van 
het Evangelie in het licht te stellen. Deze 
heerlijkheid verkondigen is het doel van 
deze bescheiden uitgave. Zuster Marie 
Martha van de Gekruisigde Jezus is 
een tijdgenote waarvan de blijvende 
herinnering veel zielen getekend heeft. 
Zij wachten om meer te vernemen 
over deze kloosterzuster van wie een 
goddelijke invloed uitstraalde. Jongeren 
en minder jongen hebben nood aan 
beleefde ervaringen van rijkbegaafden,
om Christus, de armen, de lijdenden 
beter te begrijpen; om vertrouwen 
en geloof te behouden in alle 
omstandigheden; om volledig zichzelf 
te kunnen geven.

Moeder 
Martha

«Het is goed de werken van de Heer te 
verkondigen. Zijn heerlijkheid te loven.»

(Tob. 12,7)

In dit nummer en in de komende uitgaven van Porta Fidei willen we u het levensverhaal 
van Moeder Martha delen, verteld door Yvonne van Velsen en uit het Frans vertaald 
door Etienne Buysse. Het levensverhaal werd in 1985 uitgegeven als een brochure bij 
Uitgeverij Jules Hovine. De brochure kreeg als titel: In dienst van de missionerende Kerk 
- Moeder Maria Martha van de Gekruisigde Jezus. Passioniste. 

Ouderlijk huis van Maria Martha

KINDERJAREN

Brussel, 29 september, 1891.
- Weet U het niet? In Sint-Joost-ten-Node 
(Brussel)?
- Neen, niets gelezen in de kranten, niets 
gebeurd.
- Toch wel, er is iets gebeurd! Maar de hemel 
alleen kent het geheim.

«Een meisje, ‘t is een meisje! Ik wou een zoon!», 
zegt de diep ontgoochelde vader. Hij is echt niet 
tevreden. Hij heeft immers reeds een dochter 
van 12 jaar. Een zoon had zijn wensen vervuld, 
maar een dochter!
En grote zus is ook niet gelukkig met die 
indringster die haar geluk komt verstoren! 
Moeder is de goedheid zelf en haar hart gaat 
wijd open voor dit geschenk van de hemel. 
«Als God een meisje gekozen heeft, dan is het 
dat het zo moest zijn», denkt zij. «Hij heeft zijn 
bedoelingen».
Het doopsel heeft plaats op 12 oktober in de 
Sint-Jan-en Nikolaaskerk. De heiligen Martha, 
Hélène en Alice worden haar beschermsters. 
Haar zuster is meter. Vader schikt zich in zijn 
lot. Tenslotte, is zij niet lief? Vader en moeder 
vertroetelen de kleine Martha.

Het kind groeit op. Ze is nu vier jaar. In de 
tram, twee verloofden-omhelzen mekaar; 
twee kloosterzusters bidden hun paternoster. 
Met haar klein vingertje wijst ze naar de jonge 
verloofden en zegt tegen haar moeder: «Later 
zal ik niet zijn zoals zij, maar wel zoals «die» en 
zij wijst naar de zusters.»

Wat gebeurt er in dit kleine hoofdje? 
Geheimzinnige aantrekking. Eerste teken van 
Gods stem? Martha is nog geen vijf jaar en 
gaat reeds naar school. De Zusters van «Notre
Dame», die een half-pensionnaat besturen 
te Elsene (Brussel) op enkele stappen van de 
ouderlijke woning, ontvangen haar met open 
armen. Later, veel later, zal zij nog spreken 
over die zusters en ... de grote marmeren trap, 
prachtig en indrukwekkend.

«Ik herinner mij nog de eerste klasdag, zegt zij. 
Na enkele uren lag ik reeds in ruzie met een 
ander meisje dat haar speeltuig niet wilde 
afgeven!» Zij voegt er nog bij: «Als men mij 
uitlachte, kon het gebeuren dat ik van woede 
stond te trappelen». Verheugen wij ons, zij was 
niet volmaakt van de eerste keer!

Haar moeder was een gelovig mens, haar 
vader een voorbeeldig echtgenoot en 
vader, maar hij had zijn geloof verzaakt. 
Dat is haar groot verdriet.

In de tuin van de school is er een grot met 
een beeld van Onze-Lieve-Vrouw-van 
Smarten die er vereerd wordt. Hoe dikwijls 
zal zij er niet naartoe gaan gedurende 
haar acht schooljaren! Laten wij haar aan 
het woord. «Ik weet dat ik als kind graag
verwijlde voor het beeld van Onze-Lieve-
Vrouw-van-Smarten, dat zich in de tuin
bevond. Ik herinner mij dat ik daar bad 
voor de bekering van mijn vader. Dikwijls
vroeg ik aan Maria me zuiver te bewaren».

 (brief van 15 augustus 1923)

EERSTE COMMUNIE
Martha heeft karakter. Om haar Eerste 
Communie voor te bereiden, besluit zij de 
zachtmoedigheid te veroveren. De grote 
dag van 20 april 1902 is daar. Zij is enkel 
tien en een half jaar en in die tijd was dat 
vroeg om te communiceren. Op het plein 
voor Sint-Bonifacius, haar parochiekerk, 
fluisteren de mensen: «Zie die kleine 
maagd!»

1. Haar moeder: Marie-Josephine De Muylder 
(1 november 1846 - 13 november 1932)
2. Haar vader Ferdinand Vandenputte 
(20 april 1850 - 10 mei 1936)
3. Haar zus Julie 
4. Martha als kind

1 2

3 4



1514

Wat heeft dat kind toch om de sympathie van 
de mensen op te wekken? Bezie haar foto: 
Wat is zij groot en schoon in haar Jezus-kleed! 
Precies een kleine koningin! Laat ons met haar 
de kerk binnengaan. Haar schoolvriendinnen 
zijn talrijk. Dezelfde dag ontvangt ze van 
Monseigneur Vanderstappen het Heilig 
Vormsel. Ieder jaar zal ze zich die grote 
dag herinneren. Zij was bijzonder getroffen 
geweest door de gotische gewelven die tot 
gebed nodigen, door de prachtige gekleurde
ramen van de Calvarieberg, van Onze-Lieve-
Vrouw, Hulp der christenen, tweede patrones 
van de kerk, en van Sint-Bonifacius.

Later zal zij in alle eenvoud schrijven: «Mijn 
eerste communie heeft geen verandering 
gebracht in mijn lauw en onverschillig leven, 
hoewel de Heer me liet voelen dat ik Hem 
moest beminnen.» Zeker, ze is nog een kind 
zoals de anderen. Toch weet ze het reeds dat 
God haar roept om Hem te beminnen.

Het is de gewoonte dat er een tweede 
communiefeest voorbereid wordt voor de 
volgende maand, doch Marthe kan er wegens 
ziekte niet bij tegenwoordig zijn. Zuster Marie 
Alphonsine schrijft haar een briefje en voegt 

er meteen een prentje bij dat Jezus voorstelt 
met de kelk in de ene hand en met de andere 
een kind tegen zijn Hart drukkend. Onder de 
afbeelding, deze woorden: «Denk er aan te 
geven aan je God die zich aan jou geeft».
Dierbare zuster, zonder het te vermoeden was 
je een profeet. De kelk, de priesters, de zielen... 
Ja, ‘t is wel voor hen dat Marthe geroepen zal 
worden om iedere dag, ieder ogenblik haar 
leven te offeren; maar dat uur is nog niet 
gekomen.

Op school behaalt Martha de 4de prijs. 
Vertoningen bijwonen is voor haar een genot 
en zoals alle kinderen is ze gelukkig als ze mee 
mag naar de bioscoop. 

«Aan je God die zich geeft,
 denk eraan ook te geven».

De Heer roept haar tot onthechting. Ze schrijft:

«Op zekere dag, toen ik ongeveer twaalf jaar 
was, heb ik na een filmvertoning zulk een 
afkeer ervan gekregen, dat ik het besluit nam 
er niet meer heen te gaan».

(brief van 17 juli 1911)

De gezondheid van Martha is niet schitterend. 
De dokter raadt het leven op de buiten aan en 
de familie vestigt zich in Wezembeek-Oppem.
Jezus zal in die uitverkoren ziel een 
buitengewone glans laten schitteren. 
Onweerstaanbaar trekt Hij haar aan, doch 
jaren lang gebeurt alles in het geheim.

GOD ALLEEN
Martha wil geen halve maat. God roept haar 
naar de volmaaktheid, naar de vereniging 
met Hem op ieder ogenblik van haar leven. 
Hoe moet ze daar geraken zonder leidsman? 
Ze smeekt de hemel iemand te sturen. Op 
een hoogdag is haar gebed nog vuriger. 
«Ik voelde dat ik verhoord was», zegt ze. De 
wachttijd schijnt haar lang. Aan wie haar 
smart toevertrouwen? Aan OnzeLieve-Vrouw 
natuurlijk. Voor haar beeld smeekt zij opnieuw, 
terwijl de tranen haar langs de wangen lopen. 
Plots wordt haar een priester getoond in het 
zwart gekleed, met op de borst het embleem 
van de Passie van de Heer. «Deze priester is het 
die je zult krijgen als geestelijke leider», zegt de 
Heilige Maagd. De Voorzienigheid heeft haar 
eigen wegen en leidt alles op wonderbare 
wijze. Twee uitverkoren zielen zullen elkaar 
ontmoeten.

Pater Valentinus Elschocht, 29 jaar, een vurig 
missionaris, wordt gelast een klooster met 
een kerk op te richten te Wezembeek-Oppem.
Merkwaardig, maar de villa van de familie 
Vandenputte, de ouders van Martha, ligt 
naast het terrein aangeboden aan de Paters 
Passionisten - zij is er slechts door een 
smalle weg van gescheiden. Twee broeders 
Passionisten, die een dag te vroeg aankomen, 
vinden er onderdak. De volgende morgen 
komen andere kloosterlingen aan, waaronder 
Pater Valentinus. En zie, Martha herkent hem. 
Hij is het inderdaad, die de Heilige Maagd haar 
in het visioen getoond heeft.

Wij zijn in 1906. Zij is nu 14 jaar. Gedurende 20 
jaar zal Pater Valentinus voor die bevoorrechte 
ziel die de hemel hem heeft toevertrouwd, een 
voorzichtig en oplettend raadgever zijn. Haar 
opgang naar Jezus gaat niet zonder strijd, 
maar haar ziel is in goede handen! Zij laat zich 
vormen en neemt het besluit: «Thuis, zelfs al 
denkt zij gelijk te hebben, zal zij onmiddelijk 
gehoorzamen aan haar familieleden, en zelfs 
aan de wensen van de dienstmeid. Zij zal geen 
rekening houden met haar eigen zienswijze, 
haar smaak.»

God smeedt haar ziel voor Hem. Dikwijls is zij 
lijdend, buiten krachten. Hij wil haar volmaakt. 
Zij begrijpt het en beslist: «Ik wil een heilige 
worden.» Reeds als kind was dit haar wens. 
Martha besluit verder: «Nooit klagen, zich nooit 

rechtvaardigen.» Op haar verzoek staat Pater 
Valentinus haar toe dat ze op 9 december 
1912 de belofte doet maagd te blijven. Elke 
maand ontvangt haar leidsman een verslag 
over haar geestelijk leven.

Hier volgen enkele uittreksels:

«Ik voel me aangetrokken tot de versterving. 
Het kost mij veel, geen lichamelijke
boetvaardigheid te doen. Gehoorzaamheid 
vóór alles. De goede God laat mij verstaan 
dat gehoorzamen een dubbele boetedoening 
is, en ik zou liever sterven dan een gegeven 
bevel te overtreden.»

«Ik zal me met zorg toeleygen om in Gods 
tegenwoordigheid te leven. Ik zal zoveel 
mogelijk alles vermijden wat me mijn 
verbondenheid met Hem zou kunnen doen 
verliezen.»

Martha moet strijden om trouw te blijven 
aan de meditatie. Soms doet ze die met 
gemak, soms met onverschilligheid, zelfs met 
tegenzin. Op andere ogenblikken betekenen 
zij een zoete rusttijd.

«Vele malen was, het mij onmogelijk te 
mediteren ... Ik ben zo ongevoelig, koud als 
marmer. Sommige fasen van het lijden van 
Onze Heer, die gewoonlijk zulk een diepe 
indruk op mij maken, laten me om zo te 
zeggen onverschillig.» (brief 1 oktober 1915)

Wanneer het tijd is voor de meditatie, kost 
het haar een grote krachtinspanning om te 
beginnen. Haar lippen prevelen slechts de 
woorden: «Jezus, Jezus ... »

De Heer beloont haar volharding: een blijvende 
vereniging met Hem zal haar deel zijn.

 «Over het algemeen moet ik me niet forceren 
om te mediteren, als ik het woord ‘mediteren’ 
mag gebruiken. Er is niets gelijkaardigs met 
hetgeen de boeken me daarover verklaren. 
‘k  Vind er mijn weg niet in! ‘k  Denk dat het 
juister zou zijn te zeggen dat ik NIETS DOE». 
(brief 2 mei 1916)

De Heer laat haar zijn tegenwoordigheid 
voelen. «Ik zou geen enkel dergelijk ogenblik 
willen ruilen tegen al het goud van de wereld. 
Wat ‘n goedheid van mijn God die zich mij, 
pietluttig aardwormpje, verloren in deze grote 
wereld, herinnert.»

(wordt vervolgd)
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Nieuws 
uit de ‘Wereldfamilie’ van Radio Maria

Marianne Hubin

Europees Congres Radio Maria 
Parijs 2 -5 maart

Van 2 tot 5 maart 2026 vond het Europese Congres plaats. Dit jaar kwamen een 90-tal 
vertegenwoordigers van de verschillende Radio Maria’s uit heel Europa samen in Parijs. Het 
werd een warm en vreugdevol weerzien van vele vrienden uit de grote familie van Radio 
Maria.

Naast enkele financiële overzichten, 
werden de projecten voor de 
Mariathon van dit jaar voorgesteld. 
Het is hoopvol om te zien hoe Radio 
Maria jaar na jaar groeit en hoe wij, 
vanuit België, ons steentje daaraan 
kunnen bijdragen. 

We vernamen ook dat Radio Maria 
volgend jaar 40 jaar bestaat: 2027 
wordt een jubileumjaar! Priester 
Karlo, als vertegenwoordiger van de 
priester-directeurs voor alle Radio 
Maria’s in Europa, vergeleek dit met 
de 40 jaren die Mozes samen met het 
volk van Israël verbleef in de woestijn, 
op weg naar het Beloofde Land. Op 
dezelfde manier moet Radio Maria 
de gids zijn die onze luisteraars helpt 
om zielen naar de hemel te leiden. 
Hij wees ons hierbij op onze grote 
verantwoordelijkheid.

Maandagavond werd het congres 
geopend met een mooie Eucharistieviering, 
voorgegaan door de priester-directeurs, in de 
kapel van Sint-Vincentius a Paulo.

Dinsdag stond het heiligdom van Rue du 
Bac, gekend om de Wonderdadige Medaille, 
centraal. De Eucharistieviering werd gevolgd 
door een rondleiding in de archieven. Het 
was een unieke kans om de gebedenboeken 
en persoonlijke geschriften van Catharine 
Labouré te mogen bekijken. Het hoogtepunt 
was echter de verering van de handen van 
deze heilige, die ooit de knieën  van Onze-
Lieve-Vrouw aangeraakt hebben. Alle 
aanwezigen waren zeer diep onder de indruk 
en voelden de aanwezigheid van Onze-Lieve-
Vrouw van zeer nabij. 

Pater Livio benadrukte via een video-
boodschap het feit dat Radio Maria een 
geschenk is van Onze-Lieve-Vrouw en dat 
we dit geschenk goed moeten bewaren. Ons 
antwoord moet bestaan uit liefde voor Onze-
Lieve-Vrouw, dienstbaarheid en offers. We 
moeten het licht zijn in de donkere wereld die 
vijandig staat tegenover het geloof. We zijn 
een stem van de Kerk en via programma’s 
die de ziel voeden, proberen we Christus in 
het leven van onze luisteraars te brengen. De 
stijl van Radio Maria is er een van nederigheid, 
eenvoud, naastenliefde, van gebed en stilte, 
van diepgang. Hij moedigde ons allen aan 
om door te gaan.

Naast de conferenties was er ook gelegenheid om 
mekaar te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. 
We werden gezegend met prachtig lenteweer 
gedurende deze dagen, waarop we heel bijzondere 
spirituele momenten hebben beleefd, zoals de 
avondaanbidding in Rue du Bac of de vespers in de 
gerestaureerde Notre-Dame-kathedraal. Het werden 
onvergetelijke dagen!

Van harte dank aan het team van Radio Maria 
Frankrijk voor hun gastvrijheid!!! We zijn naar huis 
gegaan met een hart gevuld van dankbaarheid, 
hoop en enthousiasme om al hetgeen we ontvangen 
hebben door te geven aan onze luisteraars.

Els Verschaeren
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Veel planten behoren tot de Mariaflora vanwege 
de betekenis of een legende die met haar verbonden 
is. Het madeliefje (Bellis perennis) is een typische 
aprilbloem die symbool staat voor puurheid en een 
nieuw begin. Een eenvoudige bloem die zeker ook 
past bij het Hoogfeest van Pasen. Het madeliefje 
doet denken aan Maria omdat het wit en nederig 
is. Maar even wit en nederig zijn de gelijkaardige 
bloemetjes van de margriet, het moederkruid, de 
kamille en sommige asters. Door de lange bloei 
van voorjaar tot in de winter is het bloempje op 
afbeeldingen vaak aan de voeten van Maria te zien, 
een verwijzing naar eeuwige liefde en daarmee naar 
onvergankelijkheid.

Volgens een legende (volksverhaal) prikte 
Maria zich in de vinger bij het herstellen van een 
hemdje voor Jezus. Druppeltjes bloed vielen op de 
madeliefjes aan haar voeten en kleurden de witte 
blaadjes een beetje roze-rood.

Streep de vetgedrukte woorden uit de 
evangelielezing van het hoogfeest van 
Pasen door. Er kan horizontaal, verticaal 
en diagonaal gezocht worden. De 
overgebleven letters vormen samen de 
oplossing.

Op de eerste dag van de week kwam 
Maria Magdalena vroeg in de morgen 
— het was nog donker — bij het graf 
en zag dat de steen van het graf was 
weggenomen. Zij rende dan en kwam bij 
Simon Petrus en bij de andere leerling, 
degene van wie Jezus hield, en zei 
hun: “Ze hebben de Heer uit het graf 
genomen en we weten niet waar ze 
Hem hebben neergelegd.” Petrus en de 
andere leerling gingen dus naar buiten 
en kwamen bij het graf. De twee renden 
samen, maar die andere leerling rende 
vooruit, sneller dan Petrus, en kwam als 
eerste bij het graf. Vooroverbukkend zag 
hij de zwachtels liggen; toch ging hij 
niet naar binnen. Toen kwam ook Simon 
Petrus die hem gevolgd was, en hij ging 
het graf binnen. Hij zag de zwachtels 
liggen; de zweetdoek die zijn hoofd 

WOORDZOEKER

UIT DE TUIN VAN MARIA

‘Madeliefje’‘Madeliefje’
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Oplossing

SMS de oplossing naar 0465 07 26 27 en maak kans op een mooi geschenk. 
De oplossing vindt u in het komende nummer van Porta Fidei.
Veel succes!

had bedekt, lag niet bij de zwachtels, maar apart 
opgerold. Toen ging ook de andere leerling, die het 
eerst bij het graf was gekomen, naar binnen; hij 
zag en geloofde. Want zij kenden de Schrift nog 
niet: dat Hij uit de doden moest opstaan. 

Joh. 20, 1-9

RADIO MARIA MOZAMBIQUE

Radio Maria Mozambique 
geroepen om “de stem te zijn 
van hen die geen stem hebben“.

Bij Radio Maria Mozambique, 
in de stad Quelimane, heeft 
de plaatselijke bisschop 
begin maart de medewerkers 
van Radio Maria ontmoet 
in het radiostation, om hen 
aan te moedigen in hun 
pastorale missie via de 
communicatiemiddelen.

De radiozender, die sinds eind 
jaren ‘90 in het land actief is, 
heeft een onderstation in deze 
stad en zijn hoofdkantoor in 
de hoofdstad Maputo. Tijdens 
de ontmoeting herinnerde 
de bisschop eraan dat een 
katholieke radiozender niet 
alleen een informatiemiddel is, 
maar vooral een bron van hoop 
voor de bevolking. Hij benadrukte 
met name dat Radio Maria 
geroepen is om “de stem te zijn 
van hen die geen stem hebben”, 
door ruimte te bieden aan het 
lijden en de noden van de meest 
kwetsbare en vergeten mensen 
in de samenleving.

De bisschop bedankte ook de 
vrijwilligers en medewerkers 
van de radiozender voor hun 
dagelijkse inzet en herinnerde 
eraan dat het werk dat wordt 
verricht in de programma’s, het 
gebed en de evangelisatie een 
ware pastorale missie is, die 
troost, solidariteit en geloof kan 
brengen in de huizen van vele 
luisteraars in dit Afrikaanse land.

RADIO MARIA LESOTHO

Op Radio Maria Lesotho wordt het programma 
uitgezonden waarin de Tanzaniaanse politie en de 
afdeling Verkeersveiligheid aan het woord komen.

MEETING AMERICA

Na de continentale meeting voor Europa in Parijs, 
volgende er ook de continentale meeting voor het 
Amerikaanse continent. Deze vond plaats in Mexico!

RADIO MARIA FILIPIJNEN
Radio Maria in de Filipijnen organiseerde een moment 
van gebed in een lokaal ziekenhuis. Zo kregen enkele 
zieken die het wenste ook de ziekenzalving. Radio Maria 
is altijd nabij!
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PROGRAMMAOVERZICHT

VRIJDAG 24/04 ZATERDAG 25/04 ZONDAG 26/04

7:30 Pelgrim in eigen land 7:30 Boecat 7:30 Boecat

9:50 Catechismus 10:00 De week van Radio Maria 8:50 De rots in de branding

10:30 Quo Vadis 10:45 Kerk in Nood 10:00 Eucharistieviering

13:00 Kruisweg 13:00 Quo Vadis 13:00 Kerk in Nood

14:15 Radio Vaticaan 14:30 Muziek 14:15 Vivendo

16:00 De Kerk leeft 16:00 Boecat 16:00 Boecat

17:30 De week van Radio Maria 17:30 Het Inzicht 17:30 Pelgrim in eigen land

19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 Vivendo 19:30 De wereld van Radio  Maria

20:15 Anno Domini 20:30 De leeswijzer 20:15 Klassiekuur

20 - 26 april 2026

MAANDAG 20/04 DINSDAG 21/04 WOENSDAG 22/04 DONDERDAG 23/04

7:30 Elke dag telt 7:30 Elke dag telt 7:30 Elke dag telt 7:30 Elke dag telt

9:50 Catechismus 9:50 Catechismus 10:00 Radio Vaticaan live 9:50 Catechismus

10:30 De Kerk spreekt 10:30 De leeswijzer 11:15 Verhalen van Sint-Jozef 10:30 De rots in de branding

13:00 Rozenkrans vanuit Kibeho 13:00 Kerk in Nood 13:00 Anno Domini 13:00 Klassiekuur

14:15 Vivendo 14:15 Radio Vaticaan 14:15 Talitakoum 14:15 De wereld van Radio  Maria

16:00 Elke dag telt 16:00 Elke dag telt 16:00 Elke dag telt 16:00 Elke dag telt

17:30 Radio Vaticaan 17:30 De wereld van Radio  Maria 17:30 De rots in de branding 17:30 Radio Vaticaan

19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 Muziek 19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 Het Inzicht

20:15 De Kerk leeft 20:00 Menslievend 20:15 Kathovisie 20:30 Pelgrim in eigen land

LUISTERAARS 
AAN HET WOORD

Beste medewerkers van 
Radio Maria Begië,              

Ik luister graag en vaak 
naar uw radio. Mooie 
programma’s en fijne 
stemmen om naar te 
luisteren.
                    

Een luisteraar uit Nederland

Heel erg bedankt voor jullie 
waardevolle programma’s. 
Zo super wat jullie doen!
Jullie uitzendingen en muziek 
bieden een rustpunt in 
deze drukke, chaotische 
wereld. Dankzij jullie kan ik 
mijn geloof verdiepen.
Dank je wel!

Kris

Schitterende 
catechismusreeks! Zoveel 
dank om deze opnieuw uit 
te zenden en beschikbaar te 
stellen tijdens deze vasten.

Reactie op de uitzending 
van de catecheses voor de 

vastentijd op de website van 
Radio Maria

Ook wij, de luisteraars 
van Bijbel in één jaar, 
moeten jullie danken. Een 
speciaal dankwoord aan 
de mevrouw die elke dag 
de Bijbelpassages zo mooi 
en perfect voorlas. Het 
maakte de soms toch wel 
zeer moeilijke passages 
beter lees(hoor)baar. We 
zullen haar stem missen, of 
toch niet helemaal, want 
de podcast kan opnieuw 
en opnieuw beluisterd 
worden dankzij de moderne 
technologie. Nogmaals 
merci. Met warme groeten,

Viviane 

VRIJDAG 17/04 ZATERDAG 18/04 ZONDAG 19/04

7:30 Pelgrim in eigen land 7:30 Boecat 7:30 Boecat

9:50 Catechismus 10:00 De week van Radio Maria 8:50 De rots in de branding

10:30 Menslievend 10:45 De Kerkleraars 10:00 Eucharistieviering

13:00 Kruisweg 13:00 Menslievend 13:00 De Kerkleraars

14:15 Radio Vaticaan 14:30 Muziek 14:15 Vivendo

16:00 De Kerk leeft 16:00 Boecat 16:00 Boecat

17:30 De week van Radio Maria 17:30 Het Inzicht 17:30 Pelgrim in eigen land

19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 Vivendo 19:30 De wereld van Radio  Maria

20:15 Ga tot Jozef 20:30 Mystieke lectuur 20:15 Klassiekuur

13 - 19 april 2026                                                          

MAANDAG 13/04 DINSDAG 14/04 WOENSDAG 15/04 DONDERDAG 16/04

7:30 Jeugdcatechese 7:30 Jeugdcatechese 7:30 Jeugdcatechese 7:30 Jeugdcatechese

9:50 Catechismus 9:50 Catechismus 10:00 Radio Vaticaan live 9:50 Catechismus

10:30 De Kerk spreekt 10:30 Mystieke lectuur 11:15 Verhalen van Sint-Jozef 10:30 De rots in de branding

13:00 Rozenkrans vanuit Kibeho 13:00 De Kerkleraars 13:00 Ga tot Jozef 13:00 Klassiekuur

14:15 Vivendo 14:15 Radio Vaticaan 14:15 Talitakoum 14:15 De wereld van Radio  Maria

16:00 Jeugdcatechese 16:00 Jeugdcatechese 16:00 Jeugdcatechese 16:00 Jeugdcatechese

17:30 Radio Vaticaan 17:30 De wereld van Radio  Maria 17:30 De rots in de branding 17:30 Radio Vaticaan

19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 Muziek 19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 Het Inzicht

20:15 De Kerk leeft 20:00 Quo Vadis 20:15 Kathovisie 20:30 Pelgrim in eigen land

3de PaaszondagH. Martinus IH. Martinus I

4de PaaszondagH. AnselmusH. Anselmus H. Marcus evangelistH. Marcus evangelistH. JorisH. Joris

VRIJDAG 10/04 ZATERDAG 11/04 ZONDAG 12/04

7:30 Pelgrim in eigen land 7:30 Boecat 7:30 Boecat

9:50 Catechismus 10:00 De week van Radio Maria 8:50 De rots in de branding

10:30 Quo Vadis 10:45 Koken met Hildegard 10:00 Eucharistieviering

13:00 Kruisweg 13:00 Quo Vadis 13:00 Koken met Hildegard

14:15 Radio Vaticaan 14:30 Muziek 14:15 Vivendo

16:00 De Kerk leeft 16:00 Boecat 16:00 Boecat

17:30 De week van Radio Maria 17:30 Het Inzicht 17:30 Pelgrim in eigen land

19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 Vivendo 19:30 De wereld van Radio  Maria

20:15 Anno Domini 20:15 De leeswijzer 20:15 Klassiekuur

Beloken Pasen
Zondag van Barmhartigheid

Zaterdag
 in het octaaf van Pasen

6 - 12 april 2026 * OCTAAF VAN PASEN                                                         

MAANDAG 6/04 DINSDAG 7/04 WOENSDAG 8/04 DONDERDAG 9/04

7:30 Jeugdcatechese 7:30 Jeugdcatechese 7:30 Jeugdcatechese 7:30 Jeugdcatechese

8:50 Muziek 9:50 Catechismus 10:00 Radio Vaticaan live 9:50 Catechismus

10:00 Eucharistieviering 10:30 De leeswijzer 11:15 Verhalen van Sint-Jozef 10:30 De rots in de branding

13:00 Rozenkrans vanuit Kibeho 13:00 Koken met Hildegard 13:00 Anno Domini 13:00 Klassiekuur

14:15 Vivendo 14:15 Radio Vaticaan 14:15 Talitakoum 14:15 De wereld van Radio  Maria

16:00 Jeugdcatechese 16:00 Jeugdcatechese 16:00 Jeugdcatechese 16:00 Jeugdcatechese

17:30 Radio Vaticaan 17:30 De wereld van Radio  Maria 17:30 De rots in de branding 17:30 Radio Vaticaan

19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 Muziek 19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 Het Inzicht

20:15 De Kerk leeft 20:00 Menslievend 20:15 Kathovisie 20:30 Pelgrim in eigen land

Paasmaandag
Dinsdag 

in het octaaf van Pasen
Woensdag

 in het octaaf van Pasen
Donderdag

 in het octaaf van Pasen
Vrijdag

 in het octaaf van Pasen

H. Fidelis van SigmaringenH. Fidelis van Sigmaringen
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7 - 20 april
Liefde en zelfrespect

door E.H. Esparza

21 & 23 april
Het getijdengebed

door E.H. Arthur Janssens 

24 april - 8 mei
De vruchten van de 

Heilige Geest
door E.H. Bart Goossens

11 - 12 mei
De zalige Alvaro

del Portillo
door E.H. Pierre François

15 mei
Christelijke spiritualiteit

door  Prof. Herman De Dijn

15 mei
De gaven van de 

Heilige Geest
door E.P. Patrick Lens

Op maandag, dinsdag, 
donderdag en vrijdag  

om 9u50 

April

Catechismus
PROGRAMMAOVERZICHT

VRIJDAG 1/05 ZATERDAG 2/05 ZONDAG 3/05

7:30 Pelgrim in eigen land 7:30 Boecat 7:30 Boecat

9:50 Catechismus 10:00 De week van Radio Maria 8:50 De rots in de branding

10:30 Menslievend 10:45 De Kerkleraars 10:00 Eucharistieviering

13:00 Kruisweg 13:00 Menslievend 13:00 De Kerkleraars

14:15 Radio Vaticaan 14:30 Muziek 14:15 Vivendo

16:00 De Kerk leeft 16:00 Boecat 16:00 Boecat

17:30 De week van Radio Maria 17:30 Het Inzicht 17:30 Pelgrim in eigen land

19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 Vivendo 19:30 De wereld van Radio  Maria

20:15 Ga tot Jozef 20:30 Mystieke lectuur 20:15 Klassiekuur

27 april - 3 mei 2026

MAANDAG 27/04 DINSDAG 28/04 WOENSDAG 29/04 DONDERDAG 30/04

7:30 Elke dag telt 7:30 Elke dag telt 7:30 Elke dag telt 7:30 Elke dag telt

9:50 Catechismus 9:50 Catechismus 10:00 Radio Vaticaan live 9:50 Catechismus

10:30 De Kerk spreekt 10:30 Mystieke lectuur 11:15 Verhalen van Sint-Jozef 10:30 De rots in de branding

13:00 Rozenkrans vanuit Kibeho 13:00 De Kerkleraars 13:00 Ga tot Jozef 13:00 Klassiekuur

14:15 Vivendo 14:15 Radio Vaticaan 14:15 Talitakoum 14:15 De wereld van Radio  Maria

16:00 Elke dag telt 16:00 Elke dag telt 16:00 Elke dag telt 16:00 Elke dag telt

17:30 Radio Vaticaan 17:30 De wereld van Radio  Maria 17:30 De rots in de branding 17:30 Radio Vaticaan

19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 Muziek 19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 Het Inzicht

20:15 De Kerk leeft 20:00 Quo Vadis 20:15 Kathovisie 20:30 Pelgrim in eigen land

H. Pius VH. Pius V H. Jozef ArbeiderH. Jozef ArbeiderH. Catharina van SiënaH. Catharina van Siëna H. AthanasiusH. Athanasius

VRIJDAG 8/05 ZATERDAG 9/05 ZONDAG 10/05

7:30 Pelgrim in eigen land 7:30 Boecat 7:30 Boecat

9:50 Catechismus 10:00 De week van Radio Maria 8:50 De rots in de branding

10:30 Quo Vadis 10:45 Kerk in Nood 10:00 Eucharistieviering

13:00 Kruisweg 13:00 Quo Vadis 13:00 Koken met Hildegard

14:15 Radio Vaticaan 14:30 Muziek 14:15 Vivendo

16:00 De Kerk leeft 16:00 Boecat 16:00 Boecat

17:30 De week van Radio Maria 17:30 Het Inzicht 17:30 Pelgrim in eigen land

19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 Vivendo 19:30 De wereld van Radio  Maria

20:15 Ga tot Jozef 20:30 De leeswijzer 20:15 Klassiekuur

4 - 10 mei 2026

MAANDAG 4/05 DINSDAG 5/05 WOENSDAG 6/05 DONDERDAG 7/05

7:30 Elke dag telt 7:30 Elke dag telt 7:30 Elke dag telt 7:30 Elke dag telt

9:50 Catechismus 9:50 Catechismus 10:00 Radio Vaticaan live 9:50 Catechismus

10:30 De Kerk spreekt 10:30 De leeswijzer 11:15 Verhalen van Sint-Jozef 10:30 De rots in de branding

13:00 Rozenkrans vanuit Kibeho 13:00 Koken met Hildegard 13:00 Ga tot Jozef 13:00 Klassiekuur

14:15 Vivendo 14:15 Radio Vaticaan 14:15 Talitakoum 14:15 De wereld van Radio  Maria

16:00 Elke dag telt 16:00 Elke dag telt 16:00 Elke dag telt 16:00 Elke dag telt

17:30 Radio Vaticaan 17:30 De wereld van Radio  Maria 17:30 De rots in de branding 17:30 Radio Vaticaan

19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 Muziek 19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 Het Inzicht

20:15 De Kerk leeft 20:00 Menslievend 20:15 Kathovisie 20:30 Pelgrim in eigen land

H. Bloed van Onze Heer H. Bloed van Onze Heer 
Jezus ChristusJezus Christus  Z. Charles Deckers Z. Charles Deckers 6de Paaszondag

11 - 17 mei 2026

MAANDAG 11/05 DINSDAG 12/05 WOENSDAG 13/05 DONDERDAG 14/05

7:30 Elke dag telt 7:30 Elke dag telt 7:30 Elke dag telt 7:30 Elke dag telt

9:50 Catechismus 9:50 Catechismus 10:00 Radio Vaticaan live 9:50 Catechismus

10:30 De Kerk spreekt 10:30 Mystieke lectuur 11:15 Verhalen van Sint-Jozef 10:30 De rots in de branding

13:00 Rozenkrans vanuit Kibeho 13:00 De Kerkleraars 13:00 Anno Domini 13:00 Klassiekuur

14:15 Vivendo 14:15 Radio Vaticaan 14:15 Muziek 14:15 De wereld van Radio  Maria

16:00 Elke dag telt 16:00 Elke dag telt 16:00 Elke dag telt 16:00 Elke dag telt

17:30 Radio Vaticaan 17:30 De wereld van Radio  Maria 17:30 De rots in de branding 17:30 Radio Vaticaan

19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 Muziek 19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 Het Inzicht

20:15 De Kerk leeft 20:00 Quo Vadis 20:15 Kathovisie 20:30 Pelgrim in eigen land

H. PancratiusH. Pancratius O.L.-Vrouw van FatimaO.L.-Vrouw van Fatima HEMELVAART VAN DE HEERHEMELVAART VAN DE HEER

5de Paaszondag

VRIJDAG 15/05 ZATERDAG 16/05 ZONDAG 17/05

7:30 Pelgrim in eigen land 7:30 Boecat 7:30 Boecat

9:50 Catechismus 10:00 De week van Radio Maria 8:50 De rots in de branding

10:30 Menslievend 10:45 De Kerkleraars 10:00 Eucharistieviering

13:00 Kruisweg 13:00 Menslievend 13:00 De Kerkleraars

14:15 Radio Vaticaan 14:30 Muziek 14:15 Vivendo

16:00 De Kerk leeft 16:00 Boecat 16:00 Boecat

17:30 De week van Radio Maria 17:30 Het Inzicht 17:30 Pelgrim in eigen land

19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 Vivendo 19:30 De wereld van Radio  Maria

20:15 Anno Domini 20:30 Mystieke lectuur 20:15 Klassiekuur

H. Petrus ChanelH. Petrus Chanel

7de Paaszondag H. Dimpna H. Dimpna



Getijdengebed
Lezingendienst om 6u30
Lauden om 8u30
Middaggebed om 12u05
Vespers om 17u00
Completen om 21u30

Eucharistie
Op zondagen en feestdagen 
om 10u00
Alle andere dagen om 9u00

Regina Caeli
Iedere dag om 7u00, 12u00, 
18u00 en OuOO

Rozenkransgebed
Iedere dag  om 7u05, 12u15, 18u30 
en om 23u30

Kroontje van de Goddelijke 
Barmhartigheid 

Iedere dag om 15 u

Bijbellezing
Tijdens de nacht 
tussen 0u05 en 3u00

Catechismus
Op maandag, dinsdag, donderdag en 
vrijdag telkens om 9u50

Het Woord spreekt
Iedere dag behalve op woensdag en 
vrijdag, telkens om 11u30 en om 
19u05

VASTE PROGRAMMATIE OP RADIO MARIA
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De Heer is werkelijk opgestaan!


