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EDITORIAAL

Goede vrienden,

Dit is de laatste Porta Fidei die verschijnt in het Jubeljaar dat we 
wensen te beëindigen met de mooie afbeelding van de Basiliek 
van de heilige Paulus buiten de muren. De plaats waar de grote 
apostel en ook wel één van de grootste missionarissen van de 
Kerk begraven ligt. Een plaats die ons nog steeds inspireert om zijn 
werk verder te zetten tot de vier uithoeken van de wereld. Radio 
Maria is met haar wereldwijde netwerk werkelijk op weg om in 
zijn voetsporen te treden. Eenzelfde boodschap van het geloof 
verspreiden wij, dezelfde vertroosting door het geloof schenken wij, 
een gelijke aanmoediging in het geloof geven wij. Moge de grote 
apostel ons blijven inspireren en begeleiden. Dit vragen we tevens 
op het moment dat we ons voorbereiden op een verhuis van de 
werking van Radio Maria van Egenhoven naar Tienen. We hebben 
jullie al uitgebreid ingelicht tijdens onze laatste Mariathon van 8 
december tot 12 december. We zijn ieder van jullie zeer dankbaar 
voor de verkregen steun ter gelegenheid van dit jaarlijkse gebeuren 
waarbij we oproepen om Radio Maria te ondersteunen met uw 
gebed en gave. Graag vraag ik u bij het begin van het nieuwe jaar: 
mogen we blijven rekenen op deze steun?

Als we vandaag kijken naar de heilige Paulus dan zien we vaak zijn 
prachtige en aanmoedigende brieven. We aanschouwen zijn lange 
reizen waardoor hij onvermoeibaar Jezus Christus verkondigt. We 
riskeren echter soms te vergeten hoe groot de bekering was die 
de heilige Paulus heeft beleefd. Van grote vervolger wordt hij een 
trouwe dienaar van Jezus en zijn Evangelie. Deze bekering heeft 
hij te danken aan één speciaal moment, een ontmoeting met de 
levende Heer die in al zijn barmhartigheid Paulus plaatst voor een 
ware keuze. “Waarom vervolg je mij?”, wat eigenlijk gelijk staat 
aan de vraag “Erken je mijn liefde niet?”. Door het vervolgen van 
de christenen en de gehele Kerk wordt Jezus zelf vervolgt. Neen, 
Jezus vroeg niet “Waarom vervolg je mijn leerlingen?” maar wel 
“Waarom vervolg je mij?”.  En van de ontkenning van de liefde 
van Christus zal Paulus komen tot de ware erkenning. De keuze 
zal gemaakt worden om Jezus, en alleen Jezus nog te dienen. Die 
ontmoeting die we allen nodig hebben op een bepaald moment 
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van ons leven, en de keuze die we moeten 
maken omtrent de liefde van God, zie 
daar de ware missie van Radio Maria. 
Door de verkondiging van het Evangelie 
via de radio, gedragen door het gebed, 
en met de nodige rust, treedt Radio Maria 
in de voetsporen van de heilige Paulus, 
zowel in zijn missie als in zijn bekering. 
Mogen er velen geraakt worden door een 
ware ontmoeting met Jezus die leidt tot 
bekering en tot een keuze waarbij men 
de liefde van de Heer erkent. En daartoe 
rekenen we nogmaals op uw steun. In 
de nieuwe studio’s en bureaus zal ons 
werk met uw hulp nog kwaliteitsvoller 
zijn. Dankbaar sluiten we dus een groot 
hoofdstuk van onze geschiedenis van 
14 jaren radio maken, en starten we het 
vervolg met een nieuw hoofdstuk vanuit 
de mooie stad Tienen in het klooster 
van de Zusters Passionisten en aan de 
voet van het graf van haar stichteres, de 
dienares Gods Moeder Martha. Moge de 
heilige Paulus ons werk begeleiden en 
inspireren zodat we met uw steun onze 
missie kunnen vervolgen.

Tot slot wensen we jullie allen een zeer 
gezegend Nieuwjaar. Mogen we dit jaar 
allen dichter gebracht worden bij God, en 
dit met de inspiratie van de heilige Paulus 
en onder de bescherming van onze 
hemelse Moeder.

Pr. Karlo Tyberghien
Programmadirecteur Radio Maria

RECEPTEN EINDEJAAR

Vecteezy.com

KOOKPROGRAMMA 
VOLGENS DE HEILIGE HILDEGARD

HERTENGEBRAAD 
Ingrediënten: 
1 kg hertengebraad – 100 g boter – 2 koffielepels 
steenzout – 1 koffielepel witte peper – 2 koffielepels 
bertram

Werkwijze:
• Bak het hertengebraad aan in de boter.
• Laat op een middelmatig vuur garen.
• Gaartijd ongeveer 45 minuten.
• Kruid met zout, peper en bertram.
• Voeg wat water bij de jus en laat zachtjes

inkoken.

KNOLSELDERPUREE
Ingrediënten: 
1 knolselder – 1 liter water – peper en zout

Werkwijze:
• Schil de knolselder.
• Snijd in kleine stukjes en kook de knolselder 15 
minuten.
• Pureer de knolselder.
• Het overtollige water kan dienen voor de soep.
• Kruid met peper en zout

KWEEPEERMOES
Ingrediënten: 
4 grote kweeperen – driekwart liter water – 
4 koffielepels rietsuiker (of meer, naar smaak)

Werkwijze:
• Schil de kweeperen en snijd ze in kleine stukken.
• Laat ze garen in het water, ongeveer 20 
minuten.
• Pureer de kweeperen.
• Voeg de suiker erbij.
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HOOP IS ‘INTUÏTIE’.
AMBROSIUS VAN MILAAN
27 SEPTEMBER 2025

Dierbare broeders en zusters, goedemorgen 
en welkom!

Het jubileum maakt ons tot pelgrims van 
hoop, omdat we een grote behoefte aan 
vernieuwing voelen die ons en de hele aarde 
aangaat.

Ik zei zojuist ‘voelen’: dit werkwoord – voelen 
– beschrijft een beweging van de geest, 
een intelligentie van het hart die Jezus 
vooral bij de kleinen aantrof, dat wil zeggen 
bij mensen met een nederige geest. Vaak 
voelen geleerde mensen namelijk weinig, 
omdat ze denken dat ze alles al weten. Het 
is daarentegen mooi om nog ruimte in je 
hoofd en hart te hebben, zodat God zich kan 
openbaren. Wat een hoop wanneer er nieuwe 
intuïties ontstaan bij het volk van God!

Jezus verheugt zich hierover, hij is vol vreugde, 
omdat hij merkt dat de kleinen intuïtie 
hebben. Zij hebben de sensus fidei, die als 
een ‘zesde zintuig’ van eenvoudige mensen 
voor de dingen van God is. God is eenvoudig 
en openbaart zich aan eenvoudige mensen. 
Daarom is er een onfeilbaarheid van het 
volk van God in het geloof, waarvan de 
onfeilbaarheid van de paus een uitdrukking 
en dienst is (cf. Conc. Ecum. Vat. II, Lumen 
gentium, 12; Internationale Theologische 
Commissie, Il sensus fidei nella vita della 
Chiesa, 30-40).
Ik wil graag een moment uit de geschiedenis 
van de Kerk in herinnering brengen, dat 

laat zien hoe hoop kan voortkomen uit 
het intuïtieve vermogen van het volk. In 
de vierde eeuw werd de Kerk in Milaan 
verscheurd door grote conflicten en de 
verkiezing van de nieuwe bisschop mondde 
uit in een ware rel. De civiele autoriteit, 
gouverneur Ambrosius, kwam tussenbeide 
en bracht met zijn grote luistervaardigheid 
en bemiddelingsvermogen rust. Het verhaal 
vertelt dat toen een kinderstem opstond en 
riep: “Ambrosius bisschop!”. En zo riep ook het 
hele volk: “Ambrosius bisschop!”.

Ambrosius was niet eens gedoopt, hij was 
slechts een catechumeen, dat wil zeggen 
dat hij zich voorbereidde op de doop. Het volk 
voelde intuïtief echter iets diepgaands in deze 
man en koos hem. Zo kreeg de Kerk een van 
haar grootste bisschoppen en een kerkleraar.
Ambrosius wil eerst niet, hij vlucht zelfs weg. 
Dan begrijpt hij dat dit een roeping van God 
is, laat zich dopen en tot bisschop wijden. En 
hij wordt christen door bisschop te worden! 
Ziet u wat een groot geschenk de kleinen aan 
de Kerk hebben gegeven? Ook vandaag is dit 
een genade om te vragen: christen worden 
terwijl men de ontvangen roeping beleeft! Ben 
je moeder, ben je vader? Word dan christen 
als moeder en vader. Ben je ondernemer, 
arbeider, leraar, priester, religieuze? Word dan 
christen op je eigen manier. Het volk heeft dit 
‘gevoel’: het begrijpt of we christenen worden 
of niet. En het kan ons corrigeren, het kan ons 
de weg naar Jezus wijzen.

Sint-Ambrosius heeft in de loop der jaren 
veel teruggegeven aan zijn volk. Hij bedacht 
bijvoorbeeld nieuwe manieren om psalmen 
en hymnen te zingen, te vieren en te prediken. 
Hij had zelf intuïtie, en zo nam de hoop toe. 

*www.vatican.va

Naar aanleiding van het 
jubeljaar werden door 

paus Franciscus  en 
paus Leo XIV speciale 

jubileumcatecheses 
gegeven. De twee 

catecheses van paus 
Leo XIV, die we u hier 

aanreiken  geven een 
vervolg aan deze speciale 

jubileumcatecheses 
waarvan u er reeds twee 

kon lezen in het vorige 
nummer van Porta Fidei.
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Augustinus bekeerde zich door zijn prediking 
en werd door hem gedoopt. Intuïtie is een 
manier om te hopen, laten we dat niet 
vergeten!

Ook zo laat God zijn Kerk voortgaan en wijst 
hij haar nieuwe wegen. Intuïtie is het gevoel 
van de kleinen voor het komende Koninkrijk. 
Moge het jubileum ons helpen klein te worden 
volgens het Evangelie, om intuïtief te zijn en 
Gods dromen te dienen!

HOOPVOL ZIJN IS ‘KIEZEN’.
CLARA VAN ASSISI
4 OKTOBER 2025

Dierbare broeders en zusters, goedemorgen en 
welkom allemaal! 

In de zojuist voorgelezen Bijbeltekst (Lc. 16, 13-14) 
merkt de evangelist op dat sommige mensen, 
nadat ze naar Jezus hadden geluisterd, Hem 
bespotten. Zijn woorden over armoede leken 
hen absurd. Om precies te zijn, ze voelden zich 
geraakt in hun gehechtheid aan geld.
Beste vrienden, jullie zijn gekomen als pelgrims 
van hoop, en het jubileum is een tijd van 
concrete hoop, waarin ons hart vergeving en 
barmhartigheid kan vinden, zodat alles op een 
nieuwe manier kan beginnen. Het jubileum 
opent ook de hoop op een andere verdeling van 
de rijkdom, op de mogelijkheid dat de aarde van 
iedereen is, want in werkelijkheid is dat niet zo. In 
dit jaar moeten we kiezen wie we willen dienen, 
gerechtigheid of ongerechtigheid, God of geld.

Hopen is kiezen. Dat betekent minstens twee 
dingen. Het meest voor de hand liggende is 
dat de wereld verandert als wij veranderen. 
Daarvoor maken we de pelgrimstocht, het is 
een keuze. De Heilige Deur wordt doorlopen 
om een nieuwe tijd binnen te gaan. De 
tweede betekenis is dieper en subtieler: 
hopen is kiezen, want wie niet kiest, wanhoopt. 
Een van de meest voorkomende gevolgen 
van geestelijke droefheid, dat wil zeggen van 
luiheid, is dat men niets kiest. Wie dat ervaart, 
wordt dan overmand door een innerlijke 
luiheid die erger is dan de dood. Hopen is 
daarentegen kiezen.

DE GEBEDSINTENTIE 
VAN DE HEILIGE VADER

TOEVERTROUWD AAN ZIJN WERELDWIJDE 
GEBEDSNETWERK 

JANUARI
VOOR HET GEBED MET HET WOORD VAN GOD 

Laten we bidden dat onze gebeden aan de hand 
van Gods Woord ons leven mogen voeden en een 
bron van hoop in onze gemeenschappen mogen 
zijn en ons zo kunnen helpen een meer broederlijke 
en missionaire Kerk op te bouwen.

Ik wil vandaag een vrouw 
gedenken die, met de 
genade van God, wist te 
kiezen. Een moedig meisje 
dat tegen de stroom in 
ging: Clara van Assisi. En 
ik ben blij dat ik over haar 
kan spreken op de feestdag 
van Sint-Franciscus. We 
weten dat Franciscus, door 
te kiezen voor evangelische 
armoede, moest breken met 
zijn familie. Maar hij was een 
man: er was wel schandaal, 
maar dat was minder groot. 
De keuze van Clara was nog 
indrukwekkender: een meisje 
dat net als Franciscus wilde 
zijn, dat als vrouw net zo vrij 
wilde leven als die broeders!
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Clara begreep wat het evangelie 
vraagt. Maar zelfs in een stad die 
zich christelijk noemt, kan het 
evangelie, als het serieus wordt 
genomen, een revolutie lijken. 
Toen, net als nu, moet er gekozen 
worden! Clara heeft gekozen, en 
dat geeft ons grote hoop. We 
zien namelijk twee gevolgen van 
haar moed om dat verlangen te 
volgen: ten eerste vonden veel 
andere meisjes uit die streek 
dezelfde moed en kozen ze 
voor de armoede van Jezus, het 
leven van de zaligsprekingen; 
ten tweede was die keuze geen 
eendagsvlieg, maar houdt 
ze stand tot op de dag van 
vandaag. De keuze van Clara 
heeft overal ter wereld roepingen 
geïnspireerd en dat blijft ze tot 
op de dag van vandaag doen.
Jezus zegt: je kunt niet twee heren 
dienen. Op die manier is de Kerk 
jong en trekt ze jongeren aan. 
Clara van Assisi herinnert ons 
eraan dat jongeren het evangelie 
mooi vinden. Dat is nog steeds 
zo: jongeren houden van mensen 
die een keuze hebben gemaakt 
en de gevolgen van hun keuze 
dragen. En dat zet anderen ertoe 
aan om ook te kiezen. Het is een 
heilige navolging: men wordt 
geen ‘kopie’, maar iedereen die 
voor het evangelie kiest, kiest 
voor zichzelf. Men verliest zichzelf 
en vindt zichzelf. De ervaring leert 
dat het zo gaat.
Laten we dus bidden voor de 
jongeren; en laten we bidden 
dat we een Kerk mogen zijn die 
niet het geld of zichzelf dient, 
maar het Rijk van God en zijn 
gerechtigheid. Een Kerk die, net 
als de heilige Clara van Assisi, de 
moed heeft om op een andere 
manier in de stad te wonen. Dat 
geeft hoop!

Menslievend

WIJ MOCHTEN IN DECEMBER TE GAST ZIJN BIJ HET WZC TWEE POORTEN IN
TIENEN VOOR EEN RONDLEIDING IN HET HUIS. IN HET ONTHAAL SPRAKEN WE MET
RUTH EN SILKE, RESPECTIEVELIJK DE DIRECTRICE EN HET HOOFD BEWONERS-
ZORG, DIE ZICHZELF VOORSTELDEN EN ONS ALVAST WAT VERTELDEN OVER HET
HUIS. BEIDEN BEKLEEDDEN HUN FUNCTIE NOG MAAR ACHT WEKEN. ZIJ WAREN
ZICH DUS NOG VOLOP AAN HET INWERKEN. DAARNA TROKKEN WE HET WOON-
ZORGCENTRUM IN OM ENKELE BEWONERS TE BEZOEKEN.

WIE OOK DOOR DE GANGEN LIEP, WAS SINTERKLAAS MET ZIJN PIETEN. WE
KONDEN HEN ONDERSCHEPPEN OM HET TE HEBBEN OVER DE GEÖRGANISEERDE
ACTIVITEITEN, ZO WAREN ZE LAATST NOG OP UITSTAP GEWEEST NAAR DE ZOO
PLANCKENDAEL.
HET GESPREK MET BEWONER BERT IS ONS SPECIAAL BIJGEBLEVEN. HIJ VERTELDE
ONS HOE HIJ AL VAN JONGS AF AAN LIJDT ONDER PSYCHISCHE PROBLEMEN EN
IN VEEL VERSCHILLENDE PSYCHIATRISCHE INSTELLINGEN GEZETEN HEEFT. SINDS
ENKELE JAREN WOONT HIJ IN HET WOONZORGHUIS EN HIER IS HIJ ECHT THUIS-
GEKOMEN. HIJ WORDT GOED VERZORGD, MAAR HIJ KAN OOK ANDEREN HELPEN. 
HIJ IS DE JONGSTE BEWONER EN HELPT GRAAG IN HET HUIS ALS VOORLEZER, 
ROLSTOELDUWER ENZOVOORT.

WE LICHTEN OOK KORT HET GESPREK MET HOOFDVERPLEEGKUNDIGE SANDY UIT. 
HAAR BUREAU IS IN DEZELFDE RUIMTE ALS DE EETZAAL OP DE EERSTE VERDIE-
PING. ZIJ VERTELDE ONDER ANDERE HOE ZIJ DAAR IN HET BEGIN ERG AAN MOEST
WENNEN, MAAR HOE ZEER ZE HET NU OP PRIJS STELT DAT ZE ZICHTBAAR IS VOOR
HAAR BEWONERS EN DAT DE DREMPEL ZEER LAAG IS VOOR IEDEREEN OM HAAR
AAN TE SPREKEN.
HARTELIJK BEDANKT AAN ALLE BEWONERS EN PERSONEELSLEDEN VAN HET WZC
TWEE POORTEN IN TIENEN OM HUN DEUREN VOOR ONS OPEN TE ZETTEN!
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REPORTAGE

Voor een ontmoeting met priester Daniel Dewitte hebben we afgesproken in het klooster van 
de zusters van Liefde te Kortemark. Priester Daniël Dewitte draagt er iedere dag de mis op 
voor de zusters. Op zondag preekt hij niet alleen voor de zusters, maar via de uitzending van 
de eucharistie op Radio Maria, ook voor de vele luisteraars. Hij heeft ook al heel wat uren door-
gebracht in de opnamestudio van Radio Maria die een aantal jaren geleden werd ingewijd 
in het kloostergebouw van de zusters gelegen aan de Hospitaalstraat voor de opname van 
verschillende catechesereeksen voor het programma Catechismus. Graag willen we in deze 
reportage het getuigenis van deze vrijwilliger van Radio Maria met u delen.

Op bezoek 
bij priester Daniël Dewitte

Joris Abts

Priesterleven te Kortemark
Priester Daniël Dewitte heeft vorig jaar zijn 
vijftig-jarige priesterjubileum gevierd. Ook 
al is priester Dewitte met pensioen, zijn dag 
is nog goed bezet. Bijna dagelijks gaat hij 
naar het Woonzorgcentrum Blijvelde, voor 
ziekenbezoek, stervensbegeleiding en de 
viering van de eucharistie met de bewo-
ners van het woonzorgcentrum. Dit doet hij 
al meer dan 42 jaar. Iedere dag viert hij de 
mis bij de zusters en tweemaal per week is 
hij al om 7 uur ’s ochtends beschikbaar voor 
de biecht, het sacrament van verzoening. 
Het vroeg opstaan is een gewoonte die hij 
al heeft opgebouwd tijdens de jaren op het 
seminarie. Een mooie tijd waar hij graag 
aan terugdenkt, vooral de jaren op het se-
minarie in Brugge. Priester Daniël vertelde 
ons enthousiast over zijn jeugdjaren en zijn 
weg naar het seminarie. We laten hem hier 
graag zelf aan het woord.

“Ik werd geboren in Zerkegem, een deelge-
meente van Jabbeke, in 1949. Ik heb er tien 
jaar gewoond en heb er een hele mooie tijd 
gehad. Pas vanaf mijn vijf jaar ben ik naar 
school geweest. We hadden er goede on-
derwijzers. Op die plaats, rond die tijd, zo een 
vier of vijf jaar oud had ik al, zonder het te 
weten mijn roeping gevonden. Op een be-
paalde dag was ik met mijn vader buiten 
in de weide om de omheining na te kijken 
voordat de koeien buiten gelaten werden. 
In die tijd was de natuur nog mooi. Er liep 
een kabelend beekje, er zaten nog vissen in. 
Het gras was zeer lang, als klein kind kon ik 
er bijna niet door. Ik was er alleen met mijn 
vader. Op een bepaald moment had ik een 
innig gevoel, een zalig gevoel van een aan-
wezigheid. “Dat is toch prachtig”, dacht ik bij 
mezelf. “Iedereen zou dat eigenlijk moeten 
kennen, die aanwezigheid.” Ik wist niet wat 
het was, God kende ik nog niet. Ik dacht: 
“Daarvoor wil ik leven. Ik wil leven voor die 
aanwezigheid, iedereen moet dit weten en 
ik wil daarvan getuigen”. Een korte tijd la-
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ter gingen we met de klas naar de kerk voor een bid-
dag. In elke parochie van het bisdom was er ieder jaar, 
voor elke parochie op een andere dag een biddag met 
uitstelling van het H. Sacrament om te bidden voor het 
bisdom.  Ik herinner me niet dat ik daarvoor al in de kerk 
was geweest. In die tijd gingen de kleine kinderen niet 
mee naar de kerk. Daar ervaarde ik dezelfde aanwezig-
heid als in de weide. Later heb ik het mysterie van God 
en Christus beter leren kennen. Deze ervaring heeft mijn 
leven bepaald. Als ik God beter leerde kennen heb ik 
steeds het verlangen blijven voelen om de weg van het 
priesterschap te gaan en om voor God te leven. 

Als ik naar het vierde leerjaar ging, op tienjarige leeftijd, 
zijn we verhuisd naar Gistel, dicht bij de abdij waar in die 
tijd de zusters Benedictinessen leefden en sinds 2007 de 
Gemeenschap ‘Moeder van Vrede’ gevestigd is. Ik werd 
misdienaar, juist op het moment van de Godelieveda-
gen. Die beginnen op de dag van haar martelaarschap 
op 6 juli (de H. Godelieve werd vermoord op 6 juli 1070) 
en eindigen op 30 juli, de dag van haar heiligverkla-
ring (de H. Godelieve werd heilig verklaard op 30 juli 
1084). Deze vijfentwintig dagen waren hoogdagen voor 
de abdij. Het was de ene bedevaart na de anderen. De 
parochies kwamen met een bus. De misdienaars gin-
gen met de priester mee met het kruis, de mis werd 
gediend en ook tijdens het lof met een korte aanbid-
dingsplechtigheid waren de misdienaars erbij. Daar is 
mijn roeping verder gegroeid. Maar ook op school. De 
meesters waar ik in Gistel bij in de klas zat hebben me 
veel geleerd. Ik bleef misdienaar, ook tijdens mijn jaren 
in het college van Oostende. Met dankbaarheid denk ik 
terug aan de priester-leraar Gerard Danneels die ons 
in het laatste jaar Godsdienst, Latijn en Grieks gaf. Hij 
vroeg me op een bepaald moment wat ik wou doen na 
het college. Bij hem heb ik mijn hart opengelegd. Op 
het einde van het gesprek zei hij me om niet te twijfelen 

over mijn roeping en mijn aanvraag 
te doen bij het seminarie. “Er zal altijd 
iemand achter u staan, die u draagt”, 
gaf hij nog mee. Op het seminarie van 
Brugge heb ik vier jaar les gevolgd. 
Daarna moesten we een jaar onder-
breken om onze legerdienst te doen. Ik 
heb aan dat jaar heel veel gehad. Na 
drie maanden opleiding heb ik negen 
maanden gewerkt in Brussel, in het 
militair hospitaal. Ik heb dat werk zo 
graag gedaan dat ik erover dacht om 
bij te tekenen. In de voorbije jaren had 
ik soms geleden aan het gebrek aan 
ernst van andere seminaristen, die la-
ter het seminarie verlieten. 

Tijdens de legerdienst had ik geleerd 
om water in de wijn te doen. We slie-
pen samen met 18 seminaristen en 
broeders op één slaapzaal. Na dat 
jaar vergeleek ik niet meer en kon het 
allemaal verdragen. Het studeren na-
dien ging mij minder af. Ik werd naar 
Leuven gestuurd. Ik ben er ziek gewor-
den, ik leed onder een angstneurose 
die zich voor de eerste keer getoond 
heeft toen er een medestudent ernstig 
onwel was geworden. Die ziekte heeft 
een rem gezet op mijn leven. Ik heb 
mijn verdere leven, ook bij het misle-
zen, hinder gehad van beven van mijn 
hand en mijn benen en de schrik om te 
vallen. Ik werd na de wijding benoemd 
als onderpastoor te Oudenburg, op 
een tiental kilometers van mijn thuis. 
Omwille van mijn ziekte heb ik dit niet 
kunnen volhouden. De begrafenissen 
met zoveel mensen versterkten de 
angststoornis. Ik moest telkens gaan 
zitten. Ik mocht er niet verder werken 
van de dokters. Ik heb dan gebeden 
tot pater Pio, die toen nog niet hei-
ligverklaard was. Daarop heeft de 
bisschop mij benoemd als aalmoe-
zenier van het Woonzorgcentrum 
Godtsvelde te Kortemark, dat nu na 
de fusie met het Woonzorgcentrum 
van het OCMW Blijvelde heet. Ik heb 
er een hele mooie tijd beleefd en ben 
er nog steeds betrokken bij de pas-
toraal, hoewel ik nu officieel op pen-
sioen ben.” 
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Aalmoezenier
De tijd in Kortemark is voor 
priester Daniël een geluk-
kige tijd geweest. Hij kijkt 
er met veel dankbaarheid 
op terug. Er is in die tijd wel 
heel veel veranderd. Vooral 
de manier waarop men nu 
omgaat met het levens-
einde raakt priester Daniël. 
Door het instellen van een 
pijnpomp bij een termina-
le patiënt is er nog weinig 
mogelijkheid tot stervens-
begeleiding. Priester Daniël 
betreurt ook de houding van de familie bij een 
overlijden: “Het doet mij pijn dat in een ster-
venssituatie de kinderen er vaak niet meer 
voor openstaan dat de ziekenzalving gege-
ven wordt, zelfs als hun stervende moeder of 
vader het graag zouden gewild hebben.” Hij 
vraagt zich ook af waarom alles zo snel moet 
gaan bij een overlijden. Vroeger was de tijd 
voor het overlijden vaak een heel intense pe-
riode van begeleiding, geeft priester Daniël 
ons mee. Hij bracht veel tijd door met zowel de 
stervende als met de familie. Het moment van 
ziekenzalving en het gebed voor de stervende, 
wanneer men de stervende toevertrouwt aan 
God, waren vaak hele mooie momenten. Er 
was ook nauwe samenwerking met de zusters 
die meewerkten in de verzorging. Bij hen was 
de voorbereiding op de ziekenzalving priori-
teit binnen de zorg voor de stervende. “Op het 
moment van de begrafenis wist ik reeds alles 
over de overledene dat nodig was om de uit-
vaart voor te bereiden”, vertelde priester Da-
niël met een glimlach. “We hebben toen hele 
mooie overlijdensberichten en doodsprentjes 
kunnen maken. Men kon in die tijd nog echt af-
scheid nemen van de mensen”. Het afscheid 
bij het levenseinde in het klooster gebeurt ook 
nu heel sereen. “Hier is geen pijnpomp no-
dig”, beklemtoont priester Dewitte. “De zusters 
sterven allemaal heel rustig, met gebed om-
geven.“ Priester Daniël vertelt ons hoe hij ge-
raakt werd door de manier waarop de heilige 
Carlo Acutis gestorven is, omgeven door het 
gebed van familie en vrienden, gesterkt door 
de H. Communie, alsof de hemel en de aarde 

elkaar raakten op het moment van zijn heen-
gaan uit deze wereld naar de hemel.

Nu krijgt priester Daniël bij zijn werk in het 
woonzorgcentrum de hulp van twee anima-
trices. Regelmatig wordt er door hen inge-
pland wanneer de bewoners het sacrament 
voor de zieken kunnen ontvangen. Het wordt 
met de bewoners besproken en voorbereid en 
per dienst aangeboden. Priester Daniël hoopt 
zijn aalmoezenierstaak in het woonzorgcen-
trum zolang zijn gezondheid en zijn leeftijd het 
toelaten te kunnen verderzetten.

Zusters van Liefde
Priester Daniël werkte niet alleen samen met 
de zusters in het woonzorgcentrum. Hij geeft 
ons mee dat de tijd in Kortemark voor hem 
ook een tijd was waarin hij via de retraites die 
hij kon meevolgen in het klooster van de zus-
ters veel gekregen heeft. De retraites werden 
gegeven door Nederlandse jezuïeten, pater 
Bodts en pater Willekens. “Ik heb er heel veel 
van geleerd. Van de inleidingen door de pa-
ters, in gebed opgenomen, waardoor ik als ik 
een homilie moet maken dadelijk een associ-
atie kan maken met wat diep in mij zit van wat 
ik gehoord heb tijdens de retraites.” Pater Da-
niël begint de voorbereiding van een homilie 
door de lezingen te bekijken in gebed in de 
kapel. Voor de bewoners van het woonzorg-
centrum Godsvelde, voor wie de lezingen vaak 
moeilijk waren om te begrijpen, probeerde hij 
de verschillende lezingen in verband te bren-
gen met elkaar en met het geloof. Soms liet 
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hij zich inspireren door een christelijke schrij-
ver, maar meestal maakte hij de preken zelf 
en was hij blij om in de teksten telkens nieu-
we verrassende dingen te mogen ontdekken. 
Ook nu verzorgt hij voor de zusters iedere dag 
een korte homilie. “Ik heb leren preken in de 
H. Bloedkapel. Ik had toen nog geen last van 
vrees, ook als ik voor de gouverneur moest 
preken. Nu zou ik benauwd zijn”, geeft priester 
Daniël toe.

Eucharistieviering op Radio Maria
Sinds enige tijd draagt priester Daniël Dewit-
te de mis op die op zondag vanuit de kapel 
van de Zusters van liefde wordt uitgezonden 
op Radio Maria. “In het begin gaf dit mij wat 
ongerustheid”, bekent priester Dewitte. “Ik was 
onzeker over wat ik moest preken, maar pries-
ter Karlo, de programmadirecteur van Radio 
Maria, stelde mij gerust.” Ook de luisteraars 
moedigden hem aan door in een berichtje 
of aan de telefoon hun dankbaarheid  uit te 
drukken voor de uitzending van de eucharistie 
en de mooie homilieën op zondag. De eerste 
kennismaking met Radio Maria was reeds ja-
ren tevoren geweest, in de beginjaren toen hij 
gevraagd werd om voor te bidden bij de uit-
zending van de vespers, die toen nog uitge-
zonden werden vanuit Nederland via de mid-
dengolf.

Catechismus
Vier keer per week kan met op Radio Maria na 
de eucharistieviering luisteren naar een ca-
techese. Priester Daniël heeft in het verleden 
met veel toewijding heel wat uitzendingen 
verzorgd. Een eerste catechesereeks die hij 
heeft ingesproken was een reeks met 14 afle-
veringen over de Geloofsbelijdenis. Het was 
de herwerking van een catechese die hij en-
kele jaren tevoren gebracht had voor oudere 

vormelingen, zeventien- en  achttienjarigen. 
Het was een uiteenzetting van de geloofspun-
ten aan de hand van het symbolum van het 
geloof of de twaalf artikelen.
In 18 andere afleveringen heeft hij een toe-
lichting gegeven bij de mysteries van de ro-
zenkrans. “Het is mijn geestelijk testament, 
hetgeen waarvan ik leef”, vertrouwt priester 
Daniël ons toe. Het was voor hem een enorm 
werk om de twintig mysteries van de rozen-
krans uit te leggen. Maar het is tot stand ge-
komen met de hulp van de inspiratie van de 
H. Geest, benadrukt hij ons. Priester Daniël 
Dewitte bidt zelf ook vaak de rozenkrans. Het 
is een moment waarop hij alle noden van de 
mensen die hij tegenkomt en die hem om ge-
bed vragen bij de Heer brengt. Hij bidt dan ook 
voor de noden van de wereld. 
In 9 andere uitzendingen van Catechismus 
vertelde Priester Daniel Dewitte over Jezus en 
de Joodse wortels van de Eucharistie. Hij doet 
dit aan de hand van het gelijknamige boek 
van Brant Pitre. Priester Daniël bevestigt dat 
hij door de voorbereidingen op de catecheses 
ook zelf veel heeft bijgeleerd: “Het is prachtig 
om te zien hoe Jezus, die een Jood was, tij-
dens het Laatste Avondmaal teruggrijpt naar 
deze Joodse wortels die we ook terugvinden 
in onze viering van de eucharistie”. Het boek 
vertelt bijvoorbeeld over de toonbroden die 
als herinnering aan het verbond in de tempel 
bewaard werden. Deze toonbroden worden 
het brood van het aanschijn genoemd. Drie 
keer per jaar gingen de Joden naar de tempel 
om te kijken naar deze toonbroden. Deze bro-
den werden door de priester uit ‘de Taberna-
kel’ in de tempel gehaald en aan de mensen 
getoond met de woorden: “ziehier Gods liefde 
voor u”. Het boek vertelt ook over Jezus als het 
nieuwe paaslam, over de band tussen Jezus’ 
sterven en verrijzen en de uittocht uit Egypte. 
Toch is voor priester Daniël ons geloof veel 
meer dan een voortzetting van de Joodse 
godsdienst. De Joden hebben Christus ver-
worpen. De openbaring van God in Christus 
gaat verder dan de Joodse godsdienst. Van-
uit elke godsdienst kan men zich tot Christus 
bekeren.

Kiezen voor God
Wanneer we priester Daniël vragen of hij nog 
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KOOKPROGRAMMA 
VOLGENS DE HEILIGE HILDEGARD

HUTSEPOT 

Ingrediënten: 
1 kg kippenbouten - 2 pastinaken - 4 wortelen -2 
courgetten - 
2 venkelknollen - 1 knolselder - zout - witte peper - 
bertram - galgant

Werkwijze:
• Doe in een grote pot 2 liter water
• Schil alle groenten en snijd ze in kleine 
stukjes of schijfjes
• Leg in het water een bodem knolselder en 
daarop enkele kippenbouten
• Leg de wortelen op de bouten
• Werk zo afwisselend verder: groenten en 
kippenbouten in lagen
• Breng alles aan de kook en laat een uurtje 
garen
• Kruid met zout, peper, bertram en galgant

In deze hutsepot gebruik ik geen kool of rapen want die liggen 
zwaar op de maag. In plaats van kip kun je ook werken met 
gekookte kikkererwten en/of gekookte kastanjes. De hutsepot is 
de dag nadien nog lekkerder.

APPELS IN DE OVEN 

Ingrediënten: 
4 kleine appels - 4 kaneelstokjes - 4 koffielepels rietsuiker - 
2 dl water - 4 koffielepels amandelschilfers

Werkwijze:
• Haal het klokhuis uit de appels met een appelboor
• Doe het water in een ovenschotel
• Plaats de appels in de ovenschotel
• Steek in iedere appel een kaneelstokje
• Strooi de suiker en de amandels over de appels
• Laat 45 minuten garen in de oven op 180°C

RECEPTEN JANUARI
ideeën heeft voor andere ca-
techesereeksen op Radio Ma-
ria, antwoordt hij dat hij graag 
was ingegaan op een vraag 
om een reeks heiligenverhalen 
te brengen voor de vastentijd 
maar betreurt dat de vorming 
aan de universiteit te Leuven 
op vlak van kerkgeschiedenis in 
gebreke is gebleven. Er waren 
in die tijd heel wat professoren 
die alles in vraag stelden, maar 
nooit een antwoord gaven, had 
priester Daniël al vroeger in ons 
gesprek aangegeven.  In een 
tijd dat de studie van de ‘God 
is dood’-theologie in de mode 
was had hij zich toegelegd op 
de vraag ‘wat betekent Christus 
voor mij (Christus pro me)’ in 
de geschriften en de prediking 
van Bonhoeffer. Een studie die 
hij omwille van zijn ziekte nooit  
heeft kunnen afmaken.
Het getuigenis van de heili-
ge Carlo Acutis betekent voor 
priester Daniël dat men in iede-
re tijd, ook in de onze kan kiezen 
om voor God te leven. 
Onze gast keek naar de klok 
en was verwonderd dat hij zo 
lang had gesproken. Wij waren 
dat niet, want we wisten dat hij 
goed kon preken!



12

Nele Uytterhoeven

Het
Bedevaartsoord 
van Sint-Jozef 
in Smakt In het programma 

‘Ga tot Jozef‘
maken we 
maandelijks kennis 
met een heiligdom in 
de wereld toegewijd 
aan de Heilige Jozef

De geschiedenis van de kapel gaat terug tot 1699, toen 
Johan Albert Bouwens van der Boye, baron van Nee-
rijse en heer van Venray, de kapel stichtte. De kapel 
diende aanvankelijk als rectoraatskerk voor de bewo-
ners van Smakt en Holthees, waar openbare katholie-
ke erediensten nog niet overal waren toegestaan. Een 
rectoraatskerk is een kerkgebouw dat officieel geen 
parochiekerk is, maar wel onder het geestelijk bestuur 
van een rector of vicaris staat. Het belangrijkste mo-
tief voor de bouw was de grote afstand tot de paro-
chiekerk in Venray-dorp, waardoor inwoners niet in 
staat waren de vroegmis bij te wonen. Voor de Hoog-
mis bleven ze naar Venray-dorp gaan. In de 18e en 19e

eeuw groeide de verering van Sint-Jozef, vooral onder 
impuls van rector Franciscus Cremers (1854-1930), 
die de bedevaart en de devotie van pelgrims sterk sti-
muleerde.

Het bedevaartcomplex bestaat uit de oor-
spronkelijke kapel uit 1699, de Sint-Jozefkerk 
uit 18861, het Pelgrimshuis uit 1910, het pro-
cessiepark van rond 1900 en het Karmelie-
tenklooster uit 1949. In maart vinden er da-
gelijks eucharistievieringen plaats, waarbij 
het hoogfeest van Sint-Jozef op 19 maart 
het hoogtepunt vormt. Tijdens deze viering 
is er gelegenheid voor individuele zegenin-
gen op voorspraak van Sint-Jozef.
1Deze kerk werd later afgebroken omwille van ernstige 
beschadigingen tijdens WOII. In 1969 werd een nieuwe moderne 
kerk ingewijd.
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Ga tot Jozef
1STE WOENSDAG VAN DE MAAND

OM 13U
HERHALING: 

OP VRIJDAG IN DIEZELFDE WEEK
OM 20U15

HET JOZEFBEELD EN DE DEVOTIE
Het oorspronkelijke Jozefbeeld is een gepoly-
chromeerd houten cultusbeeld van ca. 50 cm 
hoog. Het beeld toont Sint-Jozef als voedster-
vader van Jezus, het Christuskind aan de hand 
leidend. Jozef maakt met zijn andere hand 
een wijzend gebaar, terwijl het kind zijn arm-
pje uitstrekt naar de gelovigen. Het eenvoudi-
ge beeld, waarschijnlijk uit de eerste helft van 
de 18e eeuw en een product van volkskunst, 
werd in 1999 gerestaureerd. Het huidige beeld 
in de kapel is een replica en staat in een barok 
retabel van rond 1700, met het alliantiewapen 
van de stichter Johan Albert Bouwens van der 
Boye en zijn vrouw. Vroeger beschikte de ka-
pel over een reliek van Sint-Jozef, afkomstig 
uit de St. Petrusbandenkerk in Venray, maar 
deze reliek is inmiddels verdwenen.

Traditioneel kent de verering in Smakt een 
drievoudige dimensie: Sint-Jozef als patroon 
van een gelukkige levensstaat, van het chris-
telijk huisgezin en van een zalige dood. De 
kapel kende vanaf 1699 twee feestdagen: het 
feest van Sint-Jozef op 19 maart en de zondag 
na het feest van Sint-Mattheus. Al in de 18e 
eeuw kwamen bedevaartgangers van buiten 
Smakt en Holthees, zoals blijkt uit het reken-
boek van de kapelmeesters. Tijdens de bloei-
periode vanaf 1887 groeide het aantal pel-
grims sterk, onder andere uit Cuijk, Beugen en 
zelfs Den Haag. Rector Cremers liet in 1910 het 
Pelgrimshuis bouwen om de grote toestroom 
van bedevaartgangers te kunnen verzorgen.

Na de Tweede Wereldoorlog namen de on-
geschoeide karmelieten de geestelijke ver-

zorging van Smakt op zich. Onder hun leiding 
bleef de Jozefdevotie bloeien, met jaarlijks ca. 
20.000 bezoekers. De kapel en het Pelgrims-
huis bieden ruimte voor bezinning en gebed, 
waarbij commercie zoveel mogelijk wordt 
geweerd om het pure karakter van de be-
devaartplaats te behouden. Sinds 2022 valt 
Smakt onder het kerkbestuur van Venray.

DE JOZEF-MARIA-ROUTE: VERBINDING TUSSEN SMAKT EN
KEVELAER

Smakt is ook een belangrijk startpunt van de 
Jozef-Maria-route, die Sint-Jozef in Smakt 
verbindt met het Mariabedevaartsoord van 
Kevelaer in Duitsland. Deze pelgrimsroute 
symboliseert de wederzijdse verering van Jo-
zef en Maria in de grensregio van Nederland 
en Duitsland. Pelgrims lopen door de rustige 
landschappen van Noord-Limburg en het 
Duitse Kleve, waarbij onderweg gebedshui-
zen, kapellen en rustpunten het pelgrims-
ritueel ondersteunen. De route versterkt de 
eeuwenoude traditie van pelgrimage in deze 
regio en verbindt twee belangrijke devotie-
centra, waarbij zowel persoonlijke gebeden 
als gemeenschappelijke geloofservaringen 
centraal staan.
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Kevin Colle

Deze congregatie werd gesticht door een bijzondere 
vrouw die zeer recent tot ‘Dienares Gods’ werd 
verklaard: Moeder Martha van de Gekruisigde Jezus, 
geboren als Martha Vandenputte.

In deze pelgrimstocht mogen we haar niet alleen 
beter leren kennen, maar leggen we de weg af van de 
geboorteplaats van de nieuwe congregatie tot aan 
de oprichting van het klooster te Tienen. Ga met ons 
mee van het ouderlijke huis in Wezembeek-Oppem 
in de nabijheid van het het toenmalige klooster van 
de Paters Passionisten, via Sint-Joris-Weert naar 
Kumtich en uiteindelijk de locatie van de nieuwe 
studio’s van Radio Maria!

We bidden onderweg op voorspraak van de Heilige 
Maagd Maria en Moeder Martha voor al onze intenties 
die we met ons meedragen.

Iedere 
donderdag 
om 20u30
met heruitzending 
op vrijdag om 7u30 
en op zondag 
om 13u

U heeft het al gehoord en vernomen… 
Radio Maria verhuist! 

We gaan van Egenhoven, 
vlak bij Leuven, 

naarTienen!
en zullen ons nieuwe thuis maken 

bij de Zusters Passionisten 
van de Heilige Paulus van het Kruis.

1. 2.

1. VOORMALIG PASSIONISTENKLOOSTER
GEBOUWD IN 1907. PATER VALENTINUS
ELSCHOCHT, GEESTELIJKE LEIDSMAN VAN
MOEDER MARTHA EN MEDESTICHTER VAN DE
CONGREGATIE, LEEFDE HIER TOT AAN ZIJN DOOD
IN 1929. DAARNA WERD DE NIEUWE RECTOR, 
PATER BASILIUS, DE NIEUWE GEESTELIJKE LEIDSMAN
VAN DE CONGREGATIE EN VAN MOEDER MARTHA.

2. OUDERLIJK HUIS VAN MOEDER MARTHA
HET OUDERLIJKE HUIS WERD JAMMER GENOEG
AFGEBROKEN EN DIENDE PLAATS TE MAKEN VOOR
ENKELE APPARTEMENTEN. DE CONGREGATIE KENDE
HIER HAAR START OP 8 DECEMBER 1927.

U heeft het al gehoord en vernomen… U heeft het al gehoord en vernomen… U heeft het al gehoord en vernomen… U heeft het al gehoord en vernomen… 

Pelgrim in eigen landPelgrim in eigen land
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 ‘Pelgrimsbriefje’

“De luisteraars zullen, hopelijk, 
heel snel ontdekken met deze 
afleveringen hoe bijzonder 
Moeder Martha was én is. We 
mogen echt zeggen dat ze in 
‘geur van heiligheid’ is overleden 
en dat ze voor alle luisteraars 
van Radio Maria een bijzondere 
voorspreekster zal zijn. Op de 
plaatsen staan waar zij met zoveel 
moeite, doorzettingsvermogen én 
een nooit aflatend vertrouwen 
in God heeft geleefd was een zeer 
bijzondere ervaring en ik ben 
dan ook heel blij dat we zo de 
spiritualiteit van Moeder Martha 
dichter bij alle luisteraars kunnen 
brengen, vooral zij die lijden en 
het moeilijk hebben. “

4. VOORMALIGE PASTORIE
VAN KUMTICH
HET IS OP DEZE PLAATS DAT PATER BASILIUS
EEN OMMEKEER VAN HART ZAL KENNEN
EN ALSNOG ERKENT DAT DE ‘WEG NAAR
TIENEN’ DE WIL VAN GOD IS VOOR DE
CONGREGATIE. VANDAAG IS HET EEN PRIVÉ-
WONING. 

1.
2.

3.

3.

3. BIESENHOF
IN DIT KASTEELTJE, DAT NU
EEN DIERENARTS PRAKTIJK
HERBERGT, WOONDE
MOEDER MARTHA MET
HAAR MEDEZUSTERS NA DE
NOODZAKELIJKE VERHUIS
VANUIT WEZEMBEEK-OPPEM. 
ZE VERBLEEF HIER VAN 1928 
TOT 1932.

5. KLOOSTER ZUSTERS PASSIONISTEN EN
NIEUWE STUDIO’S VAN RADIO MARIA

4.

5.

RADIO MARIA
TIENEN

RADIO MARIA
EGENHOVEN
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MET GROTE DANKBAARHEID KIJKEN WE TERUG NAAR VIJF
DAGEN MARIATHON. WE HEBBEN TIENEN, DE ZUSTERS
PASSIONISTEN EN MOEDER MARTHA BETER LEREN KENNEN. 
WE HEBBEN OOK TERUGGEBLIKT OP 14 JAAR RADIO MARIA
IN ONS LAND, HIER IN EGENHOVEN.

OP DEZE MOOIE VRIJDAG 12 DECEMBER, DE 14DE

VERJAARDAG VAN RADIO MARIA, HEBBEN WE VREUGDEVOL
EUCHARISTIE MOGEN VIEREN. HET WAS EEN MOOIE AVOND
MET LUISTERAARS, WELDOENERS EN SYMPATHISANTEN. DIT
ALS AFSLUITER VAN DEZE BIJZONDERE MARIATHON VOOR DE
VERHUIS NAAR TIENEN.

€65.312 HEBBEN ONZE WELDOENERS GESCHONKEN VOOR
DEZE VERHUIS. GROOT IS ONZE DANK!
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Veertiende verjaardag van
Radio Maria

Veertiende verjaardag van
Radio Maria



JAN VAN BIJLERT, DE AANBIDDING VAN DE DRIEKONINGEN, 1600-1700

Makkabese Opstand (vervolg)

Dag 303 1 januari 2 Makkabeeën 6 Wijsheid 1-2 Spreuken 24, 21-26

Dag 304 2 januari 2 Makkabeeën 7 Wijsheid 3-4 Spreuken 24, 27-29

Dag 305 3 januari 2 Makkabeeën 8 Wijsheid 5-6 Spreuken 24, 30-34

Dag 306 4 januari 2 Makkabeeën 9 Wijsheid 7-8 Spreuken 25, 1-3

Dag 307 5 januari 2 Makkabeeën 10 Wijsheid 9-10 Spreuken 25, 4-7

Dag 308 6 januari 2 Makkabeeën 11 Wijsheid 11-12 Spreuken 25, 8-10

Dag 309 7 januari 2 Makkabeeën 12 Wijsheid 13-14 Spreuken 25, 11-14

Dag 310 8 januari 2 Makkabeeën 13 Wijsheid 15-16 Spreuken 25, 15-17

Dag 311 9 januari 2 Makkabeeën 14 Wijsheid 17-18 Spreuken 25, 18-20

Dag 312 10 januari 2 Makkabeeën 15 Wijsheid 19 Spreuken 25, 21-23

Het evangelie volgens de heilige Lucas

Dag 313 11 januari Lucas 1-2 Spreuken 25, 24-26

Dag 314 12 januari Lucas 3-5 Spreuken 25, 27-28

Dag 315 13 januari Lucas 6-8 Spreuken 26, 1-3

Dag 316 14 januari Lucas 9-10 Spreuken 26, 4-6

Dag 317 15 januari Lucas 11-12 Spreuken 26, 7-9

Dag 318 16 januari Lucas 13-16 Spreuken 26, 10-12

Dag 319 17 januari Lucas 17-19 Spreuken 26, 13-16

Dag 320 18 januari Lucas 20-22, 38 Spreuken 26, 17-19

Dag 321 19 januari Lucas 22, 39-24,53 Spreuken 26, 20-23

De Kerk

Dag 322 20 januari Handelingen 1 Romeinen 1 Spreuken 26, 24-26

Dag 323 21 januari Handelingen 2 Romeinen 2-3 Spreuken 26, 27-28

Dag 324 22 januari Handelingen 3 Romeinen 4-5 Spreuken 27, 1-3

Dag 325 23 januari Handelingen 4 Romeinen 6-7 Spreuken 27, 4-6

Dag 326 24 januari Handelingen 5 Romeinen 8 Spreuken 27, 7-9

Dag 327 25 januari Handelingen 6 Romeinen 9-10 Spreuken 27, 10-12

Dag 328 26 januari Handelingen 7 Romeinen 11-12 Spreuken 27, 13-14

Dag 329 27 januari Handelingen 8 Romeinen 13-14 Spreuken 27, 15-17

Dag 330 28 januari Handelingen 9 Romeinen 15-16 Spreuken 27, 18-20

Dag 331 29 januari Handelingen 10 1 Korintiërs 1-2 Spreuken 27, 21-22

Dag 332 30 januari Handelingen 11 1 Korintiërs 3-4 Spreuken 27, 23-27

Dag 333 31 januari Handelingen 12 1 Korintiërs 5-6 Spreuken 28, 1-3

Iedere dag om 
15u20 en om 3u20

Nieuwe reeks  
iedere dag 
om 22u35

Bijbel in één jaar
LEES

SAMEN MET RADIO MARIA

DE VOLLEDIGE BIJBEL IN ÉÉN

JAAR.

ALLE UITZENDINGEN ZIJN OOK
TE HERBELUISTEREN
OP DE WEBPAGINA VAN RADIO MARIA: 
WWW.RADIOMARIA.BE/BIJBEL-IN-EEN-JAAR

OVERZICHT VAN DE PASSAGES UIT DE H. SCHRIFT VOOR JANUARI
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VEEL PLANTEN BEHOREN TOT DE MARIAFLORA VANWEGE DE BETEKENIS OF EEN LEGENDE DIE MET
HAAR VERBONDEN IS. OP 2 FEBRUARI VIEREN WE DE OPDRACHT OF PRESENTATIE VAN DE HEER IN
DE TEMPEL, WAARBIJ JEZUS, ZOALS ELK EERSTGEBOREN JOODS JONGETJE, WERD OPGEDRAGEN AAN
GOD.

DE GOUDSBLOEM IS EEN MARIAAL SYMBOOL VAN GELOOF, TROUW EN GEHOORZAAMHEID. IN HET ENGELS DRAAGT ZE DE NAAM “MARIGOLD” (GOUD
VAN MARIA). DE BLOEM LIJKT OP DE ZON EN RICHT ZICH OP EEN GEHOORZAME WIJZE TROUW NAAR DAT LICHT. 

HET FEEST VAN 2 FEBRUARI WORDT IN DE VOLKSMOND OOK MARIA-LICHTMIS GENOEMD. REEDS BIJ DE EERSTE CHRISTENEN WERDEN ER OP DEZE DAG
LICHTPROCESSIES GEHOUDEN. DIT FEEST MARKEERT HET BEGIN VAN DE LENTE EN IN HET VERLENGDE VAN KERSTMIS DE TERUGKEER VAN HET LICHT. 
PANNENKOEKEN, DIE MET HUN RONDE, GOUDEN VORM AAN DE ZON DOEN DENKEN, HOREN VAN OUDSHER BIJ DEZE MOOIE TRADITIE. SMAKELIJK! 

WOORDZOEKER MET WOORDEN MET 
BETREKKING OP DE STAD TIENEN

Streep woorden uit de lijst door in het 
rooster hiernaast. Er kan horizontaal, 
verticaal en diagonaal gezocht worden. 
De overgebleven letters vormen samen 
de oplossing.

WOORDPUZZEL

UIT DE TUIN VAN MARIA

‘Goudsbloem’

OPLOSSING

BOST
DERTIENMAAL
FIGURANTEN
GOETSENHOVEN
GRAF
GRAFHEUVEL
HASPENGOUW
KLOOSTER
MARTHA
MUSEUM
NECROPOLIS
ONTDEKKEN

OPLINTER
PARK
PASSIONISTEN
PROCESSIE
PROEVEN
RADIO
REUZENSTOET
SCHOUWSPEL
SOLDATEN
SUIKER
TIENEN
TUMULI

G P R K S C H O U W S P E L

R W A E F I G U R A N T E N

A G N S U P R O C E S S I E

F O E D S Z O P L I N T E R

G E C E K I E P R O E V E N

R T R R L T O N M A R T H A

A S O T O I E N S U P A R K

F E P I O E R S I T S I K E

H N O E S N A B U S O E R T

E H L N T E D S O I T E U U

U O I M E N I D A S K E T M

V V S A R S O L D A T E N U

E E H A S P E N G O U W R L

L N G L O N T D E K K E N I

BOST
DERTIENMAAL
FIGURANTEN
GOETSENHOVEN
GRAF
GRAFHEUVEL
HASPENGOUW
KLOOSTER
MARTHA
MUSEUM
NECROPOLIS
ONTDEKKEN

OPLINTER
PARK
PASSIONISTEN
PROCESSIE
PROEVEN
RADIO
REUZENSTOET
SCHOUWSPEL
SOLDATEN
SUIKER
TIENEN
TUMULI

woordzoekerfabriek.nl » maak je eigen woordzoeker

Oplossing

SMS DE OPLOSSING NAAR

0465 07 26 27 
EN MAAK KANS OP EEN MOOI GESCHENK. 
DE OPLOSSING VINDT U IN HET KOMENDE

NUMMER VAN PORTA FIDEI.
VEEL SUCCES!



5 - 11 januari 2026

MAANDAG 5/01 DINSDAG 6/01 WOENSDAG 7/01 DONDERDAG 8/01

7:30 A Christmas Carol 7:30 A Christmas Carol 7:30 A Christmas Carol 7:30 A Christmas Carol

9:50 Catechismus 9:50 Catechismus 9:50 Radio Vaticaan live 9:50 Catechismus

10:30 De Kerk spreekt 10:30 De leeswijzer 11:00 Verhalen van Sint-Jozef 10:30 De rots in de branding

13:00 Rozenkrans vanuit Kibeho 13:00 Koken met Hildegard 13:00 Ga  tot Jozef 13:00 Klassiekuur

14:15 Vivendo 14:15 Radio Vaticaan 14:15 Talitakoum 14:15 De wereld van Radio Maria

16:00 A Christmas Carol 16:00 A Christmas Carol 16:00 A Christmas Carol 16:00 A Christmas Carol

17:30 Radio Vaticaan 17:30 De wereld van Radio Maria 17:30 De rots in de branding 17:30 Radio Vaticaan

19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 Muziek 19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 Het Inzicht

20:15 De Kerk leeft 20:00 Menslievend 20:15 Kathovisie 20:30 Pelgrim in eigen land

20

PROGRAMMAOVERZICHT

19 - 25 januari 2026

MAANDAG 19/01 DINSDAG 20/01 WOENSDAG 21/01 DONDERDAG 22/01

7:30 Elke dag telt 7:30 Elke dag telt 7:30 Elke dag telt 7:30 Elke dag telt

9:50 Catechismus 9:50 Catechismus 9:50 Radio Vaticaan live 9:50 Catechismus

10:30 De Kerk spreekt 10:30 De leeswijzer 11:00 Verhalen van Sint-Jozef 10:30 De rots in de branding

13:00 Rozenkrans vanuit Kibeho 13:00 Kerk in Nood 13:00 Ga tot Jozef 13:00 Klassiekuur

14:15 Vivendo 14:15 Radio Vaticaan 14:15 Talitakoum 14:15 De wereld van Radio Maria

16:00 Elke dag telt 16:00 Elke dag telt 16:00 Elke dag telt 16:00 Elke dag telt

17:30 Radio Vaticaan 17:30 De wereld van Radio Maria 17:30 De rots in de branding 17:30 Radio Vaticaan

19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 Muziek 19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 Het Inzicht

20:15 De Kerk leeft 20:00 Menslievend 20:15 Kathovisie 20:30 Pelgrim in eigen land

H. Goedele

12 - 18 januari 2026                                                          

MAANDAG 12/01 DINSDAG 13/01 WOENSDAG 14/01 DONDERDAG 15/01

7:30 Elke dag telt 7:30 Elke dag telt 7:30 Elke dag telt 7:30 Elke dag telt

9:50 Catechismus 9:50 Catechismus 9:50 Radio Vaticaan live 9:50 Catechismus

10:30 De Kerk spreekt 10:30 Mystieke lectuur 11:00 Verhalen van Sint-Jozef 10:30 De rots in de branding

13:00 Rozenkrans vanuit Kibeho 13:00 De Kerkleraars 13:00 Anno Domini 13:00 Klassiekuur

14:15 Vivendo 14:15 Radio Vaticaan 14:15 Talitakoum 14:15 De wereld van Radio Maria

16:00 Elke dag telt 16:00 Elke dag telt 16:00 Elke dag telt 16:00 Elke dag telt

17:30 Radio Vaticaan 17:30 De wereld van Radio Maria 17:30 De rots in de branding 17:30 Radio Vaticaan

19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 Muziek 19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 Het Inzicht

20:15 De Kerk leeft 20:00 Quo Vadis 20:15 Kathovisie 20:30 Pelgrim in eigen land

H. Raimundus van Penyafort

H. Hilarius Z. Valentinus Paquay

H. Fabianus H. Agnes             H. Vincentius
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VRIJDAG 9/01 ZATERDAG 10/01 ZONDAG 11/01

7:30 Pelgrim in eigen land 7:30 A Christmas Carol 7:30 A Christmas Carol

9:50 Catechismus 10:00 De week van Radio Maria 8:50 De rots in de branding

10:30 Quo Vadis 10:45 Koken met Hildegard 10:00 Eucharistieviering

13:00 Kruisweg 13:00 Quo Vadis 13:00 Koken met Hildegard

14:15 Radio Vaticaan 14:30 Muziek 14:15 Vivendo

16:00 De Kerk leeft 16:00 A Christmas Carol 16:00 A Christmas Carol

17:30 De week van Radio Maria 17:30 Het Inzicht 17:30 Pelgrim in eigen land

19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 Vivendo 19:30 De wereld van Radio Maria

20:15 Ga tot Jozef 20:30 De leeswijzer 20:15 Klassiekuur

VRIJDAG 23/01 ZATERDAG 24/01 ZONDAG 25/01

7:30 Pelgrim in eigen land 7:30 Boecat 7:30 Boecat

9:50 Catechismus 10:00 De week van Radio Maria 8:50 De rots in de branding

10:30 Quo Vadis 10:45 Kerk in Nood 10:00 Eucharistieviering

13:00 Kruisweg 13:00 Quo Vadis 13:00 Kerk in Nood

14:15 Radio Vaticaan 14:30 Muziek 14:15 Vivendo

16:00 De Kerk leeft 16:00 Boecat 16:00 Boecat

17:30 De week van Radio Maria 17:30 Het Inzicht 17:30 Pelgrim in eigen land

19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 Vivendo 19:30 De wereld van Radio Maria

20:15 Ga tot Jozef 20:30 De leeswijzer 20:15 Klassiekuur

LUISTERAARS 
AAN HET WOORD

OP VRAAG VAN DE FAMILIE STUURDE
RADIO MARIA EEN  KAARTJE MET
EEN KLEIN BEELDJE VAN ‘ONZE-
LIEVE-VROUW, KONINGIN VAN
RADIO MARIA” NAAR LOUISA TER
GELEGENHEID VAN HAAR 95STE

VERJAARDAG. WE ONTVINGEN
VOLGENDE BEDANKING TEZAMEN
MET DE BOVENSTAANDE FOTO.

Beste mensen van Radio 
Maria,

Zaterdag hebben we mijn 
grootmoeder gevierd en ze 
was/is heel gelukkig met de 
gelukwensen en het beeldje!

We zagen vandaag ook 
een filmpje dat ze aan 
de radio gekluisterd zat 
tijdens de uitzending, dus ze 
heeft ook jullie bericht met 
gelukwensen via de radio*

mogen ontvangen.

Nogmaals heel veel dank. Het 
waren mooie momenten.

Met vriendelijke groeten,

Dimitri

* Tijdens het programma 
Vivendo op Radio Maria

VRIJDAG 16/01 ZATERDAG 17/01 ZONDAG 18/01

7:30 Pelgrim in eigen land 7:30 Boecat 7:30 Boecat

9:50 Catechismus 10:00 De week van Radio Maria 8:50 De rots in de branding

10:30 Menslievend 10:45 De Kerkleraars 10:00 Eucharistieviering

13:00 Kruisweg 13:00 Menslievend 13:00 De Kerkleraars

14:15 Radio Vaticaan 14:30 Muziek 14:15 Vivendo

16:00 De Kerk leeft 16:00 Boecat 16:00 Boecat

17:30 De week van Radio Maria 17:30 Het Inzicht 17:30 Pelgrim in eigen land

19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 Vivendo 19:30 De wereld van Radio Maria

20:15 Anno Domini 20:30 Mystieke lectuur 20:15 Klassiekuur

Doop van de Heer

2de zondag door het jaarH. Antonius

3de zondag door het jaarH. Franciscus van Sales
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PROGRAMMAOVERZICHT
26 januari- 1 februari 2025

MAANDAG 26/01 DINSDAG 27/01 WOENSDAG 28/01 DONDERDAG 29/01

7:30 Elke dag telt 7:30 Elke dag telt 7:30 Elke dag telt 7:30 Elke dag telt

9:50 Catechismus 9:50 Catechismus 9:50 Radio Vaticaan live 9:50 Catechismus

10:30 De Kerk spreekt 10:30 Mystieke lectuur 11:00 Verhalen van Sint-Jozef 10:30 De rots in de branding

13:00 Rozenkrans vanuit Kibeho 13:00 De Kerkleraars 13:00 Anno Domini 13:00 Klassiekuur

14:15 Vivendo 14:15 Radio Vaticaan 14:15 Talitakoum 14:15 De wereld van Radio Maria

16:00 Elke dag telt 16:00 Elke dag telt 16:00 Elke dag telt 16:00 Elke dag telt

17:30 Radio Vaticaan 17:30 De wereld van Radio Maria 17:30 De rots in de branding 17:30 Radio Vaticaan

19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 Muziek 19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 Het Inzicht

20:15 De Kerk leeft 20:00 Quo Vadis 20:15 Kathovisie 20:30 Pelgrim in eigen land

HH. Timoteüs en Titus H. Thomas van Aquino

2 - 8 februari 2026

MAANDAG 2/02 DINSDAG 3/02 WOENSDAG 4/02 DONDERDAG 5/02

7:30 Elke dag telt 7:30 Elke dag telt 7:30 Elke dag telt 7:30 Elke dag telt

9:50 Catechismus 9:50 Catechismus 9:50 Radio Vaticaan live 9:50 Catechismus

10:30 De Kerk spreekt 10:30 De leeswijzer 11:00 Verhalen van Sint-Jozef 10:30 De rots in de branding

13:00 Rozenkrans vanuit Kibeho 13:00 Koken met Hildegard 13:00 Ga tot Jozef 13:00 Klassiekuur

14:15 Vivendo 14:15 Radio Vaticaan 14:15 Talitakoum 14:15 De wereld van Radio Maria

16:00 Elke dag telt 16:00 Elke dag telt 16:00 Elke dag telt 16:00 Elke dag telt

17:30 Radio Vaticaan 17:30 De wereld van Radio Maria 17:30 De rots in de branding 17:30 Radio Vaticaan

19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 Muziek 19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 Het Inzicht

20:15 De Kerk leeft 20:00 Menslievend 20:15 Kathovisie 20:30 Pelgrim in eigen land

Opdracht van de Heer H. AgathaH. Blasius

9 - 15 februari 2026

MAANDAG 9/02 DINSDAG 10/02 WOENSDAG 11/02 DONDERDAG 12/02

7:30 Elke dag telt 7:30 Elke dag telt 7:30 Elke dag telt 7:30 Elke dag telt

9:50 Catechismus 9:50 Catechismus 9:50 Radio Vaticaan live 9:50 Catechismus

10:30 De Kerk spreekt 10:30 Mystieke lectuur 11:00 Verhalen van Sint-Jozef 10:30 De rots in de branding

13:00 Rozenkrans vanuit Kibeho 13:00 De Kerkleraars 13:00 Anno Domini 13:00 Klassiekuur

14:15 Vivendo 14:15 Radio Vaticaan 14:15 Muziek 14:15 De wereld van Radio Maria

16:00 Elke dag telt 16:00 Elke dag telt 16:00 Elke dag telt 16:00 Elke dag telt

17:30 Radio Vaticaan 17:30 De wereld van Radio Maria 17:30 De rots in de branding 17:30 Radio Vaticaan

19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 Muziek 19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 Het Inzicht

20:15 De Kerk leeft 20:00 Menslievend 20:15 Kathovisie 20:30 Pelgrim in eigen land

H. Scholastica O.L.-Vrouw van Lourdes H. Gertrudis van Nijvel

H. Angela Merici
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2 - 6 januari
Kerstmis

door E.H. Arthur Janssens

8 - 16 januari
De Heilige Familie

door Jan en Anne Abts 

19 - 30 januari
De geloofsbelijdenis met 

teksten van Hildegard 
von Bingen

door mevr. Sylvia Brunet

Op maandag, dinsdag, 
donderdag en vrijdag  

om 9u50 

Januari

Catechismus

VRIJDAG 30/01 ZATERDAG 31/01 ZONDAG 1/02

7:30 Pelgrim in eigen land 7:30 Boecat 7:30 Boecat

9:50 Catechismus 10:00 De week van Radio Maria 8:50 De rots in de branding

10:30 Menslievend 10:45 De Kerkleraars 10:00 Eucharistieviering

13:00 Kruisweg 13:00 Menslievend 13:00 De Kerkleraars

14:15 Radio Vaticaan 14:30 Muziek 14:15 Vivendo

16:00 De Kerk leeft 16:00 Boecat 16:00 Boecat

17:30 De week van Radio Maria 17:30 Het Inzicht 17:30 Pelgrim in eigen land

19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 Vivendo 19:30 De wereld van Radio Maria

20:15 Anno Domini 20:30 Mystieke lectuur 20:15 Klassiekuur

H. Mutien-Marie Wiaux H. Johannes Bosco

VRIJDAG 6/02 ZATERDAG 7/02 ZONDAG 8/02

7:30 Pelgrim in eigen land 7:30 Boecat 7:30 Boecat

9:50 Catechismus 10:00 De week van Radio Maria 8:50 De rots in de branding

10:30 Menslievend 10:45 Kerk in Nood 10:00 Eucharistieviering

13:00 Kruisweg 13:00 Menslievend 13:00 Koken met Hildegard

14:15 Radio Vaticaan 14:30 Muziek 14:15 Vivendo

16:00 De Kerk leeft 16:00 Boecat 16:00 Boecat

17:30 De week van Radio Maria 17:30 Het Inzicht 17:30 Pelgrim in eigen land

19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 Vivendo 19:30 De wereld van Radio Maria

20:15 Ga tot Jozef 20:30 De leeswijzer 20:15 Klassiekuur

H. Amandus HH. Paulus Miki en gez. 5de zondag door het jaar

4de zondag door het jaar

VRIJDAG 13/02 ZATERDAG 14/02 ZONDAG 15/02

7:30 Pelgrim in eigen land 7:30 Boecat 7:30 Boecat

9:50 Catechismus 10:00 De week van Radio Maria 8:50 De rots in de branding

10:30 Quo Vadis 10:45 De Kerkleraars 10:00 Eucharistieviering

13:00 Kruisweg 13:00 Quo Vadis 13:00 De Kerkleraars

14:15 Radio Vaticaan 14:30 Muziek 14:15 Vivendo

16:00 De Kerk leeft 16:00 Boecat 16:00 Boecat

17:30 De week van Radio Maria 17:30 Het Inzicht 17:30 Pelgrim in eigen land

19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 Vivendo 19:30 De wereld van Radio Maria

20:15 Anno Domini 20:30 Mystieke lectuur 20:15 Klassiekuur

6de zondag door het jaarH. Cyrillus en Methodius



GETIJDENGEBED
LEZINGENDIENST OM 6U30
LAUDEN OM 8U30
MIDDAGGEBED OM 12U05
VESPERS OM 17U00
COMPLETEN OM 21U30

EUCHARISTIE
OP ZONDAGEN EN FEESTDAGEN
OM 10U00
ALLE ANDERE DAGEN OM 9U00

ANGELUS
IEDERE DAG OM 7U00, 12U00, 
18U00 EN OUOO

ROZENKRANSGEBED
IEDERE DAG  OM 7U05, 12U15, 18U30 
EN OM 23U30

KROONTJE VAN DE GODDELIJKE
BARMHARTIGHEID

IEDERE DAG OM 15 U

BIJBELLEZING
TIJDENS DE NACHT
TUSSEN 0U05 EN 3U00

CATECHISMUS
OP MAANDAG, DINSDAG, DONDERDAG EN
VRIJDAG TELKENS OM 9U50

HET WOORD SPREEKT
IEDERE DAG BEHALVE OP WOENSDAG EN
VRIJDAG, TELKENS OM 11U30 EN OM

19U05

VASTE PROGRAMMATIE OP RADIO MARIA
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