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EDITORIAAL

Beste vrienden van Radio Maria,

Op 9 november vieren we in de hele wereld het 
kerkwijdingsfeest van de Basiliek van Sint-Jan van Lateranen. 
U vindt er een mooie afbeelding van op de hoofdpagina van 
dit nummer. Het gaat hier over de Basiliek van de Verlosser. 
Het is de kathedraal van de paus en draagt de titel: “omnium 
urbis et orbis ecclesiarum mater et caput”. Zij is de moeder 
en het hoofd van alle kerken in de stad en in de wereld. Bij het 
betreden van de Basiliek zien we op het fronton Christus de 
Verlosser. Het doel van de Kerk is namelijk het verlossingswerk 
van Christus tegenwoordig te stellen voor de mensen van alle 
generaties. De Kerk is dus geen levenloos, maar een levend 
middel om te komen tot bij Jezus. Vandaar dat doorheen 
de geschiedenis, in welke omstandigheid dan ook, hetzelfde 
Evangelie telkens opnieuw verkondigd wordt. Ook de Basiliek 
van Lateranen wenst dit middel te zijn: door een bouwwerk 
van mensen kan men geestelijk tot bij God komen.

Dit merken we bij het binnengaan langs de hoofdingang. 
De deur is al heel symbolisch. Het gaat namelijk over de 
historische poort van de vroegere Romeinse senaat die 
verwerkt is in de deur van de kerk. Het menselijk handelen 
is trouwens nooit een einde op zich, maar moet een doel 
hebben. Een doel naar het hogere, naar God. De verwijzing 
naar het oude romeinse rijk houdt dus op aan de deur. Daarna 
gaan we verder. Als we de lange middengang opgaan 
ontmoeten we de standbeelden van alle apostelen, om zo te 
komen tot het hoofdaltaar dat gelegen is onder een baldakijn 
waarin de relieken liggen van de hoofden van de heiligen 
Petrus en Paulus. Na de intrede gaan we door het dienstwerk 
van de apostelen naar het hoofdaltaar om Christus werkelijk 
te ontmoeten in de Eucharistie die wordt opgedragen op dit 
altaar. Om dit kracht bij te zetten zijn er verschillende andere 
relieken aanwezig. Niet de minste is, volgens de overlevering, 
het tafelblad dat zou gediend hebben als tafel voor het laatste 
avondmaal van Jezus met zijn apostelen. Deze bevindt zich 
boven het tabernakel waar het Allerheiligste wordt bewaard. 
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Dankzij de Kerk krijgen we namelijk de middelen 
om God te ontmoeten. Of omgekeerd: God komt 
door de Kerk tot bij ons, mensen. 

De Basiliek van Lateranen is dus de moeder en het 
hoofd van de andere kerken in de wereld. Ze dient 
als model. Het is tevens de kathedraal van de 
paus. De voor ons waarschijnlijk bekendste paus 
die hier zijn graftombe heeft is paus Leo XIII, auteur 
van de sociale encycliek Rerum Novarum. Alles 
wijst er in deze kerk op dat alles in het leven gericht 
moet zijn op God. 

Tot slot krijgen we bij het feest van de kerkwijding 
van de Basiliek van Lateranen volgende bood-
schap: als we binnenkomen in de kathedraal van 
de paus en er dan ook terug van weggaan moeten 
we ons niet enkel laten leiden door de stenen, 
maar wel door de Heilige Geest. Het is de Kerk 
die ons blijft leiden en begeleiden naar God. Dit 
proberen we telkens opnieuw te doen langs onze 
radio. Radio Maria stelt zich hierbij ook nog onder 
de bescherming van de Moeder van de Kerk, de 
Heilige Maagd. Moge zij ons allen begeleiden de 
komende weken. 

Met mijn priesterlijke zegen, +

Pr. Karlo Tyberghien
Programmadirecteur Radio Maria

Binnenkort 
de MARIATHON, 
van 8 december 
tot en met 12 
december.

Een week 
waarin we 
zullen oproepen 
Radio Maria te 
ondersteunen… 
voor een steeds 
sterkere radio, 
een bredere 
verkondiging en 
een groter geloof.
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‘HOPEN IS VERBINDEN’
IRENAEUS VAN LYON
14 juni 2025

Beste broeders en zusters,

Vanmorgen hervatten we de speciale 
Jubileum audiënties die paus Franciscus in 
januari begon, waarbij telkens een bepaald 
aspect van de theologische deugd van de 
hoop wordt voorgesteld en een spirituele 
figuur die daarvan getuigd heeft. Laten 
we daarom de reis voortzetten die we zijn 
begonnen, als pelgrims van de hoop!
We zijn samengebracht door de hoop die 
de apostelen vanaf het begin hebben 
doorgegeven. De apostelen zagen in Jezus 
de aarde verbonden met de hemel: met hun 
ogen, oren en handen verwelkomden zij het 
Woord van leven. Het Jubeljaar is een open 
deur naar dit mysterie. Het Jubeljaar verbindt 
Gods wereld radicaler met de onze. Het nodigt 
ons uit om serieus te nemen wat we elke dag 
bidden: “Op aarde zoals in de hemel”. Dit is 
onze hoop. Dit is het aspect dat we vandaag 
willen verkennen: hopen is verbinden.
Een van de grootste christelijke theologen, 
bisschop Irenaeus van Lyon, zal ons helpen 
herkennen hoe mooi en relevant deze hoop 
is. Irenaeus werd geboren in Klein-Azië en 
opgeleid onder degenen die de apostelen 
rechtstreeks hadden gekend. Daarna kwam 
hij naar Europa, omdat er in Lyon al een 
gemeenschap van christenen uit zijn eigen 
land was gevormd. Hoe goed doet het ons 
om hem hier, in Rome, in Europa te gedenken! 
Het evangelie werd van buitenaf naar dit 
continent gebracht. En zelfs vandaag de dag 
zijn migrantengemeenschappen aanwezig 
die het geloof doen herleven in de landen die 

hen verwelkomen. Het evangelie komt van 
buiten. Irenaeus verbindt Oost en West. Dit is 
al een teken van hoop, want het herinnert ons 
eraan hoe volken elkaar blijven verrijken.
Irenaeus heeft ons echter een nog grotere 
schat te geven. De leerstellige verdeeldheid 
die hij tegenkwam binnen de christelijke 
gemeenschap, de interne conflicten en 
externe vervolgingen ontmoedigden hem 
niet. Integendeel, in een gebroken wereld 
leerde hij beter te denken en zijn aandacht 
steeds dieper op Jezus te vestigen. Hij werd 
een zanger van zijn persoon, ja van zijn vlees. 
Hij zag namelijk in dat in Hem datgene wat 
voor ons tegengesteld lijkt, wordt herschapen 
in eenheid. Jezus is geen muur die ons 
scheidt, maar een deur die ons verenigt. We 
moeten in hem blijven en werkelijkheid van 
ideologieën onderscheiden.
Beste broeders en zusters, zelfs vandaag de 
dag kunnen ideeën op hol slaan en kunnen 
woorden doden. Maar het vlees is waar we 
allemaal van gemaakt zijn; het is wat ons 
bindt aan de aarde en aan andere wezens. 
Het vlees van Jezus moet verwelkomd en 
overwogen worden in elke broeder en zuster, 
in elk schepsel. Laten we luisteren naar de 
schreeuw van het vlees, laten we de pijn 
van anderen horen die ons bij naam roept. 
Het gebod dat we vanaf het begin hebben 
ontvangen is dat van de wederzijdse liefde. 
Het staat in ons vlees geschreven, vóór elke 
wet.
Irenaeus, meester van de eenheid, leert ons 
niet tegen te werken, maar te verbinden. 
Er is intelligentie niet waar we scheiden, 
maar waar we verbinden. Onderscheid 
maken is nuttig, maar nooit verdelen. Jezus 
is het eeuwige leven in ons midden: hij 
brengt tegenstellingen samen en maakt 
gemeenschap mogelijk.

*www.vatican.va

Naar aanleiding van het 
jubeljaar werden door paus 

Franciscus een aantal 
jubileumcatecheses gegeven. 

De 1e was op 11 januari 2025 
met de titel ‘Hopen is opnieuw 

beginnen – Johannes de 
Doper’. De 2e was op 1 februari 
2025 met de titel: ‘Hopen is je 

omkeren – Maria Magdalena’. 
De twee catecheses van 

paus Leo XIV die we u hier 
aanreiken  geven een 

vervolg aan deze speciale 
jubileumcatecheses.
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Wij zijn pelgrims van hoop, want onder de 
mensen, volken en schepselen, hebben 
we iemand nodig die besluit om naar 
gemeenschap toe te gaan. Anderen zullen 
ons volgen. Laten we, net als Irenaeus in Lyon 
in de tweede eeuw, in al onze steden bruggen 
bouwen waar nu muren staan. Laten we 
deuren openen, werelden verbinden en er zal 
hoop zijn.

HOOP IS ‘GRAVEN’
KEIZERIN HELENA 
6 september 2025

Beste broeders en zusters, goedemorgen!

Welkom aan alle pelgrims die vanuit vele 
verschillende plaatsen naar Rome zijn 
gekomen. In deze stad, die zo rijk is aan 
geschiedenis, kunnen we gesterkt worden in 
het geloof, de liefde en de hoop. Vandaag 
zullen we stilstaan bij een bijzonder aspect 
van de hoop.
Ik wil beginnen met een herinnering: als 
kinderen had het graven in de aarde een 
bijzondere aantrekkingskracht. We herinneren 
ons dat nog, en misschien zien we het nog 
steeds: het doet ons goed om naar spelende 
kinderen te kijken! Graven in de aarde, de 
harde korst van de wereld breken en kijken 
wat eronder zit...
Wat Jezus beschrijft in de gelijkenis van 
de schat in het veld (cf. Mt 13,44) is geen 
kinderspel meer, maar de vreugde van de 
verrassing is dezelfde. En de Heer zegt ons: 
zo is het Koninkrijk van God. Sterker nog: zo 

vindt men het Koninkrijk van 
God. De hoop wordt weer 
aangewakkerd wanneer we 
graven en de korst van de 
werkelijkheid breken, wanneer 
we onder de oppervlakte 
gaan.
Vandaag wil ik u eraan 
herinneren dat, zodra ze de 
vrijheid hadden om openlijk 
als christenen te leven, 
de leerlingen van Jezus 
begonnen te graven, met 
name op de plaatsen van zijn 
lijden, dood en verrijzenis. De 
traditie van het Oosten en het 
Westen herinnert zich Flavia 
Julia Helena, de moeder van 
keizer Constantijn, als de 
drijvende kracht achter dat 
onderzoek. Een vrouw die 

DE GEBEDSINTENTIE 
VAN DE HEILIGE VADER

TOEVERTROUWD AAN ZIJN WERELDWIJDE 
GEBEDSNETWERK 

NOVEMBER
VOOR DE PREVENTIE VAN ZELFMOORD

Laten we bidden dat degenen die in de verleiding 
staan om zelfmoord te plegen, de steun, zorg en 
liefde die ze nodig hebben in hun gemeenschap 
kunnen vinden en open staan voor de schoonheid 
van het leven.

Giovanni Battista Cima, Keizerin Helena, 1495
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Menslievend

Wij waren in oktober te gast in het woon-
zorgcentrum Sint-Margaretha in Holsbeek 
van de zorggroep Zusters van Berlaar. Wij 
werden gastvrij ontvangen door pastor Bart 
die ons ook rondleidde. De gesprekken met 
de bewoners zijn ons speciaal bijgebleven. 
De 102-jarige Paula vertelde ons over haar 
leven. Zij is moeder van vier kinderen en 
een gelukkige grootmoeder en overgroot-
moeder. Ze houdt veel van zingen en heeft 
jarenlang de dagelijkse Mis opgeluis-
terd. We mochten ook met Mia spreken. Zij 
woont in een assistentieflat en draagt zorg 
voor de kapel van het huis en een andere 
kapel in de buurt. Als laatste willen we het 
getuigenis van Alain uitlichten. Hij komt 
elke weekdag naar het dagcentrum. Op 
middelbare leeftijd had hij een fietsongeluk 
dat bijna zijn hele lichaam verlamde. Met 
veel revalidatie kreeg hij weer enig gebruik 
van zijn ledematen terug. Na een tocht 
naar de grot op het terrein van het huis 
waar een beeld van Sint-Bernadette staat, 
kan hij zelfs weer – moeizaam – stappen.

zoekt. Een vrouw die graaft. De schat die de 
hoop doet ontvlammen is namelijk het leven 
van Jezus: we moeten zijn sporen volgen.
Hoeveel andere dingen had een keizerin 
kunnen doen! Welke adellijke plaatsen 
had ze kunnen verkiezen boven het 
perifere Jeruzalem. Hoeveel geneugten en 
eerbewijzen aan het hof. Ook wij, zusters en 
broeders, kunnen ons tevreden stellen met 
de posities die we hebben bereikt en met de 
rijkdommen, groot of klein, die ons zekerheid 
geven. Zo verliezen we de vreugde die we 
als kinderen hadden, dat verlangen om te 
graven en te verzinnen dat elke dag nieuw 
maakt. ‘Uitvinden’ betekent in het Latijn 
‘vinden’. De grote ‘uitvinding’ van Helena 
was de vondst van het Heilige Kruis. Dat 
was de verborgen schat waarvoor alles 
verkocht moest worden! Het kruis van Jezus 
is de grootste ontdekking van het leven, de 
waarde die alle waarden verandert.
Helena begreep dat misschien omdat 
ze zelf lange tijd haar eigen kruis had 
gedragen. Ze was niet aan het hof geboren: 
men zegt dat ze een herbergierster van 
bescheiden afkomst was, op wie de 
toekomstige keizer Constantius verliefd 
werd. Hij trouwde met haar, maar omwille 
van machtsberekeningen aarzelde hij niet 
om haar te verstoten en haar jarenlang weg 
te houden van haar zoon Constantijn. Toen 
Constantijn keizer werd, bezorgde hij haar 
zelf heel wat pijn en teleurstellingen, maar 
Helena bleef altijd zichzelf: een vrouw op 
zoek. 
Ze had besloten christen te worden en 
beoefende altijd naastenliefde, waarbij ze 
nooit de eenvoudige mensen vergat waaruit 
ze zelf afkomstig was.
Zoveel waardigheid en trouw aan het 
geweten, beste broeders en zusters, 
veranderen ook vandaag de wereld: ze 
brengen ons dichter bij de schat, zoals het 
werk van de boer. Het cultiveren van ons 
hart vergt inspanning. Het is het grootste 
werk. Maar door te graven vinden we, door 
ons te verlagen komen we steeds dichter bij 
die Heer die zichzelf ontblootte om zoals wij 
te worden. Zijn kruis ligt onder de korst van 
onze aarde.
We kunnen trots rondlopen en achteloos 
over de schat onder onze voeten heen 
lopen. Als we daarentegen als kinderen 
worden, zullen we een ander Koninkrijk leren 
kennen, een andere kracht. God is altijd 
onder ons, om ons omhoog te tillen.
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Als we willen aanbellen bij het huis van Koen 
en Katelijne, in een rustige woonbuurt op enke-
le kilometers van de studio’s van Radio Maria, 
krijgen we, door een klein berichtje op de voor-
deur ‘niet aanbellen, baby slaapt’ dadelijk een 
idee van hoe het leven van elke dag er bij Koen 
en Katelijne uitziet. Hun zes kinderen zijn alle-
maal het huis uit en hebben hun eigen leven 
aangevat. Maar ondertussen zijn er vier klein-
kinderen en is het vijfde op komst. “We zijn erg 
dankbaar voor onze familie en genieten ervan 
elkaar regelmatig te ontmoeten”, vertelt Kate-
lijne wanneer we stilletjes zijn binnengeslopen 
en een plekje hebben gevonden op de ruime 
zitbank.

Het vrijwilligerswerk van Katelijne is al snel be-
gonnen toen de uitzendingen van Radio Maria 
België vanuit de studio’s te Egenhoven van start 
waren gegaan. Die eerste keer op Radio Maria 
herinnert Katelijne zich nog levendig: “Ik belde 
met de vraag of het paste dat ik langskwam 

om een boekje te brengen. Ze stelden me voor 
om tegen tien voor twaalf te komen. Misschien 
een beetje met voorbedachte rade, want toen 
ik aankwam werd er mij voorgesteld om plaats 
te nemen in de livestudio voor het middagge-
bed en de rozenkrans die zo dadelijk zou wor-
den uitgezonden. Ook al was ik een beetje ner-
veus omwille van de micro voor mij, toch was 
ik dadelijk op mijn gemak. De sfeer voelde heel 
vertrouwd aan: een sfeer van liefde tot Jezus 
en Maria, tot de Kerk en de Blijde Boodschap.” 
Dadelijk na dit eerste gebedsmoment werd er 
een moment afgesproken om opnieuw mee te 
bidden en zo werd er een begin gemaakt voor 
een fijne samenwerking. Die is uitgegroeid tot 
een engagement, waaraan Katelijne in de ja-
ren daarna en tot vandaag trouw is gebleven. 
Met het vrijwilligerswerk van Katelijne kwam 
Radio Maria ook binnen in hun gezin om er een 
wezenlijk deel van uit te maken. Sinds enkele 
maanden is Koen op pensioen en heeft hij het 
team van de vrijwilligers vervoegd. 

REPORTAGEREPORTAGE

Een belangrijk deel van de programmatie op Radio Maria wordt ingevuld door gebed. Naast 
de dagelijkse eucharistieviering wordt ook het volledige getijdengebed gebeden en kunnen 
de luisteraars zich aansluiten bij het rozenkransgebed dat vier keer per dag wordt uitgezon-
den. Daarnaast zijn er nog heel wat andere gebedsprogramma’s. Het gebed in verbondenheid 
met de vele luisteraars van Radio Maria is vaak de eerste reden waarom mensen afstemmen 
op Radio Maria. Al jarenlang ondersteunen Koen en Katelijne door hun vrijwilligerswerk deze 
eerste missie van Radio Maria, om een biddende gemeenschap te zijn in het hart van de Kerk. 
We zijn dankbaar dit echtpaar voor deze reportage bij hen thuis te mogen opzoeken, de plek 
waar zij vele jaren, nog voor hun engagement voor Radio Maria, samen met hun opgroeiende 
kinderen een levendige huiskerk hebben gevormd. 

Op bezoek 
bij Koen en Katelijne

Joris Abts



Bekering
Toch heeft het geloof in het leven van Katelijne 
en Koen niet altijd dezelfde voorname plaats 
ingenomen. Ze waren bereid hierover ook een 
kort getuigenis te geven.

Koen: “Ik ben gedoopt en heb mijn Eerste 
Communie gedaan. Daarna, in mijn jonge 
jaren, kwam ik enkel nog via school en de 
jeugdbeweging in contact met het katholiek 
geloof. Hierop was één uitzondering: omwille 
van een belofte nam mijn moeder me jaar-
lijks mee naar het Paterke van Hasselt. Toen 
mijn broer als baby zeer ernstig ziek was, 
had ze de belofte gedaan dat indien het Pa-
terke van Hasselt zou helpen mijn broer te 
genezen, ze zo lang ze leefde, als dank, hem 
jaarlijks zou bezoeken. Ook bij dagelijkse 
problemen nam ze wel eens haar toevlucht 
tot het Heilig Paterke. Ik ging als agnosticus 
door het leven, tot ik mij rond mijn 30ste be-
keerde tot het katholieke geloof.”
  
Katelijne: “We werden thuis katholiek opge-
voed, maar na de tienerjaren was daar niet 
veel van over gebleven.

Op een bepaald moment, meer dan 30 jaar 
geleden, is me de genade geschonken per-
soonlijk de aanwezigheid van de Heer en Zijn 
zeer grote Liefde te leren kennen. Het is het 
begin van een avontuur geworden, waar er 
een groeien - van leren kennen, wederliefde, 
ontdekken van geloofswaarheden, … - van 
start is gegaan. Er blijft nog heel wat ruimte 
voor groei over. Concreet heb ik het geluk 
gehad onmiddellijk door mijn zus geholpen 
te worden de weg te vinden naar de sacra-
menten, het gebed, …

Veel dank ben ik verschuldigd aan onze we-
kelijkse gebedsgroep; de meerdere plaat-
sen waar de mis dagelijks wordt gevierd; 
de meerdere bedevaarten, zeker ook naar 
Medjugorje, die me hebben geholpen in het 
beleven van een ernstig en toch zeer vreug-
devol katholiek geloof.

Zeer veel dank ben ik ook verschuldigd aan 
Radio Maria. Reeds voordat ik vrijwilliger 
werd, was het katholieke geluid dagelijks in 
huis. Voor mij was en is het een bron van 
bemoediging, verdieping en vernieuwing en 
tevens het wakker houden van het hart.

Ik dank de Heer, die ondanks mijn ups en 
downs en alle tekortkomingen en stommi-
teiten, er altijd opnieuw is en blije wegen 
met Hem open legt.” 

Uur van de Goddelijke Barmhartigheid
Katelijne voelde zich heel speciaal aangespro-
ken tot de dagelijkse uitzending van het ‘Uur 
van de Goddelijke Barmhartigheid’. “Ik had al 
een grote liefde voor de Goddelijke Barmhar-
tigheid, nog voor het in de kijker werd geplaatst 
door Radio Maria België. Ik ben er erg dankbaar 
voor, omdat het zo belangrijk is. Elk van ons 
heeft de Goddelijke Barmhartigheid zo nodig. Ik 
zou willen dat iedereen Jezus en Zijn Barmhar-
tigheid zou mogen kennen. Ik ben blij dat men 
mij gevraagd heeft aan dit programma mee te 
werken. De nieuwe format van dit gebedsmo-
ment vind ik ook zeer zinvol, omdat we dichter 
terug gaan naar wat Jezus aan de heilige zuster 
Faustina gevraagd heeft: het vertrouwvol ge-
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bed en de rozenkrans van de 
Goddelijke Barmhartigheid.”
Katelijne vertelt ons dat ze 
dit gebed heeft leren kennen 
tijdens een bedevaart naar 
Medjugorje. Van haar zus 
Geertrui kreeg ze een exem-
plaar van het dagboek met 
de teksten van de heilige zus-
ter Faustina. Gedurende vele 
jaren heeft Katelijne deze 
teksten mogen bemediteren, 
samen met de luisteraars. 
Ook nu tekent Katelijne iedere 
dinsdag om drie uur ‘s mid-
dags present om samen met 
de luisteraars de rozenkrans 
van barmhartigheid te bidden 
en een korte meditatie voor te 
lezen.

Naast dit gebedsmoment bidt Katelijne twee-
maal per week de rozenkrans voor op Radio 
Maria. Op dinsdagmiddag met enkele leden 
van de ‘Alleluia-gebedsgroep’ en op vrijdag-
middag samen met Noëlla of Jo, die ook vrijwil-
ligers zijn van Radio Maria. Op vrijdag wordt ook 
de kruisweg gebeden. Naast dit engagement 
voor het gebed, kan men haar ook regelmatig 
in de studio’s tegenkomen om permanentie te 
verzorgen bij de telefoon of voor allerlei ‘kleine‘ 
taakjes, zoals ze dat noemt. “Voor de rest is het 
ontvangen”, benadrukt Katelijne kordaat. “We 
hebben al veel mooie uren mogen beleven bij 
Radio Maria. We denken bijvoorbeeld aan de 
Eucharistievieringen op maandag en donder-
dag in de kapel van de studio’s, waarin we tel-
kens het geluk hebben ook een degelijk onder-
bouwde homilie te ontvangen, die ons vooruit 
helpt.” 

De vijf steentjes van Medjugorje
Koen en Katelijne proberen in de mate van het 
mogelijke dagelijks naar de mis te gaan. Die 
aandacht voor de beleving van de sacramen-
ten is gegroeid vanuit de genade van hun be-
kering en de bedevaarten naar Medjugorje. “De 
bedevaarten naar Medjugorje hebben ons een 
ernstig maar ook blij geloof leren kennen. Voor-
heen wist ik niet dat dit bestond”, legt Katelijne 
ons uit. Koen verduidelijkt: “De kern van de bood-
schap van Medjugorje wordt uitgedrukt door het 
beeld van de vijf steentjes: het gebed, het vas-
ten, de heilige mis, de bijbel en de biecht.” Een 
boodschap die ze proberen gestalte te geven in 
hun leven. Dit is voor beiden duidelijk: zowel de 
genade van Medjugorje als Radio Maria zijn het 
werk van Onze-Lieve-Vrouw. 

Bezoek van de relieken van de H. Theresia 
van Lisieux aan ons land
Radio Maria was zijdelings betrokken bij de or-
ganisatie van het bezoek van de relieken van 
de H. Theresia van Lisieux aan ons land in 2023. 
Zo werd aan Katelijne en Koen, door pries-
ter Karlo, de programmadirecteur van Radio 
Maria, de vraag gesteld of zij zich konden en-
gageren om in te staan voor het vervoer van 
de relieken in Vlaanderen. “Het was een heel 
mooie ervaring! We gingen zelf de relieken van 
de H. Theresia ophalen met de camionette in 
Lisieux en gingen van Karmel-klooster naar 
Karmel-klooster. Overal werd de H. Theresia 
met blijdschap ontvangen en was er gebed en 
waren er feestelijke vieringen. Ook de hartelijke 
ontvangst door de zusters of broeders waar 
we toekwamen blijft ons bij. Op de voorlaatste 
dag mochten we met de relieken ook Radio 
Maria bezoeken, waar er een mooie ontvangst, 
Eucharistieviering en gebed voorzien was. Dat 
zijn momenten om nooit te vergeten!” 

Retraite met Radio Maria
Twee keer hebben Katelijne en Koen het geluk 
gehad te kunnen deelnemen aan de retraite 
voor medewerkers en vrijwilligers die door de 
Wereldfamilie van Radio Maria werd georgani-
seerd in het Duitse Hochaltingen. “We hebben 
daar dezelfde broederlijkheid en ernst met de 
sacramenten ervaren”, herinnert Katelijne zich. 
“Het zijn mooie herinneringen. De bezinningen 
die er werden gegeven waren op een degelijke 
leest geschoeid en spraken ons aan, omdat je 
er ook mee gevoed wordt voor je dagelijkse 
leven. Het was ook aangenaam om kennis te 
kunnen maken met medewerkers en vrijwilli-
gers van Nederland. Het was mooi om bij al-



10

len eenzelfde liefde te zien tot God, Maria en 
Radio Maria.”

Katelijne vertelt nog over een ander mooi 
moment met de Wereldfamilie tijdens het Eu-
ropees Congres in Blankenberge. Als chauf-
feur om de deelnemende programmadirec-
teurs en coördinators van de luchthaven naar 
Blankenberge te brengen hebben ze ook de 
gelegenheid gekregen om de voorzitter van 
de Wereldfamilie, Vittorio Viccardi te ontmoe-
ten. De eucharistieviering met de program-
madirecteurs van alle Europese radiostations 
van Radio Maria was voor Katelijne een bij-
zondere ervaring.

Gezinsengagement
Het engagement van Katelijne en Koen zou 
je kunnen omschrijven als een gezinsenga-
gement. “Mijn vrouw bracht Radio Maria thuis 
binnen”, vertelt Koen. “In een bepaalde peri-
ode baden we, samen met onze kinderen, van 
thuis uit de rozenkrans. Radio Maria staat da-
gelijks heel wat uren op. Ik vind de sfeer die 
in huis hangt als Radio Maria opstaat rustge-
vend. Ik geniet van de muziek en vind de pro-
gramma’s ‘Rots in de branding’, ‘Pelgrim in ei-
gen land’, ‘Radio Vaticaan’, ‘Bijbel in één jaar’ 
fijn om naar te luisteren”. Katelijne is dank-
baar voor de dagelijkse eucharistie, het ge-
bed, de catecheses en ook ‘Radio Vaticaan’ 
en alle programma’s waar er getuigenissen 
over het geloof naar voor komen. Bovendien 
houdt ze erg van de mooie muziek. “Eigenlijk 
staat Radio Maria meestal op tot we gaan 
slapen”, geeft Katelijne lachend toe.

Nu Koen met pensioen is, heeft hij wat meer 
tijd om zich ook zelf als vrijwilliger in te zet-
ten voor Radio Maria. Zo ondersteunt hij mee 
het onthaal en de telefoonpermanentie. “Als 
vrijwilliger aan de balie hoor ik de luisteraars 
dikwijls hun dankbaarheid uitdrukken. Soms 
voor het één of ander programma, soms voor 
de steun die ze dagelijks mogen ondervinden 
door het luisteren naar Radio Maria.” 

Achter de microfoon
In het verleden kon je Koen al horen op de 
radio als lector tijdens de uitzendingen van 
de heilige mis. Sinds kort heeft Koen nog een 
ander engagement op zich genomen, name-
lijk het inlezen van een boek. Zijn stem zal in 
de toekomst ook meer te horen zijn op Radio 
Maria. Koen start thuis met de voorbereiding 
door de tekst al eens door te lezen om ermee 
vertrouwd te worden. Het inspreken in de stu-
dio gebeurt telkens in een blok van een uur. 
Op dit moment is Koen bezig met het inlezen 
van het boek ‘Verrast door vreugde’ van C.S. 
Lewis. Het boek verscheen in 1955 en was in 
de eerste plaats bedoeld als antwoord op 
de vraag aan Lewis hoe hij van atheïst in een 
christen veranderd was. Het boek is meer dan 
een autobiografisch bekeringsverhaal en be-
vat heel wat onvergetelijke passages zoals de 
beschrijving van de barre toestanden aan Le-
wis’ eerste kostschool, en het verhaal over zijn 
fascinerende privé-leraar Kirkpatrick.

“Het is een al wat ouder boek en soms is het 
even zoeken naar de betekenis van een be-
paald woord”, geeft Koen toe. “Het moet heel 
tof zijn om dit in de oorspronkelijke taal, het 
Engels, te kunnen lezen”. Het boek zal uitge-
zonden worden in het programma ‘Boecat’ 
en zal daarna ook via de website als podcast 
te beluisteren zijn. ’Verrast door vreugde’ is 
waarschijnlijk Lewis’ meest gelezen boek.

We hebben veel gepraat en geluisterd. De 
kleindochter van Koen en Katelijne is onder-
tussen wakker geworden. Tijd om naar huis te 
gaan. We zijn blij en dankbaar voor het har-
telijke ontvangst, voor de zelfgemaakte ma-
deleinekoekjes van Koen, voor het uitgebreide 
gesprek en de ontmoeting voor deze repor-
tage in Porta Fidei. We zijn ook dankbaar voor 
hun sterke getuigenis van geloof en voor hun 
enthousiaste inzet voor Radio Maria. 
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Het verdeeld koninkrijk (vervolg)

Dag 242 1 november Jeremia 26-27 Daniël 8-9 Spreuken 16, 9-12

Dag 243 2 november Jeremia 28-29 Daniël 10-11 Spreuken 16, 13-16

Dag 244 3 november Jeremia 30 Daniël 12-13 Spreuken 16, 17-20

Dag 245 4 november Jeremia 31 Daniël 14 Spreuken 16, 21-24

Dag 246 5 november Jeremia 32 Judit 1-2 Spreuken 16, 25-28

Dag 247 6 november Jeremia 33-34 Judit 3-5 Spreuken 16, 29-33

Dag 248 7 november Jeremia 35-36 Judit 6-7 Spreuken 17, 1-4

Dag 249 8 november Jeremia 37-38 Judit 8-9 Spreuken 17, 5-8

Dag 250 9 november Jeremia 39-40 Judit 10-11 Spreuken 17, 9-12

Dag 251 10 november Jeremia 41-42 Judit 12-14 Spreuken 17, 13-16

Dag 252 11 november Jeremia 43-44 Judit 15-16 Spreuken 17, 17-20

Dag 253 12 november Jeremia 45-46 Klaagliederen 1 Spreuken 17, 21-28

Dag 254 13 november Jeremia 47-48 Klaagliederen 2 Spreuken 18, 1-4

Dag 255 14 november Jeremia 49-50 Klaagliederen 3 Spreuken 18, 5-8

Dag 256 15 november Jeremia 51 Klaagliederen 4-5 Spreuken 18, 9-12

Dag 257 16 november Jeremia 52 Obadja Spreuken 18, 13-16

Het evangelie volgens de heilige apostel Matteüs

Dag 258 17 november Matteüs 1-4 Spreuken 18, 17-20

Dag 259 18 november Matteüs 5-7 Spreuken 18, 21-24

Dag 260 19 november Matteüs 8-10 Spreuken 19, 1-4

Dag 261 20 november Matteüs 11-13 Spreuken 19, 5-8

Dag 262 21 november Matteüs 14-17 Spreuken 19, 9-12

Dag 263 22 november Matteüs 18-21 Spreuken 19, 13-16

Dag 264 23 november Matteüs 22-24 Spreuken 19, 17-20

Dag 265 24 november Matteüs 25-26 Spreuken 19, 21-24

Dag 266 25 november Matteüs 27-28 Spreuken 19, 25-29

De terugkeer

Dag 267 26 november Ezra 1-2 Haggai 1-2 Spreuken 20, 1-3

Dag 268 27 november Ezra 3-4 Zacharia 1-3 Spreuken 20, 4-7

Dag 269 28 november Ezra 5-6 Zacharia 4-6 Spreuken 20, 8-11

Dag 270 29 november Ezra 7-8 Zacharia 7-8 Spreuken 20, 12-15

Dag 271 30 november Ezra 9-10 Zacharia 9-11 Spreuken 20, 16-19
 

Iedere Iedere 
dag om dag om 

15u20 en 15u20 en 
om 3u20om 3u20  

Nieuwe reeks  
iedere dag 

om 22u35

Bijbel in één jaar Lees 
samen met Radio Maria

 de volledige bijbel in één 

jaar.

Alle uitzendingen zijn ook 
te herbeluisteren 

op de webpagina van Radio Maria: 
www.radiomaria.be/bijbel-in-een-jaarOverzicht van de passages 

uit de H. Schrift voor November
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Nele Uytterhoeven

Het Koninklijk 
Heiligdom van 

Sint-Jozef van de 
Berg in Barcelona 

is nauw verbonden 
met het leven 

en werk van de 
zalige Petra de San 

José (1845-1906), 
stichteres van de 
Congregatie van 

de Moeders van de 
Verlatene en Sint-
Jozef van de Berg.

Het Koninklijk 
Heiligdom 
van Sint-Jozef 
van de Berg

In het programma 
‘Ga tot Jozef‘

maken we 
maandelijks kennis 
met een heiligdom in 
de wereld toegewijd 
aan de Heilige Jozef

Moeder Petra en haar bijzondere 
band met Sint-Jozef 

De Zalige Petra, geboren als Ana 
Josefa Pérez Florido in het Andal-
usische Valle de Abdalajís, zag het 
leven op 6 december 1845. Ze ver-
loor haar moeder op 3-jarige leef-
tijd en werd verder opgevoed door 
haar vader en diens moeder. On-
danks verschillende huwelijksaan-
zoeken koesterde ze reeds op jonge 
leeftijd het verlangen om religieuze 
te worden. Haar familie verzette 
zich daar initieel tegen maar uit-
eindelijk gaf haar vader toe in 1872. 
Ze richtte in 1881, samen met enkele 
gezellinnen, een nieuwe congrega-
tie op die zich toelegde op de zorg 
voor wezen en ouderen.
Moeder Petra was een vurige ver-
eerster van Sint-Jozef. Toen zij in 
1890 naar Barcelona kwam, huur-

de zij eerst een woning in de wijk 
Sant Gervasi, waar zij voor 200 
peseta’s een beeld van Sint-Jozef 
aanschafte. Later verhuisde de ge-
meenschap naar de Carrer de Sant 
Salvador. Toen hun huurcontract 
daar afliep en ze geen nieuwe wo-
ning konden vinden, knielde Petra 
neer voor het beeld van Sint-Jozef 
en vertrouwde hem de zorg voor 
de toekomst toe. Kort daarna ge-
beurde er iets opmerkelijks: de ge-
meenschap merkte dat het hoofd 
van het beeld zachtjes naar voren 
was gebogen, precies naar de plek 
waar Petra had gebeden. Dit werd 
gezien als een teken van de bijzon-
dere bescherming van Sint-Jozef.
Enkele dagen later bood een ze-
kere Carme Masferrer zich aan 
met een opmerkelijk geschenk: een 
groot perceel op de kale heuvel die 
bekendstond als de Montaña Pela-
da. Dit land werd geschonken aan 
de congregatie, en Petra besloot er 
een groot opvanghuis en een kerk 
ter ere van Sint-Jozef te laten bou-
wen.
Het beeld van Sint-Jozef kreeg een 
plaats in een kleine kapel bij de in-
gang van het heiligdom. Al spoe-
dig groeide zijn faam: er werd ver-
teld dat een vrouw, die haar hand 
dreigde te verliezen door ampu-
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Ga tot Jozef
1ste woensdag van de maand 

om 13u  
Herhaling: 

op vrijdag in diezelfde week 
om 20u15

tatie, er kwam bidden en volledig genezen terug-
keerde. Zulke verhalen verspreidden zich snel en 
trokken grote aantallen pelgrims aan. Vanaf die tijd 
werd Sint-Jozef vereerd als “San José de la Mon-
taña”, een bijnaam die tot op vandaag bewaard is 
gebleven. Uit deze devotie ontstond ook de traditie 
om schriftelijke gebeden en smeekbeden bij hem 
achter te laten – een gebruik dat nog steeds voort-
leeft in de maandelijkse “quema de cartas”, waar-
bij de brieven plechtig worden verbrand als teken 
van overgave.
De sterke band met Sint-Jozef leidde ertoe dat de 
congregatie in 1934 officieel haar naam uitbreidde: 
naast Moeders van de Verlatenen mocht zij zich 
voortaan ook Moeders van de Verlatenen en Sint-
Jozef van de Berg noemen.

De bouw van het heiligdom
Het ontwerp kwam van Francesc Berenguer en de 
werken werden uitgevoerd door de familie Barba, 
destijds toonaangevende bouwmeesters in Bar-
celona. Tijdens de graafwerken ontdekte men een 
steengroeve, die de bouwsteen leverde, én een 
bron van drinkwater – beide grote zegeningen voor 
het project.
De eerste steen werd gelegd op 14 augustus 1895. 
Moeder Petra vroeg tweemaal om het plan te ver-
groten, overtuigd dat de vele giften van de gelovi-
gen het werk mogelijk zouden maken. Al in maart 
1896 was de eerste vleugel klaar en konden de 
weesmeisjes er hun intrek nemen.
Op 2 april 1902 werd het heiligdom officieel inge-
wijd: het was daarmee het eerste heiligdom ter 
wereld dat volledig aan Sint-Jozef was gewijd.
Het heiligdom is gebouwd in neoromaanse stijl met 
modernistische invloeden. Het complex omvat een 
kerk met hoge glas-in-loodramen, een klooster en 
een opvanghuis. De ingang is te bereiken via een 
dubbele trap, die uitkomt op een groot plein. Bin-
nen bevindt zich de kapel van het Heilig Sacrament, 
tegenwoordig gewijd aan Moeder Petra.
Het domein bevat ook de historische masía Can 
Tusquets (1793), met een fraaie blauw-
gekalkte gevel, esgrafiado-versierin-
gen en een zonnewijzer. Sinds 1920 be-
hoort deze boerderij tot de congregatie 
en wordt ze gebruikt als onderdeel van 
de opvang.

Groeiende bekendheid
De faam van het heiligdom verspreid-
de zich snel. In 1908 verleende koning 
Alfonso XIII de titel “Koninklijk”. Een 
hoogtepunt volgde op 17 april 1921, 
toen het beeld van Sint-Jozef en het 
Kind Jezus plechtig werd gekroond 
door paus Benedictus XV, op verzoek 
van de gelovigen. De kronen waren 
gemaakt van sieraden en juwelen die 
de bevolking zelf had geschonken. Het 
was de eerste keer in Spanje dat een 
beeld van Sint-Jozef canoniek werd 

gekroond. De plechtigheid, bijgewoond door voor-
name vertegenwoordigers van de Spaanse kroon, 
trok enorme menigten.

Oorlog, verlies en wederopbouw
Tijdens de Spaanse Burgeroorlog (1936-1939) werd 
het heiligdom zwaar getroffen: het interieur werd 
geplunderd en de kronen van Sint-Jozef en het 
Kind Jezus gestolen. Na de oorlog werden ze won-
derlijk genoeg teruggevonden in Figueres, verbor-
gen in de koffer van een militiesoldaat.
Op 26 april 1942 vond de plechtige herkroning 
plaats. De ceremonie werd geleid door bisschop 
Miguel de los Santos Díaz Gómara en bijgewoond 
door vertegenwoordigers van kerk, staat en leger. 
Na de eucharistie werden de kronen opnieuw op 
het beeld geplaatst en droeg men het in processie 
door de menigte van religieuzen, meisjes van het 
tehuis en talloze gelovigen.
Het model van deze gekroonde beeltenis van Sint-
Jozef verspreidde zich vervolgens over de wereld. 
Kopieën van het beeld werden geplaatst in huizen 
en kerken van de congregatie, die vandaag actief 
is in negen landen: Spanje, Italië, Mexico, Verenigde 
Staten, Chili, Argentinië, Guatemala, Puerto Rico en 
Colombia.
De verering van Sint-Jozef van de Berg kreeg 
vorm in maandelijkse vieringen op de 19e van elke 
maand en in de Zeven Zondagen van Sint-Jozef, 
een traditionele voorbereiding op zijn hoogfeest 
van 19 maart. 
Het heiligdom blijft een levendige plek van geloof, 
opvang en geschiedenis. Nog altijd wonen er zus-
ters van de congregatie, die zorgen voor zo’n 150 
kinderen in nood. Te-
gelijkertijd is het een 
belangrijk pelgrims-
oord waar jaarlijks dui-
zenden bezoekers de 
figuur van Sint-Jozef 
en het levenswerk van 
Moeder Petra eren.
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Uit het geschrift van de heilige 
Ambrosius, bisschop van Milaan
(+ 397), over de dood van zijn 
broer Satyrus

Laten wij sterven met Christus om met Hem te 
leven. Wij stellen vast dat de dood een winst is 
en het leven een straf. Daarom heeft Paulus ge-
zegd: ‘Voor mij is leven Christus en sterven winst’ 
(Fil. 1, 21). Wat betekent Christus? Toch niets an-
ders dan lichamelijk sterven en geestelijk leven. 
Laten wij dus sterven met Hem om met Hem te 
leven. Elke dag moeten wij vertrouwelijk omgaan 
met de dood. Door zo afstand te nemen leert onze 
ziel zich losmaken van lichamelijke genoegens. Zij 
heeft als het ware een verheven plaats ingeno-
men, waar aardse hartstochten haar niet kunnen 
bereiken om zich van haar meester te maken. 
Zij neemt het beeld van de dood in zich op om 
aan de dood als straf te ontkomen. De wet van 
het vlees verzet zich immers tegen de wet van 
de geest en wil die overleveren aan de wet van 
de leugen. En bestaat daartegen een genees-
middel? ‘Wie zal mij redden van dit bestaan ten 
dode? God zij gedankt door Jezus Christus, onze 
Heer’ (Rom. 7, 24).

Wij hebben een geneesheer. Wij moeten dus zijn 
geneesmiddel gebruiken. Dat middel is de gena-
de van Christus en het lichaam dat bestemd is 
voor de dood, is ons eigen lichaam. Wij moeten 
ons dus ver houden van ons lichaam om niet ver 
weg te zijn van Christus. Wij zijn wel in ons lichaam, 
maar mogen de neigingen van ons lichaam niet 
volgen. Wij mogen de rechten van de natuur niet 
prijsgeven, maar moeten daarenboven de gaven 
van de genade verkiezen.

Wat nog meer? Door de dood van één enkel mens 
is de wereld verlost. Christus had niet kunnen ster-
ven, als Hij het niet zelf gewild had. Hij vond echter 
niet dat Hij de dood als nutteloos moest vermij-
den, want Hij had ons niet beter kunnen redden 
dan door te sterven. Zo is zijn dood het leven voor 
allen. Met het teken van zijn dood worden wij ge-
merkt; zijn dood verkondigen wij in ons gebed; 
zijn dood belijden wij bij ons offer. Zijn dood is een 
overwinning, het is een mysterie, het is ieder jaar 
een groot feest voor de wereld.

Wat kunnen wij verder nog over zijn dood zeggen? 
Zijn goddelijk voorbeeld is voor ons het bewijs dat 
de onsterfelijkheid alleen wordt verkregen door 
de dood en dat de dood zichzelf heeft vrijgekocht. 
Treuren over de dood mag dus niet: hij heeft de 
redding voor ons allen bewerkt. Probeer niet aan 
de dood te ontkomen. Gods Zoon heeft hem niet 
veracht, Hij is er niet voor gevlucht. 

De dood is er niet van nature maar is natuurlijk 
geworden. Hij is door God niet vanaf het begin 
geschapen maar als een geneesmiddel gege-
ven. Na de veroordeling om de ongehoorzaam-
heid werd het menselijk leven een ellende van 
dagelijks zwoegen en ondraaglijk getob. Er moest 
aan dit lijden een einde komen, zodat de dood 
zou herstellen wat door het leven verloren ge-
gaan was. Want zonder die adem van de genade 
is onsterfelijkheid geen voordeel maar een last. 

Onze geest heeft het vermogen zich uit de dool-
hof van dit leven en de warboel van dit aardse 
vrij te maken, het hemelse samenzijn te bereiken, 
al is dit aan heiligen voorbehouden, en Gods lof 
te zingen. Die lof bezingen zij met citerspel, zo-
als wij uit de heilige Schrift vernemen: ‘Groot en 
wonderbaar zijn uw daden, Heer God, Albeheer-

Gedachtenis 
van alle 

overleden gelovigen
  Allerzielen
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KOOKPROGRAMMA 
VOLGENS DE HEILIGE HILDEGARD

SPELTBROOD 
MET BIER VAN MAREDRET
(abdij van benedictinessen)

Ingrediënten: 
250 g volkoren speltmeel - 250 g 
witte speltbloem - 10 g steenzout (=2 
koffielepels) - 50 g zachte boter - 330 ml 
bier Maredret Altus 

Werkwijze:
• Vet een bakvorm in en bebloem.
• Los de gist op in het bier.
• Doe er alle droge ingrediënten bij en meng.
• Voeg ook de boter erbij.
• Kneed het deeg met de hand of met de deeghaken.
• Doe het deeg in de bakvorm.
• Laat rijzen tot het deeg de rand van de bakvorm bereikt.
• Bak 35 minuten in een voorverwarmde oven op 200°C.
• Ontvorm en laat afkoelen op een rooster.

SPELTVLOKKENPASTEI 
Ingrediënten: 
150 g speltvlokken - 350 ml warme 
speltgriesgroentensoep - 50 g 
amandelschilfers - 2 losgeklopte eieren - 
1 koffielepel steenzout - 1  koffielepel bertram

Werkwijze:
• Laat de speltvlokken wellen in de warme 
soep.
• Men de overige ingrediënten onder de 
massa.
• Doe alles in een beboterde bakvorm.
• Bak 30 minuten in een voorverwarmde oven op 200°C.

De pastei kan koud of warm geserveerd worden als bijgerecht.

SPELTKORREL
KROKETJES MET WORTELEN 

Ingrediënten: 
250 g gekookte speltkorrels - 50 g 
speltgriesmeel - 200 g gekookte wortelen 
- 1 koffielepel steenzout - 1 mespuntje 
witte peper - 1 koffielepel bertram - boter 
om te bakken

Werkwijze:
• Pureer de speltkorrels met de wortelen.
• Kruid met het zout, de peper en de 
bertram.
• Maak kleine kroketjes en wentel ze in het 
speltgriesmeel.
• Bakken in een hete pan met een weinig boter.

(Speltkorrels koken in een grote pot met veel water. 
De speltkorrels nemen al het water op, 
ook als het vuur al uitgedraaid is.)

RECEPTEN NOVEMBER
ser. Rechtvaardig en waarachtig 
zijn uw wegen, Koning der eeuwen. 
Wie zou U, Heer, niet vrezen en uw 
Naam niet verheerlijken? Want Gij 
alleen zijt heilig. En alle volken zul-
len komen en U aanbidden’ (Apok. 
15, 3-4). Ook uw bruiloft zullen wij 
zien, Jezus, als uw bruid, de kerk, 
onder het vreugdegezang van al-
len van de aarde naar de hemel 
wordt geleid: ‘tot U komt iedere 
mens’ (Ps. 65 (64), 3). Zo is zij niet 
meer aan deze wereld onderwor-
pen maar met de Geest verenigd. 

Dit is het wat David boven al het 
andere voor zich heeft verlangd, 
namelijk dit te mogen zien en aan-
schouwen: ‘Eén ding slechts vraag 
ik de Heer. meer zal ik niet wensen: 
dat ik in Gods huis mag wonen zo-
lang als ik leef; dat ik de beminne-
lijkheid van de Heer mag ervaren’ 
(Ps. 27 (26), 4).

In het programma 

‘De Kerkleraars‘
kunnen we kennismaken 
met de vele kerkleraren 
die de Katholieke Kerk rijk 
is. Een kerkleraar heeft een 
charisma van wijsheid, 
geschonken door de Heilige 
Geest voor het welzijn van 
de Kerk en aangetoond door 
de heilzame invloed van zijn 
of haar onderricht onder het 
Volk van God.

Elke tweede dinsdag van 
de maand is er een nieuwe 
uitzending om 13u00, met 
herhaling op zaterdag van 
diezelfde week om 10u45 
en op zondag om 13u00. 
Deze uitzending wordt ook 
herhaald in de vierde week 
van de maand op dezelfde 
momenten.
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Nieuws 
uit de ‘Wereldfamilie’ van Radio Maria

Marianne Hubin

Radio Maria Democratische Republiek Congo: 
Vreugde in Bandundu en Kikwit

De missie van Radio Maria in Afrika blijft groeien 
en vruchten voortbrengen. Op 24 augustus 2025 
werd in een sfeer van feest en diepe ontroering 
het zevende Radio Maria-subrelaistation in de 
Democratische Republiek Congo (DRC) officieel 
ingehuldigd in Bandundu.
Ondanks het feit dat de lokale bevolking 
vaak in omstandigheden van grote materiële 
armoede leeft, werd de komst van het nieuwe 
radiostation ontvangen met zang, dans en 
oprechte dankbaarheid. In Bandundu wordt de 
taal Kikongo gesproken, en het feit dat de radio 
nu programma’s voor evangelisatie, catechese 
en gebed in de lokale taal kan uitzenden, maakt 
dit initiatief des te waardevoller: het Evangelie 
kan nu de harten van de mensen bereiken in hun 
moedertaal, wat een nog hechtere band creëert 
met hun dagelijks leven.
Aan de inhuldiging ging een belangrijk moment 
vooraf: op 23 augustus 2025 zegende bisschop 
Timothée Bodika Mansiyai van het bisdom 
Kikwit het radiosysteem, waarmee de officiële 
start van de uitzendingen werd gemarkeerd. De 
nieuwe FM-frequentie werd meteen verbonden 
met de centrale studio’s van Radio Maria in 

Kinshasa, de hoofdstad van de DRC, wat bredere 
dekking en meer eenheid onder de christelijke 
gemeenschappen mogelijk maakt.
Met deze twee nieuwe stations versterkt Radio 
Maria haar aanwezigheid in een land dat al 
gekenmerkt wordt door een buitengewone 
Mariale devotie. De radio wordt een instrument 
van hoop, troost en vorming voor gezinnen, 
jongeren en ouderen die elke dag in het Woord 
van God een licht zoeken om de uitdagingen van 
het leven aan te gaan.
Een bijzonder woord van dank gaat uit naar 
alle gulle mensen in Congo en over de hele 
wereld, wier gebeden en financiële steun deze 
twee belangrijke projecten mogelijk hebben 
gemaakt. Elk nieuw radiostation is niet alleen een 
technische prestatie, maar ook een zaadje van 
geloof geplant in een bodem die hongert en dorst 
naar het Evangelie.
Moge de Heilige Maagd Maria, Moeder van 
alle volkeren, de weg van Bandundu en Kikwit 
zegenen en begeleiden, en mogen deze nieuwe 
radiostemmen vrede, eenheid en hoop brengen 
aan zoveel harten die verlangen naar God.



RADIO MARIA INDIA - ‘Eerste steen gelegd 
voor het nieuwe hoofdkwartier van Radio 
Maria India’

Op 8 september 2025, het feest van de 
Geboorte van de Heilige Maagd Maria, vond 
er een speciale ceremonie plaats in Kochi, in 
de staat Kerala, voor de eerstesteenlegging 
en de zegen van het terrein waar het nieuwe 
hoofdkwartier van Radio Maria India zal 
verrijzen. Aan de viering werd deelgenomen 
door het radiopersoneel, de directeur, pater 
Rafi alsook door José Manuel Quintanilla,  
de voorzitter van Radio Maria Spanje en 
tevens bestuurslid van de Wereldfamilie 
van Radio Maria.
Het nieuwe gebouw, dat naar verwachting 
in 2026 voltooid zal zijn, betekent een 
belangrijke stap voorwaarts in de groei 
van de missie van Radio Maria in India. De 
zender is sinds 2013 actief in het land en 
heeft de christelijke gemeenschap door 
de jaren heen ondersteund met gebed, 
vorming en de verkondiging van het 
Evangelie, en biedt gezinnen daarnaast een 
plek voor luisterend oor en steun.
De eerstesteenlegging was een moment 
van vreugde en hoop, een teken van 
diepere wortels en gestage groei van een 
radiozender die zich inzet om de boodschap 
van Maria en van de Kerk te brengen in een 
samenleving met een grote culturele en 
religieuze diversiteit.
Het nieuwe hoofdkwartier in Kochi zal groter 
zijn dan het vorige en zal Radio Maria 
India in staat stellen haar aanwezigheid te 
versterken, het programma-aanbod uit te 
breiden en nog meer gelovigen in het hele 
land te bereiken. Zo blijft de zender trouw 
aan haar missie: een stem van geloof, hoop 
en naastenliefde te zijn.

RADIO MARIA COLOMBIA - ‘Een Pad van Rozen voor Maria’: de 
toewijding van kinderen aan Jezus door Maria’

Een paar jaar geleden lanceerden Radio Maria Colombia 
en de beweging La Misión por el Amor de Dios en todo el 
Mundo een initiatief dat is ontstaan als antwoord op de plaag 
van kinderhandel en -uitbuiting, ook aangeklaagd in de film 
Sound of Freedom. Het voorstel bestaat eruit om alle kinderen 
toe te wijden aan Jezus door Maria. Tot op heden zijn, dankzij 
deze missie, met behulp van Radio Maria, ongeveer 25.000 
kinderen in verschillende delen van de wereld toegewijd. Nu is 
de uitnodiging uitgebreid naar de hele wereldwijde familie van 
Radio Maria, zodat iedereen kan deelnemen aan dit project 
dat een ware geloofsreis is: “Een Pad van Rozen voor Maria.” 
De weg zal worden vernieuwd op 1 oktober 2025 en zal worden 
afgesloten met de viering van de Heilige Mis en de toewijding 
op 1 november 2025.
Het voorstel is gericht aan ouders, catechisten, parochie-
priesters, grootouders en alle apostolische groepen die met 
kinderen werken. De methode is eenvoudig: 31 dagen lang korte 
audio-overdenkingen (ongeveer 7 minuten elk), vergezeld van 
lesmateriaal dat speciaal voor kinderen is ontworpen.

RADIO MARIA USA - ‘Zegening van de studio’s van Radio 
Maria USA in Tennessee’

Radio Maria USA ontving een bijzondere zegen met de aanwezigheid 
van bisschop Mark Spalding van Nashville, tijdens de plechtige 
inhuldiging van de nieuwe kapel en uitzendstudio in Columbia, 
Tennessee. De bisschop ging voor in de openingsceremonie en 
gaf zijn zegen over het nieuwe gebouw en over de hele missie 
van Radio Maria in de Verenigde Staten. Dit evenement vormt een 
belangrijke mijlpaal in de geschiedenis van het radiostation, dat al 
over een nationaal hoofdkwartier beschikt in Alexandria, Louisiana. 
De nieuwe faciliteit in Columbia, ongeveer 700 kilometer van het 
hoofdkwartier verwijderd, versterkt de aanwezigheid van Radio 
Maria in de Verenigde Staten. Het biedt een ruimte gewijd aan 
gebed, bezinning en de verspreiding van het Evangelie. De kapel 
zal het kloppend hart worden van de lokale missie: een plaats 
van dagelijks gebed en de viering van de Heilige Mis, die wordt 
uitgezonden naar duizenden gezinnen in 
het hele land. Oprechte dank gaat uit naar 
allen die met hun gebeden, vrijgevigheid 
en steun, dit grote project mogelijk hebben 
gemaakt. Met de zegen van bisschop 
J.  Mark Spalding, vertegenwoordigers van 
de Wereldfamilie van Radio Maria en de 
voorzitter van Radio Maria USA, kijken we 
met hernieuwde hoop naar de toekomst, 
met het verlangen om de liefde van 
Christus en Maria in elk huis te brengen.
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De leeswijzer
herbeluister alle 

voorbije afleveringen op:
www.radiomaria.be/de-leeswijzer

Onderstaand boeken werden in de voorbije uitzendingen aan de luisteraars voorgesteld.

De 
pelgrimerende kerk
Gabriël Quicke

De pelgrimerende Kerk is een inspirerende reisgids 
voor iedereen die verlangt naar een dieper begrip 
van de Kerk als volk onderweg. Theoloog Gabriel 
Quicke neemt je mee op een spirituele pelgrimage, 
geworteld in de Bijbel, de Kerkvaders en het 
Tweede Vaticaans Concilie, en verrijkt met de visie 
van paus Franciscus. Aan de hand van krachtige 
beelden – de Kerk als tent, schip, brug, herberg en 
moeder – ontvouwt zich een levendige visie van 
een Kerk in beweging. Dit boek toont hoe gelovigen, 
te midden van crisis en verandering, geroepen zijn 
tot ontmoeting, dienstbaarheid en dialoog.
Het boek belicht ook het verrijkende getuigenis 
van christelijke migranten en hun impact op de 
kerkgemeenschap vandaag. De pelgrimerende 
Kerk wordt zichtbaar als een gemeenschap van 
hoop, onderweg naar het hemelse Jeruzalem. 
Een boek vol theologische diepgang én pastorale 
warmte – voor wie zoekt naar zin, samenhang en 
richting in het geloofsleven.

Gabriel Quicke
is priester van het bisdom Brugge. Na zijn zending als Fidei donum 
priester naar Libanon werd hij stafmedewerker van de Pauselijke 
Raad ter bevordering van de Eenheid van de christenen, meer 
bepaald voor de oecumene in het Midden-Oosten. Nadien werd 
hij president van het Heilige Geestcollege en het Leo XIII-
Seminarie en was hij verbonden aan de faculteit Theologie en 
Religiewetenschappen van de KU Leuven. Sinds 2021 is hij 
Rector van de Koninklijke Belgische Kerk en Stichting Sint-
Juliaan-der-Vlamingen en afgevaardigd beheerder van de 
Fondation Lambert Darchis Luik/ Rome. Naast een lesopdracht 
zet hij zich in voor de christenen in het Midden-Oosten, en heel 
in het bijzonder voor de weeskinderen in Irak en Syrië. 

Titel: De pelgrimerende kerk
Auteur: Gabrië Quicke
Kostprijs: € 24
Uitgeverij: Gompel&Svacina
ISBN: 9789463715744

De 
Notre 
Dame 
van 
Parijs 
Geert 
De Sutter

Het album De Notre-Dame van 
Parijs brengt in 12 panorama’s het 
verhaal van de bouw van de unieke 
kathedraal tot de brand in 2019 en 
de daaropvolgende restauratie. De 
jonge beeldhouwster Julia, vergezeld 
door haar waterspuwertje Gargouille 
woont en werkt op de werf van de 
Notre-Dame. Ze vertelt aan Sara en 
Simon het wel en wee van het icoon 
van de middeleeuwse gothiek.

Geert De Sutter
werd geboren in Ukkel, is getrouwd met Julia 
Stinissen en vader van twee volwassen kinderen, 
Kasper en Olivia. Op St.-Lukas in Brussel 
ontwikkelde hij zijn eigen ‘klare lijn-stijl’. Hij 
assisteerde Bob De Moor, groot Brussels 
striptekenaar en rechterhand van Hergé. 
Geert bracht verschillende strips uit. Er zijn 
momenteel acht titels beschikbaar in het Frans 
en de albums worden inmiddels ook uitgegeven 
in zeven andere talen.

Titel: De pelgrimerende kerk
Auteur: Gabrië Quicke
Kostprijs: € 24
Uitgeverij: Gompel&Svacina
ISBN: 9789463715744
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Veel planten behoren tot de Mariaflora vanwege de betekenis of een legende die met 
haar verbonden is. Op 21 november vieren we de gedachtenis van de opdracht of 
presentatie van de Heilige Maagd Maria in de tempel. Dit gedachtenisfeest herdenkt 
Maria’s toewijding aan God als jong meisje. 

Viooltjes worden geassocieerd met nederigheid en bescheidenheid, deugden die Maria haar hele leven lang heeft getoond. Maria’s 
nederigheid wordt gevierd omdat zij Gods plan voor haar leven gewillig heeft aanvaard, ondanks de uitdagingen en onzekerheden 
die dat met zich meebracht. Viooltjes, met hun delicate schoonheid en bescheiden aanwezigheid, herinneren ons aan Maria’s 
nederig en gehoorzaam antwoord op Gods roeping. Ook de heerlijke geur van sommige soorten viola’s en de blauwe of witte kleur 
kan in verband worden gebracht met de Heilige Maagd. 
De oorsprong van deze gedachtenis is de wijding van de Mariakerk, bijgenaamd de nieuwe, bij de tempel van Jeruzalem op 21 
november 543. Met de christenen van het Oosten herdenken wij op deze dag het feit dat Maria, geleid door de Heilige Geest – van 
wiens genade zij sedert haar onbevlekte ontvangenis vervuld was –, zichzelf vanaf haar kinderjaren aan God heeft toegewijd.

1. WOORDZOEKER
Streep woorden uit de lijst door in het 
rooster hiernaast. Er kan horizontaal, 
verticaal en diagonaal gezocht worden. 
De overgebleven letters vormen samen 
de oplossing.

WOORDPUZZELS

UIT DE TUIN VAN MARIA

‘Het viooltje’‘Het viooltje’21 november
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OPLOSSING

De oplossing van de puzzel van de maand oktober was: Mystieke roos
Een luisteraarster uit Kuurne werd als winnaar uitgeloot. 
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SMS DE OPLOSSING VAN DE WOORDZOEKER NAAR 0465 07 26 27 EN MAAK KANS OP EEN MOOI GE-
SCHENK. DE OPLOSSING VAN DE PUZZELS VINDT U IN HET KOMENDE NUMMER VAN PORTA FIDEI. VEEL SUCCES!
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03 - 9 november 2025

MAANDAG 03/11 DINSDAG 04/11 WOENSDAG 05/11 DONDERDAG 06/11

7:30 Boecat 7:30 Boecat 7:30 Boecat 7:30 Boecat

9:50 Catechismus 9:50 Catechismus 9:50 Radio Vaticaan live 9:50 Catechismus

10:30 De Kerk spreekt 10:30 De leeswijzer 11:00 Verhalen van Sint-Jozef 10:30 De rots in de branding

13:00 Rozenkrans vanuit Kibeho 13:00 Koken met Hildegard 13:00 Ga tot Jozef 13:00 Klassiekuur

14:15 Vivendo 14:15 Radio Vaticaan 14:15 Muziek 14:15 De wereld van Radio  Maria

16:00 Boecat 16:00 Boecat 16:00 Boecat 16:00 Boecat

17:30 Radio Vaticaan 17:30 De wereld van Radio  Maria 17:30 De rots in de branding 17:30 Radio Vaticaan

19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 Muziek 19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 Het Inzicht

20:15 De Kerk leeft 20:00 Menslievend 20:15 Kathovisie 20:30 Pelgrim in eigen land

PROGRAMMAOVERZICHT

10 - 16 november 2025

MAANDAG 10/11 DINSDAG 11/11 WOENSDAG 12/11 DONDERDAG 13/11

7:30 Boecat 7:30 Boecat 7:30 Elke dag telt 7:30 Elke dag telt

9:50 Catechismus 9:50 Catechismus 9:50 Radio Vaticaan live 9:50 Catechismus

10:30 De Kerk spreekt 10:30 Mystieke lectuur 11:00 Verhalen van Sint-Jozef 10:30 De rots in de branding

13:00 Rozenkrans vanuit Kibeho 13:00 De Kerkleraars 13:00 Anno Domini 13:00 Klassiekuur

14:15 Vivendo 14:15 Radio Vaticaan 14:15 Muziek 14:15 De wereld van Radio  Maria

16:00 Boecat 16:00 Boecat 16:00 Elke dag telt 16:00 Elke dag telt

17:30 Radio Vaticaan 17:30 De wereld van Radio  Maria 17:30 De rots in de branding 17:30 Radio Vaticaan

19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 Muziek 19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 Het Inzicht

20:15 De Kerk leeft 20:00 Menslievend 20:15 Kathovisie 20:30 Pelgrim in eigen land

H. Leo de GroteH. Leo de Grote H. Martinus van ToursH. Martinus van Tours H. JosafatH. Josafat

17 - 23 november 2025

MAANDAG 17/11 DINSDAG 18/11 WOENSDAG 19/11 DONDERDAG 20/11

7:30 Elke dag telt 7:30 Elke dag telt 7:30 Elke dag telt 7:30 Elke dag telt

9:50 Catechismus 9:50 Catechismus 9:50 Radio Vaticaan live 9:50 Catechismus

10:30 De Kerk spreekt 10:30 De leeswijzer 11:00 Verhalen van Sint-Jozef 10:30 De rots in de branding

13:00 Rozenkrans vanuit Kibeho 13:00 Kerk in Nood 13:00 Ga tot Jozef 13:00 Klassiekuur

14:15 Vivendo 14:15 Radio Vaticaan 14:15 Muziek 14:15 De wereld van Radio  Maria

16:00 Elke dag telt 16:00 Elke dag telt 16:00 Elke dag telt 16:00 Elke dag telt

17:30 Radio Vaticaan 17:30 De wereld van Radio  Maria 17:30 De rots in de branding 17:30 Radio Vaticaan

19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 Muziek 19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 Het Inzicht

20:15 De Kerk leeft 20:00 Quo Vadis 20:15 Kathovisie 20:30 Pelgrim in eigen land

H. Elisabeth van HongarijeH. Elisabeth van Hongarije

H. HubertusH. Hubertus H. Carolus BorromeoH. Carolus Borromeo
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VRIJDAG 14/11 ZATERDAG 15/11 ZONDAG 16/11

7:30 Pelgrim in eigen land 7:30 Boecat 7:30 Boecat

9:50 Catechismus 10:00 De week van Radio Maria 8:50 De rots in de branding

10:30 Quo Vadis? 10:45 De Kerkleraars 10:00 Eucharistieviering

13:00 Kruisweg 13:00 Quo Vadis? 13:00 De Kerkleraars

14:15 Radio Vaticaan 14:30 Muziek 14:15 Vivendo

16:00 De Kerk leeft 16:00 Boecat 16:00 Boecat

17:30 De week van Radio Maria 17:30 Het Inzicht 17:30 Pelgrim in eigen land

19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 Vivendo 19:30 De wereld van Radio  Maria

20:15 Anno Domini 20:30 Mystieke lectuur 20:15 Klassiekuur

H. Albertus de GroteH. Albertus de Grote

VRIJDAG 21/11 ZATERDAG 22/11 ZONDAG 23/11

7:30 Pelgrim in eigen land 7:30 Boecat 7:30 Boecat

9:50 Catechismus 10:00 De week van Radio Maria 8:50 De rots in de branding

10:30 Menslievend 10:45 Kerk in Nood 10:00 Eucharistieviering

13:00 Kruisweg 13:00 Menslievend 13:00 Kerk in Nood

14:15 Radio Vaticaan 14:30 Muziek 14:15 Vivendo

16:00 De Kerk leeft 16:00 Boecat 16:00 Boecat

17:30 De week van Radio Maria 17:30 Het Inzicht 17:30 Pelgrim in eigen land

19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 Vivendo 19:30 De wereld van Radio  Maria

20:15 Ga tot Jozef 20:30 De leeswijzer 20:15 Klassiekuur

Opdracht van de H. MaagdOpdracht van de H. Maagd H. CeciliaH. Cecilia
Hoogfeest van Christus, Hoogfeest van Christus, 

Koning van het heelalKoning van het heelal

LUISTERAARS 
AAN HET WOORD

Oprechte dank aan priester 
Karlo voor zijn altijd zeer 
inspirerende homilie.

Brigitte

Reactie op de uitleg ‘10 manieren 
waarop Onze-Lieve-Vrouw van 
Smarten ons kan helpen’ tijdens het 
programma ‘Elke dag telt’ 

Heel mooi en ondersteunend. 
Dagelijks toe te passen in ons 
leven, geeft kracht en steun. 
Een luisterend oor voor ons, 
wat vaak een gemis is in deze 
maatschappij. We kunnen 
steeds bij Haar terecht. 
Dank voor jullie warmte en 
genegenheid.

Agnes

Reactie op het programma 
‘Quo Vadis?’

Beste jonge reporters,
Het programma brengt de 
hedendaagse mens wat 
binnen in onze Radio Maria. 
Wat, bij mij althans,  een 
‘leuke verbazing’ te weeg 
bracht. Eerst en vooral de 
moed van de reporters… 
dikke pluim. De juiste vragen 
die mensen aanspraken en 
zeker de bevraagden in hun 
waarde lieten. Het respect 
tegenover hen was heel 
mooi. Tegelijk vond ik ze 
echt missionarissen: moedig  
dapper  en vastberaden 
gingen zij naar buiten en 
dus gingen wij mee. Een 
pareltje verscheen met 
meer schittering dan ik had 
kunnen of durven hopen en 
verwachten!
(...)
Kortom, het programma 
straalde enthousiasme 
en een mooi geloof uit! Ik 
ben al benieuwd naar wat 
komen zal. Dankjewel voor dit 
programma.

Een volledig verknochte 
luisteraar van Radio Maria, 
helemaal verkocht voor dit 

nieuwe programma.

33ste zondag 
door het jaar

VRIJDAG 7/11 ZATERDAG 8/11 ZONDAG 9/11

7:30 Pelgrim in eigen land 7:30 Boecat 7:30 Boecat

9:50 Catechismus 10:00 De week van Radio Maria 8:50 De rots in de branding

10:30 Menslievend 10:45 Koken met Hildegard 10:00 Eucharistieviering

13:00 Kruisweg 13:00 Menslievend 13:00 Koken met Hildegard

14:15 Radio Vaticaan 14:30 Muziek 14:15 Vivendo

16:00 De Kerk leeft 16:00 Boecat 16:00 Boecat

17:30 De week van Radio Maria 17:30 Het Inzicht 17:30 Pelgrim in eigen land

19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 Vivendo 19:30 De wereld van Radio  Maria

20:15 Ga tot Jozef 20:30 De leeswijzer 20:15 Klassiekuur

Kerkwijding van de basiliek Kerkwijding van de basiliek 
van Lateranenvan LateranenH. WillibrordusH. Willibrordus
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8 - 14 december 2025                                                                MARIATHON WEEK*

MAANDAG 8/12 DINSDAG 9/12 WOENSDAG 10/12 DONDERDAG 11/12

7:30 Elke dag telt 7:30 Elke dag telt 7:30 Elke dag telt 7:30 Elke dag telt

9:50 Catechismus 9:50 Catechismus 9:50 Radio Vaticaan live 9:50 Catechismus

10:30 De Kerk spreekt 10:30 Mystieke lectuur 11:00 Verhalen van Sint-Jozef 10:30 De rots in de branding

13:00 Rozenkrans vanuit Kibeho 13:00 De Kerkleraars 13:00 Anno Domini 13:00 Klassiekuur

14:15 Vivendo 14:15 Radio Vaticaan 14:15 Muziek 14:15 De wereld van Radio  Maria

16:00 Elke dag telt 16:00 Elke dag telt 16:00 Elke dag telt 16:00 Elke dag telt

17:30 Radio Vaticaan 17:30 De wereld van Radio  Maria 17:30 De rots in de branding 17:30 Radio Vaticaan

19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 Muziek 19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 Het Inzicht

20:15 De Kerk leeft 20:00 Menslievend 20:15 Kathovisie 20:30 Pelgrim in eigen land

PROGRAMMAOVERZICHT
24 - 30 november 2025

MAANDAG 24/11 DINSDAG 25/11 WOENSDAG 26/11 DONDERDAG 27/11

7:30 Elke dag telt 7:30 Elke dag telt 7:30 Elke dag telt 7:30 Elke dag telt

9:50 Catechismus 9:50 Catechismus 9:50 Radio Vaticaan live 9:50 Catechismus

10:30 De Kerk spreekt 10:30 Mystieke lectuur 11:00 Verhalen van Sint-Jozef 10:30 De rots in de branding

13:00 Rozenkrans vanuit Kibeho 13:00 De Kerkleraars 13:00 Anno Domini 13:00 Klassiekuur

14:15 Vivendo 14:15 Radio Vaticaan 14:15 Muziek 14:15 De wereld van Radio  Maria

16:00 Elke dag telt 16:00 Elke dag telt 16:00 Elke dag telt 16:00 Elke dag telt

17:30 Radio Vaticaan 17:30 De wereld van Radio  Maria 17:30 De rots in de branding 17:30 Radio Vaticaan

19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 Muziek 19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 Het Inzicht

20:15 De Kerk leeft 20:00 Menslievend 20:15 Kathovisie 20:30 Pelgrim in eigen land

HH. Martelaren van VietnamHH. Martelaren van Vietnam H. Catharina van AlexandriëH. Catharina van Alexandrië

1 - 7 december 2025

MAANDAG 1/12 DINSDAG 2/12 WOENSDAG 3/12 DONDERDAG 4/12

7:30 Elke dag telt 7:30 Elke dag telt 7:30 Elke dag telt 7:30 Elke dag telt

9:50 Catechismus 9:50 Catechismus 9:50 Radio Vaticaan live 9:50 Catechismus

10:30 De Kerk spreekt 10:30 De leeswijzer 11:00 Verhalen van Sint-Jozef 10:30 De rots in de branding

13:00 Rozenkrans vanuit Kibeho 13:00 Koken met Hildegard 13:00 Ga tot Jozef 13:00 Klassiekuur

14:15 Vivendo 14:15 Radio Vaticaan 14:15 Muziek 14:15 De wereld van Radio  Maria

16:00 Elke dag telt 16:00 Elke dag telt 16:00 Elke dag telt 16:00 Elke dag telt

17:30 Radio Vaticaan 17:30 De wereld van Radio  Maria 17:30 De rots in de branding 17:30 Radio Vaticaan

19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 Muziek 19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 Het Inzicht

20:15 De Kerk leeft 20:00 Quo Vadis 20:15 Kathovisie 20:30 Pelgrim in eigen land

H. Johannes van DamascusH. Johannes van DamascusH. Franciscus XaveriusH. Franciscus Xaverius

Onbevlekte OntvangenisOnbevlekte Ontvangenis
van de H. Maagd Maria van de H. Maagd Maria H. Juan Diego CuauhtlatoatzinH. Juan Diego Cuauhtlatoatzin H. Maagd Maria van LoretoH. Maagd Maria van Loreto H. Damasus I, pausH. Damasus I, paus

* Er kunnen programmawijzigingen plaats vinden omwille van de Mariathon



23

VRIJDAG 12/12 ZATERDAG 13/12 ZONDAG 14/12

7:30 Pelgrim in eigen land 7:30 Boecat 7:30 Boecat

9:50 Catechismus 10:00 De week van Radio Maria 8:50 De rots in de branding

10:30 Quo Vadis? 10:45 De Kerkleraars 10:00 Eucharistieviering

13:00 Kruisweg 13:00 Quo Vadis? 13:00 De Kerkleraars

14:15 Radio Vaticaan 14:30 Muziek 14:15 Vivendo

16:00 De Kerk leeft 16:00 Boecat 16:00 Boecat

17:30 De week van Radio Maria 17:30 Het Inzicht 17:30 Pelgrim in eigen land

19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 Vivendo 19:30 De wereld van Radio  Maria

20:15 Anno Domini 20:30 Mystieke lectuur 20:15 Klassiekuur

30 okt-3 nov
De ziel

door E.H. Dirk Van der Linden

4-18 nov
De Mysteries 

van de Rozenkrans
door E.H. Daniel Dewitte

20-28 nov
De drie geloften

door Diane Kets 

Tijdens de adventsperiode 
zal u tijdens het programma 

catechismus een 
catechesereeks worden 

aangeboden 
over de Eucharistie 

die zal verzorgd worden
 door E.H. Dirk Vanderlinden 

Op maandag, dinsdag, 
donderdag en vrijdag  

om 9u50 

November

Catechismus

VRIJDAG 28/11 ZATERDAG 29/11 ZONDAG 30/11

7:30 Pelgrim in eigen land 7:30 Boecat 7:30 Boecat

9:50 Catechismus 10:00 De week van Radio Maria 8:50 De rots in de branding

10:30 Quo Vadis? 10:45 De Kerkleraars 10:00 Eucharistieviering

13:00 Kruisweg 13:00 Quo Vadis? 13:00 De Kerkleraars

14:15 Radio Vaticaan 14:30 Muziek 14:15 Vivendo

16:00 De Kerk leeft 16:00 Boecat 16:00 Boecat

17:30 De week van Radio Maria 17:30 Het Inzicht 17:30 Pelgrim in eigen land

19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 Vivendo 19:30 De wereld van Radio  Maria

20:15 Anno Domini 20:30 Mystieke lectuur 20:15 Klassiekuur

1ste zondag van de Advent

VRIJDAG 5/12 ZATERDAG 06/12 ZONDAG 07/12

7:30 Pelgrim in eigen land 7:30 Boecat 7:30 Boecat

9:50 Catechismus 10:00 De week van Radio Maria 8:50 De rots in de branding

10:30 Menslievend 10:45 Koken met Hildegard 10:00 Eucharistieviering

13:00 Kruisweg 13:00 Menslievend 13:00 Koken met Hildegard

14:15 Radio Vaticaan 14:30 Muziek 14:15 Vivendo

16:00 De Kerk leeft 16:00 Boecat 16:00 Boecat

17:30 De week van Radio Maria 17:30 Het Inzicht 17:30 Pelgrim in eigen land

19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 Vivendo 19:30 De wereld van Radio  Maria

20:15 Ga tot Jozef 20:30 De leeswijzer 20:15 Klassiekuur

H. NicolaasH. Nicolaas 2de zondag van de Advent

3de zondag van de AdventH. LuciaH. LuciaH. Maagd Maria van GuadalupeH. Maagd Maria van Guadalupe



Getijdengebed
Lezingendienst om 6u30
Lauden om 8u30
Middaggebed om 12u05
Vespers om 17u00
Completen om 21u30

Eucharistie
Op zondagen en feestdagen 
om 10u00
Alle andere dagen om 9u00

Angelus
Iedere dag om 7u00, 12u00, 
18u00 en OuOO

Rozenkransgebed
Iedere dag  om 7u05, 12u15, 18u30 
en om 23u30

Kroontje van de Goddelijke 
Barmhartigheid 

Iedere dag om 15 u

Bijbellezing
Tijdens de nacht 
tussen 0u05 en 3u00

Catechismus
Op maandag, dinsdag, donderdag en 
vrijdag telkens om 9u50

Het Woord spreekt
Iedere dag behalve op woensdag en 
vrijdag, telkens om 11u30 en om 
19u05

VASTE PROGRAMMATIE OP RADIO MARIA
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GEBED VOOR DE OVERLEDENEN

Maria, hemelse Moeder, ontferm u over 
onze overleden broeders en zusters, 
vooral over hen die Gods Barmhartigheid 
het meest nodig hebben.
Wees de voorspreekster voor hen die ons 
hebben verlaten opdat in hen het werk 
van de zuiverende liefde vervuld wordt. 
Moge ons gebed, verenigd met het gebed 
van de hele Kerk, hen de vreugde geven 
die elk verlangen te boven gaat.
En moge ons gebed ook hier op aarde 
vertroosting en kracht schenken aan 
hen die beproefd worden door de 
verlatenheid.
Moeder van de Kerk, help ons, 
bedevaarders op deze aarde, om elke
dag beter te leven met zicht op onze 
overgang naar de verrijzenis. Genees ons 
van elke wonde van het hart en de ziel.
Wij richten ons tot de hemel die geen oog 
kan zien. Maak van ons getuigen van het 
onzichtbare. Maak van ons apostelen 
van hoop gelijk wakers hunkeren naar de 
dageraad.
Maria, toevlucht van de zondaars en 
koningin van de heiligen, verzamel ons 
allen voor het eeuwige Pasen, om te leven
in eenheid met de Vader en de Zoon, en de
Heilige Geest, voor de eeuwen der 
eeuwen. Amen.

Dit gebed wordt iedere vrijdagmiddag na de rozenkrans, 
in verbondenheid met het heiligdom van Notre-dame de Montligeon 

gebeden op Radio Maria


