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EDITORIAAL
Beste vrienden,

Dit nummer aan het begin van een nieuw 
werkjaar openen we met een prachtige 
afbeelding van de kerk toegewijd aan 
‘Sante Maria Addolorata’. Deze vrij recente 
kerk waarvan de bouw gestart is in 1910 is 
de Argentijnse kerk in Rome. Als jubileumkerk 
nodigt ze ons uit om met een ware devotie 
te kijken naar Onze-Lieve-Vrouw van Smarten. 
Jaarlijks vieren we haar gedachtenis op 15 september 
en mogen we stilstaan bij de mooie hymne gekend als het Stabat Mater. 
Hierin wordt duidelijk hoezeer de Heilige Maagd Maria in eenheid met haar 
Zoon geleden heeft. Aan ons vandaag om ook onze smarten en lijden te 
verenigen met die van onze Redder, Jezus Christus. Zeer speciaal tijdens dit 
jubeljaar die ons moet leiden tot meer hoop. Ondanks onze kruisen kunnen 
we blijven hopen op de beloften van Christus aan ons gedaan. Na Goede 
Vrijdag komt Pasen. Zie daar de ware hoop van een christen. Een hoop die 
open staat voor het eeuwige leven.
Laat dit alles nu net de boodschap zijn die Radio Maria van harte wil 
uitdragen. Ook in dit nieuwe werkjaar engageren wij ons, alle medewerkers 
en vrijwilligers, om volmondig ja te zeggen op de roepstem van de Heer die 
ons vraagt zijn boodschap te verspreiden tot de vier uithoeken van de aarde. 
In ons kleine land proberen wij ons steentje bij te dragen. Dat het vruchten 
draagt, daarvan zijn we overtuigd. We mogen namelijk dagelijks getuigen 
zijn van de vreugde, de vrede, de innerlijke genezingen en de vertroostingen 
die onze luisteraars gewaar worden.
Wie een nieuw werkjaar begint weet ook dat dit vaak gepaard gaat met 
vernieuwingen. Ook bij Radio Maria hebben we enkele aanpassingen 
gedaan in onze programmatie om op een vernieuwde manier dezelfde 
boodschap van de Kerk te blijven verkondigen. Als luisteraar zult u nieuwe 
programma’s kunnen ontdekken. Zo zullen we onder andere proberen om 
te weten te komen hoe het gesteld is met het geloof en de kennis ervan bij 
de mensen in Vlaanderen. We gaan hiervoor de straat op en vragen het 
rechtuit aan de mensen die we tegenkomen. “Quo vadis” zal de naam zijn 
van dit programma, omdat we onszelf ook soms moeten afvragen, “waar 
gaan wij heen?” Ook al geven wij op Radio Maria een bevestigend antwoord 
“naar God”, toch blijft het een dagelijkse noodzaak om ons hier meer en 
meer bewust van te worden. Voor mensen die de start van onze “Bijbel in 
één jaar” gemist zouden hebben, zullen we op 1 september terug starten, op 
een ander uur weliswaar. Dit zeer populaire, en tevens nuttige, programma 
stelt velen in staat de ware rijkdom van de Heilige Schrift te ontdekken. Vele 
andere veranderingen zult u geleidelijk aan kunnen opmerken. Tegelijkertijd 
zullen we met dezelfde moed en toewijding blijven bidden met u allen, met 
de grote familie van de luisteraars van Radio Maria.
Tot slot wil ik alle weldoeners zeer hartelijk danken voor hun blijvende steun. 
Vertrouwend op de Goddelijke Voorzienigheid weten wij dat diezelfde 
Voorzienigheid werkt via u, luisteraar en weldoener. Moge de Heilige Maagd 
Maria, de Moeder van Smarten, u allen bijstaan en beschermen voor 
het komende werkjaar. Moge u de hoop ontvangen die eigen is aan de 
christenen omdat zij blijven kijken naar Christus die ons een weg toont via 
het kruis naar de eeuwige zaligheid. 

Zeer genegen in Jezus en Maria,

Pr. Karlo Tyberghien
Directeur Radio Maria
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(vervolg van Porta Fidei 109)

‘PLAATSEN’ 
OM DE HOOP TE LEREN 
EN TE BEOEFENEN

III. Het oordeel als context 
om de hoop te leren en te 
beoefenen

45. Deze vroeg-Joodse voor-
stelling van een tussentoe-
stand impliceert de opvatting 
dat de zielen niet alleen maar 
in een soort voorlopige bewa-
ring zijn gesteld, maar reeds 
worden gestraft, zoals de gelij-
kenis van de rijke vrek toont, of 
reeds een voorlopige vorm van 
zaligheid ervaren. En ten slotte 
is er ook de gedachte dat er 
in deze toestand zuivering en 
heling kan plaatsvinden, zodat 
de ziel rijp wordt gemaakt voor 
de gemeenschap met God. 
De vroege Kerk heeft derge-
lijke denkbeelden opgepakt, 
waaruit in de Kerk van het 
Westen langzamerhand de leer 
van het vagevuur is ontstaan. 
We hoeven hier het ingewik-
kelde historische proces van 
deze ontwikkeling niet te onder-
zoeken; laten we ons alleen 
afvragen waar het hier werkelijk 
om gaat. De levenskeuze van 
de mens wordt met de dood 
definitief – zijn leven staat voor 
de Rechter. Zijn beslissing, die 
in de loop van het gehele leven 

gestalte gekregen heeft, kan 
verschillende vormen hebben. 
Er kunnen mensen zijn die het 
verlangen naar de waarheid en 
de bereidheid om lief te hebben 
in zichzelf volledige vernietigd 
hebben, mensen in wie alles tot 
leugen is geworden, mensen 
die in haat hebben geleefd 
en de liefde in zich hebben 
vertrapt. Dat is een vreselijke 
gedachte, maar juist in onze 
eigen geschiedenis kunnen we 
met afgrijzen meerdere figuren 
van dit soort herkennen. Met 
betrekking tot zulke mensen zou 
niets meer te redden zijn en de 
vernietiging van het goede zou 
onherroepelijk zijn: dat duiden 
we aan met het woord hel.[37] 
Van de andere kant kunnen er 
geheel zuivere mensen zijn, die 
zich volledig door God hebben 
laten vervullen en daarom 
helemaal openstaan voor de 
naaste – mensen in wie de 
gemeenschap met God nu al 
hun hele zijn bepaalt en voor 
wie het gaan tot God slechts 
voltooit wat ze al zijn.[38]

46. Maar de ervaring leert dat 
noch het één, noch het ander 
het normale geval is in het 
menselijk bestaan. Bij verreweg 
de meeste mensen, zo mogen 
we aannemen, blijft er een 
laatste, innerlijke openheid voor 
de waarheid, voor de liefde, 
voor God, aanwezig in het 
diepste van hun wezen. Maar 
in de concrete levenskeuzen 
wordt dit overdekt met steeds 
nieuwe compromissen met het 

kwade – veel vuil bedekt het 
zuivere, waarnaar men toch 
blijft dorsten en dat toch ook 
steeds weer naar boven komt 
uit alles wat slecht is en in de 
ziel aanwezig blijft. Wat gebeurt 
er met zulke mensen als ze voor 
de Rechter verschijnen? Al het 
onzuivere dat ze in hun leven 
opgehoopt hebben, maakt dat 
ineens niet meer uit? Maar wat 
dan? De heilige Paulus geeft 
ons in de Eerste Korintebrief een 
voorstelling van de verschil-
lende manieren waarop Gods 
oordeel de mens treft, afhan-
kelijk van zijn omstandig-
heden. Hij doet dat in beelden 
die het onzichtbare op de een 
of andere wijze tot uitdruk-
king willen brengen, zonder dat 
we die beelden in begrippen 
kunnen omzetten, eenvou-
digweg omdat we niet kunnen 
binnenkijken in de wereld aan 
gene zijde van de dood en er 
geen ervaring mee hebben. 
Om te beginnen zegt Paulus 
over het christelijk bestaan dat 
het op een gemeenschappelijk 
fundament is gebouwd: Jezus 
Christus. Dat fundament houdt 
stand. Als we op dat funda-
ment zijn blijven staan, daarop 
ons leven hebben gebouwd, 
weten we dat dit fundament 
ons niet ontnomen kan worden, 
ook niet in de dood. Dan gaat 
Paulus verder: “Of men nu op 
deze grondslag verder gaat 
met goud, zilver, kostbare 
stenen, of hout, hooi en stro, 
van ieders werk zal de kwali-
teit aan het licht komen. De 

ENCYCLIEK SPE SALVI  (PAUS BENEDICTUS XVI)
OVER DE CHRISTELIJKE HOOP

*www.vatican.va

Tijdens dit jaar 2025 viert 
de RK Kerk een jubeljaar, 
een jaar van verzoening.

Het thema van dit jaar 
is ‘Pelgrims van Hoop’. 
In ons magazine ‘Porta 

Fidei’ staan we stil bij dit 
thema van de christelijke 

hoop door u de tekst 
aan te bieden van de 

Encycliek ‘Spe Salvi’, ‘Over 
de hoop’,  die door paus 

Benedictus XVI op 30 
november 2007 te Rome 

werd gegeven.
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grote dag zal het aantonen, 
want deze verschijnt met vuur, 
en het vuur zal uitwijzen wat 
ieders werk waard is. Houdt 
het bouwwerk dat iemand 
optrok stand, dan zal hij loon 
ontvangen. Verbrandt het, dan 
zal hij schade lijden; hijzelf zal 
gered worden, maar, om zo te 
zeggen, door het vuur heen” (1 
Kor. 3,12-15). Uit deze tekst wordt 
in ieder geval duidelijk dat de 
redding van de mens verschil-
lende vormen kan aannemen, 
dat menig bouwwerk kan 
afbranden, dat degene die 
gered wil worden door “vuur” 
heen moet, om uiteinde-
lijk bij God te kunnen komen, 
om plaats te kunnen nemen 
aan de tafel van het eeuwig 
bruiloftsmaal.

47.  Enkele recente theo-
logen zijn van mening dat 
het verbrandende en tegelijk 
reddend vuur Christus is, de 
Rechter en Redder. De ontmoe-
ting met Hem is het beslissende 
moment van het oordeel. Voor 
Zijn aanblik smelt alle onwaar-
heid. De ontmoeting met Hem, 
die ons in het vuur loutert, 
maakt ons vrij voor het wezen-
lijke van onszelf. Daarbij kan 
blijken dat alles wat wij tijdens 
ons leven opgebouwd hebben 
enkel stro is, dat het grootdoe-
nerij is en in elkaar stort. Maar 
in de pijn van deze ontmoe-
ting, waarin ons het onreine en 
zieke van ons bestaan geopen-
baard wordt, is redding. Zijn 
blik, de aanraking van Zijn hart, 
geneest ons in een ongetwij-
feld pijnlijke omvorming “om zo 
te zeggen, door het vuur heen”. 
Maar het is een zalige pijn, 
waarin de heilige macht van 
Zijn liefde ons brandend door-
dringt, zodat wij eindelijk geheel 
onszelf worden en daardoor 
geheel aan God toebehoren. 
Zo wordt ook de verstrengeling 
van gerechtigheid en genade 
zichtbaar: ons leven doet er 
wel degelijk toe, maar ons vuil 
bevlekt ons niet voor eeuwig, 
als we tenminste gericht zijn 
gebleven op Christus, op de 
waarheid en op de liefde. Ons 

vuil is tenslotte al verbrand 
in het lijden van Christus. Op 
het moment van het oordeel 
ervaren en ontvangen wij deze 
overmacht van Zijn liefde over 
al het kwaad in de wereld en in 
ons. De pijn van de liefde wordt 
onze redding en onze vreugde. 
Het is duidelijk dat wij de “duur” 
van dit louterende branden niet 
met de chronologische maten 
van onze aardse tijd kunnen 
meten. Het omvormende 
“ogenblik” van deze ontmoe-
ting onttrekt zich aan aardse 
maatstaven – het is de tijd van 
het hart, de tijd van “overgang” 
naar gemeenschap met God in 
het Lichaam van Christus.[39] 
Het oordeel van God is hoop, 
zowel omdat het gerechtig-
heid is als omdat het genade 
is. Als het alleen genade was, 
waardoor al het aardse er niets 
meer toe zou doen, dan zou 
God de vraag naar de recht-
vaardigheid schuldig blijven, 
die voor ons de beslissende 
vraag is aan de geschiedenis 
en aan God Zelf. Als het alleen 
gerechtigheid was, zou het ten 
slotte voor ons allemaal alleen 
maar angst kunnen betekenen. 
De Menswording van God in 
Christus heeft beide – oordeel 
en genade – zo samenge-
voegd dat de gerechtigheid 
wordt hersteld; wij maken dus 
allen werk van ons heil “met 
vrezen en beven” (Fil. 2,12). Maar 
toch laat de genade ons allen 
hopen en vol vertrouwen tot de 
Rechter gaan, die wij kennen 
als onze “Advocaat”, parakletos 
(vgl. Joh. 2,1).

48. Nog een punt moet hier 
aan de orde komen, omdat het 
van belang is voor de praktijk 
van de christelijke hoop. Ook 
het vroege Jodendom kent de 
gedachte dat men de overle-
denen in hun tussentoestand 
door gebed te hulp kan komen 
(bijv. 2 Macc. 12,38-45, 1ste eeuw 
v. Chr.). Deze praktijk is geheel 
vanzelfsprekend door de chris-
tenen overgenomen, en de 
Kerken van het Oosten en het 
Westen hebben die gemeen. 
Het Oosten kent geen loute-

rend en verzoenend lijden van 
de zielen in het hiernamaals, 
maar wel verschillende graden 
van zaligheid en ook lijden in 
de tussentoestand. Aan de 
zielen van de overledenen 
kan echter door Eucharistie, 
gebed en aalmoezen “troost 
en verlichting” geschonken 
worden. Dat de liefde kan 
reiken tot in het hiernamaals, 
dat er een wederzijds geven en 
nemen mogelijk is, waarin wij 
elkaar over de grenzen van de 
dood heen toegedaan blijven, 
is door alle eeuwen heen een 
fundamentele overtuiging van 
het christendom geweest en 
blijft ook vandaag de dag een 
troostrijke ervaring. Wie zou 
niet de behoefte voelen aan 
zijn geliefden die hem naar 
het hiernamaals zijn voorge-
gaan een teken van goedheid 
of van dankbaarheid over te 
brengen, of zelfs een bede om 
vergeving? Nu zou men kunnen 
doorvragen: Als het “vagevuur” 
eenvoudigweg het schoonge-
brand worden in de ontmoe-
ting met de oordelende en 
reddende Heer is, hoe kan dan 
een derde daar invloed op 
hebben, ook als hij de ander 
nog zo na staat? Bij zulke 
vragen moeten wij beseffen 
dat geen mens een eiland is. 
Onze levens zijn sterk op elkaar 
betrokken, zijn door ontel-
bare interacties met elkaar 
verbonden. Niemand leeft 
alleen. Niemand zondigt alleen. 
Niemand wordt alleen gered. 
In mijn leven komt steeds het 
leven van anderen binnen: in 
wat ik denk, zeg, doe en bereik. 
En omgekeerd komt mijn leven 
binnen in dat van anderen: ten 
kwade en ten goede. Dus is mijn 
gebed voor de ander hem niet 
vreemd, niet iets uiterlijks, ook 
na de dood niet. In de vervlech-
ting van het bestaan kan mijn 
dank aan hem, mijn gebed 
voor hem, een stukje van zijn 
zuivering vormen. En daarbij 
hoeven we de aardse tijd niet 
om te rekenen in Gods tijd: in 
de gemeenschap van de zielen 
wordt de eenvoudige wereldtijd 
overstegen. Het is nooit te laat 
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en nooit vergeefs het hart van 
de ander te beroeren. Zo wordt 
een belangrijk element van 
het christelijke begrip ‘hoop’ 
nogmaals duidelijk. Onze hoop 
is altijd ten diepste ook hoop 
voor de anderen; alleen zo is ze 
werkelijk ook hoop voor mijzelf.
[40] Als christenen moeten wij 
ons nooit alleen maar afvragen: 
Hoe kan ik mezelf redden? We 
moeten ons ook afvragen: hoe 
kan ik anderen helpen, opdat 
anderen gered worden en 
voor anderen de ster van de 
hoop opgaat? Dan heb ik ook 
het meeste gedaan voor mijn 
eigen redding.

Maria, ster  van de hoop

49. Met een hymne uit de 
achtste of negende eeuw groet 
de Kerk sinds meer dan 1000 
jaar Maria, de Moeder van de 
Heer, als “sterre der zee”, Ave 
maris stella. Menselijk leven 
betekent onderweg zijn. Naar 
welk doel? Hoe vinden we de 
weg van het leven? Het lijkt op 
een tocht over de vaak donkere 
en stormachtige zee van de 
geschiedenis, waarbij wij kijken 
naar de sterren die ons de weg 
wijzen. De echte sterren van 
ons leven zijn mensen die goed 
wisten te leven. Ze zijn lichten 
van hoop. Zeker, Jezus Christus 
is het Licht Zelf, de Zon, Die is 
opgegaan over alle duisternis 
van de geschiedenis. Maar om 
Hem te vinden hebben wij ook 
lichtjes dichtbij nodig, mensen 
die licht van Zijn Licht schenken 
en zo oriëntatie bieden op 
onze reis. En welke mens zou 
voor ons beter de ster van de 
hoop kunnen zijn dan Maria, 
zij die met haar jawoord voor 
God Zelf de deur van onze 
wereld heeft geopend, zij die tot 
levende Ark van het Verbond 
werd, in wie God het vlees heeft 
aangenomen, een van ons is 
geworden, onder ons Zijn tent 
heeft opgeslagen (vgl. Joh. 
1,14)?

50. Daarom roepen wij tot haar: 
Heilige Maria, U behoorde tot de 
deemoedige en grote zielen in 
Israël die, zoals Simeon, “Israëls 

vertroosting verwachtten” 
(Lc. 2,25), die, zoals Hanna 
hoopten op de “bevrijding van 
Jeruzalem” (Lc. 2,38). U leefde 
vanuit de heilige Schriften van 
Israël, die spraken van hoop, 
van de belofte aan Abraham 
en zijn geslacht (vgl. Lc. 1,55). 
Zo begrijpen we de heilige 
schrik die u beving toen de 
engel Gods uw kamer binnen-
trad en u zei dat u Hem zou 
baren, op Wie Israël hoopte, op 
Wie de wereld wachtte. Door u, 
door uw jawoord, zou de hoop 
van vele eeuwen werkelijkheid 
worden, binnentreden in deze 
wereld en haar geschiedenis. 

U hebt zich gebogen voor de 
grootheid van deze opdracht 
en hebt “ja” gezegd: “Zie de 
dienstmaagd des Heren; mij 
geschiede naar uw woord” 
(Lc. 1,38). Toen u zich in heilige 
vreugde over de bergen van 
Judea naar uw nicht Elisabet 
haastte, werd u het beeld van 
de komende Kerk, die de hoop 
van de wereld over de bergen 
van de geschiedenis draagt. 
Maar naast de vreugde, die 
u met uw Magnificat door de 
eeuwen heen hebt doen klinken 
– gesproken en gezongen – 
wist u toch ook van de donkere 
woorden van de profeet over 
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het lijden van de Dienaar Gods in deze wereld. 
Over de geboorte in de stal van Betlehem scheen 
de glans van de engelen die de herders de Blijde 
Boodschap brachten, maar daar was tegelijk 
ook de armoede van God in deze wereld maar 
al te voelbaar. De grijze Simeon sprak u van het 
zwaard dat uw hart zou doorboren (vgl. Lc. 2,35), 
van het teken van tegenspraak dat uw Zoon 
in deze wereld zou zijn. Toen Jezus Zijn open-
baar leven begon, moest u terugtreden, opdat 
de nieuwe familie kon groeien, de familie die Hij 
was komen vestigen en die zou bestaan uit hen 
die naar Zijn woord luisteren en het onderhouden 
(vgl. Lc. 11,27 ev.). Bij alle grootheid en vreugde 
van het begin van Jezus’ optreden, hebt u toch 
ook al in de synagoge van Nazaret de waar-
heid moeten ervaren van de uitspraak “teken 
van wederspraak” (vgl. Lc. 4,28 ev.). Zo hebt u 
de groeiende macht van de vijandigheid en de 
verwerping beleefd, die zich steeds meer rond 
Jezus samenpakte tot aan het uur van het kruis, 
waarin u de Redder van de wereld, de Zoon van 
David, als mislukkeling, aan 
bespotting blootgesteld, 
tussen misdadigers moest zien 
sterven. U ontving het woord: 
“Vrouw, ziedaar uw zoon” (Joh. 
19,27). Vanaf het kruis ontving u 
een nieuwe zending. Vanaf het 
kruis werd u op nieuwe wijze 
moeder: moeder voor allen die 
in uw Zoon Jezus geloven en 
Hem willen volgen. Het zwaard 
van de smart doorboorde uw 
hart. Was de hoop gestorven? 
Was de wereld definitief zonder 
licht, zonder leven, zonder doel? 
In dat uur hebt u zeker opnieuw 
in uw binnenste geluisterd 
naar het woord van de engel, 
waarmee hij antwoordde op 
uw schrik bij het moment van 
de belofte: “Vrees niet, Maria!” 
(Lc. 1,30). Hoe dikwijls heeft 
de Heer, uw Zoon, dat Zelf tot 

Zijn leerlingen gezegd: Vreest niet! In de nacht 
van Golgota hoorde u in uw hart opnieuw dat 
woord. Tot Zijn leerlingen zei Jezus vlak voor het 
uur van het verraad: “Hebt goede moed: Ik heb 
de wereld overwonnen” (Joh. 16,33). “Laat uw 
hart niet verontrust of kleinmoedig worden” (Joh. 
14,27). “Vrees niet, Maria!” In het uur te Nazaret 
heeft de engel ook tot u gezegd: “Aan Zijn Rijk 
zal geen einde komen” (Lc. 1,33). Was het voorbij 
voordat het begonnen was? Nee, bij het kruis 
werd u, door Jezus’ eigen woord, moeder van de 
gelovigen. In dit geloof, dat ook in het donker van 
Stille Zaterdag zekerheid van hoop was, bent u 
uw weg naar Paasmorgen gegaan. De vreugde 
van de Verrijzenis van de Heer heeft uw hart 
beroerd en u op een nieuwe wijze verenigd met 
de leerlingen die, door het geloof, de familie van 
Jezus zouden worden. Zo was u temidden van de 
gemeenschap van gelovigen, die in de dagen na 
Jezus’ Hemelvaart eendrachtig om de gave van 
de Heilige Geest baden (vgl. Hand. 1,14) en deze 
gave vervolgens op Pinksterdag ontvingen. Het 
“Rijk” van Jezus was anders dan de mensen zich 
hadden kunnen voorstellen. Het begon op dat uur 
en aan dat “Rijk” zal geen einde komen. Zo blijft 
u temidden van de leerlingen als hun moeder, 
als moeder van hoop. Heilige Maria, moeder 
van God, onze moeder, leer ons met u geloven 
en hopen en liefhebben. Toon ons de weg naar 
Zijn Rijk. Sterre der Zee, verlicht ons en leid ons op 
onze weg!

Gegeven te Rome, St. Pieter, op 30 november, 
het feest van de heilige apostel Andreas, in het 

jaar 2007, het derde van mijn pontificaat.

Benedictus PP. XVI

Stefano Rotondo,  Onze-Lieve-Vrouw van Smarten 

DE GEBEDSINTENTIE 
VAN DE HEILIGE VADER

TOEVERTROUWD AAN ZIJN WERELDWIJDE 
GEBEDSNETWERK 

SEPTEMBER

VOOR ONZE RELATIE MET DE HELE SCHEPPING.

Laten we bidden dat we, geïnspireerd door Sint-
Franciscus, de wederzijdse afhankelijkheid mogen 
ervaren met alle schepselen die door God worden 
bemind en onze liefde en respect verdienen.



7

Een rots in de branding
De bijna 700 uitzendingen dat het wekelijkse ra-
dioprogramma ‘De rots in de branding’ op de tel-
ler heeft staan spreken boekdelen over dit vrijwil-
ligerskoppel dat sinds de beginperiode een vaste 
waarde is voor Radio Maria. Jos had zich opgege-
ven als vrijwilliger om de telefoonpermanentie te 
ondersteunen. Maar toen tegen de avond van de 
eerste dag als vrijwilliger de vraag kwam om een 
wekelijks radioprogramma te verzorgen heeft hij 
zonder veel nadenken ‘ja’ gezegd. Jeugdige on-
bezonnenheid zou je durven denken. Maar  meer 
dan tien jaar later tekent Jos nog steeds wekelijks 
present voor het programma ’De rots in de bran-
ding’ dat toen van start ging. De vraag om radio 
te maken was zoiets als een jeugddroom van Jos 
die in vervulling ging. “Ik heb hem daar altijd in ge-
steund”, benadrukte Lut. Jos biecht op dat hij tij-
dens hun verkeringsperiode zelfgemaakte tapes 
met heiligenverhalen in de brievenbus aan het 
kot van Lut in Leuven dropte. Lut was toen zijn eer-
ste luisteraar geweest en niemand kon vermoe-
den dat hij de vertrouwde stem zou worden van 
duizenden luisteraars. Om tussen de gesproken 
tekst muziek te mengen gebruikte hij toen nog 
twee eenvoudige bandrecorders. Andere mid-
delen had hij nog niet. Nu heeft hij een kleine op-

namestudio ingericht op de zolderkamer. “Hij zou 
anders heel vele uren weg van huis zijn”, zucht Lut 
dankbaar. “Voor de opnames zoals van het pro-
gramma ‘Nonkel Pater achterna’ heb ik er veel ge-
bruik van gemaakt”, vertelt Jos enthousiast. “Cor-
recties gaan zoveel makkelijker op die manier.”

Een roeping en een passie
Samen met Eugène en Tine Van Den Bossche   ver-
zorgden Jos en Lut regelmatig uitzendingen van 
de eucharistie vanuit Vlaanderen in de periode 
dat Radio Maria zowel in Nederland als in Vlaan-
deren te beluisteren was via AM (middengolf). In 
die periode deed hij zijn eerste ervaringen op. Ook 
nadien, toen de uitzendingen van Radio Maria in 
Vlaanderen los van Nederland werden verzorgd, 
hebben ze samen enkele jaren de uitzendingen 
van de diensten van de Goede Week vanuit de 
kathedraal van Mechelen verzorgd. “Voor mijn 
pensioen gebeurde het werk voor Radio Maria al-
lemaal ‘s avonds of na de werkuren”, legt Jos uit. 
“Het vroeg veel, maar de kinderen waren op dat 
moment al het huis uit.” “Het moet ook een roe-
ping zijn”, verduidelijkt Lut. “Nu er meer vaste me-
dewerkers zijn is het werk voor Radio Maria wat 
rustiger”, merkt Jos op. “Het is nog steeds mijn 
grote passie”.

REPORTAGE

Voor deze reportage hebben we onszelf laten uitnodigen ten huize van Jos en Lut Decock. De 
uren die ze samen als vrijwilliger aan Radio Maria hebben gegeven zijn niet te tellen. In de ver-
schillende honderden uitzendingen hebben ze met hun zo vertrouwde stemmen elke luisteraar 
van Radio Maria telkens weer weten te boeien met achtergrondinformatie en duiding bij een 
waaier van onderwerpen en u weten mee te nemen op verre avontuurlijke reizen aan de hand 
van sterke en telkens ook inspirerende verhalen. Lut opent de deur nog voor we bij hen willen 
aanbellen na een vlotte rit van de studio van Radio Maria door de groene gordel rond Brussel.

Op bezoek bij Jos & Lut

Joris Abts
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Jos en Lut vertellen honderduit over de afgelo-
pen jaren als vrijwilliger voor Radio Maria en ha-
len de ene na de andere herinnering naar boven. 
Nu Jos op pensioen is, werken ze vaak als een 
tandem samen aan de opnames. Vaak wisse-
len in de vooraf ingesproken programma’s hun 
stemmen elkaar af, zoals bij de herwerkte uitzen-
dingen van de terugblik op het pausbezoek van 
paus Johannes Paulus II aan ons land, nu veer-
tig jaar geleden. Jos getuigt: “Ik had op dat mo-
ment, in 1985, al de toespraken van paus Johan-
nes Paulus II met een kleine micro opgenomen 
tijdens de uitzendingen op TV. Gelukkig. Opna-
mes van de toespraken zijn niet te vinden op het 
internet.
De cassettes met de opnames zijn eerst dertig 
jaar in een schuif blijven liggen tot ze uiteindelijk 
gebruikt werden voor de uitzendingen op Radio 
Maria in het programma ‘De Rots in de bran-
ding’.”

‘Radio Maria heeft ons veel gegeven’
Het werk voor Radio Maria heeft Jos de kans ge-
geven om zijn passie voor radio en geschiede-
nis te beleven. Lut vertelt ons hoe Radio Maria 
op verschillende manieren het leven van hun 
gezin heeft verrijkt: “Radio Maria heeft ons veel 
gegeven. Het is een verdieping van ons geloofs-
leven.” “Radio Maria heeft  ook een aantal goede 
bewegingen in de kerk samengebracht en heeft 
ons ook verrijkt door de vele nieuwe contacten”, 
vult Jos aan. “Wij hebben altijd naar verdieping 
gezocht en ook vooral voor de kinderen. Zo zijn 
we dit jaar al 40 jaar verbonden met ‘De Gees-
telijke Familie Het Werk’, vervolgt Lut. “Vandaar 
ook onze grote dankbaarheid naar deze gees-
telijke familie voor de steun die we hebben mo-
gen ervaren  bij de opvoeding van de kinderen 
en voor de persoonlijke begeleiding op maat van 
ons gezinsleven en de persoonlijke groei van ons 

geloofsleven. We hebben er een gezond even-
wicht mogen leren kennen van trouw aan de 
traditie van de kerk en openheid voor de nodige 
vernieuwing.” “De zusters zijn realisten, iets onge-
looflijk. Als er zich een probleem voordeed zoals  
bij de opvoeding van de kinderen keerden we 
telkens met heel concrete tips en een gerust ge-
moed naar huis”, gaf Jos ook mee. Sinds 2007 is 
één van de dochters van Jos en Lut godgewijde 
zuster in ‘Het Werk’. “Onze dochter is er helemaal 
opengebloeid”, vertelt Lut dankbaar. De vier an-
dere  kinderen zijn gehuwd en alzo lopen er 16 
kleinkinderen rond.

Voor Radio Maria naar Budapest
Met heel veel dankbaarheid kijken ze terug naar 
de deelname aan het Eucharistisch Congres in 
Budapest van 5 tot 12 september 2021. “Het was 
fantastisch, maar het was niet enkel een  plezier-
reis”, vertelt Lut begeesterd. “We waren voortdu-
rend aan het werk, maar het was een soort droom 
waar we in zaten. Het programma begon ‘s mor-
gens en alle sessies volgden elkaar in sneltempo 
op. Het was enorm goed georganiseerd. De vele 
verplaatsingen met de metro in Budapest ver-
liepen heel vlot.” Jos en Lut vertellen ons hoe ze 
‘s avonds overweldigd werden door een concert 
van het Boedapest Gypsy Symphony Orchestra. 
Dit concert, dat deel uitmaakte van het culturele 
programma, vond plaats in het Erkel Theater en 
omvatte naast klassieke stukken ook traditionele 
Hongaarse zigeunermuziek en volksliederen. “Het 
was die dag onze trouwverjaardag”, vertrouwt 
Lut ons toe. “We hebben er samen met het voor 
de luisteraars van Radio Maria welbekende vrij-
willigerskoppel Marc en Marie-Christine enorm 
van genoten”. Jos herinnert zich hoe er iedere 
avond op de hotelkamer nog hard moest wor-
den doorgewerkt om het radioprogramma klaar 
te maken dat voor ‘s ochtends naar de studio 
moest doorgestuurd worden om uitgezonden te 
worden: “Ik was ‘s avonds nog laat bezig, maar 
het was boeiend. Gelukkig was er goed internet 
op de hotelkamer en was het hotel in het midden 
van de stad, dicht bij de metro”. “We hebben tij-
dens die reis samen Marc en Marie-Christine ook 
beter leren kennen”, geeft Lut ons mee.

Wereldreis met de tandem
Een bijzonder programma dat door Jos werd ge-
presenteerd op Radio Maria was het programma 
‘Met de tandem de wereld rond op zoek naar de 
vader”. Dit programma vertelt het verhaal van 
een jong Frans koppel, Benoit en Alix, dat met 
de tandem de wereld is rondgereisd in het ka-
der van een doctoraatsonderzoek met de vraag 
hoe in andere landen het vaderschap word be-
leefd. “Het was een hectische periode”, geeft Jos 
toe. “Elke week probeerden we contact te leggen 
met hen via skype. Er moest rekening gehouden 
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worden met het uurverschil en of ze zich op een 
locatie bevonden waar contact via het internet 
mogelijk was. Het koppel kon goed vertellen. Er 
kwam dus ook heel wat vertaalwerk aan te pas. 
De tocht van tien maanden werd afgesloten met 
een bezoek aan de studio van Radio Maria. Het 
verslag van hun aankomst rond 18 uur, het uur 
van het Angelus ,werd ‘live’ aangekondigd op 
de radio. Het jonge koppel, Benoit en Alice, heb-
ben dadelijk achter de micro plaats genomen en 
hebben de luisteraars over hun ervaringen ver-
teld.” “Door hun getuigenis kreeg je een bredere 
kijk op hoe mensen in andere landen het va-
derschap beleven”, vult Lut aan. “Ik herinner me 
nog goed de verhalen vanuit China die duidelijk 
maakten dat we niet alles moeten geloven wat 
ons wordt verteld vanuit de genderideologie.”

Nonkel pater achterna
Toen priester Karlo de vraag stelde om mee 
na te denken over een ontspannend radiopro-
gramma, dook Jos in de eigen familiearchieven 
en kwam terug met de verhalen van twee ooms 
missionarissen in China. Het programma ‘Nonkel 
pater (weer) achterna’ was geboren. In dit pro-
gramma vertelt Jos het verhaal van de broers 
Jules en Jozef De Wolf. Pater Jules vertrok in 1899 
naar China maar is enkele maanden later uit 
China weggevlucht omwille van de Boksersop-
stand om er het volgende jaar terug te keren. De 
andere broer, pater Jozef, vertrok enkele jaren 
later, in 1904. De brieven die deze missionaris-
sen naar huis schreven zijn allemaal bewaard 
door de familie. “Ze werden zelfs allemaal met 
de hand overgeschreven door mijn vader om-
dat het handschrift moeilijk leesbaar was en op 
zeer dun papier en wat chaotisch met  aanvul-
lende tekst op de zijranden”, geeft Jos ons mee. 
De grote stapel boekjes met deze overgeschre-
ven brieven lagen meer dan 20 jaren stof te van-
gen in een kast tot ze de basis gingen vormen 
van het fantastische programma ‘Nonkel Pater 
achterna’, een programma vol avontuur, leerrijke 
geschiedenissen, pakkende taferelen en grappi-
ge anekdotes en vooral met allerlei geluiden om 
het nog realistischer te laten overkomen. “Er is 
heel wat voorbereiding en opzoekingswerk aan 
te pas gekomen. Ook een neef die archiefkunde 
doet heeft goed geholpen bij het herkennen van 
de plaatsnamen”, vertelt Jos met veel enthousi-
asme. “Ik heb het heel graag gedaan. Maar vooral 
mijn vader was zo fier en ik hoor hem nog uitroe-
pen: “Wie had er ooit gedacht dat deze boekjes 
nog zouden van pas komen!” “De missionarissen 
hebben een heel zwaar leven gehad”, beklem-
toont Lut. “Als ze de eerste keer vertrekken, dan 
lonkt het avontuur. Maar de tweede keer weten 
ze wat hen te wachten staat.” De oudste broer is 
veertien jaar missionaris geweest en is in China 
in 1914 aan Tyfus gestorven. De jongste heeft bij-

na dertig jaar lang als missionaris in China ge-
werkt. Hij is gedurende die lange periode slechts 
vier keer naar huis teruggekeerd.
De vlucht van pater Jules samen met zijn me-
debroeders langs de Gobi woestijn in het Noor-
den van China, achtervolgd door soldaten en 
opstandelingen, heeft hij beschreven in zijn brie-
ven. Via het programma op Radio Maria, door  
Jos met veel passie gebracht, konden de luis-
teraars deze wonderlijke vlucht geleid door de 
voorzienigheid bij wijze van spreken zelf beleven. 
Het verhaal wordt in de familie doorverteld, ver-
trouwt Lut ons toe, dat toen de missionarissen in 
de enorme woestijn verdwaald raakten, ze door 
een kind dat plots was opgedoken en weer even 
plots verdween de weg werden gewezen. Alvo-
rens te vluchten uit gehoorzaamheid aan hun 
bisschop hadden de missionarissen hun kelken 
in de grond begraven. Pater Jules had zijn kelk 
op een andere plaats begraven en de kelk eerst 
opgeborgen in een kistje dat hij had ingesmeerd 
met pek tegen het vocht. Toen ze het volgende 
jaar konden terugkeren waren alle kelken ver-
dwenen behalve de kelk van pater Jules die on-



geschonden werd teruggevonden dankzij een 
vriend-chinees die het bij hem thuis had be-
waard. 
Hun bisschop was Mgr. Ferdinand Hamer, die 
de paters had verplicht te vluchten. Hijzelf on-
derging een vreselijke marteldood en had de  
dagen ervoor nog deze kelk gebruikt. Het kistje 
met de kelk is nu nog steeds in bezit van de fa-
milie.

Het leven van István Rygőczi
Jos en Lut vertellen ons ook over hun leven en 
hun gezin. Al vlug merken we hoe hun vrijwil-
ligerswerk verweven is met hun persoonlijke 
ervaringen. Dat is zeker ook het geval voor het 
programma ‘Zwerver voor God’ dat het indruk-
wekkende levensverhaal vertelt van de Hon-
gaarse priester István Regőczi. Jos vertelt hoe 
zeer hij werd aangegrepen door het lezen van 
de boeken van de Hongaarse priester waar-
in hij het verhaal vertelt van zijn tocht te voet 
als jongeman via Rome naar Vlaanderen om 
er priesterstudies aan te vatten aan het semi-
narie te Brugge. Het is het begin van een leven 
geleid door de voorzienigheid, getekend door 
vervolgingen en gevangenschap in concen-
tratiekampen maar ook een leven dat getuigt 
van een sterke hoop. Gesteund door zijn vrien-
den vanuit Vlaanderen zal hij zich heel zijn leven 
inzetten voor de Hongaarse weeskinderen, aan 
het einde van de Tweede Wereldoorlog en ook 
met veel tegenkantingen tijdens de moeilijke 
jaren onder het communistische regime. Jos en 
Lut vertellen over hun persoonlijke ontmoetin-
gen met deze uitzonderlijke priester. Twee keer 
zijn ze in Hongarije geweest. De eerste keer kon-
den ze priester István er nog ontmoeten.   

WK Finale België-Frankrijk

Een zeer grappige  maar tevens stresserende 
uitzending had plaats in juli 2018. Op facebook 
was het thema van de uitzending verschenen 
met de vraag of God zich bezig hield met voet-
bal. Het was die avond de halve finale tussen 
België en Frankrijk voor de wereldbeker. Plots 
waren vele kranten geïnteresseerd in het ant-
woord en was ik omringd in de studio van een 
grote extra micro en een team van onze VRT. 
Het kwam zelfs in het avondjournaal! Tevens 
was er een live interview met priesterdirecteur 
Mathieu van Radio Maria Frankrijk. Hij beweerde 
ten stelligste dat God zich niet bezig hield met 
de uitslag. Maar op het einde hoopte hij toch 
dat Frankrijk zou winnen… wat ook gebeurde. 

Toekomstplannen
Misschien herinnert de trouwe luisteraar van 
Radio Maria zich ook nog de uitzendingen van 
‘Op bedevaart met Maria’ waar Jos hen mee-
nam langs talloze bedevaart- en verschijnings-
plaatsen. Of de uitzendingen voor de vijftigste 
verjaardag van het Tweede Vaticaans Conci-
lie met aan het eind een groot interview met 
Mgr. Léonard over het concilie en de tijd na het 
concilie. We vroegen Jos waar hij telkens weer 
de inspiratie blijft vinden. “Een uur uitzending 
vraagt al snel acht uur aan voorbereidingen”, 
geeft Jos toe. “De periode van voorbereiding 
voor ‘live’-uitzendingen zoals tijdens de jaar-
lijkse Mariathon is vaak behoorlijk hectisch.” 
Jos haalt het grootste deel van de informatie 
uit Franse websites zoals aleteia.org of fr.zenit.
org. Vele artikels blijven zelfs na tien jaar nog 
beschikbaar op deze websites. 
Er worden vaak ook verwijzingen gemaakt naar 
andere artikels op het internet. “Een schat aan 
katholieke informatie”, getuigt Jos. Soms ge-
bruikt Jos ook Engelstalige websites. Jos is ge-
abonneerd op de nieuwsberichten van deze 
websites die hij dagelijks mag ontvangen in 
zijn mailbox. De berichten worden eerst geor-
dend per thema alvorens gebruikt te worden 
voor een uitzending. Heel veel werk kruipt in de 
vertalingen. Dit werk gaat nu veel vlotter door 
de automatische computervertalingen. Jos 
verklapt ons dat hij tegenwoordig ook gebruik 
durft te maken van artificiële intelligentie zoals 
de webpagina ‘chatgpt.com’. Het is ons direct 
duidelijk dat hij met veel passie nog jarenlang 
wil doorgaan met het vrijwilligerswerk voor Ra-
dio Maria. 

En we vernemen nog iets over zijn toekomst-
plannen: een reeks uitzendingen over  het con-
cilie van Nicea. Dit jaar is het 1700 jaar geleden 
dat het concilie doorging waar de geloofspun-
ten werden vastgelegd die tot op vandaag 
door alle christenen gedeeld worden. Voor 
deze uitzendingen heeft Jos al heel wat ma-



teriaal verzameld zoals allerlei weetjes over de 
exacte  plaats waar het concilie is doorgegaan, 
een plaats in het huidige Turkije. Heel bijzonder 
verassend. “Willen de luisteraars het weten, dan 
moeten ze luisteren“, voegt Jos er lachend aan 
toe. Het worden vier uitzendingen  met heel wat 
historische achtergrondinformatie, maar met 
de bedoeling het eenvoudig en toch klaar en 
duidelijk weer te geven. De uitzendingen zijn ge-
plant vanaf donderdag 9 oktober.
“Heel wat ideeën groeien wanneer Jos ‘s mor-
gens wakker ligt in bed”, vertelt Lut lachend. Heel 
wat tijd wordt er door Jos ook besteed aan de 
muziekkeuze. “Ik probeer telkens iets te vinden 
dat aansluit bij de uitzending”, benadrukt Jos. 
“Soms ook wel een profaan lied als het past in 
de uitzending.”

Blijven luisteren
We beseffen dat, omdat er door Jos en Lut veel 
tijd gestoken wordt in de voorbereidingen van 
de radioprogramma’s, er weinig tijd overblijft 
om zelf te luisteren. Toch kan Lut genieten van 
de vele interessante programma’s op Radio 
Maria, zeker tijdens een rustig schilderwerkje. 
“In de keuken hou ik liever mijn aandacht op de 
kookpotten”, grapt Lut. “Ik heb twee favoriete ra-
dio’s, Radio Maria en Stadsradio Halle”, vertelt 
Jos tot onze verwondering. “Ik heb muziek nodig 
zoals de liedjes uit de jaren ‘60 op Stadsradio 
Halle. Radio Maria en Radio Halle wisselen bij mij 
elkaar af.”  Zou Jos hier zijn inspiratie halen voor 
de muziekkeuze tijdens zijn programma’s? Wie 
weet! Maar hij voegt er snel aan toe: “Maar Ra-
dio Maria heeft uiteraard mijn voorkeur.”

Radio is een medium waar er geen rechtstreeks 
contact is met het luisterpubliek. Het heeft Jos 
en Lut niet tegengehouden om tot vandaag met 
veel enthousiasme naar de studio te rijden. De 
jaarlijkse bedevaart met Radio Maria naar Ban-
neux is voor hen iets om naar uit te kijken. Het 
geeft hen de kans met de luisteraars kennis te 
maken en rechtstreeks van de luisteraars te ho-
ren wat de uitzendingen met hen doen.

Na ons bezoek zijn wij nog meer overtuigd: Jos 
en Lut, wat jullie voor Radio Maria hebben ge-
daan en nog zullen doen is van onschatbare 
waarde. Bedankt voor de hoop, het geloof en 
de liefde die Maria dankzij jullie inzet in zovele 
harten van de luisteraars van Radio Maria heeft 
kunnen doen groeien. Voor jullie steken we 
graag onze supporterssjaal in de lucht!
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Dit klooster heeft de eer de stoel te huisvesten 
die de hoofdrol speelde bij de verschijning 
van de Heilige Jozef aan zuster María 
Gertrudis van Jezus van Nazareth, een Arme 
Klarenzuster die zeer toegewijd was aan hem 
en leed aan een ongeneeslijke vorm van 
kanker. 

We schrijven het jaar 1871 en bevinden ons in 
het Clarissenklooster van Tuscania in de ita-
liaanse provincie Viterbo, waar een religieuze, 
zuster María Gertrudis van Jezus Nazarener – 
geboren in Valentano (dicht bij Tuscania) in 
1838 – op dat moment al drie jaar ziek was aan 
een ongeneeslijke vorm van kanker. Ze had in 
januari 1868 haar eeuwige geloften afgelegd 
als lekenzuster. Haar ziekte bracht niet alleen 
veel pijn met zich mee, maar ook grote inner-
lijke onrust omdat ze door artsen onderzocht 
moest worden.
Ze was al enkele maanden volledig bedlege-
rig. Op de ochtend van 8 maart, terwijl de ge-
meenschap in het koor de Heilige Mis bijwoon-

Nele Uytterhoeven

de, merkte de zieke zuster dat de deur van haar 
cel openging en er een man binnenkwam. Ze was 
zeer verrast, want volgens de kloosterregel mocht 
een man alleen het klooster betreden onder be-
geleiding, wat hier niet het geval was. Ze vroeg 
hem wie hij was.
— “Ik ben de timmerman van het klooster,” ant-
woordde hij, en hij pakte een stoel uit de kamer en 
ging naast het bed zitten.
Nog steeds verbaasd, maar overtuigd van wat de 
man had gezegd, vroeg ze niets meer.
— “Wat scheelt eraan?” begon de man.
— “Ze zeggen dat ik een ernstige ziekte heb en dat 
er niets aan te doen is,” antwoordde de zuster met 
grote nederigheid.
— “Vertrouw op God,” voegde de timmerman er-
aan toe. Daarna stond hij op en vertrok, even stil 
als hij was gekomen.
Terwijl zuster María Gertrudis met hem sprak, 
merkte ze — zoals ze later verklaarde — dat hij 
wonderlijke ogen had, “als twee sterren”, en han-
den die zo wit en teer waren dat ze niet leken op 
die van een timmerman.
Aan het einde van de Heilige Mis keerde de verple-
gende zuster terug naar de ziekenkamer en merk-
te tot haar verbazing dat een van de twee stoelen 
niet op zijn plaats stond. Terwijl ze deze weer op 
de juiste plek zette, vroeg ze wie hem daar had 
neergezet, want zijzelf had vóór de Mis alles netjes 
achtergelaten.
— “De timmerman van het klooster is net even 
langs geweest,” antwoordde de zieke zuster.
— “De timmerman?” vroeg de verpleegster ver-
baasd. “Maar niemand kan hier binnengekomen 
zijn. De sleutels van het klooster zijn in handen van 
moeder-abdis.”
— “Jawel, en hij is hier ook even gaan zitten en zei 
dat ik op God moest vertrouwen…”
Bij het horen van dit verhaal ging de verpleegster 
snel op zoek naar de moeder abdis, ervan over-
tuigd dat de zuster aan het ijlen was. Onder de 
zusters ontstond enige opschudding en ongerust-
heid, want niemand kon begrijpen wie deze mys-
terieuze timmerman kon zijn — niemand was im-
mers het klooster binnengekomen.

De abdis, moeder Clara María van het Allerheilig-
ste Sacrament, wist dat de zuster zeer toegewijd 
was aan de Heilige Jozef en dat zij vanaf het begin 
van haar ziekte veel tot hem had gebeden met het 

verzoek om genezen te 
worden op een van zijn 
feestdagen. Toen nam 
ze met vurige geloof de 
twee stoelen uit de ka-
mer van de zieke zuster, 
knielde neer en begon 
te bidden:
“Heilige Jozef, als U het 
werkelijk was die van-
morgen kwam, laat me 
dan zien op welke stoel 
U hebt gezeten.”

Klooster van San 
Paolo delle Clarisse
(Tuscania, Viterbo, Italië)

In het programma 
‘Ga tot Jozef‘

maken we maandelijks kennis 
met een heiligdom in de wereld 
toegewijd aan de Heilige Jozef
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KOOKPROGRAMMA 
VOLGENS DE HEILIGE HILDEGARD

KALFSPOOTBOUILLON  
• 1 kalfspoot in koud gezouten water leggen
laten opkoken
• 2 uur op een zacht vuurtje laten sudderen
• Kruiden met bertram - galgant - 
nootmuskaat
• Tegen het einde van de gaartijd eventueel 
wortelen of venkel bijvoegen
• De bouillon zeven en gebruiken als basis 
voor soep of saus.

Bijvoorbeeld een viertal courgettes koken (enkele stukjes 
courgette overhouden voor de hoofdmaaltijd). Een gedeelte 
ervan mixen en bouillon toevoegen. Zo krijg je een lekkere 
courgettensoep

SPELTPASTA MET KALKOEN EN COURGETTE 

• Bak enkele lapjes kalkoenfilet
• Snij ze daarna in zeer fijne stukjes
• Breng ruim wat water aan de kook
• Kook 250 g speltpasta gaar.
• Meng de speltpasta met de 
fijngesneden kalkoen, voeg gekookte 
courgette erbij.
• Kruiden met peper en zout.
• Voeg er ook lichte room bij d.w.z. 
vloeibare room met een laag vetgehalte
• Werk af met enkele schilfers Parmigiano 
Reggiano (een lekkere, harde Italiaanse 
kaas)

APPELCAKE
Ingrediënten: 
230 g rietsuiker - 180 g roomboter 
op kamertemperatuur (roomboter = 
ongezouten boter)- 5 eieren  (dooiers en 
eiwitten apart) - 250 g witte speltbloem 
- snuifje zout - 2 eetlepels amaretto, 
liefst de echte Italiaanse amandellikeur 
Disaronno - 3 kleine appeltjes, geschild en 
in fijne plakjes gesneden

Werkwijze:
• Verwarm de oven op 175°
• Meng de suiker en de boter
• Voeg geleidelijk aan de eierdooiers toe
• Voeg geleidelijk aan de bloem erbij en meng goed
• Doe een klein snuifje zout bij het deeg
• Meng de opgeklopte eiwitten luchtig onder het deeg
• Voeg nu ook de twee eetlepels amandellikeur erbij (bij het 
bakken verdampt de alcohol)
• Vet een springvorm in van 24 cm diameter 
• Doe het beslag in de vorm
• Zet de appelschijfjes recht in het deeg
• Bak de eerste 15 minuten op 175° en daarna 30 minuten op 150°
• Ontvormen en laten afkoelen op een rooster

RECEPTEN SEPTEMBER

Ga tot Jozef
1STE WOENSDAG VAN DE MAAND

OM 13U  
HERHALING: 

OP VRIJDAG IN DIEZELFDE WEEK
OM 20U15

 Een van de stoelen begon te bewe-
gen zonder dat iemand hem aan-
raakte. De moeder, gevolgd door 
alle zusters, omhelsde de stoel en, 
trillend en huilend, dankte ze God 
omdat Hij het klooster zulk een grote 
genade had verleend.

Zuster Gertrudis stond op uit bed, vol 
kracht. De zwelling was verdwenen, 
de pijn was weg, en elk ongemak 
was verdwenen. Ze was volledig ge-
nezen en genoot vanaf dat moment 
van een uitstekende gezondheid in 
een verborgen leven van gebed en 
eenvoud. Ze stierf op 1 april 1920, op 
Witte Donderdag, op 81-jarige leef-
tijd. Ze was 33 jaar oud toen ze door 
de Heilige Jozef werd genezen.

Sindsdien bidden de zusters bij de 
“stoel van de Heilige Jozef” voor elke 
nood, om de voorspraak van de 
Heilige Patriarch af te smeken.

Momenteel staat het klooster onder 
bescherming van de Dienaren van 
de Heer en de Maagd van Matará, 
behorend tot de contemplatieve tak 
van het Instituut van het Mensge-
worden Woord. De wonderbaarlijke 
stoel wordt tentoongesteld in de ka-
pel van het klooster voor de verering 
van de gelovigen. Aan de voet ervan 
kunnen kleine briefjes met geschre-
ven intenties worden gelegd in een 
mandje om de voorspraak van de 
Heilige Jozef te vragen. De zusters 
delen ook kleine stukjes stof uit die 
de stoel hebben aangeraakt. Het is 
mogelijk om contact op te nemen 
met het klooster en gebedsverzoe-
ken in te dienen.
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Dierbare medepelgrims,

We hopen oprecht dat u veel plezier 
hebt mogen beleven aan de afgelopen 
afleveringen van ‘Pelgrim in eigen land’.

Vele tochten mochten we ondertussen 
ondernemen en evenveel avonturen 
die verborgen lagen in Gods hart voor 
ons. Dit alles steeds onder de mantel 
van de Heilige Maagd Maria die, zo leert 
het bekende lied ons, wij overal langs 
Vlaamse en andere wegen tegenkomen.

Keer op keer werden we verrast met de 
plaatsen en de ontmoetingen die we op 
onze pelgrimswegen mochten ontvangen 
en met grote dankbaarheid hebben we in 
de laatste weken van augustus kunnen 
terugblikken op de voorbije tochten, 
inclusief onze laatste verkenning van de 
Belgische kust met de fameuze ‘kusttram’ 
als ons vervoersmiddel.

Onmiddellijk komen zo vooral de 
ontmoetingen voor de geest, met priester 
Wilfried Aneca, die samen met Radio 
Maria iedere middag zijn rozenhoedje 

gaat bidden in de kapel van Onze-Lieve-
Vrouw van Fatima in De Panne, het warme 
onthaal in het museum Ter Duinen door 
Nick en Alexander, het gesprek met Willy 
in Nieuwpoort, de gedeelde tranen met 
Rita in de Visserskapel in Bredene en het 
grote verrassingstreffen in Knokke met 
Mina, om er slechts enkele recente te 
noemen.

Stuk voor stuk geschenken die we samen 
mochten ontvangen!

Uw medepelgrim is ondertussen alweer 
onderweg om nieuwe stukjes pelgrimsweg 
tot bij u te brengen en vraagt zeker uw 
gebed. Blijf ook de komende maanden uw 
radio-wandelschoenen aantrekken, we 
nemen alle intenties, zoals steeds, mee 
naar al deze plaatsen en leggen ze neer 
in de handen van de Heer langsheen de 
vele kapelletjes, kerken en heiligdommen 
die we mochten ontdekken.

Dank voor uw luisterende gezelschap, 
dierbare medepelgrims, en tot snel!

Kevin Colle

Iedere 
donderdag 

om 20u30
met heruitzending 

op vrijdag om 7u30 
en op zondag 

om 13u

Pelgrim in eigen landPelgrim in eigen land



Het verdeeld koninkrijk (vervolg)

Dag 181 1 september 2 Koningen 15 Jona 1-4 Psalm 138

Dag 182 2 september 2 Koningen 16 Micha 1-4 Psalm 139

Dag 183 3 september 2 Koningen 17 Micha 5-7 Psalm 140

Ballingschap

Dag 184 4 september 2 Koningen 18 2 Kronieken 29 Psalm 141

Dag 185 5 september 2 Koningen 19 2 Kronieken 30 Psalm 143

Dag 186 6 september 2 Koningen 20 2 Kronieken 31 Psalm 144

Dag 187 7 september 2 Koningen 21 2 Kronieken 32 Psalm 145

Dag 188 8 september 2 Koningen 22 2 Kronieken 33 Spreuken 7

Dag 189 9 september 2 Koningen 23 2 Kronieken 34 Spreuken 8, 1-21

Dag 190 10 september 2 Koningen 24 2 Kronieken 35 Spreuken 8, 22-36

Dag 191 11 september 2 Koningen 25 2 Kronieken 36 Spreuken 9, 1-6

Dag 192 12 september Jesaja 1-2 Tobit 1-2 Spreuken 9, 7-12

Dag 193 13 september Jesaja 3-4 Tobit 3-4 Spreuken 9, 13-18

Dag 194 14 september Jesaja 5-6 Tobit 5-6 Spreuken 10, 1-4

Dag 195 15 september Jesaja 7-8 Tobit 7-9 Spreuken 10, 5-8

Dag 196 16 september Jesaja 9-10 Tobit 10-12 Spreuken 10, 9-12

Dag 197 17 september Jesaja 11-13 Tobit 13-14 Spreuken 10, 13-16

Dag 198 18 september Jesaja 14-15 Joël 1-2 Spreuken 10, 17-20

Dag 199 19 september Jesaja 16-17 Joël 3 Spreuken 10, 21-24

Dag 200 20 september Jesaja 18-20 Nahum 1-2 Spreuken 10, 25-28

Dag 201 21 september Jesaja 21-22 Nahum 3 Spreuken 10, 29-32

Dag 202 22 september Jesaja 23-24 Habakuk 1-2 Spreuken 11, 1-4

Dag 203 23 september Jesaja 25-27 Habakuk 3 Spreuken 11, 5-8

Dag 204 24 september Jesaja 28-29 Sefanja 1-2 Spreuken 11, 9-12

Dag 205 25 september Jesaja 30-31 Sefanja 3 Spreuken 11, 13-16

Dag 206 26 september Jesaja 32-33 Baruch 1-2 Spreuken 11, 17-20

Dag 207 27 september Jesaja 34-36 Baruch 3-4 Spreuken 11, 21-24

Dag 208 28 september Jesaja 37-38 Baruch 5-6 Spreuken 11, 25-28

Dag 209 29 september Jesaja 39-40 Ezechiël 1 Spreuken 11, 29-31

Dag 210 30 september Jesaja 41-42 Ezechiël 2-3 Spreuken 12, 1-4

Iedere dag om 
15u20 en om 3u20

Nieuwe reeks  
iedere dag 
om 22u35

Bijbel in één jaar

OVERZICHT VAN DE PASSAGES UIT DE H. SCHRIFT VOOR SEPTEMBER

LEES

SAMEN MET RADIO MARIA

DE VOLLEDIGE BIJBEL IN ÉÉN

JAAR.

15

Luisteraars die de start van onze 
“Bijbel in één jaar” gemist zouden 
hebben, kunnen vanaf 1 september 
het programma starten door te 
luisteren naar Radio Maria om 22u35!

ALLE UITZENDINGEN ZIJN OOK
TE HERBELUISTEREN
OP DE WEBPAGINA VAN RADIO MARIA: 
WWW.RADIOMARIA.BE/BIJBEL-IN-EEN-JAAR
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Op 4 juli 2025 vierde Radio Maria Papoea-Nieuw-Guinea de 140ste

verjaardag van de aankomst van de eerste missionarissen van 
de Congregatie Missionarissen van het Heilig Hart op Yule Island, 
in het bisdom Bereina. De pelgrims binnen het Bereina bisdom en 
een aantal van het aartsbisdom Porth Moresby hebben er mooie 
dagen achter de rug. Op 4 juli om 5 uur in de ochtend hadden ze een 
kaarsjesprocessie met aanbidding naar de Memorial Hill, waar de 
missionarissen hun eerste celebreerden. Een bijzonder moment!

NIEUWS
uit de ‘Wereldfamilie’ van Radio Maria

Marianne Hubin

RADIO MARIA OOSTENRIJK
In de uitzendingen van ‘de wereld van Radio Maria’ hebben 
jullie in de maand juli een gesprek kunnen beluisteren met 
Christian van Radio Maria Oostenrijk. Hij vertelde over een 
nieuw initiatief: de missionaire-teams. Lees hier een fragment 
uit ons gesprek:

Wat zijn de toekomstplannen voor Radio Maria Oostenrijk?
We zijn momenteel bezig met het opzetten van regionale 
missionaire teams in Oostenrijk. Dit project begon vorig 
jaar en richt zich op het verspreiden van de boodschap 
van Radio Maria naar mensen die misschien nog niet veel 
contact hebben met de kerk, maar wel geïnteresseerd 
zijn in wat we aanbieden. De missionaire teams gaan naar 
verschillende regio’s, geven folders uit, praten met mensen 

en nodigen hen uit om naar de radio 
te luisteren. Het doel is om het aantal 
luisteraars te verhogen en hen de 
kans te geven om te ontdekken hoe 
de programma’s hun leven positief 
kunnen beïnvloeden.

Hoe werkt het project met de 
missionaire teams? Kan je er nog 
wat over vertellen?
De reacties op dit project zijn 
overweldigend positief. Veel mensen 
willen helpen, vooral omdat we 
regelmatig in onze programma’s 
uitleg geven over de missie en de 
rol van vrijwilligers binnen Radio 
Maria. Dit heeft mensen geholpen te 
begrijpen hoe belangrijk het is om te 
helpen, zelfs als ze niet dicht bij een 
studio wonen. 



RADIO MARIA ENGELAND
Radio Maria Engeland deelt getuigenissen van haar luisteraars:

We zijn zo ontroerd door de berichten die jullie ons sturen - van de vroege ochtend 
woon-werkverkeer tot stille momenten van gebed, het is een vreugde om met jullie 
door de dag te reizen.

Gerald deelde: “Radio Maria is een droom die uitkomt. Ik heb altijd al een constante 
stroom van religieuze muziek en gesprekken willen hebben. Het is echt geweldig, ik 
hou van wat jullie allemaal doen.”

Michael schreef: “Ik luister graag naar Radio Maria, vooral naar de Heilige van de 
Dag... zoveel informatie over deze prachtige heiligen.” 

En Karen vertelde ons: “De gebeden van vanmorgen met de Dominicanen in 
Cambridge waren geweldig. Ik voel me daardoor rustiger over de dag die voor me 
ligt.”

Bedankt dat we deel mochten uitmaken van jullie dag - en van jullie geloof. Blijf luisteren, 
blijf bidden en weet dat we ook voor jou bidden.
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We hebben gemerkt dat dit vrijwilligers-
werk, en vooral de deelname aan de 
missionaire teams, voor veel mensen 
toegankelijker is dan andere vormen 
van ondersteuning.
De missionaire teams bestaan uit coör-
dinatoren die verantwoordelijk zijn voor 
het organiseren van het team en het 
plannen van concrete acties. Normaal 
gezien bestaat een team uit drie of vier 
mensen, en zij gaan samen de straat op 
om mensen te benaderen en over de 
radio te praten. Ze werken niet alleen, 
maar als team. 

Er zijn ook gebedsteams, bestaande uit 
mensen die niet fysiek kunnen helpen, 
bijvoorbeeld vanwege familieverplich-
tingen, maar die bidden voor de missie 
van het team. Dit gebed vormt de basis 
voor alles wat we doen, en veel van onze 
luisteraars zijn betrokken als gebeds- of 
ondersteuningsteam voor deze missio-
naire activiteiten.

Op de foto’s op de vorige pagina kan u 
een missionair team aan het werk zien, 
ze waren deze zomer in Salzburg!

PROMOTIEMOMENT VOOR RADIO MARIA

ZUID-TIROL!
GROETEN VAN RADIO MARIA BOLIVIË RADIO MARIA OP ZEE!

SPECIAAL PROGRAMMA OVER
VERKEERSVEILIGHEID ‘ROAD SAFETY’ BIJ
RADIO MARIA TANZANIA! EEN UITZENDING
MET SERGEANT SYLVESTER MAHUMBA EN
MET SERGEANT LETICIA, BEIDEN VAN HET
HOOFDKWARTIER VAN TAFRIK. WE HEBBEN
HET OVER DE EFFECTEN VAN ALCOHOLISME OP
WEGGEBRUIKERS.

EEN PRACHTIGE ACTIVITEIT VOOR
KINDEREN VAN 4 TOT 10 JAAR TIJDENS
DEZE ZOMERMAANDEN: TWEE BIJZONDERE
UITZENDINGEN OVER DE BIJBEL BIJ RADIO
MARIA IN SPAANSE TAAL IN DE VERENIGDE
STATEN.

PROMOTIEMOMENT BIJ RADIO MARIA
CANADA

In het kort
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UIT DE 
CATECHETISCHE 
LEZING OVER HET 
GELOOF VAN DE 
HEILIGE KERKLERAAR 
CYRILLUS VAN 
JERUZALEM

Het geloof heeft zo’n grote kracht, dat niet alleen 
degene die gelooft gered wordt, maar ook 
sommigen door het geloof van anderen. De lamme 
van Carpharnaüm was absoluut geen gelovig man, 
maar wel degenen die hem droegen en door de 
dakpannen een opening maakten (Mc. 2, 4). Net als 
zijn lichaam was ook zijn ziel ziek. Denkt nu niet dat 
ik hem zonder reden aanklaag, want het Evangelie 
zelf zegt: “Jezus zag hun geloof” (niet dat van de 
lamme): “Sta op” (Mt 9, 2.6). De dragers geloofden 
en de lamme verwierf genezing.

Wilt gij nog een duidelijker voorbeeld dat sommigen 
behouden blijven door het geloof van anderen? 
Lazarus was gestorven en de eerste, de tweede dag 
en de derde waren reeds voorbij gegaan. Zijn pezen 
begonnen reeds te ontbinden en de verrotting 
verteerde reeds zijn gehele lichaam. Is het mogelijk 
dat iemand die reeds vier dagen dood is nog in 
staat is te geloven en voor zichzelf de opstanding 
af te smeken? Maar wat bij de gestorvene ontbrak, 
dat werd door zijn zusters aangevuld. Toen de 
Heer in de buurt kwam, vielen de zusters voor 
hem neer. Toen Jezus hen vroeg: “Waar hebt gij 
hem neergelegd?”, antwoordden zij: “Heer, hij riekt 
reeds, hij is al meer dan drie dagen dood”. Daarop 
antwoordde de Heer: “Wanneer gij gelooft, dan zult 
gij Gods glorie zien”, bijna zeggend: gij zult voor de 
dode aanvullen, wat aan zijn geloof ontbreekt. En 
zoveel vermag het geloof van de beide zusters, dat 
het de dode van de poorten van de onderwereld 
terugriep. Anderen hebben dus door hun geloof een 
dode doen opstaan, zult gij zelf dan niet veel meer 
voordeel kunnen trekken door uw vast geloof? Ja, 
zelfs al zijt gij ongelovig of kleingelovig, de Heer in zijn 
menslievendheid wendt zich tot u als u zich bekeert. 
Zeg dan ook loyaal: “Ik geloof Heer, kom mij ongeloof 
te hulp” (Mc. 9, 24). Ook in het geval dat gij gelovig 
meent te zijn, hebt gij toch nog niet het volmaakte 
geloof en moet daarom met de Apostelen bidden: 
“Heer, vermeerder mijn geloof” (Lc. 17, 5). Hebt gij 
weinig van uzelf, van Hem ontvangt u de grootheid.

Is de benaming van het geloof één, toch moeten 
wij twee soorten onderscheiden. Het eerste soort 
is het dogmatische geloof, dat de instemming van 
de ziel heeft in het een of het ander. Voor de ziel is 
dit voordelig, zoals de heer zelf zeg: “Wie naar mijn 
woord luistert, wie Hem gelooft die Mij gezonden 
heeft, bezit het eeuwig leven. Voor hem is er geen 
oordeel meer” (Joh. 5, 24). En elders: “Wie in [de Zoon] 
gelooft, wordt niet veroordeeld. Hij is al overgegaan 
van de dood naar het leven” (Joh. 3, 18; Joh. 5, 24).

O grote menslievendheid van God! Gedurende velen 
jaren hebben de rechtvaardigen aan God behaagd 
door een welgevallig leven te leiden, rijk aan deugden. 
Hetzelfde verleent Jezus u in slechts één uur tijd. 
Want zo gij gelooft dat Jezus Christus de Heer is, en 
dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, dan zult 
gij behouden worden en overgebracht worden naar 
het paradijs door Degene, die ook de moordenaar 
het paradijs heeft binnengeleid. Wantrouw niet of 
dat mogelijk is, want Hij die de moordenaar, die 
slechts gedurende een enkel uur gelovig is geweest, 
op deze heilige berg van Golgotha zalig gemaakt 
heeft, Hij zal ook u gelovig maken, als gij gelovig zijt 
geworden.

Het tweede soort van geloof is als de genade door 
Christus geschonken wordt. Door de H. Geest wordt 
aan de een het woord van de wijsheid geschonken, 
aan een ander het woord van de kennis door 
dezelfde Geest, weer een ander het geloof door 
dezelfde Geest, of aan een ander de gave van de 
genezing. Dit geloof, dat wij bij wijze van charisma 
verkrijgen door de H. Geest, is niet alleen leerstellig, 
maar ook bij machte uit te werken hetgeen de 
krachten van de mens te boven gaat. Wie dit geloof 
heeft kan tot een berg zeggen: “Ga weg van hier”, 
en hij zal zich verplaatsen (Mc. 11, 23). Zegt iemand 
dit en gelooft hij zonder twijfel in zijn hart, dat het zal 
geschieden, dan krijgt hij de genadegave.

Omtrent dit geloof is ook het woord gesproken: “Zo 
gij het geloof bezit als van een mosterdzaadje” (Mt. 
17, 20). Het mosterdzaadje is klein van aanzien, maar 
krachtdadig in zijn uitwerking. Op een kleine besloten 
ruimte gezaaid, krijgt het grote takken. Groot 
geworden kan het zelfs aan vogels beschutting 
bieden (Mt. 13, 32). Op dezelfde wijze bewerkt het 
geloof in een zeer klein ogenblik de grootste dingen 
in de ziel. Zij maakt zich een voorstelling van God en 
beschouwt Hem, zoveel dat mogelijk is, nu zij door 
geloof verlicht is. Zij gaat rond langs de uiteinde van 
de aarde en voor de voleinding van deze eeuw ziet zij 
reeds het oordeel en de vergelding van de beloften.

Bewaart dus het geloof dat zich op Hem richt, 
maar van uzelf afhangt, opdat gij ook met Hem het 
werkdadig geloof ontvangen moogt, dat u in staat 
stelt handelingen te verrichten die de krachten van 
de mens te boven gaan. Verwerft en bewaart in 
leer en belijdenis dat geloof alleen, dat door de Kerk 
aan u wordt overgeleverd en door de gehele Schrift 
bevestigd. Omdat sommigen ongeletterd zijn en de 
Schrift zodoende niet kunnen lezen, terwijl anderen 
die kennis niet kunnen verwerven omdat de een of 
andere bezigheid hen dit belet, vatten wij in weinig 
verzen de gehele geloofsleer samen, opdat onze ziel 
vanwege onkunde niet mag omkomen. Ik wil dat gij 
dit woordelijk onthoudt 
en ijverig bij uzelf opzegt, 
zonder het op papier te 
schrijven maar het ter 
herinnering in uw hart 
grift.

   De Kerkleraars
IEDERE 2E DINSDAG VAN DE
MAAND OM 13UUR  

HERHALING: 
OP ZONDAG IN DIEZELFDE WEEK

OM 13 UUR
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Veel planten behoren tot de Mariaflora vanwege de betekenis 
of een legende die met haar verbonden is. Op 15 september, 
de dag na het hoogfeest van ‘Kruisverheffing’ vieren we in 
de kerk het gedachtenisfeest van de Heilige Maagd Maria, 
Moeder van Smarten. Onze-Lieve-Vrouw van Smarten 
wordt vaak geassocieerd met de Akelei. Deze bloem, met 
zijn kenmerkende sporen, symboliseert de zeven smarten 
van Maria. De vorm van de bloem stelt de zeven dolken of 
zwaarden voor die door Maria’s hart gingen.
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mater dolorosa

Oplossing

kruiswoordpuzzelfabriek.nl - maak je eigen kruiswoordpuzzel

Horizontaal
2 leerling die Jezus liefhad 5 calvarie 8 hymne voor de moeder van smarten 9 beeld van de moeder
van smarten 10 keizerin die het kruis meebracht uit Jeruzalem 12 Joods heiligdom 13 verhevenheid

Verticaal
1 heuvel waar Christus werd gekruisigd 3 negende maand 4 land waarnaar de H. Familie vlucht voor
Herodes 6 symboliseert smart van Maria 7 tuin van Christus' lijden op de olijfberg 11 voorspelt het
lijden van Onze-Lieve-Vrouw
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De plant wordt ook nog Onze-Lieve-Vrouwe-
schoentjes genoemd. Toen Maria op weg was 
om haar nicht Elisabeth te bezoeken, zou deze 
bloem overal waar haar voet de grond raakte zijn 
opgekomen. De paarse kleur van de bloesem staat 
voor het verdriet dat Maria zou ervaren aan de voet 
van het kruis, en de bloem lijkt op een duif, die de 
Heilige Geest vertegenwoordigt die Maria op haar 
reis vergezelde.

De akelei heet officieel Aquilegia en behoort tot de 
ranonkelfamilie. Er zijn zo’n 120 soorten bekend. Ze 
groeien in Europa, Noord-Amerika en delen van 
Azië. Aquilegia vulgaris is inheems in Nederland en 
België, maar zeer zeldzaam. Meestal gaat het om 
uit tuinen verwilderde planten.

HORIZONTAAL
2 leerling die Jezus liefhad 
5 calvarie 8 hymne voor de 
moeder van smarten 9 beeld 
van de moeder van smarten 10 
keizerin die het kruis meebracht 
uit Jeruzalem 12 (Joods)
heiligdom 13 verhevenheid

VERTICAAL
1 heuvel waar Christus werd 
gekruisigd 3 negende maand 
4 land waarnaar de H. Familie 
vlucht voor Herodes 6 
symboliseert smart van Maria 
7 tuin van Christus’ lijden op de 
olijfberg 11 hij voorspelt het lijden 
van Onze-Lieve-Vrouw

KRUISWOORDPUZZEL
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Oplossing

kruiswoordpuzzelfabriek.nl - maak je eigen kruiswoordpuzzel

Horizontaal
2 leerling die Jezus liefhad 5 calvarie 8 hymne voor de moeder van smarten 9 beeld van de moeder
van smarten 10 keizerin die het kruis meebracht uit Jeruzalem 12 Joods heiligdom 13 verhevenheid

Verticaal
1 heuvel waar Christus werd gekruisigd 3 negende maand 4 land waarnaar de H. Familie vlucht voor
Herodes 6 symboliseert smart van Maria 7 tuin van Christus' lijden op de olijfberg 11 voorspelt het
lijden van Onze-Lieve-Vrouw

1

2

3 4

5 6

7

8 9

10

11 12

13

a b c d e f g h g e g i b

SMS DE 
OPLOSSING NAAR 
0465 07 26 27 

EN MAAK KANS 
OP EEN MOOI 

GESCHENK. 
DE OPLOSSING 
VINDT U IN HET 

KOMENDE NUMMER 
VAN PORTA FIDEI.

VEEL SUCCES!

UIT DE TUIN VAN MARIA

‘De akelei’
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PROGRAMMAOVERZICHT
01 - 07 september 2025

MAANDAG 01/09 DINSDAG 02/09 WOENSDAG 03/09 DONDERDAG 04/09

7:30 Elke dag telt 7:30 Elke dag telt 7:30 Elke dag telt 7:30 Elke dag telt

9:50 Catechismus 9:50 Catechismus 9:50 Radio Vaticaan live 9:50 Catechismus

10:30 De Kerk spreekt 10:30 De leeswijzer 11:00 Verhalen van Sint-Jozef 10:30 De rots in de branding

13:00 Rozenkrans vanuit Kibeho 13:00 Koken met Hildegard 13:00 Ga tot Jozef 13:00 Klassiekuur

14:15 Vivendo 14:15 Radio Vaticaan 14:15 Muziek 14:15 De wereld van Radio Maria

16:00 Elke dag telt 16:00 Elke dag telt 16:00 Elke dag telt 16:00 Elke dag telt

17:30 Radio Vaticaan 17:30 De wereld van Radio Maria 17:30 Heiligen getuigen 17:30 Radio Vaticaan

19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 De rots in de branding 19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 Het Inzicht

20:15 De Kerk leeft 20:30 De Kerk spreekt 20:15 Kathovisie 20:30 Pelgrim in eigen land

H. Gregorius de Grote

08 - 14 september 2025

MAANDAG 08/09 DINSDAG 09/09 WOENSDAG 10/09 DONDERDAG 11/09

7:30 Elke dag telt 7:30 Elke dag telt 7:30 Elke dag telt 7:30 Elke dag telt

9:50 Catechismus 9:50 Catechismus 9:50 Radio Vaticaan live 9:50 Catechismus

10:00 Eucharistieviering 10:30 Mystieke lectuur 11:00 Verhalen van Sint-Jozef 10:30 De rots in de branding

13:00 Rozenkrans vanuit Kibeho 13:00 De Kerkleraars 13:00 Anno Domini 13:00 Klassiekuur

14:15 Vivendo 14:15 Radio Vaticaan 14:15 Muziek 14:15 De wereld van Radio Maria

16:00 Elke dag telt 16:00 Elke dag telt 16:00 Elke dag telt 16:00 Elke dag telt

17:30 Radio Vaticaan 17:30 De wereld van Radio Maria 17:30 Heiligen getuigen 17:30 Radio Vaticaan

19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 De rots in de branding 19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 Het Inzicht

20:15 De Kerk leeft 20:30 De Kerk spreekt 20:15 Kathovisie 20:30 Pelgrim in eigen land

Maria geboorte H. Petrus Claver

15 - 21 september 2025

MAANDAG 15/09 DINSDAG 16/09 WOENSDAG 17/09 DONDERDAG 18/09

7:30 Elke dag telt 7:30 Elke dag telt 7:30 Elke dag telt 7:30 Elke dag telt

9:50 Catechismus 9:50 Catechismus 9:50 Radio Vaticaan live 9:50 Catechismus

10:30 De Kerk spreekt 10:30 De Leeswijzer 11:00 Verhalen van Sint-Jozef 10:30 De rots in de branding

13:00 Rozenkrans vanuit Kibeho 13:00 Kerk in Nood 13:00 Ga tot Jozef 13:00 Klassiekuur

14:15 Vivendo 14:15 Radio Vaticaan 14:15 Muziek 14:15 De wereld van Radio Maria

16:00 Elke dag telt 16:00 Elke dag telt 16:00 Elke dag telt 16:00 Elke dag telt

17:30 Radio Vaticaan 17:30 De wereld van Radio Maria 17:30 Heiligen getuigen 17:30 Radio Vaticaan

19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 De rots in de branding 19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 Het Inzicht

20:15 De Kerk leeft 20:30 De Kerk spreekt 20:15 Kathovisie 20:30 Pelgrim in eigen land

Moeder van Smarten HH. Cornelius en Cyprianus H. Hildegard van Bingen
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VRIJDAG 05/09 ZATERDAG 06/09 ZONDAG 07/09

7:30 Pelgrim in eigen land 7:30 Boecat 7:30 Boecat

9:50 Catechismus 10:00 De week van Radio Maria 8:50 De rots in de branding

10:30 Menslievend 10:45 Koken met Hildegard 10:00 Eucharistieviering

13:00 Kruisweg 13:00 Menslievend 13:00 Koken met Hildegard

14:15 Radio Vaticaan 14:30 Muziek 14:15 Vivendo

16:00 De Kerk leeft 16:00 Boecat 16:00 Boecat

17:30 De week van Radio Maria 17:30 Het Inzicht 17:30 Pelgrim in eigen land

19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 Vivendo 19:30 De wereld van Radio Maria

20:15 Ga tot Jozef 20:30 De leeswijzer 20:15 Klassiekuur

23ste zondag door het jaar

VRIJDAG 12/09 ZATERDAG 13/09 ZONDAG 14/09

7:30 Pelgrim in eigen land 7:30 Boecat 7:30 Boecat

9:50 Catechismus 10:00 De week van Radio Maria 8:50 De rots in de branding

10:30 Quo Vadis 10:45 De Kerkleraars 10:00 Eucharistieviering

13:00 Kruisweg 13:00 Quo Vadis 13:00 De Kerkleraars

14:15 Radio Vaticaan 14:30 Muziek 14:15 Vivendo

16:00 De Kerk leeft 16:00 Boecat 16:00 Boecat

17:30 De week van Radio Maria 17:30 Het Inzicht 17:30 Pelgrim in eigen land

19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 Vivendo 19:30 De wereld van Radio Maria

20:15 Anno Domini 20:30 Mystieke lectuur 20:15 Klassiekuur

H. Naam van Maria H. Johannes Chrysostomus Kruisverheffing

VRIJDAG 19/09 ZATERDAG 20/09 ZONDAG 21/09

7:30 Pelgrim in eigen land 7:30 Boecat 7:30 Boecat

9:50 Catechismus 10:00 De week van Radio Maria 8:50 De rots in de branding

10:30 Menslievend 10:45 Kerk in Nood 10:00 Eucharistieviering

13:00 Kruisweg 13:00 Menslievend 13:00 Kerk in Nood

14:15 Radio Vaticaan 14:30 Muziek 14:15 Vivendo

16:00 De Kerk leeft 16:00 Boecat 16:00 Boecat

17:30 De week van Radio Maria 17:30 Het Inzicht 17:30 Pelgrim in eigen land

19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 Vivendo 19:30 De wereld van Radio Maria

20:15 Ga tot Jozef 20:30 De Leeswijzer 20:15 Klassiekuur

H. Januarius HH. Martelaren van Korea
25ste zondag 

door het jaar

LUISTERAARS 
AAN HET WOORD

Graag wil ik jullie nog eens 
bedanken voor jullie prachtig 
aanbod aan programma’s!
Ik luister altijd in de auto en 
bid de rozenkrans mee om 
7.00 uur, een heerlijke wijze 
om de dag te beginnen. Mede 
dankzij jullie wordt mijn geloof 
gevoed, wat een geschenk!

Marie-Noël

Jullie dankbaar voor jullie 
aanwezigheid in de media. 
Een dankbaarheid die ik 
regelmatig hoor doorheen 
mijn contacten. Ja, vandaag 
heel speciaal dankbaar om 
de Zalige Priester Poppe een 
plaats te geven. Uit een ver 
verleden, meer dan 100 jaar 
geleden, komt priester Poppe 
naar ons toe.

Christiane

Bedankt voor uw mooie 
programma’s (en altijd op 
tijd) zoals de gebedstijden. 
Bedankt ook voor de mooie 
muziek want ik zing graag. 
Heel erg bedankt. Ook voor de 
Eucharistie in de ochtend en 
de goede preken!

José

Hartelijke dank voor alles! Ook 
voor het dagelijks uitzenden 
van de H. Mis. Daar ik door een 
beperking zelf niet dagelijks 
naar de Mis kan gaan, is het 
zo deugddoend om te kunnen 
volgen via Radio Maria.

Een anonieme luisteraar
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PROGRAMMAOVERZICHT
22 - 28 september 2025

MAANDAG 22/09 DINSDAG 23/09 WOENSDAG 24/09 DONDERDAG 25/09

7:30 Elke dag telt 7:30 Elke dag telt 7:30 Elke dag telt 7:30 Elke dag telt

9:50 Catechismus 9:50 Catechismus 9:50 Radio Vaticaan live 9:50 Catechismus

10:30 De Kerk spreekt 10:30 Mystieke lectuur 11:00 Verhalen van Sint-Jozef 10:30 De rots in de branding

13:00 Rozenkrans vanuit Kibeho 13:00 De Kerkvaders 13:00 Anno Domini 13:00 Klassiekuur

14:15 Vivendo 14:15 Radio Vaticaan 14:15 Muziek 14:15 De wereld van Radio Maria

16:00 Elke dag telt 16:00 Elke dag telt 16:00 Elke dag telt 16:00 Elke dag telt

17:30 Radio Vaticaan 17:30 De wereld van Radio Maria 17:30 Heiligen getuigen 17:30 Radio Vaticaan

19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 De rots in de branding 19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 Het Inzicht

20:15 De Kerk leeft 20:30 De Kerk spreekt 20:15 Kathovisie 20:30 Pelgrim in eigen land

H. Pater Pio

29 september - 5 oktober 2025

MAANDAG 29/09 DINSDAG 30/09 WOENSDAG 01/10 DONDERDAG 02/10

7:30 Elke dag telt 7:30 Elke dag telt 7:30 Elke dag telt 7:30 Elke dag telt

9:50 Catechismus 9:50 Catechismus 9:50 Radio Vaticaan live 9:50 Catechismus

10:00 Eucharistieviering 10:30 De Leeswijzer 11:00 Verhalen van Sint-Jozef 10:30 De rots in de branding

13:00 Rozenkrans vanuit Kibeho 13:00 Kerk in Nood 13:00 Ga tot Jozef 13:00 Klassiekuur

14:15 Vivendo 14:15 Radio Vaticaan 14:15 Muziek 14:15 De wereld van Radio Maria

16:00 Elke dag telt 16:00 Elke dag telt 16:00 Elke dag telt 16:00 Elke dag telt

17:30 Radio Vaticaan 17:30 De wereld van Radio Maria 17:30 Heiligen getuigen 17:30 Radio Vaticaan

19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 De rots in de branding 19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 Het Inzicht

20:15 De Kerk leeft 20:30 De Kerk spreekt 20:15 Kathovisie 20:30 Pelgrim in eigen land

HH. Aartsengelen
Michaël, Gabriël en Rafaël HH. EngelbewaardersH. Hieronymus H. Theresia van Lisieux

Volg de heiligverklaring van 
Carlo Acutis en Pier Giorgio 
Frassati op 7 september in Rome 
‘live’ via Radio Maria!
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1-5 sept
Over de Kardinale 

deugden
door E.P. Kris Vandamme 

8-17 sept
Voor de juiste 

programmatie volg de 
aankondigingen op 
www.radiomaria.be

18 sept - 3 okt
Catechesereeks 

aan de hand van de 
geschriften van de 

H. Hildegard van Bingen
door Mevr. Sylvia Brunet

Op maandag, dinsdag, 
donderdag en vrijdag  

om 9u50 

September

Catechismus

VRIJDAG 26/09 ZATERDAG 27/09 ZONDAG 28/09

7:30 Pelgrim in eigen land 7:30 Boecat 7:30 Boecat

9:50 Catechismus 10:00 De week van Radio Maria 8:50 De rots in de branding

10:30 Quo Vadis 10:45 De Kerkvaders 10:00 Eucharistieviering

13:00 Kruisweg 13:00 Quo Vadis 13:00 De Kerkleraars

14:15 Radio Vaticaan 14:30 Muziek 14:15 Vivendo

16:00 De Kerk leeft 16:00 Boecat 16:00 Boecat

17:30 De week van Radio Maria 17:30 Het Inzicht 17:30 Pelgrim in eigen land

19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 Vivendo 19:30 De wereld van Radio Maria

20:15 Anno Domini 20:30 Mystieke lectuur 20:15 Klassiekuur

HH. Cosmas en Damianus H. Vincentius de Paul 26ste zondag door het jaar

VRIJDAG 03/10 ZATERDAG 04/10 ZONDAG 05/10

7:30 Pelgrim in eigen land 7:30 Boecat 7:30 Boecat

9:50 Catechismus 10:00 De week van Radio Maria 8:50 De rots in de branding

10:30 Menslievend 10:45 Kerk in Nood 10:00 Eucharistieviering

13:00 Kruisweg 13:00 Menslievend 13:00 Kerk in Nood

14:15 Radio Vaticaan 14:30 Muziek 14:15 Vivendo

16:00 De Kerk leeft 16:00 Boecat 16:00 Boecat

17:30 De week van Radio Maria 17:30 Het Inzicht 17:30 Pelgrim in eigen land

19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 Vivendo 19:30 De wereld van Radio Maria

20:15 Ga tot Jozef 20:30 De Leeswijzer 20:15 Klassiekuur

H. Franciscus van Assisi 27ste zondag door het jaar

Het nieuwe radioprogramma 
‘QUO VADIS’ 
gaat van start op 12 september en 
is voortaan elke tweede vrijdag te 
beluisteren om 10u30.



GETIJDENGEBED
LEZINGENDIENST OM 6U30
LAUDEN OM 8U30
MIDDAGGEBED OM 12U05
VESPERS OM 17U00
COMPLETEN OM 21U30

EUCHARISTIE
OP ZONDAGEN EN FEESTDAGEN
OM 10U00
ALLE ANDERE DAGEN OM 9U00

ANGELUS
IEDERE DAG OM 7U00, 12U00, 
18U00 EN OUOO

ROZENKRANSGEBED
IEDERE DAG  OM 7U05, 12U15, 18U30 
EN OM 23U30

KROONTJE VAN DE GODDELIJKE
BARMHARTIGHEID

IEDERE DAG OM 15 U

BIJBELLEZING
TIJDENS DE NACHT
TUSSEN 0U05 EN 3U00

CATECHISMUS
OP MAANDAG, DINSDAG, DONDERDAG EN
VRIJDAG TELKENS OM 9U50

HET WOORD SPREEKT
IEDERE DAG BEHALVE OP WOENSDAG EN
VRIJDAG, TELKENS OM 11U30 EN OM

19U05

VASTE PROGRAMMATIE OP RADIO MARIA

O Crux ave, spes unica,
hoc passionis tempore.
Auge piis iustitiam
reisque dona veniam.
O Crux ave, spes unica,
hoc passionis tempore.

Gegroet, o Kruis, onze enige hoop,
geef in deze tijd van lijden
gerechtigheid aan de getrouwen,
en vergeving aan degenen,
die het laatste oordeel verwachten.
Gegroet, o Kruis.




