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Het Koninkrijk (vervolg)

Dag 119 1 juli 1 Samuël 29-31 Psalm 18

Dag 120 2 juli 2 Samuël 1 1 Kronieken 1 Psalm 13

Dag 121 3 juli 2 Samuël 2 1 Kronieken 2 Psalm 24

Dag 122 4 juli 2 Samuël 3 1 Kronieken 3-4 Psalm 25

Dag 123 5 juli 2 Samuël 4 1 Kronieken 5-6 Psalm 26

Dag 124 6 juli 2 Samuël 5 1 Kronieken 7-8 Psalm 27

Dag 125 7 juli 2 Samuël 6-7 1 Kronieken 9 Psalm 89

Dag 126 8 juli 2 Samuël 8 1 Kronieken 10-11 Psalm 60

Dag 127 9 juli 2 Samuël 9 1 Kronieken 12 Psalm 28

Dag 128 10 juli 2 Samuël 10 1 Kronieken 13 Psalm 31

Dag 129 11 juli 2 Samuël 11 1 Kronieken 14-15 Psalm 32

Dag 130 12 juli 2 Samuël 12 1 Kronieken 16 Psalm 51

Dag 131 13 juli 2 Samuël 13 1 Kronieken 17 Psalm 35

Dag 132 14 juli 2 Samuël 14 1 Kronieken 18 Psalm 14

Dag 133 15 juli 2 Samuël 15 1 Kronieken 19-20 Psalm 3

Dag 134 16 juli 2 Samuël 16 1 Kronieken 21 Psalm 15

Dag 135 17 juli 2 Samuël 17 1 Kronieken 22 Psalm 36

Dag 136 18 juli 2 Samuël 18 1 Kronieken 23 Psalm 37

Dag 137 19 juli 2 Samuël 19 1 Kronieken 24 Psalm 38

Dag 138 20 juli 2 Samuël 20 1 Kronieken 25 Psalm 39

Dag 139 21 juli 2 Samuël 21 1 Kronieken 26 Psalm 40

Dag 140 22 juli 2 Samuël 22 1 Kronieken 27 Psalm 41

Dag 141 23 juli 2 Samuël 23 1 Kronieken 28 Psalm 42

Dag 142 24 juli 2 Samuël 24 1 Kronieken 29 Psalm 30

Dag 143 25 juli 1 Koningen 1 1 Kronieken 1 Psalm 43

Dag 144 26 juli 1 Koningen 2 1 Kronieken 2-3 Psalm 62

Dag 145 27 juli 1 Koningen 3 1 Kronieken 4-5 Psalm 64

Dag 146 28 juli 1 Koningen 4 1 Kronieken 6 Psalm 65

Dag 147 29 juli 1 Koningen 5 1 Kronieken 7-8 Psalm 66

Dag 148 30 juli 1 Koningen 6 1 Kronieken 9 Psalm 4

Dag 149 31 juli 1 Koningen 7 Prediker 1-2 Psalm 5

Bijbel in één jaar
OVERZICHT VAN DE PASSAGES

UIT DE H. SCHRIFT

VOOR DE MAAND

JULI

LEES SAMEN MET

RADIO MARIA

DE VOLLEDIGE BIJBEL

IN ÉÉN JAAR.



EDITORIAAL

Beste vrienden,

In deze laatste editie van 
het werkjaar tonen we u 
een Jubileumkerk “San 
Paolo alla Regola”. Een 
kleinere kerk toegewijd 
aan de heilige apostel 
Paulus. Het is dan ook met 
de blijvende roeping tot 
evangelisatie en missie in 
gedachten, waarvan de 
heilige Paulus het grote 
voorbeeld is, dat Radio 
Maria deze zomermaanden 
ingaat. Een zomer die voor 
ieder van ons een periode 
zou moeten zijn om tot rust 
te komen, een innerlijke rust 
die God alleen werkelijk kan 
geven. In dit nummer zullen 
we plaats maken voor 
enkele overwegingen over 
ons doopsel dat ons maakt 
tot priester, koning en 
profeet. Moge de beleving 
van ons doopsel ons ook 
deze zomer begeleiden 
op een ware weg naar 
heiligheid.

Ik vraag u tevens om 
tijdens deze maanden 
van welverdiende rust 
en voor sommigen echte 
vakantie Radio Maria niet 
te vergeten. We blijven 
dankbaar rekenen op uw 
steun en gebed.

Zeer genegen in Jezus en 
Maria,
Pr. Karlo Tyberghien

Directeur Radio Maria

Iedere dag 
om 15u20 

en om 3u20

Het Koninkrijk (vervolg)

Dag 150 1 augstus 1 Koningen 8 Prediker 3-5 Psalm 6

Dag 151 2 augstus 1 Koningen 9 Prediker 6-7 Psalm 7

Dag 152 3 augstus 1 Koningen 10 Prediker 8-9 Psalm 8

Dag 153 4 augstus 1 Koningen 11 Prediker 10-11 Psalm 9

Het evangelie volgens Marcus

Dag 154 5 augstus Marcus 1-2 1 Kronieken 5-6 Psalm 11

Dag 155 6 augstus Marcus 3-4 1 Kronieken 7-8 Psalm 20

Dag 156 7 augstus Marcus 5-6 1 Kronieken 9 Psalm 21

Dag 157 8 augstus Marcus 7-8 1 Kronieken 10-11 Psalm 23

Dag 158 9 augstus Marcus 9-10 1 Kronieken 12 Psalm 29

Dag 159 10 augstus Marcus 11-12 1 Kronieken 13 Psalm 67

Dag 160 11 augstus Marcus 13-14 1 Kronieken 14-15 Psalm 68

Dag 161 12 augstus Marcus 15-16 1 Kronieken 16 Psalm 22

Het verdeeld koninkrijk

Dag 162 13 augstus 1 Koningen 12 2 Kronieken 10-11 Hooglied 1

Dag 163 14 augstus 1 Koningen 13 2 Kronieken 12-13 Hooglied 2

Dag 164 15 augstus 1 Koningen 14 2 Kronieken 14-15 Hooglied 3

Dag 165 16 augstus 1 Koningen 15-16 2 Kronieken 16-17 Hooglied 4

Dag 166 17 augstus 1 Koningen 17-18 2 Kronieken 18-19 Hooglied 5

Dag 167 18 augstus 1 Koningen 19-20 2 Kronieken 20 Hooglied 6

Dag 168 19 augstus 1 Koningen 21 2 Kronieken 21-22 Hooglied 7

Dag 169 20 augstus 1 Koningen 22 2 Kronieken 23 Hooglied 8

Dag 170 21 augstus 2 Koningen 1 2 Kronieken 24 Psalm 69

Dag 171 22 augstus 2 Koningen 2 2 Kronieken 25 Psalm 70

Dag 172 23 augstus 2 Koningen 3 2 Kronieken 26-27 Psalm 72

Dag 173 24 augstus 2 Koningen 4 2 Kronieken 28 Psalm 127

Dag 174 25 augstus 2 Koningen 5 Hosea 1-3 Psalm 101

Dag 175 26 augstus 2 Koningen 6-7 Hosea 4-7 Psalm 103

Dag 176 27 augstus 2 Koningen 8 Hosea 8-10 Psalm 108

Dag 177 28 augstus 2 Koningen 9 Hosea 11-14 Psalm 109

Dag 178 29 augstus 2 Koningen 10 Amos 1-3 Psalm 110

Dag 179 30 augstus 2 Koningen 11-12 Amos 4-6 Psalm 122

Dag 180 31 augstus 2 Koningen 13-14 Amos 7-9 Psalm 124

OVERZICHT VAN DE PASSAGES

UIT DE H. SCHRIFT

VOOR DE MAAND

AUGUSTUS

Pr. Karlo Tyberghien
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(vervolg van Porta Fidei 108)

‘PLAATSEN’ 
OM DE HOOP TE LEREN 
EN TE BEOEFENEN

III. Het oordeel als context 
om de hoop te leren en te 
beoefenen

41. In het grote Credo van 
de Kerk sluit het middelste 
gedeelte, dat handelt over 
het Christusmysterie, van 
de eeuwige geboorte uit de 
Vader en de geboorte in de 
tijd uit de Maagd Maria, via 
het kruis en de verrijzenis, tot 
aan Zijn wederkomst, af met 
de woorden: “Hij zal weder-
komen in heerlijkheid om 
de oordelen de levenden en 
de doden”. Het vooruitzicht 
van het oordeel heeft vanaf 
de vroegste tijden invloed 
gehad op de christenheid, tot 
in het dagelijks leven toe, als 
maatstaf voor het leven nu, 
als oproep aan het geweten 
en tegelijk als hoop op Gods 
rechtvaardigheid. Het geloof 
in Christus heeft nooit alleen 
terug gekeken en nooit alleen 
naar boven, maar ook altijd 
naar voren, naar het uur 
van de gerechtigheid, dat 
de Heer herhaaldelijk heeft 
aangekondigd. Deze blik 
naar voren maakt het chris-

tendom zo belangrijk voor 
het heden. In de opzet van 
de christelijke kerkgebouwen, 
die de historische en kosmi-
sche omvang van het geloof 
in Christus zichtbaar willen 
maken, werd het gebruike-
lijk aan de oostzijde de als 
koning wederkerende Heer 
– het beeld van de hoop – af 
te beelden, aan de westzijde 
echter het Laatste Oordeel, 
als beeld van de verantwoor-
delijkheid aangaande ons 
leven, dat de gelovigen juist 
op hun weg naar buiten, het 
dagelijks leven in, aanzag en 
begeleidde. In de ontwikke-
ling van de iconografie van 
het Oordeel treedt dan echter 
steeds sterker het dreigende 
en onheilspellende van het 
Oordeel naar voren, dat de 
kunstenaars duidelijk meer 
gefascineerd heeft dan de 
glans van de hoop, die door 
de dreiging dikwijls al te zeer 
verborgen bleef.

42. In de moderne tijd 
verbleekt de gedachte aan 
het Laatste Oordeel: het 
christelijk geloof wordt geïn-
dividualiseerd en is vooral 
gericht op het eigen zielen-
heil; de beschouwing van de 
wereldgeschiedenis wordt 
daarentegen in hoge mate 
beheerst door de vooruit-
gangsgedachte. Toch is de 
fundamentele inhoud van de 
verwachting van een Laatste 
Oordeel niet eenvoudigweg 

verdwenen. Het neemt echter 
een geheel andere vorm aan. 
Het atheïsme van de negen-
tiende en de twintigste eeuw 
is naar oorsprong en doel 
een vorm van moralisme: 
een protest tegen de onge-
rechtigheden van de wereld 
en de wereldgeschiedenis. 
Een wereld waarin zoveel 
ongerechtigheid, onschuldig 
lijden en machtscynisme 
bestaat, kan niet het werk 
van een goede God zijn. De 
God die verantwoordelijk is 
voor deze wereld zou geen 
rechtvaardige God zijn en al 
helemaal geen goede God. 
Omwille van de moraal moet 
men deze God bestrijden. Zo 
leek het dat, omdat er geen 
God is die gerechtigheid 
verschaft, alleen de mens 
zelf geroepen is de gerech-
tigheid te herstellen. Ook als 
het protest tegen God, gelet 
op het lijden van deze wereld, 
begrijpelijk is, dan is nog de 
aanspraak dat de mensheid 
zou kunnen en moeten doen 
wat geen God doet en kan 
doen, aanmatigend en in zich 
onwaar. Het feit dat daaruit 
de grootste wreedheden en 
schendingen van het recht 
volgen, is geen toeval; het is 
geworteld in deze aanspraak, 
die in zich onwaar is. Een 
wereld die zichzelf gerechtig-
heid moet verschaffen is een 
wereld zonder hoop. Niets 
en niemand geeft antwoord 
op het lijden van de eeuwen. 

ENCYCLIEK SPE SALVI  (PAUS BENEDICTUS XVI)
OVER DE CHRISTELIJKE HOOP

*www.vatican.va

Gedurende het jaar 2025 
viert de RK Kerk een 

jubeljaar, een jaar van 
verzoening.Het thema van 

dit jaar is ‘Pelgrims van 
Hoop’. In ons magazine 

‘Porta Fidei’ staan we 
stil bij dit thema van de 

christelijke hoop door u de 
tekst aan te bieden van 
de Encycliek ‘Spe Salvi’, 
‘Over de hoop’  die  door 

paus Benedictus XVI op 30 
november 2007 te Rome 

werd gegeven.
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Niets en niemand staat 
ervoor in dat het cynisme 
van de macht, onder welke 
ideologische dekmantel dan 
ook, de wereld niet verder 
zal beheersen. Zo hebben 
de grote denkers van de 
Frankfurter School, Max 
Horkheimer en Theodor W. 
Adorno, het atheïsme en het 
theïsme gelijkelijk bekritiseerd. 
Horkheimer heeft radicaal 
bestreden dat er ooit een of 
andere immanente vervan-
ging voor God gevonden zou 
kunnen worden, maar tege-
lijk echter het beeld van een 
goede en rechtvaardige God 
afgewezen. In een uiterste 
radicalisering van het oudtes-
tamentische verbod op het 
maken van beelden spreekt 
hij over “het verlangen naar 
de geheel Andere”, die onbe-
reikbaar blijft – een schreeuw 
van verlangen in de geschie-
denis van ons mensen. Ook 
Adorno heeft resoluut vast-
gehouden aan het verwerpen 
van beelden, hetgeen uiter-
aard ook het “beeld” van de 
liefhebbende God uitsluit. 
Maar hij heeft ook steeds 
weer deze “negatieve” dialec-
tiek benadrukt en gezegd 
dat gerechtigheid, werkelijke 
gerechtigheid, een wereld zou 
verlangen “waarin niet alleen 
het bestaande lijden onge-
daan gemaakt zou worden, 
maar ook het onherroepe-
lijke verleden herroepen zou 
worden”. Dat zou echter bete-
kenen dat in positieve, en 
daarom voor hem inadequate 
symbolen, uitgedrukt, er geen 
gerechtigheid kan zijn zonder 
opstanding van de doden. 
Een dergelijke verwachting 
veronderstelt immers “de 
opstanding van het vlees; dat 
is volkomen vreemd aan het 
idealisme, aan het rijk van de 
absolute geest”.

43. Van de strenge verwerping 
van alle beelden, die behoort 
tot het eerste gebod (vgl. Ex. 
20,4), kan en moet de christen 
ook steeds opnieuw leren. De 
waarheid van de negatieve 

theologie is onderstreept 
door het Vierde Concilie van 
Lateranen, dat uitdrukkelijk 
stelt dat, hoe groot de over-
eenkomst tussen de Schepper 
en het schepsel ook mag zijn, 
het verschil toch altijd groter 
is. Toch kan de verwerping 
van beelden voor de gelo-
vige nooit zo ver gaan, dat – 
zoals Horkheimer en Adorno 
dachten – hij moet blijven 
staan bij het “nee” tegen 
beide stellingen: theïsme en 
atheïsme. God heeft Zichzelf 
een “beeld” gegeven: in de 
mensgeworden Christus. In 
Hem, in de Gekruisigde, is de 
ontkenning van godsbeelden 
niet meer mogelijk. Nu toont 
God Zijn eigen gelaat, juist in 
de gestalte van de lijdende, 
die de godverlatenheid 
van de mens meedraagt. 
Deze onschuldig lijdende is 
geworden tot zekerheid van 
de hoop: God is er en God kan 
gerechtigheid verschaffen 
op een wijze die wij ons niet 
kunnen voorstellen en die wij 
toch door het geloof mogen 
vermoeden. Ja, de verrij-
zenis van het vlees bestaat. 
Gerechtigheid bestaat. De 
“herroeping” van het lijden 
in het verleden, het “goed 
maken”, dat het recht herstelt, 
het bestaat. Daarom is het 
geloof in het Laatste Oordeel 
allereerst en bovenal hoop, 
de hoop waarvan de nood-

zaak juist in de conflicten 
van de afgelopen eeuwen 
duidelijk geworden is. Ik ben 
ervan overtuigd dat de vraag 
naar de gerechtigheid het 
essentiële, en ieder geval het 
sterkste argument is voor het 
geloof in het eeuwig leven. De 
zuiver individuele behoefte 
aan een vervulling, die ons in 
dit leven ontzegd wordt, aan 
de onsterfelijkheid van de 
liefde, waarop wij wachten, 
is bepaald een belangrijke 
reden om te geloven dat de 
mens voor de eeuwigheid 
geschapen is, maar alleen 
in relatie met de onmoge-
lijkheid dat het onrecht van 
de geschiedenis het laatste 
woord zou zijn, wordt de 
noodzaak van de wederke-
rende Christus en het nieuwe 
leven volledig begrijpelijk.

44. Het protest tegen God 
omwille van de gerechtig-
heid is niet dienstig. Een 
wereld zonder God is een 
wereld zonder hoop (Ef. 2,12). 
Alleen God kan gerechtig-
heid schenken. En het geloof 
geeft ons de zekerheid: Hij 
doet het. Het beeld van het 
Laatste Oordeel is niet op de 
eerste plaats een schrikbeeld, 
maar een beeld van hoop, 
voor ons misschien zelfs wel 
het beslissende beeld van 
de hoop. Maar is het ook niet 
een angstaanjagend beeld? 

Bertram, Triptiek van het Heilig Aanschijn,  c. 1390-1400. 
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Ik zou zeggen: een beeld dat verantwoorde-
lijkheid oproept; daarom een beeld van de 
vrees waarvan de heilige Hilarius zegt dat al 
onze vrees in de liefde zijn plaats vindt.[35] 
God is gerechtigheid en verschaft gerechtig-
heid. Dat is onze troost en onze hoop. Maar 
in Zijn gerechtigheid is tegelijk genade. Dat 
weten wij door de aanblik van de gekrui-
sigde en verrezen Christus. Beide, gerechtig-
heid en genade, moeten in de juiste innerlijke 
verhouding worden gezien. De genade sluit 
de gerechtigheid niet uit. De genade maakt 
onrecht niet tot recht. De genade is geen 
spons die alles uitvlakt, zodat ten slotte alles 
wat iemand op aarde gedaan heeft toch om 
het even is. Tegen zo’n soort hemel en zo’n 
soort genade heeft bijvoorbeeld Dostojewski 
in zijn roman De Gebroeders 
Karamazov met recht gepro-
testeerd. De misdadigers 
zitten uiteindelijk niet naast 
de slachtoffers op dezelfde 
wijze aan de tafel van het 
eeuwig bruiloftsmaal, alsof 
er niets gebeurd zou zijn. Ik 
wil hier graag een tekst van 
Plato citeren, die een voor-
gevoel van het rechtvaar-
dige oordeel tot uitdrukking 
brengt, die in veel opzichten 
voor christenen waar en heil-
zaam blijft. Hij zegt – zeker, 
in mythologische beelden, 
die echter een ondubbel-
zinnige waarheid zichtbaar 
maken – dat aan het einde 
de zielen naakt voor de 
rechter zullen staan. Nu telt 
niet meer wat ze eens in de 
geschiedenis geweest zijn, 
alleen nog datgene wat ze in 
waarheid zijn. Daar heeft hij 
(de rechter) wellicht de ziel 
van een […] koning of heerser 

voor zich en ziet er helemaal niets gezonds 
aan. Hij ziet de ziel gegeseld en vol lidtekens, 
veroorzaakt door meineed  en ongerechtig-
heid […] en alles is verwrongen door leugens 
en hoogmoed, en niets is recht, omdat de 
waarheid geen rol heeft gespeeld bij de groei. 
En hij ziet hoe de ziel door willekeur, weelde, 
overmoed en onbezonnenheid in het handelen 
beladen is met excessen en schandelijkheden, 
Bij deze aanblik stuurt hij de ziel meteen naar 
de kerker, waar deze de verdiende straf zal 
ondergaan […] Soms echter ziet hij een andere 
ziel voor zich, die een vroom en eerlijk leven 
heeft geleid […]; hij verheugt zich daarover en 
zendt de ziel zeker naar de eilanden van de 
zaligen”.[36] Jezus heeft ons gewaarschuwd 
in de gelijkenis van Lazarus en de rijke vrek (Lc. 
16,19-31) waarin Hij ons het beeld van zo’n door 
overmoed en weelde verwoeste ziel toont, die 
zelf een onoverbrugbare kloof tussen zichzelf 
en de arme heeft geschapen: de kloof van het 
opgesloten zijn in materieel genot, de kloof van 
het vergeten van de ander, het onvermogen 
lief te hebben, die dan tot brandende en niet 
meer te lessen dorst leidt. Daarbij moeten we 
wel bedenken dat Jezus in deze gelijkenis niet 
spreekt over het definitieve lot na het Laatste 
Oordeel, maar een voorstelling overneemt 
die we ondermeer in het vroege Jodendom 
vinden en die uitgaat van een tussentoestand 
tussen dood en opstanding, waarin het defini-
tieve oordeel nog uitstaat.

(wordt vervolgd)

DE GEBEDSINTENTIE 
VAN DE HEILIGE VADER

TOEVERTROUWD AAN ZIJN WERELDWIJDE 
GEBEDSNETWERK 

JULI
VOOR VORMING IN ONDERSCHEIDINGSVERMOGEN

Laten we bidden dat we opnieuw leren onderscheiden, om 
te weten hoe we levenswegen moeten kiezen en alles af te 
wijzen wat ons wegleidt van Christus en het evangelie.

AUGUSTUS
VOOR HET VREEDZAAM NAAST ELKAAR LEVEN

Laten we bidden dat samenlevingen waar het vreedzaam 
naast elkaar leven moeilijker lijkt niet bezwijken voor 
de verleiding van het aangaan van confrontaties om 
etnische, politieke, religieuze of ideologische redenen.

Laatste Oordeel
Onze-Lieve-Vrouwekathedraal Antwerpen 
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REPORTAGE

Om de ‘Gemeenschap Cenacolo’ te leren kennen zijn we bij Pascal Humblet aan het juiste 
adres. Veertien jaar heeft hij in de gemeenschap verbleven om er ‘te genezen’ na zijn jarenlan-
ge drank- en drugsverslaving . Vandaag is hij pastoraal werker in de pastorale eenheid ‘Heilige 
Veronica’ te Schoten bij Antwerpen en vertelt ons honderduit en met veel vuur over het wonder 
dat de Heer in zijn leven heeft gedaan. Hij geeft getuigenissen in scholen en is betrokken bij de 
pastoraal rond verslaving in het bisdom Antwerpen.

Ontstaansgeschiedenis
De gemeenschap Cenacolo is ontstaan van-
uit de inspiratie van de H. Geest doorheen het 
leven van zuster Elvira. Zuster Elvira was een 
Italiaanse zuster van het klooster van de Zus-
ters van Liefde van de Heilige Giovanna Antida 
Thouret in Turijn. Op dat moment, midden jaren 
‘70, was er in Turijn heel veel drugs en heroïne-
verslaving. Zuster Elvira werd ten diepste in haar 
hart geraakt door het zien van de jonge mensen 
die omwille van hun verslaving als schimmen 
over straat liepen. Ze vroeg aan haar overste 
om een gemeenschap te mogen stichten voor 
deze jongeren. Haar herhaalde verzoeken wer-
den acht jaar lang afgewezen. Uiteindelijk ging 
de overste akkoord en werd er haar op 16 juli 
1983 in Saluzzo een huis ter beschikking gesteld. 
Ze trok er naar toe met een medezuster en een 
leek, een lerares Frans.

Medjugorje 
Helemaal niet zoals gepland kwamen na en-
kele dagen al enkele jongens aankloppen, die 
over het initiatief gehoord hadden. Ze vroegen 
niet zozeer om een onderdak, maar om hen te 
leren leven. Samen met de jongeren hebben 
ze het grote huis dat er nog helemaal verkom-
merd bijlag, opgeknapt en ingericht, enkel met 
de middelen die de Voorzienigheid hen gaf. Het 

huis raakte snel vol maar de jongeren bleven 
komen. Door de jongeren uit de eerste gemeen-
schap werd een tweede huis opgestart. Wei-
nige tijd later opende een derde en een vierde 
huis in Italië. Tijdens een bedevaart naar Med-
jugorje voelde zuster Elvira dat Medjugorje een 
goede plek was voor de jongeren van Cenacolo 
omdat ze daar bij de jongeren meer vrede er-
vaarde. Op het terrein dat hen ter beschikking 
werd gesteld werd een eerste huis gebouwd, 
daarna een tweede. Tijdens de periode van de 
bouw sliepen de jongeren in tenten. Uit solida-
riteit met de mensen ter plaatse zijn de jonge-
ren ook tijdens de burgeroorlog in Medjugorje 
gebleven. Op dit moment is het een klein dorp 
geworden. Vanuit Medjugorje zijn er overal ter 
wereld nieuwe gemeenschappen ontstaan. 
Bedevaarders die naar de Moeder van Vrede 
komen te Medjugorje gaan graag langs bij de 
Gemeenschap Cenacolo om er het werk van 
Onze-Lieve-Vrouw in de harten van de men-
sen te leren kennen. De jongeren van Cenacolo 
ontvangen de bedevaarders en brengen hun 
een getuigenis van hoop door te vertellen over 
Gods liefde. Toen Pascal dit vertelde maakten 
we de bedenking dat het charisma om te getui-
gen zeker gegroeid was tijdens de periode die 
hij zelf in Medjugorje had doorgebracht.

Gemeenschap Cenacolo
Joris Abts
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Spiritualiteit
Vanuit haar spiritualiteit als Zuster van 
Liefde sprak Moeder Elvira telkens over 
‘Amar e servir’, ‘liefhebben en dienen’, 
geeft Pascal ons mee. De ontmoeting 
met de Heer gebeurt in de dienstbaar-
heid voor de naaste, vooral van de ge-
kwetste en de arme. “Ik was naakt en gij 
hebt Mij gekleed, Ik was ziek en gij hebt 
Mij bezocht, Ik was in de gevangenis en 
gij hebt Mij bezocht. “ (Mt. 25, 36). En in 
alles zich laten leiden door de H. Geest. 
”Mijn programma is geen programma 
te hebben”, hoorde Pascal Moeder El-
vira ooit zeggen. Voor Pascal betekent 
dit concreet ‘beschikbaar zijn’.

Het Cenacolo steunt op drie pijlers: 
werk, gebed en vriendschap. 

Vriendschap geeft vreugde aan het 
leven. Vele leden van de gemeenschap 
waren tot voor kort niet tot vriendschap 
in staat omwille van angst en wantrou-
wen vanuit negatieve ervaringen in het 
verleden. In de veiligheid van de groep 
worden de jongeren aangemoedigd 
te delen over de eigen kleine kanten 
en onzekerheden. Door vaak te spre-
ken met elkaar, tijdens het werk of in 
deelgroepjes wordt men bevrijd van de 
angst en kan men tot genezing komen. 
Iedereen draagt dezelfde angsten en 
heeft kleine kanten. Iedereen  wordt al 
eens boos of is wrokkig. Het getuigenis 
van anderen horen helpt de nieuwko-
mers om ook tot waarheid te komen, 
legt Pascal uit. “Het doet beseffen dat 
men er mag zijn zoals men is, onvol-
maakt. Nadat iemand iets moeilijk 
heeft gedeeld is de genegenheid van 
de anderen naar deze persoon groter. 
Er ontstaat een solidariteit, men wil het 
goede voor de ander.”

Gebed: Een dag in het Cenacolo begint 
om 6u30 in de kapel met een lied, een 
gebed gericht tot de H. Geest. Daarna 
volgt de rozenkrans in aanbidding op 
de knieën voor het H. Sacrament, na elk 

tientje afgewisseld met een lied. “Het is 
een heel mooi en intiem moment sa-
men als gemeenschap”, vertelt Pascal. 
“We voelen ons onder de mantel van 
Maria, beschermd, een plaats waar de 
liefde van de Heer ons kan genezen”. 
Net zoals de vriendschap die beleefd 
wordt in de gemeenschap is de teder-
heid van Maria die ervaren wordt tij-
dens het gebed een bron van genezing 
voor de gekwetste jongeren. Het aan-
biddingsgebed is voor Pascal ook een 
moment van waarheid. Een jongen van 
het Cenacolo getuigde: “Vroeger droeg 
ik voor iedereen een masker en om iets 
te bekomen vertelde ik overal een an-
der verhaal. Als ik hier op mijn knieën 
voor het H. Sacrament zit weet ik dat ik 
geen verhalen moet vertellen. De aan-
wezigheid van God die mij kent en die 
van mij houdt zoals ik ben helpt me om 
mezelf te aanvaarden, om mezelf niet 
verder te beliegen.”
Na het rozenkransgebed volgt er een 
kort onderricht van enkele minuten van 
zuster Elvira. “Moeder Elvira had het 
charisma van het woord”, vertelt Pas-
cal enthousiast. “Als zij sprak dan viel je 
niet in slaap.” Ook wordt er een passa-
ge uit het evangelie voorgelezen. Iede-
re dag is iemand anders aan de beurt 
om te delen wat deze evangelietekst 
concreet betekent in zijn leven.

Werk: Om acht uur, na het ontbijt is 
iedereen aan het werk in de tuin, in de 
boerderij, de schrijnwerkerij, de bouw, 
het onderhoud of in de keuken. Veel 
aandacht is er ook voor de schoon-
maak van het gebouw en het onthaal 
van groepen waarbij de mensen van 
de gemeenschap getuigenis geven. 
Soms gaat men ook een handje helpen, 
zoals bijvoorbeeld in het heiligdom te 
Lourdes. Er wordt gewerkt van 8 tot 12. 
Daarna is er middagmaal en vrije tijd. 
Al wandelend wordt na de middagrust 
opnieuw de rozenkrans gebeden alvo-
rens terug aan het werk te gaan tot on-
geveer 18 uur. 



Levensschool
Cenacolo is geen therapeutische ge-
meenschap om van de drugs te ra-
ken. Er zijn geen dokters of therapeuten 
aanwezig. Het zijn jonge mensen die 
samen in hetzelfde bootje roeien en 
zich in de gedeelde ervaringen laten 
leiden door de H. Geest en het Evan-
gelie. Het is een levensschool om te 
leren de problemen van het leven aan 
te pakken. Er wordt een langdurig tra-
ject in de gemeenschap voorgesteld, 
van gemiddeld drie jaar. “Het traject 
van de leugen naar de waarheid is een 
langzaam proces dat een verandering 
van gewoontes en manieren van den-
ken vraagt”, weet Pascal vanuit eigen 
ervaring. “In Cenacolo mag men nooit 
‘op zijn gemak zijn’, benadrukt Pascal 
nog. “Zolang men moet worstelen met 
zichzelf en in de relatie met de anderen 
is er groei mogelijk. Het zijn drie intense 
jaren.”

Levensrevisie
Wanneer iemand bij het Cenacolo aan-
klopt wordt hem een ‘engelbewaarder’ 
toegewezen. Een engelbewaarder is 
iemand die al minstens een jaar in de 
gemeenschap is en de nieuweling op 
elk moment van de dag en de nacht 
vergezelt. In de vele gesprekken met 
de engelbewaarder en de andere jon-
gens tijdens en na het werk worden de 
jongeren uitgedaagd om te groeien 
en aan zichzelf te werken. De vrije tijd 
wordt vaak gebruikt om per twee te 
spreken en te delen over het leven in de 
gemeenschap. “Men beleeft heel veel 
van binnen”, verzekert Pascal ons. “En 
soms moeten er ook conflicten worden 
uitgepraat.”
Een maal om de drie weken is er ‘le-
vensrevisie’. Het is een bijeenkomst in 
groepjes van 5 à 6 jongens. Ieder ver-
telt om de beurt over hoe hij de laat-
ste periode heeft beleefd, waar hij mee 
worstelt, hoe hij is vooruitgegaan. Men 
sluit af met de uitnodiging ‘met jullie 
hulp wil ik vooruit’. De anderen worden 
daarmee uitgenodigd om te zeggen 
wat zij bij hem hebben gezien. De groep 
geeft aan ieder een opdracht om voor-
uitgang te maken. “De anderen worden 
op die manier de leermeesters en hel-
pen om aan de slag te gaan met je-
zelf”, legt Pascal uit. “Het zijn momenten 
van licht. De Heer is aanwezig te mid-
den van de gekwetste mensen. Omdat 

je weet hoe de ander naar je kijkt wor-
den de  spanningen weggenomen. Het 
hart wordt gevuld met blijdschap.”

Aanleunhuis
In België is er geen huis van Cenacolo. 
De jongeren die zich vanuit België rich-
ten tot het Cenacolo worden in België 
voorbereid en in contact gebracht met 
de Cenacolo gemeenschap in Lour-
des. In België is er wel een groep voor 
de ouders. De problemen waar de jon-
geren mee worstelen zijn ontstaan bin-
nen het gezin en hebben zich verder 
ontwikkeld in het leven van de jongere. 
De problemen van de jongere hebben 
vaak veel spanningen en kwetsuren 
teweeg gebracht binnen het gezin. De 
ouders worden gevraagd om maan-
delijks bijeen te komen voor onderricht, 
om te delen met elkaar, om nieuws 
aan elkaar uit te wisselen en om raad 
en steun te vinden bij elkaar en in het 
samen vieren van de eucharistie.
In het Cenacolo leven de jongeren ont-
hecht, weg van hun familie en van vo-
rige relaties. Wanneer ze het Cenacolo 
verlaten zijn ze ook veranderd. Ouders 
blijven hun kind dikwijls op eenzelfde 
manier bekijken. Het is belangrijk dat 
de ouders ook een weg afleggen om 
elkaar te kunnen begrijpen.
Het huis waar Pascal met zijn gezin 
woont is ook een aanleunhuis van het 
Cenacolo. Jongeren die Cenacolo ver-
laten kunnen er een tijdje verblijven om 
hun stap terug naar de maatschap-
pij te vergemakkelijken. “Deze mensen 
zijn als een grote broer of grote zus 
voor onze kinderen”, lacht Pascal. “De 
mensen die terugkomen van Cenaco-
lo hebben een groot potentieel om te 
dienen en om op een positieve manier 
aanwezig te zijn.”

De tijd voor onze ontmoeting was te 
kort. Pascal werd op een school ver-
wacht om er een getuigenis te geven 
en kon ons niet langer ontvangen.  Be-
dankt Pascal voor je getuigenis waar-
door ons hart werd verwarmd door 
Gods liefde die we in jou, je gezin en de 
Gemeenschap Cenacolo hebben mo-
gen ontdekken.

cenacolobenelux@gmail.com
www.comunitacenacolo.it/nl/
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“NU SPREEK IK RECHTUIT EN HEEL DUIDELIJK OVER MIJN VERLEDEN
ALS DRUGSVERSLAAFDE. IK HEB EEN COMING-OUT GEKEND. IK VERTEL
EROVER IN DE SCHOLEN, TELKENS WANNEER HET PAST. HET IS EEN
TE STERKE ERVARING. IK KAN NIET ANDERS DAN VERTELLEN OVER DE
WONDEREN DIE GOD HEEFT VERRICHT IN MIJN LEVEN. ALS IK VANDAAG
EEN VRIJ MENS BEN, GELUKKIG BEN, DANKBAAR. ALS IK VANDAAG EEN
VOLWAARDIG, BOEIEND EN MOOI LEVEN HEB MET MIJN GEZIN, MET MIJN
VROUW EN KINDEREN, DAN IS DAT HET WONDER VAN GOD. IK WAS DAT
NIET. IK WAS GEDURENDE VELE JAREN TOTAAL VERLOREN. HET IS EEN
VERHAAL VAN HOOP DAT IK IN DE SCHOLEN BRENG, OOK EEN VERHAAL
VAN DRUGSPREVENTIE. IK DOE HET GRAAG, HET IS EEN KANS OM DE
JONGEREN TE ONTMOETEN EN IN GESPREK TE GAAN.

IK BEN IN 1963 GEBOREN IN ALLEUR, IN DE BUURT VAN LUIK. AAN DE
RAND VAN ALLEUR, AAN HET EIND VAN EEN STEEGJE WAS ONS HUIS. 
HET STEEGJE LIEP VERDER TUSSEN DE KOEIENWEIDEN EN DE VELDEN. 
HEEL MOOI EN RUSTIG, MAAR OOK AFGESCHEIDEN VAN HET DORP EN
EENZAAM. ALS KIND SPEELDE IK HEEL VEEL ALLEEN. MIJN BROER WAS ZES
JAAR JONGER. MIJN MOEDER HAD TIJDENS MIJN EERSTE KINDERJAREN
EEN AANDOENING AAN DE SCHILDKLIER WAARDOOR HAAR EMOTIES NIET
IN BALANS WAREN EN ZE GEMAKKELIJK GEÏRRITEERD WERD. ZE KON
BOOS WORDEN ALS HET NIET DIRECT LUKTE OM MIJ ALS BABY AAN TE
KLEDEN. JE ERVAART DAT ALS EEN BOOSHEID NAAR JOU GERICHT VAN
DE ENIGE PERSOON DIE JE KENT, JE MAMA. DAT HEEFT EEN GROOT
GEVOEL VAN ONZEKERHEID IN MIJ ACHTERGELATEN EN EEN GEVOEL VAN
‘IK DEUG NIET’. ALS KIND WAS IK HEEL ACTIEF. VAAK DRUK EN WILD, 
ZEI MIJN MOEDER. ALS TIENER BEGON HET MOEILIJKER TE GAAN. IK
WAS HEEL ONZEKER EN VOND MIJN PLAATS NIET IN EEN GROEP. ALS
IK VERLIEFD WAS OF ZO, DAN WAS HET NOG MOEILIJKER. WE HADDEN
NIET GELEERD OM TE SPREKEN OVER ONZE EMOTIES. BIJ MIJN MOEDER
WAS DIT WAARSCHIJNLIJK OMWILLE VAN HAAR EIGEN PROBLEMEN. MIJN
VADER HAD ZELF EEN VADER GEHAD DIE NIETS ZEI. ZIJN VADER WAS
NOTARIS EN EENS THUIS LAS HIJ ENKEL DE KRANT. MIJN VADER WOU
HET ANDERS DOEN, MAAR JE KAN ENKEL GEVEN WAT JE HEBT. MIJN
VADER SPEELDE MET ONS EN HIJ WAS EEN BLIJE MAN MAAR HIJ DROEG
EEN ZEKERE GESLOTENHEID IN ZICH.
VANAF ZESTIEN JAAR BEGON IK UIT TE GAAN. SINDS DE EERSTE FUIF
VAN DE SCOUTS ONTDEKTE IK HET BIER. HET WAS EEN FORMIDABEL
MIDDEL, AL NA ENKELE BIERTJES VERDWENEN AL MIJN ANGSTEN EN
MIJN  SPANNINGEN. IK WAS OPEENS VRIJ OM TE LACHEN, OM MOPPEN
TE VERTELLEN, OM TE DANSEN, OM NAAR DE MEISJES TE GAAN EN DE
CLOWN UIT TE HANGEN. WE DRONKEN SAMEN NOG EEN PAAR PINTJES. 
IEDEREEN WAS EEN BEETJE DRONKEN. IK VOND HET GEWELDIG. HOE
MEER VOLK ER WAS, HOE MEER WE GEPLET WERDEN OP ELKAAR EN
HOE LUIDER DE MUZIEK KLONK EN ER MEER BIER WERD GEDRONKEN DES
TE GEWELDIG IK HET VOND. HET WAS NOG EEN TOFFE PERIODE. DE
VOLGENDE DAG ZAGEN WE ELKAAR IN DE MIS VANACHTER IN DE KERK

EN WE VERTELDEN ELKAAR WAT ER WAS GEBEURD, WANT DE HELFT WAS
JE AL VERGETEN OMDAT JE DRONKEN OP EEN STOEL IN SLAAP WAS
GEVALLEN. VOOR MIJ WAS HET EEN PERIODE VAN AVONTUUR.
TOEN IK ZEVENTIEN JAAR OUD WAS STIERF MIJN PAPA HEEL PLOTS DOOR
EEN HARTSTILSTAND OP ZIJN WERK. IK HEB HEM ENKEL NOG TERUG-
GEZIEN IN DE FRIGO VAN HET MORTUARIUM. HET WAS EEN ZWARE KLAP
VOOR HEEL ONS GEZIN, EEN KLAP DIE IK NIET WOU VOELEN. IK BLEEF
ONVERSCHILLIG. IK HEB GEEN TRAAN GELATEN. ER WAREN BEPAALDE
VERWACHTINGEN VAN MIJN OMGEVING OM MIJN MAMA TE HELPEN. 
MAAR IK WOU GEWOON VERDER GAAN MET MIJN LEVEN. WEL OVER-
VIEL MIJ BIJ MOMENTEN HET GEVOEL VAN LEEGTE, VAN DE DOOD, DE
EENZAAMHEID. IN DE KELDER DRONK IK AAN DE FLESSEN VAN STERKE
DRANK OM DIT GEVOEL TE VERDOVEN. ZO IS DE VERSLAVING BEGONNEN. 
ALS IK UIT GING, VERWEET MIJN MOEDER ME DAT IK HAAR ALLEEN
ACHTERLIET. IK GING UIT MET EEN SCHULDGEVOEL OP DE SCHOUDERS. 
HET GEVOEL VAN VREUGDE EN VRIJHEID KWAM NIET MEER TERUG BIJ
HET DRINKEN. ER KWAM ENKEL EEN ROES WAARDOOR IK DE GEVOELENS
VAN SCHULD, LEEGTE, EENZAAMHEID EN DOOD NIET MEER ZOU VOELEN. 
MAAR IK HAD STEEDS MEER NODIG. MIJN MOEDER WERD DEPRESSIEF EN
BEGON OOK TE DRINKEN. OP 18 JAAR BEGON IK JOINTJES TE BLOWEN. 
MIJN JONGERE BROER BEGON OOK MET BLOWEN. IK WERD ZO MEER
EN MEER EEN DRUGSVERSLAAFDE. IK STOPTE MET SCHOOL EN GING
OP REIS. IK LIET HET GELOOF VAN MIJN VADER ACHTER MIJ. MET DE
RUGZAK VERTROK IK NAAR FRANKRIJK EN VAN DAARUIT NAAR ALGERIJE. 
IK KWAM TERECHT IN MAROKKO WAAR IK VAN DE MORGEN TOT DE
AVOND HASJIESJ GING GEBRUIKEN. IK KWAM TERUG ALS EEN ZWARE
DRUGGEBRUIKER. IK BEN ACHT MAANDEN NAAR HET LEGER GEGAAN IN
DUITSLAND EN DAARNA GAAN WERKEN IN DE BOUW IN LONDEN. IK BEN
ER SPEED BEGINNEN GEBRUIKEN. TERUG IN BELGIË LEEFDE IK ENKEL NOG
’S NACHTS. VANAF MIJN 20 TOT MIJN 24 HAD IK EEN LEVEN VAN
ENKEL DRUGS EN DEPRESSIE EN DENKEN AAN ZELFMOORD. IK DACHT
DAT ER GEEN UITWEG WAS. IK HEB NOG GEPROBEERD ER UIT TE KOMEN
DOOR TE WERKEN EN NAAR DE TEKENACADEMIE TE GAAN, MAAR IK BLEEF
OPGESLOTEN IN MEZELF. 

TOEN IK VIERENTWINTIG JAAR OUD WAS, HEB IK OP ROCK WERCHTER
HELENA LEREN KENNEN. ZE HAD EEN VERLEDEN VAN DRUGGEBRUIK EN
DRONK HEEL VEEL. MET HELENA BEN IK IN ANTWERPEN KOMEN WONEN
EN WERKTE IK AAN HAAR HUIS. ER KWAM TERUG ZON IN MIJN LEVEN, 
TERUG MOTIVATIE OM TE LEVEN. ZE GAF ME OOK TERUG GELOOF IN
MEZELF EN EIGENWAARDE. ZE MOTIVEERDE MIJ OM TERUG TE WERKEN. 
ZO WERKTE IK ’S MORGENS BIJ DE POST EN ’S NAMIDDAGS KLUSTE
IK IN HET HUIS. WE BLEVEN DRINKEN EN LEERDEN NIET OM OVER DE
PROBLEMEN TE SPREKEN. BEETJE BIJ BEETJE WAREN ER MEER RUZIES. 
HELENA WERD DEPRESSIEF. NA 6-7 JAAR ZIJN WE UIT ELKAAR GEGAAN.

ONDERTUSSEN HAD IK DE ‘GRIJZE KAT’ LEREN KENNEN. IN DE ‘GRIJZE
KAT’ HEB IK EEN BEKERING MOGEN MEEMAKEN. DE ‘GRIJZE KAT’ IS EEN
CLUB VOOR STRAATJONGEREN. IK GING ER IEDERE ZATERDAGNAMIDDAG  
WERKEN ALS VRIJWILLIGER. IK WERKTE ALS CHAUFFEUR OF BEREIDDE
SPELLETJES VOOR OF KOOKTE VOOR DE KINDEREN. ALTIJD KWAM IK VOL
BLIJDSCHAP THUIS. HELENA VOND HET MOEILIJK DAT ZE GEEN GREEP
MEER OP MIJ HAD, ZE WILDE NIET MEEGAAN OP DE WEG DIE IK GING. 

OP EEN DAG LAS IK EEN TEKST UIT HET EVANGELIE: “ZOEK EERST HET
RIJK GODS EN ALLES ZAL U GEGEVEN WORDEN.” OP DAT MOMENT
KOOS IK ERVOOR. IK HAD ALTIJD HET GELUK GEZOCHT, MAAR NOOIT
GEVONDEN. IN DE EVANGELIETEKST STOND GESCHREVEN WAT IK MOEST
DOEN, HET RIJK GODS ZOEKEN. IK WIST NIET WAT HET INHIELD, MAAR
IK WOU HET DOEN. IK WAS BIJ HELENA. DE ZON SCHEEN PLOTS HARDER
DOOR HET RAAM OP DE TWEEDE VERDIEPING. HET WAS EEN ERVA-
RING VAN LICHT. HET HEEFT ME GEBRACHT BIJ EEN PRIESTER DIE MIJN

GETUIGENIS
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ALGEMENE BIECHT HEEFT GEHOORD EN ME
HEEFT GEHOLPEN BIJ HET BEGRIJPEN VAN HET
GELOOF DAT IK DE RUG HAD TOEGEKEERD. 
EENENDERTIG JAAR OUD WERD IK TERUG
GELOVIG. IK GING VOOR EEN JAAR IN DE
GEMEENSCHAP VAN PRIESTER SYLVAIN WONEN
TE MERKSEM. DE PRIESTER BRACHT MIJ IN
CONTACT MET CENACOLO.

IK VERTROK NAAR DE GEMEENSCHAP IN
MEDJUGORJE. MIJN ENGELBEWAARDER
HEETTE HENRI EN WAS ACHTTIEN JAAR. IK
BEN ZO DE MOOIE LEVENSSCHOOL VAN HET
CENACOLO BEGONNEN. IK HERINNER ME NOG
DE DAG DAT DON STEFANO, DE HUIDIGE
VERANTWOORDELIJKE TEGEN ME ZEI: ‘JE BENT
EEN LEVEND WONDER’. DAT GELDT VOOR
IEDEREEN IN HET CENACOLO. IK BEN ER VEER-
TIEN JAAR GEBLEVEN.

DE ERVARING VAN MIJN BEKERING WAS ZO
STERK DAT IK PRIESTER WOU WORDEN, EEN
RELIGIEUS LEVEN HEBBEN. CHRISTUS VOLGEN
WAS ALLES WAT IK WOU. ZUSTER ELVIRA
KWAM OP BEZOEK EN SPRAK ONS OVER DE
TWEE WEGEN, DIE VAN HET HUWELIJK EN HET
GEZIN EN DIE VAN HET TOEGEWIJDE CELI-
BAAT. TOEN ZE VROEG WIE ZICH GEROEPEN
VOELDE VOOR HET RELIGIEUZE LEVEN STAK IK MIJN HAND OP. ZUSTER
ELVIRA KEEK NAAR MIJ MET GROTE OGEN, EEN BEETJE VERRAST. ZE
SPRAK MIJ NADIEN AAN EN ZEI: ALS JE BROEDER WIL WORDEN, BEGIN
DAN VANDAAG MET ALTIJD JA TE ZEGGEN. DAT HEB IK VIER JAAR
GEDAAN. DAARNA BEN IK INGETREDEN EN BEHOORDE TOT DE GROEP
VAN EERSTE ZEVEN BROEDERS VAN CENACOLO. SINDS EEN JAAR WAREN
ER AL ZUSTERS. WE HADDEN HET GEVOEL EEN NIEUW AVONTUUR TE
BEGINNEN, EEN AVONTUUR VAN DE LIEFDE VAN GOD, VAN DE H. GEEST. 
HET WAS HEEL MOOI, OOK MOEILIJK BIJ MOMENTEN, RUZIES, MAAR HEEL
VEEL ENTHOUSIASME BIJ IEDEREEN. HET HUIS, EEN OUDE BOERDERIJ
MOEST VOLLEDIG GERENOVEERD WORDEN. WE DEDEN ALLES ZELF. WE
LEEFDEN IN GROTE ARMOEDE, SLIEPEN IN STAPELBEDDEN, VERWARMDEN
EN KOOKTEN MET EEN HOUTVUUR. DAARNA BEGON IK TE STUDEREN OP
HET SEMINARIE. IK BEN ER ZES JAAR GEBLEVEN. 
OP HET MOMENT VAN DE PLECHTIGE GELOFTEN ZAG IK DAT DE ANDERE
BROEDERS VOL VREUGDE WAREN. ER WERDEN VIER GELOFTEN AFGELEGD: 
ARMOEDE, ZUIVERHEID, GEHOORZAAMHEID EN DIENST AAN DE ARMEN. 
HET WAS ALLEMAAL HEEL MOOI, MAAR EEN ENGAGEMENT VOOR HET
LEVEN GAF ME GEEN VREDE. IK HEB EROVER GESPROKEN MET DE BEGE-
LEIDER EN ER WERD BESLOTEN DE EEUWIGE GELOFTEN UIT TE STELLEN. 
MOEDER ELVIRA HAD ME EENS GEVRAAGD TOEN IK NA DE EXAMENS
MOE EN DEPRESSIEF WAS: PASCAL, ZOU JE NIET VERLANGEN NAAR EEN
VROUW DIE JE TROOST? NA ZES JAAR ALS BROEDER IN EEN KLOOSTER
MAAKTE DIE VRAAG ME VRIJ VAN WAT ER VAN MIJ VERWACHT ZOU
KUNNEN WORDEN. MEN KEEK NAAR MIJ ALS BROEDER PASCAL EN DE
JONGEREN HADDEN VEEL VERTROUWEN IN MIJ. DIE WOORDEN MAAKTEN
MIJ VRIJ. IK WERD TERUG ENTHOUSIAST EN DE GEDACHTE AAN EEN GEZIN
GAF ME VEEL MEER VREDE DAN HET IDEE VAN PRIESTER TE WORDEN. DON
STEFANO ZEI ME DAN: ALS DOOR AL DIE JAREN DE H. GEEST JE HEEFT
DOEN BESEFFEN WAT JE NODIG HEBT, DAN ZIJN WIJ SUPERBLIJ VOOR
JOU. IK WAS DAN OPEENS GEEN BROEDER MEER, IK WAS TERUG IEMAND
ZOALS DE ANDEREN. IK BEN OP MISSIE GETROKKEN EN BEN TWEE JAAR
IN BRAZILIË GEBLEVEN EN STOND OPEN OM BINNEN CENACOLO IEMAND
TE LEREN KENNEN OM EEN GEZIN TE STICHTEN. IK ZORGDE GRAAG VOOR

DE KINDEREN EN DOOR EEN MAAND TE ZORGEN VOOR EEN KIND DAT
OPGENOMEN WAS IN HET ZIEKENHUIS LEERDE IK DAT ER OOK BUITEN HET
CENACOLO SUPERMOOIE MENSEN ZIJN DIE VANUIT HUN GELOOF EN IN
DIENSTBAARHEID LEVEN. IK WILDE TERUG NAAR DE WERELD BUITEN HET
CENACOLO. IK BEN TERUG NAAR ANTWERPEN GEKOMEN, TERUG NAAR
PATER SYLVAIN TE MERKSEM OM TE KUNNEN ONDERSCHEIDEN NA EEN
INTENSIEF LEVEN OP ALLERLEI FRONTEN. IK HEB GEWERKT ALS RESTAU-
RATEUR VAN ANTIEKE MEUBELEN EN ONDERTUSSEN IN DE GEMEENSCHAP
VAN PATER SYLVAIN GEWOOND.  ER WERD MIJ VOORGESTELD EEN
OPLEIDING TE VOLGEN VOOR PASTORAAL WERKER. NA TWEE JAAR BEN
IK AAN DE SLAG GEGAAN ALS PASTORAAL WERKER TE SCHOTEN. IK BEN
ZELFSTANDIG GAAN WONEN. TIJDENS EEN REIS NAAR SALUZZO VOOR
HET FESTA DELLA VITA HEB IK CHRISTINE LEREN KENNEN, WAARMEE HET
ZO GOED KLIKTE DAT ZE MIJN VROUW IS GEWORDEN. ZE VERLANGDE
NAAR EEN GEZIN EN WOU NIET LANG WACHTEN. ZE HEEFT EEN MOOI
HART EN HET GELOOF EN WE KONDEN ZO GOED MET ELKAAR SPREKEN. IN
MIJN EERSTE RELATIE WAS HELENA ALLES VOOR MIJ. IK WOU DIE VALKUIL
VERMIJDEN. CHRISTUS MOET VOOR MIJ OP DE EERSTE PLAATS KOMEN. 
CHRISTINE ZEI: VOOR MIJ IS HET OOK ZO. ZES MAANDEN LATER ZIJN
WE GETROUWD. DIRECT KWAM DE VRAAG OM VOOR PLEEGKINDEREN
TE ZORGEN, KINDEREN DIE WE KENDEN VANUIT DE GEMEENSCHAP VAN
PATER SYLVAIN EN DIE IN NOOD WAREN. NA EEN WEEK VAN NADENKEN
HERKENDEN WE IN HEN CHRISTUS DIE AAN ONZE DEUR KWAM KLOPPEN. 
ONS HUWELIJK BEGON DIRECT MET DE ZORG VOOR DE KINDEREN, HET
AVONTUUR VAN DE LIEFDE EN VAN HET GELOOF. EEN TIJD LATER IS
ONZE EERSTE DOCHTER MARIA-ELVIRA GEBOREN. ZE HEEFT NOG
IN DE MOEDERSCHOOT DE ZEGEN VAN MOEDER ELVIRA ONTVANGEN
TOEN MOEDER ELVIRA  NOG LEEFDE. DE KINDEREN GEVEN ONS ZOVEEL
VREUGDE. VANDAAG KAN IK ALLEEN MAAR GOD DANKEN VOOR DE
MENSEN EN HET GEZIN DAT IK MAG HEBBEN, VOOR MIJN VROUW, DE
GROTE LIEFDE DIE MIJN HART VERVULD, DE LIEFDE VAN HEM, DE LIEFDE
VAN HAAR. EEN OPROEP OM LIEF TE HEBBEN. DE DYNAMIEK VAN DE
LIEFDE IN ALLES WAT WIJ DOEN.”

PASCAL HUMBLET



12

Deze tekst is een transcriptie van de conferentie die door de programmadirecteur van Radio 
Maria, Pr. Karlo Tyberghien, werd gehouden ter gelegenheid van de jaarlijkse bedevaart van 
Radio Maria naar Banneux. Pr. Karlo nodigt ons allen uit om ons doopsel bewust te beleven 
met de hulp van de gaven die God aan ons heeft toevertrouwd.

Een christen: 
koning, profeet en priester

Goede vrienden,

Het is goed om hier te zijn. Het is goed om bij 
Onze-Lieve-Vrouw te zijn bij de Maagd der 
armen. Zij toont ons in de eerste plaats aan 
dat we arme mensen zijn, en ten tweede 
ook waar wij onze rijkdom moeten zoeken 
en vinden. Jezus heeft het ons beloofd, wie 
zoekt die vindt. Misschien zoeken wij een 
ware rijkdom aan genade, en komen we tot 
de ontdekking dat wij dankzij de gave van 
ons doopsel rijk zijn aan genade, want wij 
worden genoemd: koning, profeet en priester. 
Iedere gedoopte wordt namelijk door de kerk 
genoemd: koning, profeet en priester. Het zou 
goed zijn dat ieder van ons dat beseft. Het 
zou goed zijn dat ieder van ons daarnaar zou 
leven. Maar waarom worden wij zo genoemd? 
In welke mate zijn wij doorheen ons doopsel 
koning geworden, profeet geworden en 
priester?

Wat is een gedoopte?
Een gedoopte is iemand die vanuit het geloof 
de Heilige Geest ontvangt doorheen het water 
waarmee men gedoopt is. Een gedoopte 
wordt ook genoemd iemand die omkleed is 
met Christus. Een gedoopte is iemand die licht 
heeft ontvangen, hetgeen we hebben gevierd 
met Pasen, het licht van Christus. Lumen 
Christi, Licht van Christus, het Licht van Pasen 
dat in ons hart gekomen is en van waaruit wij 
moeten leven. Als we terugdenken aan het 
moment van ons doopsel, dan weten we dat 
er op dat moment water over ons is gevloeid 
en dat de woorden werden gezegd: ‘Ik doop 
u in de naam van de Vader en de Zoon en de 
Heilige Geest’. Na dat doopsel werd er ons een 
wit kleed gegeven, een nieuw kleed als teken 
van het omkleed worden met Christus. We zijn 
een nieuwe Christus geworden, en voortaan 
geldt zoals de heilige Paulus het verwoordde,’ 
ik leef niet meer, Christus leeft in mij’. Wij zijn 
andere Christussen geworden. Een gedoopte 
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heeft dan ook de roeping om te leven als 
Christus. De reden daartoe is heel eenvoudig: 
wij zijn geschapen naar het beeld en de gelij-
kenis van God en in Jezus Christus, het mens 
geworden Woord, zien wij dat beeld in alle 
perfectie. ‘En wie mij ziet,’ zegt Christus, ‘die 
ziet de Vader’. Doorheen ons, als gedoopten, 
moeten wij God tonen aan de mensheid, 
God tonen aan onze gemeenschappen, God 
tonen aan onze gezinnen. Als we zo leven, dan 
mogen wij met heel veel respect, met heel veel 
achting, maar tegelijkertijd met grote nederig-
heid zeggen dat wij koning zijn, profeet zijn en 
priester.

Wat is een koning?
Een koning is iemand die leiding geeft aan 
een volk. Hij doet moeite opdat zijn Koninkrijk 
zou bloeien en groeien. Een koning is iemand 
die zijn talenten gebruikt om zijn Koninkrijk te 
doen groeien. Dat zijn wij dus als gedoopten, 
in functie van het koninkrijk van God. Het is als 
een missie die we ontvangen: leiding geven 
voor het doen groeien van Gods koninkrijk. 
Neen, dit wil niet zeggen dat iedereen de baas 
moet zijn, dat wij de macht moeten grijpen. 
Iedereen heeft de taak om eerst en vooral 
zichzelf de leiding te geven die nodig is om 
naar de hemel te gaan, om het Koninkrijk van 
God te zien. Ieder van ons moet in zijn leven 
beslissingen maken, beslissingen nemen die 
nodig zijn om ons te laten richten naar het 
essentiële, om ons te laten richten naar God, 
naar de Hemel.
Een koning die geeft daar leiding voor. En 
daartoe zijn wij geroepen. Daarom mogen wij 
in navolging van Jezus Christus zeggen als 
gedoopten dat wij koning zijn. Het is heel mooi 
dat wij in de Kerk het liturgische jaar afsluiten 
met het hoogfeest van Christus Koning, Koning 
van het heelal. Want Christus is ons voorbeeld, 
die moeten we navolgen. 
Als je kijkt naar het leven van Jezus in het 
Evangelie, dan zien we hoe Jezus leiding geeft 
aan zijn apostelen, hoe Jezus leiding geeft 
aan de mensen die Hij tegenkomt en met wie 
Hij spreekt. Velen zien in het evangelie wel de 
wonderen en genezingen, en die zijn er, maar 
doorheen elke genezing, doorheen elk woord 
geeft Jezus leiding en zo moeten wij onszelf 
leiden naar het goede. Hoe doen we dat prak-

tisch? Door af toe eens nee te zeggen voor 
iets en soms te kiezen voor iets dat misschien 
moeilijker ligt. Onszelf zo structureren, zo leiden, 
dat we altijd het juiste vizier houden, de juiste 
richting. Dat is de richting van het goede, 
de richting van de liefde. Om dat ten volle te 
beleven, moeten we in de eerste plaats durven 
zeggen: Jezus is onze Koning, Hij is degene die 
ware leiding geeft aan ons leven.

Wat is een profeet?
De tweede titel die we ontvangen als gelovige 
is deze van profeet. Wanneer we het hebben 
over profeten, dan denken vele mensen 
onmiddellijk aan voorspellingen, eventueel 
eerder dramatische voorspellingen. En zo zijn 
er veel profeten of ook, zoals Jezus ons zelfs 
waarschuwt, er zijn veel valse profeten. Het is 
vooral aan de Kerk om daar de goede onder-
scheiding in te maken. Wat ons echter aanbe-
langt is het begrip over wat het wil zeggen: 
Profeet zijn.  
Een profeet is een getuige van de waarheid 
doorheen zijn of haar woorden en daden 
geïnspireerd door de Heilige Geest. Vanuit 
het Evangelie weten wij waar die waarheid 

De profeet Samuel zalft David tot koning
Velásquez 18de eeuw
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is, namelijk in de persoon van Jezus Christus 
die zegt: ‘Ik ben de waarheid’. Niemand In 
de geschiedenis van de mensheid heeft dat 
gezegd. Misschien zijn er wel mensen die 
hebben gezegd ‘ik heb de waarheid’, en ook wij 
durven dat misschien wel eens foutief zeggen. 
Jezus echter zegt niet ‘Ik heb de waarheid, Ik 
bezit de waarheid’, maar wel ‘Ik ben de waar-
heid’. Nog veel meer dan het alleen maar 
bezitten van de waarheid, is Jezus de Waarheid. 
Een profeet is dan weer iemand die getuigt van 
die waarheid, en dus van Jezus Christus.
Het gaat hier dus niet, zoals maar al te vaak 
gedacht, over voorspellingen, behalve één. 
Eén voorspelling die wij allemaal vaak moeten 
verkondigen is deze van het Eeuwige Leven. 
Waarom? Het Eeuwige Leven is nog niet zicht-
baar, maar wel voelbaar als gelovige. Het 
Eeuwige Leven is iets waar sommige mensen 
zelfs over durven twijfelen. Maar een gelovige 
is zeker van dat Eeuwige Leven. Wilt dat met 
zekerheid zeggen dat we gered zijn? Neen, dat 
hopen wij, geloven wij, maar we mogen het 
wel met zekerheid verkondigen als de moge-
lijke toekomst voor velen. Dit is dus de enige 
voorspelling die noodzakelijk is om te blijven 
verkondigen en waar velen vandaag soms 
angst voor hebben. Wie durft er vandaag nog te 
spreken over de Hemel? Wie durft er vandaag 
nog te spreken over het Goddelijke Paradijs? Ja, 
sommigen durven wel zeggen: we gaan alle-
maal naar de Hemel. Dat is echter niet de juiste 
verkondiging. De juiste verkondiging is: er is 
eeuwig leven voor degenen die geloven in Jezus 
Christus en die hem durven aannemen als hun 
Verlosser. Zoals Jezus het zelf zegt: ‘Ik ben de 
weg, de waarheid, en het leven […] en wie in mij 
gelooft, zal het eeuwig leven bezitten’.
Jezus, toen Hij op aarde was, vroeg het aan de 
apostelen: ‘Wie zeggen de mensen dat Ik ben?’ 
Ze antwoordden: ‘Ze zeggen: Hij is Johannes de 
Doper, anderen: Hij is een profeet’. Verder zegt 
Jezus ‘hier is meer dan een profeet’, groter dan 
de profeten van het Oude Testament. Jezus 
Christus is de profeet bij uitstek. Hij is meer dan 
een profeet, en wij kunnen op hem gelijken door 
zelf de taak van profeet op ons te nemen en te 
verkondigen wat Jezus ons heeft verkondigd, 
namelijk de waarheid over het Eeuwige Leven.

Wat is een priester?
We hebben het gezegd: we zijn koning, we zijn 
profeet, en tot slot zijn we ook priester. Ieder van 
ons mag het zeggen, als gedoopten: wij hebben 
deel aan het priesterschap van Jezus Christus, 
de enige hogepriester, zoals het verteld wordt in 
het Nieuwe Testament, zeer speciaal in de brief 
aan de Hebreeën. Wel, een priester, ook degene 
die je ziet als priester in de taak na zijn wijding, 
die draagt een offer op. Men is priester als men 
offers durft opdragen. Een priester is eenvou-
digweg, per definitie, iemand die offert. De enige 
ware priester, hogepriester, is Jezus Christus, 
want Hij heeft het éne offer gebracht aan het 
Kruis, het offer van liefde voor de gehele mens-
heid, voor de eerste mens van de geschie-
denis tot de laatste mens. Als gedoopten en 
als volgelingen van Jezus Christus worden ook 
wij uitgenodigd om onszelf te offeren. Dat offer 
zal niet voor iedereen aan het Kruis zijn, letter-
lijk zoals Jezus, maar het bestaat uit de kleine 
offers van elke dag. Onze zorgen, onze pijnen, 
onze ziekten, onze eenzame momenten, samen 
met onze gebeden, allemaal mogelijke offers 
om op te dragen voor de intenties die aan ons 
zijn gegeven, voor de intenties van de Kerk, voor 
de bekering van de mensen, opdat iedereen de 
weg vindt naar God toe, de weg vindt naar het 
Eeuwige Leven.
Omwille van dit alles wordt er voornamelijk 
sinds het Tweede Vaticaans Concilie van ons 
gevraagd om actief deel te nemen aan de 
Eucharistie. De Eucharistie is het terug tegen-
woordig brengen van dat éne offer van Jezus 
Christus, dat éne offer in een bepaalde tijd op 
een bepaalde plaats dat geldig is voor alle tijden 
en voor alle plaatsen. Wanneer je de Eucharistie 
beleeft, denk er dan zeker eens aan dat wanneer 
men de woorden van de consecratie hoort ‘Dit 
is mijn lichaam. Dit is mijn bloed.’,  dat wij ons 
eigenlijk mogen inbeelden dat wij terugkeren in 
de tijd en dat wij 2000 jaar geleden op de plaats 
van Golgotha opkijken naar Jezus Christus aan 
het Kruis. Het is misschien maar een inbeel-
ding, maar ze is realistisch. Het is reëel. Het is 
alsof wij 2000 jaar geleden al tegenwoordig 
waren bij het offer van Jezus Christus. Dat is de 
Eucharistie: aanwezig zijn bij het offer van Jezus, 
dat hernieuwd wordt, dat tegenwoordig gesteld 
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wordt en waar wij aan mogen 
deelnemen. En dit is de actieve 
deelname die van iedere 
gedoopte wordt gevraagd: op 
datzelfde moment uw eigen 
kleine offertjes aan Jezus geven 
die het volledige pakket zeg 
maar, offert aan de Vader. 
‘Vader, zij weten niet wat zij 
doen, vergeef het hen.’ ‘In uw 
handen beveel ik mijn geest.’ 
Jezus, die deze woorden zegt, 
zegt ze ook in onze naam. Wij 
mogen daaraan deelnemen, 
door gezellen te worden van Jezus Christus, 
zichzelf offerend als hoge priester aan het Kruis. 
Wanneer van ons wordt gevraagd om actief 
deel te nemen aan de Eucharistie, dan wilt dat 
niet zeggen, zoals vaak foutief begrepen, dat 
iedereen moet animeren, moet actief zijn met 
woorden en daden. Wat wel actief moet zijn is de 
aanwezigheid met het hart en de ware intentie. 
Het is te zeggen: bewust aanwezig zijn en weten 
wat er gebeurt op het altaar en tevens in ons 
hart wanneer we de Eucharistie ontvangen, 
Jezus Christus, met wie wij ons vereenzelvigen, 
met wie wij echt in communie mogen leven. 

Het algemeen en het ambtelijk priesterschap
Maar wat is dan het verschil tussen het pries-
terschap als gedoopte en het priesterschap 
zoals we het kennen en waar het meest over 
gesproken wordt: de priester die het priester-
schap ontvangt doorheen wijding? Wel nu een 
priester die het ontvangt doorheen wijding is 
iemand die zelf als gedoopte leeft. Een priester 
die gewijd is, is niet meer of minder dan een 
ander. Dit is heel belangrijk om te overwegen 
en te erkennen, want er zijn tijden geweest in 
de Kerk dat men de priester té hoog achtte, 
vaak omwille van een zekere macht. Er bestaan 
eigenlijk twee soorten extremen van gedachten, 
en we mogen in geen van beiden vallen. Ofwel 
denken sommigen dat de priester niets fout kan 
doen. Maar ook het omgekeerde wordt vaak 
vandaag gedacht: de priester doet alles fout. 
Kijk maar naar de schandalen. Er zijn mensen, en 
we kunnen ze niet veroordelen, die doorheen de 
zo erge  schandalen, hun vertrouwen in de Kerk 

hebben verloren, maar ook in Jezus Christus. Ze 
hebben vaak zelfs hun geloof verloren.
Ondanks alles bestaat er ook een evenwich-
tige reactie. Zeker, zeg nooit meer dat een 
priester nooit fouten kan maken. Maar zeg ook 
nooit dat de priester alleen maar slecht kan 
doen. Behoud het midden. Wanneer men het 
priesterschap ziet van degene die het hebben 
ontvangen als wijding en men beschouwt dit 
als een vorm van macht dan zit men fout. Er is 
een bepaalde tijd geweest in de geschiedenis 
van de Kerk dat men het priesterschap zag als 
macht, zowel de priester als de mensen van de 
gemeenschap. Het is goed dat men daar meer 
en meer van teruggekomen is. Het gaat name-
lijk niet om macht, tenzij die éne soort macht en 
dat is de goddelijke macht om aan de mensen 
Jezus te geven, de goddelijke macht om van 
brood Jezus te maken, de goddelijke macht om 
de naaste te vergeven. Zeker, dit is een soort 
macht, maar niet de menselijke en de wereldse 
macht waar maar al te vaak nog naar gestreefd 
wordt. Als iemand zich geroepen zou voelen tot 
het priesterschap, dan moet hij weten dat het 
niet gaat om macht. En vandaag zijn er soms 
ook mensen die misschien nooit priester zouden 
kunnen worden, die toch verlangen naar het 
priesterschap, vaak omdat ze er een vorm van 
macht in zien. Het priesterschap is geen macht, 
behalve dan de geestelijke gebaseerd op het 
geloof van de gemeenschap, het is een dienst 
voor God en voor de mensen.
Een priester, die priester is door wijding moet 
daarom nog meer misschien dan elke gedoopte 
inzien dat hij een andere Christus is. Hij moet 
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ook weten dat hij een zondaar is, soms meer, 
maar zeker niet minder dan de anderen. Een 
priester moet beseffen dat hij geen priester 
is voor zichzelf. Nooit. Zo kan een priester 
zichzelf niet vergeven, gelukkig maar. Ook 
een priester heeft een priester nodig. En dus 
jawel u mag het priesterschap hoogachten. 
Maar zie achter de priester ook de mens. En 
als men de mens ziet achter de priester, dan 
weet men dat ook hij een zondaar is. Maar 
dat maakt van hem niet in alles slecht.
En, dat is misschien een punt waartoe wij 
mogen komen in ons land, geleidelijk aan 
terug opnieuw, heb liefde voor uw priesters, 
die gewoon mensen zijn, zoals u, zoals ik, 
gewone mens, gewone zondaars. Maar die 
u wel God kunnen geven, die u Jezus geven 
in de Eucharistie, die u vergeving schenken 
in het sacrament van de biecht. En dus neen, 
zie in de priester nooit meer iemand met 
macht naar wereldse normen maar bekijk de 
priester wel als iemand die u God geeft. Hij is 
geen sociaal werker, dat kan iedereen even 
goed. Hij is iemand die u God geeft door-
heen de sacramenten. In het Latijn zeggen 
ze, de priester is ‘in persona Christi’ wanneer 
hij de Eucharistie viert. ‘In persona Christi’, in 
de persoon van Christus. Hij is een andere 
Christus en hij handelt in zijn naam, maar dat 
maakt van hem nog niet ‘in persona Christi’ 
op elk moment van zijn leven. Hij is gewoon 
degene die die het offer van Christus tegen-
woordig brengt als een dienst voor u, en 
doorheen welke u uzelf kunt afspiegelen om 
meer en meer te gelijken op Christus.

De stem van Radio Maria 
Bij Radio Maria houden wij ons, en misschien 
velen van ons beseffen dat, zeer bewust ver 
weg van alle clichédebatten. Op Radio Maria, 
we hebben er ook door de luisteraars geen 
vraag naar, wandelen we altijd ver weg van 
al de huidige debatten die men vaak ziet 
verschijnen in andere media. Want als het 
over de Kerk gaat, gaat het maar over enkele 
zaken: wanneer kunnen vrouwen priester 
worden? Wanneer wordt het celibaat afge-
schaft? Wanneer staat de Kerk open voor 
homoseksualiteit? Eigenlijk is dit bijna het 
enige onderwerp dat nog gelinkt wordt aan 
de Kerk. Bij Radio Maria is het niet van dat. We 

zien daarin namelijk absoluut niet de essentie 
van het geloof. Voor ons is de essentie van 
het geloof: Jezus Christus en de drie titels 
die we hebben verkregen: koning, profeet, 
priester. Als Radio Maria dus een geluid laat 
horen via de radio dan is dat om de bood-
schap van Jezus Christus aan ieder van 
ons mee te geven. We hebben het dus niet 
over de debatten, wij hebben het niet over 
‘Wanneer kan een vrouw priester worden? 
Wanneer wordt het celibaat afgeschaft?’. Dat 
zijn vragen die de Kerk zich zeker mag stellen, 
maar zijn ze echt op dit moment zo noodza-
kelijk? Zijn zij de essentie van ons geloof?
We zijn ervan overtuigd dat de essentie van 
ons geloof ligt in de verlossing die Jezus 
Christus ons heeft gebracht. In het terug 
profeet zijn en het verkondigen van wat Jezus 
ons heeft verkondigd, Hij die zegt: ‘Ik ben de 
waarheid’. De essentie ligt in het terug koning 
zijn, leiding geven opdat de mensen zich 
kunnen richten naar de hemel. Want wat doet 
de mens hier op aarde? Op een dag zullen 
we allemaal sterven. En wat dan? Wel, dat 
verkondigen wij: de vreugde van het Evangelie 
als profetische boodschap van de Hemel, 
de boodschap van leiding gegeven door 
Jezus Christus. En tot slot, het terug onder de 
aandacht brengen van het ware offer van de 
enige hogepriester, Jezus Christus. Eigenlijk 
zouden we Radio Maria kunnen voorstellen 
als het medium waar maar één woord klinkt, 
en het is een naam: de naam Jezus. Misschien 
zou het op den duur wat saai worden, maar 
eigenlijk zou er alleen maar Jezus mogen 
klinken doorheen de radio. Doe dit tevens 
vaak in uw persoonlijk gebed: herhaal de 
naam van Jezus in het hart zodat Jezus altijd 
tegenwoordig is in onze gedachten, in onze 
woorden en in onze daden.

De uitnodiging van Banneux
En dit is de uitnodiging die we hier in Banneux 
mogen ontvangen: beleef de rijkdom van uw 
doopsel, elke dag meer en meer bewust, door 
te beseffen ‘ik ben koning, ik ben profeet en 
ik ben priester, want ik wil leiding geven aan 
mijn leven op weg naar de hemel, want ik wil 
de waarheid beleven die Jezus Christus heeft 
verkondigd, want ik wil mezelf offeren aan 
God.’
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Laten we tot slot eindigen met een 
kort woord over de Heilige Maagd 
Maria, de Maagd der armen van 
Banneux. Zij heeft hetgeen we 
hebben gezegd, werkelijk beleefd 
op een extreem goede, perfecte 
manier als Moeder van God, als 
Moeder van de Kerk, als moeder 
van ons allen. Zij is waarlijk 
Koningin, zij is Profetes en jawel we 
mogen zelfs zeggen: ze is Priesteres, 
op de manier zoals we het hebben 
uiteengezet, want zij heeft zichzelf 
verenigd met Jezus Christus in zijn 
offer. Zij heeft zichzelf geofferd als 
moeder aan de voet van het Kruis. 
Moge de Heilige Maagd Maria ons 
inspireren om bewust ons doopsel 
te beleven, om bewuster te zijn 
van de rijkdom die we hebben 
gekregen doorheen ons geloof, om 
bewuster te zijn dat wij allen koning, 
profeet en priester zijn.

KOOKPROGRAMMA 
VOLGENS DE HEILIGE HILDEGARD

VENKEL AMANDELKROKANTJES
* 100 g geraspte venkel - 100 g witte amandelpuree 
- 50  g fijngewreven speltbeschuit - 25 g 
amandelschilfers - 1 kleine koffielepel steenzout

• Meng de ingrediënten door elkaar. 
Laat eventueel wat opstijven.
• Vorm platte galetjes.
• De galetjes in de oven of in de pan 
bakken tot ze krokant zijn.

Door de olie in de amandelpuree hoef 
je geen andere vetstof toe te voegen.

VENKELSLAATJE 
* 2 kleine venkelknollen - 1 eetlepel witte wijnazijn 
- 3 eetlepels koudgeperste olie ( geen olijfolie : in 
de Hildegardkeuken niet inwendig wel uitwendig 
in diverse medicinale bereidingen) - 1 mespuntje 
steenzout

• Meng de azijn met de olie (= vinaigrette)
• Breng op smaak met steenzout.
• Rasp de twee rauwe venkelknollen.
• Roer de vinaigrette door de geraspte venkel.

RODE BIET MET APPEL
• Rasp 3 kleine rauwe 
of gekookte rode bietjes.
• Rasp 1 appel.
• Meng alles onder elkaar.
• Kruid met enkele mespuntjes wilde 
tijm.
• Voeg 3 eetlepels balsamico-azijn erbij.

GESTOOMDE PASTINAAK
• Schil 4 pastinaken.
• Snij in schijfjes.
• Leg de schijfjes in een pan.
• Giet water in de pan tot de schijfjes onder staan.
• Laat een tiental minuutjes garen.
• Breng op smaak met steenzout en witte peper.

FRAMBOZENDESSERT
500 g frambozen - 200 ml room - 4 eetlepels 
rietbloemsuiker - 2 eetlepels amandelschilfers.

• Klop de room op met 2 eetlepels rietbloemsuiker.
• Verdeel de helft van de room over 4 schaaltjes.
• Verdeel de afgespoelde frambozen over de 
schaaltjes.
• Bestrooi de frambozen met de 
overige rietbloemsuiker.
• Werk ieder schaaltje af met een 
toefje slagroom.
• Decoreer met de amandelschilfers.

RECEPTEN ZOMER
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“In het begin van het jaar mochten we samen door Rome pelgrimeren 
tijdens dit Heilige Jaar. Daar we zo onze reis naar het buitenland al 
mochten ondernemen blijven we deze zomer lekker thuis en genieten 
met volle teugen van onze eigen Belgische kust. 

We maken dan ook gebruik van een uiterst gemakkelijk vervoersmiddel: 
de kusttram! Deze zal ons, over een afstand van 67 km, van De Panne 
naar Knokke brengen en we zullen al gauw ontdekken hoeveel mooie 
en interessante plaatsen er langs deze pelgrimsweg te vinden zijn. Wat 
denkt u van de plaats waar Leopold I onthaald werd in ons land? Of een 
crypte helemaal toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw van Fatima? Liever 
een eeuwenoude abdijsite, een modernere zomerkapel of een charmant 
uitzicht op de zee? Ontdekken we een praalgraf of gaat u meebidden in 
de Visserskapel voor alle zielen die het leven lieten op zee?
Gaandeweg sprokkelen wij kraaltjes van een tientje van de rozenkrans 
én mogen we de rol van water ontdekken in de Heilige Schrift.
Spoor met ons mee en ontdek de Belgische kust!”

De Belgische kust

Kevin Colle

Iedere 
donderdag 

om 20u30
met heruitzending 

op vrijdag om 7u30 
en op zondag 

om 13u

Pelgrim in eigen landPelgrim in eigen land

2. 3. 4.

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

1. De kusttram 2. Pier Kloeffe 3. Koninklijke Kapel of Paterskerk 4. Onze-Lieve-Vrouwkerk 5. Crypte van Onze-Lieve- 
Vrouw van Fatima 6. Abdijmuseum Ten Duinen 7. Zomerkapel Oostduinkerke 8. Sint-Wilibrorduskerk Middelkerke 9. 
Sint-Petrus en Paulus Oostende 10. De Visserskapel 11. Zondsondergang Oostende

1.
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We worden 
geboren om 
nooit meer te 
sterven
“Vaak hebben we het lijden 
vergeleken met een dans. 
Het is God die je uitnodigt 
om met Hem te dansen, en 
als je ja zegt, ontdek je dat 
er naast de pijn ook vrede 
en vreugde is.”  

Enrico Petrillo

Chiara Corbella Petrillo 
was vijf maanden zwanger, 
toen men een kwaadaardig 
gezwel ontdekte. Om de 
gezondheid van het kindje 
niet in gevaar te brengen, 
stelde ze de behandelingen 
uit. Ze stierf op 28-jarige 
leeftijd, een jaar na de 
geboorte van de kleine 
Francesco. Opgebrand 
door liefde, leeft ze nu voort 
bij God en bij hun andere 
kindjes, die haar reeds 
voorgegaan waren.

AUTEUR: Crisitana Paccina en 
Simone Triosi
VERKRIJGBAAR BIJ: 
Uitgeverij Betsaïda
PROGRAMMA:
Heiligen Getuigen
Kostprijs: 14,50 EUR

De leeswijzer

herbeluister alle 
voorbije afleveringen op:

www.radiomaria.be/de-leeswijzer

Of de boeken nu aan bod komen 
in ‘Heiligen Getuigen’, ‘Boecat’, ‘De 
Kerk Spreekt’ of in ‘De Leeswijzer’, 

u vindt in de titels die we hier 
voorstellen zeker ideeën om uw 

boekenkast uit te breiden. 

Veel lees – en/of luisterplezier 
deze zomer!

Dilexit Nos
De volledige titel van deze 
nieuwe encycliek is Dilexit 
Nos – Encycliek over de 
liefde van Christus die zijn 
hart geeft aan de wereld. 
Paus Franciscus hoopt 
‘dat de tekst uitnodigt tot 
reflectie over aspecten 
van de liefde van de Heer 
die het pad van kerkelijke 
vernieuwing zouden kunnen 
verlichten en zinvol zouden 
kunnen resoneren met 
een wereld die haar hart 
lijkt te hebben verloren’. 
De wereld van vandaag 
is getekend door oorlog, 
sociale en economische 
onevenwichtigheden, 
ongebreideld 
consumentisme en 
technologieën die de 
menselijke natuur dreigen 
te ondermijnen. Met zijn 
vierde encycliek roept 
paus Franciscus op tot een 
verandering van perspectief 
en spoort hij de mensheid 
aan het meest essentiële te 
herontdekken: het hart.

AUTEUR: Paus Franciscus
VERKRIJGBAAR BIJ: Otheo Books
PROGRAMMA: De Kerk Spreekt
Kostprijs: 24,99 EUR

Keukengeheimen van de 
Hildegard-geneeskunde
Dit boek bevat 
hoofdzakelijk het 
getuigenis van 
geneeskundige 
en praktische er-
varingen van dokters 
die de laatste jaren 
met de kennis van 
de heilige Hildegard 
von Bingen gewerkt hebben. 

AUTEUR: dr. Gottfried Hertzka en dr. 
Wighard Strehlow
VERKRIJGBAAR BIJ: Carmelitana
PROGRAMMA: Koken met Hildegard
KOSTPRIJS: 28,50 EUR

Jezus en de Joodse wortels 
van de Eucharistie
Door ons naar de joodse wortels 
van ons geloof terug 
te voeren reikt Pitre 
ons een vergrootglas 
aan waarmee wij het 
toonbrood, manna, 
laatste Avondmaal 
en de diepste 
betekenis van de 
Eucharistie met een 
nieuwe blik kunnen bekijken. 

AUTEUR: Brant Pitre
VERKRIJGBAAR BIJ: Didoc.be
PROGRAMMA: Heiligen Getuigen
KOSTPRIJS: 13,75 EUR

Juweel van de Nijl
Deze roman neemt u mee naar het 
Rome van de eerste 
christenen

AUTEUR: Tessa Afshar
VERKRIJGBAAR BIJ:
Kok Boekencentrum
PROGRAMMA: Boecat
Kostprijs: 24,99 EUR
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14 - 20 juli 2025
MAANDAG 14/07 DINSDAG 15/07 WOENSDAG 16/07 DONDERDAG 17/07

H. Camillus de Lellis H. Bonaventura H. Maagd Maria v. d. berg Karmel

7:30 Boecat 7:30 Boecat 7:30 Boecat 7:30 Boecat

9:50 Catechismus 9:50 Catechismus 9:50 Radio Vaticaan live 9:50 Catechismus

10:30 De Kerk spreekt 10:30 Rijkdom van het geloof 10:30 Heiligen getuigen 10:30 De rots in de branding

13:00 Rozenkrans vanuit Kibeho 13:00 Kerk in Nood 13:00 Ga tot Jozef 13:00 Klassiekuur

14:15 Vivendo 14:15 Radio Vaticaan 14:30 Zwerver voor God 14:15 De wereld van Radio Maria

16:00 Boecat 16:00 Boecat 16:00 Boecat 16:00 Boecat

17:30 Radio Vaticaan 17:30 De wereld van Radio Maria 17:30 Muziek 17:30 Radio Vaticaan

19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 De rots in de branding 19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 Het Inzicht

20:15 De Kerk leeft 20:30 De Kerk spreekt 20:15 Kerk in Nood 20:30 Pelgrim in eigen land

16:00 BoecatBoecat 16:00

21 -27 juli 2025
MAANDAG 21/07 DINSDAG 22/07 WOENSDAG 23/07 DONDERDAG 24/07

H. Laurentius van Brindisi H. Maria Magdalena H. Birgitta Z. Christina

7:30 Boecat 7:30 Boecat 7:30 Boecat 7:30 Boecat

9:50 Catechismus 9:50 Catechismus 9:50 Radio Vaticaan live 9:50 Catechismus

10:30 De Kerk spreekt 10:30 Mystieke lectuur 10:30 Heiligen getuigen 10:30 De rots in de branding

13:00 Rozenkrans vanuit Kibeho 13:00 De Kerkleraars 13:00 De leeswijzer 13:00 Klassiekuur

14:15 Vivendo 14:15 Radio Vaticaan 14:30 Zwerver voor God 14:15 De wereld van Radio Maria

16:00 Boecat 16:00 Boecat 16:00 Boecat 16:00 Boecat

17:30 Radio Vaticaan 17:30 De wereld van Radio Maria 17:30 Muziek 17:30 Radio Vaticaan

19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 De rots in de branding 19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 Het Inzicht

20:15 De Kerk leeft 20:30 De Kerk spreekt 20:15 De Kerkleraars 20:30 Pelgrim in eigen land

PROGRAMMAOVERZICHT

28 juli - 03 augustus 2025
MAANDAG 28/07 DINSDAG 29/07 WOENSDAG 30/07 DONDERDAG 31/07

HH. Martha, Maria en Lazarus H. Chrysologus H. Ignatius van Loyola

7:30 Boecat 7:30 Boecat 7:30 Boecat 7:30 Boecat

9:50 Catechismus 9:50 Catechismus 9:50 Radio Vaticaan live 9:50 Catechismus

10:00 Eucharistieviering 10:30 Rijkdom van het geloof 10:30 Heiligen getuigen 10:30 De rots in de branding

13:00 Rozenkrans vanuit Kibeho 13:00 Kerk in Nood 13:00 Anno Domini 13:00 Klassiekuur

14:15 Vivendo 14:15 Radio Vaticaan 14:30 Zwerver voor God 14:15 De wereld van Radio Maria

16:00 Boecat 16:00 Boecat 16:00 Boecat 16:00 Boecat

17:30 Radio Vaticaan 17:30 De wereld van Radio Maria 17:30 Muziek 17:30 Radio Vaticaan

19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 De rots in de branding 19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 Het Inzicht

20:15 De Kerk leeft 20:30 De Kerk spreekt 20:15 Kerk in Nood 20:30 Pelgrim in eigen land

07 juli - 13 juli 2025
MAANDAG 07/07 DINSDAG 08/07 WOENSDAG 09/07 DONDERDAG 10/07

HH. Landrada en Amelberga HH. Martelaren van Gorcum

7:30 Boecat 7:30 Boecat 7:30 Boecat 7:30 Boecat

9:50 Catechismus 9:50 Catechismus 9:50 Radio Vaticaan live 9:50 Catechismus

10:30 De Kerk spreekt 10:30 Mystieke lectuur 10:30 Heiligen getuigen 10:30 De rots in de branding

13:00 Rozenkrans vanuit Kibeho 13:00 De Kerkleraars 13:00 De leeswijzer 13:00 Klassiekuur

14:15 Vivendo 14:15 Radio Vaticaan 14:30 Muziek 14:15 De wereld van Radio Maria

16:00 Boecat 16:00 Boecat 16:00 Boecat 16:00 Boecat

17:30 Radio Vaticaan 17:30 De wereld van Radio Maria 17:30 Muziek 17:30 Radio Vaticaan

19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 De rots in de branding 19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 Het Inzicht

20:15 De Kerk leeft 20:30 De Kerk spreekt 20:15 De Kerkleraars 20:30 Pelgrim in eigen land



VRIJDAG 18/07 ZATERDAG 19/07 ZONDAG 20/07

16de zondag door het jaar

7:30 Pelgrim in eigen land 7:30 Boecat 7:30 Boecat

9:50 Catechismus 9:50 Catechismus 8:50 De rots in de branding

10:30 Kinderen van het Licht 10:30 Muziek 10:00 Eucharistieviering

13:00 Kruisweg 13:00 Kinderen van het Licht 13:00 Pelgrim in eigen land

14:15 Radio Vaticaan 14:30 Zwerver voor God 14:15 Vivendo

16:00 De Kerk leeft 16:00 Boecat 16:00 Boecat

17:30 De week van Radio Maria 17:30 Jeugdcatechese 17:30 Jeugdcatechese

19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 Vivendo 19:30 De wereld van Radio Maria

20:15 Ga tot Jozef 20:30 Rijkdom van het geloof 20:15 Klassiekuur

VRIJDAG 25/07 ZATERDAG 26/07 ZONDAG 27/07

H. Jacobus HH. Joachim en Anna 17de zondag door het jaar

7:30 Pelgrim in eigen land 7:30 Boecat 7:30 Boecat

9:50 Catechismus 9:50 Catechismus 8:50 De rots in de branding

10:30 Menslievend 10:30 Muziek 10:00 Eucharistieviering

13:00 Kruisweg 13:00 Menslievend 13:00 Pelgrim in eigen land

14:15 Radio Vaticaan 14:30 Zwerver voor God 14:15 Vivendo

16:00 De Kerk leeft 16:00 Boecat 16:00 Boecat

17:30 De week van Radio Maria 17:30 Jeugdcatechese 17:30 Jeugdcatechese

19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 Vivendo 19:30 De wereld van Radio Maria

20:15 De Leeswijzer 20:30 Mystieke lectuur 20:15 Klassiekuur

2121

6:00 Bijbellezing

6:30 Lezingendienst

7:00 Angelus

7:02 Rozenkrans

8:30 Lauden

9:00 H. Mis 
(Zondag om 10u)

9:50 Catechismus

11:30 Het Woord spreekt: 
lezing en bezinning 
van de H. Schrift 
(behalve op vrijdag)

12:00 Angelus

12:05 Middaggebed

12:15 Rozenkrans

15:00 Rozenkrans van 
de Goddelijke 
Barmhartigheid

15:20 Bijbel in één jaar

17:00 Vespers

18:30 Rozenkrans

19:00 ‘Het Woord spreekt’ 
(behalve op vrijdag)

21:30 Completen

21:45 Bijbellezing

22:30 Catechismus

23:30 Rozenkrans

Dagelijks
op Radio Maria

VRIJDAG 01/08 ZATERDAG 02/08 ZONDAG 03/08

H. Alphonsus Maria de Liguori H. Petrus Julianus Eymard 18de zondag door het jaar

7:30 Pelgrim in eigen land 7:30 Boecat 7:30 Boecat

9:50 Catechismus 9:50 Catechismus 8:50 De rots in de branding

10:30 Kinderen van het Licht 10:30 Muziek 10:00 Eucharistieviering

13:00 Kruisweg 13:00 Kinderen van het Licht 13:00 Pelgrim in eigen land

14:15 Radio Vaticaan 14:30 Zwerver voor God 14:15 Vivendo

16:00 De Kerk leeft 16:00 Boecat 16:00 Boecat

17:30 De week van Radio Maria 17:30 Jeugdcatechese 17:30 Jeugdcatechese

19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 Vivendo 19:30 De wereld van Radio Maria

20:15 Ga tot Jozef 20:30 Rijkdom van het geloof 20:15 Klassiekuur

VRIJDAG 11/07 ZATERDAG 12/07 ZONDAG 13/07

H. Benedictus 15de zondag door het jaar

7:30 Pelgrim in eigen land 7:30 Boecat 7:30 Boecat

9:50 Catechismus 9:50 Catechismus 8:50 De rots in de branding

10:30 Menslievend 10:30 Muziek 10:00 Eucharistieviering

13:00 Kruisweg 13:00 Menslievend 13:00 Pelgrim in eigen land

14:15 Radio Vaticaan 14:30 Muziek 14:15 Vivendo

16:00 De Kerk leeft 16:00 Boecat 16:00 Boecat

17:30 De week van Radio Maria 17:30 Jeugdcatechese 17:30 Jeugdcatechese

19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 Vivendo 19:30 De wereld van Radio Maria

20:15 De leeswijzer 20:30 Mystieke lectuur 20:15 Klassiekuur



22

PROGRAMMAOVERZICHT

11 - 17 augustus 2025
MAANDAG 11/08 DINSDAG 12/08 WOENSDAG 13/08 DONDERDAG 14/08

H. Clara H. Johanna Francisca de Chantal HH. Pontianus en Hippolytus H. Maximiliaan Kolbe

7:30 Boecat 7:30 Boecat 7:30 Boecat 7:30 Boecat

9:50 Catechismus 9:50 Catechismus 9:50 Radio Vaticaan live 9:50 Catechismus

10:30 De Kerk spreekt 10:30 Mystieke lectuur 10:30 Heiligen getuigen 10:30 De rots in de branding

13:00 Rozenkrans vanuit Kibeho 13:00 De Kerkleraars 13:00 De leeswijzer 13:00 Klassiekuur

14:15 Vivendo 14:15 Radio Vaticaan 14:30 Zwerver voor God 14:15 De wereld van Radio Maria

16:00 Boecat 16:00 Boecat 16:00 Boecat 16:00 Boecat

17:30 Radio Vaticaan 17:30 De wereld van Radio Maria 17:30 Muziek 17:30 Radio Vaticaan

19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 De rots in de branding 19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 Het Inzicht

20:15 De Kerk leeft 20:30 De Kerk spreekt 20:15 De Kerkleraars 20:30 Pelgrim in eigen land

25 - 31 augustus 2025
MAANDAG 25/08 DINSDAG 26/08 WOENSDAG 27/08 DONDERDAG 28/08

H. Lodewijk H. Monica H. Augustinus

7:30 Boecat 7:30 Boecat 7:30 Boecat 7:30 Boecat

9:50 Catechismus 9:50 Catechismus 9:50 Radio Vaticaan live 9:50 Catechismus

10:30 De Kerk spreekt 10:30 Mystieke lectuur 10:30 Heiligen getuigen 10:30 De rots in de branding

13:00 Rozenkrans vanuit Kibeho 13:00 De Kerkleraars 13:00 De leeswijzer 13:00 Klassiekuur

14:15 Vivendo 14:15 Radio Vaticaan 14:15 Zwerver voor God 14:15 De wereld van Radio Maria

16:00 Boecat 16:00 Boecat 16:00 Boecat 16:00 Boecat

17:30 Radio Vaticaan 17:30 De wereld van Radio Maria 17:30 Muziek 17:30 Radio Vaticaan

19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 De rots in de branding 19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 Het Inzicht

20:15 De Kerk leeft 20:30 De Kerk spreekt 20:15 De Kerkleraars 20:30 Pelgrim in eigen land

4 - 10 augustus
MAANDAG 04/08 DINSDAG 05/08 WOENSDAG 06/08 DONDERDAG 07/08
H. Pastoor van Ars Gedaanteverandering v.d. Heer H. Juliana van Cornillon

7:30 Boecat 7:30 Boecat 7:30 Boecat 7:30 Boecat

9:50 Catechismus 9:50 Catechismus 9:50 Radio Vaticaan live 9:50 Catechismus

10:30 De Kerk spreekt 10:30 Rijkdom van het geloof 10:30 Heiligen getuigen 10:30 De rots in de branding

13:00 Rozenkrans vanuit Kibeho 13:00 Koken met Hildegard 13:00 Anno Domini 13:00 Klassiekuur

14:15 Vivendo 14:15 Radio Vaticaan 14:30 Zwerver voor God 14:15 De wereld van Radio Maria

16:00 Boecat 16:00 Boecat 16:00 Boecat 16:00 Boecat

17:30 Radio Vaticaan 17:30 De wereld van Radio Maria 17:30 Muziek 17:30 Radio Vaticaan

19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 De rots in de branding 19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 Het Inzicht

20:15 De Kerk leeft 20:30 De Kerk spreekt 20:15 Koken met Hildegard 20:30 Pelgrim in eigen land

18 - 24 augustus 2025
MAANDAG 18/08 DINSDAG 19/08 WOENSDAG 20/08 DONDERDAG 21/08

H. Johannes Eudes H. Bernardus H. Pius X

7:30 Boecat 7:30 Boecat 7:30 Boecat 7:30 Boecat

9:50 Catechismus 9:50 Catechismus 9:50 Radio Vaticaan live 9:50 Catechismus

10:30 De Kerk spreekt 10:30 Rijkdom van het geloof 10:30 Heiligen getuigen 10:30 De rots in de branding

13:00 Rozenkrans vanuit Kibeho 13:00 Kerk in Nood 13:00 Ga tot Jozef 13:00 Klassiekuur

14:15 Vivendo 14:15 Radio Vaticaan 14:30 Zwerver voor God 14:15 De wereld van Radio Maria

16:00 Boecat 16:00 Boecat 16:00 Boecat 16:00 Boecat

17:30 Radio Vaticaan 17:30 De wereld van Radio Maria 17:30 Muziek 17:30 Radio Vaticaan

19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 De rots in de branding 19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 Het Inzicht

20:15 De Kerk leeft 20:30 De Kerk spreekt 20:15 Kerk in Nood 20:30 Pelgrim in eigen land
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1-22 juli
Catechesereeks over het gebed

door E.P. Michel Coppin

24-26 juli
Voor God is alles mogelijk

door E.H. Arthur Janssens

28 juli - 1 augustus
Vrouwen in het Oude Testament

door E.H. Jan Philippe

2 augustus
Bedevaarten

door Prof. Herman De Dijn

4-11 augustus
De Heilige Familie

door Jan en Anne Abts

12-16 augustus
De Eucharistie

door E.H. Eduard Janssens

18-23 augustus
God in het O.T.

door E.P. Patrick Lens

25-29 augustus
Waarom verschijnt Maria aan 

kinderen
door E.H. Chris Butaye

30 augustus
Geloof, twijfel en zekerheid

door Prof. Herman De Dijn

Juli-Augustus
Catechismus

VRIJDAG 29/08 ZATERDAG 30/08 ZONDAG 31/08
Marteldood v. Johannes de Doper 22ste zondag door het jaar

7:30 Pelgrim in eigen land 7:30 Boecat 7:30 Boecat

9:50 Catechismus 9:50 Catechismus 8:50 De rots in de branding

10:30 Kinderen van het Licht 10:30 Muziek 10:00 Eucharistieviering

13:00 Kruisweg 13:00 Kinderen van het Licht 13:00 Pelgrim in eigen land

14:15 Radio Vaticaan 14:15 De wereld van Radio Maria 14:15 Vivendo

16:00 De Kerk leeft 16:00 Boecat 16:00 Boecat

17:30 De week van Radio Maria 17:30 Jeugdcatechese 17:30 Jeugdcatechese

19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 Vivendo 19:30 De wereld van Radio  Maria

20:15 De leeswijzer 20:30 Mystieke lectuur 20:15 Klassiekuur

VRIJDAG 22/08 ZATERDAG 23/08 ZONDAG 24/08
H. Maria Koningin H. Rosa van Lima 21ste zondag door het jaar

7:30 Pelgrim in eigen land 7:30 Boecat 7:30 Boecat

9:50 Catechismus 9:50 Catechismus 8:50 De rots in de branding

10:30 Menslievend 10:30 Muziek 10:00 Eucharistieviering

13:00 Kruisweg 13:00 Menslievend 13:00 Pelgrim in eigen land

14:15 Radio Vaticaan 14:30 Zwerver voor God 14:15 Vivendo

16:00 De Kerk leeft 16:00 Boecat 16:00 Boecat

17:30 De week van Radio Maria 17:30 Jeugdcatechese 17:30 Jeugdcatechese

19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 Vivendo 19:30 De wereld van Radio  Maria

20:15 Ga tot Jozef 20:30 Rijkdom van het geloof 20:15 Klassiekuur

VRIJDAG 08/08 ZATERDAG 09/08 ZONDAG 10/08
H. Dominicus H. Theresia Benedicta 19de zondag door het jaar

7:30 Pelgrim in eigen land 7:30 Boecat 7:30 Boecat

9:50 Catechismus 9:50 Catechismus 8:50 De rots in de branding

10:30 Menslievend 10:30 Muziek 10:00 Eucharistieviering

13:00 Kruisweg 13:00 Menslievend 13:00 Pelgrim in eigen land

14:15 Radio Vaticaan 14:30 Zwerver voor God 14:15 Vivendo

16:00 De Kerk leeft 16:00 Boecat 16:00 Boecat

17:30 De week van Radio Maria 17:30 Jeugdcatechese 17:30 Jeugdcatechese

19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 Vivendo 19:30 De wereld van Radio  Maria

20:15 Anno Domini 20:30 Rijkdom van het geloof 20:15 Klassiekuur

VRIJDAG 15/08 ZATERDAG 16/08 ZONDAG 17/08
Maria Tenhemelopneming H. Stefanus v. Hongarije 20ste zondag door het jaar

7:30 Pelgrim in eigen land 7:30 Boecat 7:30 Boecat

9:00 Catechismus 9:50 Catechismus 8:50 De rots in de branding

10:00 Eucharistieviering 10:30 Muziek 10:00 Eucharistieviering

13:00 Kruisweg 13:00 Kinderen van het Licht 13:00 Pelgrim in eigen land

14:15 Radio Vaticaan 14:30 Zwerver voor God 14:15 Vivendo

16:00 De Kerk leeft 16:00 Boecat 16:00 Boecat

17:30 De week van Radio Maria 17:30 Jeugdcatechese 17:30 Jeugdcatechese

19:30 Muziek 19:30 Vivendo 19:30 De wereld van Radio  Maria

20:15 De Leeswijzer 20:30 Mystieke lectuur 20:15 Klassiekuur



26 juli - Feest van de HH. Joachim en Anna
PATROONHEILIGEN VAN DE OUDERLINGEN EN GROOTOUDERS

JOSEPH PAELINCK,  DE HEILIGE FAMILIE MET DE HH. JOACHIM EN ANNA, NA 1820




