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EDITORIAAL
Beste vrienden,

Deze maand verkrijgen we de 
afbeelding van de Basiliek van Onze-
Lieve-Vrouw van de Goddelijke Liefde, 
de Madonna del Divino Amore. Nog 
in 2020 heeft Paus Franciscus in deze 
basiliek gebeden voor de lichamelijke 
en geestelijke gezondheid van de mensen 
die getroffen werden door het Coronavirus. 
Een miraculeuze plaats dus, vanwaar we onze 
tocht tijdens het Jubeljaar mogen verder zetten, steeds verrast door de 
tekenen en wonderen die God doet in ons leven en in het leven van de 
ganse Kerk.

De afgelopen weken zijn we allen getuigen geweest van een grote 
eenheid in de Kerk. Het droevige nieuws van het heengaan van Paus 
Franciscus werd opgevolgd door de vreugde en de hoop die alle 
gelovigen koesterden bij het aanschouwen van de Sixtijnse kapel 
waar eensgezinde kardinalen ons een nieuwe paus hebben gegeven, 
geïnspireerd door de Heilige Geest. We zijn de Heer dankbaar dat Hij 
ons, te midden van een Jubeljaar in het teken van de hoop, een paus 
schenkt die als Herder in de Kerk zal werken naar ware eenheid onder de 
gelovigen. Eén in Christus, één in de Éne die ons is voorgegaan naar het 
huis van de Vader. Ook bij Radio Maria hebben medewerkers, vrijwilligers, 
en natuurlijk zovele luisteraars ons te kennen gegeven hoezeer ze een 
ware vreugde konden ervaren door de grote kerkelijke gebeurtenissen 
van de laatste weken. We zijn gelukkig dat we alles vanop de eerste 
rij hebben kunnen beleven en bij de mensen thuis hebben kunnen 
brengen. Dit is één van de vele vruchten die we kunnen waarmaken door 
de gaven en gebeden van zovelen. Ook hier zijn we zeer dankbaar voor.

Omwille van deze drukke maar deugddoende tijden hebben we een 
kleine aanpassing moeten doorvoeren wat betreft onze actie tijdens 
de Mariathon ten gunste van Radio Maria Filipijnen. In plaats van ons 
in alle drukte twee volledige dagen louter en alleen te weiden aan het 
oproepen tot steun, hebben we de Mariathon breder gezien, en hebben 
we de actie naar twee weken gebracht, doorweven met onze normale 
programmatie. Ook onze Mariathon heeft grote vruchten afgeworpen. 
Vanuit de Filipijnen komen nu reeds getuigenissen van dankbaarheid 
naar ons toe.
 
We merken het, bij het feest van Pinksteren dat we mogen vieren, zien 
we verschillende redenen tot ware dankbaarheid. Laten we de komende 
zomermaanden een ware continuïteit zien in blijken van dank gegeven 
aan de Heer. Op Radio Maria blijft u daarvoor aan het goede adres. 
Vanuit onze programmatie die we voorbereiden voor de komende 
maanden, tevens met het oog op een nieuw werkjaar vanaf september 
kunnen we u nu reeds zeggen dat te midden van moeilijke tijden ons 
hart toch dankbaar naar de Heer gericht blijft. Mogen jullie allen delen 
in deze vreugde en dank, verenigd dat we zijn door de Heilige Geest aan 
ieder van ons geschonken. 

Zeer genegen in Jezus en Maria,

Pr. Karlo Tyberghien
Directeur Radio Maria
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Veroveringen en Rechters (vervolg)

Dag 89 1 juni Rechters 1-3 Ruth 1 Psalm 133

Dag 90 2 juni Rechters 4-5 Ruth 2 Psalm 134

Dag 91 3 juni Rechters 6-8 Ruth 3 Psalm 135

Dag 92 4 juni Rechters 9-11 Ruth 4 Psalm 137

Dag 93 5 juni Rechters 12-15 Psalm 146

Dag 94 6 juni Rechters 16-18 Psalm 147

Dag 95 7 juni Rechters 19-21 Psalm 148

Dag 96 8 juni 1 Samuël 1-2 Psalm 149

Dag 97 9 juni 1 Samuël 3-5 Psalm 150

Dag 98 10 juni 1 Samuël 6-8 Psalm 86

Het Evangelie volgens de heilige apostel Johannes			 

Dag 99 11 juni Johannes 1-3 Spreuken 5, 1-6

Dag 100 12 juni Johannes 4-6 Spreuken 5, 7-14

Dag 101 13 juni Johannes 7-9 Spreuken 5, 15-23

Dag 102 14 juni Johannes 10-12 Spreuken 6, 1-5

Dag 103 15 juni Johannes 13-15 Spreuken 6, 6-11

Dag 104 16 juni Johannes 16-18 Spreuken 6, 12-15

Dag 105 17 juni Johannes 19-21 Spreuken 6, 16-22

Het Koninkrijk

Dag 106 18 juni 1 Samuël 9-10 Spreuken 6, 23-35

Dag 107 19 juni 1 Samuël 11-12 Psalm 55

Dag 108 20 juni 1 Samuël 13-14 Psalm 58

Dag 109 21 juni 1 Samuël 15-16 Psalm 61

Dag 110 22 juni 1 Samuël 17 Psalm 12

Dag 111 23 juni 1 Samuël 18-19 Psalm 59

Dag 112 24 juni 1 Samuël 20 Psalm 142

Dag 113 25 juni 1 Samuël 21-22 Psalm 52

Dag 114 26 juni 1 Samuël 23 Psalm 54

Dag 115 27 juni 1 Samuël 24 Psalm 57

Dag 116 28 juni 1 Samuël 25 Psalm 63

Dag 117 29 juni 1 Samuël 26 Psalm 56

Dag 118 30 juni 1 Samuël 27-28 Psalm 34

 

Iedere dag Iedere dag 
om 15u20 om 15u20 

en om 3u20en om 3u20 

Bijbel in één jaar

Overzicht van de lezingen die zullen worden voorgelezen

Lees samen met 

Radio Maria

 de volledige bijbel 

in één jaar.

Van harte dank voor 
uw milde steun 

voor de 
projecten van de  

WERELDFAMILIE
tijdens de voorbije 

Mariathon! 

LUISTERAARS 
AAN HET WOORD

Ik heb zojuist iets 
overgeschreven naar jullie 
omdat ik Radio Maria wil 
steunen. Ook omdat ik 
zoveel deugd heb van de 
uitzendingen van Radio Maria.  
De Eucharistie, ‘Catechismus’, 
de Rozenkrans, ‘De rots in de 
branding’, ‘Rijkdom van het 
geloof’... Jullie zijn een echte 
steun voor mij en mijn man 
Johan,  hij luistert ook veel 
naar Radio Maria op zijn 
werk als chauffeur. Ik ben 
vorig jaar mee geweest op 
bedevaart naar Banneux,  dit 
jaar kunnen we niet omdat 
we dan op bedevaart zijn 
naar Medjugorje. Hartelijk 
dank voor jullie godvruchtige 
bezielende inzet en woorden!

Sabrina

Bedankt voor uw mooie 
programmas. En altijd op tijd 
o.a de gebedstijden en zo 
en de mooie muziek want ik 
zing graag. Heel erg bedankt. 
Ook voor de Eucharistie in de 
ochtend en de goede preken!

Jose
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(vervolg van Porta Fidei 107)

‘PLAATSEN’ 
OM DE HOOP TE LEREN 
EN TE BEOEFENEN

II. Handelen en lijden als 
context voor het leren van de 
hoop

37. Laten we terugkeren 
naar ons onderwerp. We 
kunnen proberen het lijden 
te beperken, te bestrijden, 
maar we kunnen het niet de 
wereld uithelpen. Juist waar 
mensen, in een poging lijden 
te vermijden, zich trachten 
te onttrekken aan alles wat 
leed zou kunnen veroor-
zaken, zich de moeite en 
de pijn van de waarheid, 
de liefde, het goede, willen 
besparen, drijven ze een 
leeg leven binnen, waarin 
misschien weinig pijn is, maar 
het doffe gevoel van zinloos-
heid en verlorenheid des te 
sterker aanwezig is. Niet het 
vermijden van het lijden, niet 
de vlucht voor het lijden, heelt 
de mens, maar het vermogen 
het lijden te aanvaarden, 
daardoor te rijpen, er zin in 
te vinden door de vereniging 
met Christus, die met einde-
loze liefde heeft geleden. Ik wil 
in dit verband enkele zinnen 
aanhalen uit een brief van de 
Vietnamese martelaar Paul 

Le- Bao-Thin († 1857), waarin 
deze omvorming van het 
lijden door de kracht van de 
uit het geloof voortkomende 
hoop zichtbaar wordt. 

“Ik, Paulus, gevangene 
omwille van de naam van 
Christus, wil u in kennis stellen 
van de kwellingen waarin ik 
hier dagelijks ondergedom-
peld ben, opdat de vlam 
van de goddelijke liefde u 
doet ontbranden en u met 
mij Gods lof zingt: Eeuwig 
is Zijn genade (vgl. Ps. 136 
[135]). Deze kerker is werke-
lijk een beeld van de hel; 
behalve de gruwelijke folte-
ringen van allerlei soort, zoals 
boeien, ijzeren kettingen en 
touwen, zijn hier haat, wraak-
oefening, laster, obscene 
taal, valse beschuldigingen, 
gemeenheden, meineed, 
vloeken en ten slotte angst 
en droefheid. God, Die de 
drie jongelingen uit de vuur-

oven bevrijd heeft, is mij altijd 
nabij. Hij heeft ook mij bevrijd 
uit deze ellende en die in 
zoetheid veranderd: eeuwig 
is Zijn genade. Temidden 
van deze folteringen, die de 
anderen meestal breken en 
kapot maken, ben ik dankzij 
Gods genade vol vreugde en 
blijmoedigheid, want ik ben 
niet alleen, Christus is bij mij 
[…] Hoe moet ik dit vrese-
lijke schouwspel verdragen? 
Iedere dag moet ik zien hoe 
heersers, mandarijnen en hun 
hovelingen Uw heilige Naam 
vervloeken, U Die boven de 
cherubijnen en de serafijnen 
troont (vgl. Ps. 80[79]). Zie, Uw 
kruis wordt door de heidenen 
met voeten getreden. Waar 
is Uw heerlijkheid? Als ik dit 
alles zie, geef ik er, in de gloed 
van Uw liefde, de voorkeur 
aan in stukken te worden 
gehakt, om te sterven als 
getuige van Uw liefde. Toon 
mij, Heer, Uw macht! Kom 
mij te hulp en red mij, opdat 
in mijn zwakheid Uw macht 
voor alle volken geopen-
baard en verheerlijkt wordt 
[…] Dierbare broeders, als u 
deze dingen hoort, verheugt 
u dan en heft een altijddu-
rend danklied voor God aan, 
de bron van al het goede, en 
prijst Hem met mij: eeuwig is 
Zijn genade […] Ik schrijf u dit 
alles opdat uw en mijn geloof 
zich mogen verenigen. Terwijl 
de storm woedt, gooi ik mijn 
anker tot vóór de troon van 

ENCYCLIEK SPE SALVI  (PAUS BENEDICTUS XVI)
OVER DE CHRISTELIJKE HOOP

*www.vatican.va

Tijdens dit jaar 2025 viert 
de RK Kerk een jubeljaar, 
een jaar van verzoening.

Het thema van dit jaar 
is ‘Pelgrims van Hoop’. 
In ons magazine ‘Porta 

Fidei’ staan we stil bij dit 
thema van de christelijke 

hoop door u de tekst 
aan te bieden van de 

Encycliek ‘Spe Salvi’, ‘Over 
de hoop’  die  door paus 

Benedictus XVI op 30 
november 2007 te Rome 

werd gegeven.
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God: levende hoop, die 
in mijn hart is …” [28] Dit 
is een brief uit de “hel”. 
De gehele verschrikking 
van een concentratie-
kamp wordt zichtbaar, 
waar naast de kwellingen 
door de tirannen, het 
kwaad in de lijdenden 
zelf wordt ontketend, die 
zo ook nog tot instru-
menten voor de wreed-
heid van de folteraars 
worden. Het is een brief 
uit de “hel”, maar daarin 
wordt het woord van de 
psalmist bewaarheid: 
“Al stijg ik naar de hemel 
op: daar zijt Gij reeds, 
al daal ik in het doden-
rijk: Gij zijt aanwezig […] 
En zeg ik: laat het duister 
mij dan dekken […] dan 
zal de duisternis voor 
U niet donker zijn, de 
nachten even helder als 
de dagen; voor U zijn licht 
en duisternis gelijk” (Ps. 
139 [138], 8-12; vgl. ook 
Ps. 23 [22], 4). Christus is 
nedergedaald “ter helle”, 
en zo is Hij daar bij hem, 
die daarin geworpen wordt, 
en maakt voor hem de duis-
ternis tot licht. Het lijden, de 
kwellingen blijven vreselijk 
en bijna niet te dragen. Maar 
de ster van de hoop is opge-
gaan, het anker van het hart 
reikt tot aan de troon van God. 
Niet het kwade in de mens 
wordt losgemaakt, doch het 
licht overwint: lijden wordt, 
hoewel het zeker lijden blijft, 
ondanks alles tot lofzang.
 
38. De maatstaf voor mense-
lijkheid wordt wezenlijk 
bepaald in relatie met lijden 
en met de lijdende. Dat geldt 
zowel voor het individu als 
voor de samenleving. Een 
samenleving die de lijdenden 
niet aanvaardt en niet in 
mede-lijden kan helpen lijden, 
ook van binnenuit, te delen 
en te dragen is een wrede en 
onmenselijke samenleving. 
Maar de samenleving kan de 
lijdenden niet aanvaarden en 
hen in hun lijden dragen, als 

de individuen dit niet kunnen, 
en bovendien kan het indi-
vidu het lijden van de ander 
niet aanvaarden, als hij zelf 
de zin van het lijden niet inziet, 
het niet kan beschouwen als 
een weg van zuivering en 
rijping, een weg van hoop. 
Want het aannemen van 
de ander, die lijdt, betekent 
dat ik zijn lijden tot het mijne 
maak, dat het ook mijn lijden 
wordt. Maar juist daardoor, 
doordat het nu gedeeld lijden 
is geworden, waarin ook een 
ander aanwezig is, dringt het 
licht van de liefde in lijden 
door. Het Latijnse woord 
con-solatio, troost, drukt dit 
heel mooi uit, omdat het het 
beeld oproept van “erbij zijn” 
in de eenzaamheid, die dan 
geen eenzaamheid meer is. 
Maar ook het vermogen het 
lijden te aanvaarden omwille 
van het goede, van de waar-
heid en de gerechtigheid, is 
wezenlijk voor de maatstaf 

van de menselijkheid, want 
als uiteindelijk mijn welbe-
vinden, mijn ongedeerd 
blijven, belangrijker zijn dan 
de waarheid en de gerech-
tigheid, dan geldt de macht 
van de sterkste, dan over-
heersen het geweld en de 
leugen. En uiteindelijk is ook 
het “ja” tegen de liefde een 
bron van lijden, want liefde 
verlangt steeds weer zelfver-
loochening, waarbij ik mij laat 
snoeien en verwonden. Liefde 
kan niet bestaan zonder deze 
ook pijnlijke verloochening 
van mijzelf; anders wordt ze 
tot puur egoïsme en houdt 
daarmee op liefde te zijn.

39. Lijden met de ander, voor 
de anderen, lijden omwille 
van de waarheid en de 
gerechtigheid, lijden uit liefde 
en om iemand te worden die 
werkelijk liefheeft, dat zijn de 
fundamentele elementen 
van de menselijkheid, en 

Balthasar van Cortbemde, De barmhartige Samaritaan, 1647. 
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als die prijs zouden worden gegeven, zou de 
mens zelf vernietigd worden. Maar nogmaals 
dient zich de vraag aan: kunnen we dat? Is de 
ander belangrijk genoeg dat ik omwille van 
hem een lijdende wil worden? Is de waar-
heid belangrijk genoeg voor mij dat die het 
lijden waard is? En is de belofte van de liefde 
zo groot dat zij mijn zelfgave rechtvaardigt? In 
de geschiedenis van de mensheid is het juist 
het christelijk geloof dat in de mens op een 
nieuwe en diepgaander wijze het vermogen 
heeft losgemaakt tot deze voor de menselijk-
heid beslissende manier van lijden. Dit geloof 
heeft ons getoond dat waarheid, gerechtig-
heid en liefde niet slechts idealen zijn, doch 
een zeer intense werkelijkheid. Het geloof 
heeft ons namelijk getoond dat God, de waar-
heid en de liefde in Persoon, voor ons en met 
ons wilde lijden. Van Bernardus van Clairvaux 
is de schitterende uitdrukking: Impassibilis 
est Deus, sed non incompassibilis – God kan 
niet lijden, maar Hij kan wel mee-lijden. De 
mens is God zoveel waard, dat Hij Zelf mens 
geworden is, om met de mens te kunnen 
mee-lijden, reëel, in vlees en bloed, zoals ons 
getoond wordt in het lijdensverhaal van Jezus. 
Van daaruit is in alle menselijke lijden Iemand 
binnengetreden die mee-lijdt, mee-draagt. 
In alle lijden is van daaruit de con-solatio, 
de troost van de mee-lijdende liefde van 
God aanwezig en daarmee is de ster van de 
hoop opgegaan. Zeker, in onze verschillende 
vormen van lijden en beproeving hebben wij 
ook onze hoop op kleine en grotere dingen 
nodig, hoop op een vriendelijk bezoek, op 
genezing van innerlijke en uiterlijke wonden, 
op de goede afloop van een crisis, enz. In 
onbelangrijke beproevingen 
kunnen deze soorten hoop 
ook voldoende zijn. Maar 
in werkelijk zware beproe-
vingen, waarin ik definitief 
moet beslissen de waarheid 
te verkiezen boven welbe-
vinden, carrière, bezit, wordt 
de zekerheid van de ware, 
de geweldige hoop waar-
over wij gesproken hebben, 
noodzakelijk. Daarom 
hebben wij getuigen nodig, 
martelaren, die zich geheel 
en al gegeven hebben, om 
het ons dag na dag te tonen, 
ook om bij de kleine keuzes 
van alledag de voorkeur te 
geven aan het goede boven 
het gemak, in de weten-
schap dat we juist zo het 
leven zelf leven. Laten we het 
nog éénmaal zeggen: het 
vermogen te lijden omwille 

van het ware is de maatstaf van de mense-
lijkheid. Maar dit vermogen tot lijden hangt af 
van de aard en de mate van de hoop die wij 
in ons dragen en waarop wij bouwen. Omdat 
de heiligen vervuld waren van hoop, konden 
zij de grote weg van het mens-zijn gaan, zoals 
Christus die ons is voorgegaan.

40. Hier wil ik nog een kleine opmerking 
maken die niet geheel onbelangrijk is voor de 
alledaagse dingen. Tot een vandaag de dag 
wellicht weinig gepraktiseerde, maar tot voor 
kort nog wijd verbreide vorm van vroomheid 
behoorde de gedachte dat men de kleine 
dagelijkse ongemakken, die ons steeds weer 
als meer of minder pijnlijke speldenprikken 
treffen, zou kunnen “opdragen” en die daar-
door zin verlenen. Deze vroomheid kon zeker 
iets overdrevens en iets ongezonds hebben, 
maar het is de vraag of er toch niet ergens 
iets wezenlijks in zat, iets dat ons behulpzaam 
kan zijn. Wat wil dat zeggen: “opdragen”? 
Deze mensen waren ervan overtuigd dat zij 
hun kleine lasten in het grote medelijden van 
Christus konden leggen, zodat ze op de een 
of andere manier behoorden tot de schat 
van medelijden, waaraan de mensheid zo’n 
behoefte heeft. Zo konden ook de kleine 
verdrietelijkheden van alledag zin krijgen en 
bijdragen tot de economie van het goede, 
van de liefde in de mensheid. Misschien 
moeten we ons toch afvragen of dat voor ons 
niet weer een zinvolle mogelijkheid zou zijn. 
wekkende aanwezigheid zal blijven.

(wordt vervolgd)

DE GEBEDSINTENTIE 
VAN DE HEILIGE VADER

TOEVERTROUWD AAN ZIJN WERELDWIJDE 
GEBEDSNETWERK 

JUNI

DAT DE WERELD MAG GROEIEN IN MEDEDOGEN.
 
Laten we bidden dat ieder van ons troost mag 
vinden in een persoonlijke relatie met Jezus, en 
vanuit zijn Hart, leert mededogen te hebben met 
de wereld.
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De zorg voor de armen en het onderwijs is al 
sinds de veertiende eeuw, met de komst van de 
Witzusters naar de ‘Cammerstraete’, verbonden 
aan het pand aan de Kammenstraat 51. Vanaf 1846 
zet het Sint-Vincentiusgenootschap de armenzorg 
verder. Nu bijna veertig jaar geleden, in 1987, neemt 
de Antwerpse tak van de gemeenschap Sant’Egidio 
er haar intrek. Verschillende initiatieven zoals acties 
voor dak- en thuislozen, kinderen, vluchtelingen, 
mensen met een beperking en ouderen vinden er 
onderdak.

Een rondleiding door het huis geeft ons al vlug een 
eerste antwoord op de vele vragen die door ons 
hoofd gaan. We zien vanop de binnenplaats de 
gebouwen van het co-housing project ‘Simeon en 
Hanna’ waar hulpbehoevende ouderen samen-
wonen met nieuwkomers in onze samenleving. We 
groeten de mensen in de eetzaal van het Kamiano-
project. Er heerst een gezellige sfeer. Mensen 
genieten van een tas koffie en zijn druk met mekaar 
in gesprek. In de keuken zien we de koks aan het werk 
om de maaltijdbedeling van de volgende dag voor 
te bereiden. In een kleine hal wachten mensen hun 
beurt af voor medische verzorging of begeleiding in 

de aangrenzende ontvangstruimtes. We passeren 
de doucheruimtes, de wasserette en het kapsalon 
vooraleer de trap op te gaan voor een bezoek aan 
de kapel. Vele mooie iconen sieren de gebedsruimte, 
onze blikwordt getrokken naar een hoekje van de 
kapel waar kruisbeelden in allerlei vormen en mate-
rialen bij elkaar staan. Ze drukken de verbondenheid 
uit van de vele christelijke geloofsovertuigingen, legt 
onze gids Hilde uit: “Eén van de kruisbeelden is door 
één van onze daklozen gemaakt met allerlei materi-
alen die hij op straat is tegengekomen.”

Van zodra de ochtendspits, zowel thuis als op de weg voorbij is, begeven we 
ons op weg voor een bezoek aan het huis van Sant’Egidio op de Kammenstraat 
te Antwerpen, een winkel- en eetstraat vlak bij de Groenplaats tussen de 
Oudaan en de Nationalestraat. Na de auto te hebben achtergelaten in 
de ondergrondse parkeerplaats zien we al vlug het logo van Sant’Egidio 
opduiken aan een poortgebouw dat toegang geeft tot een kleine binnenkoer. 
We bellen stipt op tijd aan voor een gesprek met Hilde Kieboom, die in 1985, 
als studente de katholieke lekenbeweging die ze twee jaar eerder in Italië had 
leren kennen, naar Antwerpen bracht. 

Joris Abts

REPORTAGEREPORTAGESant’Egidio
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Gemeenschap
De gemeenschap Sant’Egidio komt op 
maandag, woensdag en vrijdag om 19u30 
samen in de Sint-Carolus Borromeuskerk 
van Antwerpen voor gebed. Deze gebeds-
momenten worden ook uitgezonden op 
Radio Maria. Op zondag wordt om 17 uur 
de eucharistie gevierd. Ook op andere 
plaatsen in de periferiewijken van de stad 
wordt er samen met de gemeenschap 
gebeden. De gemeenschap verzamelt zich 
rond het gebed. Vanuit het gebed vormt 
zich het gemeenschapsleven, het met 
elkaar leven en delen. De gemeenschap 
Sant’Egidio is een internationale lekenbe-
weging erkend door de Heilige Stoel en 
van daaruit ook erkend in alle bisdommen 
waar de gemeenschap werkzaam is. In 
België zijn er ook gemeenschappen in 
Brussel, Leuven en Luik.

Drie pijlers: gebed, armen, vrede
De gemeenschap Sant’Egidio verbindt 
gebed met concrete inzet voor de armen 
en voor vrede. Wanneer men samenkomt 
om het evangelie te lezen probeert men 
het evangelie op zijn eigen leven toe te 
passen en vanuit het evangelie te leven. 
Soms gaat het engagement voor de armen 
de weg in het gebed vooraf. Anderen gaan 
zich inzetten vanuit het gebed. 

De Gemeenschap Sant’Egidio is ontstaan 
in Rome in 1968, een periode van studen-
tencontestaties. De inzet voor de armen, 
voor de mensen aan de rand is inge-
geven vanuit de sociale context, de sociale 
vraagstukken die op dat moment om een 
antwoord vroegen. Vanuit het Tweede 
Vaticaans Concilie dat net voorbij was 
klonk ook de uitnodiging aan de leken 
om het evangelie ter hand te nemen, te 
trachten het te begrijpen en te beleven. 
Sociale actie en gebed zijn sinds de begin-
periode met elkaar verbonden. Hilde 
Kieboom wijst op de wisselwerking van de 
verschillende pijlers door te verwijzen naar 
haar persoonlijke weg: “In de beginperiode 
klonken de sociale noden misschien luider, 
zeker bij mensen zoals ikzelf, die eerder een 
afstand hadden tot de kerk en geen prak-
tiserende gelovigen waren. Het is voor ons 
een ontdekking geweest via de dienst aan 
de armen. We hebben stilaan in de armen 
de Gekruisigde leren ontdekken en onszelf 
gaandeweg leren identificeren met de 
leerlingen van Jezus. Op die manier zijn we 
het evangelie gaan begrijpen en zijn we tot 
gebed gekomen en is ook de liefde voor de 
kerk gegroeid.” Anderen, ook vele jongeren 
vandaag, zijn spiritueel op zoek. In het 
gebed met de gemeenschap mogen ze tot 
de ontdekking komen dat Jezus volgen ook 
betekent de armen en de kleinsten dienen.

Kamiano
Elke ochtend zijn er meer dan twintig 
vrijwilligers aan het werk bij Kamiano, 
het dak- en thuislozenrestaurant van 
Sant’Egidio. De naam verwijst naar pater 
Damiaan, door de melaatsen op Molokai 
‘Kamiano’ genoemd. Iedere weekdag – 
behalve woensdag kunnen mensen met 
complexe problematieken na een intake-
gesprek terecht bij Kamiano Onthaal voor 
een ontbijt en lunch, een douche, medi-
sche verzorging en gerichte begeleiding. 
En drie keer per week trekken de vrijwilli-
gers van Kamiano mobiel met een bakfiets 
de straat op met soep en broodjes op zoek 
naar de meest geïsoleerde daklozen. Elke 
woensdagavond en zaterdagmiddag is 
het Kamiano restaurant open voor een 
gratis warme maaltijd voor al wie in nood 
is. Zo’n vierhonderd mensen komen dan 
bij Kamiano aankloppen. Op die dagen 
zijn er nog meer vrijwilligers nodig om 
alles in goede banen te laten verlopen. 
Zowel bij Kamiano als bij het werk voor de 
vluchtelingen zijn er professionele mensen 
betrokken. Maar de grote groep vrijwil-
ligers is heel belangrijk, benadrukt Hilde: 
“Het helpt de mensen van de straat om 
respect te hebben voor deze plek. Het feit 
dat mensen zich gratis voor hen inzetten is 
een heel belangrijk signaal. Het gebouw is 
mooi in orde en men houdt het ook mooi 
in orde. De mensen beseffen ook dat ze 
meetellen, dat er iemand naar hen luis-
tert.” Voor Hilde is het belangrijk dat het 
engagement van de vrijwilligers hand in 
hand gaan met een professionele setting.

Vrijwilligers
De vele uiteenlopende contacten die 
groeien vanuit het vrijwilligerswerk maken 
het draagvlak voor de kwetsbare mensen 
een stuk groter. Ook de kans op aange-
paste hulp op maat van de persoon wordt 
hierdoor een stuk groter. Iedere week zijn er 
aanvragen om als vrijwilliger bij te dragen. 
Er wordt dan samen afgetast wat de 
persoon die zich aanbiedt kan en  wil doen. 
Hoeveel tijd de vrijwilliger kan investeren, 
als leraar, verzorger of noem maar op. Met 
Kerstmis zijn er heel wat extra vrijwilligers 
nodig voor de kerstmaaltijd voor armen 
en daklozen in verschillende kerken. “Ieder 
jaar groeit deze groep vrijwilligers aan”, 
vertelt Hilde enthousiast. “Ook gezinnen 
die met hun kinderen op een andere, 
meer authentieke manier Kerstmis willen 
vieren sluiten zich hierbij aan.” Het is voor 
Hilde een manier om mee te geven dat 
sommige mensen het moeilijk hebben in 
onze samenleving: “Iemand in grote nood, 
een dakloze in de ogen zien, is voor ons 
raken aan het mysterie van de vereenzel-



	

viging van de Gekruisigde met de 
arme.” Het is vaak ook het begin 
van een langer engagement in 
dienst van de kwetsbaren van 
onze samenleving vertelt Hilde 
vanuit haar jarenlange ervaring. 
“Men gaat terug naar huis met 
een andere blik op de bedelaar, 
men hoeft niet meer uit angst 
om de bedelaar heen te lopen. 
Het is een moment waardoor 
mensen dichter bij elkaar, maar 
ook dichter bij God komen.” Hilde 
vindt het belangrijk om mensen 
die unieke kans te geven om een 
arme te ontmoeten en zich hier-
door te laten interpelleren.

Humanitaire Corridors
Het initiatief van de Humanitaire 
Corridors is gegroeid in 2015 
als een reactie op het drama 
van de vele migranten die verdronken tijdens hun 
overtocht op de Middelandse Zee of omkwamen 
door ontbering of andere gevaren op hun vlucht-
route naar Europa. De mogelijkheid werd onder-
zocht en uitgewerkt om met een humanitair visum 
mensen legaal naar Europa te brengen. Het initia-
tief is gestart in Italië, het kreeg navolging eerst in 
Frankrijk en daarna ook in België. In 2016 werden 
in Libanon Syrische vluchtelingen eerst gescreend 
op hun kwetsbaarheid. Dat is het criterium dat 
gehanteerd wordt, verduidelijkt Hilde ons, alvorens 
ze naar Europa worden overgebracht. Er wordt ook 
nagegaan of de vluchtelingen voor zichzelf en hun  
familie een toekomst zien in het voorgestelde gast-
land. Na de crisis in Afghanistan werden ook vluch-
telingen uit de vluchtelingenkampen in Pakistan op 
een veilige manier naar Europa gebracht. Er wordt 
een overeenkomst gemaakt met het ministerie 
voor asiel. “Het laatste protocol dat tot stand kwam 
was voor 250 vluchtelingen, waarvan een deel uit 
Syrië en een deel uit Afghanistan”, informeert Hilde 
ons verder. “De vluchtelingen worden ter plaatse 
gescreend en op een legale manier met een vlieg-
tuig naar hier.” “Omdat de overheid op de hoogte 
is van het protocol verloopt de asielprocedure veel 
sneller”, legt Hilde verder uit. “Er is altijd een goede 
samenwerking met de overheid geweest.” Tijdens 
de asielprocedure worden de vluchtelingen door 
Sant’Egidio en mensen van goede wil opgevangen. 
“Op die manier vormen ze geen extra belasting van 
de reeds schaarse opvangvoorzieningen in ons 
land”, verzekert Hilde ons. “We zoeken gezinnen, 
parochies of gemeenschappen die willen helpen en 
die rond een gezin gaan staan, een huis huren en 
deze mensen wegwijs maken in onze samenleving. 
Er wordt een school gezocht voor de kinderen en er 
worden ook taallessen georganiseerd voor wie net 
is gearriveerd. “Wanneer er andere mensen rond 
gaan staan verloopt de integratie van de vluchte-
lingen veel beter, heel wat van deze mensen zijn vrij 
snel aan het werk gegaan”, benadrukt Hilde.

Simeon en Hanna
Simeon en Hanna is een co-housing project van 
Sant’Egidio, genoemd naar de twee ouderlingen uit 
het evangelie die het kindje Jezus begroeten in de 
tempel. Hulpbehoevende ouderen en nieuwkomers 
leven er samen en steunen elkaar als buren in een 
kleinschalige en familiale omgeving. Iedereen heeft 
zijn eigen kamer maar de woonkamer en de keuken 
zijn gemeenschappelijk. Er is ook een prachtige 
gemeenschappelijke binnentuin.  “Mia, een oudere 
dame die altijd onderwijzeres is geweest, helpt nu 
Syrische vluchtelingen Nederlands leren”, vertrouwt 
Hilde ons toe. “Het zijn heel mooie verhalen. 
Wanneer mensen elkaar kunnen ontmoeten, dan 
is het niet meer ‘de vreemdeling’, maar Fahid of 
Rachel.” De vluchtelingen, zo getuigt Hilde, krijgen 
de kans om beter Nederlands te leren, zich beter te 
integreren door zelf aandacht te hebben voor de 
problematiek van de eenzaamheid van de ouderen 
hier en de ouderen vinden nieuwe levensgezellen 
en leren om zich thuis te voelen in een samenleving 
die verandert.

Amici – Coffee & Books
Een ander initiatief is de koffiebar die gerund wordt 
door volwassenen met een mentale beperking 
samen met professionelen en vrijwilligers. “We 
willen ook hier werken aan een inclusieve samen-
leving”, legt Hilde Kieboom uit. “De Kammenstraat is 
druk bezocht en hip en is daarom een goede locatie 
daarvoor. Mensen met een beperking hebben echt 
een talent voor vriendschap en het bouwen van 
bruggen, om naar de essentie van het leven te 
gaan. Op deze manier nemen deze mensen ook 
deel aan het arbeidsproces en dragen ze bij aan 
wat onze gemeenschap wil uitstralen.”

Laudato Si
‘Laudato  Si’, genoemd naar de encycliek van 
paus Franciscus, is een socio- ecologisch initiatief  
waarbij allerhande oude kleren en spullen worden 
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gesorteerd en gerecycleerd door de 
mensen van de straat. Het laat hen toe 
een arbeidsattitude op te bouwen. In de 
winkel worden de gerecycleerde spullen 
aan een lage prijs verkocht. Mensen 
kunnen er ook een koffie drinken of naar 
allerlei evenementen komen. Hilde wijst 
ons op het belang van dit initiatief: “Er 
wordt zo een ziel gecreëerd in een anders 
heel anonieme grote woonwijk”.

Werken aan Vrede
Voor Andrea Riccardi, de stichter van 
Sant’Egidio, is oorlog de moeder van 
de armoede. Acties voor vrede zijn voor 
Sant’Egidio belangrijk zowel lokaal als 
internationaal.  Werken aan vrede bete-
kent voor Hilde Kieboom: “het particu-
liere eigenbelang niet meer op de eerste 
plaats zetten, door te zoeken naar wat 
verenigt in plaats van wat verdeelt, om 
het met de woorden van Johannes  XXIII 
te zeggen, om de mens centraal te 
stellen en elk menselijk leven te respec-
teren, lief te hebben en te verdedigen.” 
De internationale actie voor de vrede is 
gegroeid vanuit de geschiedenis van 
Mozambique waar Gemeenschappen 
van Sant’Egidio, geconfronteerd met de 
burgeroorlog in hun land, gedurende twee 
jaar hebben bemiddeld tussen de rege-
ring en de rebellen. Sinds het moment 
dat in 1992 in Rome het gemeenschap-
pelijk vredesprotocol werd ondertekend 
houdt de vrede er stand. Het tot stand 
komen van dit vredesakkoord heeft ook 
een signaal gegeven dat een christelijke 
gemeenschap over ongekende krachten 
beschikt om te bouwen aan vrede, omdat 
ze geen eigen belangen nastreeft maar 
zich juist bekommert voor de armen. In 
andere conflicten, in Algerije, Burundi of 
de Centraal Africaanse Republiek heeft 
men opnieuw bij Sant’Egidio aangeklopt 
om te bemiddelen. Wanneer er vredes-
gesprekken plaats hebben wordt er door  
alle gemeenschappen hiervoor gebeden.

Interreligieuze dialoog
In het verlengde van de historische 
ontmoeting van religieuze leiders die 
plaatsvond op 27 oktober 1986 in Assisi 
op initiatief van paus Johannes Paulus  II, 
organiseert de Gemeenschap van 

Sant’Egidio ieder jaar telkens in een 
andere stad een internationale vredes-
bijeenkomst in de geest van Assisi. In 2014 
was het in Antwerpen, herinnert Hilde 
zich. Mensen uit de verschillende religies 
komen dan samen om na te denken over 
actuele uitdagingen. Aan het slot van de 
ontmoeting is er een gebedsmoment 
waarin iedereen bidt volgens zijn eigen 
traditie en wordt er een publiek appel 
voor vrede uitgesproken. Hilde Kieboom 
bevestigt dat er door deze ontmoetingen 
toenaderingen tot stand gekomen zijn. 
Door in 2019 in Abu Dhabi te benadrukken 
dat mensen uit verschillende religies 
broeders zijn en partners om aan vrede te 
werken is paus Franciscus volgens Hilde 
Kieboom krachtdadig verdergegaan op 
de weg van zijn voorgangers. Mensen uit 
verschillende religies staan niet onvermij-
delijk tegenover elkaar. Het streven naar 
de interreligieuze dialoog vertaalt zich bij 
Sant’Egidio ook in lokale initiatieven. Ieder 
jaar wordt er tijdens de ramadan een Iftar 
maaltijd ingericht waar zowel moslims 
als christenen welkom zijn. Ieder jaar is 
er ook een herdenkingswandeling van de 
Holocaust waar ook moslims, nieuwko-
mers en migranten in meestappen om 
stil te staan bij het feit dat vijftienduizend 
mensen uit de stad Antwerpen zijn gede-
porteerd en naar de uitroeiingskampen 
zijn gestuurd. 

De vele initiatieven van de gemeenschap 
en de gebedsmomenten die ook door 
vele anderstaligen worden bijgewoond 
zijn voor Hilde Kieboom kansen om te 
getuigen van het geloof en het evangelie. 
Financiële middelen, afkomstig uit aller-
hande acties, subsidies en giften zijn 
belangrijk voor die initiatieven. “Het blijft 
een zoektocht om de nodige fondsen 
bij elkaar te sprokkelen”, geeft Hilde toe. 
“Toch zijn de mensen  die hun hart willen 
geven en die oprecht de geest van evan-
gelische vriendschap willen beleven het 
belangrijkste”, voegt ze er nog aan toe. 
Na deze woorden nemen we afscheid. 
Het was een boeiend en hoopvol gesprek 
met een oproep die blijft naklinken.

vrijwilligers van het kunstatelier



Hilde Kieboom: “Vanuit mijn gezin en mijn 
opvoeding was ik eerder randkerkelijk. Op 
zestienjarige leeftijd kreeg ik via een priester die 
in Rome gedoctoreerd had en die Sant’Egidio 
gedurende drie jaar had beleefd, de mogelijkheid 
om met hem en een vriendin en enkele anderen 
naar Rome te gaan om Rome te gaan ontdekken. 
Ik heb er Sant’Egidio ontmoet. Ik ben er een beetje 
van mijn paard gevallen. Ik was erg getroffen 
door de frisse overtuiging en het geloof dat 
die jonge mensen hadden, dat ze enkel met het 
evangelie en de vriendschap heel wat konden 
doen aan de maatschappelijke problemen. Ik 
was ook erg getroffen door de trots waarmee 
ze over hun geloof spraken. Ik kende slechts 
enkelingen die naar de kerk gingen en die daar 
meestal eerder beschaamd over waren of die hun 
geloof verstopten. Dat was helemaal anders bij 
deze jongeren en het heeft mij aan het denken 
gezet... dat mijn eigen stad ook wel zoiets kon 
gebruiken. Ik heb er over gesproken met vrienden 
en leeftijdgenoten. Tijdens mijn universitaire 
studies zijn we hier ook echt van start gegaan. Ik 
heb een aantal keren andere jongeren meegenomen 
naar Rome om de beweging te leren kennen. 
In 1985 zijn we gestart met het bezoeken van 
vereenzaamde ouderen, toen nog op het ‘Eilandje’ 
waar ouderen in heel armzalige omstandigheden 
woonden, echt godvergeten. In diezelfde wijk zijn 
we ook begonnen met naschoolse begeleiding voor 
kinderen, vaak kinderen van prostituees, schippers 
of uit arme gezinnen. Tegelijkertijd begonnen we 
met een gebed, met het evangelie te lezen, samen 
te trachten het te begrijpen en samen liederen te 
zingen. Ook met te proberen om het evangelie te 
leggen op ons eigen dagelijks leven. Voor vele 
gemeenschappen van Sant’Egidio overal ter wereld 
is het op een gelijkaardige wijze begonnen. Het zijn 
niet zozeer Italianen die de wereld zijn rond gegaan 

om stichtingen te gaan doen, maar het zijn veelal 
mensen die in Rome getroffen werden door wat 
ze daar zagen et dat ook wilden beleven. Vanuit 
Antwerpen zijn er gemeenschappen gegroeid in 
deze hoek van Europa, in Nederland, Frankrijk 
en ook Scandinavië. Naarmate Sant’Egidio zich 
verspreidde over verschillende landen kwamen 
heel wat mensen ook tot het besef dat de geest 
van Sant’Egidio niet zozeer Italiaans was, maar 
dat de essentie ervan in alle culturen kan beleefd 
worden. Zo zijn er nu gemeenschappen in Cuba, 
in Congo, in Indonesië... met lokale mensen, in 
andere socio-culturele situaties, die wel dezelfde 
geest beleven: gratis inzet voor de armen van 
de eigen samenleving, samenkomen in gebed en 
met de wil de kracht van het evangelie door te 
geven aan anderen. Er zijn heel wat mensen van 
goede wil die willen bijdragen maar vaak niet 
weten hoe of waar ze zich kunnen inzetten. Ik heb 
ondervonden dat men door samen te werken heel 
veel kan betekenen. Er zijn mensen met zeer ernstige 
problematieken, mensen die op straat leven, mensen 
met psychiatrische of verslavingsproblematieken. 
Maar wanneer je die mens als mens blijft 
benaderen, aan zijn zijde blijft staan en samen op 
weg gaat, kan er iets gebeuren en kan er iets moois 
ontstaan. Kijk bijvoorbeeld naar de man die het 
kruisbeeldje heeft gemaakt, een man die al jaren op 
straat leeft. Het sterke aan zijn verhaal is dat hij 
de kracht vindt om nieuwe dingen te doen... hij is 
in ons kunstatelier betrokken en maakt geregeld 
mooie werken. Hij helpt ook andere mensen om de 
weg naar hier te vinden. Niemand is zo arm dat 
hij niemand anders kan helpen. Dat is zeker in het 
geval van de ouderen een ontdekking geweest. Vele 
ouderen kunnen niet meer naar buiten, maar kunnen 
nog wel een gesprek aangaan met andere mensen 
of bidden voor anderen. Wij geloven dat iedereen, 
in om het even welke situatie, iets kan doen.”

“Homeless Jesus”

Beeld van kunstenaar
Timothy Schmalz, 
gemaakt ter gelegenheid 
van de vijftigste verjaardag 
van Sant’Egidio (1986-2016)
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Het Nationaal Heiligdom van Sint-Jozef – ook 
bekend als de Mandaue Church – is een van 
de oudste kerken in het aartsbisdom Cebu, 
gelegen in Mandaue City. Deze parochiekerk, 
gewijd aan Sint-Jozef, is de enige nationale 
bedevaartskerk in de Filipijnen die speciaal 
aan Sint-Jozef is toegewijd.

Nele Uytterhoeven

In het programma 
‘Ga tot Jozef‘

maken we maandelijks kennis 
met een heiligdom in de wereld 
toegewijd aan de Heilige Jozef

Een rijke geschiedenis
De geschiedenis van deze kerk gaat terug tot het 
begin van de 17e eeuw. In 1600 vestigden de je-
zuïeten een missie in Mandaue, wat een van hun 
eerste stichtingen was in Cebu. Oorspronkelijk 
maakte Mandaue deel uit van een uitgestrekte 
jezuïtische landerij van meer dan 3.000 hectare. 
In 1599 werd dit domein formeel verkregen en la-
ter, in de vroege 19e eeuw, overgedragen aan de 
augustijnen.

De oorsprong van het heiligdom gaat terug tot 
de tijd van de Augustijner missionarissen, die als 
eersten in de geestelijke noden van de bevolking 
van Mandaue voorzagen, totdat het in 1599 werd 
overgedragen aan de jezuïeten. De jezuïeten ves-
tigden hun missie het jaar daarop en bouwden 
in 1601 een kerk, waarbij Sint-Jozef, de Patriarch, 
werd aangesteld als patroonheilige van de pa-
rochie. Het beeld is het oudste dat publiekelijk 
wordt vereerd in de Filipijnen. Toen de jezuïeten 
in 1768 werden verdreven, werd het bestuur van 
Mandaue overgenomen door de Recoletos (Re-
colletten) en dat bleef zo tot 1898.

De kerk leed zware schade door een aardbeving 
in 1922. Hoewel het gebouw in 1936 werd her-
opgebouwd, ging veel van de oorspronkelijke 
Spaanse koloniale charme verloren. In datzelf-
de jaar werd een klokkentoren toegevoegd aan 
de voorgevel.Tijdens de Tweede Wereldoorlog 
werd de kerk echter opnieuw zwaar beschadigd 
toen een Amerikaanse bom het dak opblies.  De 
centrale klokkentoren werd als gevolg verwij-
derd. Onder het leiderschap van Msgr. Manuel 
Yap werd de kerk in de jaren 1940 hersteld, maar 
pas vanaf 1995 vond een grootschalige renova-
tie plaats onder bisschop Antonio Rañola. Hierbij 
werden de oude steunpilaren verwijderd, het dak 
en plafond volledig vernieuwd, en de zichtlijnen 
naar het altaar verbeterd. De werkzaamheden 
duurden zes jaar. In 1998 werd een ingrijpende re-
novatie uitgevoerd waarbij de zuilen die het dak 
ondersteunden, werden verwijderd. Door deze re-
novatie ging de kerk er heel anders uit zien dan 
haar oorspronkelijke ontwerp. Een boek, gepu-
bliceerd door Felipe Redondo in 1886, beschreef 
de kerk als zijnde in de vorm van een Grieks kruis, 
met twee achthoekige kapellen.

Op 8 augustus 2001 werd de kerk dankzij de in-
spanningen van bisschop Rañola en kardinaal 
Ricardo Vidal officieel uitgeroepen tot Nationaal 
Heiligdom door de Filipijnse Bisschoppenconfe-
rentie.

De Bescherming van de Heilige Jozef
Het beeld van Sint-Jozef van Mandaue dat ver-
eerd wordt stelt Sint Jozef voor met het kind Je-
zus. Sint Jozef houdt een staf vast waar lelies uit-
komen. Deze manier van afbeelden komt voor uit 
de traditie die ontstond door het proto-evangelie 
van Jakobus waarin staat dat Jozef uit andere 
mannen werd gekozen als echtgenoot voor Maria 
doordat zijn staf opbloeide als een lelie, een te-
ken dat hij door de Heer was uitgekozen als reine 
echtgenoot van Maria. Volgens de jezuïet-histo-
ricus pater Rene Javellana, SJ, is het mogelijk dat 
het beeld lokaal werd vervaardigd rond het jaar 

Nationaal 
Heiligdom van 
Sint-Jozef in 
Mandaue in de 
Filipijnen
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KOOKPROGRAMMA 
VOLGENS DE HEILIGE HILDEGARD

LASAGNE  
1.  Pasta : 300 g speltbloem - 3 eieren

• Meng de speltbloem met de eieren, 
maak er een deegbal van.
• Zorg dat je een soepel deeg bekomt.  
Te droog : voeg een eitje erbij - te 
vochtig : voeg een beetje bloem erbij.
• Laat het deeg een uur of heel de 
nacht in de koelkast rusten.
• Rol het deeg heel fijn uit. Snij het deeg 
in rechthoeken.
• Blancheer ieder rechthoekje deeg 
enkele minuten in gezouten, kokend 
water. 
• Laat even schrikken in een kom met koud water.  Dep 
droog.

2.  Béchamelsaus :
• Meng 40 g speltbloem met 40 g boter in een pan en laat 
smelten.
• Voeg al roerend 750 ml geitenmelk of lichte room toe.
• Blijf roeren tot de saus indikt.

3.  Kook fijngesneden wortel, courgette en pastinaak.
Kruid lichtjes met zout en wilde tijm.

4.  Samenstelling lasagneschotel :
• Neem een rechthoekige ovenschaal.
• Giet een laagje béchamelsaus in de schotel.
• Bedek met de geblancheerde lasagnevellen.
• Spreid er een dun laagje groenten over;
• Bedek met zachte geitenkaas.
• Herbegin weer met de saus, de lasagnevellen, de 
groenten en de kaas.
• Maak laagjes en werk af met geraspte schapenkaas.

5.  Plaats de ovenschotel 30 minuten in een 
voorverwarmde oven van 200°C tot de bovenste laag 
kaas mooi gegratineerd is.

SPELTPIZZA 
* 500 g halfvolle speltbloem - 250 ml water - 5 g 
gedroogde gist - 1 koffielepel zout - 1 mespuntje wilde tijm

• Los de gist op in het lauwe water.
• Meng het zout en de wilde tijm onder 
de speltbloem.
• Voeg de speltbloem bij het water en 
maak er een deegbal van.
• Rol het deeg uit voor de pizzabodems.
• Leg het deeg op een speciale 
pizzavorm of op een ovenplaat.
• Beleg met lichtgekookte groenten 
(wortel, venkel, pastinaak,courgette).
• Werk af met ronde schijfjes, zachte 
geitenkaas.
Bak 10 minuten in een voorverwarmde oven op 200°C.

De pizzabodem blijft krokant als je na het bakken 
onmiddellijk ontvormt.

RECEPTEN JUNI

Ga tot Jozef
3de woensdag van de maand 

om 13u  
Herhaling: 

op vrijdag in diezelfde week 
om 20u15

1600, op vraag van Spaanse jezuïe-
tenmissionarissen. Sint-Jozef houdt 
de lopende jongen Jezus vast met 
zijn linkerhand, terwijl zijn rechter-
hand de bloeiende staf draagt. Het 
kind Jezus draagt in zijn linkerhand 
een timmermansgereedschaps-
kist, terwijl zijn rechterhand omhoog 
is geheven naar de leidende hand 
van zijn voedstervader. Daarom 
wordt het beeld “El Patrocinio” ge-
noemd, oftewel de Bescherming of 
het Patronaat van de heilige Jozef.
In 2021 werd er een kuis hart door 
aartsbisschop Jose Palma op het 
beeld bevestigd. Het gaat immers 
om het oudst vereerde beeld van 
Sint Jozef in de Filippijnen. Het hart 
werd op het beeld bevestigd als 
een “Daad van Kinderlijke aanne-
ming van Sint Jozef als vader van 
ons hart”. Aanvankelijk wilde de 
aartsbisschop het beeld kronen als 
dankbetuiging voor alle wonderen 
en gebedsverhoringen die door-
heen de eeuwen door Sint Jozef 
bekomen zijn. Zo’n bisschoppelijke 
kroning wordt door Rome echter 
sinds 1973 voorbehouden voor beel-
den van Onze Lieve Vrouw.

Mandaue Fiesta en Panagtagbo
Het hoogfeest valt in de Katholieke 
Kerk op 19 maart, maar vanwege het 
samenvallen met de vastentijd, is 
de jaarlijkse parochiefeestdag van 
Mandaue verschoven naar 8 mei. 
Sindsdien is de “Mandaue Fiesta” 
op deze dag een belangrijk cultu-
reel en religieus evenement gewor-
den. De festiviteiten worden door 
de gemeenschap breed gedragen, 
met een noveen, talrijke missen (tot 
wel dertien op één dag), en een 
grote toestroom van pelgrims.

De kerk speelt ook een centrale rol 
in het jaarlijkse Panagtagbo Festi-
val. Tijdens Panagtagbo vindt een 
traslacion plaats – een processie 
waarin de beelden van Sto. Niño  en 
Onze-Lieve-Vrouw van Guadalupe 
vanuit hun heiligdommen worden 
overgebracht naar de kerk van Sint-
Jozef in Mandaue.
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Met dertien bussen of met eigen vervoer waren de vele luisteraars en sympatisanten van 
Radio Maria naar Onze-Lieve-Vrouw van Banneux gekomen voor de jaarlijkse bedevaart 
van Radio Maria. “Het is goed dat we hier zijn bij de Maagd der Armen”, sprak priester 
Karlo de bedevaarders toe. “We mogen ons klein en arm weten bij haar.” In de lezing 
‘s namiddags legde priester Karlo uit dat we vanuit ons doopsel geroepen zijn om koning, 
profeet en priester te zijn. De bedevaart leerde ons tenmidden van onze eigen armoede 
Gods grote gaven te ontvangen. We keerden dan ook rijk beladen naar huis terug.



Tijdens de voorbije 
aflevering ging ‘De 
Leeswijzer’ in gesprek 
met E.H. Chris Butaye, 
kapelaan van het 
heiligdom van Onze-
Lieve-Vrouw van 
Beauraing voor de 
Nederlandstalige 
pelgrims.

E.H. Chris Butaye verleende zijn medewerking 
aan de bewerking van het boek ‘Het verhaal 
van een Maria verschijning.’ Bekijk de 
wonderlijke gebeurtenissen in Beauraing door 
de ogen van één van de zieners: Gilberte 
Degeimbre en ontdek welke impact de 
verschijningen op haar persoonlijke leven 
hebben gehad als kind en later als volwassen 
vrouw.

Iedere vrijdag kan u zich voortaan vanaf 
9:00 uur biddend verbonden weten met dit 
bijzondere Mariale genadeoord daar we de 
Heilige Mis uitzenden vanuit het heiligdom!

15

De leeswijzer

herbeluister alle 
voorbije afleveringen op:

www.radiomaria.be/de-leeswijzer
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Uw bijdrage aan de  jaarlijkse Mariathon voor de noden van de 
Wereldfamilie van Radio is dit jaar bestemd voor de ondersteuning 
van Radio Maria Filipijnen. In het vorige nummer van Porta 
Fidei hebben we u geïnformeerd over de noden van deze radio. 
Monseigneur Roberto Mallari, de bisschop van Tarlac, vertelt in de 
onderstaande brief gericht aan de luisteraars van Radio Maria België 
over de missie van Radio Maria in de Filipijnen.

Nieuws 
uit de ‘Wereldfamilie’ van Radio Maria

Marianne Hubin

Dierbare luisteraars, vrijwilligers, 
medewerkers van Radio Maria 
België. Ik ben bisschop Roberto 
Mallari, bisschop van Tarlac, 
Tarlac City op de Filippijnen. 
Ik schrijf u om getuigenis af te 
leggen van het belang van de 
missie van Radio Maria in ons 
bisdom. Het is inderdaad een 
groot geschenk. Dit nederige 
instrument van God, door Maria, 
helpt onze Kerk om mensen te 
evangeliseren. Dat wil zeggen om 
mensen te leren over ons geloof 
en hen weg te houden van de 
onwetendheid over de christelijke 
leer. Deze nieuwe manier van 

communiceren en evangeliseren 
helpt onze gelovigen werkelijk 
het geloof te begrijpen en op 
deze wijze te verlevendigen. 
Radio Maria bereikt met ons 
apostolaat de mensen die moeilijk 
te bereiken zijn. Een van de goede 
dingen van Radio Maria is dat 
het de mogelijkheid geeft aan de 
lekengelovigen om deel te nemen 
aan de missie om echt Christus te 
brengen in iedere thuis. Zo tellen 
we ongeveer een 300 vrijwilligers 
bij Radio Maria Filippijnen.
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Het opent eveneens de mogelijkheden 
voor de clerus om de leken-leiders 
medeverantwoordelijk te maken de missie 
op te nemen die aan ons is toevertrouwd 
door Christus en dit vanaf het moment van 
ons doopsel.
Ik ben zeer dankbaar voor de hulp van Radio 
Maria en dank de Heer om de gezegende 
aanwezigheid van Radio Maria aan ons 
bisdom te brengen, de eerste Radio Maria 
van Azië. Ik hoop en bid dat vele bisdommen 
in de Filippijnen dit gezegende werk en 
apostolaat van Radio Maria Filippijnen 
mogen helpen. Ik bid dat uw hulp Radio 
Maria Filippijnen de mogelijkheid zal geven 
zich uit te strekken over de gehele Filipijnse 
Archipel, waar vele katholieke christenen 
dorsten naar het Woord van God. Ik ben 
werkelijk erg dankbaar voor Radio Maria 
België om Radio Maria Filippijnen te willen 
kiezen als een project van de Mariathon 
van dit jaar. Ik bid dat God zijn overvloedige 
zegen mag uitstorten over u en uw 
apostolaat. Mogen we op effectieve wijze 
aan één ieder communiceren dat God de 
enige hoop is voor iedereen.
Moge onze moeder, de Heilige Maagd Maria, 
steeds hoop brengen die diep geworteld 
is in ons geloof in de Verrezen Jezus. God 
zegene u!

Monseigneur Roberto Mallari
Bisschop van Tarlac
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RADIO MARIA PERU
Midden mei kon u luisteren naar een gesprek 
met Fiorella De Ferrari, assistent voor het 
editoriaal bij Radio Maria Peru. Ze vertelde 
over Paus Leo XIV, toen hij nog bisschop was 
in Peru.

“Beste broeders en zusters, vrijwilligers 
van Radio Maria in Chiclayo, het is een 
genoegen om jullie op dit moment te 
mogen begroeten en jullie bovenal 
de zegen van de Heer te geven. Jullie 
die een prachtig evangelisatiewerk 
verrichten, via de radio, via Radio Maria. 
U steunt ook dit grote project om vrede 
te brengen in de wereld, om het evan-
gelie bekend te maken, om mensen te 
laten leven in de liefde van Christus. 
Moge God jullie zegenen en moge de 
Heer jullie kracht zijn om de Kerk en onze 
regio Lambayeque te dienen.”

Mgr. Robert Prevost (Nu Paus Leo XIV)

Gebedsmarathon voor de nieuwe paus, paus Leo XIV

Mgr. Prévost op bezoek bij Radio Maria Peru

Gelukwensen aan paus Leo XIV 
van pater Livo, de geestelijk directeur van 
de Wereldfamilie van Radio Maria

“Beste vrienden, het is waar wat Johannes 
Paulus II zei, dat het bovennatuurlijke 
verrast. Mijn hart maakte inderdaad een 
sprongetje toen ik die ongekende naam 
hoorde, maar vooral toen ik dat gezicht zag 
dat eenvoud uitstraalt, een liefdevolle man, 
recht door zee. Ik had het me nooit kunnen 
voorstellen. Ik kon de tranen nauwelijks 
bedwingen toen de massa, onzeker na 
die onverwachte naam, zich herstelde en 
begon te applaudisseren, getroffen door 
zijn sympathieke uitstraling. Maar ook zelf 
kon ik de tranen van ontroering en oprechte 
vreugde nauwelijks bedwingen. Ik denk 
dat Onze-Lieve-Vrouw de Kerk geen beter 
cadeau had kunnen geven. Dank ook 
aan de kardinalen die zich hebben laten 
leiden door de Heilige Geest en die zo een 
beeld hebben gegeven van een Kerk die 
in staat is om samen in dezelfde richting 

te wandelen. De paus is de paus, hij is de 
opvolger van Petrus en de vertegenwoor-
diger van Christus, de Goede Herder. Radio 
Maria bidt voor de paus, steunt hem en 
houdt van hem, zoals ze altijd heeft gedaan 
in haar geschiedenis van dienstbaarheid 
aan de Kerk. Uwe Heiligheid, wij vragen 
nederig om uw apostolische zegen.”
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B K R A C H T I G U I G R O N D

W Ĳ T F L K U D D E V O L K E N
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D S H W E B R T E R W D K H K L
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E N H L Ë E D N N N L R R G S E

N D E D T L N E D G D B G E T R

V E R S T R O O I D E I R Z R V
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R U S T E N V E I L I G H E I D

AFGEDWAALD
BERGEN
BĲEEN
BĲEENBRENGEN
DALEN
DIEREN
GEWONDE
GEZONDE
GRASRĲKE
GRAZEN
GROND
HEER
HERDER
HOOG
ISRAËL
KRACHTIG
KUDDE
LANDEN
NEVEL

OMZIET
OVERVLOED
RUSTEN
SCHAPEN
STERKE
STREKEN
VEILIGHEID
VERBINDEN
VERDWAALDE
VERSTROOID
VERSTROOIDE
VETTE
VOEREN
VOLKEN
WEIDELAND
WEIDEN
ZOEK
ZOEKEN

woordzoekerfabriek.nl » maak je eigen woordzoeker

Oplossing

OPDRACHT 2: 

Streep de vetgedrukte woorden uit de 
eerste lezing uit de liturgie van het feest 
van het H. Hart van jezus door in het roos-
ter. Er kan horizontaal, verticaal en dia-
gonaal gezocht worden. De overgebleven 
letters vormen samen een zin.

SMS de oplossing voorafgegaan door de 
letter die overeenkomt met het cijfer 5 
van de eerste opdracht door naar 0465 
07 26 27 en maak kans op een mooi ge-
schenk. De oplossing vindt u in het ko-
mende nummer van Porta Fidei.

Veel succes!

PUZZELPAGINA
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Oplossing

Eerste lezing uit de liturgie van het feest van het Heilig Hart van JezusEz. 34, 11-16
Zo spreekt de Heer God: “Ik zoek mijn kudde op en bezoek mijn eigen schapen. Zoals een herder omziet naar zijn kudde, en zich onder zijn schapen begeeft wanneer ze verstrooid zijn, zo zal Ik omzien naar mijn schapen en ze in veiligheid brengen, hoe ver ze ook afgedwaald zijn ten gevolge van mist en nevel. Ik breng ze bijeen uit alle volken en drijf ze samen uit alle landen, om ze te voeren naar hun eigen grond; Ik zal ze laten weiden op Israëls bergen, in hun eigen dalen en bewoonde streken. Ik zal ze weiden op vette grond; hoog op de bergen is hun weideland; daar kunnen ze rusten en grazen op grasrijke grond en vette weiden, op de bergen van Israël. Ik zal mijn schapen weiden, Ik zelf zal ze laten rusten, spreekt de Heer God. De verdwaalde schapen ga Ik zoeken, de verstrooide schapen bijeenbrengen, de gewonde dieren verbinden, de zwakke weer krachtig maken, en passen op de gezonde en sterke dieren. Ik zal ze laten weiden in overvloed.” 

OPDRACHT 1: 
Herken deze parels van de schilderkunst! Zeven maal 
de Goede Herder, maar wie is de schilder ervan? 
a. Philippe de Champaigne, b. Lucas Cranach, c. Henri 
Ossawa, d. Gerard Van Hove, e. Bartolomé Esteban 
Murillo, f. Pieter Brueghel de jonge, g. James Tissot

2.
1. 3.

4.

5.

6.

7.
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PROGRAMMAOVERZICHT
02 - 08 juni 2025

MAANDAG 02/06 DINSDAG 03/06 WOENSDAG 04/06 DONDERDAG 05/06

7:30 Elke dag telt 7:30 Elke dag telt 7:30 Elke dag telt 7:30 Elke dag telt

9:50 Catechismus 9:50 Catechismus 9:50 Radio Vaticaan live 9:50 Catechismus

10:30 De Kerk spreekt 10:30 Rijkdom van het geloof 10:30 Heiligen getuigen 10:30 De rots in de branding

13:00 Rozenkrans vanuit Kibeho 13:00 Koken met Hildegard 13:00 Anno Domini 13:00 Klassiekuur

14:15 Vivendo 14:15 Radio Vaticaan 14:15 Zwerver voor God 14:15 De wereld van Radio  Maria

16:00 Elke dag telt 16:00 Elke dag telt 16:00 Elke dag telt 16:00 Elke dag telt

17:30 Radio Vaticaan 17:30 De wereld van Radio  Maria 17:30 Muziek 17:30 Radio Vaticaan

19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 De rots in de branding 19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 Het Inzicht

20:15 De Kerk leeft 20:30 De Kerk spreekt 20:15 Koken met Hildegard 20:30 Pelgrim in eigen land

HH. Marcellinus en PetrusHH. Marcellinus en Petrus H. Bonifatius van FuldaH. Bonifatius van FuldaHH. Carolus Lwanga en gez.HH. Carolus Lwanga en gez.

09 - 15 juni 2025

MAANDAG 09/06 DINSDAG 10/06 WOENSDAG 11/06 DONDERDAG 12/06

7:30 Muziek 7:30 Elke dag telt 7:30 Elke dag telt 7:30 Elke dag telt

9:50 Catechismus 9:50 Catechismus 9:50 Radio Vaticaan live 9:50 Catechismus

10:00 Eucharistieviering 10:30 Mystieke lectuur 10:30 Heiligen getuigen 10:30 De rots in de branding

13:00 Rozenkrans vanuit Kibeho 13:00 De Kerkleraars 13:00 De leeswijzer 13:00 Klassiekuur

14:15 Vivendo 14:15 Radio Vaticaan 14:15 Zwerver voor God 14:15 De wereld van Radio  Maria

16:00 Muziek 16:00 Elke dag telt 16:00 Elke dag telt 16:00 Elke dag telt

17:30 Radio Vaticaan 17:30 De wereld van Radio  Maria 17:30 Muziek 17:30 Radio Vaticaan

19:30 Muziek 19:30 De rots in de branding 19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 Het Inzicht

20:15 De Kerk leeft 20:30 De Kerk spreekt 20:15 De Kerkleraars 20:30 Pelgrim in eigen land

PinkstermaandagPinkstermaandag
H. Maria, Moeder van de KerkH. Maria, Moeder van de Kerk Z. Edward PoppeZ. Edward Poppe H. BarnabasH. Barnabas

16 - 22 juni 2025

MAANDAG 16/06 DINSDAG 17/06 WOENSDAG 18/06 DONDERDAG 19/06

7:30 Elke dag telt 7:30 Elke dag telt 7:30 Elke dag telt 7:30 Elke dag telt

9:50 Catechismus 9:50 Catechismus 9:50 Radio Vaticaan live 9:50 Catechismus

10:30 De Kerk spreekt 10:30 Rijkdom van het geloof 10:30 Heiligen getuigen 10:30 De rots in de branding

13:00 Rozenkrans vanuit Kibeho 13:00 Kerk in Nood 13:00 Ga tot Jozef 13:00 Klassiekuur

14:15 Vivendo 14:15 Radio Vaticaan 14:15 Zwerver voor God 14:15 De wereld van Radio  Maria

16:00 Elke dag telt 16:00 Elke dag telt 16:00 Elke dag telt 16:00 Elke dag telt

17:30 Radio Vaticaan 17:30 De wereld van Radio  Maria 17:30 Muziek 17:30 Radio Vaticaan

19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 De rots in de branding 19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 Het Inzicht

20:15 De Kerk leeft 20:30 De Kerk spreekt 20:15 Kerk in Nood 20:30 Pelgrim in eigen land

H. LutgardisH. Lutgardis SacramentsdagSacramentsdag
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6:00 Bijbellezing 

6:30 Lezingendienst

7:00 Regina Caeli

7:02 Rozenkrans

8:30 Lauden

9:00 H. Mis 
(Zondag om 10u)

9:50 Catechismus

11:30 Het Woord spreekt: 
lezing en bezinning 
van de H. Schrift 
(behalve op vrijdag)

12:00 Regina Caeli

12:05 Middaggebed

12:15 Rozenkrans

12:40 Het heiligenverhaal 
van de dag

15:00 Uur van de 
Goddelijke 
Barmhartigheid

17:00 Vespers

18:30 Rozenkrans

19:00 Het heiligenverhaal 
van de dag 
gevolgd door 
‘Het Woord spreekt’ 
(behalve op 
vrijdag)

21:30 Completen

21:45 Bijbellezing

22:30 Catechismus

23:30 Rozenkrans

DagelijksDagelijks
op Radio Mariaop Radio MariaVRIJDAG 06/06 ZATERDAG 07/06 ZONDAG 08/06

7:30 Pelgrim in eigen land 7:30 Elke dag telt 7:30 Elke dag telt

9:50 Catechismus 9:50 Catechismus 8:50 De rots in de branding

10:30 Kinderen van het Licht 10:30 Muziek 10:00 Eucharistieviering

13:00 Kruisweg 13:00 Kinderen van het Licht 13:00 Pelgrim in eigen land

14:15 Radio Vaticaan 14:15 De wereld van Radio  Maria 14:15 Vivendo

16:00 Rozenkrans 
met de Wereldfamilie

16:00 Elke dag telt 16:00 Elke dag telt

17:30 De week van Radio Maria 17:30 Jeugdcatechese 17:30 Jeugdcatechese

19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 Vivendo 19:30 De wereld van Radio  Maria

20:15 Anno Domini 20:30 Rijkdom van het geloof 20:15 Klassiekuur

H. NorbertusH. Norbertus Z. Anna van BartholomeusZ. Anna van Bartholomeus PinksterenPinksteren

VRIJDAG 13/06 ZATERDAG 14/06 ZONDAG 15/06

7:30 Pelgrim in eigen land 7:30 Elke dag telt 7:30 Elke dag telt

9:50 Catechismus 9:50 Catechismus 8:50 De rots in de branding

10:30 Menslievend 10:30 Muziek 10:00 Eucharistieviering

13:00 Kruisweg 13:00 Menslievend 13:00 Pelgrim in eigen land

14:15 Radio Vaticaan 14:15 De wereld van Radio  Maria 14:15 Vivendo

16:00 De Kerk leeft 16:00 Elke dag telt 16:00 Elke dag telt

17:30 De week van Radio Maria 17:30 Jeugdcatechese 17:30 Jeugdcatechese

19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 Vivendo 19:30 De wereld van Radio  Maria

20:15 Ga tot Jozef 20:30 Mystieke lectuur 20:15 Klassiekuur

H. Antonius van PaduaH. Antonius van Padua H. Drie-eenheidH. Drie-eenheid

VRIJDAG 20/06 ZATERDAG 21/06 ZONDAG 22/06

7:30 Pelgrim in eigen land 7:30 Elke dag telt 7:30 Elke dag telt

9:50 Catechismus 9:50 Catechismus 8:50 De rots in de branding

10:30 Kinderen van het Licht 10:30 Muziek 10:00 Eucharistieviering

13:00 Kruisweg 13:00 Kinderen van het Licht 13:00 Pelgrim in eigen land

14:15 Radio Vaticaan 14:15 De wereld van Radio  Maria 14:15 Vivendo

16:00 De Kerk leeft 16:00 Elke dag telt 16:00 Elke dag telt

17:30 De week van Radio Maria 17:30 Jeugdcatechese 17:30 Jeugdcatechese

19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 Vivendo 19:30 De wereld van Radio  Maria

20:15 Ga tot Jozef 20:30 Rijkdom van het geloof 20:15 Klassiekuur

H. Aloïsius GonzagaH. Aloïsius Gonzaga
Twaalfde zondag 

door het jaar



PROGRAMMAOVERZICHT
23 - 29 juni 2025

MAANDAG 23/06 DINSDAG 24/06 WOENSDAG 25/06 DONDERDAG 26/06

7:30 Elke dag telt 7:30 Elke dag telt 7:30 Elke dag telt 7:30 Elke dag telt

9:50 Catechismus 9:50 Catechismus 9:50 Radio Vaticaan live 9:50 Catechismus

10:30 De Kerk spreekt 10:30 Mystieke lectuur 10:30 Heiligen getuigen 10:30 De rots in de branding

13:00 Rozenkrans vanuit Kibeho 13:00 De Kerkleraars 13:00 De leeswijzer 13:00 Klassiekuur

14:15 Vivendo 14:15 Radio Vaticaan 14:15 Zwerver voor God 14:15 De wereld van Radio  Maria

16:00 Elke dag telt 16:00 Elke dag telt 16:00 Rozenkrans 
met de Wereldfamilie

16:00 Elke dag telt

17:30 Radio Vaticaan 17:30 De wereld van Radio  Maria 17:30 Muziek 17:30 Radio Vaticaan

19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 De rots in de branding 19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 Het Inzicht

20:15 De Kerk leeft 20:30 De Kerk spreekt 20:15 De Kerkleraars 20:30 Pelgrim in eigen land

Geboorte van de Geboorte van de 
H. Johannes de DoperH. Johannes de Doper

30 juni - 06 juli 2025

MAANDAG 30/06 DINSDAG 01/07 WOENSDAG 02/07 DONDERDAG 03/07

7:30 Boecat 7:30 Boecat 7:30 Boecat 7:30 Boecat

9:50 Catechismus 9:50 Catechismus 9:50 Radio Vaticaan live 9:50 Catechismus

10:30 De Kerk spreekt 10:30 Rijkdom van het geloof 10:30 Heiligen getuigen 10:30 De rots in de branding

13:00 Rozenkrans vanuit Kibeho 13:00 Koken met Hildegard 13:00 Anno Domini 13:00 Klassiekuur

14:15 Vivendo 14:15 Radio Vaticaan 14:15 Zwerver voor God 14:15 De wereld van Radio  Maria

16:00 Boecat 16:00 Boecat 16:00 Boecat 16:00 Boecat

17:30 Radio Vaticaan 17:30 De wereld van Radio  Maria 17:30 Muziek 17:30 Radio Vaticaan

19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 De rots in de branding 19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 Het Inzicht

20:15 De Kerk leeft 20:30 De Kerk spreekt 20:15 Koken met Hildegard 20:30 Pelgrim in eigen land

Eerste heilige martelaren van Eerste heilige martelaren van 
de Romeinse kerkde Romeinse kerk H. Apostel ThomasH. Apostel Thomas

07 juli - 13 juli 2025

MAANDAG 07/07 DINSDAG 08/07 WOENSDAG 09/08 DONDERDAG 10/08

7:30 Boecat 7:30 Boecat 7:30 Boecat 7:30 Boecat

9:50 Catechismus 9:50 Catechismus 9:50 Radio Vaticaan live 9:50 Catechismus

10:30 De Kerk spreekt 10:30 Rijkdom van het geloof 10:30 Heiligen getuigen 10:30 De rots in de branding

13:00 Rozenkrans vanuit Kibeho 13:00 Koken met Hildegard 13:00 Anno Domini 13:00 Klassiekuur

14:15 Vivendo 14:15 Radio Vaticaan 14:15 Zwerver voor God 14:15 De wereld van Radio  Maria

16:00 Boecat 16:00 Boecat 16:00 Boecat 16:00 Boecat

17:30 Radio Vaticaan 17:30 De wereld van Radio  Maria 17:30 Muziek 17:30 Radio Vaticaan

19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 De rots in de branding 19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 Het Inzicht

20:15 De Kerk leeft 20:30 De Kerk spreekt 20:15 Koken met Hildegard 20:30 Pelgrim in eigen land

HH. Landrada en AmelbergaHH. Landrada en Amelberga HH. Martelaren van GorcumHH. Martelaren van Gorcum



VRIJDAG 27/06 ZATERDAG 28/06 ZONDAG 29/06

7:30 Pelgrim in eigen land 7:30 Elke dag telt 7:30 Elke dag telt

9:50 Catechismus 9:50 Catechismus 8:50 De rots in de branding

10:30 Menslievend 10:30 Muziek 10:00 Eucharistieviering

13:00 Kruisweg 13:00 Menslievend 13:00 Pelgrim in eigen land

14:15 Radio Vaticaan 14:15 De wereld van Radio  Maria 14:15 Vivendo

16:00 De Kerk leeft 16:00 Elke dag telt 16:00 Elke dag telt

17:30 De week van Radio Maria 17:30 Jeugdcatechese 17:30 Jeugdcatechese

19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 Vivendo 19:30 De wereld van Radio  Maria

20:15 De Leeswijzer 20:30 Mystieke lectuur 20:15 Klassiekuur

H. Hart van JezusH. Hart van Jezus Onbevlekt hart van MariaOnbevlekt hart van Maria HH. Petrus en PaulusHH. Petrus en Paulus

VRIJDAG 04/07 ZATERDAG 05/07 ZONDAG 06/07

7:30 Pelgrim in eigen land 7:30 Boecat 7:30 Boecat

9:50 Catechismus 9:50 Catechismus 8:50 De rots in de branding

10:30 Kinderen van het Licht 10:30 Muziek 10:00 Eucharistieviering

13:00 Kruisweg 13:00 Kinderen van het Licht 13:00 Pelgrim in eigen land

14:15 Radio Vaticaan 14:15 De wereld van Radio  Maria 14:15 Vivendo

16:00 De Kerk leeft 16:00 Boecat 16:00 Boecat

17:30 De week van Radio Maria 17:30 Jeugdcatechese 17:30 Jeugdcatechese

19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 Vivendo 19:30 De wereld van Radio  Maria

20:15 Anno Domini 20:30 Rijkdom van het geloof 20:15 Klassiekuur

H. Elisabeth van PortugalH. Elisabeth van Portugal H. Antonius Maria ZaccariaH. Antonius Maria Zaccaria
Veertiende zondag 

door het jaar

Catechismus
Juni

2-10 juni
Pinksterretraite

door E.H. Karel Loodts

12-24 juni
De joodse wortels 

van de Eucharistie
door E.H. Daniël Dewitte

19 juni
Het feest van 

Sacramentsdag
door  Inge Vanwiele

26-27  juni
Het H. Hart van Jezus

door E.H. Dirk Van der Linden

28-30  juni
Het Onbevlekt Hart 

van Maria
door E.H. Dirk Van der Linden

Op maandag, dinsdag, 
donderdag, vrijdag en 

zaterdag om 9u50 

VRIJDAG 11/07 ZATERDAG 12/07 ZONDAG 13/07

7:30 Pelgrim in eigen land 7:30 Boecat 7:30 Boecat

9:50 Catechismus 9:50 Catechismus 8:50 De rots in de branding

10:30 Kinderen van het Licht 10:30 Muziek 10:00 Eucharistieviering

13:00 Kruisweg 13:00 Kinderen van het Licht 13:00 Pelgrim in eigen land

14:15 Radio Vaticaan 14:15 De wereld van Radio  Maria 14:15 Vivendo

16:00 De Kerk leeft 16:00 Boecat 16:00 Boecat

17:30 De week van Radio Maria 17:30 Jeugdcatechese 17:30 Jeugdcatechese

19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 Vivendo 19:30 De wereld van Radio  Maria

20:15 Anno Domini 20:30 Rijkdom van het geloof 20:15 Klassiekuur

H. BenedictusH. Benedictus
Vijftiende zondag 

door het jaarH. AmandinaH. Amandina



God, herder en bestuurder van alle gelovigen, zie genadig neer op uw dienaar 
Leo, die Gij aan het hoofd van uw Kerk hebt willen stellen; geef hem, vragen 

wij, door woord en voorbeeld tot heil te zijn aan hen over wie hij is aangesteld, 
opdat hij samen met de hem toevertrouwde kudde tot het eeuwig leven kome. 

Door Christus onze Heer. Amen.


