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EDITORIAAL
Beste vrienden,

Deze meimaand openen we met 
een afbeelding van de kerk “Santa 
Maria in Monserrato”. Deze prachtige 
kerk is toegewezen aan de Spaanse 
gemeenschap in Rome. De heilige 
Maagd Maria, zoals vereerd in Spanje 
onder de titel “van Montserrat” is gekend 
vanwege het Catalaanse klooster op de 
berg met dezelfde naam. Vele mirakels worden 
toegeschreven aan het gebed gedaan voor de kostbare beeltenis van 
Onze-Lieve-Vrouw. Het is goed om in de meimaand te gedenken dat 
onze hemelse Moeder ons blijvend bijstand biedt. Haar gebed tot haar 
Zoon, haar smeken voor al haar kinderen, blijft nooit onbeantwoord. 
Integendeel, aan ons om met volledig vertrouwen onszelf over te 
geven aan haar moederlijke zorgen.

Bij Radio Maria is dit vertrouwen hetgeen we voorstellen aan alle 
luisteraars, en het is tevens hetgeen we zelf beleven. Zeer speciaal 
wanneer we een Mariathon houden. Zoals u misschien weet houdt 
Radio Maria twee Mariathons in een jaar. Eén in de maand november 
voor de eigen noden. Eén in de maand mei om ook begaan te zijn met 
de noden van de andere, vaak minderbedeelde radio’s in de wereld. 
Dit jaar gaat onze zorg uit naar Radio Maria in de Filipijnen. Tijdens 
de Mariathon van woensdag 14 en donderdag 15 mei zult u zeker 
gevraagd worden een bijdrage te geven als steun voor de projecten 
in dat arme, maar zo mooie land. De Filipijnen staat gekend als een 
land van geloof en dienstbaarheid. Radio Maria is er reeds aanwezig 
als steun voor de velen die wanhopig zijn of vaak in grote armoede 
leven. Het geloof dat doorheen de radio gevoed wordt is dan ook iets 
dat verder verspreid moet worden. Uw steun zal zeker noodzakelijk 
zijn. We danken u nu reeds voor alles wat u kunt betekenen voor onze 
Filipijnse zusterradio. En luister zeker op de dagen van de Mariathon 
zodat u volledig kunt weten waar uw steun voor zal kunnen dienen.

Om de meimaand nog mooier te maken, en volledig als Mariamaand 
te beschouwen, nodigen we ieder van jullie tevens uit om deel te 
nemen aan onze jaarlijkse bedevaart naar Banneux op dinsdag 
20 mei. U vindt het programma en de mogelijkheid tot inschrijving 
verder in deze editie van de Porta Fidei. We zijn dankbaar om weer 
met velen als pelgrims op weg te gaan naar de Maagd der armen. 
Onszelf beschouwend als armen kunnen we niet anders dan kracht en 
troost ontvangen tijdens de ontmoeting met Onze-Lieve-Vrouw. In het 
Jubeljaar van de hoop zullen we dit werkelijk doen als Pelgrims van de 
hoop. Natuurlijk kunt u alles ook volgen op de radio.

We wensen iedereen van harte een gezegende meimaand en 
een hoopvolle Paastijd. Moge Onze-Lieve-Vrouw, de Maagd van 
Montserrat, alsook de Maagd der armen, ieder van ons beschermen 
onder haar moederlijke mantel.

Zeer genegen in Jezus en Maria,

Pr. Karlo Tyberghien
Directeur Radio Maria
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Zwervingen in de woestijn

Dag 58 1 mei Numeri 7 Deuteronomium 7 Psalm 92

Dag 59 2 mei Numeri 8-9 Deuteronomium 8 Psalm 93

Dag 60 3 mei Numeri 10 Deuteronomium 9 Psalm 10

Dag 61 4 mei Numeri 11 Deuteronomium 10 Psalm 33

Dag 62 5 mei Numeri 12-13 Deuteronomium 11 Psalm 94

Dag 63 6 mei Numeri 14 Deuteronomium 12 Psalm 95

Dag 64 7 mei Numeri 15 Deuteronomium 13-14 Psalm 96

Dag 65 8 mei Numeri 16 Deuteronomium 15-16 Psalm 97

Dag 66 9 mei Numeri 17 Deuteronomium 17-18 Psalm 98

Dag 67 10 mei Numeri 18 Deuteronomium 19-20 Psalm 99

Dag 68 11 mei Numeri 19-20 Deuteronomium 21 Psalm 100

Dag 69 12 mei Numeri 21 Deuteronomium 22 Psalm 102

Dag 70 13 mei Numeri 22 Deuteronomium 23 Psalm 105

Dag 71 14 mei Numeri 23 Deuteronomium 24-25 Psalm 106

Dag 72 15 mei Numeri 24-25 Deuteronomium 26 Psalm 107

Dag 73 16 mei Numeri 26 Deuteronomium 27 Psalm 111

Dag 74 17 mei Numeri 27-28 Deuteronomium 28 Psalm 112

Dag 75 18 mei Numeri 29-30 Deuteronomium 29 Psalm 113

Dag 76 19 mei Numeri 31 Deuteronomium 30 Psalm 116

Dag 77 20 mei Numeri 32 Deuteronomium 31 Psalm 117

Dag 78 21 mei Numeri 33 Deuteronomium 32 Psalm 118

Dag 79 22 mei Numeri 34 Deuteronomium 33 Psalm 120

Dag 80 23 mei Numeri 35-36 Deuteronomium 34 Psalm 121

Veroveringen en Rechters

Dag 81 24 mei Jozua 1-4 Psalm 123

Dag 82 25 mei Jozua 5-7 Psalm 125

Dag 83 26 mei Jozua 8-9 Psalm 126

Dag 84 27 mei Jozua 10-11 Psalm 128

Dag 85 28 mei Jozua 12-14 Psalm 129

Dag 86 29 mei Jozua 15-18 Psalm 130

Dag 87 30 mei Jozua 19-21 Psalm 131

Dag 88 31 mei Jozua 22-24 Psalm 132

 

Iedere dag Iedere dag 
om 15u20 om 15u20 

en om 3u20en om 3u20 

Bijbel in één jaar

Overzicht van de lezingen die zullen wOrden vOOrgelezen

Lees samen met 

Radio maRia

 de voLLedige bijbeL 

in één jaaR.

PHILIPPINES

Santiago

Tarlac City

New offices in Tarlac
and network upgrade

165,000 €

Olongapo

Tugueganao

Studio
Substation
OnAir
Work in Progress
2025

Frequency
OnAir
Work in Progress
2025

Uplink
OnAir
Work in Progress
2025

CURRENTSTATUS
RadioMaria Philippineswas the first RadioMaria
to be established in theAsian continent. Born in
2002, not far from the capital Manila, the radio has
managed to expand over the years throughout the
northern territory of the island of Luzon. Currently
the radio has four FM frequencies that covermany
dioceses and digital channels that receive the
signal from themain headquarters in Tarlac. Filipino
listeners have always supported the radio despite
widespread poverty and a precarious economic
situation. They are very faithful and fond of this
spiritual and social voice that nourishes their souls

and helps develop the society in which they live.
More andmore dioceses and bishopswish for the
voice of RadioMaria to finally be heard in their cities,
in the local language, Tagalog, but also in the other
languages spoken in themyriad of islands thatmake
up the Philippine archipelago.

THEPROJECT
These newcalls from the local Church pose a
huge economic challenge to RadioMaria: pylons,
frequencies, transportation and installation of new
small local studios and repeaters have become
more andmore costly. In addition to that, the

production studios in the headquarters require
urgent renovation; the technical equipment is
obsolete, and the building is in need of repair.
Despite being self-reliant for the past twenty-three
years, today RadioMaria Philippines needs help to
face these challenges.
The first objective is to upgrade the equipment
and restore the old part of the building where the
radio is located. Once this first challenge has been
tackled, the project will focus on responding to

the requests from the bishops of the local Church
to bring Radio Maria to other cities throughout
the country. The bishops contribute significantly
to the mission of Radio Maria by finding suitable
premises for production studios, sometimes even
frequencies.
Expanding RadioMaria in this very poor and fragile
part of theworldwhich today is the thirdmost
Catholic country in theworld, is a great and very
importantmission that requires a huge effort.

2 dagen 
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met uw gift en 

uw gebed.

We ondersteunen deze 
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(vervolg van Porta Fidei 106)

‘PLAATSEN’ 
OM DE HOOP TE LEREN 
EN TE BEOEFENEN

I. Het gebed als leerschool 
van de hoop

32. Een eerste belangrijke 
plaats om de hoop te leren 
is het gebed. Als niemand 
meer naar mij luistert, luis-
tert God nog altijd naar mij. 
Als ik tot niemand meer kan 
spreken, niemand meer kan 
aanroepen, kan ik nog altijd 
tot God spreken. Als niemand 
mij meer helpen kan, als het 
gaat om een behoefte of een 
verwachting die de mense-
lijke mogelijkheid tot hoop 
overstijgt : Hij kan mij helpen. 
[25] Als ik in volkomen 
eenzaamheid gestort ben: 
als ik bid, ben ik nooit hele-
maal alleen. De onvergete-
lijke kardinaal Nguyen Van 
Thuan heeft ons als vrucht 
van dertien jaar gevangen-
schap, waarvan negen in 
een isoleercel, een kostbaar 
boekje nagelaten: Gebeden 
van Hoop. Tijdens dertien jaar 
gevangenschap, in een situ-
atie van schijnbaar totale 
hopeloosheid, is voor hem 
het luisteren naar God, het 
kunnen spreken met God, tot 
een toenemende kracht van 
hoop geworden, die hem na 

zijn vrijlating aangespoord 
heeft voor de mensen van 
de gehele wereld tot getuige 
van de hoop te worden – de 
geweldige hoop die ook in de 
nachten van de eenzaam-
heid niet ten onder gaat.

33.  Heel mooi heeft St. 
Augustinus in een preek over 
de Eerste Johannesbrief de 
innerlijke samenhang tussen 
gebed en hoop weergegeven. 
Hij definieert het gebed als 
oefening van het verlangen. 
De mens is geschapen voor 
iets groots, voor God Zelf, om 
door Hem vervuld te worden. 
Maar zijn hart is te klein voor 
het grote dat hem is toege-
dacht. Dat moet ruimer 
gemaakt worden. “Als God 
de gave (Zichzelf) uitstelt, 
versterkt Hij ons verlangen; 
door het verlangen verruimt 
Hij ons innerlijk en daardoor 
vergroot Hij de opname-
capaciteit [voor Hemzelf].” 
Augustinus verwijst naar de 
heilige Paulus, die van zichzelf 
zegt dat hij leeft, zich uitstrek-
kend naar wat voor hem ligt 
(vgl. Fil. 3,13) en gebruikt dan 
een heel mooi beeld om de 
voortgang te beschrijven bij 
het verruimen en voorbe-
reiden van het menselijk hart: 
“Stel je voor, God wil je vullen 
met honing [beeld voor Gods 
tederheid en goedheid]. 
Maar als je gevuld bent met 
azijn, waar laat je dan de 
honing?” Het vat, d.w.z. het 

hart, moet eerst verruimd 
en dan gereinigd worden: 
bevrijd van de azijn en de 
azijnsmaak. Dat vereist werk, 
dat is pijnlijk, maar alleen 
zo ontstaat de geschikt-
heid voor datgene waartoe 
we zijn bestemd. [26] Ook al 
spreekt Augustinus alleen 
direct over de opnameca-
paciteit voor God, toch wordt 
helemaal duidelijk dat de 
mens door dit werk, waarbij 
hij zich bevrijdt van de azijn 
en zijn azijnsmaak, niet alleen 
vrij voor God maar juist ook 
open voor de anderen wordt. 
Want alleen als wij kinderen 
van God worden, kunnen wij 
bij de gemeenschappelijke 
Vader zijn. Bidden betekent 
niet buiten de geschiedenis 
treden en je terugtrekken in 
het privé hoekje van je eigen 
geluk. Echt bidden is een 
proces van innerlijke reini-
ging, dat ons openstelt voor 
God en dus juist ook voor de 
mensen. In het gebed moet 
de mens leren wat hij werke-
lijk aan God kan vragen, wat 
God waardig is. Hij moet leren 
dat hij niet tegen de anderen 
mag bidden. Hij moet leren 
dat hij niet mag vragen om 
de oppervlakkige en makke-
lijke dingetjes die hij op dat 
moment wenst, de valse 
kleine hoop, die hem bij God 
vandaan brengt. Hij moet zijn 
wensen en zijn hoop zuiveren. 
Hij moet zich bevrijden van 
zijn stille leugen, waarmee hij 

ENCYCLIEK SPE SALVI  (PAUS BENEDICTUS XVI)
OVER DE CHRISTELIJKE HOOP

*www.vatican.va

Tijdens dit jaar 2025 viert 
de RK Kerk een jubeljaar, 
een jaar van verzoening.

Het thema van dit jaar 
is ‘Pelgrims van Hoop’. 
In ons magazine ‘Porta 

Fidei’ staan we stil bij dit 
thema van de christelijke 

hoop door u de tekst 
aan te bieden van de 

Encycliek ‘Spe Salvi’, ‘Over 
de hoop’  die  door paus 

Benedictus XVI op 30 
november 2007 te Rome 

werd gegeven.
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zichzelf bedriegt: God door-
ziet die en de confrontatie 
met God dwingt hem die 
zelf te erkennen. “Maar wie 
beseft al zijn feilen? Vergeef 
mij ook wat ik niet weet”, bidt 
de psalmist (Ps. 19[18], 13). Het 
niet erkennen van schuld, de 
ijdele waan van onschuld, 
rechtvaardigt en redt mij 
niet, want ik ben zelf schuldig 
aan de afstomping van mijn 
geweten, aan mijn onver-
mogen het kwade in mij als 
zodanig te erkennen. Als God 
niet bestaat, moet ik wellicht 
in zulke leugens vluchten, 
omdat er niemand is die 
mij zou kunnen vergeven, 
niemand die de werke-
lijke maatstaf is. Maar de 
ontmoeting met God wekt 
mijn geweten, opdat dit niet 
langer streeft naar zelfrecht-
vaardiging, naar weerspiege-
ling van mijzelf en de tijdge-
noten die een stempel op mij 
drukken, maar mij de moge-
lijkheid biedt naar het Goede 
zelf te luisteren.

34. Wil het gebed deze reini-
gende kracht ontplooien, 
dan moet het enerzijds heel 
persoonlijk zijn, een confron-
tatie van mijn “ik” met God, 
de levende God. Anderzijds 
moet het steeds weer geleid 
en verlicht worden door de 
grote gebedswoorden van de 
Kerk en van de heiligen, door 
het liturgische gebed, waarin 
de Heer ons steeds weer leert 
goed te bidden. Kardinaal 
Nguyen Van Thuan vertelt ons 
in zijn boek van geestelijke 
oefeningen dat hij in zijn leven 
lange periodes heeft gekend 
dat hij niet kon bidden en hoe 
hij zich heeft vastgehouden 
aan de gebedswoorden van 
de Kerk, aan het Onze Vader, 
aan het Weesgegroet, aan de 
gebeden van de liturgie.[27] 
Bij het bidden moet er altijd 
sprake zijn van dit samen-
gaan van gemeenschappe-
lijk en persoonlijk gebed. Zo 
kunnen wij tot God spreken, 
zo spreekt God tot ons. Zo 
ondergaan we de reini-

gingen, waardoor wij geschikt 
voor God worden en die ons 
geschikt maken de mensen 
te dienen. Zo worden wij 
geschikt voor de ware hoop 
en worden wij dienaren van 
de hoop voor de anderen: 
hoop in de christelijke zin is 
immers ook hoop voor de 
anderen. En het is actieve 
hoop, waarin wij ervoor 
strijden dat de dingen niet 
naar “het verkeerde einde” 
leiden. Het is ook actieve 
hoop in de zin dat wij de 
wereld open houden voor 
God. Alleen zo blijft de hoop 
zuiver menselijk.

II. Handelen en lijden als 
context voor het leren van de 
hoop

35. Iedere serieuze en 
oprechte handeling van de 
mens is hoop in uitvoering. 
Dat is op de eerste plaats 
waar in die zin dat wij daarbij 

onze hoop met betrekking 
tot kleinere of grotere zaken 
proberen te verwerklijken, 
deze of gene taak proberen 
af te ronden die belangrijk is 
voor onze verdere levensweg, 
er door onze inzet toe bij te 
dragen dat de wereld iets 
lichter en menselijker wordt 
en zo ook deuren naar de 
toekomst worden geopend. 
Maar de dagelijkse inzet voor 
het voortgaan van het eigen 
leven en voor de toekomst 
van het geheel vermoeit ons 
of slaat om in fanatisme, als 
voor ons niet het licht straalt 
van die geweldige hoop, die 
ook door falen in het kleine 
en door het mislukken van 
zaken van historisch belang 
niet kan worden vernietigd. 
Als we niet kunnen hopen op 
meer dan op datgene wat op 
ieder moment bereikbaar is 
en op datgene wat de heer-
sende politieke en economi-
sche machten ons aan hoop 

 John Phillip RA, Gebed, 1859. 
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bieden, zal ons leven spoedig zonder hoop 
zijn. Het is belangrijk om te weten: ik mag altijd 
nog hopen, ook als ik voor mijn leven of voor 
de historische periode waarin ik leef ogen-
schijnlijk niets meer te verwachten heb. Alleen 
de grote zekerheid van de hoop dat, ondanks 
alle mislukkingen, mijn eigen leven en de 
geschiedenis in het algemeen geborgen zijn 
in een onverwoestbare macht van de liefde 
en door die liefde zin en betekenis heeft, kan 
dan toch de moed geven om te werken en 
te volharden. Zeker, wij kunnen het Rijk Gods 
niet zelf “bouwen” – wat wij bouwen blijft 
altijd een mensenrijk met alle beperkingen 
van de menselijke natuur. Het Rijk Gods is een 
geschenk en juist daarom is het groot en mooi 
en het antwoord op onze hoop. En wij kunnen, 
om de klassieke terminologie te gebruiken, de 
hemel niet door onze werken “verdienen”. De 
hemel is altijd meer dan wat wij verdienen, 
zoals bemind worden nooit “verdienste” is, 
maar altijd geschenk. Maar ook al weten we 
nog zo goed van deze “meerwaarde” van de 
hemel, toch blijft het waar dat ons handelen 
God niet onverschillig laat en daarmee niet 
onverschillig is voor de loop van de geschie-
denis. Wij kunnen onszelf en de wereld open-
stellen voor het binnentreden van God: de 
waarheid, de liefde, het goede. Dat is wat 
de heiligen hebben gedaan, die als “Gods 
medewerkers” hebben bijgedragen tot het 
heil van de wereld (vgl. 1. Kor. 3,9; 1 Tess.3,2). 
Wij kunnen ons leven en de wereld vrijmaken 
van de vergiftigingen en vervuilingen die 
het heden en de toekomst zouden kunnen 
vernietigen. Wij kunnen de bronnen van de 
schepping blootleggen en zuiver houden en 
zo aan de schepping, die als 
gave voor ons uitgaat, recht 
doen volgens haar eigen 
eisen en doel. Dit houdt zin, 
ook als wij ogenschijnlijk 
niets bereiken of machteloos 
lijken te zijn tegenover het 
overwicht van de vijandige 
machten. Zo komt enerzijds 
uit ons handelen hoop voort 
voor ons en voor de anderen; 
tegelijkertijd is het echter de 
geweldige hoop op Gods 
beloften die ons moed geeft 
en ons handelen stuurt in 
goede en kwade uren.

36. Evenals het handelen 
behoort het lijden tot het 
menselijk bestaan. Het lijden 
volgt van de ene kant uit 
onze eindigheid, van de 
andere kant uit de enorme 
massa schuld die zich in de 

loop van de geschiedenis heeft opgehoopt 
en ook in het heden onophoudelijk aangroeit. 
Natuurlijk moeten we alles doen om het lijden 
te verminderen, om het lijden van onschul-
digen te voorkomen, zo goed en zo kwaad 
als het gaat, om pijn te verlichten, om gees-
telijk lijden te helpen overwinnen. Dit zijn alle 
plichten zowel van de gerechtigheid als van 
de liefde, die tot de fundamentele vereisten 
van het christelijk bestaan en van ieder waar-
achtig menselijk leven behoren. In de strijd 
tegen de fysieke pijn zijn grote vorderingen 
geboekt; het lijden van onschuldigen, evenals 
het geestelijk lijden zijn in de afgelopen 
decennia eerder toegenomen. Ja, we moeten 
alles doen om het lijden te overwinnen, maar 
we kunnen het niet geheel uit de wereld 
bannen, omdat wij nu eenmaal onze eindig-
heid niet van ons kunnen afschudden en 
omdat niemand van ons in staat is de macht 
van het kwaad, van de schuld, uit de wereld 
te bannen, die voortdurend – we zien het – de 
bron van lijden is. Dat kan alleen God, alleen 
een God die Zelf binnentreedt in de geschie-
denis, mens wordt en in de tijd lijdt. Wij weten 
dat deze God bestaat en dat daarom deze 
macht die de “zonde der wereld wegneemt” 
(Joh. 1,29) bestaat. Met het geloof dat deze 
macht bestaat is de hoop op de redding van 
de wereld in de geschiedenis verschenen. 
Maar het is hoop en nog geen voleinding. Het 
is hoop die ons de moed geeft ons aan de 
zijde van het goede te scharen, ook in situ-
aties die uitzichtloos lijken, in het besef dat 
in de uiterlijke loop van de geschiedenis de 
macht van de schuld voortdurend een vrees-
wekkende aanwezigheid zal blijven.

DE GEBEDSINTENTIE 
VAN DE HEILIGE VADER

TOEVERTROUWD AAN ZIJN WERELDWIJDE 
GEBEDSNETWERK 

MEI
VOOR ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

Laten we bidden dat elk persoon via werk vervulling 
mag vinden, gezinnen in waardigheid ondersteund 
worden en de samenleving menselijker wordt.
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De kleine deur op de Zuinigheidsstraat staat 
sinds 1978 open voor hen die het moeilijk hebben 
en voor hen die willen delen. In de loop der jaren 
zijn er na dit eerste huis nog op twaalf andere 
plaatsen in België poverello-huizen bijgekomen. 
Wie in nood is kan er terecht voor een lekkere 
soep, een warme maaltijd en kopje koffie in een 
veilige en hartelijke sfeer. In 10 huizen verblijven er 
ook mensen (samen ongeveer 100).

Mensen onderweg
Het poverello-huis waar we te gast zijn heeft twee 
ingangen. De deur van het onthaal langswaar wij 
binnengekomen zijn en waarlangs de behoef-
tigen binnenkomen en een dienstingang waar 
mensen die willen delen naar binnen komen. 
Langswaar je ook binnenkomt, legt Johan ons 
uit, iedereen die hier komt is onderweg. Poverello 
is een ontmoetingsplaats. “We proberen alle-
maal voor elkaar wat te betekenen met respect 
voor ieders inbreng”, legt Johan uit. “Geven en 
ontvangen wordt uiteindelijk een delen, we bete-
kenen iets voor mekaar. De vrijwilligers onthalen 
de behoeftigen maar ze wordt ook zelf onthaald. 

Er wordt samen gemeenschap gevormd. Dat is 
ook het getuigenis dat de vrijwilligers geven dat 
ze zelf ook onhaald worden door het dankjewel en 
de autenticiteit van de mensen die bij Poverello 
aankloppen. We noemen hen onze ‘gasten’. Onze 
eerste bekommernis is zeker om iedereen te laten 
voelen: ‘je bent welkom’.”

Jan Vermeire
Jan Vermeire, de stichter 
van Poverello, werd in 1919 
geboren te Kortrijk. Na zijn 
studies geneeskunde specia-
liseerde hij zich als sexuoloog. 
Hij vestigde zich in Brussel en 
had twintig jaar lang een heel 
drukke praktijk. In 1973 wordt 
hij genoodzaakt zijn prak-

tijk stop te zetten. Zijn lichaam is totaal uitgeput 
en zijn leven is in gevaar. Na zijn herstel trekt hij 
weg uit Brussel om het kalmer aan te doen en 
van het leven te genieten. Een ontmoeting met 
een priester  brengt hem op een dag in de kerk. 
Jan Vermeire vertelde zelf over dit moment dat 

Een open deur in een blinde muur vlakbij het zuidstation van onze hoofdstad. Een deur die 
openstaat voor mensen die op straat slapen, bedelen, dolen of eenzaam zijn en toegang geeft 
tot een plek waar iedereen verwelkomd wordt als medemens in een oase van rust met een 
prachtige tuin. Ook wij melden ons aan via deze kleine deur voor ons bezoek aan het huis van 
Poverello in de Zuinigheidsstraat in Brussel. We werden dadelijk welkom geheten door een 
jongeman die ons een tas koffie aanbood en ons uitgenodigde om de prachtige stadstuin 
te ontdekken. We genoten samen met de andere ‘gasten’ van Poverello van de koffie en de 
prachtige lentezon. Al vlug kwam de heer Johan Van Eetvelde met wie we hadden afgesproken 
voor onze ontmoeting met Poverello naar ons toe.

Joris Abts

Poverello REPORTAGEREPORTAGE
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zijn leven totaal heeft veranderd: “Die 
zondag was ik in zijn kerk, uit nieuwsgie-
righeid. In feite wilde ik zijn mis bijwonen.  
Bij het begin van de eucharistie zei hij: 
“ik zou jullie iets over het lijden willen 
vertellen”. Ik dacht bij mezelf: “Het lijden? 
Wat kan zo’n pastoortje mij over het 
lijden leren? Dertig jaar lang heb ik niets 
dan lijden gezien”.  Bij de homilie heeft 
hij eenvoudig herhaald: “Ik heb jullie 
gezegd dat ik over de zin van het lijden 
zou spreken”. Terzelfdertijd toonde hij 
ons heel traag een klein kruisbeeld. In 
mijn voorbije leven had ik honderden 
kruisbeelden gezien, maar deze keer 
stortte mijn wereldje ineen. Ik begon 
te schreien als een kind. Ik was de kerk 
binnengetreden als een meneer en nu 
was ik nog een klein ventje, gebroken, op 
de knieën. Eén gedachte hield mij bezig: 
“Jezus heeft alles voor jou gedaan, tot de 
laatste druppel van zijn bloed gegeven, 
en jij, hebt voor Hem niets gedaan. Je 
hebt zelfs nooit meer aan Hem gedacht”. 
Na de mis ben ik bij die priester gegaan, 
ik stond er verslagen bij: “Ik weet niet wat 
er met mij gebeurd is …”.  Hij antwoordde: 
“Ik heb het gezien, je hebt de Heer moet; 
Hij wachtte je al lang op, maar je hebt 
Hem nooit willen bezien. Nu dat je Hem 
goed bekeken hebt, zal Hij je nooit meer 
loslaten”. 
In samenspraak met zijn vrouw besliste 
hij om terug naar Brussel te keren, naar 
de Marollen, een wijk die bekend stond 
vanwege de armoede. In 1978 ontstond 
daar de eerste Poverello. De priester 
had hem een boek gegeven ‘Om het 
hart van de massa’, geschreven door 
René Voillaume met de beschrijving 
van het leven van de kleine broeders 
van Jezus, de volgelingen van Charles 
de Foucauld. Jan Vermeire wilde net als 
Carles de Foucauld zijn leven delen met 
de behoeftigen. “We willen bij Poverello 
zoals Charles de Foucauld de mensen 
niet met woorden, maar met daden 
laten voelen dat ze onze broer of zus zijn, 
iets wat door onze stichter zeker werd 
beleefd”, benadrukt Johan. “Doorheen 
de kleine gebaren van dienstbaar-
heid beginnen we wederzijds iets voor 
mekaar te betekenen. Anders dan bij een 
professionele hulporganisatie stellen we 
ons op als medemens.” Jan Vermeire liet 
zich ook inspireren door Sint-Franciscus, 
de kleine arme, de poverello, vandaar 
de naam van de beweging.

Uit de boot vallen
Vanuit zijn jarenlange ervaring vertelt 
Johan ons over de problematieken die 

steeds toenemen in onze maatschappij. 
Er zijn heel wat professionele organi-
saties waar kan naar worden doorver-
wezen voor administratieve, psycho-
logische of geneeskundige hulp. “Toch 
zijn er nog heel wat mensen die uit de 
boot vallen”, stelt Johan vast. Sommige 
problematieken zoals alcoholversla-
ving hebben de banden met de familie 
zozeer verzuurd zodat men zichzelf in 
vraag stelt. Men kan of wil niet terug 
de band opnemen met de maat-
schappij.  “Voor al deze mensen willen 
we aanwezig zijn”, legt Johan uit. “We 
willen hen welkom heten en aanvaarden 
zoals ze zijn, zonder een oordeel te 
vormen. Hen helpen ook om zichzelf te 
aanvaarden. Ook ik heb af en toe geduld 
en begrip nodig”, voegt Johan er lach-
tend aan toe.

Openheid

De deur van Poverello staat vijf dagen 
op zeven van 10 tot 15 uur open voor 
iedereen. Men kan komen voor een tas 
soep, frisdrank, koffie of thee voor 20 cent 
en een warm middagmaal of een lunch-
pakket voor 1 euro. Er wordt geen onder-
scheid gemaakt tussen arm of rijk, er 
worden geen vragen gesteld. Niet enkel 
mensen die financieel in de problemen 
zitten, maar ook mensen die eenzaam 
zijn komen aan tafel aanzitten. 
Het engagement van de vrijwilligers is 
vaak ingegeven vanuit een christelijke 
levensvisie maar ook vaak enkel uit het 
verlangen om anderen te helpen. Ook 
hier is er een grote openheid en tegelijk 
ook de bekommernis om de voeling met 
de wortels van Poverello niet te verliezen. 
“We richten ons op dagonthaal omdat 
we niet alleen de maag willen vullen 
maar ook het hart”, vertaalt Johan voor 
ons deze bekommernis. Toch blijkt het 
een hele uitdaging voor de vrijwilligers 
om de alomtegenwoordige mentalitiet 
van efficiëntie om te buigen om tijd te 
nemen om gewoon aanwezig te zijn en 



 

het leven met mekaar te delen. Het vraagt een hele 
oefening om de aandacht te verleggen van ‘hoe 
kunnen we sneller of beter de dienst verrichten’ 
naar echt tijd maken voor de medemens.

Slaapplek

Poverello Brussel biedt naast het onthaal en 
de warme maaltijden ook een slaapplek aan 
voor een vijftigtal mannen. Vaak komen ze naar 
Poverello vanuit een acute nood, omdat ze anders 
op straat staan. Verspreid over de verschil-
lende huizen vangt Poverello een honderdtal 
mensen op. In de twee opvanghuizen te Brussel 
kunnen daklozen terecht voor een avondmaal, 
een slaapplek en een ontbijt. De mannen worden 
al tegen zeven uur in het huis verwacht voor het 
avondmaal, om overlast door dronkenschap te 
vermijden. Na het ontbijt wordt het opvanghuis 
door iedereen verlaten. “Er zijn duidelijke regels, 
maar de aandacht voor iedere persoon staat 
voorop”, benadrukt Johan. 

Vrijwilligerswerking
Poverello staat en valt bij de vrijwilliger. “Dit is 
zowel de sterkte als de zwakte van Poverello”, 
merkt Johan op. “De vrijwilligers van Poverello 
zijn vaak mensen die zelf zoekende zijn, op zoek 
naar verdieping, naar zingeving, naar wie ze zelf 
zijn.” De groep van de vrijwilligers en de doel-
groep zijn omwille van de zware problematiek 
en de bescherming van de privacy van de doel-
groep van elkaar gescheiden. Toch ligt volgens 
Johan bij Poverello de nadruk op de opbouw van 
het gemeenschapsleven. Belangrijke aandachts-
punten zijn voor hem dan ook de vorming van 
de vrijwilligers, het kenbaar maken van het eigen 
karakter van Poverello en een organisatie die 
aansluit bij de noden van deze tijd door goede 
interne communicatie waardoor de werking 
kan steunen op een grote groep geëngageerde 
en betrokken vrijwilligers. Er zijn veel helpende 
handen nodig. En gelukkig worden ze steeds weer 
gevonden. Al is het engagement de laatste jaren 
vaak voor een kortere periode, geeft Johan mee. 
Je leven delen vraagt een langer engagement 
zodat men de groep van de gasten van Poverello 
en de andere vrijwilligers beter leert kennen.

Poverello is
Samen een stukje 
levensweg delen,
met bijzondere 
aandacht voor de 
kleinste, de meest 
gekwetste.
Op die weg elkaar leren 
kennen, waarderen, 
helpen en graag zien
zodat het 
ontmoetingsplaatsen 
worden met een klimaat
(veiligheid, eenvoud, 
dienstbaarheid en 
hartelijkheid)
waarin broederlijkheid 
kan ontkiemen en 
floreren!

9
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Ontmoetingsdagen
Jaarlijks worden zowel voor vrijwilligers als voor 
de ‘gasten’ van de verschillende Poverello-huizen 
ontmoetingsdagen geörganiseerd. De volgende 
ontmoetingsdag zal op 3 mei doorgaan te 
Banneux. Alle deelnemers komen met de trein 
naar Luik vanwaar er autobussen worden inge-
legd om iedereen naar Banneux te brengen. Na 
een gebedsweg op het heiligdom en de eucha-
ristie volgt een gezamelijke pick-nick met koffie.
Een andere ‘familiebijeenkomst’, zoals Johan 
deze ontmoetingsdagen noemt, zal door-
gaan in het voormalige karmelietenklooster te 
Kortrijk. Door de VZW ‘For a better life’ wordt er 
voor iedereen een maaltijd aangeboden. In de 
namiddag is er tijd voor animatie met koffie en 
gebak.

Jongerengemeenschap
Een tiental jaar geleden werd te Brussel een 
jongerengemeenschap opgestart. Het initiatief 
is gegroeid vanuit Taizé, waar jaarlijks duizenden 
jongeren elkaar ontmoeten en samen bidden 
met de christelijke oecumenische kloosterge-
meenschap. Ook Roan, één van de jongeren 
die op dit moment deel uitmaakt van de kleine 
jongerengemeenschap, verbleef eerst meer dan 
een jaar te Taizé. Het engagement is gebaseerd 
op drie pijlers: INZET – GEMEENSCHAP – GEBED.

Inzet: Meehelpen in de Poverellowerking 
in het dagonthaal, de permanentie in het 
nachtonthaal of bij de vele huishoudelijke taken.

Gemeenschap: De jongeren komen van over 
de hele wereld, vanuit Duitsland en  Frankrijk,   
maar ook van verder, uit Japan of China. Meestal 
na een verblijf in Taizé. Het samen werken en 
leven met andere jongeren biedt kansen voor 
uitwisseling en ontspanning.

Gebed: Twee keer per dag komen de jongeren 
een halfuurtje samen voor gemeenschappelijk 
gebed geïnspireerd op het Taizé-gebed.

Het evangelie als compas
We hebben Poverello leren kennen door 
binnen te stappen via de kleine ingang op 
de Zuinigheidsstraat. We werden onthaald 
met koffie en hebben geluisterd naar het 
getuigenis  van Johan, van enkele vrijwilligers 
zoals Lara en Charlotte en de jongeren van de 
jongerengemeenschap. We hebben samen 
gegeten. We hadden Poverello niet echt leren 
kennen zonder ook in te gaan op de uitnodiging 
om deel te nemen aan het middaggebed. “Het 
is een uitdaging om zich niet te laten opslorpen 
door de vele noden die onze aandacht vragen”, 
deelt Johan. Het Evangelie is daarom als een 
compas, het geeft de richting aan. En als men 
in de concrete noden van elke dag tracht 
het Evangelie te beleven, dan komt de rest 
als vanzelf, geeft Johan ons enthousiast mee. 
Poverello kan niet terugvallen op subsidies, er zijn 
geen speciale acties om fondsen te werven. Toch 
worden mensen telkens opnieuw geïnspireerd om 
hun middelen te delen met de behoeftigen. Jan 
Vermeire heeft het zaadje van het Evangelie aan 
Poverello gegeven. De bloem zit al in het zaadje 
vervat. “Sta op, neem je bed op en loop”, hoorden 
we Jezus tijdens het gebed in de evangelielezing 
zeggen tegen de gebrekkige man. We hoorden 
hierin een uitnodiging om ook zelf op te staan, de 
ander tegemoet te gaan en ons leven te delen. 
De Taizé-liederen gezongen in verschillende 
talen gaf ons de tijd om de uitnodiging van het 
Evangelie, als een zaadje in ons hart te laten 
ontkiemen. De oogst is groot. Arbeiders zijn er 
weinig. “Poverello heeft nood aan mensen die als 
een goede huismoeder of huisvader in elk van de 
Poverello-huizen zich willen bekommeren over 
de kleine en grote noden”, gaf Johan ons nog 
mee. Een bekommernis die klonk als een gebed. 
Tijdens het middaggebed wisselden de gebeden 
voor de kleine noden zich af met de gebeden 
voor de grote noden van Kerk en wereld. “Da 
nobis Pacem”, klonk het lied waar mee het gebed 
werd afgesloten. ‘Geef ons Vrede’. Wat is de basis 
voor vrede? Is het niet je ogen durven opendoen 
om in de ander een broer of zus te herkennen. 
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In de meimaand, traditioneel toegewijd aan de 
heilige Maagd Maria, ondernemen we opnieuw een 
pelgrimstocht naar een Mariale plaats, de Basiliek van 
Onze-Lieve-Vrouw in Basse-Wavre! In het bijzonder 
om de genade om vrede te vragen, tussen de naties, 
tussen de mensen en vooral in ons hart.

Ga met ons mee langs Heverlee en de Zusters 
Annunciaten op de grootste school van Vlaanderen, zo 
naar Vaalbeek waar we de heilige Maria-Magdalena 
ontmoeten. We komen voorbij het Meerdaalwoud en 
de Kapel van Steenbergen, de Neerveldkapel in Sint-
Joris-Weert en het pittoreske kerkje van Sint-Agatha-
Rode zo helemaal tot in Basse-Wavre.

 Maria, Koningin van de Vrede, bid voor ons.

Onze-Lieve-Vrouw
 van Basse-Wavre

Kevin Colle

Iedere Iedere 
donderdag donderdag 

om 20u30om 20u30 
met heruitzending 

op vrijdag om 7u30 
en op zondag 

om 13u

Pelgrim in eigen landPelgrim in eigen land
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Het Oratorium van Sint-Jozef, gelegen 
op de noordhelling van de Mont Royal in 
Montréal, Canada, is het grootste heiligdom 
ter wereld gewijd aan Sint-Jozef. Dit 
indrukwekkende bedevaartsoord is een 
belangrijk herkenningspunt in de stad en 
trekt jaarlijks miljoenen pelgrims van over de 
hele wereld. De monumentale basiliek met 
haar reusachtige koepel, zichtbaar van ver 
buiten de stad, is het centrale gebouw op een 
uitgestrekt terrein dat via een toegangspoort 
en een kruiswegpad te bereiken is.

Nele Uytterhoeven

In het programma 
‘Ga tot Jozef‘

maken we maandelijks 
kennis met een 
heiligdom in de wereld 
toegewijd aan de 
Heilige Jozef

Het oratorium werd uitgeroepen tot nationaal 
historisch monument vanwege zijn architectu-
rale waarde, religieuze betekenis en culturele im-
pact. De bouw ervan is onlosmakelijk verbonden 
met het leven en werk van Broeder André Bes-
sette, die aan de basis stond van het heiligdom. 
Geboren als Alfred Bessette in 1845, groeide hij op 
in een arm, diepgelovig gezin. Op zesjarige leef-
tijd verloor hij zijn vader, en op twaalfjarige leef-
tijd zijn moeder. Zijn jeugd werd gekenmerkt door 
armoede, verlies en hard werk, wat zijn spirituele 
leven diepgaand vorm gaf.

Broeder André trad als 
jonge man in bij de Con-
gregatie van het Heilig 
Kruis in Montréal, ondanks 
zijn zwakke gezondheid en 
eenvoudige scholing. Hij 
werd benoemd tot portier 
van het Collège Notre-
Dame en zou deze func-
tie veertig jaar lang trouw 
blijven vervullen. Zijn re-
putatie als wonderdoe-
ner begon toen hij zieken 
begon te ontvangen die 
op zoek waren naar ge-
nezing. Hij bad altijd tot 

Sint-Jozef en schreef alle genezingen aan diens 
tussenkomst toe. Al snel kwamen er dagelijks 
honderden mensen naar hem toe. Zijn beschei-
denheid en diepe devotie maakten hem geliefd 
onder het volk.

In 1904 kreeg hij toestemming om een kleine ka-
pel te bouwen ter ere van Sint-Jozef, tegenover 
het college. Deze kapel werd het begin van wat 
uiteindelijk het Oratorium van Sint-Jozef zou wor-
den. Naarmate de toeloop van pelgrims toenam, 
werd het gebouw meerdere keren vergroot. In 
1914 begon de bouw van de crypte van het toe-
komstige oratorium, die in 1917 werd voltooid en 
plaats bood aan 1.000 gelovigen. In 1924 werd de 
eerste steen van de basiliek gelegd in aanwezig-
heid van 35.000 mensen, en in de jaren daarna 
werd het bouwwerk verder uitgebreid.

Broeder André zelf maakte de voltooiing van de 
basiliek niet meer mee; hij stierf op 6 januari 1937. 
Zijn graf bevindt zich inmiddels in de votiefkapel 
van het oratorium, die in 1946 werd gebouwd. Na 
zijn dood groeide de verering verder, en zijn hei-
ligverklaring volgde uiteindelijk in 2010 door paus 
Benedictus XVI, na zijn zaligverklaring in 1982 door 
paus Johannes Paulus II.

De architectuur van het oratorium is indrukwek-
kend. De enorme koepel is geïnspireerd op die 
van de kathedraal van Santa Maria del Fiore in 
Firenze, met een dubbele koepelstructuur. Gelo-
vigen beklimmen soms op hun knieën de lange 
trap naar de basiliek als teken van boetedoening. 
Binnen hangen honderden krukken van mensen 
die genezen zijn door tussenkomst van Sint Jozef. 
Ook wordt de olie die brandt voor zijn beeld nog 
steeds verdeeld onder de gelovigen, waaraan 
genezende krachten worden toegeschreven.

Het Oratorium 
van Sint-Jozef 
in Montréal
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KOOKPROGRAMMA 
VOLGENS DE HEILIGE HILDEGARD

APPELCRUMBLE  

* 4 appelen - 50 g boter - 1 koffielepel kaneel

• Stoof de appelschijfjes in de boter 
en bestuif met kaneel.
• Bedek een grote, glazen bakvorm met de schijfjes

* 50 g amandelpoeder - 50 g rietsuiker - 
50 g boter - 50 g fijngemalen speltvlokken

• Vermeng die ingrediënten met de vingers.
• Bedek de appelschijfjes met het kruimelig 
mengsel.
• Bak een kwartiertje in de voorverwarmde oven op 
200°C.

Lauw opdienen.

INTELLIGENTIEKOEKJES 

Deze koekjes worden zo genoemd omdat ze de 
door de H. Hildegard aanbevolen mengeling van 
kaneel 45 procent - nootmuskaat 45 procent - 
kruidnagel 10 procent bevatten.

Deze kruidenmengeling zorgt voor een goede 
doorbloeding en sterkt de zenuwen.

* 100 g fijne, witte speltbloem - 60 g boter - 30 g 
rietsuiker - 10 g amandelpoeder - 1 snuifje zout 
1 mespuntje van de boven vernoemde 
kruidenmengeling.

• Meng de ingrediënten en maak een deegrolletje.
• Snijd in schijfjes en leg op een ingevet en 
bebloemd bakblik.
• Bak 10 minuten op 200°C in goed voorverwarmde 
oven.
• Laat de koekjes afkoelen op een rooster.

De koekjes zijn licht gebakken en bijzonder lekker.

RECEPTEN MEI

Ga tot Jozef
3de woensdag van de maand 

om 13u  
HerHaling: 

op vrijdag in diezelfde week 
om 20u15

Broeder André’s leven getuigde van eenvoud, 
gebed en dienstbaarheid. Hij noemde zich-
zelf “de kleine hond van Sint-Jozef” en leefde 
een leven van opoffering. Hij at weinig, sliep 
nauwelijks en stond altijd klaar om te luisteren 
naar de noden van de mensen. Soms ontving 
hij wel duizend bezoekers per dag. Zijn leven 
werd niet alleen gekenmerkt door wonderen, 
maar ook door lijden en tegenstand. Hij werd 
soms als kwakzalver bestempeld, aange-
klaagd, en tegengewerkt door medebroeders 
en artsen, maar bleef steeds nederig en trouw 
aan zijn missie.

Opvallend was ook zijn gevoel voor humor 
en vreugde. Hij stond bekend als “de lachen-
de heilige”, klein van gestalte (1m52), maar 
groots in ziel. Ondanks zijn vele beproevin-
gen straalde hij vreugde uit en moedigde hij 
anderen aan nooit droef te zijn. Hij was een 
vriend van de armen, de zieken en in het bij-
zonder de arbeiders – net als zijn grote voor-
beeld, Sint-Jozef, de timmerman. Zijn inzet 
voor het volk was onwankelbaar: “Als het volk 
maar niet hoeft te lijden,” zei hij ooit.

In zijn spiritueel leven kende hij diepe verbon-
denheid met het kruis van Christus. Hij bad 
dagelijks de kruisweg, hoe moe hij ook was. Hij 
bezat een wijsheid die niet uit boeken kwam, 
maar uit zijn innige verbondenheid met God. 
Ondanks dat hij nauwelijks schreef, bracht zijn 
voorbeeldige leven een ware vernieuwing in 
de devotie tot Sint-Jozef teweeg. Hij inspireer-
de duizenden mensen om te bidden, te ver-
trouwen en zich tot God te keren.

Bij zijn overlijden kwamen meer dan een mil-
joen mensen afscheid nemen. Zijn lichaam 
werd een week lang opgebaard, en de toe-
stroom van pelgrims was overweldigend. 
Vandaag de dag is het Oratorium van Sint-
Jozef in Montreal niet alleen een toeristische 
trekpleister, maar vooral een levende plaats 
van gebed, hoop en genezing – een spiritu-
eel baken dat het eenvoudige geloof en de 
volharding van één kleine broeder blijvend in 
herinnering houdt.
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nieuws 
uit de ‘Wereldfamilie’ van Radio Maria

Marianne Hubin

Vittorio Viccardi 
voorzitter van de Wereldfamilie 
van radio maria 

Het Wereldcongres in oktober 
2024, gehouden in Erba en 
Rome, hernieuwde de toewij-
ding van alle Radio Maria 
Verenigingen aan de grote 
kerkelijke missie die het werk 
van onze Radio inspireert. 
Onmiddellijk na de confe-
rentie werd het werk aan de 
projecten die de bisschoppen 
en bisschoppenconferenties 
ons het afgelopen jaar hadden 
toevertrouwd, serieus hervat. 
De recente continentale bijeen-
komsten in Afrika, Azië, Amerika 
en, terwijl ik dit schrijf, in Europa, 
getuigen van het grote enthou-
siasme van onze familie in 
combinatie met het besef van 
het belang van de komende 
maanden voor de toekomst 
van de radio. We willen, samen 
met onze luisteraars, de mate-

riële basis leggen voor nieuwe 
radiostations die echte instru-
menten van liefde en hoop 
zullen worden.

De projecten die tijdens de 
Mariathon worden gepresen-
teerd, zijn de voltooiing of, in 
sommige gevallen, het begin 
van een aanwezigheid in veel 
landen die, met de hulp van de 
Voorzienigheid, in de komende 
jaren zal worden geconsoli-
deerd. In verschillende landen 
is onze reis verweven met 
ingrijpende historische veran-
deringen, waarvan we getuige 
zullen zijn door onze actieve 
aanwezigheid.
In steeds meer landen zullen 
vrijwilligers van Radio Maria 
samenwerken met priesters en 
religieuzen, zelfs op plaatsen 
waar het tot voor enkele jaren 
onmogelijk leek om een radio-
station op te richten. In de 
komende drie jaar zal Radio 
Maria aanwezig zijn in meer 

dan 90 landen, waarvan velen 
gekenmerkt worden door 
conflicten en gevaren voor onze 
christelijke gemeenschappen. 
Het is belangrijker dan ooit 
om samen te werken om de 
nodige middelen te vinden en 
deze projecten tot een goed 
einde te brengen. Daarom 
gaat een speciaal woord van 
dank uit naar alle medewer-
kers, toehoorders en degenen 
die zich met vrijgevigheid 
geroepen voelen om gehoor te 
geven aan deze grote zending 
van Maria, draagster van vrede 
en heil. 
Tot slot, in dit Jubeljaar zijn we 
geroepen om veel aandacht 
en belang te geven aan de 
Jubelplaatsen van de Kerk. 
We vragen om uw gebeden 
en steun, zodat we met onze 
middelen kunnen bijdragen 
aan persoonlijke bekering 
en aan de groei van onze 
gemeenschappen.

De Wereldfamilie van Radio Maria
met de Kerk samen op weg!
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Een missie die moet worden 
uitgebreid, een uitdaging die 
moet worden aangegaan

Radio Maria Philippines was 
de eerste Radio Maria op het 
Aziatische continent. Geboren 
in 2002, niet ver van de hoofd-
stad Manilla, is de radio er in 
de loop der jaren in geslaagd 
zich uit te breiden over het 
noordelijke deel van het eiland 
Luzon. Momenteel heeft de 
radio vier FM-frequenties die 
vele bisdommen bestrijken 
en digitale kanalen die het 
signaal ontvangen van 
het hoofdkantoor in Tarlac. 
Filippijnse luisteraars hebben 
de radio altijd gesteund 
ondanks de wijdverspreide 
armoede en een precaire 
economische situatie. Ze zijn 
zeer gelovig en houden van 
deze spirituele en sociale 
stem die hun ziel voedt en de 
samenleving waarin ze leven 
helpt ontwikkelen.
Steeds meer bisdommen en 
bisschoppen willen dat de 
stem van Radio Maria eindelijk 
gehoord wordt in hun steden, 
in de lokale taal, Tagalog, 

maar ook in de andere talen 
die gesproken worden op de 
talloze eilanden die samen de 
Filippijnse archipel vormen.

HET PROJECT
Deze nieuwe oproepen 
van de lokale kerk vormen 
een enorme economi-
sche uitdaging voor Radio 
Maria: masten, frequenties, 
transport en installatie van 
nieuwe kleine lokale studio’s 
en zendrepeaters zijn steeds 
duurder geworden. Daarnaast 
moeten de productiestudio’s 
in het hoofdkantoor drin-
gend gerenoveerd worden; 
de technische apparatuur 
is verouderd en het gebouw 
moet gerepareerd worden. 
Ondanks het feit dat Radio 
Maria Philippines de afge-
lopen drieëntwintig jaar zelf-
voorzienend is geweest, heeft 
het nu hulp nodig om deze 
uitdagingen het hoofd te 
bieden. 
Het eerste doel is om de 
apparatuur te upgraden 
en het oude gedeelte van 
het gebouw waar de radio 
is gevestigd te restaureren. 

Zodra deze eerste uitdaging 
is aangegaan, zal het project 
zich richten op het beant-
woorden van de verzoeken 
van de bisschoppen van 
de lokale kerk om Radio 
Maria naar andere steden 
in het land te brengen. De 
bisschoppen dragen in 
belangrijke mate bij aan de 
missie van Radio Maria door 
geschikte locaties te vinden 
voor productiestudio’s en 
soms zelfs frequenties. 
Radio Maria uitbreiden in dit 
zeer arme en kwetsbare deel 
van de wereld dat vandaag 
het derde meest katholieke 
land ter wereld is, is een grote 
en zeer belangrijke missie 
die een enorme inspanning 
vereist. 

mariatHon voor radio maria filiPPiJnen

Helpt u ons mee?
mariatHon 
voor radio maria 
in de filipijnen

op woensdag 14 en 
donderdag 15 mei ‘25 
telkens van 7u tot 21u30!
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Van maandag 24 tot donderdag 27 maart ging het Europees Congres van de 
Wereldfamilie van Radio Maria door te Blankenberge. Het was de tweede keer dat 
dit evenement doorging in België. Radio Maria België heeft dit evenement met 
de voltallige ploeg medewerkers ondersteund. De gebedsmomenten kon u ‘live’ 
meevolgen op onze Radio. Tijdens dit congres hebben vertegenwoordigers van 22 
landen die zich inzetten om de boodschap van Onze-Lieve-Vrouw door te geven 
aan de wereld elkaar kunnen ontmoeten en leren uit de gedeelde ervaringen.  
Deugdoende dagen waar we graag samen met u dankbaar op terugkijken. 

Europees congres van de Wereldfamilie van Radio Maria
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Blankenberge 
22-27 maart 2025
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De leeswijzer
herbeluister alle 

voorbije afleveringen op:
www.radiomaria.be/de-leeswijzer

Onderstaande boeken werden in de voorbije 
uitzendingen aan de luisteraars voorgesteld.

CATECHESE HANDBOEK
De missionaire parochie
De missionaire kerk wint aan populariteit. En 
de Engelse auteur Hannah Vaughan van dit 
‘catechese handboek’ weet daar alles van. In 
Engeland is zij het gezicht van deze missionaire 
beweging. Daarom sprak zij op de grote dag van 
katholieke parochies in Veenendaal. Voor 700 
vertegenwoordigers van katholieke kerken vertelde 
zij hoe je missionair kunt zijn op je eigen plek. 
Daarmee vulde zij een lacune die om een antwoord 
schreeuwde: een werkboek om plaatselijk aan 
de slag te gaan en de missionaire kerk handen 
en voeten te geven. Daarom is dit een belangrijk 
boek, want vrijwilligers willen wat doen en krijgen 
met deze uitgave concrete handreikingen.

Dr. Hannah Vaughan-Spruce, is de 
verantwoordelijke voor Divine Renovation 
in het Verenigd Koninkrijk en werkte 
zelf als catechist in een parochie.
Tijdens het programma ‘De leeswijzer’ gingen 
we in gesprek met Zuster Theresa Anne van 
de Zusters Dominicanessen van Sint-Cecilia in 
Sittard. Zij gaan sinds 2024 aan het werk met het 
handboek door middel van een online leesgroep 
die via Zoom-meetingen elkaar ontmoet:
missionaireparochie.nl/online-leeskring-over-
catechese-handboek-door-dominicanessen

 
Titel: De Missionaire Parochie
Auteur: Hannah Vaughan
Kostprijs: € 24,99
Uitgeverij: Adveniat
ISBN: 9789493279704

Het dolle dagboek
Als Wim Corbeel terecht komt in de 
hilarische wereld van Onze-Lieve-
Vrouw ter Pannenkoek, ontmoet hij 
vele kleurrijke personages: priesters 
Piet en Bert, gezworen kameraden; 
mevrouw De Bok, huishoudster met 
de brulstem van een leeuwin en 
een hart van peperkoek; mevrouw 
Blink, de kuisvrouw; mevrouw 
Snaar, met wie je het niet aan de 
stok wil hebben; klusjesman Mark; 
Giscard en Eerwaarde, katers met 
karakter; en Elisa Thekkel, een jonge 
Syrische vluchtelinge. En dan is er 
nog de geheimzinnige cartoonist…

 De auteur is 52 jaar en woont met zijn 
echtgenote Gabrielle Christenhusz in 
Dendermonde. Hij werkte 20 jaar lang 
in dienst van de Nederlandstalige 
pastoraal in Brussel. Nu maakt hij 
podcasts voor Otheo (de website van 
de katholieke kerk in Vlaanderen) en 
is hij parochie-assistent in de Ros 
Beiaardstad. In zijn vrije tijd schrijft 
hij; hij houdt ook van films en muziek, 
en brengt theatervoorstellingen 
waarin hij de Nederlandse komiek 
Toon Hermans imiteert.

Titel: Het dolle dagboek
Auteur: Wim Corbeel
Kostprijs: € 23
Uitgeverij: Het Punt
ISBN: 9789460797965

BEDEVAART
BEDEVAART

naarnaar
BANNEUXBANNEUX



De leeswijzer

PROGRAMMA: zie achteraan

KOSTPRIJS
€38 busreis
€22 warme maaltijd

HOE INSCHRIJVEN?
 Stuur de inschrijvingsstrook van p. 23 op naar:

Radio Maria 
Sint-Reneldisplein 23
3001 Egenhoven

ofwel
 Stuur een mail met de gegevens die gevraagd 
worden op de inschrijvingsstrook naar:

info@radiomaria.be
ofwel
 Neem telefonisch contact op met Radio Maria

016 41 47 47

Breng uw inschrijvinging in orde uiterlijk vóór 13 mei.

na de inschrijving Ontvangt u van Ons een brief 
met de bevestiging van uw inschrijving en een 
OverschrijvingsfOrmulier Om uw betaling in Orde te brengen 

Opstapplaatsen   
   
1~ Holsbeek/Leuven (Egenhoven)
 7u30 hOlsbeek sint-Mauruskerk
 8u00 radiO Maria sint-reneldisplein egenhOven  
   
2~ Tienen/Zoutleeuw
 8u00 Tienen ‘SpOrthal hOuteMveld’, spOrthalstraat 12 
 8u20 sint-leOnarduskerk ZOutleeuw  
   

3~ Pelt/Houthalen/Hasselt/Tongeren
 7u30 pelt ‘sint-Martinuskerk’ (Overpelt)
 8u00 hOuthalen ‘jOhn cuppensplein’   
 8u30 hasselt ‘kOlOnel dusaertplein’
 9u00 tOngeren ‘carrefOur Market’, luikersteenweg

4~ Gistel
 6u30 gistel
  parking van "abdij ten putte", abdijstraat 84  
5~ Poperinge/Ieper/Kortrijk
 7u00 pOperinge ‘statiOn
 7u20 ieper ‘statiOn’
 7u50 kOrtrijk ‘carpOOlparking kOrtrijk-OOst’
   

6~ Ronse/Zottegem/Ternat
 7u00 rOnse parking delhaiZe ZOnnestraat 4
 7u45 ZOttegeM ‘parking bevegeMse vijvers’
 8u15 ternat ‘parking tegenOver café jOsan’,
  assesteenweg 97  
   

 7~ Moerzeke/Grembergen/Sint-Niklaas
  6u30 MOerZeke ‘kerk’
 6u45 greMbergen ‘denstraat 57’  
 7u15 sint-niklaas ‘parking ZweMbad’,kOn. astridlaan 57

8~ Zelzate/Gent
 7u00 ZelZate ‘sint-laurentiuskerk’
 7u45 gent ‘vOskenslaan’
  kiss & ride sint-pieters statiOn
9~ Eeklo/Maldegem/Aalter
 7u00 eeklO ‘krugershOpping’, statiOnsstraat
 7u20 MaldegeM ‘MariagrOt kleite’
  aalterbaan 230
 7u40 aalter ‘bOerenMarkt’
 

10~ Kapellen/Brasschaat/Geel
 7u00 kapellen ‘sint-diOnysiuskerk’,albert-lOuisastraat 4
 7u20 kapellen ‘sint-jacObuskerk’, kerkstraat 4
 7u40 brasschaat ‘h. hartkerk’, sint-huibrechtlei 5
 8u20 geel ‘carpOOlparking geel-west‘
   

 11~ Berchem/Mechelen
 7u30 bercheM ‘kerk de verreZen heer’ 
  bercheMstadiOnstraat 8 
 7u45 bercheM ‘sint-willibrOrduskerk’
  heilig hartstraat 11 bercheM
 8u15 Mechelen ‘statiOn’, aan de rOtOnde

12~ Onze-Lieve-Vrouw-Waver/ Sint-Katelijne-Waver
 7u30 Olv-waver ‘waverlaan 2’
 7u45 sint-katelijne waver ‘kerk de gOede herder’
  Mechelsesteenweg 331

13~ Halle
 8u00 halle ‘parking leide’

14~ Nazareth
 8u00 naZareth ‘sint-aManduskerk’, 
  nOël schOOrensstraat

Opgelet! De plaatsen zijn beperkt.
Inschrijven voor 13 mei 2025.  

BEDEVAART
BEDEVAART

naarnaar
BANNEUXBANNEUX

Dinsdag 20 mei 2025 



28 - 4 mei 2025

H. Louis-Marie de Monfort H. Catharina van Siëna H. Pius V H. Jozef arbeider

MAANDAG 28/04 DINSDAG 29/04 WOENSDAG 30/04 DONDERDAG 01/05

7:30 Elke dag telt 7:30 Elke dag telt 7:30 Elke dag telt 7:30 Elke dag telt

9:50 Catechismus 9:50 Catechismus 9:50 Radio Vaticaan live 9:50 Catechismus

10:30 De Kerk spreekt 10:30 Rijkdom van het geloof 10:30 Heiligen getuigen 10:30 De rots in de branding

13:00 Rozenkrans vanuit Kibeho 13:00 Kerk in Nood 13:00 Anno Domini 13:00 Klassiekuur

14:15 Vivendo 14:15 Radio Vaticaan 14:15 Zwerver voor God 14:15 De wereld van Radio  Maria

16:00 Elke dag telt 16:00 Elke dag telt 16:00 Elke dag telt 16:00 Elke dag telt

17:30 Radio Vaticaan 17:30 De wereld van Radio  Maria 17:30 Muziek 17:30 Radio Vaticaan

19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 De rots in de branding 19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 Het Inzicht

20:15 De Kerk leeft 20:30 De Kerk spreekt 20:15 Kerk in Nood 20:30 Pelgrim in eigen land

5 - 11 mei 2025

Z. Charles Deckers

MAANDAG 05/05 DINSDAG 06/05 WOENSDAG 07/05 DONDERDAG 8/05

7:30 Elke dag telt 7:30 Elke dag telt 7:30 Elke dag telt 7:30 Elke dag telt

9:50 Catechismus 9:50 Catechismus 9:50 Radio Vaticaan live 9:50 Catechismus

10:30 De Kerk spreekt 10:30 Rijkdom van het geloof 10:30 Heiligen getuigen 10:30 De rots in de branding

13:00 Rozenkrans vanuit Kibeho 13:00 Koken met Hildegard 13:00 Anno Domini 13:00 Klassiekuur

14:15 Vivendo 14:15 Radio Vaticaan 14:30 Zwerver voor God 14:15 De wereld van Radio  Maria

16:00 Elke dag telt 16:00 Elke dag telt 16:00 Elke dag telt 16:00 Elke dag telt

17:30 Radio Vaticaan 17:30 De wereld van Radio  Maria 17:30 Muziek 17:30 Radio Vaticaan

19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 De rots in de branding 19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 Het Inzicht

20:15 De Kerk leeft 20:30 De Kerk spreekt 20:15 Koken met Hildegard 20:30 Pelgrim in eigen land
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PROGRAMMAOVERZICHT

12 - 18 mei 2025

H. Pancratius O.-L.-Vrouw van Fatima H. Matthias

MAANDAG 12/05 DINSDAG 13/05 WOENSDAG 14/05 DONDERDAG 15/05

7:30 Elke dag telt 7:30 Elke dag telt 7:30 Elke dag telt 7:30 Elke dag telt

9:50 Catechismus 9:50 Catechismus 9:50 Radio Vaticaan live 9:50 Catechismus

10:30 De Kerk spreekt 10:30 Mystieke lectuur 10:30 Heiligen getuigen 10:30 De rots in de branding

13:00 Rozenkrans vanuit Kibeho 13:00 De Kerkleraars 13:00 De Leeswijzer 13:00 Klassiekuur

14:15 Vivendo 14:15 Radio Vaticaan 14:30 Zwerver voor God 14:15 De wereld van Radio  Maria

16:00 Elke dag telt 16:00 Elke dag telt 16:00 Elke dag telt 16:00 Elke dag telt

17:30 Radio Vaticaan 17:30 De wereld van Radio  Maria 17:30 Youcat 17:30 Radio Vaticaan

19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 De rots in de branding 19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 Het Inzicht

20:15 De Kerk leeft 20:30 De Kerk spreekt 20:15 De Kerkleraars 20:30 Pelgrim in eigen land

mariathOn

ten vOOrdele 
van de 
wereldfamilie 
van radiO 
maria

mariathOn

ten vOOrdele 
van de 
wereldfamilie 
van radiO 
maria



H. Athanasius HH. Filippus en Jacobus Derde Paaszondag

VRIJDAG 02/05 ZATERDAG 03/05 ZONDAG 04/05

7:30 Pelgrim in eigen land 7:30 Elke dag telt 7:30 Elke dag telt

9:50 Catechismus 9:50 Catechismus 8:50 De rots in de branding

10:30 Kinderen van het Licht 10:30 Muziek 10:00 Eucharistieviering

13:00 Kruisweg 13:00 Kinderen van het Licht 13:00 Pelgrim in eigen land

14:15 Radio Vaticaan 14:15 De wereld van Radio  Maria 14:15 Vivendo

16:00 De Kerk leeft 16:00 Elke dag telt 16:00 Elke dag telt

17:30 De week van Radio Maria 17:30 Jeugdcatechese 17:30 Jeugdcatechese

19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 Vivendo 19:30 De wereld van Radio  Maria

20:15 Ga tot Jozef 20:30 Rijkdom van het geloof 20:15 Klassiekuur

H. Damiaan De Veuster Vierde Paaszondag

VRIJDAG 9/05 ZATERDAG 10/05 ZONDAG 11/05

7:30 Pelgrim in eigen land 7:30 Elke dag telt 7:30 Elke dag telt

9:50 Catechismus 9:50 Catechismus 8:50 De rots in de branding

10:30 Menslievend 10:30 Muziek 10:00 Eucharistieviering

13:00 Kruisweg 13:00 Menslievend 13:00 Pelgrim in eigen land

14:15 Radio Vaticaan 14:30 Zwerver voor God 14:15 Vivendo

16:00 De Kerk leeft 16:00 Elke dag telt 16:00 Elke dag telt

17:30 De week van Radio Maria 17:30 Jeugdcatechese 17:30 Jeugdcatechese

19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 Vivendo 19:30 De wereld van Radio  Maria

20:15 Anno Domini 20:30 Rijkdom van het geloof 20:15 Klassiekuur

2121

6:00 Bijbellezing 

6:30 Lezingendienst

7:00 Regina Caeli

7:02 Rozenkrans

8:30 Lauden

9:00 H. Mis 
(Zondag om 10u)

9:50 Catechismus

11:30 Het Woord spreekt: 
lezing en bezinning 
van de H. Schrift 
(behalve op vrijdag)

12:00 Regina Caeli

12:05 Middaggebed

12:15 Rozenkrans

12:40 Het heiligenverhaal 
van de dag

15:00 Uur van de 
Goddelijke 
Barmhartigheid

17:00 Vespers

18:30 Rozenkrans

19:00 Het heiligenverhaal 
van de dag 
gevolgd door 
‘Het Woord spreekt’ 
(behalve op 
vrijdag)

21:30 Completen

21:45 Bijbellezing

22:30 Catechismus

23:30 Rozenkrans

DagelijksDagelijks
op Radio Mariaop Radio Maria

Vijfde Paaszondag

VRIJDAG 16/05 ZATERDAG 17/05 ZONDAG 18/05

7:30 Pelgrim in eigen land 7:30 Elke dag telt 7:30 Elke dag telt

9:50 Catechismus 9:50 Catechismus 8:50 De rots in de branding

10:30 Kinderen van het Licht 10:30 Muziek 10:00 Eucharistieviering

13:00 Kruisweg 13:00 Kinderen van het Licht 13:00 Pelgrim in eigen land

14:15 Radio Vaticaan 14:30 Zwerver voor God 14:15 Vivendo

16:00 De Kerk leeft 16:00 Elke dag telt 16:00 Elke dag telt

17:30 De week van Radio Maria 17:30 Jeugdcatechese 17:30 Jeugdcatechese

19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 Vivendo 19:30 De wereld van Radio  Maria

20:15 De Leeswijzer 20:30 Mystieke lectuur 20:15 Klassiekuur



PROGRAMMAOVERZICHT

26 mei - 1 juni 2025

H. Filippus Neri H. Augustinus van Canterbury Hemelvaart

MAANDAG 26/05 DINSDAG 27/05 WOENSDAG 28/05 DONDERDAG 29/05

7:30 Elke dag telt 7:30 Elke dag telt 7:30 Elke dag telt 7:30 Muziek

9:50 Catechismus 9:50 Catechismus 9:50 Radio Vaticaan live 8:50 De rots in de branding

10:30 De Kerk spreekt 10:30 Mystieke lectuur 10:30 Heiligen getuigen 10:00 Eucharistieviering

13:00 Rozenkrans vanuit Kibeho 13:00 De Kerkleraars 13:00 De Leeswijzer 13:00 Klassiekuur

14:15 Vivendo 14:15 Radio Vaticaan 14:15 Zwerver voor God 14:15 De wereld van Radio  Maria

16:00 Elke dag telt 16:00 Elke dag telt 16:00 Elke dag telt 16:00 Muziek

17:30 Radio Vaticaan 17:30 De wereld van Radio  Maria 17:30 Muziek 17:30 Radio Vaticaan

19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 De rots in de branding 19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 Het Inzicht

20:15 De Kerk leeft 20:30 De Kerk spreekt 20:15 De Kerkleraars 20:30 Pelgrim in eigen land

19 - 25 mei 2025

Bedevaart Banneux H. Rita van Cassia

MAANDAG 19/05 DINSDAG 20/05 WOENSDAG 21/05 DONDERDAG 22/05

7:30 Elke dag telt 7:30 Muziek 7:30 Elke dag telt 7:30 Elke dag telt

9:50 Catechismus 9:50 Catechismus 9:50 Radio Vaticaan live 9:50 Catechismus

10:30 De Kerk spreekt 11:00 Eucharistieviering 10:30 Heiligen getuigen 10:30 De rots in de branding

13:00 Rozenkrans vanuit Kibeho 13:00 Kerk in Nood 13:00 Ga tot Jozef 13:00 Klassiekuur

14:15 Vivendo 14:15 Radio Vaticaan 14:30 Zwerver voor God 14:15 De wereld van Radio  Maria

16:00 Elke dag telt 15:00 Gebedswake 16:00 Elke dag telt 16:00 Elke dag telt

17:30 Radio Vaticaan 17:30 Muziek 17:30 Muziek 17:30 Radio Vaticaan

19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 De rots in de branding 19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 Het Inzicht

20:15 De Kerk leeft 20:30 De Kerk spreekt 20:15 Kerk in Nood 20:30 Pelgrim in eigen land



Catechismus
Mei

In de catechesereeks die u 
kan beluisteren tijdens de 

meimaand spreekt priester 
Karlo over de verschillende 

titels van Onze-Lieve-Vrouw. 
Doorheen de geschiedenis 

van de Kerk heeft de Heilige 
Maagd deze verschillende titels 

gekregen waarvan sommige 
devoties zijn geworden en 

andere zelfs dogma’s. Priester 
Karlo bespreekt deze titels aan 

de hand van de geschriften 
van Kardinaal John Henry 

Newman.

Op maandag, dinsdag, 
donderdag, vrijdag en 

zaterdag om 9u50 

Maria Bezoek Zevende Paaszondag

VRIJDAG 30/05 ZATERDAG 31/05 ZONDAG 01/06

7:30 Pelgrim in eigen land 7:30 Elke dag telt 7:30 Elke dag telt

9:50 Catechismus 9:50 Catechismus 8:50 De rots in de branding

10:30 Kinderen van het Licht 10:30 Muziek 10:00 Eucharistieviering

13:00 Kruisweg 13:00 Kinderen van het Licht 13:00 Pelgrim in eigen land

14:15 Radio Vaticaan 14:15 De wereld van Radio  Maria 14:15 Vivendo

16:00 De Kerk leeft 16:00 Elke dag telt 16:00 Elke dag telt

17:30 De week van Radio Maria 17:30 Jeugdcatechese 17:30 Jeugdcatechese

19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 Vivendo 19:30 De wereld van Radio  Maria

20:15 De Leeswijzer 20:30 Mystieke lectuur 20:15 Klassiekuur

Zesde Paaszondag

VRIJDAG 23/05 ZATERDAG 24/05 ZONDAG 25/05

7:30 Pelgrim in eigen land 7:30 Elke dag telt 7:30 Elke dag telt

9:50 Catechismus 9:50 Catechismus 8:50 De rots in de branding

10:30 Menslievend 10:30 Muziek 10:00 Eucharistieviering

13:00 Kruisweg 13:00 Menslievend 13:00 Pelgrim in eigen land

14:15 Radio Vaticaan 14:15 Zwerver voor God 14:15 Vivendo

16:00 De Kerk leeft 16:00 Elke dag telt 16:00 Elke dag telt

17:30 De week van Radio Maria 17:30 Jeugdcatechese 17:30 Jeugdcatechese

19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 Vivendo 19:30 De wereld van Radio  Maria

20:15 Ga tot Jozef 20:30 Rijkdom van het geloof 20:15 Klassiekuur

Naam:
Adres:

Telefoon/gsm:
Aantal personen busreis:
Aantal personen middagmaal:
Opstapplaats:

 Aalter ‘Boerenmarkt’
 Berchem 'Kerk De Verrezen Heer'
 Berchem 'Willibrorduskerk'
 Brasschaat 'H. Hartkerk'
 Eeklo 'Krugershopping'
 Egenhoven
 Geel 'Carpoolparking Geel-West'
 Gent 'Kiss & ride Gent Sint-Pieters'
 Gistel 'Abdij Ten Putte'
 Grembergen
 Halle 'Parking Leide'
 Hasselt

 Holsbeek
 Houthalen
 Ieper 'station'
 Kapellen 'Sint-Dionysiuskerk'
 Kapellen 'Sint-Jacobuskerk'
 Kortrijk  'Carpoolparking Kortrijk-Oost'
 Maldegem 'Mariagrot Kleite'
 Mechelen 'station'
 Moerzeke 'kerk'
 Nazareth
 Onze-Lieve-Vrouw-Waver
 Pelt (Overpelt)

 Poperinge 'station'
 Ronse 'parking Delhaize'
 Sint-Katelijne-Waver
 Sint-Niklaas ' Parking zwembad'
 Ternat
 Tienen
 Tongeren
 Zelzate 'Sint-Laurentiuskerk'
 Zottegem
 Zoutleeuw

INSCHRIJVINGSSTROOK 

Breng uw inschrijving in orde uiterlijk vóór 13 mei.

Inschrijvingsstrook
 bezorgen aan Radio Maria 

Sint Reneldisplein 23
3001 Heverlee



1936-2025

God, Gij zijt getrouw en geeft aan ieder het loon dat hem toekomt. Uw dienaar, 
onze paus Franciscus, hebt Gij tot opvolger van Petrus  aangesteld, tot herder 

van uw kerk. Verleen hem nu in de hemel de overvloed van uw gaven die hij 
op aarde als een trouwe dienaar behartigd heeft. Schenk hem het geluk en de 

vreugde waarvan Gij alleen de vervulling zijt. Amen


