
Afgiftekantoor 2099 
Antwerpen X
P 914880
maandelijks 
(behalve in augustus)

Vrede zij u,
zoals de Vader Mij 
gezonden heeft
 zo zend Ik u

April 2024
Jaargang 12
Nummer 95

 
De stem van Maria
Koningin van  de vrede
p. 7

Radio Maria was
op het missiecongres
p. 4

Evangelisatie
is getuigenis
p. 4

Afgiftekantoor 
Leuven Masspost 
914880
maandelijks 
(behalve in augustus)



2

EDITORIAAL

Beste vrienden,

Van harte wensen alle 
medewerkers van Radio Maria 
jullie een zalig Pasen. De Heer 
is verrezen. Laten we daardoor 
een hernieuwde vreugde 
vinden in het diepste van ons 
hart. Ook al gaat het leven 
gewoon door, met alle menselijke 
vreugden, maar ook moeilijkheden, 
toch brengt de Paastijd ons een hemelse 
of zelfs goddelijke vreugde. We verheugen ons voor de 
verrezen Heer en zijn belofte dat ook wij deel zullen hebben 
aan het eeuwige leven. Met veel hoop en vertrouwen kunnen 
we – geleid door de Heilige Geest – ons toeleggen op een 
toekomst met God. Vandaar dat we sinds de Paasnacht het 
Hebreeuwse werkwoord veelvuldig uitspreken: “Alleluja!” 
Hetgeen betekent: “Looft de Heer met luide stem!”

Het mooie woord Alleluja komt welgeteld 33 maal voor in het 
boek der Psalmen. Voornamelijk op het einde, alsof we op 
de enorme liefde van de Heer in het scheppingswerk slechts 
één antwoord kunnen geven: God loven met luide stem! “De 
hemel ontvouwt de glorie van God; het uitspansel zegt: Ik kom 
uit zijn handen.” De hemel en de aarde verenigen zich dus in 
een lofzang. En net dat is het doel van de schepping. Ook al 
is deze verdeeld geraakt door de zondeval, de schepping zal 
terug de eenheid worden zoals God het had voorzien vanaf 
het begin. Dit is hetzelfde als aankondigen dat hetgeen we 
vragen in het Onze Vader volbracht wordt: “Uw wil geschiedde 
op aarde zoals in de hemel”. 

Het valt op dat het Alleluja dat ieder van ons moet zingen 
gepaard gaat met vele instrumenten. Koning David, als 
traditionele auteur van de Psalmen is namelijk ook de maker 
van vele instrumenten: “4000 (levieten) moesten de Heer 
loven op de muziekinstrumenten die David daarvoor had 
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laten maken”. (1 Kronieken 23, 5). De 
ramshoorn is het eerste instrument. Dit is 
het instrument dat elk groot Joods feest 
aankondigt, en ook elk nieuw liturgisch 
jaar. Het doet ons ook denken aan de ram 
die met zijn hoorns vastzat in het gewas 
en die Abraham zal offeren in de plaats 
van zijn zoon. (Gen 22, 13).  Uiteindelijk is 
de ramshoorn ook vergelijkbaar met de 
bekende trompet van het Laatste Oordeel 
op het einde der tijden. 
Nog een ander instrument is de moeite 
waard om te vermelden: de citer. Saul, 
uit het eerste boek Samuel, werd vaak 
gekweld door een kwade geest. “En 
telkens als de demon Saul lastig viel, nam 
David de citer en speelde hij erop: dan 
kalmeerde Saul en voelde hij zich beter en 
de boze geest week van hem” (1 Sam. 16, 
23).

Zelfs in de moeilijke situaties kan men 
dus God blijven loven en het Alleluja laten 
weerklinken. En dit geldt voor iedereen die 
adem heeft, alle levenden. Onze adem 
wordt daardoor een gezang en een 
gebed te midden van het hele universum.

In de Vastentijd hebben we iedereen 
uitgenodigd om terug te keren naar 
God, om ons te bekeren. Laten we in 
deze Paastijd ons meer toeleggen op de 
dankzegging en het vertrouwen op God. 
Hij blijft ons begeleiden. Ook Radio Maria 
wordt door Hem begeleid. Dit hebben 
we zeer speciaal gezien tijdens de 
Vastenactie, waarvoor wij een 
enorme dank verschuldigd zijn 
aan iedereen die ons heeft 
gesteund. We hopen 
te kunnen rekenen 
op dezelfde gulheid 
in de komende weken, 
tijdens onze Mariathon van 
woensdag 15 tot en met vrijdag 
17 mei. Moge de Heer jullie allen 
inspireren om ons te blijven helpen 
opdat we aan een grote menigte de 
vreugde van de Verrijzenis kunnen 
blijven verspreiden.

Met Gods Zegen +

Pr. Karlo Tyberghien
Programmadirecteur Radio Maria

Alleluja

Loof God in zijn heiligdom,
Loof Hem in zijn 

machtig uitspansel.
Loof Hem om zijn 
kracht, zijn daden;
Loof Hem om zijn 

mateloze grootheid.
Loof Hem met een stoot 

op een ramshoorn,
Loof Hem met harp en lier,

Loof Hem met beltrom 
en rondedans,

Loof Hem met citer en fluit,
Loof hem met strijkende 

cimbels,
Loof Hem met 

slaande cimbalen;
Ja, iedereen die adem 
heeft, loof de Heer.

Alleluja.
Ps. 150
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Geliefde broeders en zusters, 
goedendag!

Vandaag leggen we ons oor 
te luisteren bij de ‘magna 
charta’ van de evangelisatie 
in de huidige wereld: de 
apostolische exhortatie 
Evangelii nuntiandi (EN) 
van de heilige Paulus VI 
(8 december 1975). Dat 
is actualiteit, het werd 
geschreven in 1975, het lijkt 
wel of het pas gisteren werd 
geschreven. Evangelisatie is 
meer dan een eenvoudige 
overdracht van leer en 
moraal. Het is op de eerste 
plaats getuigenis; men kan 
niet evangeliseren zonder 
getuigenis. Getuigenis over 
de persoonlijke ontmoeting 
met Jezus Christus, het mens 
geworden Woord waarin het 
heil zich voltrokken heeft. 
Een onmisbaar getuigenis 
op de eerste plaats omdat 

de wereld nood heeft 
aan evangeliseerders die 
spreken over een God, die zij 
mogen kennen en die hun 
vertrouwd moge zijn (EN, 
76). Dat is geen ideologie of 
leer over God, neen. Het is 
God doorgeven die in mij tot 
leven komt: dat is getuigenis, 
ook omdat de hedendaagse 
mens liever luistert naar 
getuigen dan naar leraren, 
en als hij luistert naar 
leraren, dan is dat omdat zij 
getuigen zijn (ibid. 41). Het 
getuigenis van Christus is 
dus tegelijkertijd het eerste 
middel tot evangelisatie 
(cf. ibid.) en noodzakelijke 
voorwaarde voor zijn 
werkdadigheid (cf. ibid. 76), 
opdat de verkondiging van 
het Evangelie vruchtbaar zou 
zijn. Getuigen zijn.

Schijnheiligheid
Men moet zich ook 
herinneren dat getuigenis 
het beleden geloof omvat, dit 
wil zeggen de overtuigde en 
duidelijke aanhankelijkheid 
aan God Vader en Zoon en 
Heilige Geest die ons uit 

liefde heeft geschapen en 
verlost. Een geloof dat ons 
omvormt, dat onze relaties 
omvormt, de normen en 
waarden die onze keuzen 
bepalen. Het getuigenis 
kan daarom niet voorbijzien 
aan de samenhang tussen 
wat men gelooft en wat 
men verkondigt en dat wat 
men beleeft. Men is niet 
geloofwaardig door slechts 
een leer of ideologie uit te 
spreken, neen.

Iemand is 
geloofwaardig wanneer 
men een harmonie 
beleeft tussen wat men 
gelooft en wat men 
beleeft.
Veel christenen zeggen 
slechts dat ze geloven, 
maar leven op een andere 
wijze alsof het er niet was. 
Dat is schijnheiligheid. Het 

Catechesereeks over de passie voor evangelisatie 
Algemene audiëntie 22 maart 2023

Vertaling uit het Italiaans: Marcel De Pauw msc

‘Evangelisatie is een getuigenis, getuigenis over de 

persoonlijke ontmoeting met Jezus Christus.’
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tegendeel van getuigenis 
is schijnheiligheid. Hoe 
vaak horen we niet die 
gaat ’s zondags naar de 
mis maar leeft verder 
zozozo. Dat is waar, dat is 
tegen-getuigenis.

Drie fundamentele vragen
Ieder van ons wordt 
geroepen op drie 
fundamentele vragen 
te antwoorden, als volgt 
geformuleerd door Paulus 
VI: Geloof je in wat je 
verkondigt? Beleef je wat je 
gelooft? Verkondig je wat 
je beleeft? (cf. ibid.). Er is 
een harmonie: geloof je in 
wat je verkondigt? Beleef jij 
wat je gelooft? Verkondig 
je wat je beleeft? We 
kunnen ons niet tevreden 
stellen met makkelijke, 
vooraf gecomponeerde, 
antwoorden. We zijn 
geroepen het gevaar te 
lopen, ontredderd door 
onderzoek, volledig te 
vertrouwen op de werking 
van de Heilige Geest die in 
elk van ons werkt en ons 
stuwt steeds verder te gaan: 
over onze grenzen, over 
onze hinderpalen, over onze 
beperkingen van welke aard 
ook.

Een hart vol van God
In deze zin gaat het 
getuigenis van christelijk 
leven samen met een weg 
van heiligheid, op grond 
van het doopsel, dat ons 
deelachtig (maakt) aan 
de goddelijke natuur 
en dus werkelijk heilig 
(Dogmatische constitutie 
Lumen gentium, 40). 
Een heiligheid die niet 

voorbehouden is aan 
weinigen. Het is een gave 
van God en vraagt om 
ontvangen te worden en 
vrucht te dragen voor ons  
en voor de anderen. Wij, 
uitverkoren en bemind door 
God, moeten deze liefde aan 
anderen brengen. Paulus 
VI leert dat de ijver voor de 
evangelisatie ontspringt aan 
de heiligheid, ontspringt aan 
een hart dat vol is van God. 
Gevoed door het gebed en 
vooral door de liefde voor 
de eucharistie, doet de 
evangelisatie op haar beurt 
mensen die haar beoefenen 
in heiligheid groeien (cf. EN, 

76). Terzelfdertijd zal het 
woord van de verkondiger 
zonder heiligheid maar 
moeilijk de weg kunnen 
banen naar het hart van 
de mens van onze tijd, 
en riskeert het leeg en 
vruchteloos te zijn (ibid.).

Evangelisatie van het hart
We moeten ons dus bewust 
zijn dat de bestemmelingen 
van de evangelisatie niet 
slechts de anderen zijn, zij 
die ander geloof belijden of 
helemaal niet geloven, maar 
ook wijzelf die in Christus 
geloven en actieve leden 
zijn van het Volk van God. 
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We moeten ons elke dag bekeren, het woord 
van God opnemen en van leven veranderen: 
elke dag. Zo gebeurt de evangelisatie van het 
hart. Om dit getuigenis te geven, moet ook 
de Kerk beginnen met de evangelisatie van 
zichzelf.

Als de Kerk niet zichzelf 
evangeliseert, dan blijft zij een 
museumstuk.

Daarentegen, dat wat haar voortdurend 
vernieuwt is de evangelisatie van haarzelf. 
Zij heeft er behoefte aan voortdurend te 
horen wat zij moet geloven, de redenen 
voor haar hoop, het nieuwe gebod van 
de liefde. De Kerk, die een volk van God is 
ondergedompeld in de wereld en vaak 
bekoord door afgoden – vele – heeft 
voortdurend nood aan de verkondiging 
van Gods werken. Dat wil, in één woord, 
zeggen dat zij voortdurend nood heeft 
geëvangeliseerd te worden, zij moet het 
Evangelie opnemen, bidden en de kracht 
ervaren van de Geest die het hart begint te 
veranderen (cf. EN, 15).

Dialoog
Een Kerk die zichzelf evangeliseert om te 
evangeliseren, is een Kerk die, geleid door 
de Heilige Geest, geroepen wordt om een 
veeleisende weg te gaan, een weg van 
bekering, van vernieuwing. Dat brengt ook 
de bekwaamheid mee om de manieren 
van haar evangeliserende aanwezigheid in 
de geschiedenis te verstaan en te beleven 
en zo te vermijden zich terug te trekken 
op terreinen die beschermd worden door 
de logica van het men heeft het altijd zo 
gedaan. Dat zijn vluchtheuvels die de Kerk 
ziek maken. De Kerk moet verder gaan; moet 
voortdurend groeien, zo blijft zij jong. Deze 
Kerk is helemaal naar God gekeerd en heeft 
dus deel aan zijn project van verlossing voor 
de mensheid en, tegelijkertijd, is ze helemaal 
naar de mensheid gekeerd. De Kerk moet een 
Kerk zijn die dialogerend de hedendaagse 

wereld ontmoet, broederlijke relaties weeft, 
die ontmoetingsruimten schept door de 
goede praktijken van gastvrijheid en onthaal 
te beoefenen alsook integratie van de ander 
en van de andersheid en die zorg draagt 
voor het gemeenschappelijk huis van de 
schepping. Dat wil zeggen, een Kerk die in 
dialoog de hedendaagse wereld ontmoet, 
dialoog met de hedendaagse wereld, maar 
die elke dag de Heer ontmoet en met de Heer 
spreekt en de Heilige Geest binnenlaat die de 
hoofdacteur is van de evangelisatie.

Zonder de Heilige Geest zouden we 
alleen reclame maken voor de Kerk, 
niet evangeliseren.
Het is de Heilige Geest in ons die ons tot 
evangelisatie stuwt en dat is de ware vrijheid 
van de kinderen van God.
Geliefde broeders en zusters, ik hernieuw de 
uitnodiging om Evangelii nuntiandi te lezen 
en te herlezen. Ik zeg jullie de waarheid, ik lees 
het vaak. Want dat is het meesterwerk van 
de heilige Paulus VI en de erfenis die hij ons 
gelaten heeft om te evangeliseren.

DE GEBEDSINTENTIE 
VAN DE HEILIGE VADER
TOEVERTROUWD AAN 

ZIJN WERELDWIJDE 
GEBEDSNETWERK 

APRIL

Voor de rol van vrouwen

We bidden dat de waardigheid 
en onschatbare waarde van 
vrouwen in alle culturen worden 
erkend en dat er een einde komt 
aan de discriminatie die zij in 
verschillende delen van de wereld 
ondervinden.



7

Beste vrienden,
 
Radio Maria is zonder twijfel uniek wat betreft 
haar inhoud en haar wereldwijde uitzending. In 
1987 werd het programmaschema van de radio 
opgezet, geïnspireerd door de boodschap van 
de Maagd Maria die op 1 januari van dat jaar 
tijdens een bedevaart naar Medjugorje werd 
gegeven aan een groep pelgrims uit Erba. We 
hielden ons aan de woorden van de Koningin 
van de Vrede, die wilde dat wij herauten 
van bekering zouden zijn en die ons bij die 
gelegenheid zei: “Moge het nieuwe jaar gevuld 
zijn met gebed, vreugde, blijdschap, boete, 
vergeving en vrede. Wees herauten van de 
bekering. Wees ware kinderen van de Maagd en 
van alle boodschappen van de Koningin van de 
Vrede, getuig met liefde”.

Door zo te spreken gaf Onze-Lieve-Vrouw zelf 
een programma dat in die tijd ondenkbaar was, 
namelijk bekering aankondigen. Radio Maria 
moest een instrument worden dat in staat 
was de wegdrijvende volkeren tot God terug te 
roepen. Het was op basis van deze boodschap 
dat ik en mijn medewerkers, in de eerste plaats 
een zeer jonge Roberta, het programmaschema 
van Radio Maria opbouwden, iets wat in die 
tijd ondenkbaar was en wat veel katholieke 
radiostations later hebben nagevolgd. Vanaf 
het begin gingen we tegen de stroom in en 
zetten we een volledig geïnspireerd, religieus 
programma op, met acht uur gebed per 24 uur 
en de rest van de tijd gewijd aan evangelisatie 
en aan de grote christelijke traditie. Kortom, 
we maakten alle vakken die we in de theologie 

Een korte geschiedenis van Radio Maria, 

haar bijzondere charisma en haar missie

in het plan van de Koningin van de Vrede.

Een conferentie van Pater Livio Fanzaga
tijdens de Mariathon van Kerstmis 2023 

op Radio Maria Italië

De stem van Maria 
ten tijde van de Apocalyps
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bestudeerden toegankelijk voor het 
grote publiek.

In die tijd verscheen er een artikel 
in de ‘Corriere della sera’, het 
belangrijkste dagblad van Italië, 
waarin werd uitgelegd dat er net een 
heel interessant radiostation was 
gelanceerd: Radio Maria. Een soort 
populaire religieuze universiteit. Zoiets 
bestond niet in de radiowereld, en 
nog minder in de katholieke wereld. Er 
waren een paar heel goede katholieke 
radiostations, maar die hadden niet 
dezelfde roeping om te evangeliseren 
en op te roepen tot bekering als Radio 
Maria. Dus in het begin hadden we het 
moeilijk om deze nieuwe dienst aan te 
bieden, maar Radio Maria werd goed 
ontvangen.
Vanaf het begin hebben we besloten 
om nooit afhankelijk te zijn van 
reclameboodschappen, om welke 
reden dan ook. Ook al werden we er 
van buitenaf toe aangemoedigd, we 
waren er om theologische en religieuze 
redenen tegen: wij zouden werken om 
Radio Maria draaiende te houden en 
Onze-Lieve-Vrouw zou voor de rest 
zorgen. Praktisch gezien geloofden we 
dat als we een radiostation maakten 
dat mensen leuk zouden vinden, 
diezelfde mensen ons graag zouden 
helpen. En zo geschiedde.

Wat ons verbaasde was dat Radio 
Maria zich in slechts drie jaar tijd over 
heel Italië had verspreid, in een tijd 
waarin het niet gemakkelijk was om 
frequenties te krijgen. Onze-Lieve-
Vrouw hielp ons enorm en na drie 
jaar vroegen de luisteraars ons zelf 
om Radio Maria uit te breiden naar 
het buitenland, over de hele wereld. 
Vandaag de dag heeft Radio Maria 
129 radiostations, tientallen miljoenen 
luisteraars en bijna 30.000 vrijwilligers. 
Radio Maria heeft een echt leger 
van vrijwilligers en doet het niet 
alleen zonder reclame, maar vele 
presentatoren zijn zelf vrijwilligers, net 

als iedereen die op ons hoofdkantoor 
werkt. Er zijn een paar werknemers in 
loondienst, maar zelfs zij werken in een 
geest van vrijwilligerswerk. Dit model 
sprak de toenmalige voorzitter, onze 
lieve Emanuele Ferrario, erg aan en 
het werd meteen een internationaal 
succes.

Radio Maria begon uit te zenden in 
Peru en Burkina Faso. Vrijwilligerswerk 
in Afrika was bijna ongehoord, een 
onwaarschijnlijk voorstel omdat 
mensen, vooral jongeren, willen 
werken om in hun levensonderhoud te 
voorzien. En toch is zelfs in deze landen 
vrijwilligerswerk tot bloei gekomen: 
alle uitzendingen worden geleid door 
vrijwilligers en het zijn de vrijwilligers 
zelf die de radio uitzenden. In de 
loop der jaren heeft Radio Maria zich 
verspreid naar alle continenten en zelfs 
naar de moeilijkste landen, vooral in 
Europa. In Afrika en Latijns-Amerika 
was de uitzending niet te stoppen, 
ondanks technische, economische, 
organisatorische en politieke 
moeilijkheden. Vandaag kunnen we 
zeggen dat Radio Maria het grootste 
katholieke netwerk van de Kerk is, een 
voorbeeld van uitmuntendheid op het 
gebied van evangelisatie.

Radio Maria werd voor het eerst 
uitgezonden op de verschillende 
continenten op vraag van de 
bisschoppen. De apostolische nuntii 
zijn de grootste promotors geweest van 
Radio Maria in de wereld en blijven ons 
oproepen, zelfs om hun radiostations 
te vervangen die niet werken om 
technische of organisatorische 
redenen of bij gebrek aan voorstellen 
en inhoud. De capillaire verspreiding 
van Radio Maria over de hele wereld 
en het overwinnen van werkelijk 
ongelooflijke moeilijkheden is een echt 
wonder van Maria en voor ons, die in 
de frontlinie werken, is het een teken 
dat dit radiostation dicht bij het hart 
van Onze-Lieve-Vrouw ligt. In Latijns-
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Amerika en Afrika bijvoorbeeld is 
iedereen het erover eens dat Radio 
Maria het radiostation van Maria is. 
Ook in Italië is Radio Maria echt het 
radiostation van onze Moeder, zij is 
haar inspiratie en beschermster en 
het is voor Haar dat wij werken.

De ziel van Radio Maria is 
ontegensprekelijk de Maagd 
Maria en de liefde voor Haar is 
de motivatie die mensen ertoe 
aanzet om offers te brengen om 
Radio Maria draaiende te houden, 
net zoals alle inspanningen van 
de vrijwilligers aan Maria worden opgedragen. 
Denk maar aan de inzet van de vrijwilligers van 
de mobiele studio, die niet aarzelen om vele 
kilometers af te leggen voor een rechtstreekse 
uitzending en daarbij veel tijd en energie 
spenderen. Radio Maria is iets buitengewoons, 
iets concreets en tastbaars. Radio Maria heeft 
een diepe en intieme band met de Kerk, juist 
omdat we gaan waar de bisschoppen ons 
roepen. Ook hebben we al verschillende keren 
audiëntie gekregen van verschillende pausen.
Wat ons het meest interesseert is dat mensen 
Radio Maria leuk vinden, dat ze het zien als 
een katholiek radiostation en het steunen. De 
kern van ons engagement is het verlangen om 
te doen wat de Maagd Maria van ons vraagt, 
juist omdat dit radiostation beantwoordt 
aan haar plan voor onze tijd. Radio Maria is 
erin geslaagd om ondenkbare plaatsen te 
bereiken. We zenden zelfs uit naar China in het 
Mandarijn, via het internet, voor alle Chinezen 
in de wereld. Radio Maria zendt ook uit in het 
Kantonees, Arabisch en vele andere talen. Het 
feit dat Radio Maria in zoveel talen uitzendt 
en zo wijdverspreid is over de hele wereld 
betekent dat Onze-Lieve-Vrouw een bepaald 
plan heeft, ze wil mensen voorbereiden zodat 
de atheïstische en materialistische golf die 
over de wereld raast niet alles en iedereen 
in zijn kielzog wegvaagt. Onze-Lieve-Vrouw 
wil ervoor zorgen dat de stem van de Kerk, de 
verkondiging van het Evangelie en Haar eigen 
woorden de mensen bereiken. De luisteraars 
van Radio Maria zijn eenvoudige mensen en in 
Afrikaanse dorpen zijn er veel arme mensen die 
geen televisie hebben, maar wel naar de radio 

kunnen luisteren.
Onze-Lieve-Vrouw koos voor het medium 
radio omdat het een eenvoudig instrument is 
dat iedereen kan gebruiken. De bedrijfskosten 
zijn hoog voor degenen die eraan werken: 
elektriciteit, bediening, repeaters, grondstoffen. 
De luisteraars daarentegen kunnen er gratis 
van profiteren. De Maagd Maria heeft een 
eenvoudig instrument gekozen dat iedereen 
kan gebruiken om er een buitengewoon 
evangelisatie-instrument van te maken.
Bisschoppen uit de hele wereld roepen ons 
op om Radio Maria naar hun bisdommen te 
brengen, zodat ze hun stem, hun catechese en 
hun evangelisatie naar de meest afgelegen 
luisteraars kunnen brengen. Onze-Lieve-Vrouw 
heeft dit fijnmazige netwerk gecreëerd, dat zich 
nog steeds uitbreidt dankzij de gulle giften van 
luisteraars.

Via Radio Maria en haar wereldwijde 
uitzendingen heeft Onze-Lieve-Vrouw in de loop 
der jaren haar evangelisatieproject ontwikkeld 
in een wereld die het geloof heeft verloren; in 
een historisch moment dat bijzonder wordt 
gekenmerkt door de aanwezigheid van 
Satan, die zich van zijn ketenen heeft bevrijd 
en ontketend is als nooit tevoren; in een tijd 
waarin er behoefte is aan een grote kracht 
van voorbede, zodat er vrede in de wereld zal 
zijn. Er is behoefte aan een groot exorcisme, 
een collectief gebed van de hele Kerk, zodat 
Satan vernederd kan worden door de Vrouw 
gekleed met de zon. We zijn een tijd van grote 
beproevingen binnengegaan, een tijd waarin 
het geloof bloedzweet zal kosten, de moed 
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van getuigen zal kosten en er zullen stemmen 
nodig zijn die oproepen tot vrede en vergeving 
om de stromen van haat tegen te gaan die 
nu aanwezig zijn en in de nabije toekomst nog 
heviger zullen zijn. Radio Maria is een uniek, 
formidabel instrument, en het is in de handen 
van de Maagd Maria, het behoort haar toe!

Alle Radio Maria’s samen vormen de 
Wereldfamilie in de ware zin van het woord, 
want ze zijn allemaal verenigd, verbonden en 
staan in nauw contact met elkaar. Door de 
“Radio Maria Play” applicatie te downloaden, 
kun je alle Radio Maria’s in de wereld zien om 
live naar te luisteren; dit zou genoeg zijn om 
de symfonische stijl van gebed, voorbede en 
getuigenis te begrijpen die de relaties tussen 
de verschillende Radio Maria’s in de wereld 
kenmerkt, wat vandaag heel belangrijk is en in 
de toekomst nog belangrijker zal zijn.

Dit alles heeft Onze-Lieve-Vrouw bereikt met 
eenvoudige instrumenten en mensen van 
goede wil die van God en de Kerk houden en die 
de evangelisatiemissie hebben omarmd om 
Onze-Lieve-Vrouw te helpen zoveel mogelijk 
zielen te redden. Bovendien zijn de financiële 
middelen die we hebben allemaal afkomstig 
van luisteraars die geven wat ze kunnen, want 
elke druppel draagt bij aan de zee. Zo is Radio 
Maria gegroeid, het ene offer na het andere; 
hoeveel arme mensen doen er alles aan om 
Radio Maria te helpen op wat voor manier dan 
ook. Er zijn ongetwijfeld ook mensen die in staat 
zijn om meer te geven, maar de meeste giften 
zijn kleine hulpmiddelen die er samen voor 
zorgen dat dit ware wonder van vrijwilligerswerk 
kan doorgaan en zich kan verspreiden.

Geen enkele van de bijna 130 Radio Maria 
radiostations die we in de loop der jaren 
hebben “aangestoken” - als een waar licht in 

de duisternis - is uitgestorven of opgehouden 
te bestaan; zelfs niet de zenders die in moeilijke 
landen zoals Venezuela, Bolivia, Rusland of 
Oekraïne zijn ontstaan. We zijn altijd voorwaarts 
gegaan, Onze-Lieve-Vrouw heeft ons 
beschermd, en we zullen voorwaarts blijven 
gaan, want deze radio zal door het dal van 
beproeving gaan tot het een nieuwe tijd voor 
de mensheid bereikt, waarvoor de Koningin 
van de Vrede bemoedigende woorden heeft 
gesproken.

Al in Fatima vertelde Onze-Lieve-Vrouw ons dat 
haar Onbevlekt Hart uiteindelijk zal zegevieren. 
Dit radiostation, dat Maria’s naam draagt, 
maakt deel uit van het plan van de Maagd 
Maria om haar Hart te laten triomferen, om 
ervoor te zorgen dat de harten van de mensen 
openstaan voor Gods liefde, openstaan voor 
de Waarheid die Christus is, zich bekeren, hun 
leven veranderen en genieten van een tijd van 
vrede.

Het verhaal van Radio Maria vertelt ons dat de 
Maagd Maria wil dat dit gebeurt, en daarom 
voelen we ons verantwoordelijk, voelen we ons 
betrokken bij een goddelijk project, danken 
we de Maagd omdat op deze manier ook ons 
leven kostbaar en vol betekenis zal blijken te 
zijn, begrijpen we hoe mooi het is om te werken 
voor God, voor zijn Koninkrijk, voor de triomf van 
het Goede, voor de redding van zielen, voor het 
eeuwige leven van menselijke schepselen.

Bij Radio Maria bidden we voor alle luisteraars, 
die ontelbaar zijn. We bidden ook voor de 
gestorven luisteraars. Zoveel weldoeners 
hebben dit radiostation geholpen, er is een echt 
volk van Maria dankzij wie de radio bestaat. 
Ik kan alleen maar danken en bidden voor 
al deze mensen, allen die helpen en offers 
brengen omdat ze begrijpen hoe belangrijk 
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het is om onze Moeder te helpen om ons te 
helpen. We loven de Heer, we danken God 
voor dit immense geschenk dat Onze-Lieve-
Vrouw ons heeft gegeven, we zijn er trots op 
en tegelijkertijd verantwoordelijk voor. We 
houden Radio Maria in al haar zuiverheid, we 
vermijden alle vormen van wereldsheid en 
zorgeloosheid, we zijn voorzichtig om geen 
valse lichten en valse successen te volgen. 
Onze-Lieve-Vrouw heeft een stijl die we 
moeten navolgen, niet alleen als regisseurs, 
presentatoren en vrijwilligers, maar ook als 
luisteraars die in de ether komen om van hun 
bekering te getuigen. We moeten Mariaal 
zijn, we moeten Maria’s stijl hebben, haar 
gedachten, haar gevoelens, haar stem en 
haar gedrag. Moge de hemelse geur van 
de Maagd Maria zich verspreiden door onze 
microfoons, moge het reizen door de ether.

Onlangs werd Radio Maria naar Pakistan 
en Zuid-Afrika geroepen. Dit zijn bijna 
onmogelijke projecten, maar we moeten 
doorgaan en hard werken om ze te 
verwezenlijken. Om Radio Maria naar Nigeria 
te brengen, hebben we 17 jaar gewacht 
en na veel moeilijkheden is het ons gelukt. 
We hebben 11 frequenties verkregen, maar 
we moeten nog de zendplaatsen creëren. 
Nigeria is het grootste land in Afrika en een 
van de grootste in de wereld. De toekomst 
van het christendom is van fundamenteel 
belang in dit land en we moeten er veel 
in investeren. Radio Maria Italië, Duitsland, 

Spanje en Oostenrijk werken aan deze grote 
veldslagen, het zijn echte apostolische 
ondernemingen, maar ze schrikken ons niet 
af, we zien ze onder ogen en kijken omhoog 
om te zien of de Heer ons manna stuurt!

Ik geloof dat Onze-Lieve-Vrouw wil dat 
Haar stem de hele wereld bereikt in de tijd 
van de geheimen. De aankondiging van de 
Geheimen van Medjugorje zal drie dagen 
voor elke gebeurtenis worden gedaan, maar 
dit zijn details over de Geheimen van Fatima, 
die we al kennen maar waarvan sommige 
nog niet zijn volbracht.

De Kerk weet heel goed wat er gaat gebeuren; 
je hoeft alleen maar de toespraak van de 
heilige Johannes Paulus II in Fulda en de 
woorden van Benedictus XVI bij zijn terugkeer 
uit Portugal te herlezen. Aan de andere kant 
zien we dat overal ter wereld het christendom 
wordt aangevallen en het geloof in het vizier 
komt. Radio Maria is een instrument in deze 
grote strijd en Onze-Lieve-Vrouw zal het 
gebruiken en daarom wil ze dat het overal 
wordt uitgezonden. Daarom moeten we dit 
instrument laten werken, het voltooien. We 
weten niet waar de Maagd Maria naartoe 
wil, maar we weten wel dat het mogelijk is 
om naar Radio Maria te luisteren in bijna elke 
taal ter wereld: Russisch, Chinees, Arabisch, 
bijna alle Europese talen, verschillende lokale 
Afrikaanse talen en enkele Indiase talen.

Als we vragen om 
Onze-Lieve-Vrouw 
te helpen om ons te 
helpen, betekent dit dat 
we Onze-Lieve-Vrouw 
moeten helpen om dit 
plan van aanwezigheid 
in de wereld, dat ze 
nodig heeft om de 
strijd te winnen, te 
realiseren. Dit is niet 
zomaar een moment in 
de geschiedenis, het is 
een beslissend moment 
in de geschiedenis 
van de mensheid en in 
de geschiedenis van 
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de wereld! We zijn een tijd van beproeving 
binnengegaan die de wereld radicaal ten 
goede zal veranderen, en de Maagd Maria is 
hier om ons te helpen deze oversteek van de 
Rode Zee te maken. De vrijwilligers van Radio 
Maria, iedereen die haar steunt door gebed of 
giften, moeten zich ervan bewust zijn dat we 
allemaal naar iets groots toewerken.

De zieneres Mirjana van Medjugorje had 
gezegd dat de gebeurtenissen van de 
Geheimen, vooral die van de vierde tot de 
tiende, het geweten van de mensen zullen 
schokken, juist omdat ze drie dagen van 
tevoren aangekondigd zullen worden, en veel 
mensen zullen bekeerd worden, maar de 
informatie van de wereldse massamedia zal 
niet genoeg zijn, er zal adequate informatie 
nodig zijn, en dat is die van de katholieke 
media, die verwijzen naar de Kerk. Elke 25e 
van de maand lees en becommentarieer ik 
persoonlijk de Boodschap van de Koningin van 
de Vrede en stuur deze naar de directeuren 
en redacteuren van alle Radio Maria stations 
in de wereld. Zo zal iedereen voorbereid 
aankomen op de tijd van genade, getuigenis 
en moed die ons te wachten staat en die 
de vervulling zal zijn van de geheimen van 
Fatima, een verschijning die al goedgekeurd 
is door de Kerk.

Radio Maria maakt ongetwijfeld deel uit van 
het plan van Onze-Lieve-Vrouw, anders zouden 
we niet kunnen uitleggen hoe een radiostation 
zonder gespecialiseerde medewerkers en 
uitsluitend gesteund door giften van luisteraars 
is uitgegroeid tot een station van wereldklasse, 
onnavolgbaar en soms onverklaarbaar. Radio 
Maria zendt uit in bijna alle talen van de wereld 
en we zenden ook evenementen uit die we ons 
een paar jaar geleden niet hadden kunnen 
voorstellen, zoals vieringen op de beroemdste 
Mariaheiligdommen ter wereld. Dat zijn de 
genaden van Onze-Lieve-Vrouw! Zij is degene 
die het allemaal mogelijk maakt. Van onze 
kant moedigen we elkaar aan, bevestigen we 
elke dag ons geloof in Maria, in de wetenschap 
dat de Radio Maria familie geen grenzen kent 
en een concrete realiteit is, die ieders hulp 
nodig heeft, van vrijwilligers tot gebeden, van 
spirituele steun tot materiële hulp.

Ik ben heel blij dat ik gehoor heb gegeven 
aan de oproep van Onze-Lieve-Vrouw in 1982, 
toen een van mijn broeders in Milaan me 
vertelde over de eerste verschijningen van 
Onze-Lieve-Vrouw in Medjugorje. Zodra ik de 
naam van dit dorpje hoorde, maakte mijn 
hart een sprongetje en in maart 1985 ging ik 
voor het eerst op bedevaart naar Medjugorje. 
Van daaruit nam ik de beslissing om, met de 
toestemming van mijn oversten, mijn leven te 
wijden aan de dienst van de Koningin van de 
Vrede, in het bijzonder door voltijds te werken 
en me volledig te wijden aan Radio Maria, die 
van een mosterdzaadje is uitgegroeid tot een 
weelderige boom.

We bevinden ons op een historisch moment 
dat ongetwijfeld een keerpunt is voor de 
mensheid en voor de Kerk, maar we moeten 
vertrouwen op de Maagd Maria, onze Moeder, 
en haar vragen om de genade, de kracht en 
de nieuwe jeugd om Haar te kunnen dienen 
tot de triomf van haar Onbevlekt Hart.

Padre Livio Fanzaga,
 directeur van Radio Maria Italië, 

stichter van de Wereldfamilie van Radio Maria.

Live rozenkrans 
met de Wereldfamilie van Radio Maria
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Iedere Iedere 
donderdag donderdag 

om 20u30om 20u30 
met heruitzending 

op vrijdag om 7u30 
en op zondag 

om 13u

Met de pelgrim op 
weg naar Pasen

In de aanloop naar Pasen mochten we, voor de eerste maal in de 
geschiedenis van ‘Pelgrim in eigen land’, het gezelschap genieten 
van een heuse gids! Voor sommigen onder u zelfs een bekende, 
zeer zeker wanneer u luistert naar het programma ‘Mystieke 
Lectuur’ op Radio Maria.

Onze gids, E.H. Paul Vanderstuyft, leidt ons langs onbekende 
wegen in het Zoniënwoud, meer bepaald in Groenendaal. Samen 
met hem ontdekken we de bijzondere levensgeschiedenis van 
de zalige Jan Van Ruusbroec, een mystieker wiens boeken 
wereldwijd bekend en befaamd zijn geraakt. Opgetekend in het 
Middelnederlands en later in het Latijn vertaald, vertellen ze over 
de innige mystieke ervaringen die de zalige met God mocht 
genieten. We bezoeken een acht-tal plaatsen die onlosmakelijk 
met zijn leven zijn verbonden en willen zo, terecht, deze 
uitzonderlijke man vieren en leren kennen. 

E.H. Paul Vanderstuyft vertelt ons niet enkel wat meer over het 
leven van de zalige Jan Van Ruusbroec, maar brengt ons ook 
binnen in het proberen verstaan van dategen wat niet met 
woorden uit te drukken valt.

Kevin Colle

Pelgrim in eigen landPelgrim in eigen land
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1. Erepaneel van de Zalige 
Jan Van Ruusbroec
2. Ikoon die Gusta Martens 
heeft geschilderd en te 
zien is in de kathedraal van 
Brussel
3. Kopie van een miniatuur, 
gemaakt door mevrouw 
Gusta Mertens

1.

2.

3.
1. Keizer Karelvijver 2. Plaats waar het jachthuis van hertog Jan II 
van Brabant stond 3. Door deze tunnel stroomt de  IJse en verbergt 
de ingang tot het voormalig Scriptorium 4. Plaats waar getuigen 
de Z. Jan van Ruusbroec omgeven zagen door een Goddelijk 
licht 5. Plaats waar ooit een kapel moet gestaan hebben waar de 
Z. Jan van Ruusbroec vaak naar toe kwam 6. Sint-Corneliuskapel 
7. Monument voor de Z. Jan van Ruusbroec 8. Uitzicht op de 
Lindevijver 9. De onderbouw van de voormalige kerk van de Priorij 
van Groenendaal

1.

2. 3.

4.

7.

5. 6.

8. 9.

Scan me
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Nieuws 
Op stap met de reporters van Radio Maria

Marianne Hubin

‘Missiecongres Koekelberg 
Radio Maria was dankzij enkele medewerkers en vrijwilligers gans 
het weekend aanwezig op het Missiecongres in Brussel tijdens het 
weekend van 15-16-17 maart 2024! We hadden een mooie stand 
op de school in de buurt van de basiliek van Koekelberg, waar 
vele organisaties en verenigingen ook aanwezig waren.

Tijdens de uitzending op Radio Maria ‘Elke dag telt’ 
kon u het kort  gesprek beluisteren dat Radio Maria 
had met Mgr. Lode Aerts en Mgr. Hoogmartens 
die aanwezig waren op de eerste dag van het 
Missiecongres. Toen Mgr. Koen Vanhoutte langs 
onze stand kwam, spraken we hem ook even aan.

Naast de stand van Radio Maria waren er ook 
heel wat andere organisaties vertegenwoordigd. 
Onze buren kwamen helemaal uit Nederland! 
Ze maakten er het Katholieke Alpha Centrum 
Nederland bekend. We kwamen Christine tegen 
die bij een andere stand verschillende organisaties 
vertegenwoordigde: ‘Mary’s Meals’, de ‘grijze kat’ en 
de ‘Cenacolo gemeenschap’.

We kwamen ook de Geestelijke Familie Het Werk 
tegen. We gingen in gesprek met frater Killian, die 
op 22 juni 2024 diaken zal gewijd worden!
We zijn ook in gesprek gegaan met een lid van 
‘Lazare‘, ‘Lazarus‘, een bijzondere organisatie. In 
2006 besloten drie jongeren een flat te delen met 
daklozen in Parijs. Deze eerste succesvolle ervaring 
leidde ertoe dat er andere werden opgezet in 
heel Frankrijk, daarna in België, Spanje, Mexico en 

Zwitserland. Vandaag zijn ze met meer dan 250 
mensen over de hele wereld die deze manier van 
leven delen. Bij Lazare kiezen ze ervoor om samen te 
leven om vriendschappen en relaties op te bouwen 
die gebaseerd zijn op vertrouwen.

Op de infomarkt kwamen we Annonciade tegen. 
Ze is één van de drijvende krachten achter het 
Missiecongres. We gingen ook in gesprek met een 
luisteraar van Radio Maria en met een vrijwilligster 
van de familie van Betlehem van Onze-Lieve-
Vrouw ten hemel opgenomen en de heilige Bruno.
Ook kwamen we de ‘Mission étrangères de Paris‘ 
tegen, we gingen bij hun stand in gesprek met 
een jonge vrouw die zelf een jaar in de Filipijnen 
vrijwilligerswerk is gaan doen met de MEP.
We gingen ook in gesprek met Bernard van de  
Belgische Medische Vereniging Sint-Lucas. Een 
boeind gesprek!

Ondertussen was er ook heel de dag mogelijkheid 
om te gaan bidden voor het sacrament in de kapel-
tent, en was er mogelijkheid om te gaan biechten.

->>>  www.radiomaria.be/elke-dag-telt
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LUISTERAARS 
AAN HET WOORD

Beste Radio Maria.

Ik wilde jullie laten weten dat 
het mij op het einde van de 
viering enorm deugd deed, 
dat de priesters werden 
bedankt voor hun toewijding. 
Dit kan niet genoeg 
benadrukt worden. Zij zijn 
degenen die Jezus op aarde 
blijven brengen. Dit met 
de mooie omkadering van 
muziek en liederen.
Dank u ook voor jullie mooie 
zender waarna wij dagelijks 
luisteren. Wij zetten nog maar 
zeer zelden en dan nog maar 
heel even een andere op. 
Doordat wij geen televisie 
kijken is jullie radiozender 
onze media, die van Jezus en 
Maria ❤.
Dank en vriendelijke groeten,

Luc en Irene

Ik wil Radio Maria bedanken 
voor al het goede dat het in 
mijn hart brengt, in goede en 
minder goede dagen. Ik heb 
net mijn grootvader Jozef, 
(die 100 jaar werd) verloren 
waar ik 10 jaar fulltime voor 
gezorgd heb. Wij hadden een 
supergoed leven samen en ik 
kan nu geen afscheid nemen. 
Ik ween al 3 weken en kan er 
niet mee stoppen. Ik en mijn 
bompa hebben veel aan jullie 
gehad. Bedankt daarvoor! 

	 Dankbare kleinzoon

Geachte,
Hartelijk dank voor de mooie 
boodschap die jullie dagelijks 
met ons delen.
Sinds kort ben ik trouwe 
luisteraar van jullie zender.
Nooit eerder heb ik de 
Vastentijd zo bewust mogen 
beleven. Dankjewel Radio 
Maria!

Reactie van een luisteraar 
op www.radiomaria.be
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De leeswijzer
herbeluister alle 

voorbije afleveringen op:
www.radiomaria.be/de-leeswijzer

Onderstaande boeken werden in de voorbije 
uitzendingen aan de luisteraars voorgesteld.

Geen 
eenzame 
weg.

Hoe vandaag 
als christen 
positief in de 
wereld staan.

Het is in onze fel geseculariseerde 
omgeving niet evident om als 
christen het geloof positief te beleven. 
Dikwijls worden we als gelovigen 
naar de rand geduwd en moeten we 
horen dat ons geloof voor vandaag 
helemaal meer relevant is, geen 
sociale boodschap meer inhoudt 
en dat het iets is dat alleen nog 
binnenskamers kan worden beleefd.

Toch is de christelijke boodschap 
er niet om in de sacristie op te 
sluiten, zoals paus Franciscus zegt, 
maar om in het volle leven uit te 
dragen. Dit boek is geschreven 
vanuit de overtuiging dat we ook 
als gelovigen iets te bieden hebben 
aan de maatschappij en dat we 
een bijdrage kunnen leveren om 
deze meer humaan te maken. 
Mogen de korte bezinningen, 
die hier worden aangeboden, 
inspiratie geven om het vuur van 
de Geest in ons te laten oplaaien.

Uit het voorwoord van de auteur

Titel: ‘Geen eenzame weg, 
Hoe vandaag als christen 
positief in de wereld staan‘
Auteur: René Stockman f.c. 
Kostprijs: € 16,50
Uitgeverij: Betsaïda
ISBN: 9789493207479

Annuntiaten, 
Twee eeuwen 
onderwijs.

 
Sinds het bestaan van België zorgt de vrijheid 
van onderwijs ervoor dat iedereen het recht 
heeft om onderwijs te organiseren. Een van 
de initiatiefnemers was de congregatie van 
Annuntiaten van Heverlee, deel van de grotere 
annuntiatenfamilie. Hun project startte met 
enkele kleine dorpsscholen en groeide in twee 
eeuwen uit tot een netwerk van maar liefst 95 
scholen waar intussen zo’n half miljoen jongeren 
gevormd werden. De kleinste school telt 20 
leerlingen, de grootste is met meer dan 3500 
leerlingen de grootste onderwijscampus in 
Vlaanderen. Dit boek brengt het verhaal van al 
die scholen, van het prille begin tot vandaag.

Annuntiaten: twee eeuwen onderwijs 
zoomt in op de stichters van de scholen, 
hun maatschappijvisie en pedagogische 
expertise. Het boek reist langs de regio’s 
van Heverlee,Halle, Diest en Brussel en 
schetst de uitdagingen waarmee de 
scholen geconfronteerd werden.Tegen de 
achtergrond van de schoolstrijd, de taalstrijd, en 
wereldoorlogen, maar ook de democratisering, 
secularisatie en de globalisering lees je 
hoe een brede gemeenschap van zusters, 
bestuurders, directies en leerkrachten 
vroeger en nu samenwerkt om kwaliteitsvol 
onderwijs mogelijk te maken.

Titel: Annuntiaten, Twee eeuwen onderwijs
Auteur: Ria Christens.
Kostprijs: € 49
Uitgeverij: (in eigen beheer)
Cultureel erfgoed annuntiaten Heverlee VZW

BEDEVAART
BEDEVAART

naarnaar
BANNEUXBANNEUX
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De leeswijzer

KOSTPRIJS
€35 busreis
€20 warme maaltijd

HOE INSCHRIJVEN?
 Stuur bijgevoegde inschrijvingsstrook op naar:

Radio Maria 
Sint-Reneldisplein 23
3001 Egenhoven

 Stuur een mail met de gegevens die gevraagd 
worden op de inschrijvingsstrook naar:

info@radiomaria.be

 Neem telefonisch contact op met Radio Maria
016 41 47 47

Breng uw inschrijvinging in orde uiterlijk vóór 15 mei.

Na de inschrijving ontvangt u van ons een brief
met de bevestiging van uw inschrijving 
en een overschrijvingsformulier 
om uw betaling in orde te brengen 

Opstapplaatsen			 
			 
Bus 1    Holsbeek en Leuven
	 7u30	 Sint-Mauruskerk Holsbeek		
	 8u00   Radio Maria Sint-Reneldisplein Egenhoven	
	
			 
Bus 2    Tienen - Zoutleeuw
	 8u00	 Sporthalstraat 12 Tienen (sporthal Houtemveld)	
	 8u20   Sint-Leonarduskerk Zoutleeuw		
			 
Bus 3    Pelt en Hasselt
	 7u30	 Sint-Martinuskerk in Pelt (Overpelt)
	 8u00	 John Cuppensplein Houthalen		
	 8u30	K olonel Dusaertplein Hasselt		
			 
Bus 4    Gistel	
	 7u15	P arking van "Abdij Ten Putte" 
		A  bdijstraat 84  Gistel		
			 
Bus 5    Poperinge, Ieper en Kortrijk
	 7u00	P operinge station
	 7u20	I eper  station	
	 7u50	 Carpoolparking Kortrijk-Oost
			 
Bus 6    Ronse en Gent
	 7u00	 Zonnestraat 4 (parking Delhaize)		
	 7u30	 Carpoolparking De Pinte (E17)		
			 
Bus 7    Moerzeke, Grembergen en Sint-Niklaas
 	 6u30	 Moerzeke kerk
	 6u45	D enstraat 57 Grembergen		
	 7u15	P arking zwembad 
		K  on. Astridlaan 57 Sint-Niklaas		
			 
Bus 8    Zottegem en Ternat
	 7u15	P arking Bevegemse Vijvers Zottegem
	 7u50	P arking tegenover café Josan 
		A  ssesteenweg 97  Ternat		
			 
Bus 9    Kapellen, Brasschaat en Geel
	 7u00	 Sint-Dionysiuskerk 
		A  lbert-Louisastraat 4 Kapellen		
	 7u20	 Sint-Jacobuskerk Kerkstraat 4 Kapellen		
	 7u40	 H. Hartkerk    Sint-Huibrechtlei 5 Brasschaat	
	 8u20	 Carpoolparking Geel-West		
			 
Bus 10    Berchem en Mechelen
	 7u30	K erk De Verrezen Heer 
		B  erchemstadionstraat 8 Berchem 		
	 7u45	 Sint-Willibrorduskerk
		   Heilig Hartstraat 11 Berchem		
	 8u15	 Station van Mechelen (aan de rotonde)

Opgelet! De plaatsen zijn beperkt.
Inschrijven voor 15 mei 2024!	 	

BEDEVAART
BEDEVAART

naarnaar
BANNEUXBANNEUX

Vrijdag 31 mei 2024
programma: achteraan



1 - 7 april 2024

Paasmaandag Dinsdag in de Paasweek Woensdag in de Paasweek Donderdag in de Paasweek

MAANDAG 01/04 DINSDAG 02/04 WOENSDAG 03/04 DONDERDAG 04/04

7:30 Elke dag telt 7:30 Bijbellezing 7:30 Bijbellezing 7:30 Bijbellezing

9:50 Catechismus 9:50 Catechismus 9:50 Radio Vaticaan live 9:50 Catechismus

10:30 De Kerk spreekt 10:30 Religieuze Poëzie 10:30 Rijkdom van het geloof 10:30 De rots in de branding

13:00 Rozenkrans vanuit Kibeho 13:00 Mee met Missio 13:00 Verhalen van Sint-Jozef 13:00 Klassiekuur

14:15 Vivendo 14:15 Radio Vaticaan 14:15 Nonkel Pater weer achterna 14:15 De wereld van Radio  Maria

16:00 Elke dag telt 16:00 Muziek 16:00 Muziek 16:00 Muziek

17:30 Radio Vaticaan 17:30 De wereld van Radio  Maria 17:30 Talitakoum 17:30 Radio Vaticaan

19:30 Muziek 19:30 De rots in de branding 19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 Het Inzicht

20:15 De Kerk leeft 20:30 De Kerk spreekt 20:15 Mee met Missio 20:30 Pelgrim in eigen land

8 - 14 april 2024

Maria Boodschap H. Stanislaus

MAANDAG 08/04 DINSDAG 09/04 WOENSDAG 10/04 DONDERDAG 11/04

7:30 Bijbellezing 7:30 Bijbellezing 7:30 Bijbellezing 7:30 Bijbellezing

9:50 Catechismus 9:50 Catechismus 8:50 Radio Vatican Live 9:50 Catechismus

10:30 De Kerk spreekt 10:30 Mystieke Lectuur 10:30 De Kerkvaders 10:30 De rots in de branding

13:00 Rozenkrans vanuit Kibeho 13:00 De Leeswijzer 13:00 Verhalen van Sint-Jozef 13:00 Klassiekuur

14:15 Vivendo 14:15 Radio Vaticaan 14:15 Nonkel Pater weer achterna 14:15 De wereld van Radio  Maria

16:00 Muziek 16:00 Live rozenkrans vanuit
Nazareth

16:00 Muziek 16:00 Muziek

17:30 Radio Vaticaan 17:30 De wereld van Radio  Maria 17:30 Talitakoum 17:30 Radio Vaticaan

19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 De rots in de branding 19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 Openbaring

20:15 De Kerk leeft 20:30 De Kerk spreekt 20:15 De leeswijzer 20:30 Pelgrim in eigen land

20

PROGRAMMAOVERZICHT

15 - 21 april 2024

MAANDAG 15/04 DINSDAG 16/04 WOENSDAG 17/04 DONDERDAG 18/04

7:30 Elke dag telt 7:30 Elke dag telt 7:30 Elke dag telt 7:30 Elke dag telt

9:50 Catechismus 9:50 Catechismus 9:50 Radio Vaticaan live 9:50 Catechismus

10:30 De Kerk spreekt 10:30 Religieuze Poëzie 10:30 Hagiografische Lectuur 10:30 De rots in de branding

13:00 Rozenkrans vanuit Kibeho 13:00 Kerk in Nood 13:00 Verhalen van Sint-Jozef 13:00 Klassiekuur

14:15 Vivendo 14:15 Radio Vaticaan 14:15 Nonkel Pater weer achterna 14:15 De wereld van Radio  Maria

16:00 Elke dag telt 16:00 Elke dag telt 16:00 Elke dag telt 16:00 Elke dag telt

17:30 Radio Vaticaan 17:30 De wereld van Radio  Maria 17:30 Talitakoum 17:30 Radio Vaticaan

19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 De rots in de branding 19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 Het Inzicht

20:15 De Kerk leeft 20:30 De Kerk spreekt 20:15 Kerk in Nood 20:30 Pelgrim in eigen land



Vrijdag in de Paasweek Zaterdag in de Paasweek Tweede Paaszondag

VRIJDAG 05/04 ZATERDAG 06/04 ZONDAG 07/04

7:30 Pelgrim in eigen land 7:30 Bijbellezing 7:30 Bijbellezing

9:50 Catechismus 9:50 Catechismus 8:50 De rots in de branding

10:30 Grootouders aan het woord 10:30 Talitakoum 10:00 Eucharistieviering

13:00 Kruisweg 13:00 Grootouders aan het woord 13:00 Pelgrim in eigen land

14:15 Radio Vaticaan 14:15 De wereld van Radio  Maria 14:15 Vivendo

16:00 De Kerk leeft 16:00 Muziek 16:00 Muziek

17:30 De week van Radio Maria 17:30 Jeugdcatechese 17:30 Jeugdcatechese

19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 Vivendo 19:30 De wereld van Radio  Maria

20:15 Rijkdom van het geloof 20:30 Religieuze Poëzie 20:15 Klassiekuur

H. Martinus I Derde Paaszondag

VRIJDAG 12/04 ZATERDAG 13/04 ZONDAG 14/04

7:30 Pelgrim in eigen land 7:30 Bijbellezing 7:30 Bijbellezing

9:50 Catechismus 9:50 Catechismus 8:50 De rots in de branding

10:30 Het zorgportret 10:30 Talitakoum 10:00 Eucharistieviering

13:00 Kruisweg 13:00 In gesprek met een priester 13:00 Pelgrim in eigen land

14:15 Radio Vaticaan 14:15 Nonkel Pater weer achterna 14:15 Vivendo

16:00 De Kerk leeft 16:00 Muziek 15:00 Muziek

17:30 De week van Radio Maria 17:30 Jeugdcatechese 17:30 Jeugdcatechese

20:00 Gebed Sant’Egidio 19:30 Vivendo 19:30 De wereld van Radio  Maria

20:15 De Kerkvaders 20:30 Mystieke Lectuur 20:15 Klassiekuur

2121

6:00 Bijbellezing 

6:30 Lezingendienst

7:00 Regina Caeli

7:02 Rozenkrans

8:30 Lauden

9:00 H. Mis 
(Zondag om 10u)

9:50 Catechismus

11:30 Het Woord spreekt: 
lezing en bezinning 
van de H. Schrift 
(behalve op vrijdag)

12:00 Regina Caeli

12:05 Middaggebed

12:15 Rozenkrans

12:40 Het heiligenverhaal 
van de dag

15:00 Uur van de 
Goddelijke 
Barmhartigheid

17:00 Vespers

18:30 Rozenkrans

19:00 Het heiligenverhaal 
van de dag 
gevolgd door 
‘Het Woord spreekt’ 
(behalve op vrijdag)

21:30 Completen

21:45 Bijbellezing

22:30 Catechismus

23:30 Rozenkrans

DagelijksDagelijks
op Radio Mariaop Radio Maria

Vierde Paaszondag

VRIJDAG 19/04 ZATERDAG 20/04 ZONDAG 21/04

7:30 Pelgrim in eigen land 7:30 Elke dag telt 7:30 Elke dag telt

9:50 Catechismus 9:50 Catechismus 8:50 De rots in de branding

10:30 Menslievend 10:30 Talitakoum 10:00 Eucharistieviering

13:00 Kruisweg 13:00 Menslievend 13:00 Pelgrim in eigen land

14:15 Radio Vaticaan 14:15 Nonkel Pater weer achterna 14:15 Vivendo

16:00 De Kerk leeft 16:00 Elke dag telt 16:00 Elke dag telt

17:30 De week van Radio Maria 17:30 Jeugdcatechese 17:30 Jeugdcatechese

19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 Vivendo 19:30 De wereld van Radio  Maria

20:15 Hagiografische Lectuur 20:30 Religieuze Poëzie 20:15 Klassiekuur



+

2222

PROGRAMMAOVERZICHT

29 april - 5 mei 2024

H. Catharina van Siëna H. Pius V H. Jozef arbeider H. Athanasius

MAANDAG 29/04 DINSDAG 30/04 WOENSDAG 1/05 DONDERDAG 2/05

7:30 Elke dag telt 7:30 Elke dag telt 7:30 Elke dag telt 7:30 Elke dag telt

9:50 Catechismus 9:50 Catechismus 9:50 Radio Vaticaan live 9:50 Catechismus

10:30 De Kerk spreekt 10:30 Religieuze Poëzie 10:30 Rijkdom van het geloof 10:30 De rots in de branding

13:00 Rozenkrans vanuit Kibeho 13:00 Kerk in Nood 13:00 Verhalen van Sint-Jozef 13:00 Klassiekuur

14:15 Vivendo 14:15 Radio Vaticaan 14:15 Nonkel Pater weer achterna 14:15 De wereld van Radio  Maria

16:00 Elke dag telt 16:00 Elke dag telt 16:00 Elke dag telt 16:00 Elke dag telt

17:30 Radio Vaticaan 17:30 De wereld van Radio  Maria 17:30 Talitakoum 17:30 Radio Vaticaan

19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 De rots in de branding 19:30 Muziek 19:30 Het Inzicht

20:15 De Kerk leeft 20:30 De Kerk spreekt 20:15 Kerk in Nood 20:30 Pelgrim in eigen land

6 - 12 mei 2024

Hemelvaart van de Heer

MAANDAG 6/05 DINSDAG 7/05 WOENSDAG 8/05 DONDERDAG 9/05

7:30 Elke dag telt 7:30 Elke dag telt 7:30 Elke dag telt 7:30 Elke dag telt

9:50 Catechismus 9:50 Catechismus 9:50 Radio Vaticaan live 8:50 De rots in de branding

10:30 De Kerk spreekt 10:30 Mystieke lectuur 10:30 De Kerkvaders 10:00 Eucharistieviering

13:00 Rozenkrans vanuit Kibeho 13:00 Kathovisie 13:00 Verhalen van Sint-Jozef 13:00 Klassiekuur

14:15 Vivendo 14:15 Radio Vaticaan 14:15 Nonkel Pater weer achterna 14:15 De wereld van Radio  Maria

16:00 Elke dag telt 16:00 Elke dag telt 16:00 Elke dag telt 16:00 Elke dag telt

17:30 Radio Vaticaan 17:30 De wereld van Radio  Maria 17:30 Talitakoum 17:30 Radio Vaticaan

19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 De rots in de branding 19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 Openbaring

20:15 De Kerk leeft 20:30 De Kerk spreekt 20:15 Kathovisie 20:30 Pelgrim in eigen land

22 - 28 april 2024

H. Joris H. Fidelis van Sigmaringen H. Marcus

MAANDAG 22/04 DINSDAG 23/04 WOENSDAG 24/04 DONDERDAG 25/04

7:30 Elke dag telt 7:30 Elke dag telt 7:30 Elke dag telt 7:30 Elke dag telt

9:50 Catechismus 9:50 Catechismus 9:50 Radio Vaticaan live 9:50 Catechismus

10:30 De Kerk spreekt 10:30 Mystieke lectuur 10:30 De Kerkvaders 10:30 De rots in de branding

13:00 Rozenkrans vanuit Kibeho 13:00 Kathovisie 13:00 Verhalen van Sint-Jozef 13:00 Klassiekuur

14:15 Vivendo 14:15 Radio Vaticaan 14:15 Nonkel Pater weer achterna 14:15 De wereld van Radio  Maria

16:00 Elke dag telt 16:00 Elke dag telt 16:00 Elke dag telt 16:00 Elke dag telt

17:30 Radio Vaticaan 17:30 De wereld van Radio  Maria 17:30 Talitakoum 17:30 Radio Vaticaan

19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 De rots in de branding 19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 Openbaring

20:15 De Kerk leeft 20:30 De Kerk spreekt 20:15 Kathovisie 20:30 Pelgrim in eigen land



+

2323

Catechismus
April

2-6 april
De verrijzenis 

van het lichaam
door E.H. Chris Butaye

8-16 april
Het nieuwe 

in de Blijde Boodschap
door  E.H. Artur Janssens

vanaf 18 april
De zaligsprekingen

door E.H. Dirk Van der Linden

Op maandag, dinsdag, 
donderdag, vrijdag en 

zaterdag om 9u50 

HH. Filippus en Jacobus Zesde Paaszondag

VRIJDAG 03/05 ZATERDAG 04/05 ZONDAG 05/05

7:30 Pelgrim in eigen land 7:30 Elke dag telt 7:30 Elke dag telt

9:50 Catechismus 9:50 Catechismus 8:50 De rots in de branding

10:30 Grootouders aan het woord 10:30 Talitakoum 10:00 Eucharistieviering

13:00 Kruisweg 13:00 Grootouders aan het woord 13:00 Pelgrim in eigen land

14:15 Radio Vaticaan 14:15 Nonkel Pater weer achterna 14:15 Vivendo

16:00 De Kerk leeft 16:00 Elke dag telt 16:00 Elke dag telt

17:30 De week van Radio Maria 17:30 Jeugdcatechese 17:30 Jeugdcatechese

19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 Vivendo 19:30 De wereld van Radio  Maria

20:15 Rijkdom van het geloof 20:30 Religieuze Poëzie 20:15 Klassiekuur

H. Johannes De Avila Zevende Paaszondag

VRIJDAG 10/05 ZATERDAG 11/05 ZONDAG 12/05

7:30 Pelgrim in eigen land 7:30 Elke dag telt 7:30 Elke dag telt

9:50 Catechismus 9:50 Catechismus 8:50 De rots in de branding

10:30 In gesprek met een priester 10:30 Talitakoum 10:00 Eucharistieviering

13:00 Kruisweg 13:00 Kerk in Nood 13:00 Pelgrim in eigen land

14:15 Radio Vaticaan 14:15 Nonkel Pater weer achterna 14:15 Vivendo

16:00 De Kerk leeft 16:00 Elke dag telt 16:00 Elke dag telt

17:30 De week van Radio Maria 17:30 Jeugdcatechese 17:30 Jeugdcatechese

19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 Vivendo 19:30 De wereld van Radio  Maria

20:15 De Kerkvaders 20:30 Mystieke Lectuur 20:15 Klassiekuur

Vijfde Paaszondag

VRIJDAG 26/04 ZATERDAG 27/04 ZONDAG 28/04

7:30 Pelgrim in eigen land 7:30 Elke dag telt 7:30 Elke dag telt

9:50 Catechismus 9:50 Catechismus 8:50 De rots in de branding

10:30 In gesprek met een priester 10:30 Talitakoum 10:00 Eucharistieviering

13:00 Kruisweg 13:00 Kerk in Nood 13:00 Pelgrim in eigen land

14:15 Radio Vaticaan 14:15 Nonkel Pater weer achterna 14:15 Vivendo

16:00 De Kerk leeft 16:00 Elke dag telt 16:00 Elke dag telt

17:30 De week van Radio Maria 17:30 Jeugdcatechese 17:30 Jeugdcatechese

19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 Vivendo 19:30 De wereld van Radio  Maria

20:15 De Kerkvaders 20:30 Mystieke Lectuur 20:15 Klassiekuur



BEDEVAART 
BEDEVAART 

naarnaar

BANNEUXBANNEUX

GEMEENSCHAPPELIJK 
PROGRAMMA
Bedevaartprogramma 
tijdens de busreis.

10u30: Gebedsweg
 
11u00: Eucharistie 
 
12u00: Warm middagmaal
 
15u00: Ziekenzegening

16u00: Rozenkransgebed
wereldwijd ‘live’ uitgezonden 

via de ’Wereldfamilie van Radio Maria’’Wereldfamilie van Radio Maria’

 
Ook indien u met eigen vervoer naar 
Banneux komt bent u van harte welkom 
om ons bedevaartprogramma te volgen. 

Info & inschrijvingen:   Radio Maria
016 41 47 47

info@radiomaria.be

Opstapplaatsen: 
Holsbeek, Radio Maria Egenhoven, Tienen, Zoutleeuw, 
Pelt, Houthalen, Hasselt, Gistel, Poperinge, Ieper, 
Kortrijk, Ronse, Gent, Zottegem, Ternat, Moerzeke, 
Grembergen, Sint-Niklaas, Kapellen, Brasschaat, Geel, 
Berchem, Mechelen

vrijdag 31 mei 2024 


