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scheppende kracht. En dat Woord is vlees 
geworden, en het heeft onder ons gewoond. 
Het grote mysterie van Kerstmis is eigenlijk 
een boodschap die Radio Maria niet 
alleen koestert, maar dagelijks overweegt 
doorheen de verschillende programma’s. 
Gebedsprogramma’s, onderricht, 
maatschappelijke programma’s of zelfs 
entertainment: alles staat bij ons in het 
licht van dat Woord, Jezus Christus. 

Dat Woord kan echter meer worden dan 
alleen maar een aaneenschakeling van 
geluiden verkondigd door een stem. Het kan 
terug de scheppende kracht worden in ons 
hart. Dit zal het geval zijn als we volledig – en 
bewuster – aanvaarden dat het Woord bij 
God was, en zelfs dat het Woord God is. Het 
Evangelie – en ook Radio Maria – is dus nooit 
louter een zender die waarden verkondigt, 
maar een zender die iemand verkondigt, 
een persoon. En die persoon is Jezus die 
sinds 2000 jaar zovele harten heeft geraakt, 
en zoveel betekent heeft voor de gehele 
mensheid. Hopelijk ook voor ons. En met dat 
als doel voor ogen gaan we – zoals gezegd 
met alle middelen die we hebben – vooruit. 

Moge de Heer die we dagelijks verkondigen 
ook voor u, beste luisteraar, weldoener en 
vriend van Radio Maria, meer en meer de 
persoon worden die uw leven betekenis 
geeft, en die een toegang zal zijn tot een 
nieuw leven, een eeuwig leven. Moge de 
heilige Maagd Maria, zijn en onze Moeder, 
onze hulp zijn om te komen tot de diepe 
vreugde die enkel Jezus ons kan geven.

Zeer genegen in Jezus en Maria,

Pr. Karlo Tyberghien
Directeur Radio Maria

EDITORIAAL

Beste vrienden,

De kerstdagen liggen al een 
tijdje achter ons, een nieuw jaar 
is begonnen. We zijn de Heer zeer 
dankbaar voor het afgelopen jaar en 
kijken hoopvol naar de toekomst. Radio Maria houdt niet 
op te bestaan. Integendeel! Met hernieuwde moed hebben 
we dit jaar ingezet om ons weer volledig te geven om de 
Blijde Boodschap van de Heer te blijven verkondigen.
De kernboodschap blijft natuurlijk dezelfde. Die bestaat 
namelijk al meer dan 2000 jaar. De ‘drie koningen’ die we 
onlangs vierden hebben een ster gevolgd om tot bij de 
Verlosser te komen. Een radio wordt zo als het ware ook 
een ster die men in alle veiligheid kan volgen om op een 
geestelijke manier God te ontdekken in ons eigen leven. Dit 
zou gerust ons voornemen mogen zijn. God bewuster zoeken 
door zijn ster – het Evangelie, dat we dagelijks verkondigen – 
te blijven volgen zodat Hij groter wordt en ‘ik’ kleiner. Ons 
leven zal er – ondanks de moeilijkheden van vandaag of van 
vroeger – aangenamer door worden. Niet wat het comfort 
betreft, maar zeker wel wat de vrede in ons hart betreft. Moge 
de Heer ons blijven begeleiden op deze weg naar Hem toe.

“In het begin was het Woord en het Woord was bij God, en 
het Woord was God.” Deze woorden uit het begin van het 
Evangelie van de heilige Johannes klinken ons bekend in 
de oren. Trouwens, we hebben ze onlangs nog gehoord op 
Kerstmis tijdens de dagmis. De evangelist en apostel Johannes 
heeft ons door zijn schrijven een nieuw begin gegeven, zoals 
we het – volgens de Heilige Schrift – enkel kenden van bij 
de schepping. Want ook het eerste boek, Genesis, begint 
bij het begin. Daar schiep God in het begin de hemel en de 
aarde. Zowel de schepping als het Woord worden benadrukt 
in het begin. Het Woord – dat bij God is – heeft dus een 

C olofon
Verantwoordelijke uitgever: 
Pr. Karlo Tyberghien  

Werkten mee aan dit nummer: 
Joris Abts, Kevin Colle, 
Marianne Hubin, pr. Karlo 
Tyberghien, Nele Uytterhoeven, 
Joris Vermeulen, Jessie Wyns

Foto’s: Redactie

Vector illustraties: Freepik.com

Op de cover: Joris Vermeulen

Realisatie en vormgeving: 
Radio Maria

Druk en verzending: 
Drukkerij Van der Poorten 
Diestsesteenweg 624
3010 Leuven

Abonnementen en 
gegevensverwerking:

Radio Maria
Sint Reneldisplein 23 
3001 Leuven
info@radiomaria.be

Bel ons: 016 41 47 47

Steun Radio 
Maria

BE49 7333 7333 7771

Wie is die vorst, zo zeggen zij,Wie is die vorst, zo zeggen zij,
wiens ster daar straalt wiens ster daar straalt 
met zulk een schijn,met zulk een schijn,
aan wiens verheven heerschappijaan wiens verheven heerschappij
zelfs licht en sterren dienstbaar zijn?zelfs licht en sterren dienstbaar zijn?

“In het begin was het Woord en 
het Woord was bij God, en het 
Woord was God.” 

image by pikisuperstar on freepik.com



54

door enkele nummers te 
herlezen van het decreet Ad 
gentes (AG) , het document 
over de missie-activiteit 
van de Kerk. Deze teksten 
van Vaticanum II behouden 
volkomen hun waarde ook 
in onze ingewikkelde en 
meervoudige context.

Gods liefde
Vooreerst nodigt dit 
document (AG) uit aandacht 
te schenken aan de liefde 
van God Vader, als een bron, 
die ons in zijn overgrote en 
barmhartige welwillendheid 
vrij schept en ons bovendien 
genadig roept om met 
Hem te delen in het leven 
en de heerlijkheid. Hij heeft 
de goddelijke goedheid 
vrijgevig uitgestort en Hij 
houdt niet op dit te doen, 
zodat Hij die de grondlegger 
is van alles tenslotte ‘alles 
in allen’ (1 Kor 15,28) wordt, 
doordat Hij tegelijkertijd 
zijn glorie en onze zaligheid 
bewerkt (nr. 2). Dit tekstdeel is 
fundamenteel, want het zegt 
dat de liefde van de Vader als 
bestemmeling elk menselijk 
wezen heeft.

De liefde van God is 
er niet slechts voor een 

groepje, neen … voor 
allen.

Sla dit woord goed op in je 
hoofd en in je hart: allen, allen, 
niemand uitgesloten, dat zegt 
de Heer. En deze liefde voor 
elk menselijk wezen is een 
liefde die elke man en elke 
vrouw bereikt door de zending 
van Jezus, middelaar van het 
het heil en onze verlosser (cf. 
AG, 3) en door de zending 
van de Heilige Geest (cfr 
AG, 4) die in iedereen werkt 
zowel in gedoopten als in 
niet gedoopten. De 
Heilige Geest werkt!

De Kerk
Bovendien herinnert het 
concilie eraan dat het 
de taak van de Kerk is de 
zending voort te zetten van 
Christus die gezonden werd 
om de armen de blijde 
boodschap te brengen, 
- zo vervolgt het document 
Ad gentes - moet de Kerk 
onder aandrang van 
de Heilige Geest, langs 
dezelfde weg voortgaan 
als Christus zelf is gegaan, 
langs de weg namelijk van 
armoede, gehoorzaamheid, 
dienstbetoon en 
zelfopoffering tot de dood 
toe, waaruit Hij door zijn 
verrijzenis als Overwinnaar 
tevoorschijn is getreden. 
(AG,5). Als ze aan deze ‘weg’ 
trouw blijft, is de zending 
van de Kerk de openbaring 
of epifanie en de vervulling 
van het plan van God 
in de wereld en in haar 
geschiedenis (AG, 9).

Alle gedoopten
Broeders en zusters, deze 
enkele accenten helpen ons 
de kerkelijke zin verstaan 
van de apostolische ijver 
vanwege elke leerling-
missionaris. Apostolische 
ijver is geen enthousiasme, 
het is iets anders. Het is 
een genade van God die 
we moeten behoeden. We 
moeten de zin verstaan 

omdat in het pelgrimerende 
en evangeliserende volk 
van God geen actieve 
en passieve subjecten 
bestaan. Er zijn niet diegene 
die verkondigen, zij die het 
Evangelie op een of andere 
wijze verkondigen en zij die 
blijven zwijgen. Neen. Iedere 
gedoopte, ongeacht zijn 
functie in de Kerk en zijn 
niveau van opleiding in het 
geloof, is een actief bewerker 
van de evangelisatie 
(Apostolische exhortatie De 
vreugde van het Evangelie, 
120). Ben jij christen? Ja, want 
ik ben gedoopt … En doe je 
aan evangelisatie? Maar, wat 
betekent dit …? 

Als jij niet evangeliseert, 
geen getuigenis aflegt, 

als je niet het getuigenis 
aflegt dat je bij het 

doopsel hebt ontvangen, 
van het geloof dat 
de Heer je heeft 

geschonken, dan ben je 
geen goede christen.

Krachtens het ontvangen 
doopsel en de daaruit 
voortkomende inlijving 

Catechesereeks over de passie voor evangelisatie 
Algemene audiëntie 8 maart 2023

Vertaling uit het Italiaans: Marcel De Pauw msc

‘Het Evangelie dienen is 
nieuwe wegen zoeken om het te 

verkondigen’.

Geliefde broeders en zusters, 
goedendag!

In de voorbije catechese 
hebben we gezien dat 
het eerste concilie in de 
geschiedenis van de Kerk – 
concilie, zoals Vaticanum II -  
in Jeruzalem werd 
samengeroepen omwille 
van een vraag verbonden 
met de evangelisatie, te 
weten de verkondiging van 
de Blijde Boodschap aan 
de Hebreeën. Men dacht 
dat men slechts aan de 
Hebreeën het Evangelie 
moest verkondigen. In 
de 20ste eeuw heeft het 
Tweede Vaticaans Concilie 
de Kerk voorgesteld als Volk 
van God op weg in de tijd 
en van nature missionair 
(cf. Decreet Ad gentes, 2). 
Wat betekent dit? Er is als 
het ware een brug tussen 
het eerste en het laatste 
concilie, in het teken van 

de evangelisatie, een 
brug waarvan de Heilige 
Geest de architect is. 
Vandaag gaan we luisteren 
naar Vaticanum II om te 
ontdekken dat evangeliseren 
steeds een kerkelijke 
dienst is, nooit solitair, 
nooit geïsoleerd, nooit 
individualistisch.
Evangelisatie gebeurt 
steeds in de kerk, dat wil 
zeggen in gemeenschap 
en zonder proselitisme te 
bedrijven, want dat is geen 
evangelisatie.

Overdracht
De verkondiger of 
verkondigster van het 
Evangelie geeft steeds door 
wat hij of zij zelf ontvangen 
heeft. De heilige Paulus was 
de eerste die dit schreef: het 
Evangelie dat hij verkondigde 
en dat de gemeenschappen 
ontvingen en waaraan ze 
trouw bleven was hetzelfde 
als wat de apostel zelf had 
ontvangen (cf. 1 Kor 15,1-3). 
Men ontvangt het geloof en 
men geeft het geloof door. 
Die kerkelijke dynamiek 
van de overdracht van de 
Boodschap is bindend en 
waarborgt de echtheid van 
de christelijke verkondiging. 
Dezelfde Paulus schrijft 
aan de Galaten: Maar al 
zouden wijzelf of een engel 
uit de hemel een ander 

evangelie verkondigen dan 
wij verkondigd hebben: hij zij 
vervloekt! (1,8). Dat is mooi 
en goed met het oog op de 
visies die in de mode zijn. 
 
Kracht van de Heilige Geest
De kerkelijke dimensie van 
de evangelisatie is daarom 
een toetsingscriterium 
voor de apostolische ijver. 
Een noodzakelijke toetsing 
want de bekoring om 
solitair verder te gaan ligt 
steeds op de loer, vooral 
wanneer de weg ruw wordt 
en we het gewicht van 
het engagement voelen. 
Even gevaarlijk is de 
bekoring om gemakkelijke 
pseudokerkelijke paden 
te volgen, de moderne 
wereldse logica toe te 
passen van de getallen en 
peilingen, te rekenen op de 
kracht van onze inzichten, 
van de programma’s, 
van de structuren, van de 
relaties die tellen. Dat kan 
niet, het kan een weinig hulp 
bieden, maar die kracht 
is fundamenteel welke 
de Geest je geeft om de 
waarheid over Jezus Christus 
te verkondigen, om het 
Evangelie te verkondigen. De 
rest is bijkomstig. 
Daarom, broeders en zusters, 
gaan we nu rechtstreeks 
naar de school van het 
Tweede Vaticaanse Concilie 
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in de Kerk, heeft elke gedoopte deel aan 
de zending van de Kerk en daardoor aan 
de zending van Christus Koning, Priester 
en Profeet. Broeders en zusters, deze 
taak is één en dezelfde, overal en in elke 
situatie, ook al wordt ze naargelang van 
de omstandigheden niet op dezelfde wijze 
uitgevoerd (AG, 6). Dit is een uitnodiging 
om ons niet te laten verkalken of fossielen 
te worden. Zij maakt ons vrij van de onrust 
die niet van God komt. De missionaire ijver 
van de gelovige komt tot uitdrukking in 
het scheppend zoeken naar nieuwe wijzen 
om te verkondigen en te getuigen. Naar 
nieuwe wijzen om de gekwetste mensheid 
te ontmoeten die Christus op zich genomen 
heeft. Eigenlijk gaat het om nieuwe wijzen om 
het Evangelie te dienen en dienst te verlenen 
aan de mensheid. Evangelisatie is een dienst.
Als iemand zich evangelieverkondiger noemt, 
maar niet de houding noch het hart heeft van 
de dienaar en zich als heer beschouwt, dan 
is dat geen evangelieverkondiger maar … een 
sukkel.
Teruggaan naar de bronliefde van de Vader 
en naar de zending van de Zoon en van de 
Heilige Geest sluit ons niet op in ruimtes van 
statische persoonlijke rust. Integendeel. Het 
doet ons de kosteloosheid erkennen van de 
gave van levensvolheid waartoe wij geroepen 
zijn. Om deze gave loven en danken we God. 
Deze gave is niet slechts voor ons, maar om 
aan de anderen te schenken. Dat doet steeds 
voller leven naar mate het ontvangen goed 

met anderen wordt gedeeld, in een geest 
van verantwoordelijkheid en door samen de 
wegen van de geschiedenis te gaan die vaak 
kronkelig en moeilijk zijn in aandachtige en 
werkzame verwachting van hun voltooiing. 
Laten we aan de Heer deze genade vragen 
om onze christelijke roeping op te nemen en 
aan de Heer dank zeggen om al wat Hij ons 
heeft gegeven. Het is een schat. En uitzoeken 
hoe dat aan anderen door te geven.

7

De gemeenschap van de abdij Sint-Sixtus telt 19 
broeders. De abdijgebouwen zijn van aanvang 
bedoeld voor een eerder kleine gemeenschap. 
Het hoogst aantal broeders in het verleden was 
rond de veertig. Enkele jaren geleden werd de 
abdij herbouwd. De leeftijd van de broeders 
bevindt zich tussen de vijftig en de tachtig. Het is 
een vrij vitale groep, die weliswaar ouder wordt. 
“En dat worden we hier en daar ook gewaar”, 
vertelt ons de abt. “Sommige dingen die we 
vroeger deden, lukken ons nu niet meer”. Vorige 
zomer is er de plechtige professie geweest van 
een broeder. Daarnaast is er nog een broeder 
die enkel tijdelijke geloften heeft afgelegd. Dit 
betekent dat er in de laatste jaren een kleine 

aanwas is van de gemeenschap. “Dit doet 
goed aan de gemeenschap”, benadrukt de abt. 
“Dat geeft leven en er kan leven doorgegeven 
worden.” De gemeenschap is in de laatste 
periode ook internationaler geworden. Er zijn 
bijna altijd broeders geweest uit Nederland. Op 
dit moment is er in de gemeenschap ook een 
Braziliaan, tijdelijk leeft er een Argentijn mee en 
is er een Duitse broeder. Voor abt Manu Van 
Hecke is dit een positieve evolutie die ook een 
weerspiegeling is van wat er zich in de ruimere 
maatschappij afspeelt: “Ook al is het soms een 
uitdaging, het trekt de visies open en brengt 
tot een besef dat mensen op een heel andere 
manier naar dezelfde realiteit kunnen kijken.”

 Ons bezoek aan abdij Sint-Sixtus te Westvleteren werd niet 
ingegeven door een voorliefde voor het wereldberoemde bier 

dat binnen de abdijmuren wordt gebrouwen. De plaats van afspraak was de abdijkerk 
om er het namiddaggebed bij te wonen en nadien kennis te maken met het leven van de 
cisterciënzermonniken. De abdijkerk werd gebouwd in de jaren zestig naar het ontwerp van 
architect Degeyter uit Brugge. Een sober aangeklede rechthoekige ruimte geeft plaats voor 
een twintigtal koorstoelen en een aantal banken voor gasten die komen meebidden met de 
gemeenschap. Abt Manu Van Hecke wachtte ons na de dienst op om onze geestelijke dorst te 
lessen.

Joris Abts

Abdij Sint-Sixtus
Westvleteren

OpOp
abdijabdij

bezoekbezoek

DE GEBEDSINTENTIE 
VAN DE HEILIGE VADER
TOEVERTROUWD AAN 

ZIJN WERELDWIJDE 
GEBEDSNETWERK 

JANUARI
Voor de gave van diversiteit in de 
Kerk
 
We bidden dat de Heilige 
Geest ons mag helpen om de 
verschillende genadegaven 
binnen de christelijke 
gemeenschap te herkennen 
en om de rijkdom van de 
verschillende tradities en rituelen 
in de katholieke kerk te ontdekken.
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Geestelijk werk
De gemeenschap blijft gegrond 
in de traditie van de cisterciënzer 
trappisten. De broeders leven in 
gemeenschap en het voornaamste 
doel is het gebedsleven. De kerk is het 
uithangbord voor wie naar de abdij 
komt. De abdijkerk is als het ware 
de ‘woonplaats’ van de monniken. 
Ze brengen er heel wat tijd door. Er 
zijn zeven gebedstijden gedurende 
de dag. Ook het persoonlijk gebed 
en de Lectio Divina, de geestelijke 
lezing, gebeurt vanuit diezelfde 
gegevenheid voor het gebed. Heel 
wat uren van de dag gaan naar dit 
geestelijk werk. De monniken leven 
niet als kluizenaars, ieder op zichzelf, 
maar in gemeenschap, met alle 
aspecten van het samenleven met 
mensen. Dit heeft zijn mooie kanten, 
er wordt samen feest gevierd, maar 
er zijn ook de moeilijke kanten van 
het verdragen van ieders karakter 
en inconsequenties, vertrouwt de abt 
ons toe. Een derde belangrijk gegeven 
voor de gemeenschap is de arbeid: 
het brouwen van het wereldberoemde 
Westvleteren Trappistenbier. De 
regelgeving rond voedselveiligheid 
en de snel evoluerende bedrijfswereld 
brengen met zich mee dat er ook 
naar bepaalde competenties buiten 
de gemeenschap moet worden 
gezocht. Er is nood aan meer en 
meer gekwalificeerd personeel.  Een 
vierde pool is de gastvrijheid. De 
abdij beschikt over een gastenverblijf 
dat vrij goed bezocht wordt. Het is de 
uitgelezen plek waar het leven van 
de broedergemeenschap gedeeld 
wordt met andere mensen. Heel 
wat individuele gasten die op zoek 
zijn mogen in de abdij een tijd van 
rust ervaren. Af en toe verblijven 
er ook groepen. Het gebeurt maar 
uiterst zelden dat er geen gasten 
deelnemen aan de gebedstijden. Bij 
de jongeren die de abdij bezoeken 
ontdekken de broeders een grote 
onbevangenheid, een verwondering 

zonder vooroordelen maar ook 
weinig kennis over wat de monniken 
beleven. “Waar vroeger bezoekers het 
leven van de broeders begrepen door 
wat ze zagen, moet er nu uitleg bij 
gegeven worden”, legt de abt ons uit. 
Het bezoek van de vele gasten maakt 
dat er een band is met het leven van 
de Kerk en met de maatschappij. 
De broeders die leven vanuit een 
eeuwenoude traditie worden op die 
manier uitgedaagd om in te spelen 
op de snelle veranderingen in de 
maatschappij en de mentaliteit 
van de jonge generatie. Voor abt 
Manu Van Hecke betekent dit 
dat er vooraleer te spreken eerst 
moet geluisterd worden om vanuit 
het luisteren de antwoorden te 
formuleren op de vragen die er nu 
gesteld worden.

Een stukje geschiedenis
De abdij werd gesticht in 1831, 
een jaar na de oprichting van 
België. Door moeilijkheden in de 
Trappistengemeenschap van Kats-
berg, net over de grens in Frankrijk, 
met de bisschop van Kamerijk, is er 
een groepje van deze gemeenschap 
verhuisd naar Westvleteren waar 
een kluizenaar zijn huisje openstelde 
voor deze Trappisten.  De abt van 
de Abdij van ‘Le Gard’ van waaruit 
de abdij van Katsberg in 1826 
was gesticht, erkende de nieuwe 
gemeenschap. De gemeenschap 
groeide verder. Er werd een Belgische 
Congregatie gevormd waardoor de 
gemeenschap afhankelijk werd van 
de Abdij van Westmalle. In 1850 is 

vanuit Westvleteren de abdij van Scourmont, 
nabij Chimay, gesticht. De abdij van Spencer 
in de VS beschouwt de abdij Sint-Sixtus  als 
tweede stichter omdat er een tiental monniken 
vanuit Westvleteren naar Canada trokken 
om er de abdij te ondersteunen. Deze abdij 
verhuisde begin vorige eeuw naar Spencer 
in Massachusetts. Er is op dit moment een 
grote band tussen de verschillende abdijen 
onderling. Het huidig moederhuis van de 
abdij is de abdij van Zundert in Nederland. 
Om de twee jaar komt de abt van Zundert 
naar Westvleteren voor een reguliere visitatie. 
Op dat moment wordt aan de broeders de 
mogelijkheid gegeven om zich bij iemand 
buiten de gemeenschap uit te spreken. De 
organisatie en het bestuur van de abdij wordt 
dan doorgelicht. Elke abdij is op die manier 
afhankelijk van een andere abdij. De abdij van 
Scourmont is het dochterhuis van de abdij van 
Westvleteren. Door de sluiting van de abdij van 
Achel zijn er twee dochters bijgekomen, de 
abdij van Echt in Nederland en priorij Klaarland 
in Bocholt.

Cisterciënzerabdij
Trappisten zijn benedictijnse monniken en 
leven volgens de regel van Sint-Benedictus. 
Benedictus leefde in de vijfde-zesde eeuw. 
In het jaar 1098, in een periode dat ook de 
Norbertijnen en de Kartuizers ontstaan zijn, 
verlaat de heilige Robert van Molesme zijn 
abdij om met enkele broeders in de bossen 
van Cîteaux een nieuwe gemeenschap te 
vormen. Hij wordt als abt opgevolgd door 
Albericus en later door Stephen Harding. Sint-

Bernardus, die de eerste abt wordt van de 
abdij van Clairvaux, die in 1115 gesticht werd 
vanuit Cîteaux, zal een grote invloed uitoefenen 
op de jonge cisterciënzerorde. Het ideaal van 
de nieuwe monnikenorde is de zuivere beleving 
van de regel van Sint-Benedictus. Men wilde 
ook loskomen van banden met wereldse 
autoriteiten. De grondtekst waarnaar de 
monnik wil leven is het Evangelie. Benedictus 
beschrijft zijn regel als een manier om het 
evangelie te beleven. De grootste schat die 
de monniken bezitten van de ‘vaders’ van 
de eerste generaties cisterciënzers, zoals de 
heilige Bernardus, zijn hun preken, die een 
commentaar zijn op de Schrift. De kostbaarste 
bron deelt de monnik met alle christenen. 
“Vaak gaat men zijn identiteit zoeken in wat 
ons onderscheidt van de ander”, waarschuwt 
abt Manu Van Hecke, “terwijl die juist dieper 
te vinden is in wat ons verbindt met de ander. 
Anders dreigt men te veel met zichzelf bezig 
te zijn, de verleiding ook om ‘iemand’ te zijn. 
Ook spiritualiteit kunnen we misbruiken voor 
onszelf.”
De cisterciënzerorde moet een antwoord 
geboden hebben aan wat er leefde in de 
maatschappij van die tijd want ze heeft een 
enorme bloei gekend. Op enkele tientallen 
decennia tijd rezen de cisterciënzerabdijen 
overal in Europa als paddenstoelen uit de 
grond. In de 16de eeuw viel de orde uiteen in 
de abdijen van de gewone observantie en de 
abdijen van de strikte observantie. De abdijen 
van de strikte observantie worden Trappisten 
genoemd omdat de abdij van La Trappe de 
bekendste abdij was die was overgegaan tot 

Kruisweg van de Stilte, Armand Demeulemeester, 1979
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de strikte observantie. Het was ook vanuit La 
Trappe dat door de monniken, die na de Franse 
Revolutie vanuit Zwitserland terugkeerden 
naar hun  klooster, er verschillende nieuwe 
abdijen werden gesticht, zoals onder andere 
de abdij van Westmalle. Heel wat kloosters van 
de gewone observantie zijn tijdens de Franse 
Revolutie verwoest en verloren gegaan. Het 
is uiteindelijk pas in het jaar 1892 dat de twee 
observanties door de paus erkend werden 
als twee autonome ordes. Op dit moment zijn 
er goede banden tussen de twee ordes en 
spreekt men liever over cisterciënzers dan over 
Trappisten, omdat er voor vele abdijen geen 
historische band is met de abdij van La Trappe  
en de naam Trappist vooral met het bier 
wordt verbonden. Om de drie jaar komen alle 
oversten van de monniken en monialen van 
over heel de wereld samen voor een generaal 
kapittel. De laatste twintig jaar was dit telkens 
in Assisi. Drie weken lang is er tijd om naar 
elkaar te luisteren, om elkaar te leren kennen, 
om te ontdekken hoe al die verschillende 
gemeenschappen, die vanuit dezelfde wortels 
zijn ontstaan, op de verschillende plaatsen in 
de wereld het levensideaal van Sint-Benedictus 
vorm geven.

Dagverloop
Een dag van een monnik begint om 4 uur 
met de nachtwake. Dan is er ontbijt, stille tijd 
en geestelijke lezing. Om 7 uur begint het 
ochtendgebed en om 9 uur de eucharistie. 
Verder is er nog het middaggebed, het 
namiddaggebed, de vespers en de completen. 
Voor abt Manu Van Hecke zijn de morgenuren 
het kostbaarst: “Ik begin telkens met de 
lezingen van de dag. De Kerk geeft mij telkens 
een stukje eerste lezing en een evangelie. 
Soms word ik geraakt, soms blijft het droog. 
Maar ik haal er altijd voeding uit, niet uit het 
woord op zich, maar uit de ontmoeting die 

daaruit ontstaat.” Het stil gesprek met de Heer 
geeft hem de kracht om alles wat er in de dag 
gebeurt te dragen en te relativeren. “Het is de 
verbinding van de H. Schrift met het boek van 
mijn leven dat levengevend is”, legt de abt uit. 
“In de maagdelijke uren van de morgen is onze 
ontvankelijkheid groter. In die uren kan er nog 
iets binnenkomen, de verdere dag is gevuld 
met allerlei zorgen. Maar als die grond goed 
gelegd is in de ochtend, dan kan je er een dag 
op bouwen. Bij een retraite moet men ook eerst 
de tijd nemen om ruimte te maken. Vaak zijn 
we vanbinnen te vol zodat er geen plaats meer 
is.”
 
Angelusgebed
Een fundamenteel gegeven is voor de abt 
van de Sint-Sixtusabdij de menswording: de 
Schriftwoorden die de Kerk iedere dag aanbiedt 
vragen om in ons tot leven te komen. Vandaar 
ook het belang van het Angelusgebed dat door 
de monnik iedere dag driemaal wordt gebeden. 
Er wordt dan gebeden dat het Woord, zoals dat 
bij Maria is gebeurd, in ons mag mens worden. 
In sommige teksten van de cisterciënzervaders 
worden de monniken aangesproken als 
moeders die het Woord ontvangen en in wie 
het moet mens worden, mag geboren worden. 
Daarom ook de drievoudige oproep door de 
kerkklok om het Angelus te bidden. “Dit gebed 
heb ik als kind van mijn ouders geleerd. Op een 
heel eenvoudige manier, met weinig woorden, 
heb ik thuis in ons boerengezin misschien 
evenveel geleerd over het leven met Onze-
Lieve-Heer als hier”, vertrouwt de abt ons toe.
Onder de indruk van ons bezoek en verrijkt door 
het geestelijk gesprek nemen we afscheid. Het 
ontmoetingscentrum ‘In de Vrede’, de enige 
plaats waar Westvleteren Trappist geserveerd 
wordt, laten we deze keer links liggen.

Pandgang
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verliefdheid begon. Dit 
inzicht helpt me om te 
luisteren naar het hart. Het 
christelijk leven is iets van 
het hart. Het verstand is 
natuurlijk ook belangrijk, 
maar wanneer komt een 
woord binnen in de kerk, 
wanneer zijn we geraakt? Als 
het zaadje valt op de akker 
van ons hart, dan gebeurt 
er iets. Soms wordt men 
geraakt door een 
woord, bijvoorbeeld 
een woord uit de 
psalmen. Ook al bid 
ik de psalmen al 
meer dan veertig 
jaar, toch is er soms 
een woord dat ik 
precies voor de 
eerste keer hoor, 
zoals onlangs de 
tekst uit psalm 
119: ‘voor ik u zag 
was ik een doler’. 
Soms springt er 
een vonk over 
tussen het woord 
dat we ontvangen 
en wat we die 
dag meemaken. 
Het leven van een 
monnik is een vorm 
van christelijk leven, 
niet beter dan de 
andere vormen. 
We worden te vaak 
gezien als uitzonderingen, 
als elite, maar dat klopt 
niet. We proberen op een 
authentieke manier als 
christen te leven, maar we 
zijn geen zier beter dan 
de anderen. We mogen 
dankbaar zijn om onze 
roeping, maar niet zo dat we 
onszelf gaan beschouwen 
als een uitzondering en 
die gedachte koesteren. 
Eenzaamheid maakt deel 
uit van een monnikenleven, 
maar eenzaamheid kan 
ook vereenzaming worden, 

dat is een reëel gevaar. 
Maar ik denk dat het 
gemeenschapsleven hier 
een goed tegengewicht voor 
biedt, een gemeenschap 
van 19 mensen waar echt 
’gemenst’ wordt. Via de 
medebroeders, de familie 
van de broeders en de 
gasten komt de wereld 
ook naar binnen. Er is 
geen TV, wel een krant. In 

de gebedstijden wordt er 
telkens gebeden voor wat 
er in de wereld gebeurt. Er 
is een betrokkenheid met 
de wereld, maar het is een 
beetje gefilterd. De oproep 
van paus Franciscus om een 
dag van gebed en vasten 
te beleven voor de vrede 
werd door de gemeenschap 
beantwoord met een dag 
van aanbidding bij het Heilig 
Sacrament. ‘Da Pacem, 
Domine’ - ‘Geef ons Vrede, 
Heer’, bad ik dan met de 
woorden van een Taizé-

canon die spontaan in 
mij opkwam. Dikwijls zijn 
we te veel bezig met dat 
we zelf de vrede moeten 
maken terwijl we moeten 
openkomen om ons de 
vrede te laten schenken. 
Vrede is geen maaksel van 
mensenhanden, ook niet 
in de microgemeenschap, 
als er een conflict is tussen 
twee mensen. Vanuit de 

abdij kunnen we 
niets doen, we 
doen niets, maar 
als God God is, zijn 
we door ons gebed 
verbonden met die 
stroom, geheimvol, 
niet te vatten met 
het verstand. Ook al 
hebben we niet te 
bepalen wat er met 
die stroom gebeurt. 
Heel veel mensen 
komen naar de abdij 
om ons gebed te 
vragen. Ook al zijn 
ze niet altijd kerkelijk, 
er blijft bij hen een 
vlammetje van hoop. 
Het geheimvolle van 
ons leven is dat we 
met ons leven ons 
mogen inschakelen 
in het werk dat 
Onze-Lieve-Heer 
bezig is. Als ik me 

zag als scheutist of kleine 
broeder leefde er in mij de 
gedachte dat ik de wereld 
moest helpen omvormen. 
Maar de Heer heeft mij hier 
gedropt, het is veel meer op 
mensenmaat: ik mag een 
schakeltje zijn. Nederigheid! 
Je kan er veel over lezen, 
maar het leven moet u dat 
leren. Nederigheid gaat ook 
via vernederingen. Je wordt 
kleiner omdat je soms door 
wat u in het leven overkomt 
klein gemaakt wordt.”

“Ik ben mijn religieus leven 
begonnen als scheutist. Ik 
ben heel dankbaar voor 
deze ervaring. Toch voelde 
ik dat het mijn weg niet 
was. Als ik na drie jaar 
Scheut verliet, heb ik de 
filosofiestudies afgemaakt 
die ik er begonnen was. Ik 
heb een licentie behaald 
en ben daarop beginnen 
lesgeven. Ik gaf enkele uren 
wijsbegeerte en verder 
godsdienst. Ik ben dan een 
zoektocht begonnen naar de 
kleine broeders van Charles 
de Foucault waarvan er 
zich een gemeenschap 
bevindt in Lyon. Men stelde 
mij voor om een langere 
retraiteperiode te volgen. 
Ik richtte me hiervoor tot 
de abdij van Westvleteren, 
die ik nog niet kende. Geen 
haar op mijn hoofd dacht 
er op dat moment aan om 
daar in te treden. Abdijen 
behoorden niet tot mijn 
leefwereld. De wegen van 
de Heer zijn wonderbaar. 
Ik sta verwonderd hoe de 
Heer iemand zo bij zijn 
nekvel neemt. Gedurende 
de drie weken die ik in de 
abdij verbleef is er met 
mij iets gebeurd. Mijn hart 
zei: ‘Dat is het’. Maar mijn 
verstand zei: ‘Dat is het niet’. 
Zowel ‘Scheut’ als de ‘Kleine 
Broeders’ zijn geëngageerd 
in de maatschappij, wel als 
religieus. Terwijl het leven 
in de abdij verliep achter 
vier muren. Maar het gaf 
me een diep thuisgevoel. 
Mijn geestelijke begeleider 
heeft mij toen langzaam 
aan de ogen geopend. Hij 
zei me: ‘Als je over de kleine 
broeders vertelt, spreek 
je mij over wat je daar 
allemaal gelezen hebt. Maar 
als ik je over Westvleteren 
hoor, spreek je over wat je 

er geleefd hebt.’ Ik begreep 
niet direct wat hij me wilde 
duidelijk maken, maar 
stillaan is dan toch de 
beslissing gevallen om in 
te treden. De strijd was nog 
niet helemaal gestreden. 
Leren luisteren naar je 
hart, dat is niet zo evident. 
Zeker niet als je als filosoof 
gevormd bent. Je leeft dan 
soms teveel in je hoofd. Iets  
kiezen dat je niet helemaal 
kunt omkleden met redenen, 
voelde niet comfortabel 
aan. Het is zoals verliefdheid. 
Dat overvalt u, maar je 
kan het niet grijpen. En om 
ernaar te leren luisteren, 
dat vraagt een hele tijd. 
De toenmalige abt Remi 
noemde het een roeping 
‘par accident’. ‘Scheut en 
de Kleine Broeders’ spreken 
mij nog altijd aan, maar 
toch weet ik dat mijn thuis, 
mijn plek grond in dit aardse 
leven hier in Westvleteren is. 
Ik werd niet getrokken door 
een monastiek ideaal, maar 
door wat er hier geleefd 
werd, en rond wie er geleefd 
werd, rond Christus. Hier heb 
ik Christus leren ontdekken 
en heb mijn leven rond 
Hem gebouwd. Een roeping 
is geen optelsommetje. 
Ik kan er mij nog over 
verwonderen, ik zie hierin 
ook de Voorzienigheid. 
Het heeft me geholpen als 
novicemeester of later als 
abt om mijn medebroeders 
te helpen onderscheiden. De 
motieven waarmee Onze-
Lieve-Heer ons over de 
drempel trekt, zijn niet altijd 
de motieven waarvoor we 
blijven. In een beginnende 
relatie speelt de verliefdheid, 
maar naarmate de relatie 
vordert kiest men dikwijls 
voor mekaar voor andere 
dingen dan waarmee de 

Abt 
Manu Van Hecke
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Iedere Iedere 
donderdag donderdag 

om 20u30om 20u30 
met heruitzending 

op vrijdag om 7u30 
en op zondag 

om 13u

Bij de overgang van het oude naar het nieuwe jaar, in de 
vreugdevolle sfeer van de geboorte van onze Heer Jezus Christus, 
bevinden we ons opnieuw over de taalgrens, voor een bezoek 
aan:

Luik
We bezoeken samen de kathedrale stad van het bisdom Luik en 
de geboortestreek van de heilige Juliana van Cornillon.

Ontdek samen met ons dit deeltje van 
ons mooie land en bezoek de prachtige 
collegiale kerken van de Luikse binnenstad. 
Naast het indrukwekkende kunstpatrimonium 
en de rijke geschiedenis van het voormalige 
prinsbisdom laten we ons verrassen door de 
hartelijke gastvrijheid van de Luikenaars en 
beluisteren we verhalen van de mensen die 
we onderweg mogen ontmoeten. 

We eindigen deze prachtige pelgrimstocht 
in de basiliek van Sint-Maarten waar in 
1246, voor het eerst in de geschiedenis van 
de gehele Kerk, het feest van het Heilige 
Sacrament werd gevierd.

Kevin Colle

1. Kathedraal 2. Sarcofaag van de heilige Lambertus 3. Relikwie-
houder van de heilige Lambertus 4. Sleutel van de heilige Hubertus
5. Collegiale van Sint-Jakobus 6. Reliek van de heilige Jacobus 
7. Collegiale van Saint-Bartholomeüs 8. Doopvont van Reinier van 
Hoei, daterend uit de 11e eeuw 9. Collegiale van Sint-Denis
10. Montagne de Bueren 11. Station van Luik

Scan me

8.

1.

2.

3.

4.

7.5.

6.

9.

10.

11.

Pelgrim in eigen landPelgrim in eigen land



RADIO MARIA NAZARETH

Live uitzendingen in het 
Heilig Land. Ondanks 
de moeilijkheden en 
de oorlog wil Radio 
Mariam Nazareth haar 
luisteraars nabij zijn. 
Onlangs zei priester 
Souhail Khoury 
tijdens één van onze 
uitzendingen dat ze 
streven naar vrede, dat 
ze enkel vrede wensen.

RADIO MARIA SERVIË
Sinterklaas op bezoek 

Radio Maria Ecuador
Samenkomst voor vrijwilligers 
in de parochie van de heilige 
Familie van Rumiñahui. ‘Je 
voelt de broederschap van 
vrijwilligerswerk’ schrijven ze 
bij foto’s van dit evenement!

16

Nieuws 
uit de ‘Wereldfamilie’ van Radio Maria

Marianne Hubin

‘Je voelt de broederschap 
van vrijwilligerswerk’

17

LUISTERAARS 
AAN HET WOORD

Hartelijk dank, medewerkers 
van Radio Maria, hartelijk 
dank voor de rust- en 
bezinningsmomenten, voor 
de christelijke diepgang die 
jullie via de radio bieden, zo 
nodig in deze tijden.

Frederik

Dank je wel priester 
Vanderlinden voor het diepe 
en eenvoudig oplichten van 
de mooie gedichten van Felix 
Timmermans.

Maurits

Vandaag mocht ik samen 
met jullie de rozenkrans 
bidden. Eigenlijk wou ik van in 
het begin afhaken. Omdat er 
plots muziek bij kwam,  dacht 
ik dat het hierdoor langer zou 
duren, bovendien had ik nog 
wat werk. Maar ik deed het 
niet en het raakte me diep.
Er werd vandaag gebeden 
samen met gezinnen. Het was 
zo mooi om de kinderen te 
horen meebidden. Elk op hun 
unieke wijze binnen elk gezin.
Het was heel mooi en het 
ontroerde me af en toe.
Wat was ik blij dat ik niet 
afgehaakt had.

Dankjewel  & dikke pluim voor 
alle biddende kinderen 

& gezinnen!

Sinds mijn bezoek aan 
Medjugorge ben ik trouwe 
avondluisteraar.

Radio Maria is mijn trouwe 
metgezel als ik ‘s avonds nog 
mails lees en beantwoord.

De muziek is heel rustgevend 
na een drukke werkdag.

Bedankt voor dit dagelijkse 
luistergenot.

Loes

RADIO MARIA INDONESIË
Regelmatig is er op Radio Maria 
Indonesië tijd voor gebed. En 
ook specifiek gebed met en 
door kinderen!

RADIO MARIA IERLAND
Promotiemoment voor Radio 
Maria Ireland in een parochie 
toegewijd aan de heilige 
Johannes!

RADIO MARIA OEKRAÏNE
Enkele leden van het team 
van Radio Maria Oekraïne! 
Een foto genomen in de 
studio’s van Kiev. Links ziet u de 
programmadirecteur, priester 
Aleksey Samsonov.

RADIO MARIA OEGANDA
Een mooie foto voor het gebouw 
van Radio Maria Uganda!

RADIO MARIA BOLIVIË
Radio Maria Bolivia heeft ook 
bijzondere promotiemomenten 
gehouden. Samen met 
trouwe vrijwilligers zijn enkele 
medewerkers in de Johannes 
de Doper parochie in Punata 
(Valle Alto) de luisteraars van 
Radio Maria gaan ontmoeten. 
De luisteraars konden ook een 
mooie kalender van Radio 
Maria verkrijgen.

RADIO MARIA TANZANIA
Gebedsmoment in Dar Es 
Salaam voor Radio Maria 
Tanzania. Een rozenkransgebed 
met luisteraars buiten, dit alles 
uitgezonden op Radio Maria 
natuurlijk.
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De leeswijzer
herbeluister alle 

voorbije afleveringen op:
www.radiomaria.be/de-leeswijzer

Onderstaande boeken werden in de voorbije uitzendingen aan de luisteraars voorgesteld.

Zij diende de Kerk
Moeder Julia Verhaeghe
Het boek ‘Zij diende de Kerk. Moeder Julia 
Verhaeghe en het ontluiken van de Geestelijke 
Familie Het Werk’ werd geschreven door 
pater Hermann Geißler, jarenlange naaste 
medewerker van kardinaal Ratzinger en de 
latere paus Benedictus XVI, huidig directeur van 
het International Centre of Newman Friends.

Na het eerste boek “Zij beminde de Kerk” wordt met 
dit tweede boek “Zij diende de Kerk” de biografie 
over Moeder Julia Verhaeghe en het ontstaan van 
de Geestelijke Familie Het Werk, vervolledigd.

Al schrijvende, werd pater Hermann Geißler fso 
nog meer gefascineerd door de werking van God 
in een mensenhart. Hij neemt de lezer daardoor op 
een boeiende wijze mee in het verhaal en loodst 
hem door de persoonlijke geschiedenis van Julia 
Verhaeghe, die zich heeft laten raken door God. 
Rond haar ontstond een nieuwe tak in de grote 
familie van de Kerk. Een inkijk in haar leven geeft 
de lezer een hoopvolle kijk naar de toekomst

Titel: Zij diende de Kerk - Julia Verhaeghe
Auteur: Hermann Geißler
Kostprijs: € 20
Uitgeverij: Editions du Signe
ISBN: 9782746844698

Het theologisch 
onderricht in het 
Brugse seminarie 
in de 18e eeuw 

Het boek wacht nog op 
publicatie en is de weergave 
van een doctoraatsthesis.
De auteur, E.H. Kurt Priem, 
was jarenlang archivaris 
van het Bisdom Brugge en is 
vandaag meewerkend priester 
in het decanaat Tielt.

Ontdek in dit boek of in de 
uitzending van de ‘Leeswijzer‘ 
meer over de wijze waarop de 
priesterkandidaten werden 
opgeleid aan het Brugse 
seminarie in de 18e eeuw.

U kan een exemplaar aanvragen 
op de website van:

https://lirias.kuleuven.be/4101452

Opdracht vd Heer
W Ĳ N R B N E M O K O R E N

G E E B O N Z E N V O G E N

N E N Ĳ H C S R E T S I U L

H D O C H T E R S N N N H E

U L Z W B D A A R E G A D N

D N M I E L L T G T A R A E

N N E E K D Ĳ I R T A N D M

E G L R N O D D C A E E T M

M L A O E N N R S H H L I O

O O Z O O K O I H C T E Z D

R R U K Z E L G N S H M E K

T I R I M R O O E G E A B Ĳ

S E E D G U E R V R E K P R

V N J ! D U I S T E R N I S

AARDE
BEZIT
BLĲDSCHAP
BONZEN
DAGERAAD
DOCHTERS
DONKER
DUISTERNIS
GLORIE
GOUD
HART
HEER
JERUZALEM
KAMELEN
KOMEN
KONINGEN

LICHT
LUISTER
OGEN
OVERAL
ROEM
RĲKDOMMEN
SCHATTEN
SCHĲNEN
STROMEN
VERKONDIGEN
VOLKEREN
VREUGDE
WIEROOK
ZIEN
ZON
ZONEN

woordzoekerfabriek.nl - maak je eigen woordzoeker

Oplossing
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FEEST VAN DE OPENBARING VAN DE HEER

Jesaja, 60, 1-6
De glorie van de Heer is over u opgegaan.

Sta op, laat het licht u beschijnen, Jeruzalem,
want de Zon gaat over u op
en de glorie van de Heer begint over u te schijnen.
Want zie:
duisternis bedekt de aarde, het donker de volkeren
maar over u gaat de Heer op
en zijn glorie is boven u verschenen.
Volkeren komen af op uw licht,
koningen op de luister van uw dageraad.
Sla uw ogen op en zie om u heen:
van overal stromen ze naar u toe,
uw zonen komen van verre,
uw dochters draagt men op de arm.
Bij het zien hiervan zult gij met blijdschap worden 
vervuld
en uw hart zal bonzen en wijd worden van vreugde.
Want de schatten der zee gaan over in uw bezit,
de rijkdommen der volkeren worden aan u afgedragen.
Een zee van kamelen bedekt u,
jonge kamelen van Midjan en Efa.
Alle bewoners van Sjeba trekken naar u toe;
ze voeren goud en wierook aan
en verkondigen luid de roem van de Heer.

SMS de oplossing naar 
0465 07 26 27 en maak 
kans op een mooi 
geschenk. De oplossing 
vindt u in het komende 
nummer van Porta Fidei.

Veel succes!

Streep de vetgedrukte 
woorden uit de eerste 
lezing van het feest van 
de ‘Openbaring van de 
Heer’ door in het rooster. 
Er kan horizontaal, 
verticaal, diagonaal 
en ook achterstevoren 
gezocht worden. 
De overgebleven letters 
vormen samen een zin.

PUZZELPAGINAPUZZELPAGINA



15 - 21 januari 2024

H. Antonius abt

MAANDAG 15/01 DINSDAG 16/01 WOENSDAG 17/01 DONDERDAG 18/01

7:30 Elke dag telt 7:30 Elke dag telt 7:30 Elke dag telt 7:30 Elke dag telt

9:50 Catechismus 9:50 Catechismus 9:50 Radio Vaticaan live 9:50 Catechismus

10:30 De Kerk spreekt 10:30 Religieuze Poëzie 10:30 Hagiografische Lectuur 10:30 De rots in de branding

13:00 Rozenkrans vanuit Kibeho 13:00 Kerk in Nood 13:00 Verhalen van Sint-Jozef 13:00 Klassiekuur

14:15 Vivendo 14:15 Radio Vaticaan 14:15 Nonkel Pater weer achterna 14:15 De wereld van Radio  Maria

16:10 Heiligen getuigen 16:10 Heiligen getuigen 16:10 Heiligen getuigen 16:10 Heiligen getuigen

17:30 Radio Vaticaan 17:30 De wereld van Radio  Maria 17:30 Talitakoum 17:30 Radio Vaticaan

19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 De rots in de branding 19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 Het Inzicht

20:15 Boecat 20:30 De Kerk spreekt 20:15 Kerk in Nood 20:30 Pelgrim in eigen land

H. Fabianus 3de zondag door het jaar

VRIJDAG 19/01 ZATERDAG 20/01 ZONDAG 21/01

7:30 Pelgrim in eigen land 7:30 Bijbellezing 7:30 Bijbellezing

9:50 Catechismus 9:50 Catechismus 8:50 De rots in de branding

10:30 Menslievend 10:30 Talitakoum 10:00 Eucharistieviering

13:00 Kruisweg 13:00 Menslievend 13:00 Pelgrim in eigen land

14:15 Radio Vaticaan 14:15 Nonkel Pater weer achterna 14:15 Vivendo

16:10 Heiligen getuigen 16:10 Heiligen getuigen 16:10 Heiligen getuigen

17:30 De week van Radio Maria 17:30 Jeugdcatechese 17:30 Jeugdcatechese

19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 Vivendo 19:30 De wereld van Radio  Maria

20:15 Hagiografische Lectuur 20:30 Religieuze Poëzie 20:15 Klassiekuur

2120 21

6:00 Bijbellezing 

6:30 Lezingendienst

7:00 Angelus

7:02 Rozenkrans

8:30 Lauden

9:00 H. Mis 
(Zondag om 10u)

9:50 Catechismus

11:30 Het Woord 
spreekt: 
lezing en bezinning van 
de H. Schrift (behalve 
op vrijdag)

12:00 Angelus

12:05 Middaggebed

12:15 Rozenkrans

12:40 Het 
heiligenverhaal 
van de dag

15:00 Uur van de 
Goddelijke 
Barmhartigheid

17:00 Vespers

18u30 Rozenkrans

19:00 Het 
heiligenverhaal 
van de dag 
gevolgd door ‘Het 
Woord spreekt’ 
(behalve op vrijdag)

21:30 Completen

21:45 Bijbellezing

22:30 Catechismus

23:30 Rozenkrans

DagelijksDagelijks
op Radio Mariaop Radio Maria

22 - 28 januari 2024

H. Vincentius martelaar H. Franciscus van Sales Bekering van de H. Paulus

MAANDAG 22/01 DINSDAG 23/01 WOENSDAG 24/01 DONDERDAG 25/01

7:30 Elke dag telt 7:30 Elke dag telt 7:30 Elke dag telt 7:30 Elke dag telt

9:50 Catechismus 9:50 Catechismus 9:50 Radio Vaticaan live 9:50 Catechismus

10:30 De Kerk spreekt 10:30 Mystieke lectuur 10:30 De Kerkvaders 10:30 De rots in de branding

13:00 Rozenkrans vanuit Kibeho 13:00 Kathovisie 13:00 Verhalen van Sint-Jozef 13:00 Klassiekuur

14:15 Vivendo 14:15 Radio Vaticaan 14:15 Nonkel Pater weer achterna 14:15 De wereld van Radio  Maria

16:10 Heiligen getuigen 16:10 Heiligen getuigen 16:10 Heiligen getuigen 16:10 Heiligen getuigen

17:30 Radio Vaticaan 17:30 De wereld van Radio  Maria 17:30 Talitakoum 17:30 Radio Vaticaan

19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 De rots in de branding 19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 Openbaring

20:15 Boecat 20:30 De Kerk spreekt 20:15 Kathovisie 20:30 Pelgrim in eigen land

HH. Timotëus en Titus H. Angela Merici 4de zondag door het jaar

VRIJDAG 26/01 ZATERDAG 27/01 ZONDAG 28/01

7:30 Pelgrim in eigen land 7:30 Bijbellezing 7:30 Bijbellezing

9:50 Catechismus 9:50 Catechismus 8:50 De rots in de branding

10:30 In gesprek met een priester 10:30 Talitakoum 10:00 Eucharistieviering

13:00 Kruisweg 13:00 In gesprek met een priester 13:00 Pelgrim in eigen land

14:15 Radio Vaticaan 14:15 Nonkel Pater weer achterna 14:15 Vivendo

16:10 Heiligen getuigen 16:10 Heiligen getuigen 16:10 Heiligen getuigen

17:30 De week van Radio Maria 17:30 Jeugdcatechese 17:30 Jeugdcatechese

19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 Vivendo 19:30 De wereld van Radio  Maria

20:15 De Kerkvaders 20:30 Mystieke lectuur 20:15 Klassiekuur

PROGRAMMAOVERZICHT
8 - 14 januari 2024

Doop van de Heer

MAANDAG 08/01 DINSDAG 09/01 WOENSDAG 10/01 DONDERDAG 11/01

7:30 Elke dag telt 7:30 Elke dag telt 7:30 Elke dag telt 7:30 Elke dag telt

9:50 Catechismus 9:50 Catechismus 9:50 Radio Vaticaan live 9:50 Catechismus

10:30 De Kerk spreekt 10:30 Mystieke lectuur 10:30 De Kerkvaders 10:30 De rots in de branding

13:00 Rozenkrans vanuit Kibeho 13:00 De Leeswijzer 13:00 Verhalen van Sint-Jozef 13:00 Klassiekuur

14:15 Vivendo 14:15 Radio Vaticaan 14:15 Nonkel Pater weer achterna 14:15 De wereld van Radio  Maria

16:10 Heiligen getuigen 16:10 Heiligen getuigen 16:10 Heiligen getuigen 16:10 Heiligen getuigen

17:30 Radio Vaticaan 17:30 De wereld van Radio  Maria 17:30 Talitakoum 17:30 Radio Vaticaan

19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 De rots in de branding 19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 Openbaring

20:15 Boecat 20:30 De Kerk spreekt 20:15 De Leeswijzer 20:30 Pelgrim in eigen land

H. Hilarius 2de zondag door het jaar

VRIJDAG 12/01 ZATERDAG 13/01 ZONDAG 14/01

7:30 Pelgrim in eigen land 7:30 Bijbellezing 7:30 Bijbellezing

9:50 Catechismus 9:50 Catechismus 8:50 De rots in de branding

10:30 In gesprek met een priester 10:30 Talitakoum 10:00 Eucharistieviering

13:00 Kruisweg 13:00 In gesprek met een priester 13:00 Pelgrim in eigen land

14:15 Radio Vaticaan 14:15 Nonkel Pater weer achterna 14:15 Vivendo

16:10 Heiligen getuigen 16:10 Heiligen getuigen 16:10 Heiligen getuigen

17:30 De week van Radio Maria 17:30 Jeugdcatechese 17:30 Jeugdcatechese

19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 Vivendo 19:30 De wereld van Radio  Maria

20:15 De Kerkvaders 20:30 Mystieke lectuur 20:15 Klassiekuur



+

22 2322 23

Catechismus
JANUARI
FEBRUARI

2-6 januari
God openbaart zich 

aan ons
door E.H. Dirk Van der Linden

8 -19 januari
De sacramenten

door E.P. Gerard Denys

20-27 januari
Redenen om te geloven

door E.H. Esparza

29-30 januari
Het getijdengebed

door E.H. Arthur Janssens

1-10 februari
Bijbelse vrouwen

door E.H. Bart Goossens

12-13 februari
De plaats van de vrouw 

in de Kerk
door  Diane Kets

Op maandag, dinsdag, 
donderdag, vrijdag en 

zaterdag om 9u50 

PROGRAMMAOVERZICHT

5 - 11 februari 2024

H. Agatha H. Amandus H. Paulus Miki H. Josephina Bakhita

MAANDAG 05/02 DINSDAG 06/02 WOENSDAG 07/02 DONDERDAG 08/02

7:30 Elke dag telt 7:30 Elke dag telt 7:30 Elke dag telt 7:30 Elke dag telt

9:50 Catechismus 9:50 Catechismus 9:50 Radio Vaticaan live 9:50 Catechismus

10:30 De Kerk spreekt 10:30 Religieuze Poëzie 10:30 Rijkdom van het geloof 10:30 De rots in de branding

13:00 Rozenkrans vanuit Kibeho 13:00 Mee met Missio 13:00 Verhalen van Sint-Jozef 13:00 Klassiekuur

14:15 Vivendo 14:15 Radio Vaticaan 14:15 Nonkel Pater weer achterna 14:15 De wereld van Radio  Maria

16:10 Heiligen getuigen 16:10 Heiligen getuigen 16:10 Heiligen getuigen 16:10 Heiligen getuigen

17:30 Radio Vaticaan 17:30 De wereld van Radio  Maria 17:30 Talitakoum 17:30 Radio Vaticaan

19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 De rots in de branding 19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 Openbaring

20:15 Boecat 20:30 De Kerk spreekt 20:15 Mee met Missio 20:30 Pelgrim in eigen land

H. Scholastica 6de zondag door het jaar

VRIJDAG 09/02 ZATERDAG 10/02 ZONDAG 11/02

7:30 Pelgrim in eigen land 7:30 Bijbellezing 7:30 Bijbellezing

9:50 Catechismus 9:50 Catechismus 8:50 De rots in de branding

10:30 In gesprek met een priester 10:30 Talitakoum 10:00 Eucharistieviering

13:00 Kruisweg 13:00 In gesprek met een priester 13:00 Pelgrim in eigen land

14:15 Radio Vaticaan 14:15 De wereld van Radio  Maria 14:15 Vivendo

16:10 Heiligen getuigen 16:10 Heiligen getuigen 16:10 Heiligen getuigen

17:30 De week van Radio Maria 17:30 Jeugdcatechese 17:30 Jeugdcatechese

19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 Vivendo 19:30 De wereld van Radio  Maria

20:15 Rijkdom van het geloof 20:30 Religieuze Poëzie 20:15 Klassiekuur

12 - 18 februari 2024

H. Gertrudis HH. Harlindis en Relindis Aswoensdag

MAANDAG 12/02 DINSDAG 13/02 WOENSDAG 14/02 DONDERDAG 15/02

7:30 Bijbellezing 7:30 Bijbellezing 7:30 Bijbellezing 7:30 Bijbellezing

9:50 Catechismus 9:50 Catechismus 8:50 Radio Vatican Live 9:50 Catechismus

10:30 De Kerk spreekt 10:30 Mystieke Lectuur 10:00 De Kerkvaders 10:30 De rots in de branding

13:00 Rozenkrans vanuit Kibeho 13:00 De Leeswijzer 13:00 Verhalen van Sint-Jozef 13:00 Klassiekuur

14:15 Vivendo 14:15 Radio Vaticaan 14:15 Nonkel Pater weer achterna 14:15 De wereld van Radio  Maria

16:10 Heiligen getuigen 16:10 Heiligen getuigen 16:10 Heiligen getuigen 16:10 Heiligen getuigen

17:30 Radio Vaticaan 17:30 De wereld van Radio  Maria 17:30 Talitakoum 17:30 Radio Vaticaan

19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 De rots in de branding 19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 Het Inzicht

20:15 Boecat 20:30 De Kerk spreekt 20:15 De Leeswijzer 20:30 Pelgrim in eigen land

Zeven HH. Stichters v/d 
Servietenorde

1ste zondag van de vasten

VRIJDAG 16/02 ZATERDAG 17/02 ZONDAG 18/02

7:30 Pelgrim in eigen land 7:30 Bijbellezing 7:30 Bijbellezing

9:50 Catechismus 9:50 Catechismus 8:50 De rots in de branding

10:30 Menslievend 10:30 Talitakoum 10:00 Eucharistieviering

13:00 Kruisweg 13:00 Menslievend 13:00 Pelgrim in eigen land

14:15 Radio Vaticaan 14:15 Nonkel Pater weer achterna 14:15 Vivendo

16:10 Heiligen getuigen 16:10 Heiligen getuigen 16:10 Heiligen getuigen

17:30 De week van Radio Maria 17:30 Jeugdcatechese 17:30 Jeugdcatechese

19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 Vivendo 19:30 De wereld van Radio  Maria

20:15 De Kerkvaders 20:30 Mystieke Lectuur 20:15 Klassiekuur

29 januari - 4 februari 2024

H. Poppo H. Mutien-Marie H. Johannes Bosco

MAANDAG 29/01 DINSDAG 30/01 WOENSDAG 31/01 DONDERDAG 01/02

7:30 Elke dag telt 7:30 Elke dag telt 7:30 Elke dag telt 7:30 Elke dag telt

9:50 Catechismus 9:50 Catechismus 9:50 Radio Vaticaan live 9:50 Catechismus

10:30 De Kerk spreekt 10:30 Religieuze Poëzie 10:30 Hagiografische Lectuur 10:30 De rots in de branding

13:00 Rozenkrans vanuit Kibeho 13:00 Kerk in Nood 13:00 Verhalen van Sint-Jozef 13:00 Klassiekuur

14:15 Vivendo 14:15 Radio Vaticaan 14:15 Nonkel Pater weer achterna 14:15 De wereld van Radio  Maria

16:10 Heiligen getuigen 16:10 Heiligen getuigen 16:10 Heiligen getuigen 16:10 Heiligen getuigen

17:30 Radio Vaticaan 17:30 De wereld van Radio  Maria 17:30 Talitakoum 17:30 Radio Vaticaan

19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 De rots in de branding 19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 Het Inzicht

20:15 Boecat 20:30 De Kerk spreekt 20:15 Kerk in Nood 20:30 Pelgrim in eigen land

Opdracht van de Heer H. Blasius 5de zondag door het jaar

VRIJDAG 02/02 ZATERDAG 03/02 ZONDAG 04/02

7:30 Pelgrim in eigen land 7:30 Bijbellezing 7:30 Bijbellezing

9:50 Catechismus 9:50 Catechismus 8:50 De rots in de branding

10:30 Grootouders aan het woord 10:30 Talitakoum 10:00 Eucharistieviering

13:00 Kruisweg 13:00 Grootouders aan het woord 13:00 Pelgrim in eigen land

14:15 Radio Vaticaan 14:15 Nonkel Pater weer achterna 14:15 Vivendo

16:10 Heiligen getuigen 16:10 Heiligen getuigen 16:10 Heiligen getuigen

17:30 De week van Radio Maria 17:30 Jeugdcatechese 17:30 Jeugdcatechese

19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 Vivendo 19:30 De wereld van Radio  Maria

20:15 Hagiografische Lectuur 20:30 Religieuze Poëzie 20:15 Klassiekuur



12de verjaardag 
van Radio Maria


