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gebedsmoment waar we het apostolaat van de radio 
toevertrouwden aan de voorspraak van de heilige Thérèse. 
Daarna bracht men het schrijn naar de kapel waar een zee 
van rozen de weg toonde richting de plaats waar de relieken 
tot vrijdag zouden blijven. Een 50-tal mensen verwelkomden 
haar terwijl ze rode en witte rozenblaadjes uitstrooiden. 

Gedurende de tijd dat de relieken in de kapel 
verbleven kreeg éénieder de mogelijkheid deze te 
bezoeken en, zo lang men dat wenste, bij de heilige 
Thérèse te komen met hun noden en intenties.
’s Avonds volgde een innige aanbiddingsavond waar 
onder meer teksten van de heilige muzikaal te horen 
werden gebracht. In onze gebeden hebben we in het 
bijzonder de priesters en de Kerk aan haar voorspraak 
toevertrouwd, zoals ze het zelf verlangde tijdens haar leven. 
Na het bidden van de completen werden de aanwezigen 
uitgenodigd deel te nemen aan de nachtaanbidding, 
waar vrijgevig werd op geantwoord. Gedurende de 
hele nacht waren er biddende mensen aanwezig. 
In de ochtend volgde, na de lauden, een feestelijke 
eucharistie waarna plechtig afscheid werd genomen van 
deze geestelijke zus en co-patrones van Radio Maria.”

We zijn zeer dankbaar voor het bezoek dat vele 
genaden heeft voortgebracht. We hebben allen kracht 
ontvangen om onze missie verder te zetten. Daartoe 
hebben we natuurlijk zeer veel vertrouwen in uw steun 
en gebed. Ook daarvoor zijn we blijvend dankbaar.

Zeer genegen in Jezus en Maria,

Pr. Karlo Tyberghien

EDITORIAAL

Beste vrienden,

Van donderdag 21 september tot 
vrijdag 22 september verwelkomden we in de kapel van 
de studio’s van Radio Maria het bijzondere reliekschrijn 
van de heilige Thérèse van Lisieux. Zie hier een artikel 
die we bij die gelegenheid hebben geschreven: 
“Het bezoek van Thérèse van Lisieux maakte deel uit van de 
reis die het reliekschrijn aflegt in de wereld en in ons land, 
eveneens in het kader van het UNESCO-jaar dat toegewijd is 
aan de heilige Karmelietes. Het betrof hier het gotische schrijn 
waarin een wervel van de heilige Thérèse wordt bewaard. 
Het gouden schrijn heeft de vorm van een basiliek met 
centrale toren en wordt beschermd door een huis van glas. 
Gedurende 24 uur mochten we genieten van haar 
aanwezigheid, van haar spirituele gaven. Niet enkel voor 
Radio Maria en haar luisteraars, vrijwilligers en medewerkers, 
voor de vele mensen die het schrijn kwamen bezoeken en 
vereren, maar zeer zeker ook voor de Kerk in ons land.

Nadat het schrijn door twee vrijwilligers van Radio Maria tot 
aan de studio’s werd gebracht droegen vier medewerkers 
de reliek eerst tot in de studio’s zelf. Daar volgde een plechtig 
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“Ik wil mijn hemel 
doorbrengen met goed 

te doen op aarde”
Heilige Theresia van Lisieux

Diep in zijn hart geloofde hij,
wat hij beleed zo frank en vrij,
totdat hij zelfs zijn bloed vergoot
en Christus volgde in de dood.
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We gaan verder met onze 
catecheses. Het thema dat 
we hebben gekozen is: De 
hartstocht voor de evange-
lisatie, de apostolische ijver. 
Evangeliseren is immers niet 
zeggen: “Kijk, blablabla.” en 
meer niet. Het gaat daaren-
tegen om een hartstocht die 
je helemaal meeneemt: geest, 
hart, handen, op weg gaan … 
helemaal, de hele persoon is 
betrokken bij de verkondiging 
van het Evangelie. Daarom 
spreken we over de hartstocht 
voor de evangelisatie. Nadat 
we in Jezus het voorbeeld en 
de meester van de verkon-
diging hebben gezien, gaan 
we vandaag naar de eerste 
leerlingen, wat de eerste leer-
lingen hebben gedaan. Het 
Evangelie zegt over Jezus: Hij 
stelde er twaalf aan om Hem 
te vergezellen en door Hem 
uitgezonden te worden om te 
prediken (Mc 3, 14). Hij noemde 
ze apostelen om twee zaken: 
bij Hem te blijven en hen te 
zenden om te prediken. Er is iets 

dat schijnbaar tegenspreke-
lijk is: Hij roept ze om bij Hem te 
blijven en opdat ze weg zouden 
gaan om te prediken. Het is 
toch of het ene of het andere, 
of blijven of weggaan. En toch 
is dat niet zo. Voor Jezus gaat 
het niet om weggaan zonder 
te blijven en niet om te blijven 
zonder weg te gaan. Niet 
eenvoudig te verstaan, maar 
het is zo. Laten we een poging 
doen te verstaan waarom 
Jezus die dingen zegt.

Missionaire rede
Vooreerst, er is geen weggaan 
zonder blijven. Het Evangelie 
zegt dat Jezus, vooraleer de 
leerlingen op zending te sturen, 
hen “bij zich riep” (cf. Mt 10,1). 
De verkondiging ontspruit 
aan de ontmoeting met de 
Heer. Elke christelijke inzet, 
vooral de zending, begint van 

hier. Men leert het niet in een 
academie: neen! Het begint bij 
een ontmoeting met de Heer. 
Van Hem getuigen betekent 
feitelijk Hem uitstralen. Maar, 
als we zijn licht niet opvangen, 
blijven we gedoofd. Als we 
Hem niet ontmoeten, zullen 
we onszelf uitdragen in plaats 
van Hem. Ik draag mezelf uit en 
niet Hem. En het zal allemaal 
tot niets leiden. Dus, alleen wie 
bij Hem blijft kan het Evangelie 
uitdragen.

 Wie niet bij 
Hem blijft, kan 
het Evangelie 

niet uitdragen.

Men zal ideeën uitdragen, 
maar niet het Evangelie. 
Maar evenzeer, men kan 
niet blijven zonder op weg te 
gaan. Want, Christus volgen is 
geen verborgen zaak: zonder 
verkondiging, zonder dienst-
baarheid, zonder zending 
kan de relatie met Jezus 
niet groeien. Laten we ook 
opmerken dat in het Evangelie 
de Heer de leerlingen zendt 
voordat hun voorberei-
ding voltooid is: kort na hen 
geroepen te hebben zendt Hij 
ze meteen! Dat betekent dat 
de ervaring van de zending 
deel uitmaakt van de chris-
telijke vorming. Laten we dus 
deze twee, voor elke leerling, 
fundamentele momenten 
voor ogen houden: bij Jezus 
blijven en op weg gaan, 
gezonden door Jezus. Nadat 
Hij hen bij zich geroepen heeft 
en vooraleer de leerlingen te 
zenden, richt Christus zich tot 
hen in een toespraak, bekend 
als de ‘missionaire rede’ – zo 
heet ze in het Evangelie. Men 
vindt ze in hoofdstuk 10 van 
het Matteüsevangelie. Het 
is als het ware de grondwet 
van de verkondiging. Vanuit 
deze rede, die ik jullie aanraad 
vandaag te lezen – het is 
een kleine bladzijde van 
het Evangelie – haal ik drie 
elementen naar voor: waarom 
verkondigen, wat verkondigen 
en hoe verkondigen?

Gedeelde vreugde
Waarom verkondigen? De 
motivatie vindt men in vijf 
woorden van Jezus. Het zal ons 
goed doen deze woorden te 
herinneren: Voor niets hebt gij 
ontvangen, voor niets moet gij 
geven (Mt 10,8). Vijf woorden. 
Waarom moet ik verkon-
digen? Omdat ik voor niets 
heb ontvangen en voor niets 
moet geven. De verkondiging 
begint niet bij ons, maar bij 
de schoonheid van datgene 
wat we hebben ontvangen om 
niets, zonder verdienste: Jezus 
ontmoeten, Hem kennen, 
ontdekken dat men bemind 
en gered wordt. Het is een 
zo grote gave dat we ze niet 

voor ons kunnen houden, 
we ervaren de nood ze te 
verspreiden, maar op dezelfde 
wijze, met andere woorden om 
niets. In andere woorden: we 
hebben een gave en daarom 
zijn we geroepen ons tot 
gave te maken. We hebben 
een geschenk ontvangen en 
onze roeping is het onszelf 
tot geschenk aan anderen te 
maken. In ons leeft de vreugde 
kinderen van God te zijn, die 
moet gedeeld worden met de 
broeders en zusters die dat 
nog niet weten!
Dat is het waarom van de 
verkondiging. Op weg gaan en 
de vreugde uitdragen om wat 
we hebben ontvangen.

Hij is nabij
Ten tweede: wat verkon-
digen? Jezus zegt: Verkondigt 
op uw tocht: Het Koninkrijk der 
hemelen is nabij (Mt. 10, 7). Dat 
is wat moet gezegd worden, 
vóór alles en in alles: God is 
nabij. Maar, vergeet dit nooit: 
God is steeds zijn volk nabij 
geweest. Hijzelf zei het aan het 
volk. Hij sprak als volgt: Ziet, 
welke God zo aan de volkeren 
nabij is als Ik jullie nabij ben? 
De nabijheid is een van de 
belangrijkste zaken van God. 
Er zijn drie belangrijke zaken: 
nabijheid, barmhartigheid, 
tederheid. Vergeet dit nooit. 
Wie is God? De Nabije, de 
Tedere, de Barmhartige. Dat is 
de realiteit van God. Wanneer 
wij prediken nodigen we 
mensen vaak uit iets te doen. 
Dat is goed. Maar laten we niet 
vergeten dat de belangrijkste 
boodschap deze is: Hij is nabij.

Nabijheid, 
barmhartigheid 
en tederheid.

De liefde van God aanvaarden 
is moeilijk omdat wij steeds 
in het centrum willen zijn, wij 
willen de hoofdrolspelers zijn, 
we zijn meer ertoe geneigd te 
doen dan ons te laten doen, 
meer te spreken dan te luis-

teren. Maar, als wat wij doen 
op de eerste plaats komt, dan 
zijn wij nog altijd de hoofdrol-
spelers. De verkondiging daar-
entegen moet de eerste plaats 
aan God geven: aan God voor-
rang geven, de eerste plaats 
aan God en aan de andere 
de mogelijkheid bieden Hem 
te ontvangen, tot het besef te 
komen dat Hij dichtbij is. En ik 
kom daarna.

Getuigen
Derde punt: hoe verkondigen? 
Dat is het element waarover 
Jezus het meest uitweidt: 
hoe verkondigen, wat is de 
methode, welke taal moet 
worden gebruikt om te verkon-
digen? Dit is betekenisvol: Hij 
zegt ons dat de wijze, de stijl 
wezenlijk is voor het getui-
genis. Het getuigenis betrekt 
niet slechts de geest, om maar 
iets te zeggen, de begrippen: 
neen. Het betrekt alles: geest, 
hart, handen, alles.

Verkondigen is op weg gaan, 
mild en goed als schapen, zon-
der wereldsheid en samengaan.

Catechesereeks over de passie voor evangelisatie 
Algemene audiëntie 15 februari 2023

Vertaling uit het Italiaans: Marcel De Pauw msc



De viering van de de dagelijkse eucharistie 
waarop we werden uitgenodigd is een belangrijk 
gemeenschapsmoment voor de elf paters die er 
samenleven. Pater Benny noemt het zijn dagelijks 
hoogtepunt van zijn kloosterleven. Het gemeen-
schapsleven bestaat als gastenpater vooral uit 
het samen bidden. Na ieder gemeenschappe-
lijk gebedsmoment komen de paters ook samen 
aan tafel. Er is eenheid tussen geloof en leven, 
wat in de kerk wordt gebeden, wordt aan tafel 
beleefd. Daarnaast zijn er ook gemeenschap-
pelijke vergadermomenten, de kapittels waarin 
de abt een geestelijk woordje doet en er dingen 
kunnen uitgewisseld worden over het leven en 
werken in de abdij. Toen we na de eucharistie 
toekwamen in de ruime eetzaal van het gasten-
kwartier waren alle tafels volledig gedekt voor 
een groep gasten die de volgende dag verwacht 
werd. De mooie abdijgebouwen met heel 
verschillende bouwstijlen die we op weg naar het 
gastenkwartier waren tegengekomen, nodigden 
ons uit om meer over de geschiedenis van de 
abdij te vernemen. Onze honger naar geschie-
denis werd volledig gestild tijdens de maaltijd die 
ons ‘gastvrij’ werd aangeboden.

Gebed, gastvrijheid en zorg voor de armen
In 1140 begint de geschiedenis van de abdij. 
Op kerstdag 1121 hadden de eerste broeders 
hun gelofte afgelegd in de handen van de 
H. Norbertus in het klooster van Prémontré. Sint-
Norbertus trekt daarop naar Keulen, op zoek naar 
relieken die hij wou onderbrengen in de nieuwe 
abdij. Onderweg ontvangt hij van de graaf van 
Namen zijn kasteel. Sint-Norbertus laat er enkele 
medebroeders achter. Het wordt zijn tweede 
stichting. Vanuit Floreffe kent de orde bekendheid 
tot in de Kempen. Ridder Fastradus van Uitwijk 
schenkt in 1140 een derde van zijn bezittingen 
in Postel aan de abdij van Floreffe. Als voor-
waarde voor deze schenking vraagt hij dat er een 
gemeenschap van Norbertijnen komt wonen in 
Postel, die er komt bidden en er leeft ten dienste 
van de wereld en de Kerk. Hij vraagt ook dat ze 
de zorg voor de armen op zich nemen, dat er 
regelmatig voedselbedelingen gebeuren aan de 
meest noodlijdenden. Ook moeten mensen die 
aankloppen bij de abdij gastvrijheid genieten en 
een bed, een bad en brood ontvangen. Zo start 
de norbertijnengemeenschap van Postel met 
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Drie talen. Men kan niet evangeliseren met de 
geest alleen of slechts met het hart of uitsluitend 
met de handen. Het betrekt alles. En in de stijl is 
het getuigenis het belangrijkste. Dat wil Jezus 
van ons. Hij zegt het zo: Zie, Ik zend u als schapen 
tussen wolven (v 16). Hij vraagt ons niet de 
wolven te bestrijden, dat wil zeggen bekwaam 
te zijn te argumenteren, weerstand te bieden en 
ons te verdedigen: neen. Wij denken zo. Dat wij 
belangrijk worden, talrijk, vooraanstaand en dat 
de wereld naar ons zal luisteren en ons waar-
deren en dat wij de wolven zullen overwinnen. 
Neen, zo gaat het niet. Neen, ik zend jullie als 
schapen, als lammeren – dat is belangrijk. Als je 
geen schaap wil zijn, zal de Heer je niet verde-
digen tegen de wolven. Red dan  jezelf als je kunt. 
Maar, als jij schaap bent, wees dan zeker dat de 
Heer je tegen de wolven zal verdedigen. Nederig 
zijn. Het vraagt dat we zo zijn, deemoedig en 
met de wil onschuldig te zijn, bereid tot het offer. 
Dat is wat het schaap vertegenwoordigt: mild-
heid, onschuld, toewijding, tederheid. En Hij, de 

Herder, zal zijn schapen herkennen en tegen de 
wolven beschermen. Maar, schapen verkleed als 
wolven worden ontmaskerd en verscheurd. Een 
kerkvader schreef: Zolang we schapen zullen zijn, 
zullen we overwinnen en, ook als we door talrijke 
wolven omgeven zijn, zullen we erin slagen hen 
te overwinnen. Maar als we wolven worden, 
zullen we verslagen worden want we zullen de 
hulp van de herder ontberen. Hij weidt geen 
wolven, maar schapen (S. Joh. Chrysostomus, 
Homilie 33 op het evangelie volgens Matteüs).
Als ik van de Heer wil zijn, moet ik toelaten dat Hij 
mijn herder is en Hij is geen herder van wolven 
maar van schapen, mild, nederig, lief met de 
Heer.

Nog steeds over hoe verkondigen. Het valt op 
dat Jezus in plaats van voor te schrijven wat 
men op zending moet dragen, zegt wat niet te 
dragen. Soms stelt men vast dat een apostel 
verschijnt als iemand die verhuist. Een christen 
die zegt apostel te zijn en zijn leven aan de Heer 
te hebben geschonken maar zoveel bagage 
sjouwt, dat is niet volgens de Heer. De Heer 
maakt je uitrusting licht en zegt je wat niet te 
dragen: Tracht dus geen goud, zilver of koper 
te verwerven om er uw gordel mee te vullen. 
Verschaft u ook geen reiszak voor onderweg, 
geen tweede onderkleed, geen schoeisel of 
stok (vv 9-10). Niets meedragen. Hij zegt ons niet 
op materiële zekerheden te steunen, door de 
wereld te trekken zonder wereldsheid. Dat moet 
men zeggen: ik ga door de wereld, maar niet 
met de stijl van de wereld, niet met de waarden 
van de wereld, niet met wereldsheid.

Voor de Kerk is het ergste 
dat haar kan overkomen 

dat zij in wereldsheid valt.

De abdij van Postel is gelegen in de uithoek van de Kempen, tegen de Nederlandse grens, 
omringd door vele bossen: de ideale fietsbestemming. Heel wat fiets- en wandelroutes lopen 
langs de abdij. Ook de Via Monastica naar Compostella doet de abdij aan. De gastenpater 
van de Norbertijnerabdij te Postel, pater Benny, had ons uitgenodigd om eerst de eucharistie 
met de gemeenschap bij te wonen en daarna elkaar te ontmoeten in het gastenkwartier. We 
voelden ons verwacht toen we verwelkomd werden bij het binnenkomen van de abdijkerk. 
“Christus is de echte gastheer van de abdij”, zal de gastenpater ons later tijdens ons gesprek 
op het hart drukken.

Joris Abts

DE GEBEDSINTENTIE VAN DE 
HEILIGE VADER

TOEVERTROUWD AAN 
ZIJN WERELDWIJDE 

GEBEDSNETWERK 

OKTOBER
Voor de synode
 
Laten we bidden voor de Kerk, 
dat zij luisterbereidheid en dialoog 
mag aannemen als een levensstijl 
op elk niveau, 
dat zij zich mag laten leiden door 
de Heilige Geest naar de periferieën 
van de wereld

+Ik ga in eenvoud. Zo verkondigt men. Meer 
Jezus tonen dan over Hem praten. Hoe Jezus 
tonen? Door ons getuigenis en door samen op 
weg te gaan, in gemeenschap. De Heer zendt 
alle leerlingen, maar niemand gaat alleen op 
pad. De apostolische Kerk is helemaal missi-
onair en in de zending vindt zij haar eenheid. 
Dus: op weg gaan mild en goed als schapen, 
zonder wereldsheid en samengaan.  Dat is de 
sleutel van de verkondiging. Dit is de sleutel 
voor het succes van de evangelisatie. Laten we 
deze uitnodiging van Jezus opnemen: dat Zijn 
woorden onze toetssteen zijn.

Norbertijnenabdij Postel

OpOp
abdijabdij

bezoekbezoek
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een vijftal broeders als een gemeen-
schap van Norbertijnen, afhankelijk 
van de abdij van Floreffe. In 1190 wordt 
de eerste stenen kerk opgetrokken, de 
Sint-Niklaaskerk, die er nog altijd staat. 
Sindsdien is er met slechts enkele korte 
onderbrekingen, zoals ten tijde van de 
Franse Revolutie  altijd een biddende 
gemeenschap geweest. 

Regel van Sint-Augustinus
Norbertijnen zijn priesters die in 
gemeenschap wonen onder de regel 
van Sint-Augustinus. Augustinus leefde 
zeshonderd jaar eerder van 354 tot 430. 
Sint-Norbertus bracht zijn priesters in 
een gemeenschap samen om hen beter 
te kunnen vormen. “Zijn ideaalbeeld is 
de eerste apostelgemeenschap van 
Jeruzalem”, verheldert de pater. Deze 
eerste gemeenschap wordt beschreven 
in de Handelingen van de Apostelen, op 
het einde van hoofdstuk 2 en het einde 
van hoofdstuk 4: de gemeenschap die 
het geloof had aangenomen was één 
van hart en één van ziel, ze deelden 
alles met elkaar, ze leefden gemeen-
schappelijk en kwamen samen voor 
het breken van het brood en het gebed, 
rond Maria. Sint-Augustinus heeft drie-
honderd jaar later een regel geschreven 
voor de priesters waarmee hij als 
bisschop samenleefde in gemeen-
schap, gebaseerd op dit ideaal. Sint-
Norbertus heeft zijn orde gegrondvest 
op deze regel. “De regel van Sint- 
Augustinus is zeer praktisch, maar alge-
meen genoeg om niet gedateerd te 
zijn”, legt pater Benny uit. “Augustinus 
begint zijn regel met de oproep om in 
gemeenschap samen te leven ‘één van 
hart en één van geest op weg naar God’. 
De liefde tot de naaste en de liefde tot 
God wordt in de regel aangeboden als 
de kern van het samenleven. Augustinus 
werkt daarop een aantal dingen prak-
tisch uit. Aan iedereen moet gegeven 
worden wat hij nodig heeft. Het kloos-
terleven is niet gelijke monniken, gelijke 
kappen. De liefde houdt niet in dat 
iedereen hetzelfde krijgt. De liefde is voor 
Augustinus aan iedereen geven wat hij 
nodig heeft. Dat is maatwerk, zoals in 
een gezin. Augustinus zag dat er in zijn 
gemeenschap zowel armen als rijken 
intraden. De rijken mag men gerust 
een betere matras, een extra deken en 
beter eten geven leert de H. Augustinus, 
want zij hebben al heel wat achterge-
laten door in te treden in het klooster. 
Om tegemoet te komen aan hun zwak-

heid moet men hen dat alles geven. 
De armen zouden wel eens naar het 
klooster kunnen komen om een gemak-
kelijk leventje te willen leiden omdat 
ze er beschikken over de dingen die ze 
ervoor niet hadden. Maar het ideaal is 
voor iedereen hetzelfde: weinig nodig 
hebben is beter dan veel bezitten. Dat is 
de wijsheid van de liefde: niet jaloers zijn 
als je een ander meer ziet krijgen, maar 
blij zijn dat je in staat bent met minder 
te leven.” Thuisgekomen volgden we de 
raad van de pater op om de regel van 
Sint-Augustinus volledig te lezen. Het is 
een korte tekst met heel eenvoudige en 
bruikbare richtlijnen om het Evangelie 
in je eigen gezin of gemeenschap te 
beleven. 

De vernieuwing van Sint-Norbertus
De twaalfde eeuw is een eeuw van grote 
hervormingen. Een goede vriend van 
Norbertus is de heilige Bernardus, die de 
monnikenkloosters zal hervormen naar 
de oorspronkelijke regel van Benedictus, 
beginnend met het klooster van Cîteaux, 
het klooster waarvan hij de abt was. 
De hervorming van Sint-Norbertus is 
bedoeld voor de clerus, de parochie-
priesters. De parochiepriesters van die 
tijd begonnen als leerjongen van de 
pastoor, ze werden nauwelijks gevormd, 
konden amper lezen en schrijven en 
hadden ook vaak geen moreel hoog-
staand leven. Norbertus was priester 
verbonden aan de dom van Xanten, 
leefde een werelds leven tot hij op weg 
naar Vreden van zijn paard geblik-
semd wordt en er Christus ontmoet. Na 
zijn bekering wil hij iets doen voor de 
clerus door hen samen te brengen in 
een gemeenschap en van daaruit beter 
gevormde priesters te hebben die naar 
buiten gaan. De Norbertijen die samen-
leven in Postel gaan ook naar de paro-
chies om er dienstbaar te zijn. Al vrij vlug 
zijn er mensen die de gemeenschap 
mee ondersteunen door schenkingen 
van erfenissen. Zo groeit het patrimo-
nium van de abdij, waardoor ze in staat 
is om haar goede werken te doen. 

Bolwerk van katholiek geloof
De zestiende eeuw is een tijd van crisis 
in de kerk met het opkomen van het 
protestantisme. De breuklijn speelt zich 
af bij de abdij van Postel: aan de ene kant 
de Protestantse Nederlanden en aan de 
andere kant de Spaanse of Katholieke 
Nederlanden. De Norbertijnenabdijen 
waren bakens van katholiek geloof. In 

kruidentuin

abdijwinkel

kruidenlabo
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die periode, in 1614, wordt de gemeenschap van 
Postel een zelfstandige abdij met een eigen abt. 
De meeste gebouwen van de abdij zijn ook van 
die tijd: een ringmuur, een slotgracht en een 
uitkijktoren geven de abdij het uitzicht van een 
burcht. De bedoeling is ook in de grensstreek 
een burcht te zijn van katholiek geloof gesteund 
door de norbertijnenparochies die vanuit de Abdij 
werden bediend. Veel pastorijen van norbertij-
nenparochies zijn ommuurd, hebben ook een 
slotgracht en ophaalbrug om ongewenste bezoe-
kers buiten te houden. Met de ‘Vrede van Munster’ 
in 1640 kan de abdij weer opgebouwd worden, na 
een periode van bijna 100 jaar van plunderingen 
door voorbijtrekkende legers. Verschillende broe-
ders werden in die tijd gevangengenomen en 
moesten vrijgekocht worden tegen losgeld. Pater 
Benny vertaalt deze geschiedenis naar onze tijd: 
“De abdij wil ook vandaag een eiland zijn waar 
mensen kunnen aanmeren met de zekerheid dat 
het geloof dat hier beleefd en gepredikt wordt in 
eenheid is met wat de Katholieke Kerk zegt. En 
zo zien we dat er vanuit de woelige zee van onze 
wereld van overal scheepjes aanmeren om hier 
in de abdij bij Christus, bij elkaar en de gemeen-
schap kracht en steun te vinden.” 

Huidge abdijgemeenschap
De abdijgemeenschap van Postel is altijd een 
kleine gemeenschap geweest tot ze vanaf de 
jaren 1900 sterk is beginnen groeien met een 
recordaantal van 100 broeders in 1950. Velen zijn 
in die periode naar Congo getrokken om er in het 
nieuw opgerichte bisdom Lolo te werken. Er werd 
ook een Norbertijnengemeenschap opgericht in 
Kinshasa.
De huidige gemeenschap telt 14 leden, waarvan 
er twee in een parochie actief zijn. “Onze missie 
is nog steeds een biddende gemeenschap te 
zijn”, benadrukt pater Benny, “om te bidden voor 
de Kerk en de wereld waarin we leven.“ De paters 
hebben drie gemeenschappelijke gebedstijden: 
het ochtendgebed, de eucharistie om 11u30 
gevolgd door het middaggebed en het avond-
gebed. Om haar tweede missie, de gastvrijheid, 
beleven heeft de abdij een groot gastenkwar-
tier met 28 kamers en 39 bedden met onge-
veer 4000 overnachtingen per jaar. “Het is mooi 
om te zien dat mensen hier hun gelovige wortels 
vinden”, getuigt de pater door te verwijzen naar 
een man die om de biecht vroeg zonder ooit te 

zijn gedoopt. “Het is een plaats waar iedereen 
welkom is.” De derde zending, de zorg voor de 
armen gebeurt vandaag door het ondersteunen 
van projecten voor mensen van de vierde wereld 
en door de ondersteuning van de gemeenschap 
in Kinshasa die instaat voor heel wat armen die 
leven in de nabijheid van de gemeenschap. De 
abdij heeft hiervoor een kaasmakerij en inkom-
sten uit de verhuur van gebouwen die vooral voor 
toerisme gebruikt worden. Daar kan de gemeen-
schap zelf van leven en overhouden voor de 
goede werken. 
“De gastheer van de abdij is Christus”, drukt de 
gastenpater ons op het hart. Er wordt aan de 
gasten ook gevraagd om één keer per dag de 
gastheer te groeten, door naar één van de kerk-
diensten te komen. Rond de gemeenschap die 
men heeft met Christus zijn er voor de paters nog 
ruimere cirkels van gemeenschap: “Omdat we 
Christus ontvangen in de eucharistie worden we 
samen één lichaam. Niet alleen de paters, maar 
ook iedereen die aanwezig is tijdens de gebeds-
tijden en ook de bredere kerk maken deel uit van 
die gemeenschap. Op zondag komen er heel 
wat gezinnen naar onze abdijkerk die we na de 
mis opwachten en die ook bekommerd zijn om 
mekaar. Er is een uitwisseling. De jongeren praten 
onder elkaar. Daarna is er een tas koffie op het 
gastenkwartier. Er wordt dan gepraat over wat 
iedereen bezighoudt, dat kan een zieke zijn in de 
familie, de zoektocht van een jong gezin naar een 
huis, de gewone dingen van het leven. Je neemt 
al deze zorgen mee in uw gebed en weet dat 
deze gezinnen ook u meedragen in hun gebed. 
Hoogtepunten zijn zeker ook de speciale gezins-
dagen die de abdij organiseert en waar onlangs 
tachtig personen aan deel hebben genomen, 
een opkomst die onze verwachtingen sterk over-
steeg. Dat is wat Norbertus op het oog had: ten 
dienste staan van de opbouw van de Kerk en het 
is mooi om als pater Norbertijn deel te mogen 
uitmaken van die gemeenschap.” De ontroe-
ring is duidelijk waar te nemen terwijl de pater 
ons hierover vertelt. Verrijkt door onze ontmoe-
ting en het getuigenis van de paters nemen we 
afscheid. Maar alvorens naar huis te keren gaan 
we in de abdijwinkel nog enkele pakken ‘echte’ 
Postel Speculaas en belegen Postelkaas kopen.  
Bij Postelkaas hoort natuurlijk ook Postelbier. De 
pater verklapte ons nog dat Postel Dubbel zijn 
favoriet is.  Gezondheid!
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“Ik ben in een niet-gelovig gezin 
opgegroeid, in de jaren zeventig, de 
eerste generatie die de Kerk heeft 
in de steek gelaten. Mijn ouders 
deden nog met alles mee wat 
kerkelijk was. Ik ben gedoopt. Mijn 
ouders, die ondertussen beiden 
zijn overleden, hebben niet beseft 
dat er bij het doopsel niet alleen 
water over je hoofd wordt gegoten 
maar dat er ook Iemand is die in je 
hart komt wonen. Dat zaadje van 
de genade heeft altijd een goede 
grond gevonden in mijn hart. Al 
wat ik van het geloof ontmoette 
op mijn weg was voedsel voor dat 
zaadje om te kunnen groeien. Ik 
ging naar de kleuterschool van de 
zuster Franciscanessen en daar 
kreeg ik het geloof mee. De eerste 
communie en de voorbereiding 
hierop. Op de lagere school in de 
gemeenteschool gingen we ook 
minstens één keer per maand 
naar de kerk. In de parochie 
hadden we ook het geluk dat de 
parochiepriester, die in de jaren 
vijftig priester was gewijd, de 
veranderingen van het Tweede 
Vaticaans Concilie in goede banen 
had geleid en de aanpassingen aan 
de liturgie heeft aangepakt zoals de 
documenten van het Concilie dat 
vroegen. De mis in het dorp in de 
jaren tachtig was een traditionele 
eucharistieviering waar er ook 
recht gestaan werd en geknield 
werd door de gelovigen. Er waren 
veel misdienaars en er kwamen ook 
vrij veel jonge mensen naar de mis. 
Het is daar dat ik mijn roeping heb 
gekregen, in de eucharistie. Vanaf 
mijn tien jaar ben ik iedere dag 
naar de mis beginnen gaan, om 
een uur vroeger uit de voorschoolse 
begeleiding te kunnen zijn. Mijn 
ouders gingen vroeg werken. Om 
half acht vertrok ik naar de kerk 

voor de mis van acht uur en daarna 
begon de school. Als je iedere dag 
naar de mis gaat, dan moet er iets 
veranderen. Het geloof moet mij 
fundamenteel veranderen. Niet 
dat het grote veranderingen zijn, 
maar het moet mij beter maken, 
mijn slechte kanten afzwakken 
en mijn goede kanten versterken. 
Ik heb gemerkt dat het dagelijks 
naar de mis gaan dat effect heeft 
gehad op mijn leven. Zo groeide 
ook het verlangen om priester te 
worden, om Jezus bij de mensen te 
brengen en de mensen bij Christus 
te brengen. Op zondag kwam er 
ook regelmatig een priester van 
Postel naar Arendonk voor de 
eucharistie. Hij vroeg me wat ik 
wilde worden. Toen ik vertelde dat 
ik priester wilde worden, zei hij me: 
“Waarom kom je niet eens naar 
Postel kijken.” Ik verklaarde hem zot. 
Op dat moment was ik heel actief 
in de chiro, in de jeugdvieringen. Ik 
ging vaak op bezoek bij mensen. Ik 
ging vanaf mijn tien jaar ongeveer 
elke dag naar de mis en bad mijn 
rozenkrans, maar heel de dag 
opgesloten zijn in een abdij, dat leek 
me niet voor mij. Ik ben dan naar het 
seminarie van Antwerpen gegaan, 
het was in 1993. We begonnen dat 
jaar met vijf priesterkandidaten, 
waarvan er twee priester gewijd 
zijn. Al vlug merkte ik er dat ik iets 
miste. Ik had een grote poster 
op mijn kamer hangen van paus 
Johannes Paulus  II, de held van 
mijn jeugdjaren. Op het seminarie 
leefde er een kritische geest 
tegenover alles wat de paus zei. 
Ik merkte ook dat ik nood had aan 
een gemeenschap. God heeft veel 
humor en leidt ons naar de plaats 
waar Hij ons roept, al is er soms een 
omweg nodig. De eerste retraite 
met het seminarie ging door in 

de abdij van Postel. Daarop ben 
ik er gedurende drie jaar blijven 
komen om te studeren. Ik had ook 
gesprekken met de medebroeders. 
Na drie jaar tegenwringen heb 
ik dan de stap gezet om in te 
treden in Postel. Ik was gegrepen 
door de plaats, ook door de 
Christusfiguur die in de kapel van 
het gastenkwartier hangt. Ik merkte 
ook dat de paters niet opgesloten 
leefden in hun klooster, maar ook 
naar buiten gingen om apostolaat 
te doen. De gemeenschap telde 
op dat moment drieënvijftig leden 
waarvan er vijfendertig in huis 
woonden en er nog verschillende 
in Congo werkzaam waren op dat 
moment. Ik heb mijn priesterstudies 
verdergezet in de abdij. Na een jaar 
noviciaat en een jaar van opleiding 
in de abdij heb ik twee jaar in Leuven 
gestudeerd om een licentiaat in 
godsdienstwetenschappen en 
theologie te behalen. Daarna heb 
ik mijn eeuwige geloften gedaan 
en ben ik in hetzelfde jaar diaken 
gewijd. Op 29 april 2001 ben ik 
priester gewijd. Daarna ben ik in 
de opleiding terecht gekomen van 
de jonge medebroeders. Er werd 
mij gevraagd het vak moraal te 
geven, omdat er juist iemand was 
weggevallen. Al vrij vlug ben ik 
ook benoemd als assistent van de 
gastenpater op het gastenkwartier 
van de abdij. In 2009 ben ik 
eindverantwoordelijke van het 
gastenkwartier geworden. Dat is 
nog altijd mijn hoofdtaak en verder 
heb ik ook het geluk een gelovige 
+13 jongerengroep ‘Moeder van 
de Hoop’ te mogen begeleiden. 
Daaruit ontvang ik veel kracht.”

Pater Benny
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De heiligeNorbertus 
† 6 juni 1134

Neergebliksemd als Sint-Paulus
Een jongeman is te paard samen met zijn 
dienaar op weg van Xanten
naar Vreden. Donkere wolken pakken zich 
samen. Een dreigend onweer komt naderbij. 
Bliksemschichten flitsen knetterend aan de 
hemel, de donder doet de aarde trillen. Plots 
slaat een bliksemschicht neer voor de voeten 
van de ongelukkige reizigers. De jongeman, die 
als kanunnik verbonden is aan de Domkerk van 
Xanten, is een levensgenieter, vooral tijdens 
de jacht en de vele feestjes nu hij tot kapelaan  
benoemd is aan het keizerlijk hof. “Heer wat moet 
ik doen?”, vraagt hij zich als Sint-Paulus luidop af 
terwijl hij, ternauwernood aan de dood ontsnapt 
enige tijd versuft op de grond ligt. Een stem uit 
de hemel, of is het de stem van zijn geweten, 
spreekt tot hem met de woorden van psalm 34: 
“Vermijd dan het kwade en doe slechts wat goed 
is, streef altijd naar vrede en laat die niet los.”
 
Apostel
Norbertus heeft Christus ontmoet, een 
ontmoeting die zijn leven totaal verandert. 
Hij trekt zich als boeteling een tijd terug in 
de benedictijnenabdij van Siegburg. Hij wil 
voortaan enkel nog leven in navolging van 
Christus. De liefde voor aanzien en roem, voor 
een comfortabel bestaan, wordt een totale 
liefde voor God. Wanneer hij in Keulen aankomt, 
vraagt hij de aartsbisschop om op één dag de 
heilige wijdingen tot diaken en priester te mogen 
ontvangen. De aartsbisschop stemt toe. Zo 
wordt Norbertus priester. Heel zijn verdere leven 
wordt gekenmerkt door een grote liefde voor de 
eucharistie die hij dagelijks opdraagt en door het 
geloof in Christus’ werkelijke tegenwoordigheid 
in de H. Hostie. Zijn eerste preek ontroerend en 
vol vuur in de kapittelkerk van Xanten wordt 
zonder enthousiasme onthaald. Men verwijt 
hem hypocrisie. Norbertus deelt daarop zijn 
bezit uit aan de armen en trekt een boetekleed 
aan. Hij trekt rond om zijn roeping verder uit te 
diepen. In de Abdij van Rolduc leert hij Reguliere 
Kanunniken kennen, die in tegenstelling tot 

Xanten, wel een leven van bekering en gebed 
beleven in gemeenschap en broederlijkheid. 
Gekleed in een religieus habijt predikt hij overal 
waar hij komt op zijn tocht door Europa. Wanneer 
hij in Saint Gilles, in Frankrijk, paus Gelasius II 
ontmoet ontvangt hij de toestemming om overal 
te prediken. Zijn faam groeit.  

Ordestichter
Het is ondertussen 1119. Norbertus heeft een 
reisgezel gekregen, Hugo van Fosses, die met 
hem meetrekt en Norbertus’ apostolisch leven 
deelt. Paus Calixtus II heeft Gelasius opgevolgd 
op de zetel van Petrus. Norbertus trekt weerom 
naar de paus, die in Reims op bezoek is, om 
hem zijn gehoorzaamheid te bewijzen en 
toestemming te vragen. Paus Calixtus II geeft 
deze toestemming, maar heeft grotere plannen. 
Hij vertrouwt Norbertus toe aan bisschop 
Bartholomeüs van Laon om aldaar de Kerk te 
vernieuwen. Deze bisschop vertrouwt Norbertus 
een woest stuk grond toe, Prémontré om zich 
daar te vestigen. Norbertus trekt al predikend 
rond om jongeren te roepen tot een heilig en 
apostolisch leven. Heel wat jongeren gaan in 
op zijn roep. Dit is het begin van de de Orde van 
de Reguliere Kanunniken van Prémontré – naar 
haar stichter ook wel Norbertijnen genoemd. Het 
witte wollen habijt is bedoeld als een boetekleed 
(boetelingen droegen in die tijd wollen kleding) 
en betekent dat de leden van deze nieuwe Orde 
moeten zijn als de in het wit geklede engelen 
die getuigenis aflegden van de Verrijzenis.  

Het reliekschrijn van de heilige Theresia van Lisieux 
was op donderdag 21 en vrijdag 22 september op 
bezoek bij Radio Maria. Het reliekschrijn werd door 
een erehaag en met rozenblaadjes ontvangen door 
de luisteraars van Radio Maria bij de ingang van de 
studio’s. 

Aangekomen in de studio’s werd er door de 
programmadirecteur een zegengebed uitgesproken 
waarna het reliekschijn in processie naar de kapel 
werd gedragen en naast het altaar werd geplaatst 
voor de komende gebedsdagen. 

Een hoogtepunt van deze gebedsdagen was zeker 
de aanbiddingsavond opgeluisterd met biddende 
liederen met woorden van Theresia. De aanwezigen 
werden uitgenodigd om te bidden voor de  kerk in 
Vlaanderen en om geknield voor het reliekschrijn van de 
heilige een priester in gebed toe te vertrouwen aan de 
voorspraak van de heilige karmelietes die op vijftienjarige 
leeftijd is ingetreden in het klooster van Lisieux om er 
te bidden voor de zondaars en voor de priesters. Zij 
heeft nooit het klooster verlaten, maar werd na haar 
dood uitgeroepen tot patronnes van de missie. Ook het 
missiewerk van Radio Maria wordt enkel vruchtbaar door 
het gebed en de offers van de vele luisteraars. 

Het waken en bidden bij het reliekschrijn ging ook verder 
gedurende de hele nacht. Vooraleer afscheid te nemen 
werd de eucharistie gevierd in aanwezigheid van vele 
luisteraars die speciaal gekomen waren om de relieken 
te vereren en de voorspraak van de heilige in te roepen. 
Na een tijd van stil gebed werden de relieken uitgezwaaid. 
Nog tot 8 oktober verblijven de relieken in de basiliek van 
Koekelberg.

Reliekschrijn van de heilige Theresia van Lisieux Reliekschrijn van de heilige Theresia van Lisieux 
op bezoek bij Radio Mariaop bezoek bij Radio Maria

Dit reliekschrijn wordt “gotisch” genoemd 
vanwege het neogotische werk van de 
goudsmid, die een soort basiliek creëerde 
met halfronde bogen met daarop driehoekige 
frontons, gescheiden door pinakels of torentjes 
met kegelvormige daken. De frontons zijn 
versierd met vierlobbig email, net als de plint. 
Het gotische karakter wordt ook overgebracht 
door de beugels met bladerranken langs de 
gevels en de dennenappels die de palmetten 
bekronen.
Dit gouden ensemble benadrukt de 
onschatbare waarde van wat het bevat en 
roept op tot verering. Edelstenen in rood, 
blauw en granaat zijn rond de basis gezet.
Het interieur bestaat uit drie vitrines: in de 
zijkasten loopt een doornloze stengel uit in 
vier gouden rozen, die herinneren aan het 
symbool dat de kleine Thérèse dierbaar was 
en aan de woorden die ze sprak voor ze stierf: 
“Ja, ik wil mijn hemel doorbrengen met goed 
te doen op aarde. Na mijn dood zal ik rozen 
laten regenen”. 
De centrale vitrine bevat de relikwie van de 
heilige, een nekwervel, die aan een ketting 
is opgehangen aan een medaillon van een 
kruisbeeld. Onder de gouden ring zit een 
medaillon met de beeltenis van de heilige 
Theresia, waarop ze een kruis en een boeket 
vasthoudt, haar hoofd gehuld in vurige 
stralen.
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Pelgrim in eigen landPelgrim in eigen land

Iedere Iedere 
donderdag donderdag 

om 20u30om 20u30 
met heruitzending 

op vrijdag om 7u30 
en op zondag 

om 13u

In de maand oktober kan u, samen met ons, een voettocht 
aanvatten van 60 km! We gaan opnieuw naar Onze-Lieve-Vrouw 
en stappen in de eeuwenoude voetsporen van de pelgrims die 
ons voorafgegaan zijn. Zo delen we in de 325 jaar oude traditie 
van de bedevaart van Sint-Niklaas naar Halle en gaan we van de 
Kapel van Onze-Lieve-Vrouw van Hal naar de Basiliek van 

Onze-Lieve-Vrouw van Halle! 
Deze tocht vindt steeds plaats begin september en deze keer 
tijdens het weekend waar het aartsbisdom Mechelen-Brussel, 
waartoe Halle behoort, een nieuwe aartsbisschop ontving: 
mgr. Luc Terlinden. We dragen deze tocht, en het lijden dat er 
onlosmakelijk mee verbonden is, op voor het welzijn en het 
ambt van de nieuwe aartsbisschop en voor de Kerk in ons 
land.

Onderweg ontdekt u meer over de steden waarlangs we heen 
gaan, leert u de medebedevaarders beter kennen en gaan we 
biddend over de Vlaamse wegen. 

In de basiliek ontmoeten we tal van medepelgrims en vieren 
we de Heilige Mis en komen we thuis bij het genadebeeld van 
onze Hemelse Moeder.

Kevin Colle

1.

2.

3.

3. 4.

14.

15.

7.

5.

6.

8.

9.

10.

11.

1. De stappers van de 60 km bij het begin van de tocht bij de kapel van Onze-Lieve-
Vrouw van Hal in Sint-Niklaas  2. Afbeelding van Onze-Lieve-Vrouw van Hal 3 & 4 
Onderweg in de nacht  5. Kapel van Onze-Lieve-Vrouw van Hal in Sint-Niklaas 6. 
De bijzondere kapel met het eigen huisnummer 7. Kapel van Onze-Lieve-Vrouw in 
de laatste 20 km 8. Basiliek van Onze-Lieve-Vrouw van Halle 9. De sfeer zit er goed 
in bij zonsopgang 10. Blijven stappen 11. Deken E.H. Guy De Keersmaecker steekt de 
pelgrimskaars aan

Scan me
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Nieuws 
uit de ‘Wereldfamilie’ van Radio Maria

Marianne Hubin

Mooie reclame voor Radio Maria 
op de weg in Italië!

LUISTERAARS 
AAN HET WOORD

Beste Radio Maria vrijwilligers, 
jullie hebben een duidelijke en 
leerrijke beschrijving van de 
geschiedenis en het heden 
over het conflict in Rusland en 
Oekraïne toegelicht op Radio 
Maria. Bij deze wil ik jullie van 
harte bedanken.

Reactie op een uitzending 
van het programma ‘De Rots 

in de branding.’

Dank je wel voor deze 
avond (en de andere) voor 
je poëtisch brengen van 
de mooiste poëzie van 
Timmermans!!!

Reactie op een uitzending 
van het programma 

‘Religieuze Poëzie’.

Graag wil ik doorgeven dat 
ik erg dankbaar ben voor de 
podcasts, die ik regelmatig 
beluister in de auto.
In het bijzonder de catechese 
over Therese van Lisieux heeft 
me veel vreugde geschonken 
deze vakantie. Tijdens het 
huishouden en poetsen 
luisterde ik de ene catechese 
na de andere. Het saaie werk 
werd daardoor aangenamer 
en gaven de moed om door 
te zetten met de geest van de 
catechese: dat dit allemaal 
kleine offertjes waren voor 
de vele intenties en bekering 
waarvoor ik bid.

Groetjes, Hilde

Beste Radio Maria,
 
Al 10 jaar, sinds de dood van 
mijn lieve man, is Radio Maria 
mijn steun en toeverlaat.
Hartelijk dank.

Lieve groeten, Christiane

Radio Maria Portugal 
heeft een live uitzending 
verzorgd voor de plechtige 
inwijding van de nieuwe 
patriarch van Lissabon, 
Rui Valério, in de kerk van 
Santa Maria de Belém in 
het Jerónimosklooster. 
Deze uitzending heeft 
plaatsgevonden op 
3 september 2023. Er 
was bijzonder veel volk 
aanwezig en natuurlijk alle 
luisteraars die via de radio 
verbonden waren voor dit 
bijzonder moment!

Vrijwilligers van Radio Maria Mozambique: stralende 
gezichten!

Op de feestdag van Moeder 
Theresa, dinsdag 5 september, 
deelde Radio Maria Italië op haar 
sociale media een foto van de 
ontmoeting tussen Pater Livio 
Fanzaga, programmadirecteur 
van Radio Maria Italië en geestelijk 
adviseur van de directeurs 
wereldwijd, en Moeder Theresa. 
De foto dateert van augustus 1988 
en werd genomen in Rome, in de 
Sint-Gregoriuskerk.

Enkele medewerkers en vrijwilligers van Radio Maria 
Dominicaanse Republiek, tijdens live uitzending van de 
Eucharistie in de San Agustín parochie te La Vega.

Feest bij Radio Maria Oostenrijk!

Op 12 september, 25 jaar geleden (1998), ging Radio Maria voor het eerst de lucht in in 
Oostenrijk, op het feest van de Naam van Maria. Vele festiviteiten en gebedsmomenten 
natuurlijk. We hopen hen snel te contacteren om te vragen hoe ze deze verjaardag 
hebben gevierd!

*****

Radio Maria Venezuela
Live uitzending van de Heilige Eucharistie bij aankomst in de 
parochiefaciliteiten van Nuestra Señora de Coromoto op 6 
augustus, voorgegaan door Mgr. Ricardo Barreto.

Radio Horeb
12 miljoen luisteraars van 93 Radio 
Maria-stations in meer dan 80 
landen hebben samen de rozenkrans 
gebeden. En dit op het feest van de 
geboorte van Maria! De rechtstreekse 
uitzending van de wereldwijde 
rozenkrans kwam voor het eerst naar 
Duitsland. Het gebedsmoment heeft 
plaatsgevonden in het Heiligdom van 
Onze-Lieve-Vrouw van Altötting, ook 
bekend als de Genadekapel.

Live uitzending bij Radio 
Maria Macedonië
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PUZZEL - H. Maagd Maria van de Rozenkrans

 

SMS de oplossing 
naar 0465 07 26 27 
en maak kans op een 
mooi geschenk. De 
oplossing vindt u in 
het komende nummer 
van Porta Fidei.

Veel succes!

Streep de vetgedrukte 
woorden uit het evangelie 
van de gedachtenis 
van de Heilige Maagd 
Maria van de Rozenkrans 
door in het rooster. 
Er kan horizontaal, 
verticaal en diagonaal 
gezocht worden. 
De overgebleven 
letters vormen samen 
de oplossing.

In die tijd keerden de 
tweeënzeventig vol blijdschap 
terug en zeiden: „Heer, zelfs de 
duivels onderwerpen zich aan 
ons door uw Naam.” Jezus zei 
hen: „Ik zag de satan als een 
bliksemstraal uit de hemel 
vallen. „Ik heb u macht gegeven 
op slangen en schorpioenen 
te treden, te heersen over heel 
de kracht van de vijand; en 
niets zal u kunnen schaden. 
„Toch moet ge u niet verheugen 
over het feit dat de duivels 
aan u onderworpen zijn, maar 
verheugt u omdat uw namen 
staan opgetekend in de hemel.” 
Op dat uur jubelde Hij het uit, 
vervuld van de heilige Geest, en 
Hij sprak: „Ik prijs U Vader, Heer 
van hemel en aarde, omdat 
Gij deze dingen verborgen 
gehouden hebt voor wijzen en 
verstandigen, maar ze hebt 
geopenbaard aan kinderen. „Ja 
Vader, zo heeft het U behaagd.
„Alles is Mij door mijn Vader in 
handen gegeven. „Niemand 
weet wie de Zoon is tenzij de 
Vader; en wie de Vader is 
tenzij de Zoon en hij aan wie 
de Zoon Hem wil openbaren.” 
Daarop keerde Hij zich naar zijn 
leerlingen afzonderlijk en Hij 
zei tot hen: „Gelukkig de ogen 
die zien wat gij ziet. „Ik zeg u: 
Vele profeten en koningen 
verlangden te zien wat gij ziet 
maar zij hebben het niet gezien; 
en te horen wat gij hoort maar 
zij hebben het niet gehoord.” 

Lc. 10, 17-24

OPLOSSING  PUZZEL MARIA MOEDER 

VAN SMARTEN
in vorig nummer van Porta Fidei.

“STABAT MATER”

Jan De Meyer uit Zottegem wint een 

DAB-radio
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AARDE
BEHAAGD
BLIKSEMSTRAAL
BLĲDSCHAP
DUIVELS
GELUKKIG
HANDEN
HEERSEN
HEILIGE
HOREN
JEZUS
JUBELDE
KINDEREN
KONINGEN
KRACHT
LEERLINGEN
MACHT
NAAM
OGEN

ONDERWERPEN
OPENBAREN
PROFETEN
SATAN
SCHADEN
SCHORPIOENEN
SLANGEN
UUR
VADER
VERBORGEN
VERHEUGEN
VERLANGDEN
VERSTANDIGEN
VERVULD
VĲAND
WĲZEN
ZIEN
ZOON

woordzoekerfabriek.nl - maak je eigen woordzoeker

Oplossing

Print de woordzoeker https://woordzoekerfabriek.nl/printen/XOTFexAb9U2bsV8ij5acXpjy...

2 van 2 5/09/2023 15:10

A. 	 Latijns kruis
B. 	 Grieks kruis
C. 	 Celtische kruis
D. 	K ruis van Jeruzalem
E. 	K ruis van Sint-Petrus
F. 	 Chirokruis
G. 	T au-kruis of Sint-Franciscuskruis
H. 	 Pauskruis
I. 	 Patriarchaal kruis
J. 	 Andreaskruis

Oplossing puzzel

in vorig nummer van Porta Fidei

De leeswijzer
herbeluister alle voorbije 

afleveringen op:
www.radiomaria.be/de-

leeswijzer

Onderstaande boeken werden in de voorbije uitzendingen aan de luisteraars voorgesteld.

Over lege en volle dozen
Vaak gebruikte Priester Poppe de uitdrukking ‘lege of 
volle dozen’ om de Kerk, priesters en christenen van 
zijn tijd te karakteriseren. Achter de façade schuilde 
veel formalisme. Poppe voelde aan dat het zo niet 
verder kon en dat dit niet lang meer zou standhouden.
In zijn toespraken tot seminaristen en priesters 
stelde Poppe onomwonden: een ‘lege’ priester 
is een ramp voor hemzelf en voor de Kerk. Een 
priester dient zijn leven te vullen met innerlijk 
leven en met gebed, met een persoonlijke relatie 
met Christus. Hij moet streven naar heiligheid 
met een overeenkomstige levensstijl. Dan zal zijn 
priesterleven voldoening geven en vruchtbaar zijn.

E.H. Edward Janssens is priester van het bisdom 
Gent. Hij werkt in het parochiepastoraat, als 
nationaal proost van de middenstandsjeugd 
(KJM) en voor de opleiding van de permanente 
diakens. Momenteel is hij diocesaan proost van het 
Vrouwenverbond voor Katholieke Actie, bisschoppelijk 
gedelegeerde voor het seculier instituut Priester 
Edward Poppe en rector van het heiligdom van 
de zalige priester Edward Poppe te Moerzeke. 

Boeken zijn te bestellen via het secretariaat 
van het heiligdom: 052 47 81 95

Of via email: priester.poppe.@edpnet.be

Titel: Over lege en volle dozen
Auteur: E.H. Edward Janssens
Kostprijs: € 17
Uitgeverij: Betsaida
ISBN: 9789493207417

De stille wijzen 
We leven in een hectische tijd 
waarin de richting van ons bestaan 
meer en meer door anderen 
wordt bepaald. Velen ervaren 
deze ontwikkeling als onprettig en 
voelen een groeiend verlangen 
naar puurheid, rust, stilte en 
spirituele verdieping. In De stille 
wijzen gaat Andy Arnts dieper in 
op deze actuele behoefte aan de 
hand van een serie inspirerende 
ontmoetingen met Nederlandse 
en Belgische kloosterzusters 
van diverse leeftijden en uit 
diverse congregaties en orden. 
Wat kunnen zij de zoekende 
mens vanuit hun kennis, 
ervaring en achtergrond 
aanreiken om een gelukkig en 
harmonieus leven te leiden? 

Andy Arnts (1970) is een 
journalist, redacteur en uitgever. 
Hij schreef eerder de roman 
Richter en twee verhalenbundels. 
Eind 2020 verscheen zijn 
autobiografische reisroman 
Terug naar de verloren tijd.

Titel: De stille wijzen
Auteur: Andy Arnts
Kostprijs: € 24,50
Uitgeverij: Batavia Publishers
ISBN: 9789493244177



MAANDAG 2/10 DINSDAG 3/10 WOENSDAG 4/10 DONDERDAG 5/10

7:30 Elke dag telt 7:30 Elke dag telt 7:30 Elke dag telt 7:30 Elke dag telt

9:50 Catechismus 9:50 Catechislmus 9:50 Radio Vaticaan live 9:50 Catechismus

10:30 De Kerk spreekt 10:30 Religieuze Poëzie 10:30 Rijkdom van het geloof 10:30 De rots in de branding

13:00 Rozenkrans vanuit Kibeho 13:00 Mee met Missio 13:00 Verhalen van Sint-Jozef 13:00 Klassiekuur

14:15 Vivendo 14:15 Radio Vaticaan 14:15 Nonkel Pater weer achterna 14:15 De wereld van Radio  Maria

16:10 Heiligen getuigen 16:10 Heiligen getuigen 16:10 Heiligen getuigen 16:10 Heiligen getuigen

17:30 Radio Vaticaan 17:30 De wereld van Radio  Maria 17:30 Talitakoum 17:30 Radio Vaticaan

19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 De rots in de branding 19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 Het Inzicht

20:15 In gesprek met een priester 20:30 De Kerk spreekt 20:15 Mee met Missio 20:30 Pelgrim in eigen land

VRIJDAG 6/10 ZATERDAG 7/10 ZONDAG 8/10

7:30 Pelgrim in eigen land 7:30 Bijbellezing 7:30 Bijbellezing

9:50 Catechismus 9:50 Catechismus 8:50 De rots in de branding

10:30 Grootouders aan het woord 11:00 Talitakoum 10:00 Eucharistieviering

13:00 Kruisweg 13:00 Het zorgportret 13:00 Pelgrim in eigen land

14:15 Radio Vaticaan 14:15 Nonkel Pater weer achterna 14:15 Vivendo

16:10 Heiligen getuigen 16:00 WF Rozenkrans vanuit Londen 16:10 Heiligen getuigen

17:30 Missio News 17:30 Jeugdcatechese 17:30 Jeugdcatechese

19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 Vivendo 19:30 De wereld van Radio  Maria

20:15 Rijkdom van het geloof 20:30 Religieuze Poëzie 20:15 Klassiekuur

2120 21

6:00 Bijbellezing 

6:30 Lezingendienst

7:00 Regina Caeli

7:02 Rozenkrans

8:30 Lauden

9:00 H. Mis 
(Zondag om 10u)

9:50 Catechismus

11:30 Het Woord 
spreekt: 
lezing en 
bezinning van de 
H. Schrift

12:00 Angelus

12:05 Middaggebed

12:15 Rozenkrans

12:40 Het 
heiligenverhaal 
van de dag

15:00 Uur van de 
Goddelijke 
Barmhartigheid

17:00 Vespers

18u30 Rozenkrans

19:00 Het 
heiligenverhaal 
van de dag 
gevolgd door 
‘Het Woord 
spreekt’ (behalve 
op zondag)

21:30 Completen

21:45 Bijbellezing

22:30 Catechismus

23:30 Rozenkrans

DagelijksDagelijks
op Radio Mariaop Radio Maria

MAANDAG 9/10 DINSDAG 10/10 WOENSDAG 11/10 DONDERDAG 12/10

7:30 Elke dag telt 7:30 Elke dag telt 7:30 Elke dag telt 7:30 Elke dag telt

9:50 Catechismus 9:50 Catechismus 9:50 Radio Vaticaan live 9:50 Catechismus

10:30 De Kerk spreekt 10:30 Mystieke lectuur 10:30 De Kerkvaders 10:30 De rots in de branding

13:00 Rozenkrans vanuit Kibeho 13:00 De Leeswijzer 13:00 Verhalen van Sint-Jozef 13:00 Klassiekuur

14:15 Vivendo 14:15 Radio Vaticaan 14:15 Nonkel Pater weer achterna 14:15 De wereld van Radio  Maria

16:10 Heiligen getuigen 16:10 Heiligen getuigen 16:10 Heiligen getuigen 16:10 Heiligen getuigen

17:30 Radio Vaticaan 17:30 De wereld van Radio  Maria 17:30 Jeugdcatechese 17:30 Radio Vaticaan

19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 De rots in de branding 19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 Openbaring

20:15 De Herinnering 20:30 De Kerk spreekt 20:15 De Leeswijzer 20:30 Pelgrim in eigen land

9 - 15 oktober 2023
VRIJDAG 13/10 ZATERDAG 14/10 ZONDAG 15/10

7:30 Pelgrim in eigen land 7:30 Bijbellezing 7:30 Bijbellezing

9:50 Catechismus 9:50 Catechismus 8:50 De rots in de branding

10:30 Het Zorgportret 10:30 Talitakoum 10:00 Eucharistieviering

13:00 Kruisweg 13:00 Het Zorgportret 13:00 Pelgrim in eigen land

14:15 Radio Vaticaan 14:15 Nonkel Pater weer achterna 14:15 Vivendo

16:10 Heiligen getuigen 16:10 Heiligen getuigen 16:10 Heiligen getuigen

17:30 Missio News 17:30 Jeugdcatechese 17:30 Jeugdcatechese

19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 Vivendo 19:30 De wereld van Radio  Maria

20:15 De Kerkvaders 20:30 Mystieke Lectuur 20:15 Klassiekuur

MAANDAG 16/10 DINSDAG 17/10 WOENSDAG 18/10 DONDERDAG 19/10

7:30 Elke dag telt 7:30 Elke dag telt 7:30 Elke dag telt 7:30 Elke dag telt

9:50 Catechismus 9:50 Catechismus 9:50 Radio Vaticaan live 9:50 Catechismus

10:30 De Kerk spreekt 10:30 Mystieke lectuur 10:30 Hagiografische Lectuur 10:30 De rots in de branding

13:00 Rozenkrans vanuit Kibeho 13:00 Kerk in Nood 13:00 Verhalen van Sint-Jozef 13:00 Klassiekuur

14:15 Vivendo 14:15 Radio Vaticaan 14:15 Nonkel Pater weer achterna 14:15 De wereld van Radio  Maria

16:10 Heiligen getuigen 16:10 Heiligen getuigen 16:10 Heiligen getuigen 16:10 Heiligen getuigen

17:30 Radio Vaticaan 17:30 De wereld van Radio  Maria 17:30 Talitakoum 17:30 Radio Vaticaan

19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 De rots in de branding 19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 Het Inzicht

20:15 In gesprek met een priester 20:30 De Kerk spreekt 20:15 Kerk in Nood 20:30 Pelgrim in eigen land

16 - 22 oktober 2023

VRIJDAG 20/10 ZATERDAG 21/10 ZONDAG 22/10

7:30 Pelgrim in eigen land 7:30 Bijbellezing 7:30 Bijbellezing

9:50 Catechismus 9:50 Catechismus 8:50 De rots in de branding

10:30 Menslievend 10:30 Talitakoum 10:00 Eucharistieviering

13:00 Kruisweg 13:00 Menslievend 13:00 Pelgrim in eigen land

14:15 Radio Vaticaan 14:15 Nonkel Pater weer achterna 14:15 Vivendo

16:10 Heiligen getuigen 16:10 Heiligen getuigen 16:10 Heiligen getuigen

17:30 Missio News 17:30 Jeugdcatechese 17:30 Jeugdcatechese

19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 Vivendo 19:30 De wereld van Radio  Maria

20:15 Hagiografische Lectuur 20:30 Religieuze Poëzie 20:15 Klassiekuur

De Leeswijzer KerkvadersRadio Vaticaan Het Inzicht Rozenkrans met WF Pelgrim in eigen landHet zorgportret

PROGRAMMAOVERZICHT

2 oktober - 8 oktober 2023
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Catechismus
SEPTEMBER

vanaf 2 oktober
H. Theresia

door E.H. Karlo Tyberghien

Op 30 september 1897 
stierf de H. Theresia van 
het kind Jezus. De Kerk 
gedenkt haar ieder jaar op 1 
oktober. Vanaf maandag 2 
oktober kan u luisteren naar 
een catechesereeks over 
het leven van deze kleine 
grote heilige. Het 150-jarige 
jubileum van haar geboorte 
dat we dit jaar vieren is 
een mooie gelegenheid om 
kennis te maken met deze 
heilige en kerklerares.

Op maandag, dinsdag, 
donderdag, vrijdag en 

zaterdag om 9u50 

23 - 29 oktober 2023
MAANDAG 23/10 DINSDAG  24/10 WOENSDAG 25/10 DONDERDAG 26/10

7:30 Elke dag telt 7:30 Elke dag telt 7:30 Elke dag telt 7:30 Elke dag telt

9:50 Catechismus 9:50 Catechismus 9:50 Radio Vaticaan live 9:50 Catechismus

10:30 De Kerk spreekt 10:30 Mystieke lectuur 10:30 De Kerkvaders 10:30 De rots in de branding

13:00 Rozenkrans vanuit Kibeho 13:00 Kerk in Nood 13:00 Verhalen van Sint-Jozef 13:00 Klassiekuur

14:15 Vivendo 14:15 kathovisie 14:15 Nonkel Pater weer achterna 14:15 De wereld van Radio  Maria

16:10 Heiligen getuigen 16:10 Heiligen getuigen 16:10 Heiligen getuigen 16:10 Heiligen getuigen

17:30 Radio Vaticaan 17:30 De wereld van Radio  Maria 17:30 Talitakoum 17:30 Radio Vaticaan

19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 De rots in de branding 19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 Openbaring

20:15 De Herinnering 20:30 De Kerk spreekt 20:15 Kathovisie 20:30 Pelgrim in eigen land

VRIJDAG 27/10 ZATERDAG 28/10 ZONDAG 29/10

7:30 Pelgrim in eigen land 7:30 Bijbellezing 7:30 Bijbellezing

9:50 Catechismus 9:50 Catechismus 8:50 De rots in de branding

10:30 Het Zorgportret 10:30 Talitakoum 10:00 Eucharistieviering

13:00 Kruisweg 13:00 Het Zorgportret 13:00 Pelgrim in eigen land

14:15 Radio Vaticaan 14:15 De wereld van Radio  Maria 14:15 Vivendo

16:10 Heiligen getuigen 16:10 Heiligen getuigen 16:10 Heiligen getuigen

17:30 Missio News 17:30 Jeugdcatechese 17:30 Jeugdcatechese

19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 Vivendo 19:30 De wereld van Radio  Maria

20:15 De Kerkvaders 20:30 Mystieke lectuur 20:15 Klassiekuur

30 oktober - 5 november 2023
MAANDAG 30/10 DINSDAG 31/10 WOENSDAG 01/11 DONDERDAG 2/11

7:30 Elke dag telt 7:30 Elke dag telt 7:30 Elke dag telt 7:30 Elke dag telt

9:50 Catechismus 9:50 Catechismus 8:50 Rijkdom van het geloof 9:50 Catechismus

10:30 De Kerk spreekt 10:30 Religieuze Poëzie 10:00 Eucharistieviering 10:30 De rots in de branding

13:00 Rozenkrans vanuit Kibeho 13:00 Kerk in Nood 13:00 Verhalen van Sint-Jozef 13:00 Klassiekuur

14:15 Vivendo 14:15 Radio Vaticaan 14:15 Nonkel Pater weer achterna 14:15 De wereld van Radio  Maria

16:10 Heiligen getuigen 16:10 Heiligen getuigen 16:10 Heiligen getuigen 16:10 Heiligen getuigen

17:30 Radio Vaticaan 17:30 De wereld van Radio  Maria 17:30 Talitakoum 17:30 Radio Vaticaan

19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 De rots in de branding 19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 Het Inzicht

20:15 De Herinnering 20:30 De Kerk spreekt 20:15 Kerk in Nood 20:30 Pelgrim in eigen land

VRIJDAG 3/11 ZATERDAG 4/11 ZONDAG 5/11

7:30 Pelgrim in eigen land 7:30 Bijbellezing 7:30 Bijbellezing

9:50 Catechismus 9:50 Catechismus 8:50 De rots in de branding

10:30 Menslievend 11:00 Talitakoum 10:00 Eucharistieviering

13:00 Kruisweg 13:00 Menslievend 13:00 Pelgrim in eigen land

14:15 Radio Vaticaan 14:15 Nonkel Pater weer achterna 14:15 Vivendo

16:10 Heiligen getuigen 16:10 Heiligen getuigen 16:10 Heiligen getuigen

17:30 De week van Radio Maria 17:30 Jeugdcatechese 17:30 Jeugdcatechese

19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 Vivendo 19:30 De wereld van Radio  Maria

20:15 Rijkdom van het Geloof 20:30 Religieuze Poëzie 20:15 Klassiekuur

De Kerk spreekt Sant’EgidioRozenkrans vanuit Kibeho De wereld van Radio Maria Vivendo EucharistieKruisweg

PROGRAMMAOVERZICHT

18 oktober 2023: Een miljoen kinderen bidden de rozenkrans18 oktober 2023: Een miljoen kinderen bidden de rozenkrans

“Wanneer een miljoen kinderen de rozenkrans bidden, “Wanneer een miljoen kinderen de rozenkrans bidden, 
zal de wereld veranderen.”zal de wereld veranderen.”  

Pater Pio

Kerk in Nood ziet zichzelf niet alleen als een pastorale 
liefdadigheidsorganisatie, maar ook als een biddende gemeenschap van 
kinderen en volwassenen.  In 2022 baden er ongeveer 872.000 kinderen de 
rozenkrans op 18 oktober! Een mooi resultaat van het gebedsinitiatief van 
Kerk in Nood.

Doe mee met dit gebedsinitiatief!

Op woensdag 18 oktober 2023 om 18u15 bidt Kerk in Nood samen met de 
kinderen live op Radio Maria. Kom samen bidden in de kapel van Radio 
Maria, Sint Reneldisplein 23 te Egenhoven bij Leuven, of luister naar Radio 
Maria en doe mee van bij je thuis.

Laat weten of jij en je kinderen meebidden op deze dag. 
Op die manier ben jij met je kinderen één van de 1 miljoen kinderen en 
volwassenen die onze internationale gebedsactie ondersteunen. 

Een tientje voor elk biddend kind: Een tientje voor elk biddend kind: 
Geef je adres door en het aantal kinderen met wie je bidt, liefst voor 
29 september 2023.  Je ontvangt een kleurrijk tientje als geschenk om 
samen met hen te bidden op 18 oktober. 

info@kerkinnood.be



ReliekschrijnReliekschrijn

op bezoek bij Radio Maria

Theresia van Lisieux Theresia van Lisieux 

op bezoek bij Radio Maria


