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EDITORIAAL

Beste vrienden,

Wanneer men iets krijgt of wint 
stemt dit meestal tot grote vreugde en 
blijheid. Toch stelt de heilige Paulus in zijn tweede brief aan 
de Korintiërs dat men niet zozeer moet krijgen of winnen 
om blij te kunnen zijn. Volgens hem is het net doorheen het 
geven dat men vreugde en blijheid ontvangt. “God houdt 
van een blijmoedige gever.” (2 Kor. 9, 7) De regels worden 
als het ware omgedraaid. Ook voor de zaligsprekingen 
van Jezus is dat het geval. Ze staan namelijk haaks op de 
wereldse logica. Jezus noemde gelukkig zij die treuren, 
zij die arm zijn van hart, … En zo ook nu. God houdt zeer 
speciaal van iemand die durft geven met blijdschap.

In de Kerk worden we wel vaker uitgenodigd om onze 
harten te openen voor de liefde van God om van daaruit 
te werken aan liefdadigheid voor de naasten. Als we blije 
gevers zijn, vergroot daarmee de liefde van God, want 
door het geven in blijdschap ontvangen we meer liefde 
van God, en dit werkt als een soort spiraal. Het kan dan 
niet anders dat we uiteindelijk meer verenigd leven met de 
Heer. De reden hiervoor is dus “geven met blijdschap”.
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Natuurlijk moeten we realistisch zijn. Ook christenen kennen 
in hun leven hoogten en laagten. De gemoedstoestand 
kan nu eenmaal niet altijd gelijk zijn. En toch, ondanks 
de moeilijkere en pijnlijkere momenten in ons leven, kan 
een christen altijd een diepe geestelijke vreugde ervaren, 
niet omdat wij ons enkel richten op deze aarde die ooit 
vergaat, maar omdat wij ons richten op veel meer dan het 
zichtbare. Wij laten ons leiden door de liefde van God die 
we dankzij het geloof mogen gewaarworden ongeacht een 
moment van pijn of verlatenheid. En als we dit alles kunnen 
afgeven, als ware het een overgave aan God, dan zouden 
we dus tevens blij moeten zijn. Zoals Gods Woord het ons 
belooft: Hij houdt speciaal van de blijmoedige gever.

Er is een tijd voor alles. Een tijd van krijgen en een tijd van 
geven. De tijd van krijgen is zeker niet voorbij, want God blijft 
zijn genaden uitdelen komende vanuit zijn hart van Liefde. 
Ook van onze naasten mogen we vaak veel ontvangen: 
genegenheid, vriendschap, vertroosting, … De tijd van geven 
daarentegen moet misschien nog verruimen. We kunnen op 
elk moment geven, zelfs als we alleen zijn: gebed voor onze 
naasten, een bezoek brengen aan een eenzame, vriendschap 
geven aan onze broeders en zusters, … Laten we dit voortaan 
nog meer doen “in blijdschap” zoals de Heer ons uitnodigt.

Ook doorheen dit nummer van de Porta Fidei wordt u 
aangemoedigd om ons te steunen. Dit kan op verschillende 
manieren. De eerste hulp die we van jullie verwachten 
is het gebed. Als men met een blij hart bidt omdat men 
weet dat de Heer bij ons aanwezig is, dan draagt dat 
gebed zeker vrucht. Een andere manier om ons te helpen 
is – als men eenzaam is, of ziek – om dit op te dragen 
voor Radio Maria. Ook dat draagt zeer veel vrucht. We zijn 
ervan overtuigd dat velen van jullie ons zo kunnen en zullen 
helpen. Ten slotte, aarzel niet ons ook fi nancieel te steunen. 
Een éénmalige gift, een periodieke gift, een gedachte aan 
ons bij het opstellen van een testament, … het zijn vele 
mogelijkheden om ons te steunen. God zal het u lonen, zeker 
als we geven met een blij hart. Nu reeds van harte dank!

Zeer genegen in Jezus en Maria,

Pr. Karlo Tyberghien

Directeur Radio Maria
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Geliefde broeders en zusters, 
goedendag!
Vorige woensdag hebben 
we nagedacht over Jezus als 
voorbeeld van de verkondiging, 
over zijn pastoraal hart dat 
steeds op anderen gericht is. 
Vandaag kijken we naar Hem 
als meester van de verkondi-
ging. We laten ons leiden door 
het voorval waarin Hij preekt 
in de synagoge van zijn dorp, 
Nazareth. Jezus leest een deel 
uit de profeet Jesaja (cf. 61, 
1-2) en daarna verrast Hij allen 
door een zeer korte preek, die 
slechts uit één zin bestaat, één 
zin. Hij zegt: Het Schriftwoord 
dat gij zojuist gehoord hebt, is 
thans in vervulling gegaan (Lc 
4, 21). Dat was de preek van 
Jezus: Het Schriftwoord dat gij 
zojuist gehoord hebt, is thans in 
vervulling gegaan. Dit betekent 
dat voor Jezus dit gedeelte 
uit de profeet het wezenlijke 
bevat van wat Hij over zich-
zelf wil zeggen. Met andere 
woorden, telkens wij over 
Jezus spreken, zouden we zijn 

eerste verkondiging moeten 
navolgen. Laten we daarom 
nagaan waaruit deze eerste 
verkondiging bestaat. Men kan 
er vijf wezenlijke bouwstenen in 
onderscheiden.

Vreugde
Het eerste element is de 
vreugde. Jezus verkondigt: 
De geest des Heren is over 
mij gekomen; (…) Hij heeft mij 
gezonden om aan armen de 
Blijde Boodschap te brengen 
(v. 18), een verkondiging dus 
van blijheid en vreugde. Een 
blijde aankondiging. Men 
kan over Jezus niet praten 
zonder vreugde. Het geloof is 
immers een verbazingwek-
kende liefdesgeschiedenis die 
men moet delen. Getuigen 
van Jezus, in zijn naam voor 
anderen iets doen, dat is 
tussen de lijnen van het leven 
zeggen dat men een zo mooi 
geschenk gekregen heeft dat 
geen enkel woord volstaat om 
het te vertolken. Integendeel, 
wanneer de vreugde ontbreekt, 
komt het Evangelie niet aan, 
want, zoals het woord zelf zegt, 
het is een goede aankondi-
ging en het woord Evangelie 
betekent: goede aankondiging, 
aankondiging van vreugde. Een 
droeve christen kan over zeer 
mooie zaken spreken maar dat 
is nutteloos als de aankondiger 
die de boodschap brengt niet 
blij is.
Een denker zei: ‘Een droeve 

christen is christelijke droef-
heid’. Vergeet dat nooit.

Bevrijding
Het tweede aspect is: bevrij-
ding. Jezus zegt dat Hij 
gezonden is om aan gevan-
genen hun vrijlating bekend 
te maken (ibid.). Dit betekent 
dat wie God verkondigt geen 
proselitisme mag bedrijven, 
neen, men mag op anderen 
geen druk uitoefenen. Men 
moet hen blij maken. Geen 
lasten opleggen, maar ervan 
bevrijden. Vrede brengen, geen 
schuldgevoelens aanpraten. 
Zeker, het volgen van Jezus 
vereist zelfverloochening, 
vraagt offers. Immers, als elk 
mooi ding offers vraagt dan 
zeker de meest beslissende 
zaak in het leven!

Maar, wie van 
Christus getuigt 
toont de schoon-
heid van het doel 
mee r dan de last 

van de weg erhee n.
Het zal ons al overkomen zijn 
aan iemand te vertellen over 
een mooie reis die we maakten. 
Bijvoorbeeld, we zullen gepraat 
hebben over de schoonheid 
van de plaatsen, wat we gezien 

Zonder vr eugde slaat de 
verkondiging van het Evangelie 

niet aan.

Catechesereeks over de passie voor evangelisatie 
Algemene audiëntie 25 januari 2023

Vertaling uit het Italiaans: Marcel De Pauw msc
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en beleefd hebben, maar niet 
over de tijd nodig om er te 
komen en ook niet over de files 
op de luchthaven, neen! Zo 
moet elke verkondiging die de 
Verlosser waardig is bevrijding 
aanreiken, zoals die van Jezus. 
Vandaag is er vreugde, want ik 
ben gekomen om te bevrijden.

Licht
Derde aspect: het licht. Jezus 
zegt dat Hij gekomen is opdat 
blinden zullen zien (ibid.). Het 
valt op dat in de Bijbel vóór 
Christus nooit sprake is van 
de genezing van een blinde, 
nooit. Het was inderdaad een 
beloofd teken met betrekking 
tot de komst van de Messias. 
Hier gaat het niet slechts over 
het lichamelijke zien, maar 
wel over licht dat het leven 
op een nieuwe wijze doet zien. 
Er bestaat een aan het licht 
komen, een nieuwe geboorte 
die alleen door Jezus gebeurt. 
Als men het zo bekijkt dan is 
voor ons het christelijk leven 
begonnen bij ons doopsel. 
Eertijds werd dat ‘verlich-
ting’ genoemd. En welk licht 
schenkt Jezus? Hij brengt het 
licht van het kindschap. Hij is 
de door de Vader beminde 
Zoon, voor altijd levend. Met 
Hem zijn ook wij kinderen 
van God voor altijd bemind 
ondanks onze vergissingen en 
gebreken. Daarom is het leven 
niet langer een blind op weg 
zijn naar het niets, neen: het 
is geen zaak van lot of geluk. 
Het is niet iets dat afhankelijk is 
van toeval of gesternte en ook 
niet van gezondheid of centen, 
neen.

Leven is afhanke-
lijk van liefde, van 

de liefde van de 
Vader voor ons, zijn 
geliefde kinderen. 

Hoe fijn is het dit licht met 
anderen te delen!
Hebben jullie er reeds aan 

gedacht dat het leven van 
ieder van ons – mijn leven, 
jouw leven, ons leven – een 
gebaar van liefde is? Een 
uitnodiging tot liefde is? Dat 
is schitterend! Maar heel vaak 
vergeten we dat omwille van 
de moeilijkheden, omwille 
van negatieve berichten, ook 
omwille – en dat is spijtig – 
van het mondaine, omwille 
van het mondain leven.

Genezing
Het vierde aspect van de 
verkondiging: de genezing. 
Jezus zegt dat Hij gekomen 
is om de verdrukte te laten 
gaan in vrijheid. Verdrukt is wie 
zich in het leven verpletterd 
voelt door iets dat gebeurt: 
ziekten, vermoeidheid, harten-
leed, schuldgevoelens, vergis-
singen, slechtheid, zonden ... 
Hierdoor verdrukt zijn. Denken 
we bv. aan schuldgevoelens. 
Hoevelen van ons hebben 
hieronder geleden? Denken 
we aan het schuldgevoel 
omwille van dit of dat … Wat 
bovenal verdrukt, is dat kwaad 
dat geen enkel medicijn of 
menselijk geneesmiddel kan 
genezen: de zonde. Wanneer 
iemand schuldgevoel heeft 
over wat men heeft gedaan, 
dan voelt men zich slecht … 
Het goede nieuws is echter dat 
door Jezus deze oude kwaal, 
de zonde, die onoverwinne-
lijk leek, niet langer het laatste 
woord heeft. Ik kan zondigen, 
omdat ik zwak ben. Ieder van 
ons kan dat, maar dat heeft 
niet het laatste woord.

Het laatste woord 
dat is de uitge-
stoken hand van 
Jezus die je uit de 

zonde opricht.
Pater, wanneer doet Hij dat? 
Eenmaal? Neen. Tweemaal? 
Neen. Driemaal? Neen. Altijd. 
Telkens wanneer jij je slecht 
voelt, reikt de Heer je de hand 
die je verder draagt. Van de 
zonde geneest Jezus ons altijd. 
En hoeveel moet ik voor die 
genezing betalen? Niets. Hij 
geneest ons altijd en gratis. Hij 
nodigt allen uit die vermoeid 
en onder lasten gebukt zijn – 
dat zegt Hij in het Evangelie 
– om naar Hem te komen 
(cf. Mt 11, 28). En dus, iemand 
naar ontmoeting met Jezus 
brengen, betekent iemand 
naar de cardioloog brengen 
die het leven verlicht. Het is 
zeggen: Broeder, zuster, ik heb 
geen antwoord voor je vele 
problemen, maar Jezus kent 
je, Jezus houdt van je, Hij kan 
je hart genezen en herstellen.
Wie lasten draagt, heeft nood 
aan een streling over het 
verleden...
Vaak horen we: Ik heb nood 
aan de genezing van mijn 
verleden… ik heb een streling 
nodig over dat verleden dat zo 
zwaar weegt… Men heeft nood 
aan vergiffenis. Wie in Jezus 
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gelooft kan precies dit aan anderen schenken: 
de kracht van de vergiffenis, die de ziel bevrijdt 
van elke schuld. Broeders en zusters vergeet dit 
niet: God vergeet alles. Hoezo? God vergeeft al 
onze zonden, die herinnert God zich niet. God 
vergeeft alles omdat Hij al onze zonden vergeet. 
Het enige dat nodig is: naar de Heer gaan en 
Hij vergeeft ons alles. Denkt aan het Evangelie 
over hem die begon met de woorden: Heer, ik 
heb gezondigd! Die zoon... En de vader legt de 
hand op diens mond. Neen, ’t is in orde, niets… 
Hij laat hem niet uitspreken. Dat is zo mooi. Jezus 
verwacht ons om ons vergiffenis te schenken, 
om ons te herstellen. Hoe vaak? Eenmaal? 
Tweemaal? Neen. Altijd. Maar, pater, ik bedrijf 
dezelfde dingen telkens opnieuw … Ook Hij zal 
zijn zaken telkens opnieuw doen: je vergiffenis 
schenken, je omhelzen. Alsjeblieft, laten we hier-
over geen wantrouwen koesteren. Zo houdt men 
van de Heer. Wie onder lasten gebukt gaat en 
een streling over het verleden nodig heeft, nood 
aan vergiffenis heeft, laat die weten dat Jezus 
het doet. Dat is het wat Jezus geeft: de ziel van 

elke schuld verlossen. In de Bijbel is sprake van 
een jaar waarin men van alle schulden bevrijd 
werd: het Jubeljaar, het jaar van genade. Als 
ware dit het laatste punt van de aankondiging.

Genadejaar
Inderdaad, Jezus zegt dat Hij gekomen is om 
een genadejaar af te kondigen van de Heer (Lc 
4,19). Het was geen geprogrammeerd jubeljaar, 
zoals wij vandaag doen. Alles is geprogram-
meerd en men denkt aan wat te doen en wat 
niet te doen... Neen. Met Jezus komt de genade 
die het leven nieuw maakt en steeds verbaast. 
Christus is het Jubileum van elke dag, van elk 
uur, die naderbij komt om je te strelen, om je 
vergiffenis te schenken. De aankondiging van 
Jezus moet steeds in zich dragen: de verbazing 
van de genade. Die verbazing… “Ik kan het niet 
geloven, ik heb vergiffenis gekregen”. Zo groot 
is onze God! Wij zijn het niet die grootse dingen 
doen. Neen, het is de genade van de Heer die, 
ook door ons, onvoorzienbare dingen vervult. Dat 
zijn de verrassingen van God. God is meester in 
verrassingen. Steeds verrast Hij ons, altijd wacht 
Hij op ons. Wij komen aan en Hij staat ons op te 
wachten. Altijd. Het Evangelie brengt ons tot een 
zin van verwondering en van nieuwheid met een 
naam: Jezus.

Hij helpt ons Hem te 
verkondigen zoals Hij wil: 

door  vr eugde, bevr ijding, licht, 
genezing en verwondering 

te communiceren. Zo 
DE GEBEDSINTENTIE VAN DE 

HEILIGE VADER
TOEVERTROUWD AAN 

ZIJN WERELDWIJDE 
GEBEDSNETWERK 

SEPTEMBER
Voor mensen die in de marge leven

Laten we bidden voor de mensen 
die leven aan de rand van de 
samenleving, in onmenselijke 
levensomstandigheden; dat zij
door instellingen niet over het 
hoofd worden gezien en nooit 
als minder belangrijk worden 
beschouwd.

vertolkt men Jezus.
Arm vanbinnen
Een laatste zaak: deze blijde aankondiging – zegt 
het Evangelie – is bedoeld voor de armen (v. 18). 
Vaak vergeten we hen en toch zijn zij de uitdruk-
kelijk vermelde bestemmelingen, omdat zij de 
meest geliefden van God zijn. Laten we aan hen 
denken en ons herinneren dat elk van ons zich, 
om de Heer te onthalen, vanbinnen arm moet 
maken. Met een armoede die doet zeggen: Heer, 
ik heb nood aan vergiffenis, ik heb hulp nodig, 
ik heb kracht nodig. Deze armoede bezitten wij 
allemaal: zich van binnen arm maken. Het komt 
erop aan elke zelfgenoegzaamheid te over-
winnen en zichzelf te verstaan als behoeftig aan 
genade en altijd behoeftig aan Hem. Als iemand 
mij zegt: Pater, wat is de kortste weg om Jezus 
te ontmoeten? Word behoeftig. Word behoeftig 
aan genade, behoeftig aan vergiffenis, behoeftig 
aan vreugde. En Hij zal naar je toekomen.



Jeugdjaren
Michaël groeide op in Oostrozebeke, gelegen 
tussen Ingelmunster en Tielt, als oudste in een 
gezin met drie kinderen. Na de lagere school te 
Oostrozebeke ging hij naar de middenschool 
te Ingelmunster en vervolgde zijn middel-
bare studies te Kortrijk in de richting Humane 
Wetenschappen. Zijn interesse voor geschie-
denis begon heel jong door het lezen van korte 
historische verhalen speciaal geschreven voor 
de jeugd en het bekijken van historische films 
samen met zijn oma, met wie het gezin het huis 
deelde en die haar interesse hiervoor op hem 
wist over te dragen. Tijdens zijn hogere studies 
kon hij deze interesse verdiepen. Na enige jaren 
van studie in Kortrijk vertrok hij naar Leuven 
met de intentie er zijn studie af te ronden. De 
studies duurden wat langer dan voorzien en 
niet altijd met het verhoopte resultaat. Zijn 
studiejaren zijn voor hem ook jaren geweest 
van voorzichtig aftasten welke weg hij in zijn 
leven wou inslaan, ook een weg van groeien in 
het geloof. Een belangrijk moment hierin was 
zeker ook de staptocht naar Compostella met 
een aantal studievrienden. Tijdens ons gesprek 

benadrukte Michaël meermaals dat de twee 
jaren bij Radio Maria hem de theologische en 
geestelijke verdieping hebben gegeven waar 
hij naar op zoek was.

Medewerker bij Radio Maria
Op aanraden van een vriend was Michaël 
beginnen luisteren naar Radio Maria: “Het 
programma over de kerkvaders vond ik echt 
een fijn programma. Hun levensverhaal met de 
kronkels die ze in hun leven hebben gemaakt 
of juist hun rechtlijnigheid, afgewisseld met 
de catecheses van paus Benedictus XVI over 
de kerkvaders. In de auto bad ik graag mee 
met het Angelusgebed en luisterde ik naar de 
uitzendingen van Radio  Vaticaan.”
Op het moment dat Michaël inging op de 
vacature had hij zich niet direct voorgesteld 
om zelf programma’s te moeten maken. “Ik 
ben niet echt een vlotte spreker”, vertrouwde 
hij ons toe, “maar ik vind het fijn dat er ook 
plaats is bij de radio voor een minder vlotte 
spreker. Ik heb bij Radio Maria een heel aange-
name periode meegemaakt.” Een moment van 
genade ook, benadrukt hij, waarbij hij ons een 
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Goed twee jaar hebben we de kans gekregen om Michaël te leren kennen en waarderen als 
een enthousiaste en unieke collega met een zachte en positieve uitstraling. Vanaf begin 
september zal hij in het internationaal seminarie van Ars een propedeutisch jaar van voorbe-
reiding en onderscheiding volgen. Michaël is zeker niet verlegen, maar ook geen spraakwa-
terval. Hij houdt er wel van om mensen uit te dagen door af en toe een gewaagde uitspraak te 
doen. Geschiedenis is één van zijn grotere passies. Verder houdt hij ook van koken en zingen, 
alleen of in een koor. We nodigden hem uit voor een babbel tijdens een wandeling doorheen de 
prachtige natuur in de omgeving van de studio’s van Radio Maria. 

Joris Abts

Michaël Rodenbach
Een 

portret
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vers uit Psalm 40 citeert: “Met groot vertrouwen 
heb ik op de Heer gehoopt   en Hij sloeg acht 
op mij. Hij heeft geluisterd naar mijn roepen,   
mij uit de modderpoel van leed gered.   Mijn 
voeten zette Hij op vaste grond,   Hij gaf mijn 
schreden kracht.” Doordat hij zelf was gaan 
luisteren naar de uitzendingen van Radio Maria 
wist hij dat Christus er met vuur word verkon-
digd. Dat was meteen zijn grootste moti-
vatie om medewerker te worden. Met vreugde 
vertelt hij dat de tijd bij Radio Maria zijn leven 
een totaal nieuwe wending heeft gegeven. De 
voorbije tijd bij Radio Maria heeft hem gebracht 
tot dit moment waarop hij een nieuwe weg zal 
opgaan door te starten met een voorberei-
dend jaar op de priesteropleiding, een jaar van 
onderscheiding. “Mijn vertrouwen groeit iedere 
dag. Maar het is een beetje zoals uit een vlieg-
tuig springen. Buiten Christus, is er niets om mij 
aan vast te houden.” Deze vertouwelijke  mede-
deling is voor ons een uitnodiging om hem te 
begeleiden met ons gebed.
Van de afgelopen periode bij Radio Maria blijft 
het bezoek bij Jacky Lafon in zijn geheugen als 
een bijzondere ontmoeting, een innemende 
vrouw bij wie hij persoonlijk werd ontvangen 
voor het programma ‘De Herinnering’. Ook op 
de voorbereiding voor de eerste uitzending 
van ‘Anno Domini’ kijkt hij met dankbaarheid 
terug. Een mooie fi lm die hij voor ‘Kathovisie’ 
mocht bespreken was ‘Ruth’. Michaël onthoudt 
vooral de grote variatie in het werk bij Radio 
Maria waardoor het iedere dag weer fi jn is 
om te werken. Om toch een bijzondere dag te 
noemen blikt hij met veel vreugde terug op de 
dankviering op tweede paasdag met de deel-
nemers van Magnifi cat 90 en Exodus 90 in de 
kapel van de studio.

Geloofsgroei
Michaël heeft het geloof meegekregen van 
zijn ouders die ook zelf op zoek gingen om hun 
geloof te voeden tijdens een bezoek aan een 
kloostergemeenschap of een bedevaart naar 
Medjugorje. Ook het geloof van zijn groot-
moeder heeft bijgedragen tot zijn geloofsgroei. 
Hij herinnert zich de kerkbezoeken samen met 
haar op zaterdagochtend bij de paters van Tielt 
en hoe ze hem de geloofsbelijdenis leerde. Ook 
het ongeduld van zijn oma is hem bijgebleven  

als ze klaarstond met de wagen om hem mee 
te nemen naar de kerk om er de mis te gaan 
dienen op zondagochtend en hij weer eens te 
laat was opgestaan. De manier waarop hij ons 
dit vertelde zei ons dat hij heel mooie herinne-
ringen aan haar heeft overgehouden die hem 
nu nog vreugde geven. Mooie herinneringen 
heeft hij ook aan de jaarlijkse kampen georga-
niseerd door de gemeenschap van Tibériade, 
‘kinderen van de oogst’  voor kinderen en 
‘zaaiers van het evangelie’ voor tieners. Het 
was telkens een ‘prachtige’ ervaring dankzij 
een broeder die voor hem alles vertaalde uit 
het Frans, en dit woord ‘prachtig’ ook met een 
onvergetelijke intonatie gebruikte.

Een priesterroeping, iets voor mij?
Michaël haalde voor ons ook een andere mooie 
herinnering op die hij behouden heeft aan een 
ander franstalig kamp dat hij op zesjarige leef-
tijd meemaakte met de broeders en zusters 
van Sint-Jan. Zichtbaar ontroerd vertelde hij  
ons over de liefdevolle zorg van een zuster 
die hem tijdens dit kamp begeleidde en hem 
meenam voor een kanotocht waarbij ze beiden 
niet droog bleven. Maar vooral de gesprekken 
‘s avonds rond het kampvuur hebben in zijn 
hart al heel vroeg de gedachte aan een pries-
terroeping laten kiemen. Als we hem vragen 
wat doorslaggevend is geweest om de stap te 
zetten om een voorbereidend jaar te starten 
op de priesteropleiding wijst Michaël op de 
momenten van stille aanbidding voor het 
H. Sacrament. Een paar momenten hebben 
blijvende indruk achtergelaten: de aanbidding 
tijdens de Wereldjongerendagen te Krakow 
in 2016 en een moment van eucharistische 
aanbidding ongeveer een jaar geleden in de 
abdij van Affl igem. Een klein auto-ongeval de 
dag nadien ervaarde hij als  de bevestiging 
dat de weg naar de priesteropleiding de weg 
was die hij mocht gaan. Een beetje verassend 
leek het ons, maar gelukkig gaf Michaël ons 
een woordje uitleg. Het levensverhaal van de 
H. Theresia van Avila, dat hij had leren kennen 
door een fi lm die hij samen met zijn ouders had 
bekeken, had hem geleerd dat beproevingen 
en tegenslag zouden deel uitmaken van de 
weg die hij wilde opgaan.



Avondwake tijdens de Wereldjongerendagen te Krakow in 2016
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Internationaal seminarie van Ars
Het internationaal seminarie waar 
Michaël het komende jaar naartoe 
trekt is gelegen in het kleine lande-
lijke Franse dorpje Ars, waar de tijd 
precies is blijven stilstaan, bekend 
omwille van de heilige pastoor van 
Ars. Midden in het dorpje bevindt zich 
het heiligdom waar een achthoekige 
koepelkerk is aangebouwd aan de 
kerk waar de heilige pastoor dienst 
deed en die in de oorspronkelijke staat 
bewaard werd. Aan de overkant van 
de beek die door het dorpje stroomt 
bevindt zich een groot ontmoetings-
centrum waarin de leslokalen zijn 
ondergebracht. Het internationaal 
seminarie toegewijd aan de H. Pastoor 
werd opgericht onder de stimulans 
van  de plaatselijke bisschop en paus 
Johannes Paulus II die er in de jaren 
tachtig een bezoek bracht. Er studeren 
priesterstudenten van over de hele 
wereld.

Voorbereidend jaar
Het voorbereidende jaar begint na 
enkele ontmoetingsdagen met een 
stille tijd, een retraite van enkele 
dagen met lezingen over het gebed. 
Daarna begint een periode van studie. 
De lessen zullen vooral in de voor-
middag doorgaan. In de namiddag 
is er dan tijd voor persoonlijke studie 
en bijbellezing. Het is de bedoeling 
dat tijdens dit eerste jaar de volledige 
Bijbel wordt gelezen. Iets om naar uit 
te kijken vertrouwt Michaël ons toe. 
De lessen zullen gaan van talen tot 
kerkgeschiedenis, de documenten 
van de Kerk beter leren kennen, inlei-
ding tot de Bijbel enzovoort. Buiten de 
lessen wordt er in dit jaar ook een tijd 
voorzien voor vrijwilligerswerk en een 
week waarin men kan meeleven met 

een religieuze gemeenschap. Het jaar 
wordt afgesloten met een Ignatiaanse 
retraite.

Kind van Maria
Onze-Lieve-Vrouw neemt een belang-
rijke plaats in in het leven van Michaël. 
Hij vertrouwt ons toe dat deze plaats 
zich verdiept heeft tijdens de tijd bij 
Radio Maria waardoor hij zich meer en 
meer ziet als een kind van Maria. 
Ook heeft hij een voorliefde voor Sint-
Jozef aan wiens voorspraak hij zijn job 
bij Radio Maria te danken zou hebben. 
Andere favoriete heiligen zijn de H. 
Rita, de H. Dominicus en Sint-Thomas 
van Aquino. De vurigheid van de H. 
Dominicus in gebed en verkondiging 
en zijn armoede spreken hem aan. 
Sint-Thomas van Aquino leert hem 
dat wat wij denken er echt toe doet. 
Als wij de H. Schrift lezen gaan we hier-
over nadenken. Hij heeft in zijn leven 
gedaan wat er in een gedicht van Rilke 
staat: “Heb je vragen lief”. Met heel veel 
liefde heeft Sint-Thomas antwoorden 
opgeschreven over de vele vragen die 
naar boven komen bij het lezen van de 
H. Schrift en de studie van het geloof. 
Maar ook het visoen van Sint-Thomas 
op het einde van zijn leven inspireert 
Michaël. “Wat ik geschreven heb is als 
stro”, zou deze na het visoen aan zijn 
medebroeders hebben meegedeeld. 
Maar dat beetje stro kan een hart wel 
doen branden voor de Heer.

Meesterkok
Volgens zijn broer is Michaël de beste 
kok van de wereld. Hij liet de quote 
zelfs drukken op een keukenschort. 
Onder collega’s wordt er vaak gela-
chen met die kookkunsten omdat 
hij “soms avontuurlijk kookt”, om het 
met zijn eigen woorden te zeggen. Zijn 

“All ee n door  Christus aan den lijve te ondervinden kan 
ee n jongeman zijn wil begrijpen en daardoor  ook zijn 

eigen roeping. Hoe mee r je Jezus lee rt kennen, hoe mee r je 
je aangetrokken voelt tot Zijn Mysterie, hoe mee r je Hem 

ontmoet en hoe mee r je naar Hem op zoek gaat. Het is ee n 
toestand van de gee st die ee n hee l leven duurt”.

paus Benedictus XVI
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favoriete menu bestaat steevast uit puree met erwtjes en 
een beetje lamsvlees.

‘Vrees voor God is het begin van wijsheid’
Michaël leest graag, al erkent hij zijn neiging om de 
boeken die hij ter hand neemt niet helemaal uit te lezen. 
Het lezen van het epos ‘De goddelijke komedie’ van de 
Italiaanse dichter Dante Alighieri, was voor Michaël niet 
vrijblijvend, zonder hem echt te inspireren ervaarde hij 
dit werk als een soort spiegel: “de ‘Goddelijke komedie’ 
lezen is uzelf bevragen”, getuigt hij. “Een boek dat ik wel 
heb uitgelezen is het boek ‘Sagesse d’un pauvre’, over de 
heilige Franciscus van Assisi zoals we die iets minder goed 
kennen. Op andere plaatsen wordt heel veel gezegd over 
zijn vreugde en uitbundigheid en zijn liefde voor de natuur 
en dat komt er ook wel in voor. In dit boek ontmoeten we 
Franciscus vooral op zijn calvarietocht.”

Geschiedenis als liefheberij
Alle perioden uit de geschiedenis zijn voor Michaël 
belangrijk. Wel is hij minder geïnteresseerd in de econo-
mische of sociale geschiedenis. Zijn interesse gaat 
vooral naar de cultuur, de kunst, de ontwikkeling van 
de ideeën en de waarden doorheen de geschiedenis. 
De periode waarin Rubens leefde heeft hem tijdens zijn 
studies speciaal geïnteresseerd: “het was een tijd van 
overgang van een tijd waarin Brugge een belangrijke 
rol speelde en daarna Amsterdam. De tijd van culturele 
uitstraling vanuit Antwerpen zit daar een beetje tussen. 
De tijd van de Aartshertogen Albrecht en Isabella ook, die 
Scherpenheuvel tot een echt bedevaartsoord hebben 
gemaakt. Met een zekere verwondering stelt hij bij zichzelf 
vast dat zijn interesse gegroeid is voor de periode waarin 
Jezus geleefd heeft. 

Michël beëindigde ons gesprek met een boodschap voor 
de luisteraars: “Jullie zijn stuk voor stuk schatten van luis-
teraars, echt waar!”

“De Curé d’Ars was in 
zijn tijd in staat om de 

harten en levens van zovee l 
mensen te veranderen, 
omdat hij erin slaagde 
om hen de barmhartige 

liefde van de Hee r te laten 
waarnemen. Ook onze tijd 

hee ft dringend behoefte aan 
zo’n verkondiging en zo’n 

getuigenis van de waarheid 
van de liefde.”

paus Benedictus XVI

Internationaal seminarie van Ars
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De binnenweg 
van Edward Poppe 
en Theresia van Lisieux

Joris Abts

De grote Poppe-kenner en postulator van 
de zaligverklaring van priester Poppe, 

Fernand van de Velde, schreef toen het 
reliekschrijn van Theresia van Lisieux in 1996 

door Vlaanderen trok een boekje over de 
binnenweg van Edward Poppe en Thérèse 

Martin, de kleine Theresia. In dit korte artikel 
willen we enkele gedachten uit dit boekje 

proberen te verwoorden.

Theresia van Lisieux is zonder twijfel de lieve-
lingsheilige van priester Poppe. Wanneer hij 
tijdens zijn legerdienst in 1911 te Sampont de 
lectuur van haar autobiografi sche geschriften  
besluit, vertrekt er diezelfde avond nog een brief 
naar zijn zus Marie Désirée, die kloosterzuster is: 
“Dat boek was mij aangenamer en nuttiger dan 
welk boek ook over fi losofi e en ik leerde er dingen 
uit, die jaren en jaren studie mij niet zouden wijs-
gemaakt hebben.”  Tegelijk vraagt hij zijn zus om 
net als Theresia kleine offers te brengen voor de 
heiliging van haar priesterbroer. Het was tijdens 

haar bedevaart naar Rome waar ze tijdens de 
algemene audiëntie de paus vroeg om op 
15-jarige leeftijd te mogen intreden in de Karmel 
dat ze de noodzaak had begrepen om te bidden 
en te offeren voor de priesters. 

Het verlangen een heilige priester te worden 
beheerste Edward vanaf het begin van zijn tijd op 
het seminarie, eerst in Gent en na zijn legerdienst 
in Leuven, in het Leo XIII-seminarie. De kennisma-
king met ‘de kleine weg’ in de geschriften van de 
kleine Theresia milderen de nadruk op de ascese 
van de seminarieleiding van die tijd. Hij wordt 
geraakt door het geestelijk kindschap, de kern 
van de spiritualiteit van de heilige van Lisieux. 
Toch zal het nog vele jaren duren voor Edward  
Poppe zich volledig durft overgeven aan Gods 
Barmhartige Liefde. Men had hem geleerd dat 
geestelijke vooruitgang op de weg van de 
volmaaktheid slechts gewaarborgd kon zijn door 
doorgedreven ascese en gewezen op de geva-
ren van de mystieke spiritualiteit. 

Begin dit jaar, op 2 januari vierden we de honderdvijftigste 
verjaardag van de geboorte van de H. Theresia van Lisieux. In 
de basiliek van Koekelberg wordt dit jaar de honderste verjaar-
dag van de wonderlijke genezing herdacht die doorslaggevend 
is geweest voor haar heiligverklaring: de genezing van een 
parochiaan, Maria Pelckmans. Door de Unesco werd de kleine 
Theresia ook uitgeroepen tot persoonlijkheid van het jaar 
omwille van de uitzonderlijke invloed die de geestelijke geschrif-
ten van deze jonge vrouw hebben gehad op miljoenen mensen 
wereldwijd. 

Een van die mensen is de Vlaamse zalige priester Poppe. 
Volgend jaar zal het 100 jaar geleden zijn dat de priester van de 
Eucharistische Kruistocht stierf in het landelijke scheldedorpje 
Moerzeke. Dit zal gevierd worden met een speciaal Poppe-jaar. 
In het programma ‘Hagiografische Lectuur’ op Radio Maria 
wordt iedere week aan de hand van zijn geschriften een bijzon-
der aspect van zijn leven of zijn leer besproken. Stem zeker af 
op dit programma om samen met Martine d’Hollander de zalige 
Edward Poppe beter te leren kennen. De voorbije uitzendingen 
kan u herbeluisteren via het internet: www.radiomaria.be/
hagiografi sche-lectuur
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De lezing van ‘De Ware Godsvrucht tot de Heilige 
Maagd’ van de heilige Louis-Marie Grignion de 
Montfort brengt hem ertoe zichzelf aan Onze-
Lieve-Vrouw uit handen te geven. Door Maria’s 
handen vertrouwt hij zichzelf toe aan Jezus Chris-
tus, de mensgeworden Wijsheid. Op de eerste 
pagina van zijn dagboek schrijft hij als seminarist 
in Leuven: “Ik ben geheel van U en al het mijne is 
het Uwe”, de tekst uit het evangelie van Johannes 
(17,10)geliefd door de heilige Montfort. Verder in 
zijn geestelijk dagboek schrijft Edward Poppe: “O 
Vader, Gij hebt mij in uw handen genomen, Gij 
hebt mij met uw goddelijke ogen aanschouwd en 
zonder enige verdienste mijnentwege tot mij 
gezegd: “Arm kind, ik hou van jou. Jij bent de 
mijne, jij zult mijn apostel zijn”. 
Tijdens het oorlogsjaar 1914 verblijft Poppe drie 
maanden ondergedoken op een Waalse pasto-
rie. Uitgeput was hij er aangekomen nadat hij zijn 
voortvluchtige legereenheid was kwijtgeraakt.  
Vele uren verblijft hij er in contemplatie voor het 
tabernakel. In het levensverhaal van de Franse 
priester Chevrier ontdekt hij de belichaming van 
zijn priesterideaal: ‘De priester is een andere 
Christus.’ Hij zal zijn meester volgen in de 
armoede van de kribbe, het kruisoffer en de liefde 
verborgen in het tabernakel. Op de vooravond 
van zijn priesterwijding dreigt de aanblik van zijn 
middelmatigheid hem te doen twijfelen over zijn 
priesterroeping. Zijn geestelijk leider, pater 
Joachim, spreekt hem over de lift die de kleine 
Theresia gevonden had in de armen van de 
Vader om zich te laten optillen tot bij Jezus. Als je 
te klein bent om de ruwe trap van de volmaakt-
heid te beklimmen is er de korte maar zekere weg 
van de totale overgave aan Gods barmhartige 
Liefde. Edward Poppe is klaar om als priester te 
gaan werken in Gods wijngaard, niet als bouw-
meester maar enkel vertrouwend op de hulp van 
Gods genade. Vier jaar later gaat hij in de terug-
weg van een bedevaart naar Lourdes naar Lisieux 
om er uit dankbaarheid te bidden op het graf van 
de heilige Theresia. Op de terugweg vertrouwt hij 
aan de persoon die hem vergezelde toe dat daar, 
op dat graf, hem de grootste genaden van zijn 
leven werden verleend. Priester Poppe is op dat 
moment tot kloosterdirecteur benoemd in het 
kleine landelijke dorpje Moerzeke. Pas priester 
gewijd had hij zich ten koste van zijn reeds broze 
gezondheid  ingezet voor de vele noden, zowel 
materieel als geestelijk van de verarmde paro-
chianen van de Sint-Coletaparochie te Gent. 
Solidair met de armen van de parochie had hij er 
zelf in uiterste  eenvoud geleefd. Spanningen met 
de pastoor van de parochie zorgen ervoor dat hij 
zich moet terugtrekken uit het catechistenwerk 
dat hij zelf had opgestart. Al vlug laat zijn gezond-

heid het afweten en moet hij verplicht rust 
nemen. 
Deze eerste tijd te Moerzeke laat hem toe de 
‘binnenweg’, zoals Poppe de ‘kleine weg’ van 
Theresia ook wel durft noemen in zijn vele 
aansporingen, zelf te beleven: het beleven van de 
liefde in de gewone bezigheden, bij de kleine 
moeilijkheden van het leven. Het is heilig worden 
zonder uitzonderlijke daden, maar door  weer-
houdende liefde en onthechting.
Vijf dagen na het bezoek aan het graf van de 
heilige Theresia schrijft Edward aan zijn geeste-
lijke leidsman over Gods werking in zijn ziel en in 
zijn apostolaat: “Mijn apostolaat schijnt gans 
vergroeid met mijn geestelijk leven en gaat op 
gelijke stap. Naar het offer voor het apostolaat en 
naar het apostolaat door het offer gaat mijn weg; 
en op die weg verwezenlijk ik niets uit mezelf, 
maar ik ben als iemand die naar iemands sterke 
beschikking, zacht tot zijn doel wordt gebracht.” 
Uit de dorheid van ziekte en ontgoocheling 
ontspringt een bron van nieuw leven dat hem wil 
meevoeren met een steeds sterker wordende 
stroming in het werk van Gods genade. Priester 
Poppe aarzelt nog om zich volledig over te geven. 
De sterke stroom van de Goddelijke activiteit die 
hij binnenin ervaart lijkt hem mee te willen sleu-
ren naar de afgrond van Gods zuiverende en 
barmhartige liefde. Maar de aanblik van zijn 
eigen ontrouw maakt hem wanhopig bang. “Ik 
heb de sprong in de afgrond gedaan”, schrijft hij 
begin 1922 aan zijn geestelijke leider. Hij is klaar 
voor de volledige zelfgave naar het voorbeeld 
van de heilige Theresia van Lisieux. Met de 
‘opdacht van zichzelf als brandoffer aan Gods 
barmhartige Liefde’ maakt hij zich los van zijn 
eigen wensen om te leven in algehele gehoor-
zaamheid. Het hoeft ons niet te verwonderen dat 
deze zelfgave voorafgaat aan de steeds toene-
mende apostolaatswerken die de korte periode 
tot aan zijn dood op 10 juni 1924 kenmerken. Denk 
maar aan zijn apostolaat bij de seminaristen in 
Leopoldsburg, het karmelklooster dat hij er 
oprichtte, de vele bijdragen voor het catechisten-
werk en zijn medewerking aan de Eucharistische 
Kruistocht.
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Pelgrim in ‘eigen’ landPelgrim in ‘eigen’ land

Iedere 
donderdag 

om 20u30
met heruitzending 

op vrijdag om 7u30 
en op zondag 

om 13u

Zoals heel wat mensen gaat de pelgrim ook deze zomer even 
over de landsgrens heen. Op deze wijze wordt u allen, ook 
diegenen die door omstandigheden niet of moeilijk kunnen 
reizen, meegenomen op deze biddende vakantietocht:

Lisieux!
Op 2 januari 2023 was het exact 150 jaar geleden dat de heilige 
Thérèse van Lisieux het levenslicht zag in Alençon in Frankrijk. 
Voor die gelegenheid besloot UNESCO een jubeljaar uit te 
roepen om haar spiritualiteit beter bekend te maken en dus 
konden we niet anders dan op bedevaart gaan naar … Lisieux!

Volg Marianne en Kevin op hun bezoek aan de Karmel van 
Lisieux, richting Trouville-sur-Mer, daar waar de kleine Thérèse 
voor het eerst de zee zag. Van het huis van haar jeugd ‘Les 
Buissonets’ naar de tuin van het voormalige bisschoppelijke 
paleis vlak bij de kathedraal Saint-Pierre, de parochiekerk van 
de familie Martin.
Zo gaat het helemaal tot aan de prachtige basiliek van de 
heilige Thérèse van Lisieux waar tevens de relieken van haar 
heilige ouders terug te vinden zijn en waar we bidden voor de 
gezinnen en de huwelijken. Onderweg ontmoetten we tal van 
medepelgrims, van jong tot minder jong, leken, priesters en 
een bisschop, de hele Kerk komt langs in Lisieux!

Kevin Colle
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1. Graf van de heilige Thérèse van Lisieux 2. Kapel van de Karmel van 
Lisieux 3. Kathedraal van Sint-Petrus 4. Crypte van de heiligen Louis 
en Zélie Martin 5 & 6. Reliekschrijn van de heiligen Louis en Zélie Martin 
7. Pont de Normandie 8. Trouville sur Mer 10. Beeld van de heilige 
Thérèse bij Les Buissonets 11. Bisschoppelijk paleis en kathedraal 
12. Radio Maria bidt voor alle luisteraars bij het reliekschrijn van de 
heilige Thérèse 13. Basiliek van de heilige Thérèse van Lisieux met het 
reliekschrijn van de heilige

1.

2.

3.

4.

5. 6.

7.

8.

11.10.9.

12.

13.

14.

15.
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NIEUWS
uit de ‘Wereldfamilie’ van Radio Maria

Marianne Hubin

Van 1 tot 6 augustus gingen de 37ste Wereldjongerendagen door in Portugal. Vele Radio 
Maria’s waren aanwezig op deze Wereldjongerendagen in Lissabon! Iedereen nam deel aan 
het programma, maakte live uitzendingen, reportages en verslagen. Het was een prachtige 
bijeenkomst met meer dan 1,5 miljoen jongeren van overal ter wereld!
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LUISTERAARS 
AAN HET WOORD

Van harte bedankt voor 
de mooie verslaggeving, 
zowel tijdens de reis van de 
jongeren, als de Avondwake  
en de Eucharistieviering van 
de Wereldjongerendagen: 
heel goed gebracht op 
Radio Maria, juist of je erbij 
was, met af en toe een 
beeldbeschrijving. Zonder 
beeld op mijn mobieltje of 
zonder computer, heb ik 
zo toch veel kunnen mee 
beleven en van thuis uit 
kunnen meebieden voor alle 
jongeren. Dank voor alles aan 
alle medewerkers. 
   Jeanine

Beste redactie, ik wil jullie als 
Radio Maria heel erg danken 
voor de aandacht voor de 
Heilige Thérèse van Lisieux. 
De vastentijd met Magnificat 
‘90 en het boek ‘Geloven in de 
liefde’. De retraite over haar 
leven tijdens het programma 
‘Catechismus’. Nu de 
pelgrimstocht naar Lisieux. 
Wat fijn begeleid zeg, de 
tocht maar ook de verdieping 
met gebeden en teksten van 
Thérèse. Zelf ben ik inmiddels 
twee keer in Lisieux geweest 
om zo ook Thérèse beter te 
leren kennen. Maar wat fijn 
dat de goede God haar op 
ons pad heeft gebracht. 
Hopelijk is ze zo voor veel 
gelovigen nog steeds een 
inspiratiebron. Dat ze maar 
nooit mag stoppen met het 
strooien van bloemen uit de 
hemel naar de kleinen op 
aarde. Heel erg bedankt. 

Alexander

Beste Radio Maria,

Het is fantastisch dat 
Radio Maria ons elke 
dag meeneemt op de 
Wereldjongerendagen! 
Heel inspirerend en mooi 
programma!

Genegen groeten,  Hilde

Twee grote bijeenkomsten 
van jonge katholieken uit 
Libanon en Syrië vonden 
gelijktijdig plaats met de 
Wereldjongerendagen 
in Lissabon, op de eerste 
dagen van augustus. 
Vanwege de sancties 
tegen het Arabische land 
en de moeilijkheden 
om visa te krijgen om 
het land te verlaten, 
organiseerde de Syrische 
kerk een bijeenkomst 
in de buitenwijken van 
Damascus. Hetzelfde 
gebeurde in Libanon, waar 
de talrijke economische 
problemen van het land 
de bisschoppen ertoe 
brachten een bijeenkomst 
te organiseren in de 
patriarchale zetel van 
de katholieke Armeniërs, 
Onze-Lieve-Vrouw van 
Bzummar, vlakbij het 
Mariaheiligdom van 
Harissa.
Het Radio Mariam-
team in Libanon en Syrië 
bracht verslag uit van het 
evenement door middel 
van live-uitzendingen, 
interviews, foto’s en 
getuigenissen. In Syrië is 
de radio de enige vorm 
van christelijke media in 
het land en daarom nam 
de radio het voortouw 
bij de organisatie van 
het evenement, zozeer 
zelfs dat het logo van de 
radio was afgedrukt op 
de hoeden die aan de 
pelgrims werden gegeven.



Herbelee f de hoogtepunten
 van de wereldjongerendagen:
www.radiomaria.be/wereldjongerendagen
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PUZZEL - MARIA MOEDER VAN SMARTEN    

SMS de oplossing 
naar 0465 07 26 27 
en maak kans op een 
mooi geschenk. De 
oplossing vindt u in 
het komende nummer 
van Porta Fidei.

Veel succes!

Streep de vetgedrukte 
woorden uit het evangelie 
van de gedachtenis van 
de heilige Maagd Maria, 
Moeder van Smarten, 
door in het rooster. 
Er kan horizontaal, 
verticaal en diagonaal 
gezocht worden. 
De overgebleven 
letters vormen samen 
de oplossing.

Joh. 19, 25-27

In die tijd stonden bij Jezus’ kruis zijn moeder, 
de zuster van zijn moeder, Maria, de vrouw van 
Klopas, en Maria Magdalena. Toen Jezus zijn 
moeder zag en naast haar de leerling die Hij 
liefhad zei Hij tot zijn moeder: “Vrouw, zie daar 
uw zoon.” Vervolgens zei Hij tot de leerling: “Zie 
daar uw moeder.” En van dat ogenblik af nam 
de leerling haar bij zich in huis.

    

Z V S H U I S M

U T R M A A B A

S K L O P A S R

T A T E U M R I

E A T D E W R A

R L I E F H A D

L E E R L I N G

O G E N B L I KI K

A.  LATIJNS KRUIS
B.  GRIEKS KRUIS
C.  CELTISCHE KRUIS
D.  KRUIS VAN JERUZALEM
E.  KRUIS VAN SINT-PETRUS
F.  CHIROKRUIS
G.  TAU-KRUIS OF SINT-FRANCISCUSKRUIS
H.  PAUSKRUIS
I.  PATRIARCHAAL KRUIS
J.  ANDREASKRUIS

OPLOSSING IN KOMEND NUMMER VAN PORTA FIDEI.

14 september: FEEST VAN HET H. KRUIS
Herken je deze 10 kruisen?

1.

2.
3.

4.

5.

7.

9.

6.

8.

10.

OPLOSSING HEILIGEN PUZZEL

in vorig nummer van Porta Fidei.

“Dit is mijn Zoon, de welbeminde”

Mevr. Vandeputte uit Vlamertinge 

wint een DAB-radio



MAANDAG 28/08 DINSDAG 29/08 WOENSDAG 30/08 DONDERDAG 31/08

7:45 Terugblik Wereldjongerendagen 7:45 Terugblik Wereldjongerendagen 7:45 Terugblik Wereldjongerendagen 7:45 Nonkel Pater weer achterna

9:50 Catechismus 9:50 Catechismus 9:50 Radio Vaticaan live 9:50 Catechismus

10:30 De Kerk spreekt 10:30 Mystieke lectuur 10:30 Muziek 10:30 De rots in de branding

13:00 Rozenkrans vanuit Kibeho 13:00 De Leeswijzer 13:00 Verhalen van Sint-Jozef 13:00 Klassiekuur

14:15 Vivendo 14:15 Radio Vaticaan 14:15 Nonkel Pater weer achterna 14:15 De wereld van Radio Maria

16:10 Heiligen getuigen 16:10 Heiligen getuigen 16:10 Heiligen getuigen 16:10 Heiligen getuigen

17:30 Radio Vaticaan 17:30 De wereld van Radio Maria 17:30 Jeugdcatechese 17:30 Radio Vaticaan

19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 De rots in de branding 19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 Het Inzicht

20:15 De Herinnering 20:30 De Kerk spreekt 20:15 Kerk in Nood 20:30 Pelgrim in eigen land

20

MAANDAG 4/09 DINSDAG 5/09 WOENSDAG 6/09 DONDERDAG 7/09

7:30 Elke dag telt 7:30 Elke dag telt 7:30 Elke dag telt 7:30 Elke dag telt

9:50 Catechismus 9:50 Catechismus 9:50 Radio Vaticaan live 9:50 Catechismus

10:30 De Kerk spreekt 10:30 Religieuze Poëzie 10:30 Rijkdom van het Geloof 10:30 De rots in de branding

13:00 Rozenkrans vanuit Kibeho 13:00 Mee met Missio 13:00 Verhalen van Sint-Jozef 13:00 Klassiekuur

14:15 Vivendo 14:15 Radio Vaticaan 14:15 Nonkel Pater weer achterna 14:15 De wereld van Radio Maria

16:10 Heiligen getuigen 16:10 Heiligen getuigen 16:10 Heiligen getuigen 16:10 Heiligen getuigen

17:30 Radio Vaticaan 17:30 De wereld van Radio Maria 17:30 Jeugdcatechese 17:30 Radio Vaticaan

19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 De rots in de branding 19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 Het Inzicht

20:15 In gesprek met een religieuze 20:30 De Kerk spreekt 20:15 Mee met Missio 20:30 Pelgrim in eigen land

4 - 10 september 2023

MAANDAG 11/09 DINSDAG 12/09 WOENSDAG 13/09 DONDERDAG 14/09

7:30 Elke dag telt 7:30 Elke dag telt 7:30 Elke dag telt 7:30 Elke dag telt

9:50 Catechismus 9:50 Catechismus 9:50 Radio Vaticaan live 9:50 Catechismus

10:30 De Kerk spreekt 10:30 Mystieke lectuur 10:30 De Kerkvaders 10:30 De rots in de branding

13:00 Rozenkrans vanuit Kibeho 13:00 De Leeswijzer 13:00 Verhalen van Sint-Jozef 13:00 Klassiekuur

14:15 Vivendo 14:15 Radio Vaticaan 14:15 Nonkel Pater weer achterna 14:15 De wereld van Radio Maria

16:10 Heiligen getuigen 16:10 Heiligen getuigen 16:10 Heiligen getuigen 16:10 Heiligen getuigen

17:30 Radio Vaticaan 17:30 De wereld van Radio Maria 17:30 Talitakoum 17:30 Radio Vaticaan

19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 De rots in de branding 19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 Openbaring

20:15 De Herinnering 20:30 De Kerk spreekt 20:15 De Leeswijzer 20:30 Pelgrim in eigen land

11 - 17 september 2023

De Leeswijzer KerkvadersRadio Vaticaan Het Inzicht

PROGRAMMAOVERZICHT

28 augustus - 3 september 2023



VRIJDAG 1/09 ZATERDAG 2/09 ZONDAG 3/09

7:45 Terugblik Wereldjongerendagen 7:30 Bijbellezing 7:30 Bijbellezing

9:50 Catechismus 9:50 Catechismus 8:50 De rots in de branding

10:30 Pelgrim in eigen land 10:30 Jeugdcatechese 10:00 Eucharistieviering

13:00 Kruisweg 13:00 Het zorgportret 13:00 Pelgrim in eigen land

14:15 Radio Vaticaan 14:15 Nonkel Pater weer achterna 14:15 Vivendo

16:10 Heiligen getuigen 16:10 Heiligen getuigen 16:10 Heiligen getuigen

17:30 De week van Radio Maria 17:30 Jeugdcatechese 17:30 Jeugdcatechese

19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 Vivendo 19:30 De wereld van Radio Maria

20:15 Verhalen van Sint-Jozef 20:30 Religieuze Poëzie 20:15 Klassiekuur

2121

6:00 Bijbellezing

6:30 Lezingendienst

7:00 Regina Caeli

7:02 Rozenkrans

8:30 Lauden

9:00 H. Mis 
(Zondag om 10u)

9:50 Catechismus

11:30 Het Woord 
spreekt: 
lezing en 
bezinning van de 
H. Schrift

12:00 Angelus

12:05 Middaggebed

12:15 Rozenkrans

12:40 Het 
heiligenverhaal 
van de dag

15:00 Uur van de 
Goddelijke 
Barmhartigheid

17:00 Vespers

18u30 Rozenkrans

19:00 Het 
heiligenverhaal 
van de dag 
gevolgd door 
‘Het Woord 
spreekt’ (behalve 
op zondag)

21:30 Completen

21:45 Bijbellezing

22:30 Catechismus

23:30 Rozenkrans

Dagelijks
op Radio Maria

VRIJDAG 8/09 ZATERDAG 9/09 ZONDAG 10/09

7:30 Pelgrim in eigen land 7:30 Bijbellezing 7:30 Bijbellezing

9:00
9:50

Eucharistie vanuit Nazareth (B) 
Catechismus

9:50 Catechismus 8:50 De rots in de branding

10:30 Het Zorgportret 11:00 Talitakoum 10:00 Eucharistieviering

13:00 Kruisweg 13:00 Het Zorgportret 13:00 Pelgrim in eigen land

14:15 Radio Vaticaan 14:15 Nonkel Pater weer achterna 14:15 Vivendo

16:00 WF Rozenkrans vanuit Altötting 16:10 Heiligen getuigen 16:10 Heiligen getuigen

17:30 De week van Radio Maria 17:30 Jeugdcatechese 17:30 Jeugdcatechese

19:30 Muziek 19:30 Vivendo 19:30 De wereld van Radio Maria

20:15 Rijkdom van het Geloof 20:30 Religieuze Poëzie 20:15 Klassiekuur

VRIJDAG 15/09 ZATERDAG 16/09 ZONDAG 17/09

7:30 Pelgrim in eigen land 7:30 Bijbellezing 7:30 Bijbellezing

9:50 Catechismus 9:50 Catechismus 8:50 De rots in de branding

10:30 Menslievend 11:00 Jeugdcatechese 10:00 Eucharistieviering

13:00 Kruisweg 13:00 Menslievend 13:00 Pelgrim in eigen land

14:15 Radio Vaticaan 14:15 Muziek 14:15 Vivendo

16:10 Heiligen getuigen 16:10 Heiligen getuigen 16:10 Heiligen getuigen

17:30 De week van Radio Maria 17:30 Jeugdcatechese 17:30 Jeugdcatechese

19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 Vivendo 19:30 De wereld van Radio Maria

20:15 De Kerkvaders 20:30 Mystieke lectuur 20:15 Klassiekuur

Het zorgportret Pelgrim in eigen land8 septeber Maria geboorte



+

2222

18 - 24 september 2023
MAANDAG 18/09 DINSDAG  19/09 WOENSDAG 20/09 DONDERDAG 21/09

7:30 Elke dag telt 7:30 Elke dag telt 7:30 Elke dag telt 7:30 Elke dag telt

9:50 Catechismus 9:50 Catechismus 9:50 Radio Vaticaan live 9:50 Catechismus

10:30 De Kerk spreekt 10:30 Religieuze Poëzie 10:30 Hagiografi sche Lectuur 10:30 De rots in de branding

13:00 Rozenkrans vanuit Kibeho 13:00 Kerk in Nood 13:00 Verhalen van Sint-Jozef 13:00 Klassiekuur

14:15 Vivendo 14:15 Radio Vaticaan 14:15 Nonkel Pater weer achterna 14:15 De wereld van Radio Maria

16:10 Heiligen getuigen 16:10 Heiligen getuigen 16:10 Heiligen getuigen 16:10 Heiligen getuigen

17:30 Radio Vaticaan 17:30 De wereld van Radio Maria 17:30 Talitakoum 17:30 Radio Vaticaan

19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 De rots in de branding 19:30 Gebed Sant’Egidio 20:00 Gebedswake

20:15 In gesprek met een religieuze 20:30 De Kerk spreekt 20:15 Kerk in Nood

 25 september - 1 oktober 2023
MAANDAG 25/09 DINSDAG  26/09 WOENSDAG 27/09 DONDERDAG 28/09

7:30 Elke dag telt 7:30 Elke dag telt 7:30 Elke dag telt 7:30 Elke dag telt

9:50 Catechismus 9:50 Catechismus 9:50 Radio Vaticaan live 9:50 Catechismus

10:30 De Kerk spreekt 10:30 Mystieke lectuur 10:30 Kerkvaders 10:30 De rots in de branding

13:00 Rozenkrans vanuit Kibeho 13:00 Kathovisie 13:00 Verhalen van Sint-Jozef 13:00 Klassiekuur

14:15 Vivendo 14:15 Radio Vaticaan 14:15 Nonkel Pater weer achterna 14:15 De wereld van Radio Maria

16:10 Heiligen getuigen 16:10 Heiligen getuigen 16:10 Heiligen getuigen 16:10 Heiligen getuigen

17:30 Radio Vaticaan 17:30 De wereld van Radio Maria 17:30 Talitakoum 17:30 Radio Vaticaan

19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 De rots in de branding 19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 Openbaring

20:15 De Herinnering 20:30 De Kerk spreekt 20:15 Kathovisie 20:30 Pelgrim in eigen land

2 - 8 oktober 2023

MAANDAG 2/10 DINSDAG  3/10 WOENSDAG 4/10 DONDERDAG 5/10

7:30 Elke dag telt 7:30 Elke dag telt 7:30 Elke dag telt 7:30 Elke dag telt

9:50 Catechismus 9:50 Catechislmus 9:50 Radio Vaticaan live 9:50 Catechismus

10:30 De Kerk spreekt 10:30 Religieuze Poëzie 10:30 Rijkdom van het geloof 10:30 De rots in de branding

13:00 Rozenkrans vanuit Kibeho 13:00 Mee met Missio 13:00 Verhalen van Sint-Jozef 13:00 Klassiekuur

14:15 Vivendo 14:15 Radio Vaticaan 14:15 Nonkel Pater weer achterna 14:15 De wereld van Radio Maria

16:10 Heiligen getuigen 16:10 Heiligen getuigen 16:10 Heiligen getuigen 16:10 Heiligen getuigen

17:30 Radio Vaticaan 17:30 De wereld van Radio Maria 17:30 Talitakoum 17:30 Radio Vaticaan

19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 De rots in de branding 19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 Het Inzicht

20:15 In gesprek met een religieuze 20:30 De Kerk spreekt 20:15 Mee met Missio 20:30 Pelgrim in eigen land

De Kerk spreekt Sant’EgidioRozenkrans vanuit Kibeho Relieken van H. Theresia

PROGRAMMAOVERZICHT



+

2323

Catechismus
SEPTEMBER

1-9 september
Titels 

van Onze-Lieve-Vrouw
door E.H. Karlo Tyberghien

11-18 september
Redenen om te geloven

door E.H. Michel Esparza

19-28 september
Het nieuwe in de  Blijde 

Boodschap
door E.H. Edward Janssens

29 september
Engelen

door E.H. Pierre François

30 september
Wet en genade

door E.H. Pierre François

vanaf 2 oktober
H. Theresia

door E.H. Karlo Tyberghien

Op maandag, dinsdag, 
donderdag, vrijdag en 

zaterdag om 9u50 

VRIJDAG 22/09 ZATERDAG 23/09 ZONDAG 24/09

7:30 Pelgrim in eigen land 7:30 Bijbellezing 7:30 Bijbellezing

9:50 Catechismus 9:50 Catechismus 8:50 De rots in de branding

10:30 Het Zorgportret 11:00 Talitakoum 10:00 Eucharistieviering

13:00 Kruisweg 13:00 Het Zorgportret 13:00 Pelgrim in eigen land

14:15 Radio Vaticaan 14:15 De wereld van Radio Maria 14:15 Vivendo

16:10 Heiligen getuigen 16:00 Eucharistieviering vanuit 
Koekelberg

16:10 Heiligen getuigen

17:30 De week van Radio Maria 17:30 Jeugdcatechese 17:30 Jeugdcatechese

19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 Vivendo 19:30 De wereld van Radio Maria

20:15 Hagiografi sche Lectuur 20:30 Religieuze Poëzie 20:15 Klassiekuur

VRIJDAG 29/09 ZATERDAG 30/09 ZONDAG 1/10

7:30 Pelgrim in eigen land 7:30 Bijbellezing 7:30 Bijbellezing

9:50 Catechismus 9:50 Catechismus 8:50 De rots in de branding

10:30 Op bedevaart met Maria 11:00 Talitakoum 10:30 Eucharistieviering vanuit 
Koekelberg

13:00 Kruisweg 13:00 Menslievend 13:00 Pelgrim in eigen land

14:15 Radio Vaticaan 14:15 Nonkel Pater weer achterna 14:15 Vivendo

16:10 Heiligen getuigen 16:10 Heiligen getuigen 16:10 Heiligen getuigen

17:30 De week van Radio Maria 17:30 Jeugdcatechese 17:30 Jeugdcatechese

19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 Vivendo 19:30 De wereld van Radio Maria

20:15 De Kerkvaders 20:30 Mystieke lectuur 20:15 Klassiekuur

VRIJDAG 6/10 ZATERDAG 7/10 ZONDAG 8/10

7:30 Pelgrim in eigen land 7:30 Bijbellezing 7:30 Bijbellezing

9:50 Catechismus 9:50 Catechismus 8:50 De rots in de branding

10:30 Grootouders aan het woord 11:00 Talitakoum 10:00 Eucharistieviering

13:00 Kruisweg 13:00 Het zorgportret 13:00 Pelgrim in eigen land

14:15 Radio Vaticaan 14:15 Nonkel Pater weer achterna 14:15 Vivendo

16:10 Heiligen getuigen 16:00 WF Rozenkrans vanuit Londen 16:10 Heiligen getuigen

17:30 De week van Radio Maria 17:30 Jeugdcatechese 17:30 Jeugdcatechese

19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 Vivendo 19:30 De wereld van Radio Maria

20:15 Rijkdom van het geloof 20:30 Religieuze Poëzie 20:15 Klassiekuur

Thérèse 2023 Eucharistieop bezoek bij Radio Maria



Reliekschrijn
van de heilige Theresia van Lisieux

op bezoek bij RADIO MARIA
DONDERDAG
21 september
12u00 Verwelkoming van de relieken
  Angelus, Middaggebed, Rozenkrans
15u00 Uur van Barmhartigheid
18u30 Rozenkrans
20u00 Aanbiddingsavond
21u30 Completen gevolgd door nachtaanbidding
  inschrijven: 
  016 41 47 47 of info@radiomaria.be

VRIJDAG 
22 september
7u00  Angelus, Rozenkrans
8u30  Lauden
9u00  Eucharistie
10u30  Afscheid van de relieken

Sint-Michiel en Renildiskerk

bij de studio van Radio Maria
Sint Reneldisplein 23
3001 Egenhoven (Leuven)




