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armoede en vele andere catastrofen verkeren. Uw 
bijdrage is van uitermate groot belang. Deze zal 
bijdragen tot een nieuwe boodschap van vrede, 
hoop en gebed, voor de vele beproefde volkeren.
Mariathon is een solidariteitsactie: neem dus deel 
aan deze dagen. Kom gerust eens langs bij uw radio 
in de studio’s. Bel vrienden die zo mogelijk een gift 
kunnen overmaken. En samen helpen we de Heilige 
Maagd Maria zo om dit project te realiseren. 

Na de Mariathon zullen we op het einde van de maand, op 
31 mei, ook nog een bedevaart houden naar Banneux. U bent 
van harte uitgenodigd om hieraan deel te nemen. Meer 
informatie vindt u verder in dit nummer. Tevens ontvangt u 
weer heel wat mooie artikels. U krijgt nieuws over uw Radio 
Maria en een overzicht van de rijke programmatie die zij 
biedt. Bij het doorbladeren van dit nummer krijgt u eigenlijk 
de volgende boodschap mee: luister naar Radio Maria, een 
Katholieke stem bij u thuis. Alle medewerkers van Radio 
Maria danken u in deze Paastijd voor uw gebed en uw steun. 

Zeer genegen in Jezus en Maria,

Pr. Karlo Tyberghien
Programmadirecteur

EDITORIAAL

H. Jozef arbeider
H. Athanasius
HH. Filippus en Jakobus
Vijfde paaszondag
H. Bloed van 
O.H.-Jezus Christus
H. Damiaan De Veuster
HH. Nereus en Achilleus
H. Pancratius
O.-L.-Vrouw van Fatima
Zesde paaszondag
(H. Apostel Mattias)
Hemelvaart van de Heer
(H. Johannes I)
H. Bernardinus van Siëna
Zevende paaszondag 
(HH. Christophorus 
Magellaen en gezellen)
H. Rita van Cassia
H. Beda de eer-
biedwaardige
H. Gregorius VII
H. Magdalena de Pazzi
H. Filippus Neri
H. Augustinus van 
Canterbury
Pinksteren
Pinkstermaandag
H. Maagd Maria, 
Moeder van de Kerk
Maria-Bezoek

Beste vrienden,

Elk jaar kijken velen uit naar 
de maand mei. Als gelovige 
voornamelijk omdat we dan 
zeer speciaal onze Hemelse 
Moeder eren. De meimaand is 
de Mariamaand. Daardoor wordt 
het ook onze Radiomaand! Eén van de 
grotere evenementen die Radio Maria wereldwijd organiseert 
in mei is de Mariathon voor de Wereldfamilie van Radio 
Maria. Van woensdag 10 tot en met vrijdag 12 mei is het 
zover. Ook dit jaar proberen we zoveel mogelijk steun te 
ontvangen om wereldwijd te groeien. Onze aandacht 
gaat voornamelijk uit naar het Afrikaanse continent. 7 
projecten zullen we ondersteunen omdat op dat grote en 
mooie continent velen steun zoeken bij Radio Maria. Toch 
is het niet altijd gemakkelijk om het evangelisatieproject 
daar te starten. Onze steun is dus van harte welkom!
In het verleden gaf Paus Franciscus de volgende 
boodschap mee aan alle luisteraars van Radio Maria: “Ik 
zegen zeer speciaal de Mariathon van de Wereldfamilie 
van Radio Maria. Ik bemoedig alle personen van goede 
wil die deelnemen aan deze missionaire dagen.” 
Persoonlijk nodig ik jullie allen dan ook van harte uit 
om deze dagen via de radio met ons te beleven.

Mariathon
Van 10 tot en met 12 mei 2023

Het gaat over het grote evenement dat we met alle andere 
Radio Maria’s in de wereld organiseren. Getuigenissen, 
interviews, ervaringen en ook wereldwijd gebed zullen aan 
bod komen. U zelf kunt hier ook protagonist van worden.
Het objectief bestaat erin om de Wereldfamilie te helpen 
om nieuwe Radio Maria’s te openen en te ondersteunen in 
landen die vaak in situaties van oorlog, onrechtvaardigheid, 
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MEI“Ik zegen zeer speciaal de Mariathon van 
de Wereldfamilie van Radio Maria. Ik 
bemoedig alle personen van goede wil die 
deelnemen aan deze missionaire dagen.”

Paus Franciscus

Tot God zijt gij de open poort,
de deur tot ’t licht dat voor ons 
gloort; verlosten, juicht, ’t heeft 
God behaagd: gij kreegt het 
leven door de Maagd.

Steun de Wereldfamilie van Radio Maria

met uw gift en uw gebed.

We ondersteunen deze Mariathon met een gebedske-
ten. Geef uw naam aan ons door als u zich hierbij kan 
aansluiten door minstens een uur te bidden voor de in-
tenties van Radio Maria. Bel 016 41 47 47.

3 dagen 
live radio 
op 10, 11 
en 12 mei

van 7u tot 21u45
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Geliefde broeders en zusters, 
goedendag!

Vandaag beëindigen we de 
reeks catecheses over de 
figuur van de Heilige Jozef. De 
catecheses zijn een aanvulling 
op de apostolische brief 
Patris corde die geschreven 
werd ter gelegenheid van de 
150 jaar afkondiging van de 
Heilige Jozef als patroon van 
de katholieke Kerk door de 
zalige Pius IX. Wat betekent 
deze titel? Wat wil het zeggen 
dat de Heilige Jozef “patroon 
van de Kerk” is? Hierover wil ik 
samen met jullie nadenken.

Beschermer van Maria en 
Jezus
Ook nu zijn het de evangelies 
die ons de meest correcte 
leessleutel bieden. Immers, 
bij elke gebeurtenis waarin 
Jozef een rol speelt, maakt 
het Evangelie de kanttekening 
dat hij ‘het Kind en zijn 

moeder met zich meeneemt’ 
en doet wat God bevolen 
heeft (cf. Mt 1,24; 2,14.21). Zo 
ligt de nadruk op het feit dat 
Jozef als opdracht heeft Jezus 
en Maria te beschermen. 
Hij is hun belangrijkste 
‘beschermer’. “Inderdaad, 
Jezus en Maria, zijn Moeder, 
zijn de kostbaarste schat van 
ons geloof” (Patris corde, 5) 
(1) en die schat wordt door 
Jozef beschermd.
In de verlossingsgeschiedenis 
kan de Zoon niet gescheiden 
worden van de Moeder, van 
haar die op de pelgrimstocht 
van het geloof is voorgegaan 
en de vereniging met haar 
Zoon (…) standvastig heeft 
volgehouden tot onder het 
kruis (Lumen Gentium, 58), 
zoals het Tweede Vaticaans 
Concilie ons in herinnering 
brengt.

Beschermer van de Kerk
Jezus, Maria en Jozef zijn in 
zekere zin de meest originele 
kern van de Kerk. Jezus is 
Mens en God, Maria, de eerste 
leerlinge, is de Moeder en 
Jozef, de beschermer. En ook 
wij “zouden altijd moeten 
overwegen of wij ook Jezus 
en Maria beschermen, 
want op een mysterieuze 
manier zijn zij ook aan onze 
verantwoordelijkheid, zorg 
en bewaring toevertrouwd” 

(Patris corde, 5). Dit is een 
mooie eigenschap van 
de christelijke roeping: 
beschermen. Het leven 
beschermen, de menselijke 
ontwikkeling beschermen, de 
menselijke geest beschermen, 
het menselijke hart 
beschermen, de menselijke 
arbeid beschermen. Een 
christen is zoals de Heilige 
Jozef: men moet beschermen.

Christen zijn is niet 
alleen het geloof 

aanvaarden, het geloof 
belijden, maar het leven 
beschermen, het eigen 
leven, het leven van 

anderen, het leven van de 
Kerk.

De Zoon van de Allerhoogste 
is in de wereld gekomen 
in een toestand van grote 
kwetsbaarheid. Zo is Jezus 
geboren: kwetsbaar, zwak. 
Hij heeft gewild dat Hij 
beschermd moest worden, 
beschermd en verzorgd. God 
heeft op Jozef vertrouwd, 
zoals ook Maria deed, die in 
hem een echtgenoot heeft 
gevonden die haar heeft 
bemind en geëerbiedigd. 

In deze zin kan de Heilige 
Jozef niet anders zijn dan de 
Beschermer van de Kerk, want 
de Kerk is de voortzetting van 
het Lichaam van Christus 
in de geschiedenis, net 
zoals Maria’s moederschap 
wordt weerspiegeld in het 
moederschap van de Kerk. 
In zijn voortdurend waken 
over de Kerk beschermt Jozef 
nog steeds ‘het Kind en Zijn 
moeder’, en ook wij, door onze 
liefde voor de Kerk, houden 
nog steeds van ‘het Kind en 
Zijn moeder’ (ibid.).

Beschermer van mensen in 
nood
Dat Kind is Hij die zal zeggen 
al wat gij gedaan hebt voor 
een dezer geringsten van 
mijn broeders hebt gij voor Mij 
gedaan (Mt 25,40). Daarom 
is elke mens die honger en 
dorst heeft, elke vreemdeling, 
elke migrant, elke mens 
zonder kleding, elke zieke, 
elke gevangene, het Kind dat 
Jozef beschermt.

Wij worden uitgenodigd 
deze mensen, onze 

broeders en zusters, te 
beschermen zoals Jozef 

heeft gedaan.

Daarom wordt hij aanroepen 
als de beschermer van 
de noodlijdenden, de 
ballingen, de bedroefden 
en ook de stervenden – 
vorige woensdag hebben 
we het daarover gehad. 
Van Jozef moeten we ook 
leren volgende goederen te 
“beschermen”: het Kind en 
zijn moeder beminnen, de 
sacramenten en het volk van 
God liefhebben, de armen 
en onze parochie beminnen. 
Elk van deze werkelijkheden 
is steeds ‘het Kind en zijn 
moeder’ (cf. Patris corde, 5). 
We moeten bescherming 
bieden want op die wijze 
beschermen we Jezus, zoals 
Jozef heeft gedaan.

De Kerk beminnen
Het is vandaag gemeen-
goed kritiek te leveren op 
de Kerk, haar onsamen-
hangendheden – en dat zijn 
er vele – te beklemtonen, de 
zonden te onderlijnen, dat zijn 
in werkelijkheid ons gebrek 
aan coherentie, onze zonden 
want van altijd is de Kerk een 
volk van zondaars die de 
barhartigheid van God leren 
kennen.

Laten we ons de vraag 
stellen, diep in het hart, 

of we van de Kerk 
houden zoals ze is, het 
volk van God op weg, 
met veel beperktheden 
maar met een groot 
verlangen om God te 

dienen en te beminnen.
Immers, alleen de liefde 
stelt ons in staat voluit de 
waarheid te zeggen, op 
onpartijdige wijze. Te zeggen 
wat niet kan, maar ook het 
goede en de heiligheid die 
in de Kerk aanwezig zijn te 
erkennen, uitgaande precies 
van Jezus en van Maria. 
De Kerk beminnen, de Kerk 
beschermen dat is: op weg 
gaan met de Kerk. Maar de 
Kerk is niet dat groepje rond 
de pastoor dat alles regelt. 
Neen.

De Kerk dat zijn wij 
allen, iedereen. Op weg. 

De een beschermt de 
ander, elkaar wederkerig 

beschermen.

Sint-Jozef,
patroon van de Kerk.

Catechesereeks over Sint-Jozef als steun en gids 
Algemene audiëntie 16 februari 2022

Vertaling uit het Italiaans: Marcel De Pauw msc



Wat ons dadelijk opvalt wanneer we door de 
zusters worden verwelkomd in het klooster is het 
zonlicht dat overal door de vele grote vensters 
naar binnen valt. Wanneer we door de Poolse 
zuster Katarzyna van de spreekkamer naar 
de living worden gebracht krijgen we al snel 
een thuisgevoel. De voornaamste opdracht 
van deze gemeenschap is de zorg voor de 
oudere zusters. De gemeenschap bestaat uit 
negen zusters waarvan er zes hoogbejaard 
zijn. De oudste zuster is 103 jaar, de jongste is 
nog geen vijftig. “Wij zijn hier samen”, vertelt 
ons zuster Katarzyna, “zodat iedereen zich 
goed kan voelen. Iedereen die naar hier komt 
mag onmiddellijk aanvoelen: hier woont God. 
Wij bidden voor alle mensen en de mensen 
die naar hier komen en ons een intentie 
toevertrouwen kunnen rekenen op ons gebed.” 
De zusters leven in gemeenschap vanuit de 
kracht van de dagelijkse eucharistieviering 
in de kloosterkapel. Het is voor hen het 
hoogtepunt van de dag. Wat ze ontvangen in 
de eucharistie willen ze uitdelen aan de mensen 
die ze ontmoeten. Al vlug komt zuster Catherine, 
die uit Congo afkomstig is, bij ons zitten. Ze 
is verpleegster van opleiding en volgt enkele 

malen per week les in Leuven om Nederlands te 
leren. Driemaal per week gaat ze naar Jodoigne 
om een familie te ondersteunen die zorg nodig 
heeft.

Woorden wekken, voorbeelden trekken
De roeping van zuster Catherine is gegroeid 
door te kijken naar de zusters. Zuster Catherine 
vertelt: “Ik ben geboren in Congo. Mijn moeder is 
gestorven bij de bevalling. Ik werd opgevangen 
in het weeshuis van de zusters. Telkens wanneer 
er een kind ziek was bleef er een zuster waken, 
soms de hele nacht. Later wil ik worden zoals 
die zuster, kwam er in mij op. Op elfjarige leeftijd 
kwam ik voor het eerst naar België. Omdat er 
twee families verlangden mij te adopteren en 
ze mij moeilijk in twee konden delen werd er 
besloten dat ik zou terugkeren naar Congo om 
te studeren. Daarna kon ik zelf beslissen. Na 
mijn studie ben ik naar België teruggekeerd. Ik 
vertelde de generale overste dat ik verlangde 
zuster te worden om te gaan werken in het 
weeshuis. De zuster begon te lachen en zei dat 
ik, nu er zoveel mogelijkheden voor mij open 
lagen, toch geen zuster zou willen worden. 
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Dit is een mooie vraag: wanneer ik een 
probleem met iemand heb, tracht ik die dan 
te beschermen of onmiddellijk te veroordelen? 
Kwaad te spreken over die persoon, hem/haar 
te vernietigen? We moeten beschermen, altijd 
beschermen!

Voorspraak
Geliefde broeders en zusters, ik spoor jullie 
aan de voorspraak van de Heilige Jozef af te 
smeken precies op de moeilijkste ogenblikken 
in jullie leven en in dat van jullie gemeenschap. 

Waar onze vergissingen aanstootgevend 
worden, vragen we de Heilige Jozef ons de 
moed te schenken de waarheid te doen, 
vergiffenis te vragen en nederig opnieuw te 
beginnen. Waar vervolging verhindert dat 
het Evangelie wordt verkondigd, vragen we 
de Heilige Jozef de kracht en het geduld om 
machtsmisbruik en lijden te verdragen uit 
liefde voor het Evangelie. Waar materiële en 
menselijke middelen schaars zijn en ons de 
ervaring van armoede geven, zeker wanneer 
we geroepen zijn bescherming te bieden aan 
de laatsten, de machtelozen, de wezen, de 
zieken, de uitgeslotenen uit de samenleving, 
laat ons dan de Heilige Jozef bidden dat 
hij voor ons Voorzienigheid zou zijn. Zoveel 
heiligen hebben zich tot hem gewend!
Vele mensen hebben in de geschiedenis van 
de Kerk in de Heilige Jozef een patroon, een 
beschermer, een vader gevonden!

Gebed
Laat ons hun voorbeeld navolgen en daarom 
bidden we vandaag samen. We bidden tot 
de Heilige Jozef met het gebed dat ik aan het 
slot van de brief Patris corde heb gegeven om 
aan hem onze bedoelingen en, op bijzondere 
wijze, de lijdende en beproefde Kerk toe te 
vertrouwen. Jullie hebben nu in verschillende 
talen, in vier denk ik, het gebed in handen en 
ik denk dat het ook op het scherm komt, zodat 
we samen, ieder in de eigen taal, tot de Heilige 
Jozef kunnen bidden:

Wees gegroet, 

DE GEBEDSINTENTIE VAN DE 
HEILIGE VADER

TOEVERTROUWD AAN 
ZIJN WERELDWIJDE 

GEBEDSNETWERK 

MEI
Voor kerkelijke bewegingen en 
groepen. 
Laten we bidden dat kerkelijke 
bewegingen en groepen iedere 
dag opnieuw hun evangeliserende 
missie mogen herontdekken, 
en hun eigen charisma’s in dienst 
stellen van de noden van de 
wereld.

bewaker van de Verlosser,
echtgenoot

 van de Heilige Maagd Maria.
Aan jou vertrouwde God 

zijn enige Zoon toe,
in jou stelde Maria haar vertrouwen;
met jou is Christus mens geworden.

Gezegende Jozef, 
toon je ook voor ons een vader,

en leid ons op de weg van het leven.
Verkrijg voor ons genade, 
barmhartigheid en moed,

en verdedig ons tegen elk kwaad. 
Amen.

De zusters Passionisten wonen ondertussen reeds vijftien jaar in het nieuwe klooster, te midden 
van het nieuwbouwproject ‘Park Passionisten’. Het oude klooster was tot in de jaren negentig 
ook een woon- en zorgcentrum. Het gebouw voldeed niet meer aan de huidige woon- en 
veiligheidsnormen. Daarom werd de site van verschillende hectare volledig opnieuw ingericht 
en kreeg het de naam ‘Park Passionisten’. Naast het nieuwe klooster waar we vandaag te gast 
zijn, biedt het nieuwbouwproject ruimte aan 49 assistentiewoningen, een woonzorgcentrum 
met zestig bedden, een dienstencentrum en nog meer dan honderd sociale woningen en 
appartementen. De zusters van de gemeenschap hebben verschillende nationaliteiten. Naast 
de drie Belgische zusters bestaat de gemeenschap nog uit twee Poolse zusters, één Congolese, 
één Franse en een zuster afkomstig uit Brazilië. 

Op Op 
kloosterklooster
bezoekbezoek

Zusters Passionisten
Joris Abts
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Ik verzette mij en zei dat ik echt zuster wilde 
worden, dat ik het graag wilde proberen. Men 
zag mij op dat moment meer als kind van de 
gemeenschap dan als toekomstige zuster. Na 
twee jaar ben ik naar Italië vertrokken voor het 
postulaat en het noviciaat. Tijdens de vakanties 
kwam ik terug naar België. Daarna heb ik een 
tijdje in Italië gewerkt als verpleegster. Vanuit 
Italië ben ik voor elf jaar uitgezonden naar 
Ivoorkust, nadien naar Togo en Burkina Faso. Ik 
ben ook voor twee jaar teruggekeerd naar het 
huis in Congo. Na mijn vertrek bleef ik betrokken 
met deze missiepost voor de bouw van de 
weeshuizen, de scholen en het ziekenhuis van de 
zusters. Daarna ben ik naar Italië teruggekeerd 
en van daaruit ben ik naar België gekomen. 
Ondertussen ben ik vier jaar in Tienen.”

In de missielanden heeft de congregatie centra 
voor de opvang van straatkinderen. “Onze eerste 
missie is de opvoeding en de heropvoeding”, 
vertelt zuster Catherine ons. De zusters werken 
ook met jonge meisjes vanuit de prostitutie. In 
Europa heeft de congregatie een huis in Italië 
waar zusters meisjes opvangen en met hen 
samenleven om hen aan te moedigen om een 
beroep te leren zodat ze hun leven zelf in handen 
kunnen nemen. In Afrika werken de zusters in 
gezondheidscentra, scholen en weeshuizen 
waar achtergelaten kinderen een beroep wordt 
aangeleerd. Ze hebben huizen in Congo, Togo, 
Ivoorkust, Tanzania, Kenia, Nigeria en Burkina 
Faso. De congregatie heeft ook huizen in Azië, 
in de Filippijnen en Indonesië. Ook in Brazilië 
en Cuba. In 2017 heeft de congregatie haar 
tweehonderdste verjaardag gevierd.

De H. Paulus van het Kruis
De heilige Paulus van het Kruis stichtte in 1720 
de congregatie van de Passionisten. De eerste 
passionisten legden zich toe op de prediking 
onder de armen in Italië. Paus Clemens 
XII verleende hun de titel van ‘apostolisch 
missionaris’, dat betekende dat zij in diens naam 
het evangelie verkondigden. In 1771 stichtte 
de H. Paulus van het Kruis de vrouwelijke en 
zuiver contemplatieve tak van de congregatie. 
Centraal in zijn spiritualiteit staat de overweging 
van ‘de passie, het lijden van Christus’. De 
bezinning op het lijden van Christus brengt 
hem tot diep medelijden met de mensen die in 
ellendige omstandigheden verkeren.

Maria Magdalena Frescobaldi Capponi
In het begin van de negentiende eeuw was 
er een adellijke dame, Maria Magdalena 
Frescobaldi Capponi, die tijdens haar bezoeken 
aan de vrouwen in het ziekenhuis van Florence 
had gemerkt dat de meisjes, die er verzorgd 
werden na een leven op straat als prostituee, 
naast hun lichamelijke zorg ook geestelijke 
zorg nodig hadden. Ze stichtte een tehuis 
waar ex-prostituees werden opgevangen en 
de kans kregen een nieuw leven te beginnen 
vanuit de kracht van Gods barmhartigheid. 
Een aantal van deze meisjes zijn de eerste 
zusters passionisten geworden. Daarna zijn er 
ook meisjes uit de betere families bijgekomen. 
Het was het verlangen van de stichteres dat 
ze samenleefden als in een gezin waar men 
zich kan thuis voelen. Ook vandaag zijn er nog 
huizen waar meisjes vanuit de prostitutie een 
nieuwe thuis vinden en volledig opgenomen 
worden in de gemeenschap van de zusters als 
in een familie. Zuster Catherine heeft in Afrika in 
een dergelijk huis gewerkt: “Dit werk vraagt de 
omkadering van een grote equipe. Het vraagt 
veel van iedereen, maar als er één van de 
meisjes het huis verlaat in haar trouwjurk is er 
ook grote vreugde.” Vanuit dit eerste werk heeft 
de opdracht van de zusters zich verruimd naar 
de opvoeding en het apostolaat in de scholen.

Moeder Martha Vandeputte
Veel later, in 1927, stichtte Martha Vandeputte 
te Wezembeek-Oppem eveneens een actieve 
congregatie van zusters Passionisten. Ze had 
hiertoe een speciale roeping ontvangen. God 
riep haar om de passie van de Heer te beleven. 
Gedurende gans haar leven zal zij overste 
blijven. In 1932 verhuisde de jonge congregatie 
naar Tienen waar een groot klooster werd 
gebouwd. Twee jaar later vertrokken de eerste 
zusters naar Congo waar er verschillende 
missiehuizen werden gesticht. Moeder Martha 
was bij het Tiense volk bekend om haar 
behulpzaamheid, haar luisterend oor en goede 
raad. In haar werkkamer bracht ze vele uur door 
aan de telefoon. Haar mystieke verbondenheid 
met het lijden van Christus bleef tijdens haar 
leven zelfs verborgen voor de meeste van haar 
medezusters. Ze overleed op 17 september 1967 
en werd begraven in de kloostertuin. In het kader 
van het zaligverklaringsproces werd Moeder 
Martha ontgraven op 5 juni 2012. Zij kreeg een 

nieuwe rustplaats in de crypte van 
het pas gebouwde kloostergebouw 
van de zusters Passionisten. Iedere 
maand wordt in de kloosterkapel een 
speciale eucharistie opgedragen 
voor de zaligverklaring van Moeder 
Martha. De mis wordt bijgewoond 
door mensen die op haar voorspraak 
een gebedsverhoring hebben 
verkregen. Zuster Angele getuigt 
van een speciale gebedsverhoring: 
“Kort na de dood van Moeder 
Martha bad ik opdat mijn broer en 
mijn schoonzus een kindje zouden 
mogen verwachten. Mijn gebed werd 
dubbel verhoord. Kort daarop kwam 
ik mijn zus tegen op de trein. Ook 
zij kon geen kinderen krijgen maar 
kondigde heel blij aan dat ze zwanger was. De 
gebedsverhoringen kort na het overlijden van 
Moeder Martha waren zeer opvallend.” 

Zuster Angele is op zeer jonge leeftijd 
ingetreden bij de zusters Passionisten in het 
huis te Tienen. Ze vertelt: “Lange tijd was mijn 
plaats in de keuken, in de grote groentetuin of 
deed ik verstelwerk. Nadien ben ik ook in een 
ander huis geweest, in Jauches, niet zo ver van 
Tienen in Waals-Brabant. Ik werkte er met een 
medezuster in de parochie. Ik verlangde ernaar 
om naar de missies te vertrekken. Uiteindelijk 
heb ik slechts drie jaar in de missies gewerkt. 
Ook in Tienen ben ik actief geweest in de 
parochie. Ik heb er vele jaren het kinderkoor 
geleid in de H. Hartkerk vlakbij het klooster. 
Zuster Angele heeft Moeder Martha goed 
gekend. Ze was bij haar op het moment van 
haar overlijden. Na haar dood heeft ze tien jaar 
lang haar geschriften verzameld, bestudeerd 
en uitgetypt voor het proces van haar 
zaligverklaring.

Italië
Na het Tweede Vaticaans Concilie werd aan 
Moeder Martha gevraagd omwille van het 
terugvallen van het aantal roepingen aan te 
sluiten bij een andere congregatie. Er werd 
gezocht naar een congregatie met eenzelfde 
spiritualiteit. Er werden contacten gelegd met 
de Italiaanse Zusters Passionisten gesticht door 
Maria Magdalena Frescobaldi. Kort na de dood 
van Moeder Martha werd de toelating gegeven 
vanuit het bisdom voor de fusie. 
De congregatie is momenteel opgedeeld in 
provincies. Zo zijn er bijvoorbeeld drie provincies 
in Brazilië en twee provincies in Italië. In de 
Congolese provincie zijn er zo’n tweehonderd 
zusters. Door de vermindering van de roepingen 
in Europa heeft men gekozen om internationale 
gemeenschappen te vormen met zusters uit 
verschillende provincies om overal de mensen 

die geconfronteerd worden met lijden nabij te 
kunnen zijn.

De fusie is voor zuster Katarzyna een uitnodiging 
om als zuster Passionist geen specifieke 
stichteres te volgen, maar de bruidegom Jezus 
Christus. In de personen die lijden of in nood 
zijn beleven de zusters de passie van Christus. 
“In de persoon die mijn hulp vraagt kan ik het 
gezicht herkennen van de lijdende Christus”, 
getuigt zuster Catherine. Vanuit het licht dat 
uitgaat van de lijdende Christus kunnen de 
zusters hoop en nieuw leven brengen voor 
de lijdende mensen die ze ontmoeten. “Vaak 
wil men het lijden uit de weg gaan, maar het 
lijden maakt deel uit van het leven”, benadrukt 
ons zuster Katarzyna. “Een kleine baby zal de 
geboorte als pijnlijk ervaren. Het zal nog alles 
moeten ontdekken. Ook de dood kan ons 
angstig maken omdat we niet weten wat ons 
te wachten staat. Wij willen naast de mensen 
staan om hen met ons leven te zeggen dat alles 
wat wij ontvangen niet onze eigen verdienste is 
maar een gave van de Hemelse Vader die ons 
op een heel bijzondere manier bemint.”

Te arm voor het klooster
“Als ik zestien jaar oud was”, vertelt zuster 
Karzyna, “leerde ik voor het eerst de zusters 
Passionisten kennen tijdens een jongerenkamp. 
Op dat moment dacht ik er nog niet aan om 
zuster te worden. Een jaar nadien ging ik terug 
mee op kamp. Een zuster vroeg mij of ik ook 
zuster wilde worden. Ik zei dat ik graag Jezus 
wilde volgen maar dat ik daarvoor te arm was. 
Mijn vader was drie jaar daarvoor gestorven 
en ik was alleen met mijn moeder, mijn twee 
broers en mijn zus. Ik dacht dat je rijk moest 
zijn om naar het klooster te kunnen gaan. 
Maar de zuster stelde me gerust en zei dat je 
enkel bereid moest zijn Jezus te volgen met 
heel je hart. Omdat ik nog geen achttien jaar 
was moest mijn moeder mij de toestemming 
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geven om in te treden. Mijn 
moeder vroeg me daarom of 
ik niet beter zou wachten tot 
ik achttien jaar werd. Ik dacht 
toen, Petrus is ook onmiddellijk 
de Heer gevolgd. Ik mag niet 
wachten. Mijn moeder heeft 
toen gebeden en daarna 
het document ondertekent 
waarmee ze mij aan de zorg van 
de zusters heeft toevertrouwd. 
Zo werd mijn roeping ook een 
stukje haar roeping om mij 
te laten gaan. Een week later 
ben ik ingetreden. Eenmaal vertrokken 
voor mijn noviciaat in Italië zou ik 
haar pas na drie jaar terugzien. Ik ben 
heel gelukkig dat ik de opdracht mag 
vervullen om de liefde van God in de 
wereld te brengen. Ik voel dat God mij 
overlaadt met zijn liefde. Ik ben klein en 
ik ben een zondaar. Maar God houdt 
van mij zoals ik ben. Daarvan wil ik ook 
getuigen dat God van ons houdt zonder 
dat wij hiervoor iets hebben gedaan, 
enkel omdat wij zijn kinderen zijn. Ik ben 
blij dat God een kleine persoon zoals ik 
heeft gekozen om zijn boodschap in de 
wereld te brengen.”

Internationale gemeenschap
Zuster Antoinette is afkomstig uit 
Frankrijk. Ze trad op vijfentwintigjarige 
leeftijd in bij de zusters Passionisten 
in Mamers, niet ver van Le Mans, dat 
bekend staat omwille van het grote 
autosportevenement ‘de 24 uren van 
Le mans’, dat er ieder jaar doorgaat. 
Ze kwam vaak op vakantie naar het 
klooster van de zusters Passionisten in 
Tienen. Vijf jaar geleden werd het huis 
waar ze woonde gesloten en verhuisde 
ze naar Tienen. 
“Ik heb gewerkt als sociaal werker 
voor families in moeilijkheden. Ik hielp 
de grote families bij het huishouden 
tijdens de periode voor of na de 
bevalling. Ik ondersteunde de families 
waar de moeder ziek was of families 
die in armoede leefden of niet in 
staat om een huishouden te leiden. 
Ik zorgde er voor de kinderen. Zeven 
jaar heb ik ook op de pastorale 
dienst van een ziekenhuis gewerkt. Ik 
bezocht de zieken en begeleidde de 
stervenden in hun laatste levensfase. 
Een keer per week kwam er een 
priester voor het sacrament van de 
verzoening of het ziekensacrament 

toe te dienen aan de mensen die ik 
geestelijke ondersteuning gaf. Mensen 
werden in die tijd voor langere tijd 
in het ziekenhuis opgenomen. Het 
ziekensacrament werd toen ook pas 
op het sterfbed toegediend. Ik heb 
heel veel van dit werk gehouden. Het 
was een sterk apostolaat. Nadien heb 
ik nog vaak bezoeken gebracht bij 
oude en zieke mensen uit de buurt. In 
de gemeenschap zorgde ik voor de 
keuken.”

Ook al zijn de jonge medezusters heel 
attent, toch was de verhuis naar Tienen 
voor zuster Antoinette niet gemakkelijk, 
vertrouwde ze ons toe. Ze spreekt enkel 
Frans. Door de verhuis, maar ook door 
de ouderdom zijn er heel wat contacten 
met vrienden weggevallen. Als men 
negentig jaar is zijn velen van hen ook 
reeds overleden. 

De zusters bidden ’s morgens ieder 
in zijn eigen taal. Ze zijn samen in 
gebed tijdens de eucharistie, voor het 
rozenkransgebed, de eucharistische 
aanbidding en de vespers. Bij 
een lekkere tas koffie liet zuster 
Katarzyna ons het fotoalbum van de 
gemeenschap inkijken. Een tekening 
met de wereldkaart toont waar de 
zusters van de congregatie overal 
ter wereld werkzaam zijn. Tijdens 
een korte rondleiding brachten we 
een bezoek aan de kloosterkapel en 
de crypte met het graf van Moeder 
Marta. In een speciale ruimte naast 
de grafkapel werd haar sterfkamer 
nagebouwd. Alvorens terug naar de 
studio’s te vertrekken konden we enige 
ogenblikken bidden bij het graf van 
Moeder Martha. De kloosterkapel is voor 
iedereen toegankelijk. Je hoeft gewoon 
even bij de zusters aan te bellen.
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Iedere Iedere 
donderdag donderdag 

om 20u30om 20u30 
met heruitzending 

op vrijdag om 10u30 
en op zondag 

om 8u50

Deze keer brengt de pelgrim ons naar het Oosten 
van het land. Zo gaat het naar de oudste en eerste 
stad van België in het jongste Belgische bisdom. 

Tongeren! 
We ontdekken samen deze historische plaats waar, in het 
kielzog van de Romeinen, het christendom in onze streken 
binnenkwam. We leren er meer over de Gasthuiskapel en 
de 7-jaarlijkse Kroningsfeesten waar de Tongenaren naar 
uitkijken. Bezichtig samen met ons de archeologische 
site en de fabuleuze kerkschat in het Teseum alvorens, 
begeleid door een échte Suisse, de Basiliek van Onze 
Lieve Vrouw te bezoeken. 

Onze voettocht brengt ons van het oude Begijnhof langs 
de resten van een heus Romeinse aquaduct naar het 
Haspengouwse landschap met het charmante Kasteel 
van Betho. De Pliniusbron voert ons naar de site waar 
ooit een grote Romeinse tempel stond en we eindigen bij 
niemand minder dan Ambiorix op de Grote Markt.

1. 2. 3.

5. 6. 7.

9.

10.

Scan me
13. 14.

4.

8.

11.

1. Gasthuiskapel 2. gasthuiskapel 3. 
Teseum - GalloRomeinse gesp 4. Teseum 
- Kerkschat van Tongeren 5. Teseum - 
Pandgang 6. Teseum - Binnentuin 7. Beeld 
van Onze-LIeve-Vrouw van Tongeren 8. 
Basiliek 9. Permanente aanbidding 10. 
Begijnhofmuseum 11. Begijnhofmuseum 12. 
Kasteel van Betho 13. Teseum - Jezusbeeld 
14. Romeinse stadsmuur 2de eeuw 15. 
Haspengouws landschap

12.

15.

Kevin Colle



Heilige Athanasius 
van Alexandrië, 
kerkvader tegen de wereld 

† 2 mei 373

Het jaar waarin de Romeinse keizer Diocletianus 
zeilde naar Egypte om de belangrijke havenstad 
Alexandrië te heroveren op een rebellenleider 
die er al een jaar heerste als vorst, kwam daar 
niet ver vandaan, in de Nijldata, een jongen ter 
wereld met de naam Athanasios, wat onsterfelijk 
betekent. De keizer, christenhater, vaardigde de 
laatste, grootste en bloedigste vervolging uit 
tegen de navolgers van Christus in het hele rijk. 
De jongen, zou uitgroeien tot een geloofsvader 
die Gods kudde behoedde, in het bijzonder van 
de wolven in schaapsvacht. 
Alexandrië bloeide in de tijd van Athanasius als 
de grootste haven van de hele Middellandse 
Zee, voor Rome, Constantinopel, Antiochië of 
Marseille. Volgens Rufinus zijn overlevering 
speelde de jonge Athanasius graag op het strand 
van de kosmopolitische stad. Terwijl bisschop 
Alexander bij een raam stond, zag hij jongens 
beneden op de kust spelen die het sacrament 
van het doopsel nabootsten. Hij liet de kinderen 
halen en ontdekte dat een van de jongens, 
Athanasius, als bisschop had opgetreden. 
Nadat hij Athanasius had ondervraagd, deelde 
bisschop Alexander hem mee dat de dopen 
echt waren, omdat zowel de vorm als de inhoud 
van het sacrament waren uitgevoerd door het 
reciteren van de juiste woorden en het toedienen 
van water, en dat hij dit niet mocht blijven 
doen omdat de gedoopten niet naar behoren 
catechese hadden ontvangen. Hij nodigde 
Athanasius en zijn speelkameraden uit om zich 
voor te bereiden op een geestelijke loopbaan.
Dat gebeurde ook bij Athanasius, die kwam 
uit een Grieks-Egyptische familie uit de hoge 
middenklasse. Zijn genoten opleiding was 
uitstekend, maar haast volledig los van het geloof. 
De beroemde school van Alexandrië, bekend 
om hun allegorische exegese,  was vervallen tot 
een haast volledig seculier instituut. Athanasius 
werkte als secretaris voor de aartsbisschop en 
vergezelde hem, diaken geworden, ook naar 
het eerste concilie van Nicea met als centrale 
punt dat de Zoon “één in wezen (is) met de 
Vader”. In diezelfde tijd zou de Alexandrijn een 
levensbeschrijving hebben opgesteld van de 

heilige Antonius-Abt. De grote interesse voor 
deze heilige, die in de woestijn aan de basis lag 
het kloosterlijk leven, duidt bij de diaken op een 
liefde voor deze roeping. 
Eens het levenseinde naderde van de bisschop, 
wat voor vrede had gezorgd na de massieve 
christenvervolging, kwam er binnenkerkelijke 
onrust. Met lede ogen zagen sommigen aan 
dat Athanasius de waarschijnlijke opvolger 
zou zijn op de stoel van de heilige Marcus de 
evangelist. Sinds hij diaken was geworden, 
hadden theologen als Arius zich tegen hem 
laten gelden. Presbyter Arius benadrukte zo sterk 
de menselijkheid van Jezus, dat de Christus niet 
één in wezen kon zijn met de Vader. Ondanks 
de inspanningen en discussies van Arius en de 
zijnen kozen ze Athanasius als hun bisschop. 
Patriarch Athanasius bracht een kleine twintig 
jaar door in vijf periodes van verbanning op 
bevel van vier verschillende Romeinse keizers, 
nog afgezien van ongeveer zes incidenten 
waarbij Athanasius Alexandrië ontvluchtte om te 
ontsnappen aan mensen die hem van het leven 
wilden beroven. De woestijnvader Pachomius 
zou de patriarch in ballingschap hebben 
ondersteund. 
Na zijn terugkeer naar Alexandrië besteedde 
Athanasius zijn laatste jaren aan het herstellen 
van alle schade die tijdens de eerdere jaren 
van geweld, onenigheid en ballingschap was 
aangericht. Hij ging ongestoord verder met 
schrijven en preken, en benadrukte opnieuw 
de visie op de Menswording die in Nicea was 
vastgelegd. Op 2 mei 373, nadat hij Petrus II, een 
van zijn presbyters tot zijn opvolger had gewijd, 
stierf Athanasius vredig in zijn eigen bed, omringd 
door zijn geestelijken en trouwe aanhangers.
Hij is een van de vier oosterse kerkleraren samen 
met de heiligen Johannes Chrysostomos, 
Basilius en Gregorius van Nazianze. 
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Michaël Rodenbach

De leeswijzer
herbeluister alle voorbije afleveringen op:

www.radiomaria.be/de-leeswijzer

Onderstaande boeken werden in de voorbije uitzendingen 
aan de luisteraars voorgesteld.

Geloven maakt 
anders
“Spiritualiteit heeft 
drie krachtlijnen: ont
moeting, ordening en 
omvorming. Aan dit boek 
ligt de overtuiging ten 
grondslag dat ons leven 
een zoektocht is en dat 
het christelijke geloof, in 
verbondenheid met de 
katholieke Kerk, daarbij 
een oriëntatie biedt welke 
beantwoordt aan een 
diepmenselijk verlangen 
en daarom ook een 
wezenlijke bijdrage levert 
aan een harmonisch 
menselijk leven.”

mgr. Joris Schröder

Titel: Geloven maakt 
anders. Katholieke 
spiritualiteit vandaag.
Auteur: Mgr. Joris Schröder
Kostprijs: € 13,50
Uitgeverij: Betsaida
ISBN: 9789493207295

Veldkapellen 
rond de torens 
van Bree
“Tijdens mijn zoektocht 
naar de kapellen 
van Bree, naar hun 
voorgeschiedenis, 
verhalen en anekdotes 
mocht ik de liefde voor 
Moeder Maria ervaren 
bij velen onder ons. Er 
worden heel wat kaarsjes 
aangestoken bij Maria. 
Er wordt veel gebeden, 
om hulp gevraagd 
en troost gezocht. De 
coronapandemie heeft 
ertoe bijgedragen dat 
mensen de nodige kracht 
en moed blijven vinden 
om te herbronnen of hun 
geloof te versterken.

Mogen we dromen 
dat de veldkapellen 
erfgoed blijven.”

Francine Drijkoningen

Titel: Veldkapellen rond 
de torens van Bree. 
Kapellen vertellen... 
verhalen stralen.
Auteur: Francine 
Drijkoningen
Kostprijs: € 35
Uitgeverij: In eigen beheer
Info: info@radiomaria.be

Altijd onderweg 
en nooit alleen
Journalist Xavier Lenaers 
leent zijn pen om het 
levensverhaal van Berthy 
Hauben op te tekenen, 
de pelgrim van Lourdes. 
Ontdek in dit boek hoe 
deze bijzondere man 
drie dromen in zijn leven 
heeft verwezenlijkt. Een 
voetpelgrimstocht naar 
zijn ‘grote liefde’, Onze-
Lieve-Vrouw van Lourdes, 
de bouw van een kapel 
aan haar toegewijd en 
de publicatie van zijn 
boek. Dit boek werd in 
eigen beheer uitgebracht 
en de opbrengst gaat 
integraal naar ‘Kom 
op tegen Kanker’.

Titel: Altijd onderweg 
en nooit alleen. te voet 
naar Lourdes. Dagboek 
van een pelgrim.
Kostprijs: € 15
Uitgeverij: In eigen beheer
Info: info@radiomaria.be
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Vrijwilligers voor de promotie 
bij Radio Maria Perú! 
Speciaal bezoek bij Radio. 

Maria Kenya in de studio’s 
van het substation in 
Nairobi.

16

Nieuws 
uit de ‘Wereldfamilie’ van Radio Maria

Marianne Hubin

Radio Maria Uganda bereidt zich voor op de wereldwijde Mariathon.

Radio Maria Canada
Radio Maria Canada en ‘Young Rosary Prayer Warriors 
of Canada’ (jonge gebed strijders van de Rozenkrans) 
presenteren een Mariaal project dat binnenkort van 
start gaat op Radio Maria Canada. Dank aan onze 
Heilige Moeder Maria, Jezus Christus en God voor 
deze prachtige projecten en mogelijkheden om een 
gemeenschap van hoop, liefde en vrede te creëren.

Radio Maria Oostenrijk
“Zelfs een heel klein liedje kan veel duisternis verlichten” 
(Franciscus van Assisi)
Omdat muziek ons zo raakt en we er graag op allerlei 
momenten naar luisteren, zijn er ook mooie liedjes op 
onze radio en vooral verschillende muziekprogramma’s 
bij Radio Maria Oostenrijk.

Radio Mariam
De voorzitter van de Wereldfamilie, Vittorio Viccardi, 
heeft de studio’s van Radio Mariam in Rome bezicht. 
Vanuit deze studio’s wordt er via internet uitgezonden 
in het Arabisch (Radio Mariam) en Radio Maria in de 
Mandarijnse taal.

LUISTERAARS 
AAN HET WOORD

Afgelopen zaterdag 21 januari, 
op de terugweg van Moerzeke. 
We hadden zoals vaker de 
grafkapel van onze geliefde 
Edward Poppe bezocht. Radio 
Maria België ging aan voor de 
lange autorit. Op een bepaald 
moment draait u “Thank you” 
van Honor Hunter. Kippenvel, 
ontroering bij mijn echtgenote 
en bij mij. Ik dacht: dit is mijn 
leven!
Sinds die dag klinkt het nummer 
elke dag een keer in ons huis, 
als een gebed. Het zorgde 
voor een doorbraak in mijn 
hart, dankbaarheid voor die 
onverdiende en onvoorstelbare 
onvoorwaardelijke grote Liefde 
van God die Liefde is!
Heel veel dank voor dit 
geschenk op uw zender!

 Erik

Interessante uiteenzettingen, 
die zowel raken aan de 
fundamenten van ons christelijk 
geloof, als aan de diepe 
vragen die een mens zich moet 
stellen. Bovendien gekruid met 
voorvalletjes en feitjes uit het 
dagelijkse leven. Dank u wel 
hiervoor.

Reactie op de webpagina 
van Radio Maria bij een uitzending 

van ‘Catechismus’  

Veel dank voor het deskundig en 
gepassioneerd maken van al de 
mooie interessante afleveringen 
van ‘Pelgrim in eigen land’!

Dirk

Het is aandoenlijk te horen in 
welke omstandigheden Radio 
Maria in sommige landen 
werkzaam is. Radio Maria over 
de hele wereld heeft zeker ons 
aller gebed nodig.

Een luisteraar uit Vilvoorde

Leerlingen op bezoek bij Radio Maria Malta.

Uitzending van een Heilige Mis bij Radio Maria Costa Rica.

Promotie momenten voor Radio Maria Angola in de parochie 
van de Verrezen Heer in het bisdom van Viana.

Enkele zusters die 
meewerken bij Radio Maria 
in Togo.

Radio Maria Letland 
gaat verschillende 
gemeenschappen 
bezoeken om de radio meer 
bekendheid te geven.
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VRAAG VAN DE MAAND

Iedere maand brengt dit programma een 
greep uit de opvallendste gebeurtenissen uit 
de wereldgeschiedenis van de Kerk. Zo hoort u 
in een dwarsdoorsnede verhalen uit de grote 
familie van gelovigen doorheen de tijd.

Anno Domini is te beluisteren iedere eerste 
week van de maand op dinsdag om 13u, op 
woensdag om 20u15 en op zondag om 4u45.

Michaël Rodenbach

Anno Domini

Feest van het H. Bloed 8 mei

GA MEE MET RADIO MARIA 
OP BEDEVAART 
NAAR BANNEUX

  
WOENSDAG 31 MEI 2022

Info & inschrijvingen
telefonisch bij Radio Maria:

016 41 47 47
online:

www.radiomaria/banneux

Opstapplaatsen:
BUS 1 - Regio Leuven 7u30: Holsbeek - Sint-Mauruskerk; 
7u45: Winksele - Onze-Lieve-Vrouwekerk; 7u50: Veltem - 
Sint-Laurentiuskerk; 8u15: Radio Maria - Egenhoven

BUS 2 - Regio Tienen 8u15: Sporthal Houtemveld	
Sporthalstraat 12, 3300 Tienen

BUS 3 - Pelt/Hasselt 7u30: Kerk Overpelt; 8u00: 
Carpoolparking Houthalen (aan de Grote Baan); 8u30: 
Kolonel Dusartplein, Hasselt	  
BUS 4 - Gistel 6u45: Parking van ‘Abdij Ten Putte’ 

BUS 5 - Poperinge/Ieper/Kortrijk 7u00: Poperinge-
Station; 7u20: Ieper-Station; 7u50: Kortrijk Carpoolparking 
Kortrijk Oost

BUS 6 - Ronse 7u00: Parking Delhaize - Ronse 
BUS 7 - Regio Sint-Niklaas 6u30: Moerzeke Kerk; 6u40: 
Grembergen (Denstraat 57); 7u15: Sint-Niklaas (Parking 
‘Hotel Serwir’, Kon. Astridlaan 57 )	
BUS 8 - Regio Gent 7u15: Station Gent-Sint-Pieters (Kiss 
and Ride Sint-Denijslaan West)

BUS 9 - Zottegem/Ternat 7u00: Zottegem (Parking 
Bevegemse Vijvers); 7u40: Ternat (Parking tegenover Josan	
Assesteenweg 97, Ternat)

BUS 10 - Regio Antwerpen 7u00: Kapellen - Sint-
Dionysiuskerk; 7u15: Kapellen - Sint-Jacobuskerk; 7u45:	
Brasschaat - Sint-Antoniuskerk; 8u00: Brasschaat - H. 
Hartkerk (Ekeren-Donk)

BUS 11 - Berchem 7u30: Kerk Verrezen Heer 
(Berchemstadionstraat 8, Berchem); 7u40:Sint-
Willibrorduskerk (Heilig Hartstraat 11, Berchem); 8u00:	
Westerlo ‘Carpoolparking Geel West’ Bell-Telephonelaan 2, 
2260 Westerlo

BUS 12 - Mechelen 7u30: Onze-Lieve-Vrouw-Waver 
(Autocars Stéphane Verelst, Waverlaan 2); 7u45: Kerk 
Goede Herder (Mechelsesteenweg 331, Sint-Katelijne-
Waver); 8u00: Sportcentrum Nekker (Borcht 19, Mechelen); 
8u15: Mechelen-Station (voor het station aan de rotonde)

Eucharistieviering van 
Paasmaandag met de 
deelnemers aan 
Exodus 90 en Magnificat 90

Waar komt de verering voor het Heilig Bloed 
vandaan? 

In 2023 is het 720 jaar 
geleden dat voor 
het eerst de Heilig-
Bloedommegang 
uitging rondom te 
stadsmuren van 

Brugge. Daarin wordt tot op vandaag volgens 
de legende het relikwie rondgedragen dat door 
onder meer Dideriek van den Elzas, graaf van 
Vlaanderen, uit Jeruzalem naar hier kwam. 
Volgens die overlevering bevat het relikwie het 
kostbaar bloed van Jezus Christus, waarmee 
Hij onze zonden afkocht van de dood. Een 
voorwerp dat onze verering dus waardig 
is, sterk verbonden met het lijden, dood en 
verrijzenis van onze Verlosser. “Jullie zijn betaald 
en vrijgekocht met het kostbare bloed van 

Christus, het volmaakte Offerlam” (1 Petrus 1,19). 
Het valt te bewijzen dat het relikwie een tijd 
zou hebben doorgebracht in de keizerlijke 
stad Constantinopel. Het bergkristal van de 
koker wijst daarop. Bovendien, de moeder 
van keizer Constantijn, Helena, bracht 
verschillende relieken het Heilig Land mee uit 
haar pelgrimstocht. Ze bezocht de plaatsen 
waar Jezus’ passie plaats vond.  Verschillende 
kerkvaders maakten daar zeer betrouwbare 
vermelding van.
In 1303, meer dan zevenhonderd jaar terug, op 
het feest van de Heilige Kruisvinding, ging voor 
het eerst dit relikwie rond de stadsmuren. Met 
dat feest viert de Kerk dat de heilige Helena de 
relieken uit Jeruzalem meebracht . De stad was 
de eigenaar van het heilig Bloed, waarbij de 
hele bevolking deelnam aan de ommegang. 
Een jaar na de Brugse metten, valt een verband 
daarmee niet uit te sluiten. 
Door het grote belang dat relieken hadden voor 
pelgrims eeuwen lang, en het soms cruciale 
belang ervan voor het economisch overleven 
van een bepaalde plek, bestaan er twijfelachtige 
voorwerpen van verering. De meeste relieken 
kunnen echter geen vervalsingen zijn, omdat 
de meesten de beenderen zijn van gewone 
heiligen uit de geschiedenis die goed bekend 
waren en wier overblijfselen nooit verloren zijn 
gegaan. De Kerk heeft zich nooit uitgesproken 
dat een bepaald reliek - zelfs dat van het kruis 
- echt is. Maar de Kerk keurt wel goed dat eer 
wordt verleend aan relieken die met zekere 
waarschijnlijkheid als authentiek kunnen 
worden beschouwd. Dat laatste is bij het Heilig 
Bloed uit Brugge het geval.
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6:00 Bijbellezing 

6:30 Lezingendienst

7:00 Regina Caeli

7:02 Rozenkrans

8:30 Lauden

9:00 H. Mis 
(Zondag om 10u)

9:50 Catechismus

11:30 Het Woord 
spreekt: 
lezing en 
bezinning van de 
H. Schrift

12:00 Regina Caeli

12:05 Middaggebed

12:15 Rozenkrans

12:40 Het 
heiligenverhaal 
van de dag

15:00 Uur van de 
Goddelijke 
Barmhartigheid

17:00 Vespers

18u30 Rozenkrans

19:00 Het 
heiligenverhaal 
van de dag 
gevolgd door 
‘Het Woord 
spreekt’ (behalve 
op zondag)

21:30 Completen

21:45 Heiligen 
getuigen

22:30 Catechismus

23:30 Rozenkrans

DagelijksDagelijks
op Radio Mariaop Radio Maria

MAANDAG 1/05 DINSDAG 2/05 WOENSDAG 3/05 DONDERDAG  4/05

7:45 Mariathon Special 7:45 Mariathon Special 7:45 Mariathon Special 7:45 Mariathon Special

9:50 Catechismus 9:50 Catechismus 9:50 Radio Vaticaan live 9:50 Catechismus

10:30 De Kerk leeft 10:30 Religieuze Poëzie 10:30 Verhalen van Sint-Jozef 10:30 De rots in de branding

13:00 Biddende Moeders 13:00 Anno Domini 13:00 Menslievend 13:00 Klassiekuur

14:15 Vivendo 14:15 Radio Vaticaan 14:15 Eucharistie 14:15 De wereld van Radio  Maria

16:10 Mariathon Special 16:10 Mariathon Special 16:10 Mariathon Special 16:10 Mariathon Special

17:30 Radio Vaticaan 17:30 De wereld van Radio  Maria 17:30 Talitakoum 17:30 Radio Vaticaan

19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 De rots in de branding 19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 Het Inzicht

20:15 In gesprek met een religieuze 20:30 De Kerk leeft 20:15 Anno Domini 20:30 Pelgrim in eigen land

PROGRAMMA 		  1 - 7 mei 2023
VRIJDAG 5/05 ZATERDAG 6/05 ZONDAG 7/05

7:45 Mariathon Special 7:30 Bijbellezing 7:30 Bijbellezing

9:50 Catechismus 9:50 Catechismus 8:50 Pelgrim in eigen land

10:30 Pelgrim in eigen land 11:00 Talitakoum 10:00 Eucharistieviering

13:00 Kruisweg 13:00 Menslievend 13:00 In gesprek met een religieuze

14:15 Radio Vaticaan 14:15 Muziek 14:15 Vivendo

16:10 Mariathon Special 16:10 Mariathon Special 16:10 Mariathon Special

17:30 De week van Radio Maria 17:30 Jeugdcatechese 17:30 Jeugdcatechese

19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 Vivendo 19:30 De wereld van Radio  Maria

20:15 Menslievend 20:30 Religieuze Poëzie 20:15 Klassiekuur

MAANDAG 8/05 DINSDAG 9/05 WOENSDAG 10/05 DONDERDAG 11/05

7:45 De ochtend bij Radio Maria 7:45 De ochtend bij Radio Maria 7:45 De ochtend bij Radio Maria 7:45 De ochtend bij Radio Maria

9:50 Catechismus 9:50 Catechismus 9:50 Radio Vaticaan live 9:50 Catechismus

10:30 De Kerk leeft 10:30 Mystieke Lectuur 10:30 Grootouders aan het woord 10:30 De rots in de branding

13:00 Rozenkrans vanuit Kibeho 13:00 De Leeswijzer 13:00 Het zorgportret 13:00 Klassiekuur

14:15 Vivendo 14:15 Radio Vaticaan 14:15 Nonkel Pater weer achterna 14:15 De wereld van Radio  Maria

16:10 Mariathon Special 16:10 Mariathon Special 16:10 Boecat 16:10 Boecat

17:30 Radio Vaticaan 17:30 De wereld van Radio  Maria 17:30 Talitakoum 17:30 Radio Vaticaan

19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 De rots in de branding 19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 Grootouders aan het woord

20:15 De Herinnering 20:30 De Kerk leeft 20:15 De Leeswijzer 20:30 Pelgrim in eigen land

PROGRAMMA 		  8 - 14 mei 2023
VRIJDAG 12/05 ZATERDAG 13/05 ZONDAG 14/05

7:45 De ochtend bij Radio Maria 7:30 Bijbellezing 7:30 Bijbellezing

9:50 Catechismus 9:50 Catechismus 8:50 Pelgrim in eigen land

10:30 Pelgrim in eigen land 11:00 Talitakoum 10:00 Eucharistieviering

13:00 Kruisweg 13:00 Het zorgportret 13:00 De Herinnering

14:15 Radio Vaticaan 14:15 Nonkel Pater weer achterna 14:15 Vivendo

16:10 Boecat 16:10 Rozenkrans vanuit Fatima 
met de World Family

16:10 Boecat

17:30 De week van Radio Maria 17:30 Jeugdcatechese 17:30 Jeugdcatechese

19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 Vivendo 19:30 De wereld van Radio  Maria

20:15 Het zorgportret 20:30 Mystieke Lectuur 20:15 Klassiekuur

MAANDAG 15/05 DINSDAG 16/05 WOENSDAG 17/05 HEMELVAART 18/05

7:45 De ochtend bij Radio Maria 7:45 De ochtend bij Radio Maria 7:45 De ochtend bij Radio Maria 7:45 De ochtend bij Radio Maria

9:50 Catechismus 9:50 Catechismus 9:50 Radio Vaticaan live 8:50 De Rots in de branding

10:30 De Kerk leeft 10:30 Religieuze Poëzie 10:30 Verhalen van Sint-Jozef 10:00 Eucharistieviering

13:00 Biddende Moeders 13:00 Kerk in Nood 13:00 Missio werkt 13:00 Klassiekuur

14:15 Vivendo 14:15 Radio Vaticaan 14:15 Nonkel Pater weer achterna 14:15 De wereld van Radio  Maria

16:10 Boecat 16:10 Boecat 16:10 Boecat 16:10 Boecat

17:30 Radio Vaticaan 17:30 De wereld van Radio  Maria 17:30 Talitakoum 17:30 Radio Vaticaan

19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 De rots in de branding 19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 Het Inzicht

20:15 In gesprek met een religieuze 20:30 De Kerk leeft 20:15 Kerk in Nood 20:30 Pelgrim in eigen land

PROGRAMMA 		  15 - 21 mei 2023
VRIJDAG 19/05 ZATERDAG 20/05 ZONDAG 21/05

7:45 De ochtend bij Radio Maria 7:30 Bijbellezing 7:30 Bijbellezing

9:50 Catechismus 9:50 Catechismus 8:50 Pelgrim in eigen land

10:30 Pelgrim in eigen land 11:00 Talitakoum 10:00 Eucharistieviering

13:00 Kruisweg 13:00 Missio werkt 13:00 In gesprek met een religieuze

14:15 Radio Vaticaan 14:15 Nonkel Pater weer achterna 14:15 Vivendo

16:10 Boecat 16:10 Boecat 16:10 Boecat

17:30 De week van Radio Maria 17:30 Jeugdcatechese 17:30 Jeugdcatechese

19:30 Eucharistieviering met 
Mgr. Koen Vanhoutte 
Start Pinksternoveen

19:30 Vivendo 19:30 De wereld van Radio  Maria

20:30 Religieuze Poëzie 20:15 Klassiekuur

Anno Domini Mariathon 10-12 meiBiddende Moeders De rots in de branding 13 mei Pelgrim in eigen landSant’ Egidio

MariathonMariathon
10 - 12 mei10 - 12 mei

MariathonMariathon
10 - 12 mei10 - 12 mei



+

MAANDAG 29/05 DINSDAG 30/05 WOENSDAG 31/05 DONDERDAG 1/06

7:45 De ochtend bij Radio Maria 7:45 De ochtend bij Radio Maria 7:45 De ochtend bij Radio Maria 7:45 De ochtend bij Radio Maria

9:50 Catechismus 9:50 Catechismus 9:50 Pelgrim in eigen land 9:50 Catechismus

10:30 De Kerk leeft 10:30 Religieuze Poëzie 11:00 Eucharistie 10:30 De rots in de branding

13:00 Biddende Moeders 13:00 Anno Domini 13:00 Het zorgportret 13:00 Klassiekuur

14:15 Vivendo 14:15 Radio Vaticaan 14:15
15:00

Nonkel Pater weer achterna
Gebedswake vanuit Banneux

14:15 De wereld van Radio  Maria

16:10 Boecat 16:10 Boecat 16:10 Boecat 16:10 Boecat

17:30 Radio Vaticaan 17:30 De wereld van Radio  Maria 17:30 Talitakoum 17:30 Radio Vaticaan

19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 De rots in de branding 19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 Het Inzicht

20:15 De Herinnering 20:30 De Kerk leeft 20:15 Kerk in Nood 20:30 Pelgrim in eigen land

MAANDAG 22/05 DINSDAG 23/05 WOENSDAG 24/05 DONDERDAG 25/05

7:45 De ochtend bij Radio Maria 7:45 De ochtend bij Radio Maria 7:45 De ochtend bij Radio Maria 7:45 De ochtend bij Radio Maria

9:50 Catechismus 9:50 Catechismus 9:50 Radio Vaticaan live 9:50 Catechismus

10:30 De Kerk leeft 10:30 Mystieke lectuur 10:30 Grootouders aan het woord 10:30 De rots in de branding

13:00 Rozenkrans vanuit Kibeho 13:00 Kathovisie 13:00 Menslievend 13:00 Klassiekuur

14:15 Vivendo 14:15 Radio Vaticaan 14:15 Nonkel Pater weer achterna 14:15 De wereld van Radio  Maria

16:10 Boecat 16:10 Boecat 16:10 Boecat 16:10 Boecat

17:30 Radio Vaticaan 17:30 De wereld van Radio  Maria 17:30 Talitakoum 17:30 Radio Vaticaan

19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 De rots in de branding 19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 Grootouders aan het woord

20:15 De Herinnering 20:30 De Kerk leeft 20:15 Kathovisie 20:30 Pelgrim in eigen land

PROGRAMMA 		  22 - 28 mei 2023

VRIJDAG 26/05 ZATERDAG 27/05 PINKSTEREN 28/05

7:45 De ochtend bij Radio Maria 7:30 Bijbellezing 7:30 Bijbellezing

9:50 Catechismus 9:50 Catechismus 8:50 Pelgrim in eigen land

10:30 Pelgrim in eigen land 11:00 Talitakoum 10:00 Eucharistieviering

13:00 Kruisweg 13:00 Kerk In Nood 13:00 De Herinnering

14:15 Radio Vaticaan 14:15 Nonkel Pater weer achterna 14:15 Vivendo

16:10 Boecat 16:10 Boecat 16:10 Boecat

17:30 De week van Radio Maria 17:30 Jeugdcatechese 17:30 Jeugdcatechese

19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 Vivendo 19:30 De wereld van Radio  Maria

20:15 Menslievend 20:30 Mystieke lectuur 20:15 Klassiekuur

PROGRAMMA 		  29 mei - 4 juni 2023

VRIJDAG 2/06 ZATERDAG 3/06 ZONDAG 4/06

7:45 De ochtend bij Radio Maria 7:30 Bijbellezing 7:30 Bijbellezing

9:50 Catechismus 9:50 Catechismus 8:50 Pelgrim in eigen land

10:30 Pelgrim in eigen land 11:00 Talitakoum 10:00 Eucharistieviering

13:00 Kruisweg 13:00 Het zorgportret 13:00 De Herinnering

14:15 Radio Vaticaan 14:15 Muziek 14:15 Vivendo

16:10 Boecat 16:10 Boecat 16:10 Boecat

17:30 De week van Radio Maria 17:30 Jeugdcatechese 17:30 Jeugdcatechese

19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 Vivendo 19:30 De wereld van Radio  Maria

20:15 Het zorgportret 20:30 Religieuze Poëzie 20:15 Klassiekuur

22 2322 23

Catechismus
MEI

24 april - 3 mei
Het testament van 

Jezus
door E.H. Gerard Denys

4 -20  mei
Het Magnificat

door Pater Jan Meeuws

22-23 mei
De H. Rita

door broeder Robert 

25-27 mei
Ik geloof in de H. Geest 

door E.H. Pierre François

vanaf 29 mei
Theresia Van Lisieux

reeks II
door E.H. Karlo Tyberghien

Op maandag, dinsdag, 
donderdag, vrijdag en 

zaterdag om 9u50 

Mystieke Lectuur Nonkel PaterVivendo Grootouders aan het woord De week van Radio Maria Kerk in Nood PINKSTEREN

De Wereld van RM Bedevaart BanneuxPINKSTERMAANDAG Het Inzicht Kruisweg Menslievend Klassiekuur



BEDEVAART 
BEDEVAART 

naarnaar

BANNEUXBANNEUX

GEMEENSCHAPPELIJK 
PROGRAMMA
Bedevaartprogramma 
tijdens de busreis.

10u30: Gebedsweg
 
11u00: Eucharistie 
 
12u00: Warm middagmaal
 
15u00: Ziekenzegening

16u00: Lezing

16u45: Slotgebed bij de bron

 
Ook indien u met eigen vervoer naar 
Banneux komt bent u van harte welkom om 
ons bedevaartprogramma te volgen. 

Info & inschrijvingen:   Radio Maria
016 41 47 47

www.radiomaria.be/banneux

Opstapplaatsen: 
Leuven, Tienen, Pelt, Hasselt, Gistel, 

Poperinge, Ieper, Kortrijk, Ronse, 
Gent, Zottegem, Ternat, Grembergen, Sint-Niklaas, 

Brasschaat, Kapellen, Westerlo, Berchem, 
O.L.V.-Waver, Sint-Katelijne-Waver, Mechelen

woensdag 31 mei 2023 


