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EDITORIAAL

Beste vrienden,

Van harte wensen alle 
medewerkers van Radio Maria 
jullie een zalig Pasen. De Heer is 
verrezen. Laten we daardoor een 
hernieuwde vreugde vinden in het 
diepste van ons hart. Ook al gaat het 
leven gewoon door, met alle menselijke 
vreugden, maar ook moeilijkheden, toch brengt de Paastijd 
ons een hemelse of zelfs goddelijke vreugde. We verheugen 
ons omwille van de verrezen Heer en zijn belofte dat ook wij 
deel zullen hebben aan het eeuwige leven. Met veel hoop en 
vertrouwen kunnen we – geleid door de Heilige Geest – ons 
toeleggen op een toekomst met God. Vandaar dat we sinds de 
Paasnacht het Hebreeuwse werkwoord veelvuldig uitspreken: 
“Alleluja!” Hetgeen betekent: “Looft de Heer met luide stem!”

In de heilige Schrift gaat het loven van de Heer vaak 
gepaard met gezang en met het bespelen van verschillende 
instrumenten. Koning David, als traditionele auteur van de 
Psalmen is tegelijk ook de maker van vele instrumenten: 
“Vierduizend levieten moesten de Heer loven op de 
muziekinstrumenten die David daarvoor had laten maken”. 
(1 Kronieken 23, 5). Zo kent men in de heilige Schrift de 
ramshoorn als instrument dat elk groot Joods feest aankondigt, 
en ook elk nieuw liturgisch jaar. Deze hoorn is vergelijkbaar 
met de bekende trompet van het Laatste Oordeel op het einde 
der tijden. Een ander instrument is de citer. Saul, uit het eerste 
boek Samuel, werd vaak gekweld door een kwade geest. “En 
telkens als de demon Saul lastig viel, nam David de citer en 
speelde hij erop: dan kalmeerde Saul en voelde hij zich beter 
en de boze geest week van hem” (1 Sam. 16, 23). Dit leert ons 
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Alleluia!
Looft de Heer 

met luide stem.
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Uitzendingen van de liturgie van 
de GOEDE WEEK en PASEN

2 april - Palmzondag    10u
3 april - Chrismamis    19u30

vanuit de kathedraal van Mechelen
6 april - Eucharistie van Witte Donderdag 20u
7 april - Viering van Goede Vrijdag   20u
8 april - Paaswake   19u30

vanuit Rome
9 april - Eucharistie van het hoogfeest van Pasen 10u

Urbi et Orbi   12u
10 april - Paasmaandag  10u30

Eucharistie met de deelnemers 
van Magnificat90 en Exodus90

Palmzondag 
(H. Franciscus Paola)

begin van de 
Goede week

(H. Isidorus)
(H. Vincentius Ferrer)
Witte Donderdag
Goede Vrijdag
(H. Johannes Baptista 
de la Salle)
Stille Zaterdag

Paaszondag
Paasmaandag

begin van het 
paasoctaaf

(H. Stanislaus)
(H. Martinus I)
Beloken Pasen -
Zondag van 
Barmhartigheid
Z. Idesbald
H. Anselmus
Derde Paaszondag
(H. Joris)
H. Marcus
H. Petrus Chanel
H. Lodewijk Maria 
Grignon de Montfort
H. Catharina van Siëna
Vierde Paaszondag
(H. Pius V)

dat we zelfs in moeilijke situaties God kunnen blijven loven 
en het Alleluja laten weerklinken. Dit geldt voor iedereen die 
adem heeft, alle levenden. Onze adem wordt daardoor een 
gezang en een gebed te midden van de gehele schepping.

In de Vastentijd hebben we iedereen uitgenodigd om terug 
te keren naar God, om ons te bekeren. Laten we in deze 
Paastijd ons meer toeleggen op de dankzegging en het 
vertrouwen op God. Hij blijft ons begeleiden. Ook Radio Maria 
wordt door Hem begeleid. Dit hebben we zeer speciaal 
gezien tijdens de Vastenactie, waarvoor wij een enorme 
dank verschuldigd zijn aan iedereen die ons heeft gesteund. 
We hopen te kunnen rekenen op dezelfde gulheid in de 
komende weken tijdens onze Mariathon voor de noden van 
de Wereldfamilie van Radio Maria van woensdag 10 tot en 
met vrijdag 12 mei. Moge de Heer jullie allen inspireren om 
ons te blijven helpen opdat we aan een grote menigte de 
vreugde van de Verrijzenis kunnen blijven verspreiden.

Zeer genegen in de Heer +

Pr. Karlo Tyberghien
Programmadirecteur Radio Maria
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Oplossing puzzel van februari:
Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd

Mevr. Maria Renckens uit Riemst
ontvangt een DAB+ radio.
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Geliefde broeders en zusters, 
goedendag!

In de vorige catechese, 
geïnspireerd door de figuur 
van de Heilige Jozef, hebben 
we nagedacht over de 
gemeenschap van de heiligen. 
Vanuit dit uitgangspunt zou 
ik vandaag de voortdurende 
bijzondere verering willen 
uitdiepen van het christenvolk 
voor de Heilige Jozef als 
patroon van de goede dood. 
Deze verering is ontstaan uit 
het feit dat Jozef gestorven is, 
bijgestaan door Maria en door 
Jezus voordat deze de woning 
in Nazaret verliet. Het gaat 
niet om historische gegevens. 
Maar omdat men Jozef niet 
meer in het publieke leven 
ziet optreden, denkt men dat 
hij in Nazaret overleden is, bij 
zijn gezin. En dus, om hem 
te begeleiden naar de dood 
waren er Jezus en Maria.

Behoeder van de stervenden
Paus Benedictus XV schreef 
een eeuw geleden door Jozef 
gaan we rechtstreeks naar 
Maria en door Maria naar de 
‘oorsprong van alle heiligheid’, 
en dat is Jezus. Zowel Jozef als 
Maria helpen ons op weg naar 
Jezus. En bij het aanmoedigen 
van de vrome gebruiken ter 
ere van de Heilige Jozef, beval 
hij er één in het bijzonder 
aan. Hij zei het aldus: “Omdat 
hij terecht gehouden wordt 
voor de meest werkzame 
behoeder van de stervenden, 
gesteund door de bijstand 
van Jezus en van Maria, zal 
het de zorg van de Herders 
zijn … die vrome verenigingen 
te steunen en te bevorderen 
die in het leven zijn geroepen 
om de hulp van Jozef voor 
de stervenden af te smeken, 
zoals die ‘van de goede 
dood’, van ‘de overtocht van 
de Heilige Jozef’ en ‘voor de 
stervenden’ (Motu proprio 
Bonum sane, 25 juli 1920). Dat 
waren de verenigingen van 
die tijd.

Donkere deur van de dood
Geliefde broeders en zusters, 
misschien denkt men dat 
deze taal en dit thema slechts 
erfgoed van het verleden is. 
Maar, onze relatie met de 
dood ligt nooit in het verleden, 
ze is altijd aanwezig. Emeritus 

paus Benedictus zei, over 
zichzelf sprekend, enkele 
dagen geleden: “Ik sta voor de 
donkere deur van de dood.” 
Het is goed paus Benedictus 
die 95 is geworden te danken 
voor de helderheid waarmee 
hij ons dit zegt: Ik sta voor 
de duisternis van de dood, 
voor de donkere deur van 
de dood. Een goede raad 
geeft hij ons! De zogenaamde 
cultuur van het ‘welzijn’ tracht 
de werkelijkheid van de 
dood uit te bannen, maar op 
dramatische wijze heeft de 
pandemie van het coronavirus 
hem weer duidelijk gemaakt. 
Het was vreselijk. Overal was 
er de dood. Veel broeders 
en zusters hebben dierbaren 
verloren zonder hen nabij te 
kunnen zijn. Dat heeft het nog 
moeilijker gemaakt de dood te 
aanvaarden en te verwerken. 
Een verpleegster vertelde 
mij dat een grootmoeder, 
stervende aan covid, zegde: 
“Ik zou mijn dierbaren 
willen groeten alvorens 
heen te gaan.” De moedige 
verpleegster heeft dan de 
telefoon genomen en haar 
doorverbonden. De tederheid 
van dat heengaan …
Ondanks deze feiten, tracht 
men de gedachte aan onze 
eindigheid te verdrijven vanuit 
de illusie dat men op die 
wijze aan de dood de macht 

Sint-Jozef,
patroon van ‘de goede dood’

Catechesereeks over Sint-Jozef als steun en gids 
Algemene audiëntie 9 februari 2022

Vertaling uit het Italiaans: Marcel De Pauw msc
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zou ontnemen en de angst 
verjagen.
Maar het christelijk geloof is 
geen manier om de angst 
voor de dood uit te drijven. 
Veeleer helpt het ons de dood 
aan te pakken. Vroeg of laat 
gaan we allen door die deur.

Christus’ verrijzenis
Het ware licht dat het 
mysterie van de dood verlicht 
komt van de verrijzenis van 
Christus. Dat is het licht. De 
Heilige Paulus schrijft: En als 
wij verkondigen dat Christus 
uit de doden is opgestaan, 
hoe kunnen dan sommigen 
onder u beweren, dat er 
geen opstanding van de 
doden bestaat? Als er geen 
opstanding van de doden 
bestaat, is ook Christus 
niet verrezen. En wanneer 
Christus niet is verrezen, is 
onze prediking zonder inhoud 
en uw geloof eveneens. (1 
Kor 15,12-14). Er bestaat één 
zekerheid:

 Christus is opgestaan,
Christus is verrezen, 
Christus leeft in ons 

midden. Dat is het licht 
dat ons te wachten staat 
achter die duistere deur 

van de dood.

Een lijkwade heeft geen 
zakken
Geliefde broeders en zusters, 
alleen vanuit het geloof in 
de verrijzenis kunnen we ons 
wagen tot aan de afgrond 
van de dood zonder door 
angst overmand te worden. 
Dat niet alleen. We zijn bij 
machte aan de dood een 
positieve functie toe te 
kennen. Inderdaad, denken 
aan de dood, verlicht door 
het mysterie van Christus, 
helpt om heel het leven met 
nieuwe ogen te bekijken. 
Achter een lijkwagen heb ik 
nog nooit een verhuiswagen 
gezien. We gaan alleen. Met 
niets in de zakken van de 
lijkwade. Want een lijkwade 
heeft geen zakken. Dat is 
de eenzaamheid van de 
dood. Echt waar, achter een 
lijkwagen heb ik nog nooit 
een verhuiswagen gezien.
Verzamelen heeft geen zin 
als we eens sterven. Wat 
we moeten verzamelen is 
liefde, het vermogen om te 
delen, het vermogen om niet 
onverschillig te blijven voor 
de noden van anderen.
Met andere woorden, welke 
zin heeft het met een broeder 
of zuster te twisten of met 
een vriend, een familielid, 
een broeder of zuster in het 
geloof als we op een goede 
dag zullen sterven? In het 

aanschijn van de dood 
krijgen veel vragen een 
andere draagwijdte. Sterven 
is goed, maar verzoen je 
zonder rancune na te laten 
en zonder spijt! Ik wil deze 
waarheid herhalen: allemaal 
zijn we op weg naar die deur, 
allemaal.
Het Evangelie zegt dat de 
dood komt als een dief, zo 
zegt het Jezus.
Hij komt als een dief en hoe we 
zijn komst ook onder controle 
willen houden, eventueel 
door onze eigen dood te 
programmeren, toch blijft hij 
een werkelijkheid waarmee 
we rekening moeten houden 
en waarover we keuzen 
moeten maken.

Geen therapeutische 
hardnekkigheid
Voor ons christenen 
blijven twee overwegingen 
belangrijk. De eerste: 
we kunnen de dood niet 
vermijden. Daarom is, na 
alles wat menselijkerwijze 
mogelijk is gedaan te 
hebben om een zieke te 
verzorgen, therapeutische 
hardnekkigheid immoreel. 
(cf. Catechismus van de 
Katholieke Kerk, n. 2278). 
Zoveel wijsheid ligt in die 
uitspraak van het godsvolk, 
van eenvoudige mensen: 
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Laat hem in vrede sterven, Help hem in vrede 
sterven! 

De dood niet veroorzaken noch helpen
De tweede overweging betreft de kwaliteit 
van de dood zelf, de kwaliteit van het lijden, de 
pijn. Inderdaad, we moeten dankbaar zijn voor 
alle hulp die de geneeskunde tracht te bieden 
opdat, door de zogenaamde palliatieve 
zorgen, elke mens, die aan het laatste deel 
van het eigen levenstraject begint, dat op de 
meest menselijk mogelijke wijze kan doen. 

We moeten echter op onze hoede zijn om 
deze hulp niet te verwarren met afwijkingen 
die onaanvaardbaar zijn omdat ze tot doden 
voeren.
We moeten naar de dood begeleiden, maar 
niet de dood veroorzaken of hulp bieden bij 
gelijkwelke vorm van zelfdoding.
Ik herinner eraan dat het recht op zorg en op 
zorg voor allen de voorrang geniet zodat ook 
de zwaksten, bijzonder de bejaarden en zieken, 
niet uitgesloten worden.
Leven is een recht. De dood niet. Die wordt 
aanvaard, maar niet toegediend.
Dit ethisch beginsel geldt voor allen, niet 
slechts voor christenen of gelovigen. Ik wil 
hier een maatschappelijk, werkelijk probleem 
onderlijnen. Het ‘plannen’ – ik weet niet of dit 
het juiste woord is – versnellen van het sterven 
van bejaarden. Vaak ziet men in een bepaalde 
laag van de samenleving dat aan bejaarden, 
omdat ze de middelen niet bezitten, minder 
geneesmiddelen worden toegediend dan 
die waaraan ze behoefte hebben. Dat is 
onmenselijk. Dat is niet hen helpen, maar 
hen zo snel mogelijk naar de dood voeren. 
Dat is niet menselijk en ook niet christelijk. 
Bejaarden moeten verzorgd worden als het 
kostbaarste bezit van de mensheid. Zij zijn 
onze wijsheid. Ook als ze niet praten en zonder 
besef leven, zijn ze hoe dan ook symbool van 
de menselijke wijsheid. Zij zijn het die voor ons 
de weg hebben gebaand en ons zoveel moois 
hebben nagelaten, zoveel herinneringen, 
zoveel wijsheid. Asjeblieft sluit bejaarden niet 
op, versnel niet de dood van de bejaarden.

DE GEBEDSINTENTIE VAN DE 
HEILIGE VADER

TOEVERTROUWD AAN 
ZIJN WERELDWIJDE 

GEBEDSNETWERK 

APRIL

Voor een cultuur van vrede en 
geweldloosheid. 
Wij bidden voor de verspreiding van 
vrede en geweldloosheid, door het 
gebruik van wapens door staten en 
burgers te verminderen.

Een bejaarde strelen is dezelfde hoop als het 
strelen van een kindje omdat het begin en het 
einde van het leven steeds een mysterie is, 
een mysterie dat moet geëerbiedigd worden, 
begeleid, verzorgd, bemind.

‘Goede dood’
Moge de Heilige Jozef ons helpen het mysterie 
van de dood op de best mogelijke wijze te 
beleven. Voor een christen is de goede dood 
de ervaring van de barmhartigheid van God, 
die ons nabij is ook op het laatste ogenblik van 
ons leven. Ook in het Weesgegroet vragen aan 
Onze-Lieve-Vrouw ons nabij te zijn in het uur 
van onze dood. Daarom zou ik deze catechese 
willen besluiten met een gebed tot Onze Lieve-
Vrouw voor alle stervenden, voor hen die op 
het punt staan die donkere deur door te gaan 
en voor de gezinsleden die in rouw verkeren. 
Laten we samen bidden: Weesgegroet Maria …
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Het begin van de lente had zich al aangekondigd. Hier en daar waren er al voorjaarsbloemen 
en de eerste bloesems hadden zich al getoond. Maar  de ochtend van ons bezoek aan 
de zusters van de Geestelijke Familie Het Werk lag er een prachtig sneeuwtapijt over de 
velden en elk twijgje van de nog kale bomen was beschilderd met een dun laagje sneeuw. 
Sprookjesachtig! Dit maakte wel dat we te laat toekwamen op onze bestemming. Zuster 
Florianne en zuster Rita verwelkomden ons heel hartelijk met dampende koffie in het ouderlijke 
huis van Moeder Julia, de stichteres van de Geestelijke Familie. De lange rit was snel vergeten.

Op Op 
kloosterklooster
bezoekbezoek

Zusters van de
Geestelijke Familie

‘Het Werk’

Bij het binnenkomen in het kleine huisje werd onze 
aandacht dadelijk getrokken door het meubilair, de 
speciale voorwerpen en de vele foto’s die verwezen 
naar het levensverhaal van Moeder Julia. Onze 
interesse was gewekt.

Ouderlijk huis in Geluwe 
Het gezin van Moeder Julia verhuist kort na de eerste 
wereldoorlog naar dit kleine huisje aan de rand van 
Geluwe. Van het geboortehuis van moeder Julia dat 
de familie in 1917 hals over kop had verlaten om te 
vluchten voor de hevige gevechten was er al snel niets 
meer over dan een berg puin. Na de reis in veewagons 
van Menen naar Lembeek wordt het gezin Verhaeghe 
er samen met heel wat andere families opgevangen 
door de Broeders van de Christelijke scholen. Bijna 
drie jaar lang verblijft Julia als vluchtelingenkind in 
Lembeek. In de parochiekerk gaat ze voor het eerst 
biechten en ontvangt ze de eerste heilige Communie. 
Bij ons bezoek vertelden de zusters dadelijk met zoveel 
passie dat het ons duidelijk werd dat het kleine huisje, 
dat helemaal is ingericht om de gedachtenis aan 
Moeder Julia levendig te houden, hun nauw aan het 
hart ligt. Hier, op deze plek is de roeping van Moeder 
Julia begonnen.

Joris Abts
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Julia Verhaeghe
Julia Verhaeghe is het achtste van de 
elf kinderen van Henri en Valentine 
Verhaeghe. Als ze op tienjarige leeftijd 
naar Geluwe terugkeert moet het dorp 
helemaal heropgebouwd worden. 
De familie leeft eerst enkele jaren in 
barakken. Van 1923 tot 1941 zal Julia 
er wonen. In 1922 komt priester Arthur 
Cyrille Hillewaere als onderpastoor 
naar Geluwe. Als biechtvader ontdekt 
hij al gauw dat Julia anders is dan de 
andere meisjes van haar leeftijd. Hij zal 
haar heel die tijd begeleiden en hij zal 
ook daarna haar geestelijke begeleider 
blijven tot aan zijn dood in 1972. Van 
kinds af is Julia erg aangetrokken door 
Jezus. Ze verlangt ernaar zijn wil te 
doen. Haar hart is al helemaal voor 
Hem. Zo groeit in haar het verlangen 
om haar leven aan God te geven 
door in te treden in een klooster. Door 
de oorlogsjaren heeft ze echter een 
zwakke gezondheid die haar intrede 
belemmert.

Sint-Paulus
Op een dag schenkt Priester Hillewaere 
haar een missaal met naast de Latijnse 
teksten, de Nederlandstalige vertaling. 
Hiermee bereidt ze zich iedere avond 
voor op de H. Mis. Op een dag wordt ze 
tijdens de H. Mis sterk getroffen door 
de zin uit de brief van de H. Paulus 
aan Timotheüs: “Er zal een tijd komen 
waarin de mensen de gezonde leer niet 
meer zullen verdragen. Zij zullen hun 
oren sluiten voor de waarheid om te 
luisteren naar allerlei mythen. Maar gij, 
blijf nuchter bij dit alles. Aanvaard uw 
lijden, doe het werk van een evangelist, 
wijd u geheel aan uw dienst.” (2Tim 4, 
3-5) Gedurende haar verdere leven 
zal Moeder Julia in de brieven van de 
H. Paulus voedsel vinden voor haar 
geestelijk leven. Ze ontvangt hierdoor 
een grote liefde voor het mystiek 
Lichaam van Christus, de heilige Kerk.

Lijden
Wanneer ze als negentienjarig 
meisje dienstdoet bij een vrouw 
die haar eerste kindje verwacht, 
valt Julia ongelukkig van een trap. 
Enkele ribben zijn gebroken, ze zal 
omwille van ontstekingen meerdere 
operaties moeten ondergaan. Vaak 
kan ze het bed niet verlaten. Ze maakt 
in die periode fijn naaiwerk voor 
linnenproducent De Witte Litaer om 
haar familie ook financieel een beetje 

te helpen. De andere meisjes uit de 
buurt die voor het bedrijf werken komen 
regelmatig bij haar. Ze stuurt ze aan en 
controleert hun naaiwerk. 

Doornenkroon
Wanneer Julia in 1934, op het feest van 
het H. Hart opnieuw ziek te bed ligt, 
beneden in de slaapkamer van haar 
ouders, wordt haar een diepe mystieke 
ervaring geschonken van de met 
doornen gekroonde Christus. Het werd 
ons nu nog meer duidelijk waarom de 
zusters van de Geestelijke Familie ‘Het 
Werk’ ons juist op deze plek hadden 
uitgenodigd voor onze ontmoeting. 
De muur tussen de oorspronkelijke 
slaapkamer en de kleine leefruimte was 
in de loop der jaren weggebroken zodat 
we ons nu exact op de plek bevonden 
waar de stichteres haar ja-woord had 
gegeven waardoor de genade in haar 
vruchtbaar werd. Moeder Julia spreekt 
later over deze ervaring als een heilig 
Verbond waardoor ze zich verbindt 
met het God-menselijke Hart van Jezus 
dat lijdt voor het heil van de zielen. De 
doornenkroon zal het symbool worden 
van de Geestelijke Familie ‘Het Werk’. De 
doornen van de kroon zijn naar boven 
gericht. “Het kruis van de Heer in geloof 
gedragen”, zal moeder Julia later 
zeggen,  “breekt niet, maar richt op.“ Na 
het lijden komt de verrijzenis, het lijden 
brengt verlossing. Op 18 januari 1938 
zal ook priester Hillewaere tijdens de 
eucharistie een innerlijke uitnodiging 
ervaren om zijn verdere priesterleven 
te geven voor ‘Het Werk’ van de Heer. 
Deze dag ziet Moeder Julia als de 
geboortedag van de Geestelijke Familie 
‘Het Werk’. Toen in haar het bewustzijn 
toenam dat de Heer de genade van 
het Heilig Verbond niet alleen voor 
haar persoonlijke bekering en zelfgave 
had gegeven, zal ze dit charisma 
aanduiden met ‘Het Werk’.

Open deur
In 1935 sterft de moeder en twee 
jaar later ook de vader van Julia. 
Julia voelt de noodzaak om haar 
ouderlijk huis te verlaten om volledig 
beschikbaar  te zijn voor ‘Het Werk’ 
dat God door haar en vele anderen 
wil verrichten.  In groot vertrouwen op 
Maria verlaat ze op 16 juli 1941, op het 
feest van Onze-Lieve-Vrouw van de 
berg Karmel, de ouderlijke woning en 
enkele zussen die nog thuis wonen. 
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Zuster Florianne
”Waar ik op school was, in de 
zusterschool in Stevoort bij Hasselt, 
gingen de laatstejaars altijd 
op romereis. De rondleidingen 
werden telkens verzorgd door 
Vlaamse juffrouwen die in Rome 
studeerden.  Op het moment dat ik 
afstudeerde, in de zeventiger jaren 
was er vaak kritiek op de Kerk en 
werd er vaak gespot met de Kerk. 
Tijdens de rondleidingen viel het 
mij op dat er bij onze gidsen zo’n 
een grote liefde voor de Kerk was. 
In een kerk knielde ze telkens voor 
het tabernakel en ze kon het met 
zoveel vuur en liefde uitleggen. 
Het bestaat toch nog, dacht ik, 
dat jonge mensen een grote liefde 
hebben voor de Kerk en ik besloot 
daarop met haar in contact te 
blijven.
 
Op mijn vijftiende heb ik een 
moment gedacht aan het 
religieuze leven, maar het leven 
van de zusters die ik op dat 
moment kende sprak mij niet aan. 
De gedachte verliet mij dan ook.
Ik was geïnteresseerd in sport 
en in turnen. Alle vrije tijd heb ik 
hieraan gegeven. De jonge gids die 
ik in Rome had ontmoet nodigde 
me uit  om haar te ontmoeten 
tiijdens haar vakantie in België. 
Zo kwam ik in contact met de 
religieuze gemeenschap waar 
zij deel vanuit maakte. Ik vond 
de vreugde en de eenheid die er 
in die gemeenschap heel mooi, 
maar ik dacht op dat moment 
nog niet dat dit leven iets voor mij 
was. Daarop heb ik mijn opleiding 
‘regentaat lichamelijke opvoeding’ 
afgewerkt. Tijdens een ski-stage in 
Zwitserland las ik het boek dat ze 
me hadden gegeven. Ondertussen 
was God ook ergens vanbinnen 
bezig en begon de gedachte 
aanhet godgewijde leven meer 
vorm te krijgen. Bij een tweede 
bezoek aan de gemeenschap 
in Villers toonden de zustershet 

album dat ze gemaakt hadden 
na een bedevaart naar Lisieux. ‘s 
Avonds werd het boek nogmaal 
opengeslagen om aan iedereen 
een persoonlijke boodschap van 
Theresia mee te geven. Bij mij viel 
het boek open bij de bladzijde 
waar de H. Theresia aan de paus 
vroeg of ze op vijftienjarige leeftijd 
in de Karmel mocht intreden. 
Die boodschap via het boek 
sloeg bij mij in als een bliksem 
bij klaarheldere hemel. Ik voelde 
mij persoonlijk aangesproken en 
heb die nacht niets geslapen. Ik 
heb die avond tot Onze-Lieve-
Heer gezegd: Als het echt zo is dat 
Gij mij roept, dan zeg ik nu reeds 
‘ja’. Maar op voorwaarde dat die 
gedachte mij nooit meer verlaat. 
Dat zal ik zien als een teken van U, 
dat Ge mij werkelijk roept. Daarop 
mocht ik doen wat ik wou, aan het 
zwembad staan of op de skipiste in 
Zwitserland, op de trampoline of in 
de stilte, die gedachte kwam altijd 
terug. God was trouw gebleven, 
ik moest doen wat ik Hem had 
beloofd. Ik heb mijn verlangen 
kenbaar gemaakt aan de 
gemeenschap en ben op 21 jarige 
leeftijd ingetreden.”

Zuster Rita
“Als twaalfjarig meisje dacht ik er 
wel eens aan om zuster te worden. 
Met een keukenhanddoek maakte 
ik voor mezelf een kapje om dan 
te zien of me dit zou staan. Maar 
nadien is die gedachte verdwenen. 
Ik was niet geïnteresseerd in 
dancings en fuiven maar was 
wel fel geïnteresseerd in allerlei 
sociale activiteiten. Ik was in de 
volksdansgroep en in de scouts. 
Ik was ook in een bijbelgroep 

waarmee we iedere maand 
samenkwamen. Op een dag 
werd ik uitgenodigd om mee te 
gaan op een retraite die door de 
priester van het bijbelgroepje werd 
georganiseerd. Tijdens die retraite 
maakte de priester tijd voor een 
gesprek en vroeg of ik nooit had 
gedacht aan een religieus leven. 
Ik gaf toe dat ik er vroeger wel aan 
had gedacht. Hij stelde me voor 
enkele religieuze gemeenschappen 
beter te leren kennen. HIj 
kende heel wat traditionele 
zustergemeenschappen, maar hij 
sprak toen ook over de ‘Geestelijke 
Familie - Het Werk’. In de buurt 
waar ik woonde, in Beringen, was 
geen gemeenschap. De priester 
stelde me voor om met hem mee 
te gaan naar de gemeenschap te 
‘Villers’, waar hij af en toe naar toe 
ging. De zustergemeenscappen 
van de zusters die ik kende 
spraken me niet aan. Maar de 
gemeenschap van de zusters van 
Villers was anders. Ik ontdekte er 
de liefde voor de Kerk. Ik ben toen 
enkele malen met de priester 
meegegaan. Zo heb ik stilletjes 
aan de gemeenschap beter 
leren kennen en ben ingetreden. 
De weg hiernaartoe liep heel 
spontaan, ook toch is het ook niet 
helemaal zonder slag of stoot 
gegaan. De priester heeft me leren 
onderscheiden, leren benoemen 
wat er in mij leefde. Na mijn 
tweejarige opleiding regentaat 
Nederlands en geschiedenis ben ik 
op twintigjarige leeftijd ingetreden.”
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Ze maakt deze stap volledig in geloof, zonder 
zekerheid over haar toekomst. “In het begin 
was er niets, alleen Gods genade”, zal moeder 
Julia later handletteren. Beetje bij beetje is ‘Het 
Werk’ beginnen groeien. Aan het einde van 
onze ontmoeting leidde zuster Florianne ons 
door dezelfde deur waardoor moeder Julia 
het ouderlijk huis had verlaten naar een kleine 
huiskapel die later aan het huisje is bijgebouwd. 
Het beeld van Sint-Paulus en de gouden 
doornenkroon boven de tabernakel nodigden 
ons uit om ons zoals Moeder Julia in geloof 
helemaal open te stellen voor Gods genade.

Leven in gemeenschap
Na haar vertrek uit haar ouderlijke woning vindt 
Julia werk bij een familie in Sint-Niklaas. Door 
het werk dat haar wordt toevertrouwd komt 
ze in de jaren die volgen vaak in contact met 
dienstmeisjes aangesloten bij de Vrouwelijke 
Arbeidersjeugd. Bij sommige van deze jonge 
vrouwen merkt ze dat er roeping leeft voor 
een religieus leven. Aan deze vrouwen geeft ze 
geestelijke begeleiding, hierin gesteund door 
priester Hillewaere. Dit wordt het prille begin 
van de gemeenschap. Bij de terugkeer van 
een gezamenlijke retraite in Menen, waar ze 
bidden over de vraag of ze geroepen worden 
om in gemeenschap te leven, wordt hun door 
de Voorzienigheid antwoord gegeven. Ze 
kunnen beschikken over een huisje, omdat de 
arme familie voor wie het was gehuurd een 
andere oplossing heeft gevonden. Bij haar 
terugkeer van de retraite wordt Julia door 
iemand opgewacht die haar uit een erfenis 
het meubilair voor een volledig huis schenkt. 
Uit het charisma van Moeder Julia was een 
gemeenschap geboren.

Charisma van de eenheid
De naam van de gemeenschap is een oproep 
om mee te werken aan de zending van de 
Kerk. Van in het begin ervaart Moeder Julia het 
charisma van ‘het Werk’ als een charisma van 
de eenheid. “Het gaat erom”, vertelt ons zuster 
Florianne, “het gemeenschappelijk geloofsgoed 
van de Kerk te bewaren, te verdiepen en er ook 
zelf vanuit te leven. Het kan een leven zijn als 
zuster in de gemeenschap of als diocesaan 
priester of als vader of moeder van een gezin. 
Zo heeft God onze gemeenschappen gewild 

om een antwoord te geven op de geestelijke 
nood van onze tijd. Op onze weg kunnen we 
mensen ontmoeten die zoekend zijn en die door 
deze ontmoeting hun weg vinden of kunnen 
mensen die onzeker zijn gesterkt worden en 
een houvast vinden.” Ook wij voelden ons 
gesterkt in ons geloof door de hartelijkheid en 
het getuigenis van de zusters. De sneeuw was 
overal gesmolten. De terugreis beloofde vlot te 
verlopen.

De Geestelijke Familie
De Geestelijke Familie bestaat uit een zuster-
gemeenschap en een priestergemeenschap 
die de drie evangelische raden van armoede, 
maagdelijkheid en gehoorzaamheid beleven. 
Daarnaast zijn er ook nog heel wat families 
die aangesloten zijn. Vanuit het charisma van 
de eenheid leefde vanaf de beginjaren van 
‘Het Werk’ het verlangen een internationale 
geestelijke familie te zijn. Eerst ontwikkelde 
zich de zustergemeenschap. In 1950 vestigt de 
zustergemeenschap zich in een leegstaand 
klooster in Villers-Notre-Dame. In 1959 volgt 
een eerste kerkelijke erkenning door de 
bisschop van Doornik. De gemeenschap breidt 
uit met centra in België en vanaf 1964 ook in 
Oostenrijk. Diocesane priesters, families en 
weduwen sluiten zich vanaf de jaren zeventig 
aan bij de Geestelijke Familie. In 1986 werd de 
priestergemeenschap van ‘Het Werk’ opgericht 
met een eigen priesteropleiding in Rome. In 2001 
ontvangt ‘Het Werk’ de pauselijke erkenning als 
‘Familie van gewijd leven’. ‘Het Werk’ heeft geen 
specifiek apostolaat. Het werkterrein is heel 
ruim: in het onderwijs, de pastoraal, als gids of 
in de missie. De meeste huizen bevinden zich 
in Europa, met uitzondering van Jeruzalem en 
Pennsylvania.
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1. 2. 3.

4. 5.

6. 7.

8.

1. Ouderlijk huis van Moeder Julia 2. Meubilair geschonken bij de start van de gemeenschap  3. De streek 
rond Geluwe was in het begin van de 20ste eeuw gekend om zijn kantwerk, vlas- en tabaksteelt  4. De deur 
waarlangs Moeder Julia het ouderlijk huis heeft verlaten 5. Presentatie over het leven van Moeder Julia 
6. Beeld van Sint-Paulus in de kleine huiskapel 7. Glasraam dat de groei van de Geestelijke Familie Het Werk 
uitbeeldt 8. De kleine huiskapel die aan het ouderlijk huis werd aangebouwd
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Iedere Iedere 
donderdag donderdag 

om 20u30om 20u30 
met heruitzending 

op vrijdag om 10u30 
en op zondag 

om 8u50

Deze keer bevinden we ons bij 
de aanvang van onze nieuwe 
pelgrimstocht in de Kempen, 
meer bepaald in Herentals. We 
ontdekken samen de rijke politieke 
en religieuze geschiedenis van de 
stad. Van het kasteel Le Paige, met 
zijn groene openluchtkathedraal, 
gaan we langs het Begijnhof 
en op bezoek bij de Zusters 
Franciscanessen. Daar ontdekken 
we meer over de wonderlijke 
geschiedenis van zuster Rumolda. 
Langs de Sint-Waldetrudiskerk en 
de oude stadsomwalling steken 
we het Albertkanaal over richting 
Tongerlo en worden gastvrij 
onthaald in de gelijknamige abdij 
van de Norbertijnen.

Laatste Avondmaal, Da Vincimuseum, Tongerlo

Pelgrim in eigen landPelgrim in eigen land



1. 2. 3.

5. 6. 7.

8. 9.

12. 13.

15. 16. 17.

Scan me

18. 19. 20. 21.

4.

10.

11. 14.

1. Toegangspoort Oud Gasthuis 2. Oud Gasthuis 3. Kasteel Le Paige  
4. Openluchtkathedraal 5. Onze-Lieve-Vrouw van Smarten bedeweg 6. Kapel 
van de Graflegging 7. Heilige Kruiskapel 8. Oudste Kruisweg van het land 
9. Mariagrot in voormalig Begijnhof 10. Voormalig Begijnhof 11. Monument voor 
de helden van de Boerenkrijg 12. Lakenhal en stadhuis 13. Het Besloten Hof 14. Sint 
Waldetrudiskerk 15. Zandkapel 16. Abdij van Tongerlo 17. Abdijkerk van Tongerlo 
18. Jezus op de Koude Steen 19. Eucharistische aanbidding in de abdij 20. Sint- 
Franciscus van Assisi 21. Het Kindje Jezus van Praag

13
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Heilige Gemma 
Galgani, 
dochter van de Passie 

† 11 april 1903

In het jaar dat koning Victor Emmanuel II 
overleed in Rome, kwam in het noorden 
van Toscane een dochter ter wereld in 
de apothekersfamilie Galgani. Hij, was de 
eerste koning die de troon besteeg van een 
eengemaakt Italië sinds de zesde eeuw. Zij, 
de eerste dochter en vijfde van acht kinderen, 
zou snel uitgroeien tot een offerziel die zich 
op diepgaande wijze mocht hechten aan het 
lijden van Christus.
 
De familie Galgani verhuisde naar Lucca, zodat 
het kroostrijk gezin een uitstekende opvoeding 
zou kunnen ontvangen. Mamma Aurelia liep 
echter tuberculose op. Gemma, met moeite een 
peuter, kon daardoor niet thuis blijven wonen. 
Zo kreeg Gemma les van zalige Elena Guerra, 
stichteres van de Zitandinnen of oblaten van 
de Heilige Geest. Tijdens haar jeugd overleden 
haar oudste broer Carlo, haar jongere zus Giulia, 
haar mama toen Gemma acht was, en haar 
meest beminde broer Gino die een opleiding 
tot priester had aangevat. De familie kwam in 
financiële moeilijkheden. Gemma’s voorkomen 
was stil, met een glimlach voor iedereen. Haar 
innerlijk leven met een grote voorliefde voor het 
kruis moet indruk hebben gemaakt. Haar liefde 
voor Jezus, haar geloof in Hem troostte haar en 
hield haar staande. Voor de aangegeven tijd al 
mocht Gemma op haar negende haar Eerste 
Communie ontvangen. De lievelingsvakken van 
Gemma waren Frans, wiskunde en muziek. Al liet 
haar tere gezondheid het niet toe regelmatig 
school te lopen. 

Rond haar negentiende werd Gemma wees, 
haar vader was overleden na een pijnlijke ziekte. 
Door dit gebeuren bemoederde ze nog meer 

haar eigen broers en zussen. Ook de armen van 
de stad beminde ze met een groot hart. In die tijd 
vroeg een jonge man Gemma ten huwelijk, wat 
ze afwees “om helemaal van Jezus te zijn.” Twee 
jaar later ontstond er een hersenvliesontsteking 
op haar ruggenmerg. Ze moest het bed houden 
of een ijzeren korset dragen en bracht haar 
dagen door in gebed. In visioenen bezocht 
de heilige Gabriël van Onze-Lieve-Vrouw 
van Zeven Smarten haar, met woorden van 
bemoediging en troost. Op het einde van een 
noveen die Gemma bad op voorspraak van de 
zalige Margaretha-Maria Alacoque ontving ze 
een wonderbaarlijke genezing. Haar omgeving 
begon haar het meisje van genade te noemen. 

Het grootste hartsverlangen van Gemma, het 
kloosterleven bij zusters Passionisten, bleef 
onvervuld. Haar tere gezondheid en gebrek 
aan bruidsschat waren de redenen dat ze 
telkens niet werd aanvaard. In haar hart was ze 
desondanks dochter van de Passie geworden 
en beleefde in haar korte bestaan het intense 
gebedsleven en de verstervingen die voor dat 
leven waren bestemd, ook al droeg ze niet het 
habijt. Een jongere zus van haar verdroeg de 
vroomheid van Gemma moeilijk en kwelde haar 
soms. 

Verschillende wonderen verzachten het lijden 
dat ze doorstond: Gemma ontving de stigmata, 
haar engelbewaarder verstuurde over en 
weer naar Rome brieven naar haar geestelijk 
begeleider, haar engelbewaarder verzorgde 
haar wonden, ze voerde gesprekken met 
Jezus, Maria, engelen en de heilige Gabriël van 

HEILIGE VAN DE MAAND

Michaël Rodenbach
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Smarten. Demonen bezochten haar 
eveneens. De laatste maanden 
compliceerde bloedspuwingen 
verder haar gezondheid. Op 11 april 
1903, zaterdag in de Goede Week, 
wisselde Gemma het tijdelijke voor 
het eeuwige. Het embleem van de 
passionisten spelden ze op haar 
borst, haar geliefde kruisbeeld 
tussen haar gevouwen handen en 
de kroon van haar grootmoeder 
bonden ze aan haar pols.
 
Fragmenten uit haar brieven: 
“Is het mogelijk dat er zielen zijn 
die niet begrijpen wat de Heilige 
Eucharistie is? Die ongevoelig zijn 
voor de Goddelijke Aanwezigheid, 
voor de mysterieuze en vurige 
uitstortingen van het Heilig Hart van 
mijn Jezus? O Hart van Jezus! Hart 
van liefde!” 

“Gisteren voelde ik me in de 
aanwezigheid van Jezus in het 
Heilig Sacrament zo hevig branden 
dat ik weg moest. Ik voelde me 
verbijsterd dat zovelen zo dicht bij 
Jezus konden blijven en niet tot as 
werden gereduceerd. Ik voelde dat 
ik verteerd zou worden. Jezus is zo’n 
lieve en onweerstaanbare Minnaar; 
hoe kan men Hem niet liefhebben 
met heel zijn hart en ziel? Hoe kan 
men niet verlangen geheel met 
Hem verenigd te zijn en verteerd 
te worden in de vlammen van Zijn 
heilige liefde?”

“Wat zou er van mij worden als ik 
niet al mijn genegenheden aan 
de Heilige Hostie zou wijden? O 
ja, ik weet het Heer; dat U, om mij 
het paradijs in de hemel te laten 
verwerven, mij hier op aarde de 
communie geeft!”
 
“Ik ben van U, o Jezus. U hebt 
goede redenen om over mij te 
klagen, ja, want ik heb U beledigd. 
En, onverdienstelijk als ik ben, zou 
ik verplicht moeten zijn zoveel 
gestolen Brood en zoveel kostbaar 
Bloed terug te geven aan het Altaar. 
Maar ik beloof U dat ik het goed zal 
maken.”

“Ik verheug mij zeer dat de tijd 
zo snel vliegt, want dat betekent 
zoveel minder tijd om door te 
brengen in deze wereld, waar niets 
is dat mij aantrekt. Mijn hart gaat 
onophoudelijk op zoek naar een 
Schat, een immense Schat die ik 
niet vind in schepselen; een Schat 
die mij zal bevredigen en troosten, 
en mij rust zal geven.”

1.

1. Ouderlijke Huis - Casa della Stigmate  
2. Ziektebed 3. De heilige ontvangt 
de stigmata 4. Casa Giannini - 
Toegangsdeur tot de sterfkamer 
5. Bureel waar de heilige haar brieven 
schreef 6. Kapel in de ‘Casa Giannini’ 
7. Heiligdom Santa Gemma
8. Interieur van het Heiligdom Santa 
Gemma 9. Reliekschrijn van de heilige 
Gemma Galgani

2.

3.

5. 6.4.

8. 9.7.
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Nieuws 
uit de ‘Wereldfamilie’ van Radio Maria

Marianne Hubin

Europees Congres Erba

WFA Europees Congres Erba
Van woensdag 1 maart 2023 tot en met donderdag 2 maart 2023 heeft er in Erba, Italië, het 
Europees Continentaal Congres plaatsgevonden. Bijna alle programmadirecteurs en voorzitters 
van de Radio Maria’s in Europa waren aanwezig. Het was de eerste keer sinds de coronapandemie 
dat de vergadering terug in de gebouwen van de Wereldfamilie in Erba bij Milaan plaats heeft 
kunnen nemen, en niet meer online. Ook onze programmadirecteur priester Karlo, en onze 
voorzitster Els Verschaeren waren aanwezig! 

Tijdens een interview in het programma ‘De Wereld van Radio Maria’ op dinsdag 7 maart 2023 
vertelde Els ons het volgende: 

‘Het was fantastisch! Radio Maria Vlaanderen is natuurlijk geen 
radio die zich op een eilandje bevindt. We maken deel uit van 
een wereldfamilie. Ik had al wel eens een paar mensen van de 
wereldfamilie gezien wanneer zij hier in ons land te gast waren. Maar 
ondanks dat je daar eigenlijk bijna niemand kent,  heb je onmiddellijk 
een klik met de mensen omdat je bezig bent met dezelfde dingen, met 
hetzelfde ideaal, je beleeft hetzelfde geloof. Dus ja, het was heel fijn. Ik 
vond het heel fijn om met iedereen kennis te maken.’ 

Radio Maria Liberia

De vastentijd gaat bij Radio Maria altijd ook gepaard 
met een vastenactie en promotiemomenten. Bij Radio 
Maria Liberia is dat ook het geval! Men kon tijdens een 
promotieactie in een parochie vrijwilligers ontmoeten 
van de radio en ook verschillende gadgets van Radio 
Maria aankopen, om zo de radio te steunen. 
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Radio Maria Litouwen
Regelmatig is er op Radio 
Maria Litouwen een 
jongerenprogramma. 
Gebracht door jongeren voor 
jongeren! Ze spreken er onder 
andere over hoe geloven als 
jongeren in deze tijd. 

Radio Maria Ireland
U ziet hier de 
programmadirecteur van 
Radio Mara Ireland, father 
Eamonn, samen met een 
zuster, een vrijwilligster van 
Radio Maria!
 

LUISTERAARS 
AAN HET WOORD

Als seculier karmeliet ben ik 
verheugd dat Radio Maria 
aandacht besteedt aan 
Thérèse2023. De genezing 
van Maria Pellemans hebt u 
zeer mooi weergegeven. Ik 
kijk echt uit naar de volgende 
programma’s. Bedankt Radio 
Maria. Ook bedankt voor de 
vastenkalender als bijlage bij 
“PORTA FIDEI nr. 83: ”Veertig 
dagen op weg naar Pasen met 
de heilige Theresia van Lisieux”.

Reactie op de webpagina 
van Radio Maria  

bij een uitzending van  
‘De Kerk Leeft’

Lieve mensen,

Onlangs ontdekte ik via 
DAB+ Radio Maria. Wat een 
verademing. Nu bid ik haast 
elke avond ook het rozenhoedje 
mee, zoals vroeger in ons 
ouderlijk huis. Zo probeer ik 
mijn zwak geloof een beetje te 
versterken, want het is echt niet 
meer zo gemakkelijk en niet 
vanzelfsprekend in deze drukke, 
verwarde wereld...
Zo fijn om de verschillende 
meebiddende mensen elke 
avond in jullie studio te horen. 
Dat geeft moed.

Veel dank en van harte gegroet,

 Jan

Wat een leerrijke uitzending over 
de lijkwade (Het Inzicht). Ik zal 
ze nog dikwijls herbeluisteren 
om alles te laten doordringen. 
Marleen, proficiat en bedankt 
om dit met de luisteraars te 
delen. 

Reactie op de webpagina 
van Radio Maria

bij een uitzending 
van ‘Het Inzicht’  

Radio Maria Panama
Een mooie feestelijke 
promotiefoto van Radio Maria 
Panama. Vreugde straalt op 
het gezicht van deze twee 
vrijwilligers! 

Radio Maria Mexico
Ook bij Radio Maria Mexico 
was er een promotiedag in 
een parochie! Niet alleen 
was het een moment voor 
luisteraars om de radio 
en de vrijwilligers te leren 
kennen, ook was het voor de 
vrijwilligers een aangenaam 
moment van verbroedering! 

Radio Maria Nazareth 
Bij Radio Maria in Nazareth 
kregen ze bezoek van de 
rector van de basiliek van de 
Aankondiging, de franciscaan 
fr. Wojciech Bołoz. Het was een 
aangename ontmoeting! 

Radio Maria Venezuela
Radio Maria Venezuela heeft 
de viering van Aswoensdag 
uitgezonden vanuit een 
parochie. Het was een zeer 
mooie mis die alle luisteraars 
van Radio Maria hebben 
kunnen volgen. 
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BBEDEVAART
EDEVAART

naarnaar

BANNEUXBANNEUX

woensdag 
31 mei 2023

MET RADIO MARIA 
OP BEDEVAART NAAR BANNEUX
OP  WOENSDAG 31 MEI 2023

PROGRAMMA

Bedevaartprogramma
tijdens de busreis.

10u30: Gebedsweg
 
11u00: Eucharistie 
 
12u00: Warm middagmaal
 
   Vrije tijd

15u00: Ziekenzegening

16u00: Lezing

Ook indien u met eigen vervoer naar 
Banneux komt bent u van harte welkom om 

ons bedevaartprogramma te volgen. 

Info & inschrijvingen

telefonisch bij Radio Maria:
016 41 47 47

online:
www.radiomaria.be/banneux

De inschrijving is pas definitief na betaling 
van de  deelnameprijs van € 45 per persoon 
op het rekeningnummer van Radio Maria: 
BE49 7333 7333 7771 
met vermelding ‘Banneux + het 
inschrijvingsnummer’ dat u ontvangt bij de 
inschrijving.

In de deelnameprijs is inbegrepen:
- busreis
- warm middagmaal
- programmaboekje

De kostprijs mag geen belemmering 
vormen om mee te gaan. 

Neem contact op indien nodig.



Alle bedevaarders die per bus reizen 
verzamelen om 16u45 voor een 

afscheidsgebed aan de bron 
waarna de terugreis wordt aangevat.

BUS 1 - Regio Leuven
7u30 Holsbeek - Sint-Mauruskerk
7u45 Winksele - Onze-Lieve-Vrouwekerk
7u50 Veltem - Sint-Laurentiuskerk
8u15 Radio Maria - Egenhoven

Busbegeleiding: Priester Andy Penne (0468 32 38 17)

BUS 2 - Regio Tienen
8u15 Sporthal Houtemveld
 Sporthalstraat 12, 3300 Tienen

Busbegeleiding: Diaken Jan Abts (0486 16 84 63)

BUS 3 - Pelt/Hasselt
7u30 Kerk Overpelt
8u00 Carpoolparking Houthalen 
 (aan de Grote Baan)
8u30 Kolonel Dusartplein, Hasselt
  
Busbegeleiding: Diaken Antoine Spaas
 
BUS 4 - Gistel 
6u45 Parking van ‘Abdij Ten Putte’
 Abdijstraat 84, Gistel

Busbegeleiding: Gemeenschap Moeder van Vrede

BUS 5 - Poperinge/Ieper/Kortrijk
7u00 Poperinge-Station
7u20 Ieper-Station
7u50 Kortrijk Carpoolparking Kortrijk Oost

Busbegeleiding: Priester Dominiek Moens

BUS 6 - Ronse
7u00 Parking Delhaize - Ronse
 Zonnestraat 4, Ronse 

Busbegeleiding: Priester Michel T’Joen
      

BUS 7 - Regio Sint-Niklaas
6u30 Moerzeke Kerk
6u40 Grembergen (Denstraat 57)
7u15 Sint-Niklaas 
 Parking ‘Hotel Serwir’, Kon. Astridlaan 57 
 
Busbegeleiding: Jan Vanlaere (03 755 22 18)

BUS 8 - Regio Gent
7u15 Gent: Station Gent-Sint-Pieters
 Kiss and Ride (Sint-Denijslaan West)

Busbegeleiding: Radio Maria 

BUS 9 - Zottegem/Ternat
7u00 Zottegem: Parking Bevegemse Vijvers 
7u40 Ternat: Parking tegenover Josan 
 Assesteenweg 97, Ternat

Busbegeleiding: Priester Chris Butaye

BUS 10 - Regio Antwerpen
7u00 Kapellen - Sint-Dionysiuskerk
7u15 Kapellen - Sint-Jacobuskerk
7u45 Brasschaat - Sint-Antoniuskerk
8u00 Brasschaat - H. Hartkerk (Ekeren-Donk)

Busbegeleiding: Jean De Clippeleir (0474 59 52 98)

BUS 11 - Berchem
7u30 Kerk Verrezen Heer
 Berchemstadionstraat 8, Berchem
 (parkeermogelijkheid in de omgeving)
7u40 Sint-Willibrorduskerk
 Heilig Hartstraat 11, Berchem
 (Bus-, tram- en treinstation in de buurt)
8u00 Westerlo ‘Carpoolparking Geel West’
 Bell-Telephonelaan 2, 2260 Westerlo

Busbegeleiding: Philippe Van der Sande 
      (0486 31 87 20)

BUS 12 - Mechelen
7u30 Onze-Lieve-Vrouw-Waver
 Autocars Stéphane Verelst, Waverlaan 2
7u45 Kerk Goede Herder 
 Mechelsesteenweg 331, Sint-Katelijne-  
 Waver
8u00 Sportcentrum Nekker 
 Borcht 19, Mechelen
8u15 Mechelen-Station
 (voor het station aan de rotonde)

Busbegeleiding: Priester Karl Abts (0478 44 46 57)
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MAANDAG 3/04 DINSDAG 4/04 WOENSDAG 5/04 WITTE DONDERDAG 

7:45 De ochtend bij Radio Maria 7:45 De ochtend bij Radio Maria 7:45 De ochtend bij Radio Maria 7:45 De ochtend bij Radio Maria

9:50 Catechismus 9:50 Catechismus 9:50 Radio Vaticaan live 9:50 Catechismus

10:30 De Kerk leeft 10:30 Religieuze Poëzie 10:30 Verhalen van Sint-Jozef 10:30 De rots in de branding

13:00 Biddende Moeders 13:00 Anno Domini 13:00 Menslievend 13:00 Klassiekuur

14:15 Vivendo 14:15 Radio Vaticaan 14:15 Eucharistie 14:15 De wereld van Radio  Maria

16:00 Traject 90 16:00 Traject 90 16:00 Traject 90 16:00 Traject 90

17:30 Radio Vaticaan 17:30 De wereld van Radio  Maria 17:30 Talitakoum 17:30 Radio Vaticaan

19:30 Chrismamis 19:30 De rots in de branding 19:30 Gebed Sant’Egidio 18:50 Het Inzicht

20:30 De Kerk leeft 20:15 Anno Domini 20:00 Eucharistie van Witte Donderdag 
Herdenking Laatste Avondmaal

PROGRAMMA   3 - 9 april 2023

MAANDAG 10/04 DINSDAG 11/04 WOENSDAG 12/04 DONDERDAG 13/04

7:45 De ochtend bij Radio Maria 7:45 De ochtend bij Radio Maria 7:45 De ochtend bij Radio Maria 7:45 De ochtend bij Radio Maria

9:50 Catechismus 9:50 Catechismus 9:50 Radio Vaticaan live 9:50 Catechismus

10:30 Eucharistieviering 10:30 Mystieke Lectuur 10:30 Grootouders aan het woord 10:30 De rots in de branding

13:00 Rozenkrans vanuit Kibeho 13:00 De Leeswijzer 13:00 Het zorgportret 13:00 Klassiekuur

14:15 Vivendo 14:15 Radio Vaticaan 14:15 Nonkel Pater weer achterna 14:15 De wereld van Radio  Maria

16:10 Boecat 16:10 Boecat 16:10 Boecat 16:10 Boecat

17:30 Radio Vaticaan 17:30 De wereld van Radio  Maria 17:30 Talitakoum 17:30 Radio Vaticaan

19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 De rots in de branding 19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 Grootouders aan het woord

20:15 De Herinnering 20:30 De Kerk leeft 20:15 De Leeswijzer 20:30 Pelgrim in eigen land

PROGRAMMA   10 - 16 april 2023

MAANDAG 17/04 DINSDAG 18/04 WOENSDAG 19/04 DONDERDAG 20/04

7:45 De ochtend bij Radio Maria 7:45 De ochtend bij Radio Maria 7:45 De ochtend bij Radio Maria 7:45 De ochtend bij Radio Maria

9:50 Catechismus 9:50 Catechismus 9:50 Radio Vaticaan live 9:50 Catechismus

10:30 De Kerk leeft 10:30 Religieuze Poëzie 10:30 Verhalen van Sint-Jozef 10:30 De rots in de branding

13:00 Biddende Moeders 13:00 Kerk in Nood 13:00 Missio werkt 13:00 Klassiekuur

14:15 Vivendo 14:15 Radio Vaticaan 14:15 Nonkel Pater weer achterna 14:15 De wereld van Radio  Maria

16:10 Boecat 16:10 Boecat 16:10 Boecat 16:10 Boecat

17:30 Radio Vaticaan 17:30 De wereld van Radio  Maria 17:30 Talitakoum 17:30 Radio Vaticaan

19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 De rots in de branding 19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 Het Inzicht

20:15 In gesprek met een religieuze 20:30 De Kerk leeft 20:15 Kerk in Nood 20:30 Pelgrim in eigen land

PROGRAMMA   17 - 23 april 2023

Anno Domini TalitakoumBiddende Moeders Witte Donderdag
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6:00 Bijbellezing 

6:30 Lezingendienst

7:00 Regina Caeli

7:02 Rozenkrans

8:30 Lauden

9:00 H. Mis 
(Zondag om 10u)

9:50 Catechismus

11:30 Het Woord 
spreekt: 
lezing en 
bezinning van de 
H. Schrift

12:00 Regina Caeli

12:05 Middaggebed

12:15 Rozenkrans

12:40 Het 
heiligenverhaal 
van de dag

15:00 Uur van de 
Goddelijke 
Barmhartigheid

17:00 Vespers

18u30 Rozenkrans

19:00 Het 
heiligenverhaal 
van de dag 
gevolgd door 
‘Het Woord 
spreekt’ (behalve 
op zondag)

21:30 Completen

21:45 Heiligen 
getuigen

22:30 Catechismus

23:30 Rozenkrans

DagelijksDagelijks
op Radio Mariaop Radio Maria

GOEDE VRIJDAG STILLE ZATERDAG PAASZONDAG

7:45 De ochtend bij Radio Maria 7:30 Bijbellezing 7:30 Bijbellezing

9:50 Catechismus 9:50 Catechismus 8:50 Pelgrim in eigen land

10:30 Pelgrim in eigen land 11:00 Talitakoum 10:00 Eucharistieviering

13:00 Kruisweg 13:00 Menslievend 12:00
13:00

Urbi et Orbi
In gesprek met een religieuze

14:15 Radio Vaticaan 14:15 Muziek 14:15 Vivendo

16:00 Traject 90 16:00 Traject 90 16:00 Traject 90

17:30 De week van Radio Maria 17:30 Jeugdcatechese 17:30 Jeugdcatechese

19:30 Muziek 19:30 Paaswake
vanuit Rome
met Paus Franciscus

19:30 De wereld van Radio  Maria

20:00 Dienst van Goede Vrijdag 20:15 Klassiekuur

VRIJDAG 14/04 ZATERDAG 15/04 ZONDAG 16/04

7:45 De ochtend bij Radio Maria 7:30 Bijbellezing 7:30 Bijbellezing

9:50 Catechismus 9:50 Catechismus 8:50 Pelgrim in eigen land

10:30 Pelgrim in eigen land 11:00 Talitakoum 10:00 Eucharistieviering

13:00 Kruisweg 13:00 Het zorgportret 13:00 De Herinnering

14:15 Radio Vaticaan 14:15 Nonkel Pater weer achterna 14:15 Vivendo

16:10 Boecat 16:10 Boecat 16:10 Boecat

17:30 De week van Radio Maria 17:30 Jeugdcatechese 17:30 Jeugdcatechese

19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 Vivendo 19:30 De wereld van Radio  Maria

20:15 Het zorgportret 20:30 Mystieke Lectuur 20:15 Klassiekuur

VRIJDAG 21/04 ZATERDAG 22/04 ZONDAG 23/04

7:45 De ochtend bij Radio Maria 7:30 Bijbellezing 7:30 Bijbellezing

9:50 Catechismus 9:50 Catechismus 8:50 Pelgrim in eigen land

10:30 Pelgrim in eigen land 11:00 Talitakoum 10:00 Eucharistieviering

13:00 Kruisweg 13:00 Missio werkt 13:00 De Herinnering

14:15 Radio Vaticaan 14:15 Nonkel Pater weer achterna 14:15 Vivendo

16:10 Boecat 16:10 Boecat 16:10 Boecat

17:30 De week van Radio Maria 17:30 Jeugdcatechese 17:30 Jeugdcatechese

19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 Vivendo 19:30 De wereld van Radio  Maria

20:15 Missio werkt 20:30 Religieuze Poëzie 20:15 Klassiekuur

Stille Zaterdag PaaszondagGoede Vrijdag



MAANDAG 24/04 DINSDAG 25/04 WOENSDAG 26/04 DONDERDAG 27/04

7:45 De ochtend bij Radio Maria 7:45 De ochtend bij Radio Maria 7:45 De ochtend bij Radio Maria 7:45 De ochtend bij Radio Maria

9:50 Catechismus 9:50 Catechismus 9:50 Radio Vaticaan live 9:50 Catechismus

10:30 De Kerk leeft 10:30 Mystieke lectuur 10:30 Grootouders aan het woord 10:30 De rots in de branding

13:00 Rozenkrans vanuit Kibeho 13:00 Kathovisie 13:00 Het zorgportret 13:00 Klassiekuur

14:15 Vivendo 14:15 Radio Vaticaan 14:15 Nonkel Pater weer achterna 14:15 De wereld van Radio  Maria

16:10 Boecat 16:10 Boecat 16:10 Boecat 16:10 Boecat

17:30 Radio Vaticaan 17:30 De wereld van Radio  Maria 17:30 Talitakoum 17:30 Radio Vaticaan

19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 De rots in de branding 19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 Grootouders aan het woord

20:15 De Herinnering 20:30 De Kerk leeft 20:15 Kathovisie 20:30 Pelgrim in eigen land

PROGRAMMA   24 - 30 april 2023

MAANDAG 1/05 DINSDAG 2/05 WOENSDAG 3/05 DONDERDAG 4/05

7:45 De ochtend bij Radio Maria 7:45 De ochtend bij Radio Maria 7:45 De ochtend bij Radio Maria 7:45 De ochtend bij Radio Maria

9:50 Catechismus 9:50 Catechismus 9:50 Radio Vaticaan live 9:50 Catechismus

10:30 De Kerk leeft 10:30 Religieuze Poëzie 10:30 Verhalen van Sint-Jozef 10:30 De rots in de branding

13:00 Biddende Moeders 13:00 Anno Domini 13:00 Menslievend 13:00 Klassiekuur

14:15 Vivendo 14:15 Radio Vaticaan 14:15 Eucharistie 14:15 De wereld van Radio  Maria

16:10 Boecat 16:10 Boecat 16:10 Boecat 16:10 Boecat

17:30 Radio Vaticaan 17:30 De wereld van Radio  Maria 17:30 Talitakoum 17:30 Radio Vaticaan

19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 De rots in de branding 19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 Het Inzicht

20:15 In gesprek met een religieuze 20:30 De Kerk leeft 20:15 Anno Domini 20:30 Pelgrim in eigen land

PROGRAMMA   1 - 7 mei 2023

2222

Mystieke Lectuur Nonkel PaterVivendo Grootouders aan het woord

De Wereld van RM Verhalen van Sint-JozefSant’Egidio Het Inzicht



VRIJDAG 28/04 ZATERDAG 29/04 ZONDAG 30/04

7:45 De ochtend bij Radio Maria 7:30 Bijbellezing 7:30 Bijbellezing

9:50 Catechismus 9:50 Catechismus 8:50 Pelgrim in eigen land

10:30 Pelgrim in eigen land 11:00 Talitakoum 10:00 Eucharistieviering

13:00 Kruisweg 13:00 Kerk In Nood 13:00 De Herinnering

14:15 Radio Vaticaan 14:15 Nonkel Pater weer achterna 14:15 Vivendo

16:10 Boecat 16:10 Boecat 16:10 Boecat

17:30 De week van Radio Maria 17:30 Jeugdcatechese 17:30 Jeugdcatechese

19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 Vivendo 19:30 De wereld van Radio  Maria

20:15 Het zorgportret 20:30 Mystieke lectuur 20:15 Klassiekuur

VRIJDAG 5/05 ZATERDAG 6/05 ZONDAG 7/05

7:45 De ochtend bij Radio Maria 7:30 Bijbellezing 7:30 Bijbellezing

9:50 Catechismus 9:50 Catechismus 8:50 Pelgrim in eigen land

10:30 Pelgrim in eigen land 11:00 Talitakoum 10:00 Eucharistieviering

13:00 Kruisweg 13:00 Menslievend 13:00 In gesprek met een religieuze

14:15 Radio Vaticaan 14:15 Muziek 14:15 Vivendo

16:10 Boecat 16:10 Boecat 16:10 Boecat

17:30 De week van Radio Maria 17:30 Jeugdcatechese 17:30 Jeugdcatechese

19:30 Gebed Sant’Egidio 19:30 Vivendo 19:30 De wereld van Radio  Maria

20:15 Menslievend 20:30 Religieuze Poëzie 20:15 Klassiekuur

2323

Catechismus
APRIL

Vanaf paasmaandag
10 april zal

 E.H. Pierre François 
een catechesereeks 

brengen met als  
thema: ‘Eschatologie‘.

Op maandag, dinsdag, 
donderdag, vrijdag en 

zaterdag om 9u50 

De week van Radio Maria Kerk in Noodd De Herinnering

Kruisweg Menslievend Klassiekuur



BEDEVAART 
BEDEVAART 

naarnaar

BANNEUXBANNEUX

GEMEENSCHAPPELIJK 
PROGRAMMA
Bedevaartsprogramma 
tijdens de busreis.

10u30: Gebedsweg
 
11u00: Eucharistie 
 
12u00: Warm middagmaal
 
15u00: Ziekenzegening

16u00: Lezing

 
Ook indien u met eigen vervoer naar 
Banneux komt bent u van harte welkom 
om ons bedevaartsprogramma te volgen. 

Info & inschrijvingen:   Radio Maria
016 41 47 47

www.radiomaria.be/banneux

Opstapplaatsen: 
Leuven, Tienen, Pelt, Hasselt, Gistel, 

Poperinge, Ieper, Kortrijk, Ronse, 
Gent, Zottegem, Ternat, Grembergen, Sint-Niklaas, 

Brasschaat, Kapellen, Westerlo, Berchem, 
O.L.V.-Waver, Sint-Katelijne-Waver, Mechelen

woensdag 31 mei 2023 


