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EDITORIAAL

Beste vrienden,

De maand mei is voor Radio Maria de
maand bij uitstek om haar missie kenbaar
te maken. Alleen al de naam van de radio laat

vermoeden dat we ons altijd laten leiden door de moederlijke hand
van de heilige Maagd Maria. Het is ook in deze maand dat we het
feest van Pinksteren zullen vieren, feest van de Heilige Geest. De
heilige Maagd Maria was vervuld van de Heilige Geest die over
haar neerdaalde op het moment van de conceptie van Christus,
op het moment dat het Woord vlees is geworden. Als moeder van
Christus, als moeder van God en als moeder van de Kerk kan zij
niet anders dan ons moederlijk leiden tot het gehoorzaam worden
aan de Heilige Geest.

Toen Jezus bij zijn apostelen was vroeg Hij hen op een bepaald
moment: “Wie zeggen jullie dat ik ben?”. Misschien is het tijdens
deze maand eens goed om die vraag te stellen, maar dan over
de Heilige Geest: “Wie zeggen wij dat Heilige Geest is voor ons?”
Ook de werking van Radio Maria moet zich die vraag stellen.
Geleid door de moederlijke handen van Maria, laten wij ons zoals
zij leiden door de Heilige Geest die altijd zoekt naar het kenbaar
maken van de Zoon die ons dan weer de liefde van de Vader doet
kennen. Deze erkenning is de basismissie van Radio Maria, zoals ze
ook de verkondiging is, sinds het begin, van de Kerk. Geleid door
de Heilige Geest zijn de apostelen op weg gegaan, gehoorzaam
aan het gebod van Jezus: “Gaat naar de vier uithoeken van de
aarde, en verkondigt het Evangelie”. Radio Maria, reeds aanwezig
op alle continenten in heel veel landen, blijft luisteren naar die
oproep. Het is daarom ook dat we tijdens deze maand onze harten
zullen openen voor de projecten die we wereldwijd hebben met
de Wereldfamilie van Radio Maria. Heel de maand zullen we jullie
kennis laten maken met de verschillende uitbreidingen die Radio
Maria voor ogen heeft in de nabije toekomst. Hierachter moet u
voornamelijk de werking van de Heilige Geest leren ontdekken, en
hierin moet u tevens de moederlijke zorgen van de heilige Maagd
Maria leren waarderen. Zoals de Kerk naar alle uithoeken van de
wereld gaat, zo gaat Radio Maria, getrouw aan de verkondiging
van de Kerk, naar die plaatsen waar men vaak niets hoort over
het Evangelie. Zij het op plaatsen waar er geen geloof meer is,
of op plaatsen waar er veel geloof is, maar weinig arbeiders, zij
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het op plaatsen waar men een grote
eenzaamheid kent, of op plaatsen waar
men wanhoop kent door ziekte en dood,
overal zal men op een dag kunnen
luisteren naar de liefdevolle boodschap
van de Kerk doorheen haar instrument
Radio Maria. Wensen jullie ook gehoor
te geven aan onze oproep om dit grote
project te ondersteunen? Het zal een
ware Mariathon zijn, die heel de maand
mei zal duren, waar u in verschillende
programma’s alle effectieve projecten
zult ontdekken. Alvast van harte dank
voor uw steun!

Moge de heilige Maagd Maria ons allen
in deze mooie Mariamaand moederlijk
aanwezig zijn, en moge wij met veel
verlangen uitkijken naar de gave van de
Heilige Geest. Met zeer genegen groeten
in Jezus en Mariq,

Pr. Karlo Tyberghien
Directeur Radio Maria

WAAR GAAT HET GELOOF NAARTOE? DAT IS DE VRAAG DIE WIJ ONS
STELLEN IN HET PROGRAMMA Quo VADIS. IEDERE MAAND TREKKEN
WE MET EEN VRIJWILLIGER NAAR EEN VLAAMSE STAD OM TE WETEN
TE KOMEN HOE HET GESTELD IS MET DE GELOOFSKENNIS IN ONS LAND.
VOORBIJGANGERS SPREKEN WE AAN, WE VERMELDEN RADIO MARIA

EN VRAGEN OF ZE WILLEN MEEDOEN AAN ONS PROGRAMMA DOOR
OP TIEN VRAGEN TE ANTWOORDEN. DE VRAGEN GAAN OVER RADIO
MARIA, DE HEILIGE SCHRIFT, DE KATHOLIEKE TRADITIE EN OVER
LOKALE HEILIGEN OF TRADITIES. DAARNA VRAGEN WIJ NOG EEN GETUI-
GENIS EN BIEDEN WE HUN ALS BEDANKING EEN BALPEN OF ROZENKRANS
VAN RADIO MARIA AAN.

DEZE MAAND TROKKEN WE NAAR STUDENTENSTAD LEUVEN, OP EEN
KOUDE MAAR ZONNIGE DINSDAG IN APRIL, EN NAMEN WE ZUSTER
KasiA Mee. W1J VESTIGDEN ONS OP HET LADEUZEPLEIN WAAR ER
EEN GOED VERLOOP VAN MENSEN WAS. DE ALLEREERSTE PERSOON DIE
WE AANSPRAKEN HAD ENIGE RESERVES BIJ HET GELOOF, MAAR WAS
WEL BEREID OM ONZE VRAGEN TE BEANTWOORDEN. OOK DAARNA
BLEVEN WE MAKKELIJK BEREIDWILLIGE PERSONEN VINDEN, WE SPRAKEN
VOORAL STUDENTEN EN ZELFS ENKELE SCHOLIEREN. ER WAS SLECHTS
EEN VROUW DIE OP ONZE MOEILIJKSTE VRAGEN KON ANTWOORDEN.
Z1J VERTELDE ONS DAT ZIJ HET GELOOF AAN HAAR KLEINKINDEREN
PROBEERT DOOR TE GEVEN DOOR ONDER ANDERE SAMEN TE BIDDEN
VOOR HET ETEN. WANNEER DE GELEGENHEID ZICH STELDE, BLEVEN
WE NA DE OPNAME NOG EVEN BABBELEN OM RADIO MARIA VOOR TE
STELLEN OF OM OP VRAGEN OVER HET GELOOF TE ANTWOORDEN. MET
EEN JONGEDAME BLEVEN WE NOG ZEKER EEN HALFUUR PRATEN OVER
HAAR BEDENKINGEN.

WILT U WETEN WAT DE VRAGEN WAREN EN HOE MENSEN IN LEUVEN
EROP ANTWOORDDEN? LUISTER DAN NAAR DE UITZENDING VAN Quo
VApis VAN APRIL 2026!




DE GENADE VAN VATICANUMII
14 yanuarl 2026

1. God spreekt tot de mensen als tot
vrienden

Dierbare broeders en zusters, goedemorgen en
welkom!

We zijn begonnen met de catechesereeks over
het Tweede Vaticaans Concilie. Vandaag gaan
we dieper in op de dogmatische constitutie Dej
Verbum over de goddelijke openbaring. Dit is een
van de mooiste en belangrijkste documenten
van het concilie, en ter inleiding kan het nuttig
zijn om de woorden van Jezus in herinnering te
brengen: “lk noem u geen dienaars meer, want
de dienaar weet niet wat zijn heer doet, maar
u heb Ik vrienden genoemd, want Ik heb u alles
meegedeeld wat Ik van de Vader heb gehoord.”
(Joh 15,15). Dit is een fundamenteel punt van
het christelijk geloof, waaraan Dei Verbum ons
herinnert: Jezus Christus verandert de relatie van
de mens met God radicaal; voortaan zal het een
vriendschappelijke relatie zijn. Daarom is liefde de
enige voorwaarde voor het nieuwe verbond.

De heilige Augustinus benadrukt in zijn
commentaar op deze passage uit het Vierde
Evangelie het perspectief van de genade, die
ons als enige tot vrienden van God in zijn Zoon
kan maken (Commentaar op het Evangelie
van Johannes, Preek 86). Een oud motto luidde
immers: “Amicitia aut pares invenit, aut facit’,
“vriendschap ontstaat tussen gelijken, of maakt
hen tot gelijken”. Wij zijn niet gelijk aan God, maar
God zelf maakt ons in zijn Zoon aan Hem gelijk.

Daarom is er, zoals we in de hele Schrift kunnen
zien, in het verbond een eerste moment van
afstand, aangezien het verbond tussen God en de
mens altijd asymmetrisch blijft: God is God en wij
zijn schepselen; maar met de komst van de Zoon
in menselijke gedaante opent het verbond zich

ltaliaanse tekst: www.vatican.va
Vertaling: Radio Maria

Op 7 januari 2026 startte paus
Leo XIV tijdens de algemene
audiénties op woensdag met
een catechesereeks over de
genade van Vaticanum ll.

De tekst die u hier kan
terugvinden s de vertaling
van de eerste en tweede
catechese.

voor zijn uiteindelijke doel: in Jezus maakt God ons
tot kinderen en roept Hij ons op om, in onze toch
kwetsbare menselijkheid, op Hem te gaan lijken.
Onze gelijkenis met God wordt dus niet bereikt
door overtreding en zonde, zoals de slang Eva
suggereert (vgl. Gen 3,5), maar in de relatie met
de Zoon die mens is geworden.

De woorden van de Heer Jezus die we in herinnering
hebben gebracht - “lk heb jullie vrienden
genoemd” — worden letterlijk overgenomen in de
constitutie Dei Verbum, waarin staat: “Door deze
openbaring spreekt de onzichtbare God (vgl.
Kol 115; 1 Tim 1,17) in zZijn grote liefde tot de mensen
als tot vrienden (vgl. Ex 33,11; Joh 15,14-15) en gaat
met hen in gesprek (vgl. Bar 3,38), om hen uit te
nodigen en toe te laten tot de gemeenschap met
Hem” (nr. 2). De God van Genesis sprak al met de
eerste mensen en voerde een dialoog met hen
(vgl. Dei Verbum, 3); en toen deze dialoog door de
zonde werd onderbroken, hield de Schepper niet
op de ontmoeting met zijn schepselen te zoeken en
telkens opnieuw een verbond met hen te sluiten. In
de christelijke openbaring, dat wil zeggen wanneer
God, om ons te zoeken, vlees wordt in zijn Zoon,
wordt de onderbroken dialoog definitief hersteld:
het verbond is nieuw en eeuwig, niets kan ons
scheiden van zijn liefde. De openbaring van God
heeft dus het dialoogkarakter van vriendschap en,
zoals in de ervaring van menselijke vriendschap,
verdraagt zij geen stilzwijgen, maar voedt zich
met de uitwisseling van ware woorden.

De constitutie Dei Verbum herinnert ons hier ook
aan: God spreekt tot ons. Het is belangrijk het
verschil te zien tussen het woord en het geklets: dat
laatste blijft aan de opperviakte en brengt geen
gemeenschap tussen mensen tot stand, terwijl
in authentieke relaties het woord niet alleen dient
om informatie en nieuws uit te wisselen, maar ook
om te onthullen wie we zijn. Het woord heeft een
openbarende dimensie die een relatie met de
ander tot stand brengt. Zo openbaart God, door
tot ons te spreken, Zichzelf als een bondgenoot die
ons uitnodigt tot vriendschap met Hem.
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In dit perspectief is luisteren de eerste houding
die we moeten cultiveren, opdat het goddelijke
Woord onze geest en ons hart kan binnendringen;
tegelijkertijd worden we geroepen om met God te
spreken, niet om Hem te vertellen wat Hij al weet,
maar om onszelf aan onszelf te openbaren.

Vandaar de noodzaak van het gebed, waarin we
geroepen zijn om de vriendschap met de Heer te
beleven en te koesteren. Dit gebeurt in de eerste
plaats in het liturgische en gemeenschappelijke
gebed, waar niet wij beslissen wat we van het
Woord van God willen horen, maar Hijzelf tot
ons spreekt door middel van de Kerk; bovendien
voltrekt het zich in het persoonlijk gebed, dat
plaatsvindt in het innerlijk van hart en geest. In de
dag en de week van de christen mag de tijd die
gewijd is aan gebed, meditatie en bezinning niet
ontbreken. Alleen wanneer we met God spreken,
kunnen we ook over Hem spreken.

Onze ervaring leert ons dat vriendschappen
kunnen eindigen door een opvallende breuk, of
door een reeks dagelikse onoplettendheden
die de band langzaam afbrokkelen totdat deze
verloren gaat. Als Jezus ons oproept om vrienden
te zijn, laten we dan niet aan deze oproep
voorbijgaan. Laten we deze oproep omarmen, zorg
dragen voor deze relatie, en we zullen ontdekken
dat juist de vriendschap met God onze redding is.

21 Januarl 2026

2. Jezus Christus, de openbaarder van de
Vader

Dierbare broeders en zusters, goedemorgen
en welkom!

We gaan verder met de catechese over de
dogmatische constitutie Dei Verbum van het
Tweede Vaticaans Concilie, over de goddelijke
Openbaring. We hebben gezien dat God zich
openbaart in een verbondsdialoog, waarin Hij
zich tot ons wendt als tot vrienden. Het gaat
dus om een relationele kennis, die niet alleen
ideeén overbrengt, maar een geschiedenis
deelt en oproept tot gemeenschap in
wederkerigheid. De vervulling van deze
openbaring vindt plaats in een historische en
persoonlijke ontmoeting waarin God Zichzelf
aan ons schenkt, door aanwezig te zijn, en
wij ontdekken dat we gekend worden in
onze diepste waarheid. Dat is wat er in Jezus
Christus is gebeurd. Het document zegt dat
de innerlijke waarheid van zowel God als de
redding van de mens voor ons schittert in
Christus, die tegelijkertijd de middelaar en de
volheid van de hele openbaring is (cf. DV, 2).

Jezus openbaart ons de Vader door ons te
betrekken bij zijn eigen relatie met Hem. In
de Zoon die door God de Vader is gezonden,
“kunnen de mensen [..] zich in de Heilige
Geest bij de Vader voordoen en worden zij
deelgenoot van de goddelijke natuur” (ibid.).
Wij komen dus tot de volle kennis van God
door binnen te treden in de relatie van de
Zoon met zijn Vader, krachtens het werk van
de Geest. Dit wordt bijvoorbeeld bevestigd
door de evangelist Lucas wanneer hij ons het
lofgebed van de Heer vertelt: ‘Op datzelfde
moment juichte Jezus van vreugde in de
Heilige Geest en zei: “lk prijs U Vader, Heer
van hemel en aarde, omdat Gij deze dingen
verborgen hebt voor wijzen en verstandigen,
maar ze hebt geopenbaard aan kleinen. Ja,
Vader, zo heeft het U behaagd. Alles is Mij door
mijn Vader in handen gegeven. Niemand
weet wie de Zoon is tenzij de Vader; en wie de
Vader is tenzij de Zoon en hij aan wie de Zoon
het wil openbaren.” (Lc 10,21-22).

Dankzij Jezus kennen wij God zoals Hij ons
kent (vgl. Gal 4,9; 1Kor 13,13). In Christus heeft
God ons immers Zichzelf geopenbaard en
tegelijkertijd onze ware identiteit als kinderen,
geschapen naar het beeld van het Woord,
aan ons getoond. Dit “eeuwige Woord verlicht
alle mensen” (DV, 4) door hun waarheid te
onthullen in de blik van de Vader: “Je Vader,
die in het verborgene ziet, zal je belonen”
(Mt 6,4.6.8), zegt Jezus; en Hij voegt eraan toe
dat ‘de Vader onze noden kent’ (vgl. Mt 6,32).
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Jezus Christus is de plaats waar we de
waarheid van God de Vader herkennen, terwijl
we ontdekken dat Hij ons kent als kinderen in
de Zoon, geroepen tot hetzelfde lot van een
vol leven. De heilige Paulus schrijft: “Toen de
volheid van de tijd gekomen was, zond God
zijn Zoon, [..] opdat wij het kindschap zouden
ontvangen. En dat jullie kinderen zijn, blijkt
uit het feit dat God de Geest van zijn Zoon in
onze harten heeft gezonden, die roept: “Abbal
Vader!” (Gal 4,4-6).

Ten slotte openbaart Jezus Christus de Vader
door zijn eigen menselijkheid. Juist omdat
Hij het vleesgeworden Woord is dat onder
de mensen woont, openbaart Jezus ons
God door zijn eigen ware en ongeschonden
menselijkheid: “Daarom - zo zegt het
Concilie — is Hij, in wie men de Vader ziet
(cf. Joh. 14,9), met zijn hele aanwezigheid en
openbaring, met woorden en daden, met
tekenen en wonderen, en vooral met zijn
dood en glorieuze verrijzenis uit de doden,
en ten slotte met de zending van de Geest
van de waarheid, de openbaring volmaakt
en voltooid” (DV, 4). Om God in Christus
te leren kennen, moeten we zijn volledige
menselijkheid aanvaarden: de waarheid van
God openbaart zich niet ten volle waar iets
van het menselijke wordt weggenomen, net
zoals de integriteit van Jezus’ menselijkheid
de volheid van de goddelijke gave niet
vermindert. Het is de volledige menselijkheid
van Jezus die ons de waarheid van de Vader
vertelt (vgl. Joh 1,18).

DE GEBEDSINTENTIE
VAN DE HEILIGE VADER
TOEVERTROUWD AAN
ZIJN WERELDWIJDE
A 2 GEBEDSNETWERK
MEI
VOOR VOEDSEL VOOR IEDEREEN

Laten we bidden dat iedereen —

van grote producenten tot kleine
consumenten — zich inzet

om voedselverspilling tegen te
gaan en ervoor te zorgen dat
iedereen toegang heeft tot voedsel
van goede kwaliteit.

Het zijn niet alleen de dood en de verrijzenis
van Jezus die ons redden en tot ons roepen,
maar zijn persoon zelf: de Heer die mens
wordt, geboren wordt, geneest, onderwijst,
lijdt, sterft, verrijst en onder ons blijft. Om de
grootsheid van de incarnatie te eren, volstaat
het dan ook niet om Jezus te beschouwen als
een doorgeefluik van intellectuele waarheden.
Als Jezus een werkelijk lichaam heeft, vindt
de mededeling van Gods waarheid plaats
in dat lichaam, met zijn eigen manier om de
werkelijkheid waar te nemen en te voelen,
met zijn manier om in de wereld te wonen en
erdoorheen te gaan. Jezus zelf nodigt ons uit
om zijn blik op de werkelijkheid te delen: “Kijk
naar de vogels in de lucht”, zegt hij, “ze zaaien
niet en maaien niet, noch verzamelen ze in
schuren; toch voedt de hemelse Vader hen.
Zijn jullie dan niet veel meer waard dan zij?”
(Mt 6,26).

Broeders en zusters, als we de weg van Jezus
tot het einde toe volgen, komen we tot de
zekerheid dat niets ons kan scheiden van de
liefde van God: ,Als God voor ons is”, zo schrijft
de heilige Paulus verder, ,wie zal dan tegen
ons zijn? Hij die zijn eigen Zoon niet heeft
gespaard, [..] zal Hij ons dan niet alles samen
met Hem schenken?” (Rom 8:31-32). Dankzij
Jezus kent de christen God de Vader en geeft
hij zich vol vertrouwen aan Hem over.

Het programma

DEe Kerk SPREEKT op Radio
Maria laat u luisteren naar
vertalingen van belangrijke teksten
van het kerkelijke leergezag. Ontdek
samen met ons hoe de Kerk, als
een liefhebbende moeder, door de
eeuwen heen haar kinderen heeft
geholpen naar heiligheid.

lepere MAANDAG oM T0U30

MET HERUITZENDING OP DINSDAG OM
20u30.

(Her)beluister deze uitzendingen
op:

www.radiomaria.be/
de-kerk-spreekt/
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Joris Abts

Als je het geluk hebt gehad kennis te maken met de broeders en zusters van de Gemeenschap
Moeder van Vrede werd je waarschijnlijk geraakt door hun eenvoudige hartelijkheid, hun
enthousiast geloof en de grote liefde voor Onze-Lieve-Vrouw. Als je geboeid werd door de
ontstaansgeschiedenis van deze gemeenschap is zeker ook het besef gegroeid dat God ook
vandaag gewone mensen roept om grote dingen te doen. Het getuigenis van de broeders en
zusters van de gemeenschap dat we hier brengen is getekend door de hoopvolle paasbood-
schap dat er voor iedereen een weg van innerlijke bevrijding en opstanding open ligt. Of
anders gezegd: elk levensverhaal kent zijn blijde, lichtrijke, droevige en glorievolle geheimen!

Broeder Alexander

Broeder Alexander kwam voor het eerst
in contact met vader Bernard toen deze
op driekoningenzondag van het jaar 1991
kwam spreken voor de Cenakel gebeds-
groep te Kortrijk. Vader Bernard vertelde
er over de nieuwe gemeenschap die hij
wou oprichten in Vliaanderen. Broeder
Alexander, die zelf op zoek was, werd sterk
getroffen en ging hem enige tijd later
opzoeken in Meetkerke, een onbekend
klein dorpje in de buurt van Brugge. Vader
Bernard had op dat moment van de
bisschop de toestemming gekregen om
zijn parochie te verlaten en een nieuwe
religieuze gemeenschap te stichten.
Hiervoor was hem de kleine pastorie van
Meetkerke, die leeg stond, toegewezen.

ABbl TeN PuTTE
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Sinds dat eerste gesprek op een zondag-
middag groeide de roeping om in te treden
in de nieuwe gemeenschap. Tegelijk groeide
ook de roeping voor het priesterschap.
Broeder Alexander werkte op dat moment
als zelfstandig fotograaf. Het was een grote
stap: de fotozaak moest uitverkocht worden
en de verhuis moest worden geregeld.
“De voorzienigheid en Sint-Jozef hebben
alles in goede banen geleid”, getuigt
Broeder Alexander krachtig. “De gemeen-
schap bestond nog niet. Alles moest nog
opgebouwd worden. Mijn ouders waren
daarom bezorgd voor mijn toekomst.”

De zomermaanden van 1992 verbleef
broeder Alexander in de prille religieuze
gemeenschap en in september van dat
jaar begon hij met de priesteropleiding in
het seminarie van Brugge. Een jaar later,
in augustus 1993 hebben de eerste twee
broeders en de eerste zuster van de nieuwe
gemeenschap samen met vader Bernard
het habijt ontvangen. Na de tweeja-
rige opleiding filosofie volgt voor broeder
Alexander een jaar van vorming in het religi-
euze leven, een jaar van voltijds meeleven
met de gemeenschap. Daarna volgen nog
vier jaar van theologische opleiding op het
seminarie. Priester Alexander werd op 4 juli
1999 priester gewijd. Na de priesterwijding
kreeg hij een benoeming in de parochie-
federatie rond Meetkerke zodat hij in de
gemeenschap kon blijven wonen. Vanaf
2007 was hij werkzaam als medepastoor in
de federatie Gistel.

Zuster Greta

Zuster Greta is afkomstig uit Brugge
Sint-Andries enisde oudste vanvier kinderen.
Ze studeerde Godsdienstwetenschappen
aan het seminarie van Gent en gaf
godsdienstles in het lager onderwijs. Op
dat moment verlangde ze ernaar om ook
zelf een gezin op te bouwen. Wanneer
haar relatie stuk loopt richt ze zich tot God
met de vraag: “Wat verlangt Gij van mijn
leven?” Een vraag die ze nu pas eerlijk durft
te stellen, geeft zuster Greta eerlijk toe.
Vader Bernard was pastoor geweest van
de parochie waar zuster Greta opgroeide.
Ze wist dat hij de opdracht had gekregen
om een nieuwe religieuze gemeenschap
te stichten, maar ze voelde zich niet direct
aangesproken. Wanneer ze vader Bernard
gaat opzoeken om haar hart te luchten na
de relatiebreuk, stelt hij haar voor om enkele
dagen in Meetkerke te blijven om tot rust te
komen en alles een beetje op een rijtie te
zetten. “Ik ben er tien dagen gebleven en
vooral de momenten van aanbidding en de
rozenkrans hadden mij zo geraakt”, vertelt
zuster Greta. “lk kende dat niet en dacht
dat het enkel voor oude mensen was. Het
was een sterke ervaring iedere dag met
vader Bernard naar de kapel gaan voor de
aanbidding. lk zei tot Jezus: “Ik heb altijd
zelf gekozen welke kant ik wilde opgaan
met mijn leven, maar nu ga ik het aan jou
overlaten”. En stilaan is dan het verlangen
gegroeid mijn leven aan de Heer te geven.
Op veertienjarige leeftijd had ik er ook al
over nagedacht, maar uit schaamte voor
mijn omgeving was ik er nooit op ingegaan.”
Al snel krijgt het leven van de gemeenschap
vorm: de keuze voor het habijt
als een getuigenis zonder
woorden dat ze hun leven
' aan God willen geven. Het
gemeenschappelijk gebed:
het rozenkransgebed, het
breviergebed, de dagelijkse
eucharistie en de eucharis-
tische aanbidding. Het leven
in  gemeenschap en het
apostolaat: de huishoude-
lijke klussen, het ontvangen
van bezoekers, het organi-
seren van gebedsdagen en
het begeleiden van vormsel-
groepen. Later zal een gift,
waar de jonge gemeen-
schap duidelijk het werk van
de Voorzienigheid in herkent,
de aankoop van de pastorie

mogelijk maken. Naast het oefenen
in het gemeenschapsleven, vanuit
de praktijk, nam de jonge gemeen-
schap ook deel aan de gemeen-
schappelijke noviciaatsvorming
voor jonge religieuzen georgani-
seerd door het bisdom Brugge. De
eerste religieuze geloften werden
uitgesproken in 1998 na de erken-
ning van de nieuwe gemeenschap
door de bisschop als ‘Publieke
vereniging van christengelovigen'.

Broeder Dirk

Broeder Dirk is afkomstig uit
Bellegem, in de buurt van Kortrijk.
Als jongeman werkte hij in cafés en
uitgangsbuurten, ver van het geloof. |
Maar Onze-Lieve-Vrouw  waakt. Jf
“Als kind hield ik enorm veel van
Onze-Lieve-Vrouw”, getuigt broeder
Dirk. “Als kind heb ik veel weesgegroetjes
gebeden en ik vroeg mijn Hemelse Moeder
ze in een spaarpotje te bewaren voor als ik in
een bepaalde periode van mijn leven haar
zou vergeten. Maria is mijn kinderlijke belofte
nooit vergeten.” Stilaan keert hij terug naar het
geloof. Bij een bezoek aan een kerk overvalt
hem een sterke innerlijke rust. Hij gaat de
priester bezoeken van de kerk waar hijnu af en
toe naar de ochtendmis gaat. De oude pries-
ter leert hem de essentiéle dingen van het
geloof weer aan zoals de biecht en het rozen-
kransgebed. Hij raadt hem ook aan om vader
Bernard op te zoeken. Op dat moment werkte
hij als mekanieker in een bedrijf dat verlich-
ting maakte. De bedevaart naar Medjugorje,
waar hij heel wat nieuwe gemeenschap-
pen leert kennen, is ook bepalend geweest
om in te treden in de nieuwe gemeenschap
te Meetkerke. Omwille van zijn liederlijke
jeugd wordt hij gevraagd om zijn aanvraag
voor de seminarieopleiding nog wat uit te
stellen. Een paar jaar later krijgt hij de kans
om, in samenspraak met het seminarie van
Brugge, een voorbereidend jaar te volgen in
het seminarie van Ars. Broeder Dirk volgde er
ook twee jaar filosofie. “Het waren hele mooie
jaren”, vertrouwt broeder Dirk ons toe. Een tijd
van onderscheiding en een retraite met pater
Guy Borreman brachten hem het nodige licht
om zijn weg naar het priesterschap verder te
zetten. Hij werd priester gewijd op 6 oktober
2007. In datzelfde jaar werden, na de officiéle
goedkeuring van de leefregel, op 15 augustus
ook de eeuwige geloften uitgesproken door
de eerste leden van de gemeenschap en
op 17 november verhuisde de gemeenschap
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naar Gistel. Ondertussen groeide de kleine
gemeenschap. Nieuwe broeders en zusters
deden hun intrede. Sommigen zijn na een
korte of langere periode terug vertrokken.

Broeder Karl

Broeder Karl is afkomstig van Leuven. Hij
was voorbestemnd om de handel in ijzerwa-
ren van zijn ouders en grootouders verder te
zetten. Maar God beschikte anders. Tijdens
zijn schoolperiode had hij allerlei opleidin-
gen geprobeerd waaronder kunsthuma-
niora. Uiteindelijk werd hij timmerman. Zijn
jeugdjaren hadden hem ook ver van het
geloof gebracht zodat zijn ouders zich zorgen
maakten over wat er van hun jongste zoon
Karl moest worden. Daarom hadden ze in
Meetkerke bij de nieuwe gemeenschap om
gebed gevraagd. Na een bedevaart naar
Medjugorje is hij zodanig veranderd dat zijn
familie hem nauwelijks herkend. Daarop
gaat hij maandelijks naar de gebedsdag van
de gemeenschap te Meetkerke en neemt
telkens andere mensen mee uit de Alleluia
gebedsgroep met wie hij in Leuven regel-
matig samenkwam. Broeder Karl schets
ons wat hem naar Meetkerke bracht in die
periode: “Voor mij was het in Meetkerke
een beetje Medjugorje in het klein: aller-
lei soorten mensen, de eucharistie, aanbid-
ding, de rozenkrans, biechtgelegenheid. Het
samen picknicken ook. Deze sfeer deed mij
veel deugd.” Broeder Karl gaat halftijds in de
ijzerwinkel van zijn ouders werken en komt
halftijds in de gemeenschap wonen. Een
paar jaar later, in 1997, ontvangt hij het kloos-
terhabijt. Zijn eeuwige geloften deed hij in
2017, tijdens een gebedsdag voor de Vrede
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in aanwezigheid van Mgr. Léonard. “Broeder
Karl is het manusje van alles in de gemeen-
schap, als timmerman vervult hij de rol van
Sint-Jozef”, grapt broeder Dirk.

Broeder Jan

Broeder Jan is afkomstig uit lzegem. Hij
verblijfft op dit moment niet in de gemeen-
schap omwille van ziekte. Hij was enig kind.
Hij werd getekend door het verlies van zijn
moeder wanneer hij twintig jaar was. Hij
volgde een opleiding als bibliothecaris en
werkte op verschillende plaatsen alvorens
in 1997 in te treden. Na de verhuis naar
Gistel ging zijn mentale gezondheid echter
achteruit. Hij verblijft een dag in de week in
de gemeenschap, zijn énige familie na het
overlijden van zijn vader.

Zuster Annelies

Zuster Annelies is eveneens afkomstig uit
Brugge Sint-Andries. Ze leerde de gemeen-
schap voor het eerst kennen als tiener op een
dag in november 1993. Haar vader was in die
periode aan het revalideren van een hersen-
tumor die hij miraculeus had overleefd. Zuster
Annelies hield als kind al veel van Jezus en
Maria en verlangde om zuster te worden,
gekleed in een blauw kleed zoals haar tante
die in Marseille Kleine Zuster in navolging
van de H. Charles de Foucauld was. Tijdens
de jaren die volgen blijft de familie naar
Meetkerke komen, maar de roeping verdwijnt
op de achtergrond. Wanneer ze een relatie
begint voelt ze dat ze niet oprecht is. Ook
zijn er geloofstwijfels. Ze vindt steun bij een
charismatische jongerengebedsgroep die
samenkomt in Brugge. “Mijn geloof werd er
vernieuwd en levendig gemaakt”, getuigt
zuster Annelies. “Ilk heb ook een jaar in de
Arkgemeenschap van Moerkerke meege-
leefd. Door de moeilijke jaren van de ziekte
van mijn vader was ik in mezelf opgesloten
geraakt. Ik hervond er het volle leven, meer
open zoals ik als kind was.” Haar zoektocht
gaat verder. Ze begint te werken en gaat een
maand naar Peru om te onderscheiden of
een leven als missionaris voor haar wegge-
legd is. In die periode begon de gemeen-
schap met een gebedsgroep voor jongeren
waar ze zich bij aansluit. Met deze groep gaat
ze verschillende malen naar Vézelay en
ontmoet er verschillende nieuwe gemeen-
schappen en maakt kennis met jonge religi-
euzen. “Het waren gewone jonge mensen die
hun geloof sterk beleefden door de aanbid-
ding en de biecht. Tegelijkertijd konden ze
ook plezier maken, samen volleybal spelen
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of volksdansen”, herinnert zuster Annelies
zich levendig. “lk werd geraakt door hun
vreugde.” Het verlangen ook zelf religieuze te
worden begon meer en meer te groeien tot
ze de school waar ze les gaf achterlaat, de
huur van het huisje waar ze woonde opzegt
en op 1juli 2006 intreedt in de gemeenschap.
Op 27 december van hetzelfde jaar werd ze
ingekleed.

Zuster Leen

Zuster Leen is afkomstig van Gent maar
verhuisde regelmatig. Voor haar werk
woonde ze tien jaar in Meerhout, bij Geel,
waar ze werkte als creatief therapeut in de
forensische jeugdpsychiatrie en in de jeugd-
gevangenis te Mol. Omdat ze veel hield van
kinderen leek de roeping voor het huwelijk en
het stichten van een gezin vanzelfsprekend.
Ze leed er erg onder dat de relatie waar ze
naar verlangde op zich liet wachten. Tijdens
een retraite met de ‘gebedsschool’ sprak
een begeleider haar persoonlijk aan: “Leen,
je moet alle wegen openlaten. Alleen blijven,
trouwen of naar een klooster gaan.” “Met die
vraag ben ik naar de aanbidding gegaan”,
vertelt zuster Leen openhartig. “Ik merkte dat
ik die vraag nooit had opengelaten, ik heb
het eigenlijk nooit gevraagd aan Onze-Lieve-
Heer. Op die manier heeft Hij mijn hart nog
meer kunnen openen en inpalmen”. De
jongen die ze in die periode had leren kennen
zei haar: “Leen, ik zal je nooit kunnen geven
wat je eigenlijk verlangt.” Een uitspraak die ze
pas achteraf kon begrijpen. Druppelsgewijs
rijpt de roeping. Maar het werk en het leven
dat ze heeft loslaten is niet zo gemakkelijk.
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Tot een burn-out haar een beetje met de rug
tegen de muur zet. Uiteindelijk besluit ze de
roeping een kans te geven en kwam er rust
in haar hart. Op haar drieéndertigste verjaar-
dag treedt ze in. De welkomstboog stond nog
boven de voordeur van het klooster omwille
van het familiefeest van de dag voordien.

Zuster Myriam

Zuster Myriam volgde een opleiding als
verpleegster. Op eenentwintig jaar treedt
ze in bij de Cisterciénzerzusters te Gent. Ze
blijft er elf jaar tot in 1993. De laatste drie jaar
volgt ze godsdienstwetenschappen omdat
ze verlangde naar een contemplatief leven.
Tijdens een ignatiaanse retraite werd het
haar duidelijk dat ze trappistin wilde worden.
Ze vertelde ons over haar leven als trappis-
tin en over haar weg naar de gemeenschap
Moeder van Vrede: “Ilk ben ingetreden Dbij
de trappistinnen in het klooster van Berkel-
Enschot in Nederland. Ik ben er twintig jaar
geweest. De gemeenschap verhuisde in
2009 naar Arnhem. Op een dag kwam zuster
Annelies naar Arnhem om er de plech-
tige professie van een Vlaamse zuster bij te
wonen. Ik maakte kennis met haar en met de
gemeenschap Moeder van Vrede. [k voelde
wel dat het iets voor mij was, maar heb toch
nog Vijf jaar gewacht om te weten of het
werkelijk Gods wil was. Ik heb toen een onder-
scheidingsretraite gedaan en daarna heb
ik contact opgenomen met Vader Bernard.
Toen ik hier aankwam voelde ik me er direct
thuis. Na enige tijd mocht ik beginnen in de
gemeenschap waar ik zowel de contemplatie
als de actie kan beleven.”

Vader Bernard

Zuster Greta leerde Vader Bernard als kind
kennen in haar thuisparochie te Brugge
Sint-Andries als proost van de Chiro. “Vader
Bernard was iemand die de jonge mensen
graag zag”, vertelt zuster Greta met nostalgie.
“In de parochie gaf hij aan de jonge mensen
veel kansen om zich in te zetten als misdie-
naar, in de +13 werking, in de jeugdbewe-
ging of het jongerenkoor. Samen met priester
Johan Goemare richtte Vader Bernard ook
buurtgroepen op in de parochie, kleine
gebedsgroepjes die elkaar konden steunen.
Een bedevaart in 1985 vernieuwde zijn innerlijk
leven als priester. Maria had hem gegrepen
en riep hem om een religieuze gemeen-
schap te stichten, toegewijd aan de Moeder
van Vrede. Op een laatste pelgrimstocht naar
Medjugorje, op 13 oktober 2022, de herden-

Ontdek de vele activiteiten met de gemeenschap,
zoals de Medjugorje bedevaart voor jongvolwas-
senen, de Welgezinde dagen, de verschillende
gebedsgroepen en de jeugdwerking op:

wwWw. moedervanvrede.be

king van het zonnewonder in Fatima, nam de
Heilige Maagd hem mee naar de Vader.

Precies 30 jaar lang heeft hij de gemeen-
schap geleid, geinspireerd, geanimeerd en
voorgegaan; als priester, als herder, als Vader.
Met ernst, met humor, met een diep geloof en
vertrouwen in Gods Voorzienigheid, met een
groot hart voor Onze-Lieve-Vrouw. Zijn getui-
genis van hoop vervult de gemeenschap
met grote dankbaarheid. Wie graag meer
over zijn leven geleid door de Voorzienigheid
wil ontdekken kan heel wat info terugvinden
op de wesite van de gemeenschap: www.
moedervanvrede.be

Na ons gesprek gaan we samen met de
gemeenschap bidden bij zijn graf voor de
jongeren, voor roepingen, voor de gemeen-
schap en voor Radio Maria. We maken een
wandeling door de tuin en voelen ons in een
oase van vrede. Verrijkt door het enthousi-
aste getuigenis van deze broeders en zusters
nemen we afscheid. Tot ziens!

PorTa Fiper
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«Het is goed de werken van de Heer te
verkondigen. Zijn heerlijkheid te loven.»
(Tob. 12,7)

In dit nummer brengen we u het vervolg van het levensverhaal van Moeder Martha,
verteld door Yvonne van Velsen en uit het Frans vertaald door Etienne Buysse. Het
levensverhaal werd in 1985 uitgegeven als een brochure bij Uitgeverij Jules Hovine. De
brochure kreeg als titel: In dienst van de missionerende Kerk - Moeder Maria Martha
van de Gekruisigde Jezus. Passioniste.

Vervolgens overkomen haar nieuwe beproevin-
gen op de weg van de loutering.

«lk was zo gekweld door vrees en angsten van
allerlei aard, dat ik niet meer wist waarheen.
Hoe ik ook probeerde me aan God aan te
bevelen, alles was tevergeefs... »

(brief 3 juni 1916)

Haar drang naar de Eucharistie is groot, en
ofschoon zware innerlijke pijnen, voelt ze haar
ziel volledig veranderen, als zij Jezus ontvangt.

«De vereniging met God die zich bijna
ononderbroken voordeed, is sinds een
veertiental dagen volledig opgehouden. Dikwijls
oefen ik mij in de berusting;»

(brief van 4 augustus 1916)

Martha verheft haar ziel naar haar Geliefde,
maar dan voelt ze nog pijnlijker de enorme
afstand die haar van Hem scheidt.

«De meditatie is somtijds een echte kwelling.
Voor een kleinigheid verzaak ik. Op ‘t ogenblik
zelf blijkt het mij een geldige reden en ‘k denk

Maria Martha met haar moeder en zus Julie
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te handelen in gehoorzaamheid. Vervolgens
echter stel ik vast dat het onwil was.»
(brief 5 september 1916)

«Dat half uurtje mediteren schijnt me z6 lang.
God weet hoeveel het me kost ter plaatse te
blijven».

Martha omringt haar ouders met zorg. Ze
neemt de opvoeding ter harte van haar neef
en nicht. Ze leidt de huishouding. Toch zal ze
voor niets ter wereld minder tijd besteden aan
het gebed.

Pater Valentinus, de geestelijke leider, heeft
vanaf het begin begrepen dat die ziel
geroepen is tot grote heiligheid. Hij weet dat zij
de eenzaamheid en de contemplatie nastreeft.
Anderzijds kent hij haar geestdrift voor het heil
van de wereld. Hij moedigt haar aan en vormt
haar dan ook in die richting. Jezus openbaart
aan Martha wat Hij geleden heeft voor het heil
van het mensdom.

«lk drong Zijn Hart binnen op een onmogelijk
te beschrijven wijze. De kennis van Zijn lijden
pijnigde mij.»

(brief van 14 oktober 1916)

En de morele strijd gaat verder.

«Het is genoeg dat de tijd voor de meditatie
daar is, of ik word geplaagd door allerlei
zorgen en bekoringen. Dat half uur schijnt mij
dan ook een hele dag te duren! Ik moet veel
geduld hebben om mezelf te verdragen!»

«Te midden van deze verschrikkelijke duisternis
is de gehoorzaamheid mijn enige steun.»
(brief november 1916)

«... Al wat het reglement mij oplegt, volbreng ik
met grote tegenzin. Mijn meditatie gaat voorbij
in verlangen naar het einde ervan! ... »

« ... De bekoringen laten me dag noch nacht
met rust en ik ben ten einde kracht en moed.
Er zijn uren dat ik mij aan de rand van de hel
voel.»

ROEPING

De drang naar het kloosterleven ligt diep in
haar hart. Jezus laat het haar begrijpen na de
communie. Deze gedachte doet haar schrikken
zonder haar nochtans de innerlijke vrede te
ontnemen. Zij zegt: «.. Ik heb altijd, sinds mijn
prilste kinderjaren, deze staat beschouwd als
iets groots, en dat ik er onwaardig voor ben.»

Noot bij de afbeelding: Piéta uit het oude klooster
van de zusters Passionisten. Het beeld bevindt zich
nu in de crypte met het graf van Moeder Martha

“Nooit zullen we kunnen bevroeden wat dit
Moederhart geleden heeft”.
(Moeder Marie Marthe)

Soms schijnt het kloosterleven haar
vol bitterheid, vol lijden. Dat doet haar
echter niet terugdeinzen, integendeel.
Steeds zal zij handelen in blinde
gehoorzaamheid, zeker als ze is zich niet
te vergissen. Zij belooft zich aan God te
geven en sindsdien voelt zij een grote
innerlijke vrijheid. «<Hoe wilt Gij, zegt ze tot
de Heer, de moeite doen tot het niets te
komen dat ik ben?»

Op 18 juni 1917, spreekt Martha in de
biechtstoel de drie geloften uit van
armoede, zuiverheid, gehoorzaamheid.

DONKERE NACHT

Dan komt er doodsangst in haar ziel. Ze
wordt vermorzeld door het lijden. Voor
die donkere nacht, waarin God haar
ziel binnenleidt, beeft de natuur. Een
echt drama begint, een aangrijpend
drama, dat zich meestal innerlijk afspeelt
en waarvan alleen de Hemel en de
Hel (soms ook actief) getuigen zijn en
waarvan de inzet niets anders is dan de
heiligheid zelf van de ziel. (Dom Marmion
- «De eenheid met God»)
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“Lijden van Jezus, wees mijn lijden”
(Moeder Martha)

«lk heb grote nood aan God, ik bemin Hem
en wens mij te verenigen met Hem. Maar Hij
verwerpt mij en wordt steeds meer op mij
vertoornd. Ik kan niet uitdrukken wat ik voel,
het is een smart die tot in het diepste van de
ziel doordringt. Gij alleen, Vader, begrijpt mij.

Kende ik de reden van die mistevredenheid
vanwege de goede God, dan zou ik kunnen
herstellen, boete doen. Ik ben tot alles bereid.
Was het me maar gegeven te lijden met
Jezus, voor Jezus! Hij laat me alleen en ik voel
zo diep de verschrikking van de verlatenheid.»

(maart 1917)

«Jezus, U beminde me en U bemint mij niet
meer. Waarom hebt U me verwend met Uw
tegenwoordigheid? Waarom hebt U me laten
proeven van de zoetheid van Uw liefde, als
het was om mij nu te behandelen met een
dergelijke strengheid?»

Ook Satan is daar, woedend. Op zekere dag,
terwijl ze in vrome overpeinzingen verdiept is,
rukt hij haar het boek uit de handen en gooit
het met geweld op de grond. Een ganse nacht
denkt zij in de hel te zijn. Haar kruisbeeld op
de lippen gedrukt, strijdt zij tot in de vroege
morgen. Haar ziel is vol schrik en angst.

«Zou God haar verworpen hebben?» vraagt
zij zich aof. De nacht voorbij veegt zij haar
voorhoofd af, haar zakdoek is licht rood
gekleurd. De bemoedigende woorden van
haar geestelijke leider geven haar opnieuw
kalmte en overgave.

Jezus waakt over Zijn geliefde gedurende
die gevreesde zuiveringsperiode. Spreekt
Sint-Jan van het Kruis niet over «hen die echt
levend in de hel gaan?» wanneer hij het heeft
over deze beproeving?

Pater Valentinus heeft zeker geloof gehecht
aan de buitengewone genaden geschonken
aan Martha. Ziehier een feit dat gebeurt is
in de nacht van 2 en 3 oktober 1918. Juffrouw
Martha is in strijd met Satan. In haar strijd
tegen hem schrijft zij op een stukje papier het
volgende:

Jezus, Jezus

Ik wil alleen Jezus

Ik wil enkel aan Hem behagen
Ik wil enkel Hem beminnen

Ik wil enkel Uw heilige Wil
Jezus, Jezus

Je

Op de achterkant van het briefje schrijft
Pater Valentinus in potlood: 1918, nacht van
woensdag 2 op 3 oktober.

De duivel verschijnt, valt juffrouw Martha
lastig en werpt haar op de vloer, terwijl hij
haar bij de haren trekt. Hij had de gedaante
van een hond.

De pater verklaart dat de duivel zo onstuimig
was, dat ze niet meer besefte waar zij was, in
haar strijd tegen de verlokkingen die Satan
haar voorstelde en waartegen zij met al haar
krachten reageerde.

Noot bij de afbeelding: Christusfiguur in keramische tegels overgebracht vanuit
het oude klooster van de zusters Passionisten. Het kunstwerk bevindt zich nu op

de gang van de eerste verdieping van de studio van Radio Maria.
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Martha zal zeggen: «Het was wanhopig en
het gaf mij het gevoel compleet door God
verlaten te zijn. De herinnering aan deze feiten
doet me nog rillen». De beproeving schijnt
lang te duren voor Martha die al dat lijden
voor iedereen verbergt, zoals Jezus dat wil.
Evenzo zal Hij later willen dat al de genaden in
verband met de kruisiging verborgen blijven.

«lk zal U beminnen, mijn geliefde Gekruisigde,
en ik zal alles doen wat ik kan om U te doen
kennen en beminnen door vele zielenn».

Het is de liefde voor de zielen die van haar
een missionaris zal maken.

GELOFTEN
Het is reeds een jaar geleden dat Martha
de beloften gedaan heeft van Armoede,
Zuiverheid, Gehoorzaamheid. Zij vernieuwt
deze met de goedkeuring van haar geestelijke
leider en voegt er twee andere geloften bij: de
eerste, eigen aan de Passionisten, verplicht,
volgens haar vermogen, de devotie tot de
Passie van onze Heer te verspreiden; daarbij
voegt zij de gelofte van volmaaktheid. «lk
verbind mij er toe om alles zo volmaakt
mogelijk te volbrengen.»

(17 juni 1918)

Pater Valentinus bewerkt in haar ziel een
intens geestelijk leven. Zij verklaart hem dat
zij kloosterlinge wil worden. Haar ouders,
smeden intussen plannen voor haar
toekomst, maar het is aan Jezus dat zij haar
leven gegeven heeft.

LIUDEN VAN JEZUS,

WEES MIJN LIJDEN.

Reeds toen ze twintig was, heeft zij, gedreven
door haar vurige liefde voor de Gekruisigde
Christus, uitgeroepen: «Lijden van Jezus, wees
mijn lijden». Het zal de dagelijkse roep worden
van haar ziel en Jezus zal haar voldoen, want
Hij is het die deze wens in haar hart gewekt
heeft.

Op een dag ziet zijj meer dan een uur de
lijdenstaferelen voor haar geest. Haar hart
klopt alsof het barsten zal.

Enkele maanden later zegt zij tegen haar
biechtvader: «Jezus nam mij en liet mij in Zijn
Heilig Hart treden... het is mij niet mogelijk de
troost te beschrijven die ik ondervond.»
(juni1921)

Haar leven wordt een blijvende vereniging
met de gekruisigde Jezus en haar liefde groeit
voortdurend.

«lk dacht aan het lij[den van Onze Heer en
aan de smaad Hem aangedaan door zoveel
Zielen, terzelfdertijd voelde ik mij als het
ware buiten mezelf gebracht. Ik verloor het
bewustzijn en bevond me in de geest zeer
dicht bij God. Niets voel-baars.. Opnieuw
werden me meer dan een uur lang de
taferelen van de Passie getoond.»

(brief aan haar biechtvader)

Martha beleeft de passie van Jezus. Zij
neemt deel aan Zijn angst in de olijfhof van
Gethsemané, aan de kruisiging, aan gans de
Passie.

«Jezus heeft me de doornenkroon op het
hoofd geplaatst en ik voelde mijn handen en
voeten, als ook mijn zijde doorboord.»

(21 augustus 1925)

De wonden zijn voor niemand zichtbaar.
Enkel aan haar biechtvader zal ze uit
gehoorzaamheid de wonden van haar
handen tonen. Hij getuigt: «Het leek als bloed
en water, als een brandwonde die geneest.» Ik
vroeg haar: «Doet het pijn?» - «Ja, antwoordde
ze me, maar het is heerlijk, ik zou honderd,
ja duizendmaal meer willen lijden.» Het is de
kreet van een ziel die wil medewerken aan de
verlossing van de wereld.

Wie zal de genade begrijpen die Jezus
verleent aan sommige heiligen die gegrepen
zijn door de dwaasheid van ‘t Kruis? Genade
van totale gelijkvormigheid met de «Man van
Smarten» van wie het Hart door een soldaat
met een lans doorboord werd.

«Gisterenavond, zegt zij, terwijl ik in mijn
kamer aan het bidden was, heb ik plots
een persoon gezien in het wit gekleed in de
gestalte van een jongeling. Hij hield een pijl
in de hand en toch heb ik niets gezien met
de ogen van het lichaam! Ik voelde mij als
het ware doorboord en zoveel liefde vervulde
mijn hart, dat ik dacht te sterven...”. (1926)

«Jezus, de lijdende Jezus, neemt heel mijn
leven. Hij heeft Zijn Kruis in mijn ziel gedrukt en
deze stempel van het Kruis van mijn Verlosser
is voor altijd onuitwisbaar».

«Kruis van mijn Jezus, hoe bemin ik je!»

(wordt vervolgd)

PorTa Fiper
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1. ONTHAAL 2. REDACTIERUIMTE MET PLAATS TOT 10 WERKPLEKKEN 3. LIVE STUDIO 4. BUREAU VAN DE PROGRAMMA—
DIRECTEUR 5. REFTER 6. OPNAMEBOX A 7. VOORTUINTJE 8. WINKELTJE MET PROMOTIEMATERIAAL EN RELIGIEUZE
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11. SERVERLOKAAL 12. BIBLIOTHEEK EN LEESHOEK BIJ DE
INGANG VAN DE LIVE STUDIO 13. BINNENTUIN MET MARIABEELD
14. OPNAMABOX B 15. INFORMATIEPUNT OVER RADIO MARIA

DIERBARE MEDEPELGRIMS,

DEe wee VAN GOD ROEPT ONS
oPNIEUW! GEEN ZORGEN, UwW
MEDEPELGRIM IS ONDERTUSSEN
ONDERWEG NAAR EEN NIEUWE
BEDEVAARTSPLAATS EN NEEMT
U BINNENKORT TERUG MEE.
VOOR DE NIEUWSGIERIGEN
ONDER U KAN IK VERTELLEN
DAT WE VERTREKKEN

VANUIT TIENEN EN DAT HET
IETS TE MAKEN HEEFT MET
PAARDEN.

GALOPPEERT U
MET ONS MEE?

Tort sNEL!
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De herontdekking
van het rooms-
katholicisme

Herman De Dijn

Als er nog interesse is in godsdienst,
is die vandaag gereduceerd tot het
zoeken naar spirituele ervaringen en

menselijke ontmoetingen. Dat leidt tot
een miskenning, zeker van een godsdienst
als het rooms-katholicisme. In Het heilige
en het taboe waagt Herman De Dijn zich
aan de herontdekking van die grandioze,
eeuwenoude, maar zelfs binnenkerkelijk
onbegrepen collectieve erfenis. Hij neemt
daarbij een godsdienstfilosofisch perspectief
in. Wat de studie van het katholicisme
ons vandaag kan leren, is bijzonder en
onverwacht. Terwijl onze tijd verzandt in
nihilisme, bewaart die godsdienst juist het
typisch menselijke. In het katholicisme gaat
het fundamenteel om godsdienst: eredienst
voor de Heilige God in de liturgie; en daarmee
verbonden de eredienst aan de medemens
in naastenliefde en zorg. De gelovige
participatie in die dubbele eredienst biedt
verlossing en hoop en werpt zo een dam op,
zowel tegen utopische beheersingswaan als
tegen cynisme.

HermAN DE DIUN IS EMERITUS HOOGLERAAR AAN HET
HogeR INsTITUUT vOOR W1JsBEGEERTE VAN DE KU LEUVEN.
HiJ Is DE AUTEUR VAN EEN OMVANGRIJK OEUVRE, MET
TITELS ALS HET ROOMS—KATHOLICISME, EEN ONGELOOFLIJKE
copsDIENST (2023), RiTUELEN. WAAROM WE NIET ZONDER
KUNNEN (BEDRUK 2023) EN DE ANDERE SPINOZA: DE TWEE
WEGEN NAAR HET WARE GELUK (2020).

Titel: Het heilige en het taboe
Auteur: Herman De Dijn
Kostprijs: € 12,99

Uitgeverij: Otheo Books

ISBN: 9789085283393

AFBEELDING OP FREEPIK.COM

Uit eerste hand deelt
ervaringen en inzichten mee. Met grote
genialiteit,
begrepen en
gevolgen reiken van dit gebeuren, dat uniek
is in de wereldgeschiedenis. Dit boek schetst
een aantal fundamentele kenmerken van
Sint-Paulus’ ervaring van en denken over de
verrijzenis van Jezus.

herbeluister alle
voorbije afleveringen op:
www.radiomaria.be/de-leeswijzer

De [ees

Onderstaand boeken werden in de voorbije uitzendingen aan de luisteraars voorgesteld.
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. Hijleeft ]
en Hij maakt alles nieuw
1 De verrigzents bij Paulus

% Hij leeft en
i i Maakt
as Nieyw

) De verrijzenis
oy, oW bij Paulus
"l Filip De Rycke

sesads? ¥

Het thema van de verrijzenis van Jezus
raakt het hart van het christendom. Van
de verrezen Heer is Paulus een ooggetuige.
Om die reden is het zinvol om de brieven
van Sint-Paulus te kiezen als uitgangspunt
bij de behandeling van het thema van de
verrijzenis.

de apostel zijn

inzicht en durf heeft Paulus
uiteengezet hoe ver de

Dit boek neemt de lezer bij de hand en legt
rustig en te begrijpen het hart van ons geloof
uit. De kernboodschap is helder verwoord
in de titel van het boek. In kleine stapjes,
die uitnodigen om verder te lezen, wordt
de nodige informatie gegeven om de rijke
en unieke boodschap van de verrijzenis te
kunnen verstaan.

Jong en oud worden uitgenodigd om te
luisteren naar de kernboodschap van ons
geloof.

Mgr. Drs. A. Hurkmans

Titel: Hij leeft en Hij maakt alles
nieuw. De verrijzenis bij Paulus
Auteur: Filip De Rycke
Kostprijs: € 9,50

Uitgeverij: Betsaida

® ISBN: 9789493207615

¥
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WOORDZOEKER

Streep de vetgedrukte woorden uit de
evangelielezing van het gedachtenisfeest
van Sint-Jozef Arbeider door. Er kan
horizontaal, verticaal en diagonaal gezocht
worden. De overgebleven letters vormen
samen de oplossing.

In die tijd begaf Jezus zich naar zijn
vaderstad en onderwees hen in hun
synagoge, zodat ze verbaasd zeiden:
“Waar heeft Hij die wijsheid vandaan
en de macht om wonderen te doen?
Is Hij niet de zoon van de timmerman?
Heet zijn moeder niet Maria en zijn
broeders Jakobus, Jozef, Simon en
Judas? Wonen zijn zusters niet allen bij
ons? Waar heeft Hij dat alles vandaan?”
En zij namen er aanstoot aan. Maar
Jezus sprak tot hen: “Een profeet wordt
overal geéerd behalve in zijn eigen
stad en in zijn eigen kring.” En wegens
hun ongeloof deed Hij daar niet veel
wonderen.

Mt. 13, 54-58

OPLOSSING

" VEEL

PLANTEN BEHOREN TOT DE
MARIAFLORA VANWEGE DE BETEKENIS OF
EEN LEGENDE DIE MET HAAR VERBONDEN
1Is. HET LELIETJE-VAN-DALEN OF
MEIKLOKJE HEEFT ALLES IN ZICH OM ZICH
MARIABLOEM TE MOGEN NOEMEN: HET
IS WIT (ZUIVERHEID, MAAGDELIJKHEID),
HET BLOEIT IN MEI (MARIAMAAND), HET
GEURT (SCHOONHEID, HEII.IGHEID) EN
DE NAAM VERWIJST NAAR DE LELIE. JE
HEBT NIET VEEL FANTASIE NODIG OM HET

! WOEKERENDE PLANTJE TE HERKENNEN IN
DEZE BIJBELPASSAGE:

“EN WAT MAAK JE JE BEZORGD OVER JE KLEREN? LEER VAN DE LELIES OP
HET VELD HOE ZE GROEIEN. ZE WERKEN NIET, ZE SPINNEN NIET. MAAR Ik zEG
JULLIE. ZELFS SALOMO MET AL ZIJN PRACHT EN PRAAL GING NIET GEKLEED

ALS EEN VAN HEN.”

MarTeus 6,28-29

VOLGENS EEN LEGENDE ZIJN DE NEERHANGENDE KLOKJES ONTSTAAN UIT
DE TRANEN DIE MARIA WEENDE BIJ HET GRAF VAN JEZUS.

_V E E L S J/ S T/A D|Z|0|0 N
70 Z|K|/R I N/ G E F E I GE NV
7V V/H OM O M AR I A MP EV
7A J AJIK' O B|/U/S N S| T O E UV
7D AN NN T R/ Z U S T E| R SV
7E J N/ I''D S|I |0 T N|O D N WV
7R s|0|S J AlY M E I A E J 07
7S P NlZ T E/A/N M D J R U NV
7T RIG AJE 0O Z N A E E D D DV
7A O E RID F/IO|U|S G|R R A EV
7D F' L M A CH T S/ B O|M|S RV
7E E/IOW I J S H E|I D G A EV
S E/O T V E/ R B/A A S|/D E N
7A T|F A O N  DJ|E W E E SV

==l SMS DE OPLOSSING NAAR 0465 07 26 27 EN MAAK KANS OP EEN MOOI GESCHENK.

DE OPLOSSING VINDT U IN HET KOMENDE NUMMER VAN PORTA FiDEl. VEEL succes!

OPLOSSING PUZZEL APRIL: ‘DE HEER IS WAARLIJK VERREZEN’
UIT DE INZENDINGEN WERD EEN WINNAAR UITGELOOT DIE EEN DAB+ RADIO ZAL

TOEGESTUURD KRIJGEN
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7:30  Elke dag telt 7:30
10:30 De Kerk spreekt 10:30
13:00 13:00
14:15  Vivendo 14:15
16:00 16:00
17:30 Radio Vaticaan 17:30
19:30 19:30
20:15 De Kerk leeft 20:00

11 - 17 mei 2026

HH. Nereus enAchilleus

Elke dag telt 7:30

De leeswijzer 11:00

Koken met Hildegard 13:00

Radio Vaticaan 14:15

Elke dag telt
De wereld vanRadio Maria  17:30

19:30

Menslievend 20:15

Elke dag telt 7:30

Radio Vaticaan live 9:50

Verhalen van Sint-Jozef 10:30
Ga tot Jozef 13:00
Talitakoum 14:15
Elke dag telt 16:00
Derotsindebranding  17:30

Gebed Sant’Egidio 19:30

Kathovisie 20:30

Elke dag telt

De rots in de branding

De wereld van Radio Maria

Elke dag telt

Radio Vaticaan

Pelgrim in eigen land

Onze-Lieve=VrouwyvanEatima

Elke dag telt 7:30

Radio Vaticaan live 9:50
Verhalen van Sint-Jozef 10:30

Ga tot Jozef 13:00

Talitakoum 14:15

Elke dag telt 16:00

Rozenkrans metde 17:30

Wereldfamilie vanuit Fatima

Gebed Sant’Egidio 19:30

Kathovisie 20:30

7:30  Elke dag telt 7:30  Elke dag telt 7:30
9:50 9:50

10:30 De Kerk spreekt 10:30 Mystieke lectuur 11:00
14:15  Vivendo 14:15  Radio Vaticaan 14:15
17:30 Radio Vaticaan 17:30 De wereld vanRadio Maria  17:30
20:15 De Kerk leeft 20:00 Quo Vadis 20:15

Dot

7:30  Elke dag telt 7:30  Elke dag telt 7:30
10:30 De Kerk spreekt 10:30 De leeswijzer 11:00
14:15  Vivendo 14:15 Radio Vaticaan 14:15
17:30  Radio Vaticaan 17:30 De wereld vanRadio Maria  17:30
20:15 DeKerk leeft 20:00 Menslievend 20:15

7:30

Elke dag telt

Radio Vaticaan live 9:50

Verhalen van Sint-Jozef 10:30

Anno Domini 13:00

Talitakoum 14:15
Elke dag telt 16:00

Derotsinde branding  17:30

Gebed Sant’Egidio 19:30

Kathovisie 20:30

" HEMELVAARTVAN DE HEER

Elke dag telt

De rots in de branding

De wereld van Radio Maria
Elke dag telt

Radio Vaticaan

Pelgrim in eigen land

Elke dag telt

De rots in de branding

De wereld van Radio Maria

Elke dag telt

Radio Vaticaan

Pelgrimin eigen land
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7:30

9:50

10:30

13:00

14:15

17:30

19:30

20:15

7:30

9:50

10:30

13:00

14:15

17:30

19:30

20:15

7:30

9:50

10:30

13:00

14:15

16:00

17:30

19:30

20:15

Pelgrim in eigen land

Quo Vadis

Radio Vaticaan

De Kerk leeft

De week van Radio Maria

Gebed Sant’Egidio

Ga tot Jozef

Pelgrim in eigen land

Menslievend

Radio Vaticaan
De Kerk leeft

De week van Radio Maria

Gebed Sant’Egidio

Ga tot Jozef

H.Rita v eussi_g__'

Pelgrim in eigen land

Quo Vadis

Radio Vaticaan

De week van Radio Maria
Gebed Sant’Egidio

Anno Domini

7:30 Boecat 7:30
10:45 KerkinNood 10:00
13:00 13:00
14:30 Muziek 14:15
16:00 16:00
17:30 HetInzicht 17:30
19:30 19:30
20:30 De leeswijzer 20:15
7:30 Boecat 7:30
10:45 De Kerkleraars 10:00
13:00 13:00
14:30 Muziek 14:15
16:00 16:00
17:30 HetInzicht 17:30
O vivenao [
20:30 Mystieke lectuur 20:15

7:30 Boecat 7:30
10:45 Kerkin Nood 10:00
14:30 Muziek 14:15
16:00 16:00
17:30 HetInzicht 17:30
1:20
20:30 Deleeswijzer 20:15

Boecat

De rots in de branding

Eucharistieviering

Koken met Hildegard

Vivendo

Boecat

Pelgrimin eigen land
De wereld van Radio Maria

Klassiekuur

Boecat

De rots in de branding

Eucharistieviering

De Kerkleraars

Vivendo
Boecat
Pelgrimin eigen land

De wereld van Radio Maria

Klassiekuur

"
PINKSILEREN!

ZONDAG 24/05

Boecat

De rots in de branding
Eucharistieviering

Kerk in Nood

Vivendo

Boecat

Pelgrim in eigen land

De wereld van Radio Maria

Klassiekuur

LUISTERAARS
AAN HET WOORD

REACTIES OP ONZE WEBSITE

Over een uitzending van het
Inzicht

Zoals altijd, zeer
verhelderend. Dank!

=

£\

Over een uitzending van
Boecat

De boeken van Tessa Afshar
zijn pareltjes en zitten vol
wijze levenslessen!

En ja, een betere voorlezer
kan ik me niet voorstellen!
<]

£\

Over de vastencatecheses

Wat een reeks!! Wat opent

u telkens weer mijn ogen. Ik
luister gekluisterd naar elk
woord. Ik ga was insteken en
ik neem mijn slimme telefoon
mee... niets wil ik missen. Dan
delen via onze gebedsgroep
en ook via whatsapp naar
kennissen. DANK U 1000 x. Dan
het vastenboekje van Radio
Maria, waar alles nog eens
compact beschreven is. Heel
goed.

=

Over de uitzendingen van
Bijbel in een jaar

Hartelijk dank voor dit
programmal

Ook altijd vreugdevol, met
mooie stem en intonatie
ingesproken!

Ik heb ze alle beluisterd.

Zopas deze laatste < . lk
hoop dat ze online blijven.
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7:30  Elke dag telt 7:30
10:30 De Kerk spreekt 10:30

13:00 LLFENMUGELERTLTHTGEI LM 13:00

14:15  Vivendo 14:15

(K. I Elke dag telt 16:00

17:30 Radio Vaticaan 17:30
{EE-[ Il Gebed Sant’Egidio 19:30
20:15 DeKerk leeft 20:00
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MAANDAG 1/06
7:30  Elke dag telt 7:30
9:50
10:30 De Kerk spreekt 10:30
13:00 13:00
14:15  Vivendo 14:15

LK Elke dag telt 16:00

17:30 Radio Vaticaan 17:30
ICE{ll Gebed Sant’Egidio 19:30
20:15 DeKerk leeft 20:00

DONDERDAG 28/05
Elke dag telt 7:30  Elke dag telt 7:30  Elke dag telt
Mystieke lectuur 11:00 Verhalen van Sint-Jozef 10:30 Derotsinde branding

De Kerkleraars

(X Ga tot Jozef 13:00

Radio Vaticaan 14:15  Talitakoum 14:15 De wereld van Radio Maria

Elke dag telt (K-l Elke dag telt (K- I Elke dag telt

De wereld vanRadio Maria  17:30 Derotsinde branding 17:30 Radio Vaticaan

19:30 W Hetinzient |

Quo Vadis 20:15 Kathovisie 20:30 Pelgrimineigenland

; M;rééllin@ls'en Petrus .: %

. N

tn .
DINSDAG 2/06
Elke dag telt 7:30

Elke dag telt 7:30  Elke dag telt

CE-M Radio Vaticaan live

Verhalen van Sint-Jozef 10:30 Derotsinde branding

13:00 [T 0N classiekuur |

De leeswijzer 11:00

Koken met Hildegard

Radio Vaticaan 14:15 Talitakoum 14:15 De wereld van Radio Maria

Elke dag telt {H N Elke dag telt LK Elke dag telt

De wereld vanRadio Maria  17:30 Derotsinde branding 17:30 Radio Vaticaan

|EE{ Ml Gebed Sant’Egidio 19:30

Menslievend 20:15 Kathovisie 20:30 Pelgrimin eigenland

VASTE PROGRAMMATIE OP RADIO MARIA

GETIJDENGEBED
LezINGENDIENST oM 6u30
LAaupen om 8u30
Mippaccesep om 12005
VEespers om 17000
CompLETEN om 21u30

EUCHARISTIE
OP ZONDAGEN EN FEESTDAGEN
om 10u00
ALLE ANDERE DAGEN om 9u00

REeGINA CAELI BIJBELLEZING
lepere paG om 7000, TIJDENS DE NACHT
12u00, 18u00 en OuOO TusseN Ou05 en 3u00
ROZENKRANSGEBED CATECHISMUS
lepere pAc om 7u05, 12u15, OP MAANDAG, DINSDAG, DONDERDAG
18u30 en om 23u30 EN VRIJDAG TELKENS oM 9u50

Her WOORD SPREEKT
IEDERE DAG BEHALVE OP WOENSDAG EN
VRIJDAG, TELKENS oM 1Tu30 EN om

19u05

KROONTJE VAN DE GODDELIJKE
BARMHARTIGHEID
lepERE DAG OM 15 U
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Boecat 7:20 Boecat

LH-{ I De rots in de branding

10:45 De Kerkleraars 10:00 Eucharistieviering

13:00 PG LIS

14:30 Muziek 14:15  Vivendo

7:30  Pelgrimin eigen land 7:30

9:50 10:00

10:30 Menslievend

13:00 13:00 LVELHIEELE

14:15  Radio Vaticaan

16:00 PLLGHIAEE 16:00 [:IXe 16:00 [:{.LIe1

17:30 Rozenkrans metde 17:30 HetInzicht 17:30

Wereldfamilie vanuit Uruguay
19:30 NACLEL 19:30

20:30 Mystieke lectuur 20:15

Pelgrimin eigen land

(LD Gebed Sant’Egidio De wereld van Radio Maria

20:15 Ga tot Jozef Klassiekuur

H: 'Bonifati_‘ﬂf; vanFuldal ~ HONG U 10 zondag door hetjaar
VRIJDAG 5/07 ZONDAG 7/06
7:30  Pelgrimin eigenland 7:30  Boecat 7:30  Boecat

9:50 K[\l De week van Radio Maria 8:50

De rots in de branding

10:30 Quo Vadis 10:45 Kerkin Nood 10:00 Eucharistieviering

13:00 13:00 [elTAY/ I

(EX [N Koken met Hildegard

14:15  Radio Vaticaan 14:30 Muziek 14:15  Vivendo

16:00 DPLYGCIAEE 16:00 [:{J-T1e1] 16:00 [:{.T-T1.14

17:30 De week vanRadioMaria  17:30 HetInzicht 17:30  Pelgrimin eigen land

(LD Gebed Sant’Egidio 19:30 NACLEL (LR De wereld van Radio Maria

20:15 Ga tot Jozef 20:30 De leeswijzer 20:15 Klassiekuur
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MARIATHON

Kom alles te weten over onze MARIATHON
tijdens de uitzendingen van

ELxE bAG TeLT en DE RoTs IN DE BRANDING

1tot 8 mei

De vruchten van de
Heilige Geest (vervolg)
door E.H. Bart Goossens

1 -12 mei

De zalige Alvaro

del Portillo

door E.H. Pierre Frangois

15 mei
Christelijke spiritualiteit
door Prof. Herman De Dijn

18-22 mei

De gaven van de
Heilige Geest
door E.P. Patrick Lens

26 mei tot 5 juni

De vruchten van de
Heilige Geest

door E.H. Bart Goossens

4 juni

Het feest van
sacramentsdag
door Inge Van Wiele

8 - 9 juni
Priester Poppe

door E.H. Koenraad Janssens

Op maandag, dinsdag,

donderdag en vrijdag
om 9u50
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